SAVAŞ ASIL ŞİMDİ BASLIYOR..! 
Dr. Kringo-01.12.2021-www.mavigazetem.com/ 


Sevgili Z kuşağı size de merhaba; klavye kahramanları sizlere de merhaba, sevgili Mansur’ cular, Eko'cular, IP’ciler sizlere de kucak dolusu sevgiler... 


Her gün hükümet kurup indiren, evde oturup çayını içerken “memleket bitmiş” diyen, ama akşamına dolarını altınını sayan, bankadaki parasına bir şey olur mu acep korkusuyla yaşayan, dolar altın ve benzeri emtialar yükseldikçe aç edebiyatı yapıp arkadaşına dostuna verdiği emaneti her gün isteyip yalan yere “ev aldım eksiğim var, araba aldım dolarla borcum var...” falan filan bin bir yalan dizen, ülkemin yalan ve çıkar ufku yüksek insanları sizlere de merhaba... 


Adına “millet ittifakı” denen, aslında Simon ittifakının mensubu siyasetçilerimiz sizleri unutur muyum hiç? 
Bütün Avrupa, PKK sempatizanları, hatta Murat Karayılan denen zevat bile umudu sizde görmüşken, bu kadar düşmanın umudu olan sizleri unutmak ne mümkün değil mi ama? Ha bu arada ince kirli sakallı, mini sermayeli, kendine “ak gençlik” diye STK’ lasmalara giden, aslında gerçekten siyasi davasına gönül vermiş beklentisiz gençliğe rağmen sürekli vakıf kurarak “bir olalım devletten iş alalım” diye ortalıkta cirit atan, aslında içi boş davul arkadaşlar sizlere de merhaba.. Dikkat edin aman ha pudra kullanmayın sakın sizlere de sevgilerimi sunuyorum.. 


Sizler bir tez olarak oluşturuldunuz. Karşınıza anti tez olarak Z kuşağı denen isyancı mutsuz tatminsiz bir kuşak oluşturdular. Hani siz sözüm ona babalarınız abileriniz il ilçe teşkilatlarında ya, sizlerde de tabi bu işin vizyonu olmalı. Nedir bu vizyon? Vakıf, STK gibi oluşumlar ne yapacaksınız? O şatafatlı ofislerinizde marka pantolonlarla marka saatler, son model arabalarla değirmene su mu taşıyacaksınız? Ah be yavrularım sizlerin hiç suçu yok biliyor musunuz? Bu Z kuşağı denen çocuklarımızın da hiç suçu yok. Her siyasi oluşumda şakşakçı insanlar vardır. İşleri yıkama yağlama, sorsan neden yapıyorsun diye işte çocuklarımız kurtulsun iş insanı olsun, bir ihale alsın bir baltaya sap olsun misali fedakâr baba rolüne girersiniz. .. 


Neyse hadi sizlere de bir selam göndereyim gönlünüz kalmasın.. 


Ben yine de çayım sigaram bitmeden yazmak istedim sizlere. Yarınlarda olacakları, bugün yaşananların neden yaşandığını. .. Siz gardınızı ona göre alin... 


Yahu bırakın benim kim olduğumu, delinin biri deyip geçin. O kısımdan ben bilememişim kim olduğumu, size var ya size anlatmak çok zor iş... Kusura bakmayın ama öyle yani.. Neyse tamam.. Başlıyorum şimdi. ... İyi okuyun bakın darılırım.. Sonra keserim yazmayı valla kalırsınız ortada ne yapacağız diye...... 


Dünyada planlamaları metasoflar yapar. Şimdi “metasof” nedir derseniz şöyle izah edeyim. Tabi Kaan Usta kızma yani anlatayım biraz.. Metasof, tüm alemi nizamda yer ve gök ilimlerinin aksı'dır. Nizamı alemde döngüsel hareketler, evrende toplumlar ve milletler üzerinde hissiyatsal aksettirir. Burada asıl ilim ruhu tanımlar. Evrensel döngülerde toplumların ortak hissiyatları oluşur, yani anlayabileceğiniz şekilde anlatayım. Bazı, metasofi ilmi örnek ülkemiz üzerinde döngüsel dönüşümlerde aynı hissiyatı oluşturur bunu da size şöyle aksettireyim.. Örnek olarak anlatayım; kasım ayı içerisinde güneşin ısı ve ışık değişimi kaygı bozukluğu oluşturur bu ortak hissiyattır. 2021 yılı kasım ayı evrensel hareketlilik bu yöndedir. 
Duygusallık ve karamsarlık üzerinedir.. Bunu yıllar önce bilen metasoflar, tabi bunlar ilmi şeytani kullanan 


kitledir; bunlar yıllar öncesinden kurgulamışlardır kaygı bozukluğu güvensizlik kaostik ruh hali ne yapılır. 
Bu durumda tabi ki tüm toplum üzerinde olumsuzluk bırakacak eylemler yaparlar. İşte benim foncular dediğim simon çocukları var ya, hemen operasyonlar çekerler. Bu toplumsal reflekstir.. 


İnsan özgür bir canlı değildir aslında, yüce Allah müthiş bir düzenle yaratmıştır nizamı. Alemde hiçbir canlı, bu insan olsun bitki olsun ya da hiçbir yıldız hiçbir gezegen bir birinden bağımsız değildir. Tamamen bir etkili dönüşüm mevcuttur. Bu nedenle, hani eskiden şöyle bir söz dolanırdı “üst akıl? diye; işte o üst akıl dediğiniz zümre bu ilim üzerine hesaplamalar yapar... Buraya kadar yeterli anlatımım metasofi için .. 
Kaan Usta kızar sonra... Mesud, İhsan.. Kızdırmayayım bu ekibi ... 


Şimdi bu metasofların 3. dünya savaşı planını açıklayayım sizlere... 


Küresel çetenin tek bir devleti milleti falan yoktur bunlar için bütün devletler müşteridir, paradır.. Ama artık gelişen teknoloji, sanal sanayi devrimi derken dünya nüfusu onlar için kayıp gibi görünmeye başladı. Bu nedenle en güçlü silah böyle bir çağda tabi ki virüs senaryosu idi.. Plandemi 3-4 ayaklı bir planlama içeriyordu. Neydi bu planlama? Birincisi henüz daha oyun sahnelenmeden tüm dünyada ilaçları toplattılar. 
Virüs dediler, evet vardı ama insanda grip gibi bir virüstü. İnsan bağışıklık sistemi bunu yenerdi. İlaçlar toplatıldıktan sonra ekranlarda virüsten ölen insanları göstermeye başladılar. Durup dururken pat diye ölen can çekişen insanları, durakta otobüs beklerken aniden coronadan ölüyor falan.. Sonra hemen ekranlardan sıyrıldı bu iş, daha farklı metoditmalar geliştirildi. Nefes darlığı gibi gibi hatta benim ülkemde bile koahdan vefat eden, kanserden vefat eden insanlara bile ölüm sebebi covid denildi. Dosyalarına bu şekil geçti durum.. 


Sonra sosyal ve fiziki mesafeler koydular insanların arasına. Düşünsenize kurguya bakın aynı apartmanda kalan insanlar dışarı çıkarken yukarıdaki komşusunun indiğini görünce hemen kapıyı kapattı, müthiş bir planlama kapıyı kapatana kızmıyorum sakın yanlış anlaşılmasın o da kendince haklı ama insanı insandan uzaklaştırdılar, tiksindirdiler.. Sonra ne oldu? Hiçbir dinde yeri olmayan ayrılığın dramı arabeski yaşandı tüm dünyada. İnsanlara avuç dolusu ilaçlar kullandırıldı ve sorgulanmadı bile. Hekimler camiası ikiye bölündü; bir kısım her gün ekranlarda cirit atarken, inanın derdi bilgilendirmek falan değil kalite artırmak, hiçbir bilimsel verisi olmayan açıklamalar ardı ardına geldi. Hatta ekranların tanınan yüzlerinden olan bir doktor, bir gün maske hiç bir işe yaramaz deyip ikinci gün sopadan geçmiş gibi maskeyi ikiye çıkarın dedi.. 


Hey gidi dünya hey.. Tamam hızlıca geçiyorum.. Hani dedim ya üç dört ayaklı bir planlamaydı bu diye.. 
Amaç tabi ki kaos.. Tüm dünyada oluştu ekonomik gerileme.. İnsanın insandan kaçması, kaçtı... Hedef dinsel ve kültürel değerleri sarsmak, sarstılar mı evet oda tuttu. Sonra tüm dünyada insanları evlere hapsedip toplumsal psikolojiyi bozup, devletlerine isyan etmelerini, yani devlet otoritelerini sarsmak. .. 
Sarstılar mı? Evet ama istedikleri gibi olmadı. 


Eğer ülkemde ve dünyada onurlu cesur hekimler olmasaydı, bunun küresel bir oyun olduğunu bu topluma anlatmasaydı şuan dünya yangın yerine dönmüştü.. Ha dönmeyecek mi? Tabi ki dönecek.. 


İşin diğer bir ayağı neydi? Yaşlı nüfustan kurtulmak; başka bir ayağı neydi bakın bunun provası yapıldı, tüm dünyada devlet kurumlarını dijitalleştirmek.. Kamu binalarından ve onların oluşturduğu yükten kurtarmak.. Olacak mı? Tabi ki olacak. Okulları dijitalleştirmek.. Yapıldı mı provası? Yapıldı.. Bunlar yapılan provalardı.. 


Yani efendiler bunların açık ayan beyan sözleri var; “yeni dünya düzeni” diye.. Ezginin birinde şöyle bir 

söz var.. Atom ve hidrojen hep barış için diye... Provalar bitti, bir tutamı yarıda kaldı; hangi tutam yarıda kaldı? Tabi ki halklar ile devletlerin savaşı! Karşı karşıya getirmek bir yandan evlere mahküm edip diğer bir yandan isyan ettirmek şuna benziyor.. Çoban kuzuyu kesiyor, kurtla yiyor sonra da oturup ağlıyor ha 

işte ondan o misal yani ... 


Dur anlatacağım bey amca, sevgili Z kuşağı, yeni nesil kirli sakallı sözüm ona “ak gençlik”. (burada Z kuşağı için de diğer taraf için de tabi her iki tarafin bütününü kast etmiyorum) Anadolu'dan Şehr-i İstanbul'a gelip hem İstanbul'da hem memlekette evini damını alan, ama memleket bitti diyen bey amcalar biraderler sabırlı olun da anlatacağım... Siz de heyecan yapmayın gözünü telefon veya tv ekranında doların altının yükselişine diken arkadaşlar siz de sabırlı olun; benimkisi iyi niyet ben lafi ortaya koyarım isteyen alır isteyen almaz... Devam ediyorum arkadaş bir durun ya ) 


Nerede kaldık? Şimdi bunlar yarım kalan işi bitirmeye niyet etmişler, Avrupa'yı kasıp kavuracaklar; bir de tüm dertleri biz Türkler.. 


Ne mi yapacaklar? Şöyle izah edeyim. Planlama yeniden kapatma yönünde.. Daha 3,5 kişide görülen yeni varyantları şimdiden kapıları kapatmaya yetti bile, bu ateş devam eder.. 


Fransa yeni bir seçim sürecine girecek, İtalya'da dengeler değişecek. .. Almanya keza öyle . 


ABD aslında tam çöplük durumda, daha Kaan Bey'in dediği gibi “Cowboy Trump” filmi devam edecek. 
Aslan parçası bu aralar harıl harıl yapılanma peşinde.. 


Gelelim güzel ülkeme.. Eko’cular, Mansur”cular.. Çarşafcılar, küçük enişteciler... Yanılacaksınız.. Neden biliyor musunuz? Artık o işler öyle olmuyor; yani dolar çıktı, hükümet istifa, faiz artır falan geçin o işleri, yarınları bekleyin bakın neler neler servis edilecek basına... Bakın kimlere güvendiğinizi göreceksiniz.. 
Bekleyin görün derim.. 


Türkiye'de döviz pahalı, orda düğün yapalım edelim falan diye oradan buraya gelip gezip dolaşan arkadaşlar, inanın Avrupa'da 2 yıl daha kalamayacaksınız. Avrupa'nın içine gireceği faşizm akımı sizleri zorunlu göçe mecbur bırakacak.. Not edin bu söylediğimi... Sırtınıza ceketinizi bile alamadan kaçacaksınız.... 


Türkiye 2023 döngüsüne 2022 ortasında girecektir.. “Börü planlaması” yüzyıllık planlama takır takır işleyecektir.. Bulunduğu coğrafyanın da, dünyanın da en saygın ve güçlü bloğu olacaktır. .. Silah sanayi, savunma sanayi, tarım sanayi... Çok az kaldı... 


Ha şunu da aklınıza yazın. “Türk” tarih boyunca yüzyıllık planlamalar yapar ve saat gibi işler.. İşleyecektir de.. Üç beş “bremen mızıkacıya” bu ülke itibar etmeyecektir.. Hani oturup konuştuğunuz, savunduğunuz arkadaşlara fazla itibar etmeyin.. Acele etmeyin, yanlışın arkasından gitmeyin... Tekrar diyorum, o dolara altına fazla güvenmeyin, hayatlarının en yüksek zirvesindeler.. Ve kartallar avlarını en yükseğe çıkarıp öyle bırakırlar aşağı. Hani bir bakarsınız aralıkta oluk oluk para akışı başlar sonra elinizde patlamasın demedi demeyin... 


Neyse aziz kardeşlerim ablalarım.. Sevgi ve hürmet ile selamlıyorum sizleri.. Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle.. Allah'a emanet olun. Dr. Kringo 


Z KUŞAĞI NEDİR? Z KUŞAĞI HANGİ YILLARI KAPSIYOR? Z KUŞAĞI 
ÖZELLİKLERİ VE YAŞ ARALIĞI 


28.01.2021-haberturk 


Son zamanların en büyük tartışma konularından biri olan Z kuşağı ve kuşağın özellikleri yine en çok konuşulan konulardan biri oldu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da trend topic listesine giren Z kuşağı araştırılıyor. Toplumbilimciler tarafından sıkça bahsedilen Z Kuşağı nedir? Z kuşağı hangi yılları kapsıyor? Z kuşağı özellikleri ve yaş aralığı 

Sosyal bilimlerde kuşak araştırmaları yapan araştırmacıların dilinden düşürmediği, kültürden siyasete, ekonomiden sosyal yaşama her şeyin yeni bir şekillenme sürecine girmesine neden olan Z kuşağı araştırılıyor. Özellikle sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Z Kuşağı 


nedir? Z kuşağı hangi yılları kapsıyor? Z kuşağı özellikleri ve yaş aralığı... 
Z Kuşağı Nedir? 


Z kuşağı ya da Z nesli (genellikle Gen Z olarak da kısaltılır), Milenyalleri (Gen Y) takip eden demografik gruptur. Demograflar ve araştırmacılar tipik olarak 1990'ların ortasından sonuna kadar doğum yıllarını kullanırken, neslin sona erdiği doğum yıllarında fikir birliğine varılamamıştır. X Kuşağının çocukları ve bazen Milenyaller veya Baby Boomers, Z Kuşağı üyeleri genç yaşlardan beri dijital teknoloji kullanmaktadır ve İnternet ve sosyal medyada rahattır, ancak dijital olarak okuryazar değillerdir. 


2012 yılında, USA Today, online platformunda okuyucuların Milenyallerden sonraki gelecek 
neslin adını seçmeleri için bir yarışma düzenledi. Z Kuşağı adı önerildi. Önerilen diğer bazı isimler şunlardır: 


iGeneration, Gen Tech, Gen Wii, Net Gen, Dijital Yerliler, Çoğullar ve Zoomers Z Kuşağı Yaş Aralığı 


Z kuşağı veya Z jenerasyonu, Y Kuşağı'ndan sonra gelen ve Alfa Kuşağı'ndan önce gelen bir demografik kuşaktır. 2001 ile 2012 yılları arasında doğan kişilerden oluşan kuşaktır. 
Araştırmacılar ve medya bu kuşağı takribi 1990'lı yılların sonundan 2010'lu yıllar başlayana kadar doğan kişilerin oluşturduğunu söylemektedir. 
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Z Kuşağı Özellikleri Nelerdir? 


p 


Milenyum çağı çocukları hızlı ve analitik düşünme yetisine sahiptirler. Ancak, bu yetilerini kullanma becerileri bireycidir, asla ekip çalışmasına gelemezler. Özgüvenleri yüksektir, ebeveynlerinin kendilerine farklı baktığı düşüncesi de bu özgüveni yükseltir. 


Özgürlüklerine ve bağımsız olmaya oldukça düşkündürler. Kendilerinin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Televizyon reklamlarında da sıklıkla karşılaşılan 'Impossible is nothing' tarzı reklam sloganlarının hedefi tam da Z kuşağıdır. Toplumsallaşmadan çok bireyciliğe önem verir. Kuralların onlar için bağlayıcılığı yoktur. Birçoğu, ailelerinin veya akrabalarının izinden gitmek yerine kendi yollarını çizmek ister. Geçimlerini sağlamak için yaptıkları işler onlar için sadece gün içerisindeki sıkılma zamanıdır. Çaba harcamak, özveri sergilemek Z kuşağına göre değildir. 


Kim bu Z kuşağı? 


1925-1945 © Geleneksel Kuşa k 


Teknoloji sayesinde bilgiye çok çabuk ulaşabildikleri için hızlı yaşamaya alışmışlardır. Bu nedenle çok çabuk sıkılıp vazgeçebilirler. 

Farklı sosyolojik gruplarla ilişki kurma konusunda başarılı olmalarının yanı sıra haklarını arayabiliyorlar. Kendilerine yapılan bir haksızlığa karşı asla susmuyorlar. Aile bireyleri, çocuklarına karşı kendilerini yetersiz hissettikleri için psikolojik bunalım oranının en yüksek yaşandığı nesil olarak kabul ediliyor. Sosyalleşme tabiri sözlükten kalkmış ve tamamıyla teknolojiye eseri edilmiş bir nesil. 


X Y VE Z KUŞAĞI ÇOCUKLARININ ÖZELLİKLERİ NELER? 
Nihal Çalışkan-12 Aralık 2016-https://indigodergisi.com/2016/12/x-y-z-kusagi-ozellikleri/ 


Alfabenin son harflerini çağrıştırsa da aslında son zamanların dillerden düşmeyen kuşak ayrışımlarına ait bu üç harf: X, Y ve Z kuşağı. Çocuklarla kurulan iletişimin sağlıklı olabilmesi; zamanı ve getirilerini anlamakla mümkün. X, Y ve Z kuşağı çocuklarının özellikleri neler? 


Önümüzde yuvarlanıp giden neslin, dünyaya bakış açıları ve mevcut donanımları karşısında oluşturdukları özelliklere genel bir bakış ile şekillenen nesiller: X, Y ve Z kuşağı... 


Bu bilgileri edinmek ya da yeni neslin demek istediğini daha iyi kavramak için birkaç yazı ya da makale okumak aslında ebeveynleri nelerin beklediğini ya da mevcut sorunların nereden kaynaklandığını anlamak için büyük bir fırsat. 


Çünkü iletişimin kanlı canlı olanını tükettiğimiz bu çağlarda, aile birliğinin, çocuklarla olan iletişimin sağlıklı olabilmesi her iki taraf adına zamanı ve zamanın getirilerini anlamakla mümkün artık. 


Geleceğimizi oluşturan bireyler ile ortak paydada buluşabilmek için yeni nesillerin çağına dair donanımlı olmak, doğru şekillenmeleri, doğruya yönelmeleri, temel değerlerimizi belleklerinde bulundurmaları ve sağlıklı — bilinçli ve tam destekli ilerlemeleri için önce biz büyüklerin konuya hakim olması şart. 


Zamane çocukları mı? 


Her dönem için kullanılan bu kavramın içini dolduralım biraz. Ama önce 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda meydana gelen doğum oranın artmış olması ile birçok kaynakta “baby boomers’ dönemi olarak adlandırılan kuşağı hatırlayarak başlayalım. 


Bu kuşakla ilgili fazla bir bilgi yok. Verilen tarih aralığı ise 1946 — 1964 yılları. Bu grupla ilgili kurulan cümleler, aşağı yukarı dönemlerinin en büyük sektörel gelişme oranını yakalamış olmaları. 


X kuşağı için verilen tarih aralığı 1965-1979 yılları arası 


Dünyadaki en sancılı dönemlerin sonrasında ve aynı zamanda kendi döneminin acı savaşlarını, darbelerini, soğuk savaşlarını yaşamış olan bu grup; gelecekle ilgili endişeler geliştirmesi sonucu iş ve hayat dengesinde başarılı olduğu kadar sadık bir çalışan sıfatıyla da taçlandırmıştır kendini. Hissetmiş oldukları otoriteye karşı saygılı ve bunun akabinde motivasyonları da yüksek olmuştur. Kadınların iş yaşamına atılması ile bir çocuk az, iki çocuk fazla karmaşasına sebep olmuşlardır. 


Farklılıktan hoşlanan, ön yargıları olmayan ve sağ duyulu ve duygulu nesildir. Hızla ilerleyen teknolojiye adapte olmaya çalışırken bu yeniliklerin takibi sırasında oldukça doyumsuz bir nesil olarak karşımıza çıkmışlardır. Ayrıca elma bahçelerinden kovalanırken, aşk şiirleri yazan nesil... 
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Y Kuşağı için verilen tarih aralığı 1980-1999 yılları arasıdır 


Milenyum çağı yakıştırmasına uygun olarak ilk söylenen cümle teknolojiye olan bağımlıkları ve becerileridir. Otorite tanımaz, kural bağlamaz, sabırsız, tatminsiz ve adapte sorunu olan bir nesil ama öğrenmeye ve araştırmaya hevesli... 


e Problem çözmede grup adaptasyonları ve hareket kabiliyetleri harika. 
e Bireysellikten kasıt bencillikleri. 

e Ve birde eleştiri oklarina denk gelirseniz kurtuluşunuz mucize. 

e Mevcut sorunları ise; kimselerin onları anlamıyor olması. 


e Daldaki elmaların çatlayana kadar tadına bakan nesil. 


Z Kuşağı için verilen tarih aralığı 2000-2021 yılları arasıdır 


“İnsanlık tarihinin el, göz, kulak vb. motor beceri senkronizasyonun en yüksek nesli olarak tanımlanmaktadırlar” diyor bir kaynak. Yani mekanikleşmenin ilk belirtileri Z kuşağı çocuklarda. 


Ve doğduğunda bu bilgilerle geldi herhalde diyecek kadar teknolojiye adapte olma becerisi Z kuşağı çocuklarının normalitesi. Bu üstün becerileri ve teknolojik gelişimin jet hızıyla ilerlediği dönem nedeniyle, cevabı ön görülemeyen çok bilinmezli denklemlerin bir parçası olarak hayata adım atmış bulunuyorlar. Z kuşağı çocuklarının hangi meslek dalında faal olacakları dahi bilinmiyor. Çünkü meslek icatları henüz yapılmadı. 


e Z kuşağı, aile bireylerinin kendilerini çocuklarına karşı yetersiz gördükleri, psikolojik bunalım örneklerinin tavan yaptığı nesil. 


e Sosyalleşme kavramının tarih olduğu ve teknolojiye kurban edildiği bir nesil. 


e Z kuşağı, hayal dünyalarının sınırsızlığı ile cevabı bulunamayan sorular soran nesil. 


e Aynı anda aktif bir şekilde pek çok işe dahil olabilen bir kapasite ile zekaları ve becerileri hayranlık uyandıran nesil. 


e Z kuşağı, otorite ve kural tanımazlık hat safhada, istedikleri doğrultusunda direnişleri kırılamaz yapıda ve haklılıkları konusunda, grup halinde hareket etmek sorgusuz sualsiz katılacakları eylemler arasında ilk sırada olan nesil. 


e Dile getirilemeyecek bir konu da yoktur ayrıca. 


e Ve son olarak Z kuşağı çocukları daldaki elmalardan bihaberler. 


Yazar notu: Kuşaklar için verilen tarihler kaynaklar arası farklılaşabiliyor, ne yapalım arada kaynayanlar olacaktır elbette... 


ÇİN, 5G VE NATO GÜVENLİĞİ 


Mustafa Tamer, 04.12.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri- Analiz, Onlar Ne Diyor? 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, ABD Alman Marshall Fonu Asya Programı asistanı Julia Pallanch, ABD Alman Marshall Fonu eski stajyeri, Uluslararası Çatışma ve Güvenlik Danışmanlığının küçük ortağı Amy Yanan Zhang'a aittir 

ve Çin'in, NATO üyesi Avrupa ülkelerinde telekomünikasyon alanında, özellikle 5G, Bulut teknolojisi, veri güvenliği gibi altyapıya yaptığı yatırımların oluşturacağı tehditlere odaklanmaktadır. Analistlerin uyarılarını özetleyebilecek cümle şu olabilir: "Rusya artık NATO topraklarında çeşitli hibrit taktiklere başvuran tek devlet aktörü değildir: Çin de siyasi ve ekonomik etkisini ilerletmek için çeşitli karmaşık siyasi ve askeri olmayan taktikler kullanıyor. Mevcut bu tehditler karşısında, NATO ve AB'nin, özellikle de sivil ve askeri altyapı arasındaki çizginin net bir şekilde belirlenmediği telekomünikasyon gibi durumlarda, eylem kapsamlarını belirlemesi zorunludur." Çinli şirketlere yatırım yapma kolaylığı sağlayan Türkiye'nin önemi gittikçe daha fazla artan dünyadaki Çin etkisine karşı belirlediği strateji nettir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 23 Şubat 2021'de 

yaptığı, "Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi üyesi 14 firma ve 3 mobil işletmecinin katılımı ile ülkemizin 5G'ye giden yolda, donanım ve yazılım ihtiyacına yerli ve milli imkanlar ile cevap vermeliyiz. Bu amaçla geliştirdiğimiz 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'ni TÜBİTAK'ın destekleriyle sürdürüyoruz. 5G alt yapıları için kritik önemdeki 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5G özel yönetim servis ile operasyon yazılım ürünleri yerli ve milli imkanlar ile geliştiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle vurguladığı gibi 5G sistemine yerli ve milli imkanlar ile geçeceğiz ve bundan da gurur duyacağız. Projemizin ilk fazı mart ayında tamamlanacak. Diğer fazlara ilişkin çalışmalarımız da devam ediyor. Tüm fazlar tamamlandığında anlımızın akı ile 5G'ye geçeceğiz" şeklindeki açıklama NATO'nun, Belçika, Almanya ve İsviçre (CERN) gibi ülkeler için duyduğu kaygıların Türkiye için büyük bir anlam taşımadığını göstermektedir. 


Çin şimdi NATO'nun gündemiyle çeşitli şekillerde kesişiyor ve tartışmaların çok daha sabit bir bölümünü işgal ediyor. NATO Çin ile askeri bir çatışma içinde olmasa da, Pekin Batı için önemli bir jeopolitik rakip olmaya devam ediyor. Dahası, Amerika Birleşik Devletleri Çin'i doğrudan bir ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor ve birkaç makul ihtimal, iki tarafı askeri çatışmaya çekebilir. 


NATO için Doğru Rol 


Avrupa ve ABD'nin Çin konusunda ne kadar uyumlu olması gerektiği konusunda hala tartışmalar olsa da, NATO üyesi Avrupa ülkeleri geleneksel olarak güvenlik garantileri karşılığında ABD güvenlik ve savunma gündeminin bir parçasını üstlendiler. Ancak, Çin ayrıca, özellikle esneklik ve kritik altyapı ve Avrupa'nın dijital altyapısının Çin teknolojisine önemli ölçüde bağımlılığı ile ilgili olarak, Avrupa için bir dizi belirgin güvenlik riski oluşturmaktadır. Mevcut tartışma, NATO'nun bu sorunları ele almak için en uygun platform 


olup olmadığı, bunun yerine AB'nin daha aktif bir rol mü alması gerektiği veya aralarında uygun bir sorumluluk dağılımı olup olmadığıdır. Dayanıklılığın daha yakın NATO-AB işbirliğinin katalizörü olması için, her iki tarafın rollerinin açıkça tanımlandığı bir denge bulunmalıdır. 


NATO askeri olmayan boyutta daha sağlam bir çerçeve benimserken, nihayetinde çoğunlukla siyasi koordinasyon ve istişare, kriz yönetimi ve toplu savunma ve birlikte çalışabilirlik konularına odaklanmaya devam ediyor. Öte yandan AB, daha geniş dayanıklılık konularının bazılarını ele almak için 5G Araç Kutusu ve Avrupa Demokrasi Eylem Planı da dahil olmak üzere bir dizi düzenleyici araçlara sahiptir. Gelecekteki NATO-AB işbirliği, geleneksel askeri yetenek planlaması ve dayanıklılık gereklilikleri arasındaki daha yakın bağlantıların yanı sıra ortak zemin ve paylaşılan sorumlulukların net bir şekilde anlaşılması temelinde olusturulmalidir. 


Sivil Telekomünikasyonun Savunması 


Hibrit müdahaleleri durdurabilen ve bunlara karşı koyabilen güçlü, modem telekomünikasyon altyapısı, NATO'nun temel toplu savunma misyonunu yerine getirmesi için bir ön koşuldur. 
fakat, Avrupa'daki bu altyapı büyük ölçüde özel sektöre aittir ve bu nedenle dış müdahale riskine maruz bırakılmaktadır ve yasalarla açıkça düzenlenmediği takdirde ulusal güvenlik yönlerini ihmal edebilecek ekonomik kararlara açıktır. Rusya artık NATO topraklarında çeşitli hibrit taktiklere başvuran tek devlet aktörü değildir: Çin de siyasi ve ekonomik etkisini ilerletmek için çeşitli karmaşık siyasi ve askeri olmayan taktikler kullanıyor. Mevcut bu tehditler karşısında, NATO ve AB'nin, özellikle de sivil ve askeri altyapı arasındaki çizginin net bir şekilde belirlenmediği telekomünikasyon gibi durumlarda, eylem kapsamlarını belirlemesi zorunludur. 


Telekomünikasyon toplumların ve ekonomilerin işleyişinde merkezi bir rol oynar ve inovasyonun temelini ve geleceğini sağlar. Bu iki boyut daha sonra teknolojik üstünlük yarışında bağlantılıdır. Teknoloji, caydırıcılık ve savunmanın anahtarı olmuştur ve olacaktır. 
Teknolojik hakimiyet, sadece savaş alanı üstünlüğünü değil, aynı zamanda onun ötesindeki üstünlüğü de sağlar. Bu tür bir hakimiyet, sivil ve askeri yenilik, araştırma ve geliştirmeyi bütünleştiren sağlam ve sürekli gelişen bir sanayi tabanına bağlıdır. Atlantik genelinde ortak inovasyon girişimleri, savaş alanında ve dışında kritik yetenekleri sürdürmek ve arttırmak için çok önemlidir. NATO'nun rekabet avantajını korumak ve ittifakın direncini güçlendirmek için, özellikle endüstriyel stratejiyle ilgili olarak güvenlik politikasının unsurlarını destekleyen ekonomik boyutları bütünleştiren yeni siyasi kanalların oluşturulması gerekmektedir. 


5G'ye Öncelik Vermek 


Siber tehditlerin uzun süredir NATO için bir endişe konusu olduğu düşünüldüğünde, savunma boyutları yavaş yavaş gündeme gelse de 5G ağları doğal olarak NATO tartışmalarının odak noktası haline geldi. Ek olarak, verilerin nasıl işlendiği ve saklandığı konusu, kör nokta haline gelmemesi gereken önemli bir güvenlik alanıdır. Kamu sektörünü ve endüstrileri korumak ve şirketlerin, vatandaşların ve devlet kurumlarının iletişim trafiklerini uçtan uca Çinli olmayan bir ağa gönderme olanağına sahip olmalarını sağlamak meselenin merkezinde yer alıyor. 


Örneğin 5G'de bulut altyapısı önemli bir rol oynayacak. Çin yasalarına göre, hükümet Çin'deki herhangi bir özel şirketin verilerine erişim talep edebilir ve bu verilere erişim izni verebilir, bu da bir Çin 5G bulutundaki tüm verileri riske atabilir. Belçika örneğini ele alırsak, 


bütün telekomünikasyon altyapısı, AB ve NATO yönetimleri tarafından kullanılan mobil iletişim de dahil olmak üzere önceden Çin ekipmanına bağımlıydı. Benzer şekilde, Çin teçhizatı bugün Almanya'nın ağlarına nüfuz ediyor, bu da Almanya'da yerleşik bütün NATO birliklerinin mobil trafiğinin bir noktada Çin teknolojisine dayanan ağlar üzerinden gittiği anlamına geliyor. Deutsche Telekom'un Huawei tarafından oluşturulan ve yönetilen bulutu, lansmanından sonra önemli bir referans müşterisi olarak İsviçre'deki Nükleer Araştırma Merkezi'ne (CERN) sahipti. Devlet ağları, savunma sanayii ve iç güvenlik işlevlerini yerine getiren ağlar için yerinde inceleme yapılması açıkça asgari bir gereklilik olsa da, kamu hizmetleri ve ilaç endüstrileri, sağlık, bankacılık veya ulaşım gibi toplum için kritik işlevleri yerine getiren ağlar ve iletişim de aynı şekilde Çin ekipmanına güvenmemelidir. 


Avrupa'daki Çin telekomünikasyon altyapısını değiştirmenin maliyeti engelleyici olmayacak: operatörler 4G'den 5G'ye geçtikçe, tüm eskiyen ekipmanlar ne olursa olsun değiştirilecek. Bu nedenle, Avrupa'da yeni Huawei ekipmanının tamamen yasaklanması, kurulu güvenilmeyen üssün aşamalı olarak kaldırılması "doğal olarak" yaklaşık altı yıl alabilir. O halde soru, aşamalı olarak kullanımdan kaldırma sürelerine ilişkin kısa vadeli ticari düşüncelerin hızı belirlemediği, ulusal güvenlik gerekçesiyle güvenilir teknolojiye daha hızlı bir geçişin sağlanmasıdır. 


Çinli satıcılar ne teknolojik olarak daha gelişmiş ne de Avrupalı emsallerinden daha rekabetçidir: onlar sadece, küresel pazarlarda faaliyet gösteren yerli şirketler için sübvansiyonların kombinasyonunun ve yoğun bir şekilde korunan bir iç pazarın oyun alanını bozmaya devam ettiği bir sisteme güveniyorlar. Sorun, Avrupa, Latin Amerika ve Asya'daki daha zayıf kredi puanlarına sahip olan ve bu nedenle alternatif finansman mekanizmaları sunulmadıkça Çin kredilerine başvurmak zorunda kalan küçük operatörler için akut. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore, 5G ağ dağıtımında lider olarak kabul ediliyor, ancak altyapıları herhangi bir Çin ekipmanı kullanılmadan konuşlandırıldı, çoğunlukla Avrupa teknolojisine dayandı. Yaygın olarak önerilen uzun vadeli alternatiflerden biri Açık RAN'dır, ancak pratikte Çin'in geliştirme yapılarındaki varlığı ve etkisi kapsamlı bir risk değerlendirmesi gerektirmektedir. 


5G güvenliği için AB Araç Kutusu, ilk eylem için iyi bir çerçeve sunuyor, ancak zorunlu olmayan yapısı, AB üyeleri arasında farklı yorum ve uygulamalara izin vererek, güvenlik açıkları bırakıyor. Doğru yönde atılacak bir adım, araç kutusunun AB genelinde daha katı bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır, ancak bu sadece bir başlangıç noktasıdır. Kritik varlıkları fiber optik, ulaşım ve deniz altı kabloları aracılığıyla birbirine bağlayan ağlar, aynı incelemeyi ve sıkı güvenlik önlemlerinin uygulanmasını gerektirmektedir. Bu ağ çevreleri için araç kutularının ortak gelişimi de o zaman tasavvur edilebilir. 


Çin ve NATO 


NATO zirvesinde benimsenen incelikli dile rağmen, güvenlik çıkarlarına ve ittifakın demokratik ilkelerine yönelik algılanan tehdit, Çin sorununu önemli bir NATO gündem maddesi statüsüne yükseltti. İttifakın Çin'e yönelik politikası, bir sonraki zirvede kabul edilmesi beklenen Stratejik Konsept'te sağlamlaştırılacak. O zaman NATO için zorluk, hibrit caydırıcılık, yıkıcı ve gelişen teknolojiler ve hassas kritik altyapı gibi çeşitli ve farklı güvenlik tehditlerini aynı anda ele almak olacaktır. Hızla değişen güvenlik ortamı ve teknolojinin hızlı gelişimi göz önüne alındığında, bu yeni senaryoya uyum sağlama ve tüm bu cephelerde etkin bir şekilde hareket etme yeteneği NATO'nun geleceği için çok önemli olacaktır. 
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Bu makale, Chatham House yönetimi altında, bu yaz Avrupa ve ABD'den uzmanları Cin, 5G, dayanıklılık ve kritik altyapı konularında ne kadar geniş kapsamlı soruların araştırıldığını keşfetmek için bir araya getiren Alman Marshall Fonu tarafından düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısından çıkarılan sonuçları yansıtmaktadır. NATO bağlamında ele alınmıştır. 


Julia Pallanch, Amy Yanan Zhang, 27 Ekim 2021, The German Marshall Found of the United States, GMF 


(Julia Pallanch, Amerika Birleşik Devletleri Alman Marshall Fonu'nda Asya Programında program asistanıdır. Amy Yanan Zhang, Uluslararası Çatışma ve Güvenlik Danışmanlığı ile küçük bir ortak ve Amerika Birleşik Devletleri Alman Marshall Fonu'nda eski bir stajyerdir.) 
ÇİN'DE DEVLET BAŞKANI XI’YE “MAO” STATÜSÜ 


11 Kasım 202 1-www.amerikaninsesi.com/ 


Çin liderleri iktidardaki Komünist Parti'nin tarihine ilişkin karar tasarısını onaylayarak Devlet Başkanı Xi Jinping’in gelecek yıldan sonra da görevde kalmasının önünü açtı. Tasarıyla birlikte Xi Jinping Çin Komünist Partisi tarihinde Mao ve Deng’le aynı statüye sahip olmuş oldu. 


Çin'in resmi Xinhua Haber Ajansı, partinin önemli başarıları ve tarihi deneyimine ilişkin karar tasarısının Komünist Parti'nin dört gün süren ve Perşembe günü tamamlanan Merkez Kurul toplantısında kabul edildiğini aktardı. Karar tasarısının kabul edilmesinin, Xi Jinping'e iktidardaki Komünist Parti'nin Mao Zedong gibi önemli isimleri arasına girmesinin önünü açması bekleniyor. 


aX an PH RAS BAK AHS il 


Tarihte daha önce iki kez görüldü 


Söz konusu tasarı, Çin Komünist Partisi'nin 100 yıllık tarihinde görülen üçüncü benzer tasarı. 
1949’da partiyi iktidara taşıyan Mao Zedong ve Çin'i güçlü bir ekonomi merkezine dönüştüren reformları uygulayan Deng Xiaoping döneminde benzer tasarılar kabul edilmişti. 
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Xi Jinping döneminde de benzer bir adım atılması, Çin liderinin parti genel sekreteri olarak 
ikinci beş yıllık görev süresinin dolacağı önümüzdeki sene görevden ayrılmasını öngören 20 
yıllık parti geleneğini göz ardı edecek düzeyde yetkiyi kendinde topladığını gösteriyor. 


Çin Komünist Partisi 2018 yılında Xi Jinping’in görev süresine ilişkin kısıtlamaları kaldırmış, bu adım Çin liderinin iktidarda kalma niyetinin bir göstergesi olarak değerlendirilmişti. Söz konusu açıklamanın partinin Çin'in ekonomik yükselişine ilişkin başarıların altını çizerken, ülkede iktidarın ilk yıllarında can kaybının da yaşandığı siyasi şiddet olaylarını ve insan hakları ihlalleri konusunda gittikçe artan şikayetleri görmezden gelmesi bekleniyor. 


Çin'de devlet başkanlığı görevine ilişkin süre kısıtlamaları 2018'de kaldırıldığında, yetkililer Xi Jinping’e ekonomik ve diğer reformların uygulanmasını sağlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyabileceğini söylemişti. 


Xi Jinping’in ülke siyasetinde bir rakibi yok; ancak iktidarda kalma girişiminin partide yükselme şanslarının azaldığını gören daha genç isimleri uzaklaştırabileceği konuşuluyor. 


“Uzun süren tek lider iktidarı daha kötü bir ekonomik performansa yol açabilir” 


Asya, Afrika ve Latin Amerika'da başka ülkelerin deneyimlerine dikkat çeken siyaset bilimciler, uzun süre tek bir liderin iktidarda kalmasının daha kötü kararlar ve daha kötü bir ekonomik performansa yol açabileceği uyarısında bulunuyor. 


Çin lideri Xi Jinping, partinin geniş propaganda imkanları üzerindeki kontrolunu kendi itibarını güçlendirmek için kullanıyor. 


Çin devlet medyası Xi Jinping'i Corona virüsüyle mücadele, Çin'in teknoloji alanında yükselişi ve geçtiğimiz yıl Ay'dan kaya parçalarının toplandığı uzay misyonu gibi milli başarılarla özdeşleştiriyor. 


1981 yılında Deng döneminde yapılan değerlendirme partinin aşırı radikal 1966-76 Kültür 
Devrimi kalkışmasıyla arasına mesafe koymuştu. 


Xi Jinping ise bunun tersine partinin iktidardaki ilk yıllarına ilişkin olumlu bir imajı teşvik ederek Çin'in önde gelen ekonomik, siyasi ve kültürel bir güç olarak “orijinal misyonunu” canlandırması çağrısında bulundu. 


12 


ÇKP'NİN YENİ YOLCULUĞUNUN LİDERİ, Xİ JİNPİNG 
07 Kasım 2021 Pazar-cumhuriyet.com.tr 


Çin tarihi açısından özel bir yıl sayılan 2021 boyunca Xi Jinping'in programı yoğun geçti. 


Xi, geçtiğimiz aylarda, Çin Komünist Partisi'nin 100. yıldönümü için hazırlanan törende, orta halli müreffeh bir toplumun her açıdan gerçekleştirildiğini duyurdu, Tibet'i teftişe gitti, Çin'in ilk uzay istasyonunda çalışan astronotlarla konuştu, Birleşmiş Milletler'in video konferansla gerçekleşen toplantılarına katıldı, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu dünya liderleriyle telefonla veya görüntülü olarak görüşmeler gerçekleştirdi. 


Gelecek hafta, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi, Parti'nin üst düzey yetkilileriyle yapılacak olan bir genel kurula katılacak. 19. ÇKP Merkez Komitesi'nin altıncı genel kurulunun gündeminde dönüm noktası niteliğinde bir belge bulunuyor. Bu belge, ÇKP'nin 
100 yıllık çabalarının sonucundaki büyük başarıları ve tarihi deneyimine dair bir karar niteliği 
taşıyor. 


Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de, Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yıldönümü için düzenlenen törende önemli bir konuşma yapıyor, 1 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua) 


Dünya çapında çok az sayıda siyasi parti bu kadar uzun bir tarihe ve kesintisiz bir devlet yönetimi dönemine sahip olabildi. ÇKP, 72 yıldır Çin'in iktidar partisi. Şu anda Xi, ÇKP'nin liderliğinin özünü oluşturuyor. Kendisinden önce merkezi kolektif liderlik nesillerinin baş temsilciliğini onlarca yıl boyunca Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin ve Hu Jintao 


yaptı. 


Xi, 2012 yılının Kasım ayında ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçildiğinden beri kararlı bir eylem insanı, derin düşünce ve duygulara sahip, bir mirası devralmış olan ama yenilik yapmaya da cesaret edebilen, ileriye dönük bir vizyona sahip ve hiç yorulmadan çalışmaya kendini adamış bir insan olarak görülüyor. 


Channel News Asia, kendisinin liderliği altında Çin'in güçlü bir ülke haline gelmekte olduğunu ve şu anda bir güç çağına girmekte olduğunu kaydetti. 


Bu yeni yolculukta, şüphesiz tarihin yönünü belirleyici ana figür olan Xi, firsatlar ve zorluklar 


karşısında Parti'ye nasıl liderlik edecek? Çin'i dünya sahnesinin ortasına nasıl geri taşıyacak? 
Dünya bugün Xi'yi dokuz yıl önce olduğu gibi yakından izliyor. 
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Halkla Birlikte Yürümek 


Xi, Eylül ayında Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinde bulunan Gaoxigou köyüne yaptığı bir teftiş sırasında ekinlere bakmak ve tarlalarda çalışan köylülerle sohbet etmek için tarım arazilerine gitti. Xi, yereldeki yoksullukla mücadeledeki başarılardan övgüyle söz etti. 
Gaoxigou bir zamanlar yoksul bir köyken bugünse Parti kadrolarının ve köylülerin sıkı çalışması sayesinde refaha kavuştu. 


Xi'nin 1974 yılında partiye katıldığı yer olan Shaanxi eyaletine bağlı Liangjiahe, Gaoxigou'dan yaklaşık 150 km uzakta bulunuyor. 1969 yılında "eğitimli bir genç" olarak Liangjiahe'ye geldiği sırada yalnızca 15 yaşındaydı. Sonraki yedi yılını kırsal Loess Platosu'nda bulunan bu küçük köyde geçirdi; günlük işlerinin sonunda "mağara evi"ne geri döner ve basit bir topraktan yatakta yatardı. Kendisinin en üst göreve yükselişine kadar 38 yıl geçecek ve Parti hiyerarşisinin çeşitli seviyelerinde çok sayıda görev aldı. 


Xi, ÇKP'ye katılmasının ardından Liangjiahe'nin Parti sekreteri oldu. Köydeki bir çalışma arkadaşı, Xi'nin meziyetlerinden bahsederken "büyük bir dikkat ve azimle çalıştığını, birçok fikir ürettiğini, insanları ve kadroları birleştirebildiğini" söylemişti. 


Yoksul köyde geçirdiği dönemdeki anılarını anlatan Xi, en çok istediği şeyin köylülerin "tabaklarında et olmasının" sağlanması olduğunu belirtti. 


Xi, içinde bulundukları toplumu evleri gibi gören bu insanların hayatlarını iyileştirmek için kuyular, teraslı tarlalar ve metan üreten çukurların da aralarında olduğu çok sayıda proje başlattı. Bu "basit" projelerin köylülerin hayatları, çalışmaları ve davranışları üzerinde önemli etkisi oldu. 


Genç Xi, boş zamanlarında elinden geldiği kadar çok kitabı adeta yuttu. Özellikle de Das Kapital'i üç kez okudu; yenilikçi çalışmalar hakkındaki düşüncelerini tam 18 deftere not etti. 


Babası Xi Zhongxun, ÇKP merkez liderlerinin ilk nesli arasında bulunuyordu. Xi Jinping, kendisine baba Xi tarafından verilen bilge öğütleri sık sık hatırlattı. Genç yaşından itibaren çok sevilen bir okul kitabından esinlenerek devrim meşalesini taşımaya karar verdi. 


Xi, 1975 yılında Beijing'deki prestijli Tsinghua Üniversitesi'nden kabul aldı. Mezuniyetinin ardından, Merkez Askeri Komisyonun genel ofisinde bir süre çalıştıktan sonra 1982 yılında ülkenin kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı bir ilçe olan Zhengding'e tayin edildi. 


Xi, Zhengding'e taşınmasıyla ilgili anılarını anlatırken, parti tabanında halkın arasında çalışmak için gönüllü olduğunu ve "insanları ebeveynlerini sevdiği gibi sevmek" istediğini söylüyor. 


Xi'nin siyasi kariyeri kendisini Zhengding'den sonra deniz kenarındaki Fujian ve Zhejiang eyaletlerine ve Shanghai metropolüne götürdü. Gittiği her yerde halkla yakın ilişki kurması dikkat çekiciydi. Zhengding'de hayatını kaybeden dostlarını ve çalışma arkadaşlarını anmak için yürekten yazılar yazdı. Liangjiahe'den bir köylünün tedavi ücretini kendi parasıyla ödedi. 


Xi'nin insanlara verdiği değer, çalışmalarının her alanında görülebiliyor. Kendisinin Zhejiang'daki çalışma arkadaşlarından biri olan Zhang Hongming, eyaleti tayfun vurduğunda 


Xi'nin tavrını ve çalışma etiğini hala anımsıyor. 
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Zhang, Xi'nin verdiği talimatlarda, "Yaptığımız on tahliyeden dokuzu boşuna olsa bile insanların mutlak güvenliğini sağlamak için bunu yapmamız gerekiyor" dediğini anlatıyor. 


Shanghai'daki Pudong bölgesinde yer alan Çin Yönetici Liderlik Akademisi'nden Profesör Liu Jingbei, Xi'nin insan merkezli felsefesinin, Kovid-19 salgınında insanların hayatlarını ne pahasına olursa olsun kurtarmak için sonuna kadar her türlü çabanın gösterilmesine dair emrinin sebebini açıkladığını söyledi. 


Xi, 2007 yılında ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi'nde yer almak için Beijing'e döndü ve ardından Çin'in cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Parti yapılanması, örgütsel çalışmalar, Hong Kong ve Makao meseleleri ile 2008 Beijing Olimpiyatları'nın hazırlıkları gibi alanlarda sorumluluk üstlendi. 


Xi, 59 yaşına geldiğinde, 2012 yılının Kasım ayında Parti'nin en üst seviyesine yükseldi. 
Yaklaşık bir ay sonra, kışın soğuğuna rağmen Hebei'deki yoksul köylüleri ziyaret eden Xi, onlarla oturup, yeterli yiyecekleri ve kış boyunca ısınmak için yeterli örtü ve kömürleri olup olmadığını sormuş, bazı köylülerin hala geçim derdi içinde olduğunu görünce kalbinin sıkıştığını söylemişti. 


Xi Jinping, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletindeki Fuping ilçesinde bulunan Longguanguan kasabasına bağlı Luotuowan köyünde yaşayan yoksul köylüleri ziyaret ediyor, 30 Aralık 2012. (Fotoğraf: Lan Hongguang/Xinhua) 


Parti'yi Güçlendirmek 


2021 yılı aynı zamanda, Xi'nin imzasını attığı Çin tarihindeki en kapsamlı yolsuzlukla 
mücadele kampanyasının da dokuzuncu yılı ve kampanyada yavaşlama belirtisi de görülmüyor. 


Bu sene finans sektöründeki 20'den fazla üst düzey yetkili ve yönetici ceza aldı ya da soruşturmadan geçti. Geçtiğimiz yaklaşık 30 gün içinde, merkezi hükümetin kolluk kuvvetlerinde bakanlık düzeyinde bulunan eski bir yetkili soruşturulurken bir diğeri de cezalandırıldı. 


Xi'nin CKP Merkez Komitesi'nin genel sekreteri seçildiği dönemde, Çin zaten dünyanın en büyük ikinci ekonomisi durumundaydı. Fakat iç zorluklarla karşı karşıya kaldı. 


Xi, "Tecrübeler, eğer yolsuzluğun yayılmasına izin verilirse, bunun sonunda bir partinin yok olmasına ve bir hükümetin düşmesine yol açacağını kanıtlıyor" diye uyardı. 


Geçen dokuz yıl içinde, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi'nin eski bir üyesi ve Merkezi Askeri Komisyonun iki eski başkan yardımcısı da dahil olmak üzere, 


bakanlık düzeyinde veya üzerinde 400'den fazla yetkili ceza aldı ya da soruşturma geçirdi. 
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2014 yılından 2020 yılına kadar, 120'den fazla ülke ve bölgeden 8.300'den fazla kaçak da 
ülkesine geri gönderildi. 


Yabancı medyada yer alan bir başyazıda, "Xi, kritik bir anda durumu tersine çevirdi" dendi. 


"İktidarı sistemli kontrollerin kafesinde tutma" amacı doğrultusunda çaba harcanmasını emreden Xi, Ulusal Denetleme Komisyonu'nun kurulmasına öncülük etti. Denetim reformunun sonrasında tüm kamu sektörü çalışanları denetim altına alındı. 


Xi, CKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak yaklaşık 200 parti içi düzenlemeyi formüle ve revize etme çabalarına öncülük etti. Ayrıca Parti üyelerinin ideallerini ve inançlarını güçlendirmek, etkili ve birlik içinde hareket etmelerini sağlamak amacıyla Parti çapında beş eğitim kampanyası başlattı. 


Xi, parti içi demokrasiye de çok önem veriyor. Artık talep üzerine hazırlanan yorumlar tüm Parti ulusal kongre raporlarını, genel kurul oturumlarında gözden geçirilen belgeleri ve önemli Parti belgelerini, kararları ve reform politikalarını etkiliyor. 


Bu yılın Haziran ayına kadar, ÇKP üyelerinin sayısı 95 milyona, bir başka deyişle Almanya'nın nüfusundan 10 milyon fazla kişiye ulaştı. Çin araştırma uzmanları, Parti'nin daha disiplinli, katıksız ve güçlü hale geldiğini söylüyor. 


Çin gözlemcisi Neil Thomas, Xi Jinping'in ÇKP içinde şu anda her zamankinden daha çok destek aldığını söyledi. 


2016 yılında düzenlenen 18. ÇKP Merkez Komitesi'nin altıncı genel kurulu, Xi'nin statüsünü, 
ÇKP Merkez Komitesi'nin ve tüm Parti'nin özü olarak belirledi. 


Güçlü bir liderlik özü olmadan tüm Parti'nin iradesini birleştirmek veya tüm etnik gruplardan insanlar arasında dayanışma ve birliği inşa etmek ÇKP için zor olabilirdi. ÇKP Merkez Komitesi'ne bağlı Parti Tarihi ve Literatürü Enstitüsü'nün araştırma görevlisi Wang Junwei, Parti'nin böyle bir durumda hiçbir şey elde edemeyeceğini veya "çok sayıda yeni tarihi özelliklere sahip büyük mücadelelerinden" hiçbirini başaramayacağını söyledi. 


2017 yılının Ekim ayında, Xi Jinping'in Yeni Bir Çağ için Çin Karakterli Sosyalizm 
Düşüncesi, ÇKP 19. Ulusal Kongresi'nde resmen oluşturuldu. Bu düşünce, ÇKP Anayasası ve Çin Anayasası'nda yer aldı. 


ÇKP Merkez Komitesi Parti Okulu'ndaki (Ulusal Yönetim Akademisi) Profesör Xin Ming, Mao Zedong ve Deng Xiaoping gibi, Xi'nin de Marksizm'in Çin bağlamına uyarlanışını ileriye götürdüğünü ve bu bağlamda kalmasını sağladığını söyledi. 


Çin'i Güçlü Hale Getirmek 


Çin, 1840 Afyon Savaşı'ndan sonra yavaş yavaş yarı-sömürge ve yarı feodal bir toplum durumuna getirildi. Yabancı güçler tarafından zorbalığa uğradı, yoksulluk ve güçsüzlüğün acısını yaşadı. 


Xi tarihin bu bölümünü anlatırken, "Ne kadar büyük bir aşağılanma! Çin o zamanlar ayaklar altına alınmıştı" dedi. 
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CKP, 1921 yılında bu durumu değiştirmek için kuruldu. 


CKP Merkez Komitesi'nin Parti Okulu'nda (Ulusal Yönetim Akademisi) profesör olan Han Qingxiang'a göre, ulusal canlanma arayışının -1921 yılında Parti'nin kurulması; 1949 yılında 
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulması; 1978 yılında başlatılan reform ve dışa açılma; 2012 
yılında düzenlenen 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden sonraki yeni dönem- şeklinde dört kritik dönüm noktası bulunuyor. 


ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak seçilmesinden iki hafta sonra Xi, Çin'in Ulusal Canlanma Rüyası'nı ortaya attı. 1911 Devrimi'nin 110. yıldönümünü için Ekim ayında düzenlenen bir etkinlikte Xi, 35 dakikalık konuşmasında 25 kez "canlanma" kelimesini kullandı ve bu kendisinin en çok vurguladığı mesajlardan biri haline geldi. 


Xi, canlanmanın hem stratejik tasarım hem de çok çalışma gerektirdiğine inanıyor. Bir eylem insanı olan Xi liderliği ele aldı. Sadece 2019 yılında 500'den fazla önemli etkinlikte yer aldı. 
O yılki çalışma programı yaklaşık 30 hafta sonunu kapsıyordu. Büyük reform planlarının her bir taslağını bizzat gözden geçirdi. 


Xi'nin kendine ayıracak zamanı çok az olsa da yüzmek için zaman bulmayı başarıyor. Yüzme alışkanlığı ve gençliği boyunca fiziksel işlerde çalışmış olması, Parti, hükümet ve ordunun işleriyle ilgilenmek için yeterli dayanıklılığa sahip olmasını sağlıyor. Daha da önemlisi, misyon duygusu kendisine güç veriyor. 


Xi, "Mutluluk çok çalışarak elde edilir" diyor. 


Sık sık çiftlikleri, balıkçı köylerini, çiftçi evlerini, küçük lokantaları, süpermarketleri, fabrika ve atölyeleri, laboratuvarları, hastaneleri ve okulları ziyaret eden Xi, ilk elden bilgi alabilmek için kırsaldaki domuz ahırlarını ve tuvaletleri bile denetliyor. 


a 
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Xi Jinping, Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletine bağlı Ankang şehrinin Pingli ilçesinde yer alan Laoxian Kasabasındaki bir ilkokulda yoksullukla mücadele çalışmalarını denetliyor, 21 Nisan 2020. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua) 


Xi'nin Zhejiang eyaletindeki eski meslektaşı Zhang Mengjin, "Xi günlük bilgiye yeterince ulaşıyor, bu yüzden de onu yalanlarla ya da övünerek kandırmak imkansız hale geliyor. Ona rapor verirken dürüst olmak zorundayız" dedi. 

Xi, son dokuz yılda sayısız engel ve kriz karşısında sınavı geçti. 

2015 yılının başlarında Yemen kaosa sürüklenirken, mahsur kalmış yüzlerce Çin vatandaşını 


tahliye etmek için donanmayı yönlendirdi. 
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Amerika Birleşik Devletleri Çin'e karşı ticaret savaşı başlattığında, stratejisini ülkesinin ticaret savaşı istemediği ancak böyle bir ticaret savaşından da korkmadığı ve gerekirse savaşacağı ilkesi üzerine geliştirdi. 


Diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmenin iki ülke için de tek doğru seçim olduğunu söyleyen Xi, "Pasifik Okyanusu'nun enginliği, iki büyük ülke olan Çin ve ABD için yeterli alana sahip" dedi. 


Xi, Diaoyu Adaları sularında düzenli devriyeler yapmak, sözde Güney Çin Denizi tahkimini savuşturmak ve Çin-Hindistan sınır çatışmalarına çözüm bulmaktan, yurtdışında yasadışı şekilde gözaltına alınan Çinlilerin geri dönüşünü kolaylaştırmaya kadar uzanan çeşitli konularda stratejik ve taktik planlamaya öncülük etti ve gerektiğinde de bizzat kendisi müdahale etti. 


Hong Kong 2019 yılında toplumsal olaylarla sarsıldığında, çabaları "tek ülke, iki sistem" davasını korumaya yönlendiren Xi, "renkli devrimi" başlatmaya yönelik girişimleri ezdi. 


2020 Çin Yeni Yılı'nın arifesinde, Kovid-19 salgını şenliklere gölge düşürdüğünde Xi, 
uykusuz bir gece geçirdi. Ertesi gün, ülkenin salgınla mücadelesini masaya yatırmak için Parti liderlerini toplantıya çağırdı. Xi, toplantı öncesinde Hubei ve Wuhan'daki insanların hareketlerini ve bölgeden çıkış yollarına getirilen kısıtlamaları artırma kararı almıştı. Aradan geçen zaman, bu katı yaklaşımın neden tek geçerli seçenek olduğunu gösterdi. 
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Xi Jinping, Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Huoshenshan Hastanesi'nde video bağlantıyla bir hasta ve sağlık çalışanları ile konuşuyor, 10 Mart 2020. Xi, Kovid-19 önleme ve kontrol çalışmalarını denetlemek için 10 Mart 2020'de Wuhan'a gitti. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua) 


Xi, "siyah kuğu" ve "gri gergedan" ifadelerini Parti diline soktu. Parti Okulu profesörü Han, risk önleme ve riski etkisiz hale getirmeyi yeni dönemin önemli bir özelliği olarak tanımladı. 


Yabancı bir politikacının sorusunu yanıtlayan Xi, "Böyle büyük bir ülkeyi yönetmek gerçekten de büyük bir sorumluluk ve zorlu bir görev" demiş ve şöyle devam etmişti: "Özveri sahibi olmaya ve kendimi Çin'in kalkınmasına adamaya hazırım. İnsanları hayal kırıklığına uğratmayacağım." 


Çığır Açan Yeni Reformlar 


Xi, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak göreve başladığında, 30 yılı aşkın reform ve dışa açılma sürecinin sonrasında Çin'in gücü önemli derecede artmış durumdaydı. Yine de sorunlar yok değildi ve başta, ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskı, servet eşitsizlikleri, çevresel zararlar ve sosyal gerilim geliyordu. Reformlar da bir miktar dirençle karşılaştı. Daha bilimsel, üst düzey bir yaklaşıma ihtiyaç duyuluyordu. 
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Xi, herkes için yenilikçi, koordinasyon içinde, yeşil ve açık bir gelişme yoluyla karakterize edilen bir Çin yenileştirme modeli tasarladı. 


Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda Çin'in reformunun ve dışa açılışının 40. 
yıldönümünü kutlamak için düzenlenen büyük bir toplantıda madalyayla ödüllendirilen personeli alkışlıyor, 18 
Aralık 2018. Xi toplantıda önemli bir konuşma yaptı. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua) 


Gözlemciler, bu kalkınma vizyonunun, sosyalist Çin'i, ekolojik zarar pahasına yaygın ve verimsiz büyümeye dayanan bir kalkınma tuzağından çıkarmayı, ülkeyi yüksek kaliteli kalkınmaya yönlendirmeyi ve zenginlerin daha zengin, fakirlerinse daha fakir olduğu bir durumdan kaçınmayı amaçladığını belirtiyor. 


Eski bir merkezi liderlik grubu olan genel reformu derinleştirme merkezi komisyonunun başkanı olarak Xi, Deng Xiaoping'in reformunu ilerleterek dışa açılmayı sürdürürken bir yandan da çığır açan bir dizi reform başlattı. 


Reform, arazi kullanım politikaları, devlete ait firmalarda Parti yapılanması, yargı usulü, aile planlaması, bütçe ve vergi politikaları, emlak piyasası, bilim ve teknoloji ile tekelleşmeyle mücadeleyi kapsayan çok farklı alanlara ulaştı. 


Her şeyden önce bir reform önlemi öne çıkıyor: Çin'in uzun vadeli kalkınmasını ve istikrarını doğrudan etkileyen kurumların yenileştirilmesi. Bunun özünde, Çin karakterli sosyalizmi desteklemek, geliştirmek ve Çin'in yönetim sistemi ve kapasitesini yenileştirmek bulunuyor. 


Reformlar bazen büyük zorluklarla karşılaştı. Bazen anlaşmazlıkları gidermek ve engelleri ortadan kaldırmak için son sözü Xi'nin kendisi söylemek zorunda kaldı. 


Xi, 18. ÇKP Merkez Komitesi'nin üçüncü genel oturumunun belgesini hazırlamakla görevli bir gruba başkanlık etti. Belgenin odağında genel reformu derinleştirmek vardı. 


Taslak hazırlama ve değerlendirme çalışmalarına katılan yetkililer ve uzmanlar, Xi'nin şahsen araştırma yürütüp kararlar alarak çok sayıda atılımı kolaylaştırdığını kaydetti. Örneğin, yeni bir önerme olan "piyasanın kaynak tahsisinde belirleyici rolü oynamasına izin verilmesi" Xi'nin aldığı çok önemli bir karardan kaynaklanıyordu. 


Süreci yakından izleyen bir kaynak, "Genel Sekreter Xi'nin kararlılığı olmadan çok sayıdaki büyük reformu hayata geçirmek imkansızdı" dedi. 


Xi, çevresel zararı tersine çevirmek için çevreyi kirleten fabrikaların sorunları çözmesini veya kapatılmasını istedi. Çin'in en uzun nehri Yangtze'yi korumak için 10 yıl boyunca uygulanacak balıkçılık yasağını hayata geçirdi. Dev pandaların, kalkık burunlu maymunların ve birçok başka nadir yabani hayvanın yaşam alanı olan Qinling Dağları'nda yasadışı olarak inşa edilmiş villaların yıkılması için altı talimat verdi. 
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Xi Jinping, Cin'in kuzeybatisinda yer alan Shaanxi eyaletine bagli Niubeiliang Ulusal Doga Koruma Alani'nda Qinling Dağları'nın ekolojik olarak korunması ile ilgili bilgi alıyor, 20 Nisan 2020. Xi, 20-23 Nisan 2020'de Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinde bir denetim turu yaptı. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua) 


Çok sayıda Çinli için çevresel ilerleme açık bir şekilde görülüyor. 2020 yılında, il düzeyi ve üzerindeki kentlerde hava kalitesi iyi olan günlerin oranı yüzde 87'ydi. Nispeten iyi kalitedeki yüzey sularının oranı yüzde yüzde 83,4'e yükseldi. Sonuç olarak, Çinlilerin yüzde 89,5'i çevredeki değişimden memnun kaldı. 


Reformlar Çin'i daha da açık hale getirdi. 2013 yılında, ilk pilot serbest ticaret bölgesi Shanghai'da kuruldu. Şimdi bu tür bölgelerin sayısı, yaklaşık olarak küçük bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki Hainan Adası'nın tamamı da dahil 21'e çıktı. Çin'in yabancı yatırım için oluşturduğu negatif liste daha da kısaltıldı. 


Bazı ülkeler ticaretin önüne engeller çıkarmayı tercih ederken Çin çok sayıda küresel ticaret ve yatırım fuarına ev sahipliği yaptı. Xi, ülke çapındaki pek çok ulusal fuardan biri olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı bizzat başlattı. Çin Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın onaylanmasının da başını çekti. 


Çin, 2020 yılının sonu itibarıyla yedi yılı aşkın bir sürede 2.485 reform planını uygulamaya koydu. Xi, ÇKP 18. Merkez Komitesi'nin üçüncü genel oturumunda belirlenen hedeflerin ve görevlerin esasen planlandığı gibi gerçekleştirildiğini duyurdu. 


Çin'in GSYİH'si 2013 yılından 2020'ye kadar her yıl ortalama yüzde 6,3'ün üzerinde büyüyerek, dünya ekonomik büyümesine uzun yıllar boyunca yaklaşık yüzde 30'dan fazla katkıda bulundu. Çin'in GSYİH'si 2020'de 100 trilyon yuan eşiğini ya da başka bir deyişle ABD'ninkinin yaklaşık onda yedisini aştı. 


Parti tarihi araştırmacısı Liu Ronggang, şimdiye kadar, yeni dönemde en etkileyici başarının "ilk yüzüncü yıl hedefinin", yani orta halli müreffeh bir toplum inşa edilmesinin her açıdan 


gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi. 


Orta halli müreffeh ya da Çince'deki "Xiaokang" terimi, eski Çin'in Şarkılar Kitabı'ndan geliyor. Çin halkının binlerce yıldır değer verdiği varlıklı yaşam isteğini temsil ediyor. 


Ülke, ölçek olarak dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik sistemine ve en büyük orta gelir grubuna sahip bulunuyor. Aşırı yoksulluk kesin bir şekilde sona erdi. 


Son dokuz yılda, yaklaşık 100 milyon insan aşırı yoksulluktan kurtarıldı. 
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Xi, Parti üyelerine ve yetkililerine, yoksulluğu yerinde önleme tedbirlerinin hayata geçirilmesi için yoksul köylerde görevlendirilmelerini emretti. 


Xi, ülkenin en yoksul 14 bölgesinin her birini şahsen ziyaret etti. Aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak, bir savaşa benzetildi. Gerçekten de bu mücadelede düşen kahramanlar oldu ve görev sırasında 1.800'den fazla insan hayatını kaybetti. 


2021 yılında Çin, Küresel İnovasyon Endeksi'nde Japonya, İsrail ve Kanada'yı geçerek 12. 
sırada yer aldı. Çin aynı zamanda doğrudan yabancı yatırımların en büyük alıcısı ve dünyanın 
1 numaralı tüketici pazarı oldu. 


Xi silahlı kuvvetlerde de kapsamlı bir reform yaptı. Mao Zedong tarafından kurulan "Parti silaha komuta eder" ilkesini yineleyen Xi, ordunun liderlik ve komuta sistemi, büyüklüğü, yapısı ve kuvvet bileşiminde bir dizi reform başlattı. Ordunun savaşa hazır olmasını istedi. 


Askeri üsleri düzenli olarak denetledi. Çin'in ilk yerli üretim uçak gemisine ve yeni nesil nükleer enerjili denizaltısına bindi. 


Xi Jinping, uçak gemisi Shandong'a biniyor ve Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Sanya'daki bir donanma limanında onur muhafızlarını teftiş ediyor, 17 Aralık 2019. Xi, aynı gün Çin'in ilk yerli yapım uçak gemisi Shandong'un hizmete alınması için düzenlenen törenine katıldı. Adını Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinden alan yeni uçak gemisi, Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanması'na teslim edildi ve deniz limanında aktif olarak hizmete alındı. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua) 


Avusturyalı bir hukuk akademisyeni ve sinolog olan Gerd Kaminski, ÇKP'nin 18. Ulusal Kongresi'nden sonra Çin'in kendine has özelliklerinin, yönetim felsefesi de dahil olmak üzere Çin'in gelişiminin tüm önemli alanlarında gitgide daha güçlü bir şekilde yol gösterici ilke haline geldiğini belirtti. 


Han Qingxiang böyle bir süreçte Xi Jinping'in Yeni Bir Çağ için Çin Karakterli Sosyalizm Düşüncesi'nin testi geçtiğini belirterek "Ulusal canlanmanın tarihsel seyrini etkili bir şekilde yönlendirdiğini ve tüm dünyayı etkilediğini" söyledi. 


Küresel Topluma Katkı 


Xi, Çin'in küresel toplumla yakın ilişkiler kurma ve küresel topluma katkıda bulunma çabalarının ön saflarında yer aldı. 


Kovid-19 pandemisi ortaya çıkmadan önce yaptığı 41 turda 69 ülkeyi ziyaret eden ve Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılan ilk Çin Cumhurbaşkanı olan Xi, yurtdışı ziyaretlerine bu kadar çok zaman harcamanın bir "lüks" olarak görülebileceğini ama kendisinin bunu "değerli" gördüğünü söyledi. 
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Xi'nin yurtdışı ziyaretleri sırasındaki programları genellikle çok yoğun olup gece yarılarına kadar sürebilmektedir hatta bir doğum gününü bir yurtdışı gezisi sırasında geçirmiştir. 


Xi, "Çinli komünistler olarak yaptığımız her şey, Çin halkının yaşamını iyileştirmek, Çin ulusunu yenilemek, insanlık için barışı ve kalkınmayı desteklemek içindir" dedi. 


İstanbul'da yaşayan bilim insanı Altay Atlı, Xi'nin liderliğinde Çin'in ekonomik veya diplomatik uluslararası ilişkilere katılımındaki dönüşümünün altını çiziyor ve tüm dünyanın küresel etkiye sahip büyük bir ülkenin ortaya çıkışına şahit olduğunu kaydediyor. 


Xi, "Pek çok sorunlarla dolu dünya çok büyüktür. Bütün bunların üstesinden gelebilmek, Çin'in çözüm yöntemlerini duymadan, Çin'in desteğini almadan ve Çin'i dışarda tutarak başarmak mümkün değildir' dedi. 


Xi, 2013'te "insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etme" fikrini gündeme getirdi. 


Vizyonu hakkında açıklamalarda bulunan Xi, uluslararası toplumun ortaklığı, güvenliği, büyümeyi, medeniyetler arası alışverişi ve sağlam bir ekosistem oluşturmayı desteklemesi gerektiğini öne sürerek bir Çin atasözünü hatırlattı: "Dikkate alınacak olan çıkarlar, herkesin çıkarı olmalı." 


İnsanlık için ortak geleceğe sahip olan bir topluluk fikrinin mükemmel bir kökeni vardır. 
Siyaset bilimciler, bu düşüncenin Marksist "toplumun özgür gelişiminin her bireyin özgür gelişiminin koşuluna bağlı olduğu bir birlik" fikri ile Çin'in "uyum" idealini benimsediğini belirtiyor. Bu, Mao Zedong'un "Üç Dünya Teorisi" ve Deng Xiaoping'in "dünyanın iki ana teması olarak barış ve kalkınma" önermesi sonrasında, ÇKP tarafından dış ilişkiler konusunda öne sürülen en son önermedir. 


Uluslararası toplumun tepkisi olumlu oldu. Xi, vizyonunu 2017 yılının Ocak ayında Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki merkezi olan Milletler Sarayı'nda sunduğunda, dünyanın dört bir yanından gelen politikacılar, diplomatlar ve ünlüler Xi'nin sözlerini en az 30 defa alkışlarla kestiler. 


Xi Jinping, İsviçre'nin Cenevre şehrindeki Birleşmiş Milletler Ofisi'nde "İnsanlık için Ortak Bir Geleceğe Sahip Bir Topluluk İnşa Etmek Amacıyla Birlikte Çalışalım" başlıklı açılış konuşmasını yapıyor, 18 Ocak 2017. 
(Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua) 
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Xi, bu vizyon çerçevesinde, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine ve global yönetişim içinde tartışma ve işbirliği yoluyla ortak büyüme sağlama ilkesine dayanan yeni bir uluslararası ilişkiler yaklaşımı önerdi. 


Xi, "Hangi tür uluslararası düzen ve yönetim sistemi hem dünya için hem de tüm ülkelerin insanları için en uygundur? Bu, bir tek ülke ya da birkaç ülke tarafından değil, tüm ülkelerin istişaresiyle karar verilmesi gereken bir şeydir" dedi. 


Xi'nin savunduğu gibi, aynı ilke, büyük ülkeler arasındaki ilişkilerde genel istikrar ve dengeli kalkınmayı içeren bir çerçeve için de geçerlidir. Xi, pek çok kez, ulusların diyaloğu devam ettirmeleri ve birbirlerine samimiyetle davranmaları halinde "Tukidides tuzağı"ndan kaçınılabileceklerini vurguladı. 


2019 itibarıyla, 180 ülkenin Çin ile diplomatik ilişkisi bulunuyordu ki bu, Batı'dan gelen 
blokaj nedeniyle 1950'lerde yaklaşık 30 olan sayıya göre keskin bir artışa işaret ediyor. Son birkaç yıl içinde, Orta Amerika ve Pasifik Bölgesi'nde bulunan beş ülke, Çin ile diplomatik ilişki kurdu ya da yeniden başlattı. 


Xi, "Dünyanın her köşesinde dostlarımız var" dedi. 


Xi, görevinden ayrılan Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Ekim ayında video bağlantısı aracılığıyla bir araya geldiğinde onu eski bir dost olarak nitelendirdi: "Çin halkı dostluğa büyük önem verir; eski dostları unutmayacağız ve kapıyı her zaman sizin için açık tutacağız."dedi. 


Xi, dünyaya insanlık için ortak bir geleceğe sahip topluluk inşa etmeye dair ilk çağrısını yaptığı aynı yıl içinde Kuşak ve Yol Girişimi'ni (BRI) de önerdi. 2021 yılının Ağustos ayına kadar, yaklaşık 172 ülke ve uluslararası kuruluş, bu kapsamda Çin ile 200'den fazla işbirliği belgesi imzaladı. Dünya Bankası'na ait bir rapora göre, BRI projeleri dünya genelinde 7,6 milyon insanı aşırı yoksulluktan ve 32 milyon insanı da orta derecede yoksulluktan kurtarabilir. 


Xi, Yunanistan'daki Pire Limanı, Sırbistan'daki Smederevo çelik tesisi ve Belarus'un başkenti Minsk'teki Çin-Belarus Endüstri Parkı'nın da aralarında olduğu çok sayıda BRI projesini bizzat ziyaret etti. 


Bununla birlikte, küresel kalkınmanın çevre pahasına gerçekleşmemesi gerekiyor. Xi 2020 
yılında dünyaya Çin'in 2030 yılından önce karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkaracağını ve 2060 yılından önce karbon nötrlüğüne ulaşacağını duyurarak açık bir şekilde kararlılık gösterdiğinin işaretini verdi. 


Eski Avustralya Başbakanı Kevin Rudd, "Dünya, iklim değişikliği ile mücadeleye katkısı için Çin'e teşekkür etmeli" dedi. 


Rudd, dört yıl önce Xi'nin Paris Anlaşması'na Çin'in güçlü desteğini sunduğunu ve Çin'in bu desteği olmasaydı Paris Anlaşması'nın şimdi olduğu durumda olmayacağını sözlerine ekledi. 


Xi'nin yardım eli sunmaya yönelik taahhüdü, sadece çevre ve kalkınma konuları ile sınırlı değil. Çin bugün, nükleer silahların yayılmasından pandemi ile mücadeleye kadar küresel ve 


bölgesel parlama noktalarını ele almada hayati bir güç konumunda yer almaktadır. 
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Xi "Bizim 'boş vermek' yerine 'el ele' vermeye ihtiyacımız var. 'Duvarları yükseltmek' değil, 'duvarları yıkmak' gerekiyor" dedi. 


Afganistan'daki ABD birliklerinin birkaç ay önce aniden geri çekilmesi ülkede huzursuzluğu tetiklediğinde Xi, Afganistan'ın istikrara geçişine destek olmak, ülke ile bağlantı kurmak ve Afgan halkına yardım etmek amacıyla Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı ve Shanghai İşbirliği Örgütü üyeleriyle video bağlantısı üzerinden bir araya geldi. 


Kovid-19 pandemisi patlak verdiğinde Xi, dünya çapında dayanışma ve işbirliği çağrısında bulundu. Kendisinin talimatıyla Çin, 150'den fazla ülke ve 14 uluslararası kuruluşa Kovid-19 ile müdahale etmeleri için gerekli malzemeyi sağladı ve 34 ülkeye 37 sağlık ekibi gönderdi. 


Çin, Kovid-19 aşılarını küresel kamu malı yapma sözü verdi ve ülkenin bu yıl dünyaya 2 
milyar doz aşı sağlayacağını bildirdi. Ulke ayrıca COVAX'a 100 milyon ABD doları bağışlama vaadinde bulundu. 


Xi Jinping, Kovid-19 Karşısında Dayanışma Konulu Çin-Afrika Olağanüstü Zirvesi'ne başkanlık ediyor ve Çin'in başkenti Beijing'deki zirvede açılış konuşması yapıyor, 17 Haziran 2020. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua) 


Son 100 yılda, dünyanın en kalabalık ülkesi, neredeyse inanılmaz bir yolculuğa çıkarak yoksulluğun hüküm sürdüğü bir ülkeden temel ihtiyaçların karşılandığı ve mevcut orta halli müreffeh bir ülke konumuna erişti. Xi, bu başarıyı insanlığa bir katkı olarak değerlendirdi. 


Son 40 yılda dünya çapındaki yoksulluğun azaltılmasının yüzde 70'inden fazlası Çin'de ve Çin tarafından gerçekleştirildi. Bu durum, Çin'in BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ndeki yoksulluğu azaltma hedefini planlanandan on yıl önce gerçekleştirdiğine 

işaret ediyor. 


BM Genel Kurulu'nun 73. oturumunun başkanı Maria Fernanda Espinosa Garces, Xi hakkındaki izlenimlerini aktarırken, çok taraflılığı savunan, BRI ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip topluluk fikri gibi önemli katkıları bulunan "deneyimli bir kaptan" diye bahsetti. 


Yeni Görevleri Tamamlamak 


CKP, "iki yüzüncü yıl" diye bilinen bir çift hedef aracılığıyla ulusal canlanmayı başarmayı planlıyor. 


Geçtiğimiz dokuz yılda, Parti'nin en üst düzey lideri olan Xi, ülkenin ilk adımını tamamlamasına öncülük etti ve bu tarihi planın ikinci adımının tasarımının başını çekti. 


İlki, sosyalist modernleşmenin 2035 yılına kadar "esas olarak gerçekleştirilmesi" ve ikincisiyse Çin Halk Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılına yaklaşacağı 21. yüzyılın ortalarında, 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Çin'in müreffeh, güçlü, demokratik, kültürel olarak gelişmiş, uyumlu ve güzel, büyük bir modem sosyalist ülke haline getirilmesidir. 


Tamamlayıcı yol haritaları bu kapsayıcı hedefleri destekliyor. En önemlisi, Xi, 2020 yılının Ekim ayında kabul edilen 14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) ve 2035 Yılına Yönelik Uzun Vadeli Hedefler için Parti liderliği önerilerinin hazırlanmasına öncülük etti. 


Xi, ÇKP'nin geçen yüzyılını bir "tarihi mucize" diye nitelendirdi ve Çin ulusunun canlanmasının başladığına dair güvenini dile getirdi. Fakat şu anda kararsızlığa yer olmadığı konusunda da uyarıda bulundu. Xi, "Bu kritik anda durmamalı, tereddüt etmemeli ve beklememeliyiz" dedi. 


Ulusal canlanmaya ulaşmanın parkta yürümek kadar kolay olmayacağı ve sonraki testlerin daha da karmaşık hale geleceği uyarılarında bulunan Xi, "Bu büyük hayali gerçekleştirmek büyük mücadele gerektiriyor" dedi. 


Bu nedenle, 19. CKP Merkez Komitesi'nin yaklaşan altıncı genel kurulu, Parti'nin 100 yıllık tarihindeki büyük başarılar ve tarihsel deneyime dair bir kararın tartışılacağı önemli bir döneme denk geliyor. 


Han Qingxiang, "ÇKP 100 yıllık mücadelesi boyunca zengin deneyimler edindi, önemli kuralları anladı, yönetim teorileri ve bilgelik geliştirdi. Bu büyük hazine, Parti'nin yönetimine daha iyi ilham vermek için özetlenmelidir" dedi. 


ÇKP geçen 100 yılda, 1945 ve 1981'de tarihi meselelerle ilgili sadece iki karar onadı. CKP önemli tarihi olaylar ve şahsiyetler hakkında, nedenleri analiz ederek sonuçlar çıkarttı, böylece bütün Parti açık bir şekilde fikir birliği içinde uzlaştığı ve birlik içinde daha da güçlendiler. 


Araştırma görevlisi Wang Junwei, "Parti'nin tarihsel meselelerle ilgili daha önce verdiği kararları, uzlaşı sağlamada ve yeni misyonları yerine getirmek için güç toplamada büyük rol oynadı. Yaklaşan genel kurul toplantısından da beklediğimiz budur" dedi. 


Tarih sözcüğü bu yıl tüm ÇKP üyelerinin dillerinde adeta bir parola haline geldi. Kapsamlı eğitim kampanyası, kadroların Parti tarihini tanımasını sağladı ve yeni bir ÇKP Müzesi açıldı. 


Xi ve çalışma arkadaşları 18 Haziran'da müzeyi gezdi ve müzede bulunan, Qing yönetimi tarafından haksız Shimonoseki Antlaşması doğrultusunda savaş tazminatını ödemek amacıyla ihraç edilen tahviller; Brüksel'den Karl Marx'ın notlarının el yazmaları; Parti kurulduğu tarihte ÇKP üyesi olan 58 kişinin listesi; Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında üretilen bir araba ve Çin'in Mars gezgininin modeli gibi objeleri incelediler. Sergilenen her obje, Parti'nin Çin'i nasıl yönettiğine dair birer kanıt niteliğindeydi. 


Sergi, 1921'den bugüne kadar tüm önemli tarihi dönüm noktalarını birbirine bağlayarak izleyiciyi geleceğe taşıyan bir "zaman tüneliyle" sona erdi. 


Xi bir konuşmasında Mao Zedong'dan alıntı yaparak şöyle dedi: "Çin halkının demokratik 


devriminin zaferi, onlarca yıl sonra, geçmişe bakıldığında, uzun bir dramanın kısa bir giriş bölümü gibi görünecek. Bir drama girişle başlar ancak bu giriş doruk noktası değildir." 
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CKP'nin kuruluşunun 95. yıldönümü için düzenlenen konferansta, "Tarih bitmedi ve muhtemelen de sona eremez" diyen Xi şunları ekledi: "ÇKP ve Çin halkı, insanlık için daha iyi bir sosyal sistemin keşfedilmesine yardımcı olacak bir Çin çözümü sağlayabileceğine dair her açıdan güvene sahiptir." 


Xi ve çalışma arkadaşları, sergideki turlarını tamamlamalarının ardından tüm yeni ÇKP üyelerinin yerine getirdiği bir ritüeli yeniden yaşayarak Parti bayrağının önünde yemin ettiler ve "ömrümüzün sonuna kadar komünizm uğruna savaşacağız" dediler. 


Xi Jinping, diğer Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) üst düzey yetkilileri Li Kegiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng ve Wang Qishan'a, Çin'in başkenti Beijing'deki CKP Müzesi'nde ÇKP tarihi sergisini ziyaret etmelerinin ardından Parti'ye kabul yeminini tekrarlanmasına liderlik ediyor, 18 Haziran 


2021. (Fotoğraf: Li Xueren/Xinhua) 


BABY BOOMERS, X, Y, Z: ŞU AN HAYATTA OLAN KUŞAKLARIN 
ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLIYORUZ! 


05.07.2020-onedio.com/ 


Son yıllarda oldukça popüler olan; kuşaklar hakkındaki araştırmaları ve X, Y, Z Kuşağı gibi tabirleri muhakkak duymuşsunuzdur. “Yaşıma göre hangi kuşaktayım, bu kuşakların özellikleri neler, bu kuşaklar niye var, biz ne yapıyoruz ki?” gibi soruları olanları hemen 


içeriğimize alalım. 
Sessiz Kuşaktan Bebek Patlamasına, X Kuşağından Z Kuşağına... 


İnsanların doğduğu ve büyüdüğü yıllara göre dünyaya bakış açısı değişiklik gösteriyor. 
Çünkü çocukluk ve gençlik yıllarındaki toplumsal iklimin insanları etkilememesine imkan 


yok. Bu yüzden her yaş grubunu farklı nesiller altında sınıflandırıyoruz. 
Doğduğunuz yıla göre hangi kuşağa aitsiniz? 

Şu an (büyük ölçüde) hayatta olan 5 farklı kuşak var: 

1- 1925-1945: Sessiz Kuşak (Silent Generation) 


2- 1946-1964: Bebek Patlaması (Baby Boomer) 
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3- 1965-1979: X Kuşağı 


4- 1980-1995: Y Kuşağı (Millennials) 


5- 1996-2020: Z Kuşağı 


1. Sessiz Kuşak (Silent Generation): 


“Kendinden kaçan, yârim sessiz kuşak” şeklinde kötü şakalar yapmamamız, saygı göstermemiz gereken bir nesil, Sessiz Kuşak nesli. Ancak bu kötü şaka, adeta bu kuşağı tanımlıyor diyebiliriz. Kendi isteklerini bastırması öğütlenen, toplumsal olaylara karşı sessiz kalmanın ve görüşlerinin açıkça konuşmamalarının öğretildiği bir kuşaktan bahsediyoruz. 
Bu yüzden de adları “Sessiz Kuşak”. Herkes kendini kurtarır, olan yine sana olur” şeklinde 


büyütülen bu kuşağı, şu an dedelerimiz ve ninelerimiz oluşturuyor. 
Özellikleri: 


Uyumlu, kanaatkar ve otoriteye saygılıdırlar. Mevcut düzeni değiştirmek veya karşı çıkmak 


yerine uyum sağlamayı tercih etmişlerdir. 
Teknolojik gelişmelerin sanayi sektöründe yarattığı değişimlere ayak uydurmuşlardır. 
İkinci Dünya Savaşı ve Büyük Buhran’1 görmüşlerdir. 


Savas ve yokluk görmelerinden dolayı; başarı, güç, daha iyi bir gelecek gibi hırsları vardır. 


Diğer nesillere nazaran daha ciddi ve kaderci bulunurlar. 


İşsizlik oranı; kendinden önce ve sonra gelen kuşaklara göre daha azdır. Ancak bu kuşaktaki 


kadınların %88’inin iş gücü olarak görülmediğini de belirtelim. 
Sessiz Kuşak; 20. yüzyılda en genç yaşta ebeveyn olan kuşak. 
2. Bebek Patlaması (Baby Boomers): 


İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tüm dünyada bebek doğum oranlarında büyük bir patlama yaşandı, “Bebek Patlaması” ismi de buradan geliyor. Bu nesil hala hayatın birçok alanında 


söz sahibi durumda. 


Ancak gittikçe yaşlanıyorlar ve genç kuşaklarla çatışıyorlar. Yaptıkları eleştirilerin gençler tarafından basmakalıp bulunması sebebiyle, son yıllarda sosyal medyada “OK, Boomer” diye bir kalıp türedi. Bizdeki “yav he he” gibi bir şey. Evet belki biraz saygısızca ama 


gençleri biraz daha anlamaya çalışsaydınız fena mı olurdu ey Boomers? 


Özellikleri: 
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Kuralcı, çalışkan ve başarı odaklıdır. 
Aynı anda anne, baba ve çocuklarına bakmak zorunda kalmışlardır. 


Teknolojinin çok yavaş yaygınlaştığı bir dönemde büyüdükleri için, teknolojiye uyum 


sağlayamadıklarını söyleyebiliriz. 
İş sadakatleri yüksektir, çalışmak için yaşamışlardır. 


Doğum kontrol yöntemlerinin geliştiği bir çağda yaşadıkları için önceki kuşağa göre doğum 


oranları daha azdır. 


Önceki nesillere göre çok daha rahat ortamda büyüdükleri için, dünyayı değiştirme ve 


toplumsal gelişmelerde söz hakkı bulma şansları olmuştur. 


Siyasi görüşleri gençliklerinde genellikle sol eğilimdeyken, yaşlandıkça sağ eğilimli 


görüşlere yakınlaşmışlardır. 


Genç yaşta wyusturucu kullanımı, en çok bu kuşağa aittir. 


3. X Kuşağı: 


Kendilerinden bir önce gelen Bebek Patlaması ve sonrasında gelen Y Kuşağına göre nüfusları daha azdır. Ayrıca bu birbirinden çok farklı ve sürekli çatışan iki kuşağın arasında kaldığı için kendilerine “ortanca kuşak” da denir. Bilirsiniz ki ortancalar hep dışlanır, görmezden gelinir. Oysa X Kuşağı güzel bir nesildir, duygulu ve anlayışlı insanlardan 


oluşur. 

Özellikleri: 

Şüpheci, rekabetçi, otoriteye karşı kısmen saygılı bir kuşaktır. 

İş sadakatleri yüksektir, yaşamak için çalışma anlayışına sahiptirler. 


Teknolojide, sanatta, siyasette büyük değişimlere şahit olmuş ve bunlara uyum 


sağlayabilmişlerdir. 


Çeşitliliğe açık bir nesildir. Farklı ırk ve dinlerden insanlarla,önceki kuşaklara nazaran daha 


iyi anlaşırlar. 
Daha iyi yaşam şartları için daha az çocuk anlayışı hakimdir. 
Bankalara en çok borcu olan kuşaktır. 


Kadınların erkeklerden daha eğitimli olduğu ilk kuşaktır. 
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Aile fertleriyle büyümekten ziyade, arkadaşlarıyla birlikte büyümüşlerdir. Bu yüzden 


ailelerine olan bağlılıkları, önceki kuşaklara oranla daha azdır. 


4. Y Kuşağı (Millennials): 


“Sokakta oyun oynayarak büyüyen son kuşak” olarak tanımlayabileceğimiz, kendilerini pek 


çok şekilde “efsane nesil” olarak betimleyen insanların ait olduğu kuşak. Bu tutumları kimilerine ukalaca gelse de; bazı tecrübeleri son kez tadan, bazı gelişmeleri de ilk deneyimleyen nesildir. Hem sokakta oynayarak hem de sanal alemde sosyalleşebilmiş, hayatın bu iki farklı alanına tam anlamıyla hakim olan belki de tek kuşak olduklarını 


söyleyebiliriz. 


Özellikleri: 


Sorgulayıcı, tatminsiz ve girişimci ruhlu bir kuşaktır. 


Otoriteye karşı saldırgandır, bu özellikleriyle önceki kuşaklardan keskin bir şekilde 


ayrılırlar. 


İş ve sosyal hayat dengesini sağlamak öncelikleridir. Y Kuşağı için iş; keşfetmek istedikleri 


tecrübeler için maddi kaynak sağlayan bir araçtır. 

Akranlarının görüşü, kendilerinden yaşça büyük insanların görüşünden daha önemlidir. 
Dijital okuryazarlıkları yüksektir, kendilerini sosyal medyada iyi bir şekilde ifade ederler. 
2016 ibariyle dünyada en çok nüfusa sahip olan nesil, Y Kuşağı olmuştur. 

2017 Kendini bir dini inanca ait hissetmeyenlerin oranı en çok bu kuşakta görülür. 
Kendini LGBT olarak tanımlayan insanların oranı da en çok bu kuşakta görülmektedir. 


Diğer nesillere göre; evlenme oranları daha düşük, ebeveynleriyle birlikte yaşama oranları 


yüksektir. 
5. Z Kuşağı: 


İş hayatına atılmaları, oy verecek yaşa gelmeleri nedeniyle haklarında pek çok araştırma yapılmaya başlanan Z Kuşağı, aslında bildiğiniz normal insanlardan oluşuyor. Haklarında yapılan yorumlar; ya çok mükemmel bir nesil oldukları ya da komple işe yaramaz oldukları yönünde, ortası yok. Teknolojinin içine doğan bu kuşağın, çok genç olmaları nedeniyle 


(bazıları hala çocuk) ön görülemeyen bir yapıda oldukları söylenilebilir. 


Özellikleri: 
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Yaratıcı, tüketici ve geleneksellikten uzak bir kuşaktır. 

Y Kuşağı kadar olmasa da otoriteye karşı saldırgan hatta umursamazdır. 
Teknoloji hayatlarının temelidir. 

En bireyselleşmiş, en yalnız yaşam tarzını yaşayacakları ön görülmektedir. 


Teknolojinin içine doğmalarına rağmen dijital okuryazarlıkları düşüktür. Bunun nedeni 


sosyal medyada gördüklerini direkt olarak “doğru” kabul etmeleridir. 


Teknolojinin, hızın içine doğdukları için dikkat süreleri önceki nesillere göre düşüktür. 


Diğer kuşaklara göre daha cesur, daha girişimci bir yapıları vardır. 


Çok kültürlü bir dünyada yetiştikleri için; ırk, din, mezhep gibi nedenlerden dolayı insanları 


ayrıştırmaları beklenmiyor. 


BONUS: Alfa Kuşağı: “5 tane kuşak vardı, bu nereden çıktı?” dediğinizi duyar gibiyiz. 


Ancak 10 15 yıl sonra çokça bahsedeceğimiz alfa kuşağını da tanıtalım istedik. Z’den sonra 


gelecek olan bu kuşağın, 2020 ve daha sonrası doğan insanlardan oluşacağı söyleniyor. 


Ancak uzmanlar, Z Kuşağının 1996-2020 arasında doğan kişilerden oluşup oluşmadığından emin değil. Bazıları Z Kuşağının 1997-2018 arası doğanlardan da oluştuğunu söylüyor. Bu 


durumun netlik kazanması için bir süre daha beklememiz gerekecek. 


Özellikleri: Bebek olmaları. 


OKUYUN, MATEMATİĞİNİ YAPIN: BELİRSİZ BİR STRATEJİK GELECEKTE 
ABD ORDUSU'NUN ÇIKARACAĞI DERSLER 


Seçkin Deniz, 07.12.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, bir süvari izcisi, filo planları subayı, bölüm stratejik planlayıcısı olarak liderlik pozisyonlarında görev yapan, halen bölüm değerlendirme görevlisi olarak atanan Pennsylvania Ordusu Ulusal Muhafızlarından 

binbaşı Garri Benjamin Hendell'a aittir ve ABD Ordusu'nu geçmişte başarılı kılan, ancak son dönemlerde Ordu'da önemi azalan iki temel konuya odaklanmaktadır: Araştırma ve Planlama. Analist'in Dünya'nın hemen her yerinde hegemonya kurmak için ABD'nin dikkat ettiği bu iki temel konuyu anlamamıza yardım ediyor. Analiz'in özetini iki paragafta birlikte okuyalım. İlk paragraf. "Ordu, dersi öğrenmeye ve unutmaya devam ediyor: Ordu, Uzun Savaş sırasında yeniden antropoloji, dil, insan davranışı ve kültür manzarasını okumaya daha fazla önem vermeye başladı, ancak daha sonra çok zor olduğu için durdu ve örneğin basitçe savaş alanı başarısı için genelde önemli olarak görmedi ve vazgeçti. En iyi ihtimalle, “kültür” askeri çevrelerde döngüsel bir ilgi alanı olarak tanımlandı ve son döngü çoktan sona erdi. 
Afganistan, bu görüşün yanlış olduğunu kanıtlayan en büyük örnektir." İkinci 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paragraf: "Amerikan ordusu her zaman her şeyi planlamalı ve bu planların ortaya çıkardığı çeşitli sorunlara personel gücünü uygulayarak ve bu sorunları gerçekten anlamak için ihtiyaç duyulan uzmanlara danışarak bu planları sürekli olarak geliştirmelidir. Ordu, gelecekteki askeri çatışmalarla ortaya çıkabilecek tüm potansiyel problemler evreninde şimdi uzmanlık inşa ediyor olmalıdır." ABD'nin, örneğin ABD Adana Konsolosluğu aracılığı ile Çukurova'da erkeklerin en çok giydiği ayakkabı numarasını merak etmelerinin temel sebebini anlayamayanlar veya kabullenemeyenler için bu analiz iyi bir kanıttır. 


(Artık dağılmış) Ordu eleştirel düşünme okulunun kurucusu Albay Steven Rotkoff'u öne çıkaran uydurma bir hikaye var. Hikaye, Irak işgalini planlayan generallerin içeriye erişim kazanmasını, Amerika'nın o ülkeye askeri saldırısının, devasa ve karmaşık bir sorun seti karşısında yetersiz Amerikan kararlılığı nedeniyle o zamanki haliyle başarılı olamayacağına dair uzman bilgilerini içeriyor. Hikaye, generallerin Amerika'nın savaş mantığının kendi amansız gündemine sahip olduğunu fark ettikleri için bu bilgilere göre hareket edememeleri ile sona eriyor. Amerika'nın yanlış önermesi savaş planına çoktan dahil edilmişti ve bunu düzeltmenin bir yolu yoktu. 


"Hatalısınız. Bu, güzel kızların ayaklarınıza çiçek fırlattığı Paris'in kurtuluşu olmayacak," diye uyardı al-Khoei. “Bu, Tito sonrası Yugoslavya olacak. Herkes herkesi öldürecek." 


İki Amerikalı general birbirlerine baktılar ve başlarını salladılar. 
Thurman ihtiyatla sordu: 

“Sizce ülkenizde ne kadar kalmaya hazır olmalıyız?” 

İmam bir puro daha çıkardı, yaktı ve uzun bir nefes daha çekti. 


"Ne kadar zamandır Almanya'dasınız? Altmış yıl mı?” diye sordu. "Bu doğru olmalı. Irak'ı değiştirmek iki nesil alacak. Belki o zaman gidebilirsiniz." 


Amerikalılar bu hikayede, bir yerin karmaşıklığını anlamak istemeyen ve en azından kurumsal düzeyde, anlamadıklarının söylenmesini istemeyen aşırı güçlü küçük çocuklar olarak karşımıza çıkıyor. Amerika, toplu olarak, en azından karmaşık kültürel konularda kendine güvenen bir cahil olarak görünür; E pluribus unum'un (*) sadece iyi Amerikalılar olmak için kendi kültürel atalarımıza ilişkin zengin anlayışı zorunlu olarak ortadan kaldırmamız gerektiği anlamına gelen bir nüfus. 


Bununla birlikte, daha geniş bir şekilde, bu anekdot, kapsamlı bir soruna işaret ediyor; bu, 11 
Eylül sonrası savaşlarımızda büyük kan ve para harcamasına rağmen zayıf stratejik sonuçların ardından, Amerika'nın stratejik hedeflerine nasıl daha etkili bir şekilde ulaşabileceğine işaret ediyor. 


Irak ve Afganistan'daki operasyon bölgelerini ve dünyanın geniş bölgelerindeki ülkelerde bağlantılı misyonları kapsayan birleştirilmiş Uzun Savaş, Amerika'nın iddialı askeri çabalar için kaynaklara sahip olduğunu gösteriyor. Ancak dünyadaki bütün kaynaklara rağmen Amerika yine etkili değildi. Amerika, Amerika'nın askeri güç kullandığı 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ortamları Amerikalıların ne kadar az anladığını tekrar tekrar ve muhteşem bir şekilde göstermeye kararlı görünüyor. 


Bu anlayış eksikliği, Amerika'nın savaşa taşıdığı kaynakların savaş alanında yanlış kullanıldığı ve sonucun zafer olmadığı anlamına geliyor. Belki de bu bilgi boşluğunu kapatmak, her zaman olduğu gibi, başarının anahtarıdır. 


Net hedeflere sahip olmak temel bir başlangıç noktasıdır (ideal olarak, belki de ne zaman hedeflere ulaşıldığına dair daha az belirsizlik olması için bunu tek bir net hedefe daraltın). 
Askeri hedefler, ordunun anladığı ve en kolay ulaşabileceği şeydir. Kuveyt'i Irak kuvvetlerinin işgalinden kurtarmak (ya da yerel dilde “açık Kuveyt”) basittir ve dünyanın otuz yıl önce gördüğü gibi başarılabilir. 


Daha karmaşık hedefler, ordunun yeteneklerini genişletebilir ve DIME 

kısaltmasındaki D(iplomatik), I(bilgi) ve E(konomi) gibi diğer ulusal güç araçlarının kullanımını zorunlu olarak ima edebilir. Savaşa başlamadan önce net ulusal hedeflere sahip olmamanın bedeline ilişkin misyon literatürü, Vietnam Savaşı'nın ardından daha kapsamlıydı. 
Kabil'in düşmesinden sonra daha da genişledi. 


Hedef belirlemenin ötesinde, hedefler ve hedefe ulaşma arasındaki bağlantı, düşünmeyi gerektirir. Düşünce bilgi gerektirir. Rotkoffun hikayesinin amacı ve askeri bir disiplin olarak eleştirel düşünmeye ya da kırmızı ekip çalışmasına olan ilgisinin nedeni buydu. 


Bununla birlikte, askeri sistemin zaferin hizmetinde bilginin etkili bir şekilde uygulanmasına karşı harekete geçtiğine inananlar var. 


Stratejik analize ayrılmış bir uzmanlık (hem Washington'da hem de Saygon'da hem askeri hem de sivil aygıtta bireyler ve hükümet unsurları) vardı. Aşağıda belirtildiği gibi çaba sarf edildi, ancak başarısız oldu, çünkü cehalet (yenilebilir ya da başka türlü bir şey) değil, analitik uzlaşmanın asla mümkün olmadığı kadar farklı ve parçalanmış olduğu için. Bu yüzden parçadaki kötü adam bireyler değil, düşmana, düşüncesine, liderliğine, güçlü yanlarına, zayıf yönlerine ve seçimlerine hiçbir zaman anlamlı bir şekilde hitap edemeyen sistemdi. 


Tabii ki, birçok Amerikalı - muhtemelen çoğu - aynı fikirde değil. Doğal olarak, başarının mümkün olduğunu ve Amerika'nın gelecekteki çatışmalarda başarılı olması için sistemde hangi ayarlamaların yapılması gerektiğini belirlemesi gerektiğini düşünmek istiyorlar. 
Sistemin bozulduğunu kabul etmek ve Amerikan askeri maceracılığında tekrarlanan başarısızlığa boyun eğmek sadece bozgunculuktur (ve “Amerikalı olmayan”dır). Yine de, bu sorunların sistemik ve yaygın olduğuna ve çarçur edilen kan, çarçur edilen muazzam hazineler ve açık ve karşılanmayan planlama gereksinimleri karşısında bile değişmeye karşı bağışık olduklarına dair artan kanıtlar bulunmaktadır. 


Peki, Amerika kendi yolundan nasıl çıkıyor? 


Son çatışmalardan alınan dersler ile Vietnam'dan alınan dersler aynı 

mı? Weinberger veya Powell Doktrini'ne yeniden bağlanmalı mıyız? Bunlardan ikincisi, “güç kullanmaktan çekinmeyen, ancak yalnızca hayati ulusal güvenlik çıkarları tehlikedeyse, bir ABD stratejisi vizyonu olarak tanımlanmıştır. Eğer öyleyse, o zaman ABD), eldivenleri çıkarıp ne gerekiyorsa yaparak bu çıkarları savunmalıdır.” 
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Kısacası, mücadele için ulusal destek toplamadan savaşmayın. Savaşı başlatmak için koşulların doğru olduğuna karar verdiğinizde, mücadeleye devam etmek için tüm doğru ulusal araçları masaya getirin. Amerika'nın bitirmek istemediği bir savaşı başlatmaması gerektiğini anlamak kadar basit mi? 


Ne yazık ki, bu, sivil karar vericiler tarafından ordu için seçilen savaşları kazanmak için değil, doğru savaşları seçmenin bir formülüdür. Bu kriterler, askeri güç kullanımını taahhüt etme kararlarında sivil liderliğe bir kısıtlama getirmeyi amaçlamaktadır. Belki de nihayetinde ihtiyaç duyulan şey, ancak bu, seçmenlerin konusudur, ille de askeri toplulukların değil. 


Ulusun, ulusal gücün tüm yönlerini stratejik bir soruna taşımadaki başarısızlığı, kesinlikle Amerikan askeri çatışmada başarısızlığa yol açan bir faktördür (Amerika savaşmak ve kazanmak istemek zorundadır). Bununla birlikte, ulusal irade eksikliği askeri başarısızlığı açıklayabilirken, bunun için bir mazeret işlevi göremez. Askeri liderler, yalnızca Amerikan halkının ve hükümetinin ezici desteğini yansıtan misyonlarla sunulma lüksüne sahip değiller. 
En azından Amerika'nın askeri çatışmada başarılı olma şansını artırmak için hangi adımlar atılabilir? Başka bir deyişle, ordu, Amerika'nın sivil liderliğinin hedeflediğini vurma şansını nasıl arttırabilir? 


Bu sorunun cevabının önemli bir kısmı şu şekildedir: okuma yapın (operasyonel ortamı anlamak için) ve matematik yapın (planlayarak, planlayarak, planlayarak). 


Bunun ilk kısmı -okumayı yapın- roket bilimi değil, Sun Tzu işidir: kendinizi, düşmanı ve araziyi tanıyın. Ancak gerekli olan, kültürü içeren geniş bir “saha” görüşüdür. Başarı mümkündür. Ordu, dost ve düşman savaş silahlarını ve bunların çeşitli saha türlerinde kullanılmalarını anlamada yeterlilik göstermiştir; ordunun hoşlanmadığı konum veya alana bağlı faktörlerdir. 


Sovyetler Birliği'ni uluslararası emellerine karşı başarılı bir şekilde denge sağlamak için yıllarca çalışarak geçirdiğimiz gibi ve şimdi Çin'i incelediğimiz gibi, ABD ordusunun girmeye çalıştığı her bölgede uzman bilgisini gerektirir. Ordunun sadece o hapı yutması gerekiyor. Bunun pratikte nasıl göründüğü daha az açıktır. Bu, daha fazla tarih ve 

kültür öğrencisini işe almak veya mevcut güçle kültür değişikliğini yönlendirmeye çalışmak anlamına gelebilir. Ancak bunun olması gerekiyor, ancak ordu bunu geçmişte ne kadar denemiş ve başaramamış olursa olsun. 


Ordu, dersi öğrenmeye ve unutmaya devam ediyor: Ordu, Uzun Savaş sırasında 

yeniden antropoloji, dil, insan davranışı ve kültür manzarasını okumaya daha fazla önem vermeye başladı, ancak daha sonra çok zor olduğu için durdu ve örneğin basitçe savaş alanı başarısı için genelde önemli olarak görmedi ve vazgeçti. En iyi ihtimalle, “kültür” askeri çevrelerde döngüsel bir ilgi alanı olarak tanımlandı ve son döngü çoktan sona erdi. 
Afganistan, bu görüşün yanlış olduğunu kanıtlayan en büyük örnektir. 


Karanlıkta beceriksizce dolaşıp daha fazla Vietnamlı veya Afganistanlıya sahip olmak istemiyorsak, kültürün ek, sahip olunması güzel bir yetkinlik olarak tanımlanan mevcut kurumsal algısı yanlıştır. The Rise and Decline of Military Culture Programs, 2004—2020'nin yazarlarının dediği gibi - bu konuda ABD'nin en son askeri çabalarının ölüm ilanı ya da onları savunanlar için bir İncil olabilecek bir kitap - bunu şöyle ifade ediyor: 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"Birçok sivil ve askeri personelin büyük çabalarına rağmen, hemen hemen tüm görevlerde etkili bir şekilde çalışma ve araştırma yeteneğinin ortakların, yerel nüfusun ve düşmanların kültürel kalıplarının anlaşılmasını gerektirdiği temel noktayı büyük ölçüde aşamadık (vurgu eklendi]. 


Düşmanın yenilgisini sağlamak, en azından kısmen, bir kültür anlayışına 

bağlıdır. Savaşta düşmana üstün gelmek, düşmanı hem direnme araçlarından hem de savaşma iradesinden mahrum etmeyi içerir. İkincisini -düşmanın savaşa devam etme iradesini neyin kıracağını- anlamak, komutanın düşmanın insani özelliklerini (istekler, arzular, motivasyonlar) mutlaka anlamasını gerektirir. “Yumuşak şeyleri” anlamadan bu imkansız." 


Yukarıdakilerin tamamen saçmalık olduğunu varsaysak bile - ve düşmanın özel zihinsel yapısı ile ilgili bilgisi, gerekli olan tek şey onun üstün bir kuvvete boyun eğmesi ve ustalıkla kullanılması ise konu dışıdır - tüm Aşama III belirleyici eylem hedefleri, istikrarlı, çatışma sonrası bir son durum olan Aşama IV vizyonuna hizmet eder. Kinetik muharebedeki zorlu zafer için insan faktörleri ne kadar alakasız bulunursa bulunsun, tatbikatın amacına ancak harekat alanında mevcut olan insan faktörlerinin anlaşılmasıyla ulaşılabileceği reddedilemez. 


Diğer kısım - matematiği yapmak - planlama personeli oluşturmak, güçlendirmek ve egzersiz yapmaktır. On dokuzuncu yüzyılda Avrupa'da Vatikan'ın curia'sının (**), İngiliz parlamentosunun, Rus balesinin ve Fransız operasının ötesinde beş mükemmel şeyden birinin Alman genelkurmayı olduğu söylendi. Amerikan askeri planlamacılarında hazır bulunmaktadır ve planlama ucuzdur. Şaşırtıcı bir şekilde, sahip olduğumuz bu tür planlama yeteneklerini kullanmıyoruz. Bu, gerekli yaklaşımın tam tersidir. 


Amerikan ordusu her zaman her şeyi planlamalı ve bu planların ortaya çıkardığı çeşitli sorunlara personel gücünü uygulayarak ve bu sorunları gerçekten anlamak için ihtiyaç duyulan uzmanlara danışarak bu planları sürekli olarak geliştirmelidir. Ordu, gelecekteki askeri çatışmalarla ortaya çıkabilecek tüm potansiyel problemler evreninde şimdi uzmanlık inşa ediyor olmalıdır. 


ABD çıkarlarının muhtemelen ABD askeri müdahalesine yol açabileceği herhangi bir bölgeyi işgal etme ve elinde tutma planının kimin duygularını incittiği önemli değil. Her potansiyel hedef için en az iki plan olmalı ve her zaman bu planların yeniden yazılması üzerinde çalışan küçük bir ekip olmalıdır. Bu şekilde Amerika, ya gücü yansıtmak ve Amerikan stratejisini operasyonel hale getirmek için ortak bir yaklaşım geliştirerek ya da zafer için cesur, yıkıcı seçenekleri keşfederek ordusunun kolektif beyin kasını çalıştırıyor. Askeri planlamanın amaçları bunlar değilse nedir? 


Mevcut personel planlama çalışmaları, bu amaca ulaşmak için değişkenleri açısından çok kısıtlıdır. Daha fazlasını yapabiliriz. Ve daha iyi yapabiliriz. 


Tıpkı herhangi bir çavuşun size kaliteli beden eğitiminin Ordunun yarının savaş alanının taleplerini karşılayacak kadar uygun askerlerden oluşmasını sağlamanın yolunun, ordunun faaliyet göstereceği ortamları doğru bir şekilde anlamasını ve planlamayı tekrar tekrar yapmasını sağlayacağını söylemesi gibi. Amerikan askeri çabalarının ulusal hedeflere ulaşmada daha etkili olmasını sağlamanın yolu, kurumsal ve personel uzmanlığını geliştirmek için gereken gücü sağlamaktır. Ana düşünce, bütçelerle ilgili kısa vadeli bir endişe veya Amerika'nın ulusal hedeflerine uzun vadeli bir bağlılık olsun, herkes, işi yapmayan bir ordunun eninde sonunda paydaşlarının güvenini kaybedeceği konusunda hemfikir olabilir. 
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Garri Benjamin Hendell, 25 Ekim 2021, Modern War Institute 


(Garri Benjamin Hendell, Pennsylvania Ordusu Ulusal Muhafızlarında binbaşıdır. Bir süvari izcisi ve hem filo planları subayı hem de bölüm stratejik planlayıcısı olarak liderlik pozisyonlarında görev yaptı. Halen bir bölüm değerlendirme görevlisi olarak atanmıştır. ) 


(*) Seçkin Deniz'in Notu: E pluribus unum, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk resmi sloganlarından biridir. Latince olan bu slogan 'çoktan tek' (Masonik Sufizm'de kesretten vahdete) anlamına gelir. Başlangıçta bu slogan ABD'yi ilk oluşturan On Üç Koloni'nin birliği anlamında kullanılmıştır. 


(**) Papa, Katolik Kilisesi'ni 'Curia Romana’ ile yönetir ve bu Kutsal Makam'ın yönetim organıdır. Kutsal Makam'ın anayasası 'Regimini Ecclesiae Universae'dir ve tamamıyla bu ‘Curia Romana' üzerine kuruludur 


PERİNÇEK'TEN ERDOĞAN'A TEPKİ: "HAYRETLE KARŞILADIM, ÇOK 
YANLIŞ" 


02 Kasım 2021 Salı-cumhuriyet 


Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma dönüşü gazetecilere, "Libya'da, Doğu Akdeniz'de Amerika’ yla iş birliğimizi güçlendireceğiz." 
demesine tepki gösterdi. 


Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1 Kasım Pazartesi günü TVNET Kanalı'nda “Net Bakış” programında Serhat İbrahimoğlu”nun konuğu oldu. 


Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Perinçek, Cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan'ın, Roma dönüşü gazetecilere, "Libya'da, Doğu Akdeniz'de Amerika’ yla iş birliğimizi güçlendireceğiz." demesini eleştirdi. Perinçek, “Türkiye 2014-2015 yıllarından bu yana Amerika'yla sorunlarını silahla çözüyor. Bu en büyük gerçeğidir Türkiye'nin. Sayın Cumhurbaşkanının Roma dönüşü gazetecilere, “Libya'da, Doğu Akdeniz'de Amerika’ yla iş birliğimizi güçlendireceğiz.” demesini hayretle karşıladım, bu çok yanlış. Doğu Akdeniz'de hangi iş birliğini güçlendireceğiz? Amerika açıkça Yunanistan'ın yanında. Karadeniz'den Akdeniz'den Türkiye'yi kuşatan bir Amerika var. Namluların hepsi Türkiye'ye dönük. 
Dedeağaç'a bu kadar ciddi bir yığınak yapılıyorsa o silahlar patlar. O silahlar oraya yığılacak ve patlamadan orada paslanacak, böyle bir ihtimal yok.” dedi. 


Erdoğan'a Tepki Gösterdi 


Erdoğan'ı eleştiren Perinçek, “Doğu Akdeniz’de hangi iş birliğini güçlendireceğiz? Amerika açıkça Yunanistan'ın yanında. Dedeağaç'tan başlıyor, Selanik, Larisa, Filipovic, Girit'in kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi yukarıda Gürcistan, öbür tarafta Ukrayna, Karadeniz'den Akdeniz'den Türkiye'yi kuşatan bir Amerika var. Namlularin hepsi Türkiye'ye dönük. Amerika'nın başı belada, Yunanistan'la, Afganistan’la baş edemeyen bir Amerika var. Rusya'yla, Çin'le dünyanın çok büyük güçleriyle karşı karşıya olan, bölgemizde de yenilen ve tasını tarağını toplayıp gitmeyi tartışan bir Amerika var. Türkiye bu dengeleri çok iyi kullanarak buradan çıkabilir. Amerika'nın karşısında boyun eğmek için hiç bir neden yok ve Türkiye İkinci İstiklal Savasi’ndan da büyük zaferle çıkacak o gözüküyor. Ama o 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zaferin maliyetlerinin düşük olması hükümetimizin kararlılığına bağlı. Ben bugünkü bocalayan politikayı çok yanlış görüyorum.” ifadelerini kullandı. 


PERİNÇEK: BİRİLERİ ERDOĞAN'A KAYBETTİĞİNİ SÖYLEMELİ 
09 Eylül Perşembe 2021-gazeteduvar 


Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti ve Erdoğan'ın inişte olduğunu ancak bunu kimsenin Erdoğan'a söylemediğini belirtti. 


Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldığı Ulusal Kanal yayınında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inişte olduğunu söyledi. 


'Etrafında Dalkavuk Ağı Var' 

"Sayın Tayyip Erdoğan'ın etrafında dalkavuk ağı var" diyen Perinçek, "Gerçeklerin ona söylenmediğini görüyorum. Çöken rejimler halkla arasına duvarlar çeker, çöken rejimler şatafatlı saraylar yapar. AK Parti'nin inişte olduğu ve kaybettiği kesin. Erdoğan'a birilerinin doğruları söylemesi lazım" ifadelerini kullandı. 


Elektrik fiyatlarına gelen zamları eleştiren Doğu Perinçek, "DEDAŞ'ın bütün Türkiye'de bir elektrik terörü var. Buralarda cesur olması lazım Tayyip Erdoğan'ın. DEDAŞ'ın kamulaştırılması lazım. Çiftçiyi kuyudan su çekemez hale getiremeyecek" dedi. 


'Tehditlere Çay Paketi Atarak Karşı Koyamazsiniz' 

"Otobüslerin tepesinden çay paketleri attığınız zaman insanları adam yerine koymamış oluyorsunuz" diye Erdoğan'ı eleştiren Perinçek, "AK Parti yönetimi iniştedir. Onun karşısında Biden tayfası var, ABD'nin kaos planı var. PKK'yı HDP'yi devletin içine sokma girişimleri var. Dursun Çiçek, PKK'ya 2 tane bakan veriyor. CHP açıkça PKK ile HDP ile ortak koalisyon yönünde açıklamalar yapıyor. Bu tehditlere karşı çay paketi atarak, karşı koyamazsınız" diye konuştu. 


KOMÜNİST PERİNÇEK SAF MI DEĞİŞTİRDİ? AK PARTİ VE ERDOĞAN 
ALEYHİNE ÖYLE LAFLAR ETTİ Kİ... 


09.09.2021-yeniakit 


Son Yıllarda AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yakın duran Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresini hedef aldı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Katil Esed'in sarayını karşılaştırdı. 


Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da katıldığı canlı yayında son yıllarda yapmadığını yaptı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'yi eleştirdi. 
AK Parti'nin çöküşe geçtiğini iddia eden Perinçek, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı külleyesini de bunun işareti olarak gösterdi. 


İşte Perinçek'in o tuhaf açıklamaları; 


- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş”ın açıklamalarında sorun Erbaş'ta değil, hükümetimizde. 
Ali Erbaş'a gel burada dua oku diyen bir hükümet var. Sorumluluk hükümette ve yargıdadır. 
En başta da sayın Erdoğan'dadır. 
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- Bu bir din istismarıdır. Bu Tayyip Erdoğan yönetiminin gidişatıyla ilgili çok önemli bir işaret. İniş halindeler, kaybediyorlar, kaybederken de mantıklı davranamıyorlar. Yargıtay duayla açılmaz. Duanın yeri camidir, evlerdir. Din istismarıyla bir çıkış yok. Bu çare değil, çaresizlik. 


Beşar Esed'in sarayıyla karşılaştırdı 


- Ben Şam'a gittim, Beşar Esad'la görüştüm. 4 katlı bir binada oturuyor. Duvarı ile bina arasında 8-10 metre mesafe var. Taş atsan camını kırarsın. Cumhurbaşkanlığı'nın böyle külliyeler vesaireler... Böyle halktan uzak duvarların arkasına gitmeye lüzum yok. Çöken rejimler halkla arasına duvarlar çeker. Çöken rejimler böyle şatafatlı saraylar yapar. 


Erdoğan'ın etrafında dalkavuk ağı var 


- AK Parti'nin inişte olduğu ve kaybettiği kesin. Bunları başkaları Cumhurbaşkanına söylemeyebilir. Bunları dinlediği zaman benim hakkımda olumsuz da düşünebilir. Ama ona birisinin hakikatleri söylemesi lazım. Sayın Tayyip Erdoğan'ın etrafında dalkavuk ağı var. 
Gerçeklerin ona söylenmediğini görüyorum. 


ÇALIŞMAYAN MİLLETVEKİLİNİN MAAŞI NEDEN ÖDENİYOR? 
07 Aralık 2021 Salı -Haksöz Haber 


Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan 582 milletvekilinden 79’un mecliste herhangi bir çalışmaya aktif katılım sağlamadığı ortaya çıktı. Çalışmayan vekiller aylık 25 bin liradan yıllık 300 bin liralık maaşlarını ise almakta bir beis görmedi. 


“Zenginin malı züğürdün çenesini yorar? dedikleri bir durumdan bahsetmiyoruz. Çalışmadan, seçilmiş olmanın getirdiği imtiyazlardan sıklıkla faydalanan vekillerin aldıkları maaşların fazla olduğunu, neden vekile maaş verilmemesi gerektiği üzerinde durmak istiyoruz. 


Mecliste kimi vekillerin el kaldırıp indirmekten, oylamalara dahil olmanın ötesinde eylemlere giriştiği, komisyonlar oluşturduğu, önergeler verip kamuyu aydınlatacak, kamu yararına olacak işlerin önünü açmaktan zamanı olmazken, kimi vekiller ise pasif kalmaya devam ediyor. 


Yılda bir vekil ortalama sadece vekilliğinden ötürü 300 bin liralık bir maaş alarak, oldukça lüks takımlar, gözlükler, fularlar veya çantalar almaya devam ederken, vekilliğin zaruri koşulu olarak da mecliste koşuşturmaca içerisinde olması gerekirdi. Ancak görünen o ki birçok vekil koşuşturmaca yerine kayıplarda... 


Aynı vekiller asgari ücret tartışmalarına dahil olup milyonlarca kişinin 2 bin 825 liralık iaşesinde ağırlıklı söz sahibi oluyor. Üstelik kimi vekiller ne dediklerini kendilerinin de anlamadığı bir şekilde ekonomik, siyasi ve toplumsal ilişkilere dair yorumlarda bulunarak gündemi meşgul ediyor. 


Birçok vekil derken 79 vekilden bahsediyoruz. Yani sorun bireysel değil, genel bir durum haline gelmiş. Peki vekiller her yıl kendi maaşlarına hele de emeklilik maaşlarına neden var 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d 66. 


olduğunu milletin dahi anlamadığı zarara uğratıyor? 


vekil emekliliği maaşları”na zam yapıyor ve kamuyu 


Ekonomik sıkıntıların arttığı şu zamanlarda toplumda “4 yıl yapılan bir işin ardından ömür boyu maaş alma hakkını neden vekile tanıyoruz?” sorusu yeniden sorulmaya başlandı. 


Vekillerin bu yüksek maaşları, hayatımızı ve bulunduğumuz ülkeyi bizim bilmediğimiz, görmediğimiz ya da göremeyeceğimiz şekillerde iyileştirdiği için hak ettiğini söyleyebilir miyiz? Vekil olmak gönüllük esasına bağlı bir yönetime katılma iştiraki iken, Türkiye?de, “Ankara'da bir tanıdığımız olsun işimizi halleder” mantığı ile gerçekleştirilmiyor mu? 
Meclistekiler aksini iddia etseler de vekillerin yakınlarını kayırmadığını kim iddia edebilir? 


İhalelerde, yolsuzluklarda, siyasi ve ekonomik rantlarda, suç örgütlerinden maaş almada, gazetecileri yönlendirmede ve daha birçok kirli ilişki ağında olduğu iddia edilen yüzlerce vekil, geldi geçti veya hala görevde... 


Emekli olduklarında bu vekiller, 15 bin TL'lik maaşı almaktan da kendilerini men etmeyecekler. Veya eski vekil olmanın getirmiş olduğu caka ile ülke kurtarmış havasında mahallede, trafikte karşımıza çıkmaktan çekinmeyecek! Hem de utanmadan... 


Meclise tek bir gün bile uğramayan vekillerin olduğu kayıtlara geçerken, mesailerinin çoğunu meclis çevresindeki lokallerde hemşerileri ile sohbet ederek, belediyelerin açılışlarında yer alarak harcayan vekillerin kim olduğuna yakından bakalım. 


Araştırma, soruşturma, genel görüşme, soru önergesi gibi yürütmeyi denetleme yöntemlerine 
başvurmayan, TBMM Genel Kurulu ve komisyonlarda da hiç söz almayan vekillerin sayısı 79 
olarak kayıtlara geçti. 


Bu 79 vekil arasında, “Ahmet Zenbilci, Fatih Şahin, Hacı Turan, Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş, Mustafa Köse, Seda Nur Çelik, Adil Çelik, Fetani Battal, Selim Yağcı, Ferdi Berdibek, Osman Mesten, Ebubekir Bal, Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Tolga Ağar, Selami Altınok, Emine Nur Günay, Hacı Osman Akgül, Husret Dinç, Hacı Bayram Türkoğlu, 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Adem Özköse, hayatı Kuran'la değişen Venezuellali Marcos'un hidayet süreci üzerine kendisiyle bir röportaj yaptı. 


Latin Amerika kıtasından olan Marcos hayatı Kur'an ayetleriyle değişen, Kur'an ayetlerinin o düşündürücü ve etkileyici yönüyle tanıştıktan sonra Müslüman olmaya karar veren Venezuellalı bir genç... Kısıklı'daki İlmi Araştırmalar Merkezi İLAM da bir araya geldiğimiz Marcos 'la röportaj yaparken sadece bir hidayet öyküsü dinlemedim. Ayrıca Venezuella ve Kolombiya'nın sokaklarında dolaştığımı da hissettim. Yaşadığı Malacay şehrinde tanıdığı hiçbir Müslüman ve mescid olmadığı için ilk Kelime-i Şehadetini işaret parmağını gökyüzüne doğru kaldırıp dağların şahitliğinde getiren Marcos'un hidayet öyküsünün beni etkilediği gibi sizleri de etkileyeceğini düşünüyorum. 


Marcos bize kendini tanıtır mısın? Seni daha yakından tanımak istiyoruz. 


1993 doğumluyum ve tam ismim Marcos Alexandre Mora Liskano... Hayatımın büyük bir 
bölümü Tachira şehrinde geçti. Burası Venezuella'nın batısında bir sınır şehridir ve Tachira'dan sonra artık Kolombiya başlar. Benim babam Venezuellalı annem ise Kolombiyalıdır. Babam deistti, bir yaratıcının olduğuna inanıyordu fakat hiçbir dine bağlı değildi. Annem ise Hristiyanlığın Katolik mezhebine mensuptu; fakat dinine pek fazla önem vermezdi. Ben de Müslüman olmadan önce kendimi bir Hristiyan olarak görüyordum. Hatta bir dönem kiliseye de gittim; fakat mantığımın kabul etmediği bazı şeyleri sorgulayıp aradığım cevapları bulamadığım için zamanla kiliseyi bıraktım. 


Müslüman olmadan önce nasıl bir hayatın vardı? 


Venezuellalıların büyük bir kısmının hayatının en büyük gayesi eğlenmektir. Ülkemizde uzun zamandır ciddi anlamda bir ekonomik kriz yaşansa da insanlar eğlenceye büyük önem verirler. Benim çevremde de birçok arkadaşım adeta alkol kullanmak ve eğlenmek için yaşıyordu. Fakat ben öyle değildim. Ara sıra alkol kullanıyor çok nadir partilere gidiyordum. 
Daha çok okuyordum ve zihnimdeki sorulara cevaplar bulmaya çalışıyordum. Okuyup düşündükçe sorularım artmaya başladı. Kiliseye gidip papazlarla konuşuyordum; fakat sorduğum sorulara beni ikna edecek cevaplar veremiyorlardı. 


Mesela ne tür soruların cevaplarının peşine düşmüştün? 


Örneğin Hristiyanlıktaki teslis inancını aklım bir türlü almıyordu. Nasıl oluyordu da bizi yaratan Tanrı; baba, oğul ve Ruhul Kudüs'den oluşuyordu? Hristiyanlığa göre bu üçlü birlik birbirinden ayrılmazlar ve baba, oğul ve Ruhul Kudüs Tanrı'nın birbirini tamamlayan farklı şekillerdeki yansımalarıdır. Bu parçalı Tanrı inancı kafamı karıştırıyordu ve bu karışıklığın içinden bir türlü çıkamıyordum. Konuştuğum papazlar ikna edici cevaplar veremediklerinde zihnimdeki soruların kaynağının şeytan olduğunu, şeytanın beni Hristiyanlıktan uzaklaştırmak için zihnimi karıştırdığını söylüyorlardı. Zihnimi karıştıran, cevabını aradığım bir başka soru da Hz. İsa'nın aslında kim olduğuydu. Tüm Hristiyanlar gibi ben de Hz. İsa'yı seviyordum; fakat Hristiyanlığın anlattığı Hz. İsa hakkında zihnimde sorular vardı. Uzun süre Hz. İsa'nın gerçek kimliği üzerine araştırmalar yaptım. Kitaplar okuyup YouTube'dan videolar seyrettim. 
Ama bir türlü İsa'nın gerçekte kim olduğu konusunda ikna olmamıştım. Ta ki hayatımdaki değişimin başlangıcı olan Kur'an ayetlerini dinleyene kadar. (...) 
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Latin Amerika kıtasından olan Marcos hayatı Kur'an ayetleriyle değişen, Kur'an ayetlerinin o düşündürücü ve etkileyici yönüyle tanıştıktan sonra Müslüman olmaya karar veren Venezuellalı bir genç... Kısıklı'daki İlmi Araştırmalar Merkezi İLAM 'da bir araya geldiğimiz Marcos 'la röportaj yaparken sadece bir hidayet öyküsü dinlemedim. Ayrıca Venezuella ve Kolombiya'nın sokaklarında dolaştığımı da hissettim. Yaşadığı Malacay şehrinde tanıdığı hiçbir Müslüman ve mescid olmadığı için ilk Kelime-i Şehadetini işaret parmağını gökyüzüne doğru kaldırıp dağların şahitliğinde getiren Marcos'un hidayet öyküsünün beni etkilediği gibi sizleri de etkileyeceğini düşünüyorum. 
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Marcos bize kendini tanitir misin? Seni daha yakindan tanimak istiyoruz. 


1993 doğumluyum ve tam ismim Marcos Alexandre Mora Liskano... Hayatımın büyük bir 
bölümü Tachira şehrinde geçti. Burası Venezuella'nın batısında bir sınır şehridir ve Tachira’dan sonra artık Kolombiya başlar. Benim babam Venezuellalı annem ise Kolombiyalıdır. Babam deistti, bir yaratıcının olduğuna inanıyordu fakat hiçbir dine bağlı değildi. Annem ise Hristiyanlığın Katolik mezhebine mensuptu; fakat dinine pek fazla önem vermezdi. Ben de Müslüman olmadan önce kendimi bir Hristiyan olarak görüyordum. Hatta bir dönem kiliseye de gittim; fakat mantığımın kabul etmediği bazı şeyleri sorgulayıp aradığım cevapları bulamadığım için zamanla kiliseyi bıraktım. 


Müslüman olmadan önce nasıl bir hayatın vardı? 


Venezuellalıların büyük bir kısmının hayatının en büyük gayesi eğlenmektir. Ülkemizde uzun zamandır ciddi anlamda bir ekonomik kriz yaşansa da insanlar eğlenceye büyük önem verirler. Benim çevremde de birçok arkadaşım adeta alkol kullanmak ve eğlenmek için yaşıyordu. Fakat ben öyle değildim. Ara sıra alkol kullanıyor çok nadir partilere gidiyordum. 
Daha çok okuyordum ve zihnimdeki sorulara cevaplar bulmaya çalışıyordum. Okuyup düşündükçe sorularım artmaya başladı. Kiliseye gidip papazlarla konuşuyordum; fakat sorduğum sorulara beni ikna edecek cevaplar veremiyorlardı. 


Mesela ne tür soruların cevaplarının peşine düşmüştün? 


Örneğin Hristiyanlıktaki teslis inancını aklım bir türlü almıyordu. Nasıl oluyordu da bizi yaratan Tanrı; baba, oğul ve Ruhul Kudiis’den oluşuyordu? Hristiyanlığa göre bu üçlü birlik birbirinden ayrılmazlar ve baba, oğul ve Ruhul Kudüs Tanrı'nın birbirini tamamlayan farklı şekillerdeki yansımalarıdır. Bu parçalı Tanrı inancı kafamı karıştırıyordu ve bu karışıklığın içinden bir türlü çıkamıyordum. Konuştuğum papazlar ikna edici cevaplar veremediklerinde zihnimdeki soruların kaynağının şeytan olduğunu, şeytanın beni Hristiyanlıktan uzaklaştırmak 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için zihnimi karıştırdığını söylüyorlardı. Zihnimi karıştıran, cevabını aradığım bir başka soru da Hz. İsa'nın aslında kim olduğuydu. Tüm Hristiyanlar gibi ben de Hz. İsa'yı seviyordum; fakat Hristiyanlığın anlattığı Hz. İsa hakkında zihnimde sorular vardı. Uzun süre Hz. İsa'nın gerçek kimliği üzerine araştırmalar yaptım. Kitaplar okuyup YouTube'dan videolar seyrettim. 
Ama bir türlü İsa'nın gerçekte kim olduğu konusunda ikna olmamıştım. Ta ki hayatımdaki değişimin başlangıcı olan Kur'an ayetlerini dinleyene kadar. 


Nasıl oldu, Kuran'a karşı ilgin nasıl oluştu? 


Aslında Kuran'a karşı bir ilgim yoktu. Fakat bıkmadan usanmadan Hz. İsa'nın gerçek kimliğini araştırmaya devam ediyordum. Bir gün yine araştırma yaparken YouTube'da “Hz İsa'nın gerçek hikâyesi nedir?” başlıklı bir videoya rast geldim. Bu tür videolar çok seyretmiştim; fakat bu seferki video farklıydı. Çünkü Kuran'dan ayetler okunuyor ve altyazıyla İspanyolcaya tercüme ediliyordu. İlk defa Kuran'la karşılaşmıştım ve dinlediğim ayetler Hz. Meryem ve Hz. İsa'dan bahsediyordu. 


Dinlediğin sure Meryem Suresi miydi? 


Evet Meryem Suresi” ydi. Videoyu ilgiyle takip ediyor, Hz. Meryem ve Hz. İsa'dan bahseden Kur'an ayetlerini anlamaya çalışıyordum. 30. ayete gelince karşıma uzun süredir aradığım sorunun cevabı çıktı. Ayette “(İsa) Dedi ki: Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. (Allah) Bana Kitabı verdi ve beni peygamber kıldı." Bu ayet beni öyle etkiledi ki anlatamam. Hz. İsa'nın uzun zamandır aradığım gerçek kimliğini sonunda bulmuştum. Hz. İsa asla bir ilah veya Tanrı'nın yansıması değil; Allah'ın kulu ve kitap verilmiş bir peygamberiydi. Papazların cevabını veremediği sorunun cevabını bana Kuran'dan bir ayet vermiş ve Hz. İsa'nın gerçek kimliği konusunda ikna edici bir cevaba ulaşmıştım. O an videoyu geri alıp bu ayeti birçok kez dinledim ve her dinleyişimde zihnimin daha da rahatladığını hissediyordum. 


Daha sonra ne oldu? Hemen Müslüman olmaya mı karar verdin? 


Hayır Müslüman olmaya karar vermedim. Hatta İslam'a giriş sürecim bir hayli zaman aldı. 
Fakat benim için çok önemli bir sorunun cevabını bulmuştum ve Hz. İsa'nın teslis inancındaki gibi Tanrı'nın bir yansıması olduğuna değil; Allah'ın bir peygamberi olduğuna inanmaya başlamıştım. Kur'an gerçekten etkileyici bir kitaptı; fakat İslam hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Bildiğim tek şey İslam'ın Arapların dini olduğuydu. Meryem Suresi'nin tamamını dinledikten sonra evden çıkıp yaşadığım şehir olan Tachira’daki kitapçılarda Kur'an aramaya başladım. Benim yaşadığım bölgede hiç Müslüman olmadığı için kitapçılarda İspanyolca bir Kuran tercümesi bulmakta bir hayli zorluk çektim. Fakat sonunda bir tane Kur'an bulup onu satın aldım ve okumak için eve gittim. Babam elimdeki Kuran'ı görünce, “Bu kitap teröristlerin kitabı, niçin bu kitabı aldın?” diyerek bana kızdı. Ben de “Sadece araştırma yapmak için aldım.” dedim. Daha sonra odama geçip İspanyolca tercümesinden Kuran'ı okumaya başladım. 


Kur'an okurken neler hissediyor, neler düşünüyordun? 


Özellikle insanlara yönelik uyarı ayetleri çok etkileyiciydi. Bu uyarıların direk bana yapıldığını hissediyordum. Okuduğum hiçbir kitap Kur'an kadar gerçekçi ve etkili bir şekilde insana hitap etmiyordu. Hak geldikten sonra bundan yüz çevirenlerin anlatıldığı ayetlere gelince içimi büyük bir korku sarıyordu. Fakat daha sonra müjde veren ayetleri okuyunca bu sefer de içimi büyük bir rahatlık kaplıyordu. İman etmesem de Kuran'ın korku ve umut 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arasinda kurdugu dengeye hayran kalmistim. Fakat yine de Islam’a girme fikri bana uzak geliyordu, çünkü Müslüman olmaktan korkuyordum. 


Niçin? 


Çevremde hiç Müslüman yoktu ve Müslümanların nasıl insanlar olduklarını sorduğum her kişi onların terörist olduklarını söylüyordu. Benim çevremdeki insanların gözünde Müslümanlar çok kötü bir imaja sahiptiler. Eğer İslam'a girersem başta ailem olmak üzere çevremdeki herkesin gözünde ben de bir terörist olarak görülmeye başlayacaktım. Bunu göze alabilecek bir durumda değildim ve asla terörist olmak veya öyle bilinmek istemiyordum. 
Fakat yine de Kur'an okumayı bırakmadım. 


Bu süreç ne kadar sürdü? 


Yaklaşık 5 sene sürdü. 22 yaşıma kadar İslam üzerine araştırmalar yapmaya devam ettim. 
Artık liseyi bitirmiştim ve üniversite okuyordum. Fakat bu süre zarfında hala hiçbir Müslümanla karşılaşmamıştım. İslam'ın Allah tarafından gönderildiğine ikna olma yolunda bir hayli mesafe kat etmiştim. Fakat Müslümanların kötü imajı İslam'a girmem noktasında benim için büyük bir engele dönüşmüştü. Diğer taraftan da Müslümanlarla tanışmak, onları anlamak istiyordum. 


Müslümanlarla ilk kez nasıl tanıştın? 


Üniversitede Carmen isminde bir kız arkadaşım vardı. Carmen bir gün bana birlikte kendi şehri olan Malacay’a gitmeyi teklif etti. Onun anne ve babasını ziyaret edecektik. Otobüse atlayıp Malacay'a gittik. Şehirde gezerken küçük kubbeli bir mescidle karşılaştım ve günlerden Cuma günüydü. Cesaretimi toparlayıp mescide girdim ve namaz kılan Müslümanları seyretmeye başladım. Namaz bitince mescidde yemek ikramında bulunuldu. 
Malacay şehrinde 3 hafta kaldım ve bu 3 hafta boyunca her Cuma günü mescide gittim. 
Mescide her gidişimde yeni Müslümanlarla tanışıyordum ve tanıştığım Müslümanlar bana bir aile gibi davranıyorlardı. Yıllarca kiliseye gitmeme rağmen bana hiç kimse Müslümanların davrandıkları gibi sıcak davranmamıştı. Bundan çok etkilenmiştim. Ayrıca mescidde sonradan İslam'a giren iki Latin Amerikalı Müslümanla da tanışmıştım. Bu da benim için etkili bir motivasyon olmuş ve İslam'ın sadece Araplara ait bir din olmadığını bizzat gözlerimle görmüştüm. Malacay'da kaldığım 3 haftanın sonunda tekrar kendi şehrim olan Tachira’ya geri döndüm. Artık Müslümanların çevremdekilerin anlattıkları gibi olmadıklarını biliyordum; fakat Müslüman olursam ailem ve çevrem buna yoğun şekilde tepki göstereceklerdi. Bu tepkileri göğüslemeye hazır olup olmadığım noktasında bazı çekincelerim vardı. Diğer taraftan Müslüman olmadan, Allah'ın gönderdiği son dine iman etmeden ölmek istemiyordum. Okuduğum Kur'an ayetlerinin etkisiyle kendimi açık bir şekilde gelen hakka yüz çevirmiş biri olarak hissediyordum. 


İslam'a girmen için son nokta ne oldu? Müslüman olmaya nasıl karar verdin? 


Malacay şehrinden döndükten sonra Kur'an okumaya daha fazla önem vermeye başladım. 
Günlerim artık İspanyolcadan Kur'an okumakla geçiyordu. Yine bir gün odamda Kur'an okurken Furkan Suresi'nin 53. ayetine geldim. Ayette “ Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur.” deniliyordu. Bu ayet üzerine uzun uzun düşündüm. Kendi kendime, “Çölün ortasında yaşayan bir insan yıllar sonra keşfedilen bu bilimsel gerçeği nasıl bilebilir?” 
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diye sordum ve Kuran'ın Allah tarafından gönderilen bir kitap, Hz. Muhammed'in de O'nun gönderdiği son peygamber olduğunu kesin olarak kabul ettim. Artık vakit geçirmeden Müslüman olmaya, hak açık bir şekilde gözümün önünde dururken bundan yüz çevirmemeye karar vermiştim. Hemen internetten İslam'a nasıl girileceğine dair kısa bir araştırma yaptım. 
Kelime-i Şehadeti bir kâğıda yazarak sabah kalkar kalkmaz yaşadığım şehrin en yüksek dağına tırmandım. Burada bağıra bağıra Kelime-i Şehadet getirmek, İslam'a girişimi dağların zirvelerinde haykırmak istiyordum. Benim yaşadığım Malacay şehrinde tanıdığım hiçbir Müslüman ve mescid olmadığı için ilk Kelime-i Şehadetimi işaret parmağımı gökyüzüne doğru kaldırıp dağlarda tek başıma getirdim. 


Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olduktan sonra neler hissettin? 


İçimdeki korku yerini büyük bir rahatlamaya bıraktı. Çünkü hak Kur'an vasıtasıyla açıkça ortadayken bundan yüz çevirmeye devam etmek beni iyice yormuş, içimde büyük bir ağırlığa neden olmuştu. Müslüman olur olmaz ilk olarak bu ağırlıktan kurtuldum ve kalbim ferahladı. 
Namaz kılmaya başlayınca kalbimdeki ferahlık daha da arttı. Özellikle secde anında Allah'a karşı büyük bir teslimiyet hissediyordum. Namaz vasıtasıyla doğru bir şekilde Allah'a teslim olmanın yolunu öğreniyordum. 


Daha sonra neler oldu? 


Yaşadığım şehirde Islam’1 bana öğretecek hiç kimse olmadığı için kendi kendime İslam'ın emirlerini öğrenip yaşamak için çaba göstermeye başladım. Namazın nasıl kılınacağını, orucun nasıl tutulacağını İslam”la ilgili YouTube kanallarından ve okuduğum kitaplardan öğreniyordum. Müslüman olduktan sonra 1.5 sene boyunca kendi kendime İslam'ı öğrenip hayatıma geçirmek için çabaladım. 


Ailen ve çevren İslam'a girdiğini öğrenince neler yaşadın? 


Bir süre anne ve babamdan Müslüman olduğumu sakladım. Namazlarımı odamda gizlice kılıyordum. Fakat yaklaşık 4 ay sonra annem, 6 ay sonra da babam İslam'a girdiğimi öğrendi. 


Onlarla bu konuda konuştun mu yoksa ibadetlerinden dolayı mı Müslüman olduğunu fark ettiler? 


Önce bir hazırlık dönemi yaşadık. Evde sık sık İslam”dan konu açıyor ve anne ve babama Müslümanların aslında anlatıldıkları gibi olmadıklarını anlatıyordum. Ayrıca sık sık anne ve babama Islam’ in güzelliklerinden bahsediyordum. Bunu yaparken de Müslüman olduğumu onlardan saklayarak yapıyordum. Belli bir zaman sonra bir konuşmamızda anneme Müslüman olduğumu söyledim. Annem şaşırdı ve korktu. İslam ve Müslümanlar hakkında anlattığım olumlu şeylere rağmen bana tepki gösterdi. Benim birileri tarafından kandırıldığımı, beynimin yıkandığını düşünüyordu. Annem ayrıca Müslüman olduktan sonra benim savaşmak için Suriye veya Afganistan'a gideceğimi düşünüyordu. Bu nedenle sürekli “Seni kim kandırdı, 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kim Müslüman yaptı?” diye soruyordu. Oysa çevremde tek bir Müslüman bile yoktu ve İslam'a girme kararımı kendi kendime vermiştim. 


Peki babanın tepkisi ne oldu? 


Annem Müslüman olduğumu öğrenince sadece korkmuştu; fakat babam fena halde öfkelendi. 
Haftalarca babamla tartıştık; fakat Müslüman olarak kalma noktasında ısrarımı görünce benim delirdiğimi söylemeye başladı. Çünkü babama göre İslam delilerin ve cahil insanların diniydi. 
Zaman geçtikçe yavaş yavaş hem annem hem de babam beni bu halimle kabul ettiler. Hatta annem şu an arkadaşlarıyla konuşurken İslam'la ilgili konu açıldığında Islam’ 1n iyi bir din olduğunu söylüyor, Müslümanlarla ilgili kötü bir şey söylendiğinde Müslümanları savunuyor. 
Annemin de bu sürecin sonunda Müslüman olacağını umut ediyorum ve her konuşmamızda ona İslam'ı anlatmaya devam ediyorum. Fakat babam 2.5 sene önce vefat etti ve ne yazık ki Müslüman olmadan öldü. 


Müslüman olmak hayatında özellikle neleri değiştirdi? 


Her şeyi değiştirdi diyebilirim. Çünkü İslam bana yeni bir hayat sundu. İslam'dan kendim için yaşamaman gerektiğini, kişinin ancak Allah'a iyi bir kul topluma karşı da iyi bir insan olarak asli görevini yerine getirebileceğini öğrendim. Müslüman olmadan önce zihnim bir hayli karışıktı ve hayatı nasıl yaşayacağımı bilmiyordum. Fakat İslam zihnimdeki tüm karışıklığı giderip bana hayata dair bir düzen ve gerçek hedefler sundu. 


Türkiye'ye geliş serüvenin nasıl başladı? 


Aslında Türkiye'ye gelmek gibi bir düşüncem yoktu. Venezuella’da ekonomi bozulunca insanlar geçinmek için çareler aramaya başladılar. Birçok Venezuellalı, özellikle de gençler çalışmak için başka ülkelere gidiyorlardı. Ben önce çalışmak için Uruguay’a gitmeyi düşündüm; fakat daha sonra vazgeçip iş bulmak umuduyla Kolombiya'ya geçtim. Annem Kolombiyalı olduğu için burada akrabalarımız da vardı. Bucaramanga şehrine gidip iş aramaya başladım. Kalma konusunda buradaki akrabalarım bana yardımcı oluyordu. Bu arada Bucaramanga’da gezerken bir mescitle karşılaştım ve sik sık Müslümanlarla bir arada olmak için bu mescide gitmeye başladım. Bir gün mescidde otururken 6 kişilik bir grup mescide girdi ve onlarla tanıştım. Malezya'dan gelmişlerdi ve Tebliğ Cemaati'ne mensuptular. 
Bucaramanga’daki Müslümanların evlerini tespit edip onlara tebliğ yapıyorlar; mescide devam etmeleri, namaz ve oruçlarına ihtimam göstermeleri noktasında Kolombiyalı Müslümanlara nasihatlerde bulunuyorlardı. Geceleri de benim gittiğim mescidde kalıyorlardı. 
Bucaramanga’da kaldıkları süre içinde birbirimizi daha yakından tanıdık ve bana kendilerine katılıp Kolombiya'nın başkenti Bogota’ya gitmeyi teklif ettiler. Ben de onların tebliğ ekiplerinde yer alacaktım ve birlikte Kolombiyalı Müslümanlara davet yapacaktık. Bu tekliflerini önce kabul etmedim. Çünkü Bogota'ya gitmek için bilet almam gerekiyordu ve günlerdir iş aradığım için artık cebimde param kalmamıştı. Onlar bu durumumu fark edince bana başkente gitmek için bileti kendilerinin alacağını ve başkentte iş bulma ihtimalimin daha yüksek olduğunu söylediler. Böylece 6 Malezyalı ile birlikte ben de Bogota'ya doğru yola çıktım. 


Bu sırada kaç yaşındaydın? 


24 yaşımdaydım ve ekonomik sebepler nedeniyle üniversiteye de ara vermiştim. 
Kolombiya'da biraz para kazanıp tekrar okuluma geri dönmeyi düşünüyordum. Tebliğ 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Cemaati ile birlikte başkent Bogota’ya ulaştıktan sonra Bogota'da Müslümanlara ait bir mescidde kalmaya başladık. Bu mescidin ismi Ebubekir Sıddık Mescidi’ydi. Bir hafta boyunca birlikte Bogota'yı gezdik ve şehirdeki Müslümanları evlerinde ziyaret edip onlara nasihatlerde bulunuyor, onları mescide davet ediyorduk. Bogota'da pek fazla Müslüman yoktu; fakat tek bir Müslüman'a tebliğ yapabilmek için bazen şehrin en uzağındaki bir mahalleye gidiyorduk. Malezyalılar bana bayağı ilginç gelmişlerdi ve Müslümanlar için gösterdikleri çabaya hayran kalmıştım. Bir haftanın sonunda onlar yollarına devam edeceklerini söyleyip beni Bogota'da bıraktılar. Bu arada kaldığımız mesciddeki Müslümanlar bana iş buldular ve bir şirkette telefonlara bakmaya başladım. Diğer taraftan da İngilizce bildiğim için yabancı müşterilerle şirket arasında bağlantı kuruyor, tercümanlık yapıyordum. Kazandığım paranın bir kısmıyla günlük ihtiyaçlarımı karşılarken bir kısmını da biriktiriyordum. Biraz para kazandıktan sonra Bogota'da kalmak için bir oda kiraladım ve işten geriye kalan vakitlerimin çoğunu kaldığım yere yakın olan bir başka mescidde geçirmeye başladım. Bu mescidi Türkler yaptırmışlardı ve ismi de İstanbul Mescidi?ydi. 
Ebubekir Sıddık Mescidi’nde daha çok Araplar, Afrikalılar, Hindistanlı ve Pakistanlı Müslümanlarla tanışmıştım. İstanbul Mescidi'ne ise genellikle Kolombiyalı yerli Müslümanlar, Latin Amerikalılar geliyordu. İstanbul Mescidi’nde gençlerden oluşan iyi bir arkadaş grubumuz vardı. Kendi aramızda İslam'ı daha iyi öğrenip daha sonra Latin Amerikalılara nasıl davet yapabiliriz diye araştırmalar yapıyorduk. Ben bir taraftan da uzaktan eğitimle Kolombiya'da Siyasal Bilimler bölümünde eğitim görüyordum. Bu arada bir arkadaşım İstanbul'da (İLAM) İlmi Araştırmalar Merkezi İsimli bir kuruma başvurabileceğimi, burada farklı ülkelerden gelen aralarında mühtedilerin de olduğu Müslüman öğrencilerin eğitim aldıklarını söyledi. Ben de bunun üzerine İLAM'a başvurdum ve eğitim için yaptığım başvuru kabul edildi. 2 sene Kolombiya'nın başkenti Bogota'da kalıp çalıştıktan sonra İslami ilimleri öğrenebilmek ve Latin Amerikalılara davet yapabilecek bir seviyeye ulaşmak için İstanbul'a geldim. Şu anda da İLAM'daki eğitimime devam ediyorum. 


Türkiye'yi nasıl buldun? Türkiye hakkındaki gözlemlerini anlatır mısın? 


Türkiye'ye gelmeden önce Osmanlı tarihi üzerine biraz okuma yapmıştım ve okuduklarım beni oldukça etkilemişti. Çünkü siz çok büyük bir tarihe sahipsiniz. Türkiye benim için heyecan verici bir ülke. Türkiye'de bu denli heyecanlanmamım sebebi ise buranın bir İslam ülkesi olması ve bu kadar çok Müslümanla birlikte yaşama imkânı bulmam. Hayatımda ilk defa bu kadar camiyi bir arada görüyorum ve Türkiye'de nereye gidersem gideyim ezan sesi duyuyorum. Türkiye aynı zamanda İslam dünyasının en özel ülkelerinden biri... Burada hem İslam hem de Batı kültürünü bir arada gözlemleyebiliyorsunuz. Fakat Türkiye'deki Müslümanların Batı'ya 6zenmelerine, Batı'dan bu denli etkilenmelerine üzülüyorum. 
Türkiye'deki Müslümanlar Batı'dan etkilenmek yerine tıpkı tarihte olduğu gibi kendi din ve kültürleriyle Batı'yı etkilemeliler. 


“İslam'ın seni en çok etkileyen yönlerini anlatır mısın?” diye sorsam neler söylersin? 
İslam insana ve ilme çok büyük bir değer veriyor ve bu beni çok etkiliyor. İslam'ın beni etkileyen bir diğer yönü de madde ve mana arasında kurduğu dengedir. Islam ne maddeyi ne de manayı tek başına yüceltir; fakat ikisini de olması gerektiği gibi kuşatır. 

Marcos son olarak merak ettiğim bir konuyu da sormak istiyorum. İslam'a yeni giren 


mühtediler genelde isimlerini değiştirmelerine rağmen sen değiştirmiyorsun. Bunun özel bir sebebi var mı? 
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Bu konuyu araştırdım ve bir Müslüman'ın ismi eğer kötü bir anlama gelmiyorsa ismini değiştirmek zorunda olmadığını öğrendim. Marcos “iyi adam” anlamına geliyor ve Latin Amerika'da oldukça yaygın bir isim. İslam'ı öğrenip Latin Amerika'ya döndüğümde insanların yabancı oldukları isme sahip bir insanı değil; iyi bildikleri bir isme sahip insanı daha çok dinleyeceklerini düşünüyorum. Bu da bana hem Venezuella’da hem de Latin Amerika'daki diğer ülkelerde davet ve tebliğ yapmamı daha da kolaylaştıracak. 


PROTESTAN HRİSTİYAN ROCKEFELLER AİLESİNİN YAHUDİ OLDUĞU 
ALGISI 
Yazar: Malumatfurusorg 26 Ocak 2021 


Yahudi Olduğu Sanılan Rockefeller Ailesi Aslında Protestan Hristiyan 

Dünyanın en zengin ailelerinden biri olan “Rockefeller hanedanı” hakkında öne sürülen küresel sistemi yönettikleri yönündeki iddialara aşinayız. Ancak bu yazıda, Rockefeller ailesi hakkında paylaşılan sermaye, kurumlar ve gizli örgütler vasıtasıyla kurdukları sistem aracılığıyla dünyayı yönettikleri iddialarına değil, aile hakkında dile getirilen bir yanlış özelliğe değineceğiz. 


Sosyal medyada ve haber sitelerinde “Yahudi” oldukları yaygın şekilde dile getirilmekte olsa da Rockefeller ailesi aslında “Protestan Hristiyan”dır (Azra Dawood (2018). 
“Building protestant modernism : John D. Rockefeller Jr. and the architecture of an American internationalism (1919-1939)*9). 

Rockefeller ailesinin New York'a yerleşen ilk üyelerinden Godfrey Lewis Rockefeller’in (1783-1857) ve New York'ta büyüyen ilk üyelerinden William Rockefeller Sr.'ın (1810- 1906) Hristiyanlığın Protestan mezhebine mensup olduğu bilinmektedir. Kuzey Amerika Baptistler Birliği'nin üyesi olan (northern baptist) John Davison Rockefeller Jr.’nin (1874- 1960) Hristiyanlığı yaşamının merkezine koyduğu, her gün İncil okuduğu, dua ayinlerine düzenli katıldığı ve kiliseler ile Hristiyanlık dinini yayma odaklı oluşumlara kayda değer bağışlarda bulunduğu aktarılmaktadır (Raymond B. Fosdick (1956). John D. Rockefeller, Jr.: A Portrait). David Rockefeller Jr. (1915-2017) da küçüklüğünden bu yana kiliselere giden bir Hristiyandı. 

Öte yandan, Rockefeller ailesinin Hristiyan kimliğini bir “kisve” olarak kullandığı yönünde iddialar da mevcut. 

Ancak, Rockefeller hanedanının dininin Yahudilik olduğu iddiasına Türkçe dışında aile hakkında yaygın şekilde dile getirilen komplo teorileri arasında rastlanamıyor. 

Ülkemizde Yahudiliğin yaygın şekilde sermaye ile ilişkilendirilmesi ve Yahudi 

olan Rothschild ailesiyle karıştırılmaları nedeniyle Rockefeller ailesi hakkında bu yanlış algının oluşmuş olabileceği öne sürülebilir. 

Bekir L. Yıldırım “İslami Medya'nın Rockefeller saplantısı ve doğru bilginin krymet-i harbiyesi” başlıklı yazısında bu yanlış algıya dair şu satırları paylaşmıştı: 

“Şimdi bir kaç “fact” yani doğru veri. Rotschild ailesi Yahudi’ dir ama “Yahudi Rockefeller” ailesi değildir. Ailenin en zengin, güçlü olduğu 20. Yüzyıl başlarındaki patriarkı John Davison 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Rockefeller, Sr. Baptist Hristiyan idi. Sonraki nesille arasında diğer kiliselere geçenler olduğuna dair bilgiler var ama neticede hepsi Hristiyan kimliğini taşır, dindarlık dereceleri veya mezhebi aidiyetleri farklı olsa da. David Rockefeller’in Union Church (Birlik Kilisesi) mensubu olduğu, ona çok hayırlarda bulunduğu yazılır, Kilise'nin kendi yayını dahil bir çok kaynakta. Kimi adlarını taşıyan pek çok yerde yaptırdıkları kiliseler, Hristiyan okulları vs. 
olması ve bir tane havra veya Yahudi kuruluşu olmaması birazcık olsun ip ucu vermeye yeterli olmamış bizim mücahitlere anlaşılan.” 
“ABD'deki Yahudi ekonomik, lobi gücünü biraz bilen ve dahi “antisemit” yaftası ile onun kurbanı olmuş bir kişi olarak bu tüm kötüler İsrail yanlısı olmak ötesi Yahudi veya Siyonist olmalılar” kaidesi de komik geliyor. Haçli zihniyetinden dolayı kötü, Batı emperyalizmini temsil ettiği için veya “ahlaksız kapitalizm” ‘den den dolayı kötü olmak yetmiyor anlaşılan. 
Kötülerin en kötüsü olmak için Yahudi olma şartı var. İslami gazetemiz de halledivermiş. 
Öyle halletmiş ki “Yahudi” kelimesi Haber başlıkları ve muhtevasında adamın ilk ismi oluvermiş.” 
Örneğin Yeni Akit ve A Haber, bu hatalı söyleme “ABD'li Yahudi bankacı Rockefeller’den yüzyılın itirafı” ve “Yahudi ailesi Rockefeller koronavirüsü (corona virüs — Covid-19) 10 yıl önce böyle açıklamış” gibi başlıklarla şöyle yer vermişti: 

rf | mo iC Aon FRC nil Moh VINK 

Yahudi ailesi Rockefeller koronavirüsü 


a: > i ~ Covid-19} 10 yıl böyh 
ABD'li Yahudi bankacı anla a a in 


Rockefeller'den yüzyılın itirafı... İşte sass Al İS iğ 
Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunlar! 


Olayları daha sağlıkı yorumlamak adına burian hatırlamakta fayda var NGINi 7 is 
ONCE 


Son dönemden bir diğer örnek de Superhaber.tv'den:““FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Yahudi Rockefeller ailesinden kız alıyor! ... Fetullah Gülen'in NBA'de forma giyen manevi oğlu Enes Kanter, dünyanın en zengin ailesi olan Yahudi Rockfeller ailesine damat olmaya hazırlanıyor.” 


www superhaber tv > Gündem ~+ 
FETÖ'cü Enes Kanter ile torunu Ariana Rockfeller aşk yaşıyor 
1s \ce — FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Yahudi Rockefeller ailesinden kız alıyor! 


nevi oğlu Enes Kanter, dünyanın en zengin ailesi 


ROCKEFELLER’DAN AŞI ANALİZİ 
06 Nisan 2021 Sali-https://www.bloomberght.com/asi-2277946 


Rockefeller Vakfi İngiltere Eski Başbakanı Gordon Brown'ın da katkıda bulunduğu bir raporunda yeni koronavirüs varyantının, aşı için nakit ihtiyacını gündeme getirdiğini belirtti. 
Raporda IMF'nin bu krizden çıkışı desteklemekte kullanılmak üzere 650 milyar dolarlık kaynağı onaylaması gerektiği ifade edildi 


Rockefeller Vakfı, koronavirüs pandemisini bitirmek ve aşılanmayı hızlandırmak için gereken finansmanın IMF tarafından rekor varlık alokasyonuyla sağlanabileceğini belirtti. 
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Rockefeller Vakfı dün yazdığı bir raporunda IMF'nin ek rezerv varlıklarından 650 milyar doları gelişen ülkelerin nüfusunun yüzde 70’inin aşılanması için onaylaması ve hızlıca dağıtması gerektiğini ifade etti. 


İngiltere Eski Başbakanı Gordon Brown ve ünlü Ekonomi Profesörü Jeffrey Sachs'in de katkıda bulunduğu 22 sayfalık raporda aşılanmanın gecikmesinin daha fazla kapanmaya neden olarak yeni krizlere yol açacağını bildirdi. 


New York merkezli vakfın Başkanı Rajiv Shah yeterince aşılanmayan ülkelerde aşıya dirençli varyantların bağışıklık kazanmış kişilere de kolayca bulaşabildiğini, bu nedenle güncel aşı planları ve fonlamasının herkesi korumakta yetersiz kalacağını dile getirdi. 


NİCHOLAS MATZKE VE MUSTAFA AKYOL TARTIŞIYOR: EVRİM Mİ, AKILLI 
TASARIM MI? 


Zafer Araştırma Grubu-Temmuz 2008 379. Sayı-zaferdergisi 


ABD'de Ulusal Bilim Eğitimi Merkezi'nde çalışan evrimci Nicholas Matzke ile Akıllı Tasarım teorisini savunan Mustafa Akyol arasında online olarak yapılmış müthiş tartışma. Bir yanda evrim, diğer yanda akıllı tasarım savunması... Amerika'da okullarda kâinatın yaratılmış olduğunu savunan teorilerin okutulup okutulamayacağının tartışıldığı dönemde, seyircilerin de sorularıyla katıldığı bu tartışma, epey ses getirmişti. Şimdi, oldukça ufuk açıcı olan bu tartışmanın önemli bölümlerini siz değerli okurlarımıza sunuyoruz. 


İslâm dini evrimciliğe niçin karşı çıkıyor? Evrimcilik bir bilim, İslâm da bilime karşı değil. O halde sorun ne? 


Nıcholas Matzke: En başta İslâm hakkında bir uzmanlığımın olmadığını söylemek isterim. 
Fakat, evrim karşıtlığı, modernlik ile köktencilik arasındaki çatışmanın bir parçasıdır. Kutsal metinlerin katı yorumlanışı buna yol açıyor. İlahiyatın, bilimin otorite ve prestijine sahip olması için sahte bir bilim oluşturuluyor. 


Mustafa Akyol: İslâm ile “evrim” kavramı arasında bir problem olmayabilirdi. Ama evrimin anlamı çok fazla yoruma açık. Eğer evrim tabiatta sürekli değişim ve türlerin çevrelerine uyum göstermesi anlamına geliyorsa, bana göre bu bilimsel bir ifadedir ve Müslüman inancıyla çatışmaz. Ama, modern Darvinciler evrimle bundan fazlasını kastediyorlar. Onlar yeryüzünde hayatın, tabiatın kör kuvvetlerince üretildiğini ve bir yaratıcının bulunmadığını iddia ediyorlar. George Gaylord Simpson Evrimin Anlamı kitabında, çok açık bir şekilde ifade ediyor: “İnsan amaçsız ve tabii bir sürecin neticesidir, planlanmamıştır.” (1) 


Elbette, bu ateist fikir ile İslâm'ın bağdaşabileceğini düşünmüyorum. Ama bu fikir bilimsellikle de bağdaşmaz. Karşımızda bilimsel delil üstüne dayatılmış olan bir felsefi varsayım var. 


Ayrıca, tartışmayı ‘modernlik’ ile “köktencilik? arasında bir çatışma olarak koymak bana göre yanlış. Ortada, ‘teizm’ ile “ateizm” arasında bir tartışma var. Ve bu tartışma, bilimsel düzlemde yapılıyor. Bir müslüman, hayatı Allah'ın yarattığına inanmakla “köktenci” olmaz. 
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Bu inanç, Müslümanlığın temelidir. Öte yandan, bir insan modern olmak için de ateist olmak zorunda değildir. Burada mesele, hayat tasarlandı mı, tasarlanmadı mı; takdir edildi mi, edilmedi mi? Önemli olan budur. 


Öyle görünüyor ki, evrim teorisi Allah'ın kapıdan içeri girmesine izin vermemeye çalışıyor. Ve varlığını bunun üstüne kuruyor. 


Matzke: Konunun birkaç boyutu var ama en önemlisi yaratılışçılık açısından çok temel bir boyut: Pek çok insan, eğer evrim doğruysa ve hayatın tabii bir açıklaması varsa, o zaman ilahi bir varlık olamaz diye düşünüyor. Fakat durum aslında böyle değil. “Acaba fırtına, yağmur, kar, şimşek gibi hava olaylarının tabii açıklaması var diye inancını tehdit altında hisseden biri var mı? Kutsal kitaplarda tüm bu olayların Allah tarafından kontrol edildiği yazıyor ve pek çok insan bu yüzden Allah'a dua ediyor. Ama hiç kimse, meteorologları ateizmin reklamını yapıyor diye suçlamıyor. 


Benjamin Franklin 1700'lerde paratoneri bulduğu zaman bazıları onu suçladılar; çünkü Allah'ın iradesine engel olduğunu düşündüler. Ama kısa süre sonra insanlar bu düşüncenin bir anlamı olmadığını fark ettiler. Aynı süreç, atomculuk, güneş-merkezli âlem teorisi için de yaşandı. Bunlar bir süre dinle çatışma halindeydi. Ama insanlar nesnelerle ilgili tabii bir açıklamaya sahip olmanın yaratılışı daha hayretengiz yaptığını gördüler. Evrim, bu hat üzerinde tarihsel olarak yakın dönemde meydana gelen büyük şoklardan biri sadece. 


Akyol: Enteresan bir görüş, ama tabiat bizim niyetlerimize boyun eğmek zorunda değildir. 
Yaratıcının kâinatı herhangi bir tasarıma ihtiyaç duymadan yaratmış olduğu ve böylelikle varlıkların kendi kendilerine evrimleşmiş olabileceği tartışılabilir. Ama bu, yaratıcının perde arkasında kâinata karışmadığı deistik görüşü kabul etmeyi gerektirir, yaratıcının kâinata müdahalede bulunduğu teistik görüşe değil! Dahası, söz konusu görüş, bilimsellikle bağdaşmaz, çünkü hayatın karmaşıklığı ve tabii kanunlardan çıkardığımız sonuç, hayatın bunlar tarafından yaratılmış olamayacağıdır. Tabii kanunlar hayatı yaratmaya yetmez. Zaten bu yüzden, biyolojik tasarım (takdir), hayatın kökeni hakkında en iyi açıklama görünüyor. 
Basit kimyasallardan bakteri, balık, kelebek, fil veya insanlar oluşturmak için çok karmaşık bir bilgiye ihtiyacımız var; ve tecrübelerimiz, böyle bir bilginin yalnızca belli bir akıldan çıkabileceğini gösteriyor. 


Evrimi destekleyen “şaşırtıcı deliller” işitiyoruz. Peki, yaratılışı ya da Akıllı Tasarim’1 destekleyen böyle deliller var mı? 


Akyol: Önce evrimi destekleyen “delillerden bahsedeyim. Bilim adamlarının “mikro-evrim” dediği şeyi destekleyen epey delil var. Mikro evrim, mevcut türler içinde küçük değişimlere deniyor. Hayvanlar ve bitkiler değişiyor ve çevreye uyum sağlıyorlar. Ama Darvin'in düşüncelerine uyacak şekilde yeni gen, yeni protein, organel ya da organ gibi biyolojik değişimler gözlenmiyor tabiatta. Darvinciler, mikro evrime bakarak makro evrim tahmininde bulunuyorlar; ama yaptıkları, sadece felsefi bir inancın dile getirilişi. 


Mikro evrim, zaman içinde yeni sistemler üretmez. Siz atları ne kadar beslerseniz besleyin, kanatları çıkmayacaktır. Ve bu arada, Darvincilerin ünlü “şaşırtıcı delil” diye öne sürdükleri şeylerin de yanlış olduğu geçmiş yıllarda anlaşıldı. Çarpıcı örneklerden biri, Ernest 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Haeckel’in embriyo çizimleri. Bu gibi örnekler Darvinizmi haklı çıkarmak için üretilmiş sahte delillerden ibaret. 


Matzke: Bir yanda gerçekler var, bir yanda yaratılışçıların söyledikleri... Bana göre yaratılışçıların iddialarının büyük bölümü, yanlış ve bilgisizlikten kaynaklanıyor. 


Mesela, ‘en iyi” AT (akıllı tasarım) iddiası kompleks biyolojik adaptasyonların yavaş yavaş evrimleşemeyeceği, çünkü parçaların sistemli bir iş görebilmesi için bir seferde bir araya gelmek zorunda olduğudur. Bu iddia, ilk bakışta etkileyici görünüyor, ama yakından bakınca yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü yapılar evrim sayesinde çalışma biçimlerini değiştirebilirler ve nitekim değiştirmişlerdir. Mesela, penguen paletleri, uçan kuşların kanatlarından türemiştir. O kanatlar ise dinozorun ön kollarından türemiştir. 


Darvin'in kendisi, bunu 1859'da söylemiştir ama yaratılışçılar bunu görmezden geliyorlar. 
Onlardan biri olan Michael Behe, bilim adamlarının evrimin nasıl gerçekleştiği konusunda cevaplarının olmadığını söylüyor. Ama aslında bu konuda yüzlerce makale yayınlandı. 
Kenneth Miller'in dediği gibi, “Behe’yi inandırmaya hiçbir şey yetmiyor.” 


Akyol: Bir yanda gerçekler var, bir yanda Darvincilerin söyledikleri... Evvela, standart Darvin öyküleriyle hemfikir olmayan sadece AT savunucuları değil. Kuşların kökeni tartışmalı bir konudur. Medyada çok popüler olan dinozor teorisi, uydurma bir teoridir. Bunu, dünyanın en ünlü kuşbilimcisine, Alan Feduccia'ya sorun. Kendisi AT?yi savunmaz, evrimcidir, ama kuşların dinozorlardan gelmediğini ve bu düşüncenin büyük bir efsane olduğunu söylüyor. İlk bilinen kuş Archaeopteryx'in atası olduğu iddia edilen dinozor, ondan çok daha genç. Böyle bir şey olabilir mi? 


Ayrıca, Darvincilerin evrimin nasıl meydana geldiği konusunda hesap veremediğini bir tek Behe söylemiyor. Evrimci biyokimyacı Franklin M. Harold da aynı düşünceyi paylaşıyor: 


“Kabul etmek zorundayız ki, biyokimyevi veya hücrevi sistem evrimine ilişkin halihazırda Darvin mantığına uygun detaylı bir açıklama yok, sadece birtakım hayali spekülasyonlar söz konusu...” (2) 


Günümüzdeki evrim teorisi, Darvin’in orijinal teorisiyle aynı mı, yoksa genişletilmiş şekli mi? 


Matzke: “Evrimleşmiş şekli.” 1930'lu yıllarda tabii ayıklanma teorisi, Mendel genetiğiyle birleşip “neo-Darvin sentezi”ni ortaya çıkardı. Burada, genlerin yeni nesil içinde ayıklanma prensibine uygun biçimde nasıl yayıldığı dikkate alınıyordu. Bugün, temel Darvin teorisinde hayal bile edilemeyecek bir noktaya gelindi. 


Akyol: Günümüzdeki evrim teorisi ile Darvin'in teorisi aynı değil. Darvin genetiği bilmiyordu. Bugün karşımızda neo-Darvinizm var. Buna, eski teorinin modern genetikle güncellenmiş olan versiyonu diyebiliriz. Fakat Darvin'in temel görüşü olan tabii ayıklanma, hâlâ devam etmektedir. Neo-Darvinizm, yeni bir evrim mekanizması olarak “tesadüfi mutasyonları” eklemiştir. 
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Mustafa Akyol, evrimi destekleyen bilimsel delillere neden inanmıyor? Biyolojik sistemlerin kökenine ilişkin daha ne kadar adım ortaya çıkarılmalı ki, Akyol evrime inansın? 


Akyol: Beni inandıracak olan adımlar, Darvin'in kendisinin tanımlamış olduğu adımlar: “sayısız, peş peşe gelen pürüzsüz modifikasyonlar.” 


Bana, hayatın prebiyotik bir çorbadan meydana gelebileceğini gösterin, ben de Akıllı Tasarım'dan vazgeçeyim, bu işlerin ilim sahibi bir varlık tarafından takdir edilmiş olduğunu düşünmeyi bırakayım. 


Doğrusu, yeryüzündeki hayatın takdir edilmiş gibi göründüğünü herkes kabul ediyor. Richard Dawkins The Blind Watchmaker (Kör Saatçi) kitabında söylüyor bunu. Fakat o buna “aşikâr tasarım” diyor ve bunun yanında kompleks canlıları meydana getiren doğal mekanizmaların da olması gerektiğini belirtiyor. Tamam, o halde, bana o doğal mekanizmaları gösterin. 
Darvinciler bu yolu tercih etmek yerine, doğal mekanizmaların var olduğunu kesin sayarak, bu inançlarını bilimin ayrılmaz bir parçasıymış gibi sunuyorlar. Hayır, bilimin böyle bir parçası yoktur. 


Evrim teorisinde en büyük sorun, “eksik halka”dır. Evrim teorisi bu sorunu nasıl izah ediyor? 


Matzke: Kamuoyunda bilinen haliyle “eksik halka”, bir şehir efsanesidir. Bir kere, evrim bir zincir değildir, bir ağaçtır; ve tek bir eksik halkadan çok daha fazla bir şeydir. 


Bu noktayı açıklığa kavuşturduktan sonra, yaratılışçıların canlıların ara formlarına ait fosillerin olmadığı iddiasına gelelim. Bu iddia sayısız kez dile getirildi. Fakat yaratılışçıların kendisinden yanlış bir şekilde alıntı yaptığı Gould'un da dediği gibi, “ara formlar tür düzeyinde genellikle eksiktir, ama büyük gruplar arasında son derece boldur.” (3) 


Akyol: Eksik halka önemli bir tartışma konusudur. Darvinciler bazı eksik halkaların olduğunu ve zamanla ortaya çıkaracaklarını iddia ediyorlar. Diğerleri ise, bunu reddediyorlar. Darvin savunucuları bu işin içinden çıkamayacaklarını anlayınca, halka yerine “dakik denge”yi önerdiler. Gould ve Eldredge, 70’lerin sonlarından itibaren, “evrim o kadar hızlı meydana geldi ki ardında hiç ara form bırakmadı.” demeye başladılar. Eğer gerçek buysa, arkada hiç iz kalmadıysa, bunun meydana geldiğini siz nereden biliyorsunuz? 


Her neyse... Gould, evrim sürecini halka halka izah eden bir mekanizma ortaya koymadığı için Dawkins tarafından eleştirildi. Gould ise, cevaben, görüşünün fosillerce desteklendiğini öne sürdü. Yani bir tarafta fosiller var, diğer tarafta sözde mekanizma. Fakat aralarında herhangi bir örtüşme yok. 


Evrimciliğin ardında ideoloji var mı, yoksa sadece bir bilim mi? Eğer sadece bir bilim ise, neden farklı inançlardan insanlarla bu kadar çatışma halinde? 


Matzke: Bazıları evrimi ideolojileri desteklemek için kullandı. Mesela güneş merkezli âlem fikri, atomculuk, psikoloji bunlara örnek olarak verilebilir. Richard Dawkins gibi ateistler ise, 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tasarım iddiasını çökerterek tanrının varlığını tartışmalı hale getirmeye çalışıyorlar. 
Böylelikle, iki kamp oluşuyor ve tartışma metafizik alana kayıyor. 


Oysa, bilim doğal dünyayı araştırmakla sınırlıdır. Allah'ın varlığı veya ilahi varlıkların tabiata müdahale edip etmedikleri bilimin sınırlarının dışındadır. 


Akyol: Evrimciliğin, daha doğrusu Darvinizmin, ardında elbette bir ideoloji var. Fakat bu teorinin savunucuları size ideolojik bir yanları olmadığını ve sadece yeryüzünde hayatın nasıl meydana geldiğini ortaya koymaya çalıştıklarını anlatırlar. Oysa, gerçek bu değil. 


Teori, yeryüzünde hayatın kökenini izah etmede sadece doğal sebeplere başvurur. Doğal olmayan, yani akli sebeplere hiçbir zaman başvurmaz. Halbuki, bilim hakikatin emprik araştırması anlamına gelir. Bu hakikatin tabiatçılıkla örtüşüp örtüşmediğine, tabiat incelenmeden karar verilemez. 


Peki Darvin savunucuları ne yapıyor? Hayatın bütünüyle sebepler tarafından evrimleştiği ve bundan asla şüphe edilemeyeceğini savunuyorlar. Emprik bir bilgi değil bu, sadece bir inanç! 
Ünlü Darvinci Richard Lewontin'in dürüstçe söylediklerine bakın: 


“Biz daha baştan materyalizme adanmışız. Bilimin metodları ve kurumları bizi dünyayı maddi düzlemde izah etmeye zorluyor değil aslında. Tam tersine, maddi sebeplere bağlılığımız, bizi, 

maddi izahlar üreten kavramları kullanmaya zorluyor. Bütün bunlar, tanrının yeryüzüne adım 

atmasını istemediğimiz için oluyor.” (3) 


Darvinizmin ardındaki ideoloji, materyalizm ve tabiatçılıktır. Ve maksat, “tanrının yeryüzüne adım atmasına izin vermemektir.” 


Niçin evrimden hâlâ teori diye bahsediliyor? 


Akyol: Gerçekler, bizim gözlediğimiz şeylerdir. Yerçekimi bir gerçektir. Bütün elmalar ağaçla bağlantısı kopunca yere düşer. Bunu gözlemleyebilirsiniz. Fakat, Darvinizmin büyük anlatılarını şimdiye kadar hiç kimse gözlemlemedi. Cansız bir madde olan basit kimyasallardan canlı bir hücre ve sonra bu hücrenin gelişip yeniden organize olup yeryüzündeki tüm hayatı oluşturduğunu gözleyen yok. Bir Darvin savunucusu, “Elbette gözlemiyoruz, çünkü bu süreç milyarlarca yıl alıyor” diyecektir. Ama eğer gerçek buysa, o evrim süreçlerinin küçücük parçacıklarını gözleyebilir olmamız gerekmez miydi? Bunu da görmüyoruz. 


Ve Darvin savunucularının sürekli bahsettiği ünlü “gerçekler” hakkında en iyi ifade, belki de, biyolog Jonathan Wells’in makalesinin başlığıdır: The Survival of the Fakest (En sahtekârın Hayatta Kalışı) (4) 


Hasılı, evrim tarihi, bir sahtekârlığın bilim adı altında yıllarca insanların zihninde kurduğu hegemonyanın diğer adıdır. 


Dipnotlar: 
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(1) Simpson 1967, s. 345 


(2) Franklin M. Harold, The Way of the Cell: Molecules, Organisms and the Order of Life 205 (New York, Oxford University Press 2001) 


(3) “Evolution as Fact and Theory”, Hen’s Teet Stephen Jay Gould, “Evolution as Fact and Theory”, Hen’s Teeth and Horse’s Toes: Further Reflections in Natural History, New York: W. W. Norton&Company, 1994, s. 
260. 


(4) http://www.discovery.org/articleFiles/PDFs/survivalOfTheFakest.pdf ENE VE BİLİM 
Tarık Uslu-Nisan 2008 376. Sayı-zaferdergisi 


İlkokul iki ya da üçüncü sınıfta öğretilen bir konudur dünya ekseni. Beraberinde, ekvator çizgisi, enlem ve boylamlar da anlatılır. Hepsi de, varsayıma dayalıdır. Aslında öyle şeyler yoktur, ama oldukları varsayılır. Bu tarz soyut konular, somut örnekler vermeden anlatılamadığı için öğretmenlerin korkulu rüyasıdır. 


Allahtan, benzerlik diye bir şey var. Dünyayı elinize alıp çocuğa gösteremezsiniz, ama bir portakal alıp dünyanın ona benzer bir şey olduğunu söyleyebilirsiniz. Dünya ekseni için de, elinizdeki portakalın üst ortasından alt ortasına doğru geçirdiğiniz şişi misal verebilirsiniz. 
Böylece, güneşin yerini tutan bir topun etrafında portakalı eğik tutarak, dünyanın güneşe göre konumunu anlatmanız mümkün olur. 


Nasıl, güzel değil mi? Aslında olmayan bir olguyu portakalın üzerindeki şiş sayesinde varsayımın ötesine taşıyıp, anlaşılır hale getiriyorsunuz. İyi de, dünya üzerinde portakala geçirdiğimiz gibi bir şişin olmadığı gerçeğini nereye koyacağız? Evet doğru; dünya sanki bir ekseni varmış gibi hareket ediyor, ama aslında öyle bir eksen yok. Yani portakalın üzerindeki şiş gibi dünyayı eğik konumda döndüren bir eksenin gerçek âlemde bir karşılığı yok. 


Tıpkı yerçekimi kanununda olduğu gibi! Yerçekimi kanununda da, insanlar tabiatı gözlemişler ve elmaların—ne kadar yukarıya ya da uzağa atılırsa atilsim—her seferinde yere düştüğünü gözlemlemişler. Aslında, elmaların yere düşmesini gerektirecek de “görünür” bir neden yok ortalıkta. Ama düştüğüne göre bir nedeni olmalı. Nitekim bulunmuş da; çekim kuvveti! 


Peki nerede bu çekim kuvveti? Gösterebilir misiniz? Hayır, ama bir yerde olmalı. Yoksa elma niye düşsün ki? Anlayacağınız, gözümüzün hükmü olan elmaların yere düşüşünün gerekçesini, aklımızda kurduğumuz bir çekim kuvveti modeliyle tamamlıyoruz. Hadi bunu yeryüzündeki olaylara uygulayıp kütlenin çekim kuvveti filan diyerek belli bir mantığa oturtabiliyoruz. Bize saçma gözükmüyor. Peki ama uçsuz bucaksız uzayda sayısız gök cismi arasında hatırı sayılır bir çarpışma olmamasını bir tek çekim kanunuyla açıklayabilir misiniz? 
Bu size makul görünüyor mu? Bana kalırsa, bırakın çekim kanununu, hiçbir kanunla açıklayamayız. Manyetik alan teorileri filan da yetmez bunu açıklamaya. Çünkü bu o kadar muazzam bir olay ki, kanunun kralı gelse bu olayların üzerinde hakimiyet kuramaz. Şahsen, tastamam bir mucizeyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Şaşırdınız mı? Hiç 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şaşırmayın. Milyonlarca gök cisminin uzay denizinde sanki kendi rotasını biliyor gibi yoluna devam etmesi mucize değil de nedir? Siz neye mucize diyorsunuz? 


Entrika denir ya, hakikaten bu bilim dünyasında garip entrikalar dönüyor. Bunu hissediyorum. 
Doğru dürüst sorgulanamayan bilimsel teoriler ve kanunlar, sanki gerçeğin ta kendisiymiş gibi, kitaptan kitaba, ağızdan ağıza taşınıp duruyor. Ezberci eğitim mi diyorsunuz; alın size ezberci eğitimin daniskası! Hem de bilimsel! 


Bu arada, esas numara nerede yapılıyor biliyor musunuz? Yerçekimi ve tabiatın işleyişiyle alakalı kanunların hepsi, sanki ‘itibar? değil de bedeni olan bir özneymiş gibi ortaya konuyor. 
Sanki elmayı yere düşüren başka bir kuvvet değil de, yerçekimi kanununun ta kendisi! Size de tuhaf gelmiyor mu bu? Nasıl oluyor da, gerçek dünyada birebir karşılığı olmayan zihni modeller, somutlaştırılıp özne konumuna geçiriliyor? Dünya ekseni, yerçekimi kanunu, tabiat kanunları... kendilerine atfedilen bu kadar kuvveti kimden, hangi güçten alıyor? 


İşin sırrı, galiba bu olaylara bir anlam vermeye çalışan bilim adamında düğümleniyor. 
Neticede o da insan. Üstelik bu insanların çoğu, daha masaya oturmadan Allah’1 masanın dışına itmeyi marifet sayıyor. E, bu durumda kâinatta olan biten olayları nasıl açıklayacaksınız? “Mucize” diye açıklayamayacağınıza göre, “kanun” namı altında bir şeylere ilim, irade ve kuvvet atfetmeye mecbursunuz. Sizce de bunun başka bir izahı var mı? 


İnsan kendisini bir kere “fail-i bizzat” sanmaya görsün. Her şeyi kendi gücü ve aklıyla yapabildiğini düşünen bir insanın, kâinatta cereyan eden diğer olayların da kendi kendine olduğunu söylemesi doğrusunu söylemek gerekirse, çaldığı minareye kılıf uydurmaktan hiç de farklı bir tutum değil. Kanun filan, minarenin kılıfı sadece. Dileyen, “teferruatı” da diyebilir. 


Hakikaten, boşuna denmemiş, “iç dünyada ene, dış dünyada tabiat insanları ayartan tağutlardandır” diye. Ene ile tabiat (ve tabiat kanunları) arasında çok yakın bir irtibat söz konusu. Ene Allah'ı gösteren bir anahtar değilse, otomatikman kendini ilah gibi görmeye başlıyor. Sonra tabiatı da ilahlaştırmaya başlıyor. İlim, irade ve kudretin her türlüsünün sergilendiği kâinat, bir de bakıyorsunuz, kendi kendisinin tanrısı oluvermiş. Kanunlar da, bu arada, itibari ve mevhum iken, hiç vakit kaybetmeksizin bir kimlik ve vücut kazanıp çıkıyorlar karşımıza. Gölge iken, birden asalet kazanıyorlar. Allah'a işaret eden ayetler iken, bir hokus-pokusla kendini gösteren isimlere (kanunlara) dönüşüyorlar. 


İç güdü konusunda da olan bu değil mi? 


Bilim adamlarının çoğuna sorsanız, arıların yaptıkları mühendislik harikası ve mucize eseri olan petekler, örümceklerin ördükleri ağlar, hatta tüm hayvanların bütün yaptıkları sadece kendilerinde başlayıp kendilerinde biten bir içsel yönelim ile mümkün oluyor. Yani, arının beyninde veya vücudunun gösterilemeyen başka bir bölümünde, o peteği yapmasına yarayan bir eğilim var. İşte, ene sahibi her varlığa fail sıfatı yakıştırmasının sonunda gelinen acayip bir kör nokta! Bu öyle bir nokta ki, bilim adamı gibi ciddi bir insanı bile, en can alıcı yerinden, kendi bilimsel netlik iddiasından vuruyor. 
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Böyle bir sey olabilir mi? Sen bilim adamı olacaksın, gördüğüme, duyduğuma, ispat ettiğime inanırım diyeceksin; sonra çıkıp açıklayamadığın ve ispatlayamadığın bir olaya “iç güdü” deyip işin içinden çıkacaksın. Kusura bakma, ama senin yaptığına omurgasızlık derler. 


Halbuki, bir çocuğun çıplak gözüyle hesapsız ve ön yargısız bakabilsen göreceksin ki, bu olaylar, hayvanlarda görülen bütün şuuri ve mükemmel hareketler tamamen bir mucize eseridir. Akılla izah edilecek şeyler değildir. Ve bu mucize, o hayvanların etinde kemiğinde ya da vücudunun başka bir yerinde saklı da değildir. 


Bir Nazım-ı Hakim bunları ilmiyle, iradesiyle ve kudretiyle sevk ediyor. Ne var bu kolay ve makul yolu kabul etsen. Ama bunun için önce eneyi (ego) tamir etmen gerekiyor. Kendine dönüp tekrar bir nefis muhasebesi yapman icap ediyor. Yoksa, yetişkinlere mahsus bir rasyonel akıl esareti altında kendi uydurduğun ezberleri bozuk plak gibi tekrar edip duracaksın. Sana da yazık değil mi? 


Kâinatın bir sevk-i ilahi ile harekatta bulunduğunu kabul etsen, her şey yerli yerine oturacak oysa. Bu sayede dünya ekseni, yerçekimi kanunu, iç güdü gibi kavramlara uluhiyet yükleme akılsızlığına düşmeyeceksin. Çocukları da kendine güldürmeyeceksin. 


Hem unutma ki, iç dünyandaki eneleri kalınlaştırmanın neticesi, Allah'a götüren yolların incelmesidir. 


İyisi mi, kâinatı sahibine ver, rahat et. 


Bu şekilde gittiğin yolda devam edersen, Mizan’da o kâinatın sahibi sana fazlasıyla ‘sıcak’ muamelede bulunur. Bak, sonra söylemedi deme! 


DANİMARKALI PAPAZ VE CEHENNEM TARTIŞMASI 
Hilmi Orhan-Nisan 2008 376. Sayı-zaferdergisi 


Biz Müslümanlar, ahiretin varlığının daha çok Yahudiler için sorun teşkil ettiğini düşünürüz. 
Öyledir de. Kendilerine tanınan onca fırsatı doğru dürüst değerlendiremedikleri için ahiretten kendilerine pek bir nasip düşmeyeceği fikri herkesten önce Yahudilerin kendi arasında yaygındır. Nasıl yaygın olmasın? Kendileriyle yapılan ahitlere sadık kalmamakla yetinmemiş, bir de gönderilen peygamberleri öldürmüşler. Allah şefkatinden onlara en son bir fırsat daha vermiş. Bütün yaptıklarına rağmen, eğer Resul-i Ekrem'e (asm) ittiba etseler yine önlerine bir kurtuluş yolu açılacakken, o yolu da kendi elleriyle kapatmışlar. Bu şartlar altında, Yahudilerin Allah'tan ümit kesmeleri ve ahiretten bir beklentilerinin olmaması son derece normal görünüyor. Bu ümitsizliğe düşüşün somutlaşmış halini, Hazreti Peygamber'in (asm) dünyaya geldiğini haber alan Yahudilerin hüzne gark oluşunda okumak mümkün. Onlardan kimi, daha çocuk yaşta ol Nebi'nin (asm) iki kürek kemiği arasındaki peygamber mührünü görünce ilahi iradenin kendi yanlarından ayrılmış olduğunu anlayıp üstlerini başlarını yutmaya başlamamış mıydı? 


Psikolojide bir kaidedir: Aşırı korku, insanı gerçeği görmemeye ya da o gerçeği reddetmeye sürükler. Yahudilerin hali işte buna benziyor. Ahiretten korktukları için onu reddediyorlar. 
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Dolayısıyla, geriye tek bir yol kalıyor: Kibirli bir milliyetçilik ve şu dünyada kazanılan geçici başarılar. Ötesi mi? Ötesi yalan onlar için. Şimdi Fatiha Süresi'nin sonunda Yahudileri ima eden ifadeyi daha iyi anlayabiliriz. Sürenin sonunda Yahudiler için mağdub diye bir ifade yer alır. Yani “gazaba uğrayanlar.” Yani hak kendilerine ulaştıktan sonra bunu bile bile reddedip yüz çeviren ve atalarının dinine körü körüne tabi olduğu için gazaba uğrayanlar. İşte Yahudilerin hal-i pürmelalini Cenab-ı Hakk böyle tanımlıyor. Burada dikkat edilirse, “gazaba uğrayacaklar” değil, “gazaba uğrayanlar” ifadesi yer alıyor. Demek ki Yahudiler inkâra düştükleri andan itibaren gazabın kucağına da düşmüş oluyorlar. 


Hıristiyanlara gelince, aynı sürenin sonunda onlar için de bir ifade yer alıyor: Dallin. Bu ifade ile kastedilen, hak ve doğru olan yolu bulamayarak sapan kimselerdir. Müfessirler, burada sapan kimseleri “Hıristiyanlar” olarak tefsir etmişlerdir. Hazreti İsa'nın (as) beşeriyetini reddederek teslis inancını benimseyen Hıristiyanlar, en başta tevhid akidesinden saptılar. 
Allah'ı üçlediler. Sonrasında gerisi çorap söküğü gibi geldi. Bir kurum olarak Kilise ve Hıristiyan din adamları, Allah'ın yeryüzünde hükmüne ortak olma hakkını rahatlıkla kendilerinde görebildiler. Öyle ya, peygamber, tanrının bir görünümü ise, onun varislerinin de bundan bir pay almaya hakları vardı. Nitekim, bugün Vatikan'da oturan Papanın dini hükümleri değiştirebilme hakkı, bu itikadi sapmadan gücünü alıyor. Hatırlayacağınız üzere, Papa geçenlerde bu hakkını kullanıp, yedi ölümcül günaha yedi adet günah daha ekledi. Ne diyelim, hayırlı olsun! 


Burada esas sorulması gereken kritik soru şu: Hıristiyanlık neden sürekli sapma temayülü gösteriyor? Hıristiyanlar buna mecbur mu ya da mecbur muydu? Belki mecbur değildiler ama buna engel olmaya yetecek güçleri de yoktu. Ve hiçbir zaman da olmadı. Çünkü kutsal kitapları olan İncil, Hazreti İsa'nın ölümünden çok sonra, bir kısmı havarileri tarafından bir kısmı da onların takipçileri tarafından kaleme alındı. Onunla da kalmadı, sonradan kitaba başka tahrifat karıştı. Kelâm âlimlerinin haklı olarak ifade ettiği gibi, Hıristiyanların İncil'i, en fazla Müslümanların hadis kitapları seviyesindedir. Hatta çoğu, ona bu seviyeyi de vermiyor. 
Doğrudan doğruya Allah kelamı olan Kur'ân-ı Kerim ile bu açıdan İncil'in kıyası mümkün bile değildir. İşte dini akidenin çok da sağlam olmayan bir yol ile mushaf haline getirilmiş olması, geçmişte ve bugün Hıristiyanlığın en zayıf yönünü oluşturuyor. Ve Hıristiyanlığın sapma temayülü yahut potansiyelinin yüksek oluşu da, yine bu sebepten ileri geliyor. 


Bugünlerde, söz konusu sapmayla ilgili yeni bir gelişme kendinden oldukça söz ettirmeye başladı. Gelişme ya da tartışmanın başlangıcı, Norveç'te üzerinde çalışma yürütülen yeni İncil çevirileri. Protestan Hıristiyanlar, genel Hıristiyanlık içinde seküler yanı ağır basan kesimi oluşturmaları hasebiyle, ahiret inancına ve onun bir parçası olan cehenneme yeni İncil çevirilerinde yer vermek istemiyorlar. Bu tartışmalar Danimarka'da da yansımasını buldu. 
Danimarkalı papaz Jacob Holm, “İnsanların sonsuza kadar cezalandırıldığı bir cehennem hayatı yok.” dedikten sonra iddiasını şu şekilde temellendirmekten geri durmadı: “İncil'de somut olarak bir cehennem tarifi bulunmuyor.” 


Eğer Danimarkalı papaz haklıysa—ki konunun uzmanları, İncil'de cehennemin ayrıntılı bir tarifinin bulunmadığını söylüyorlar Hıristiyanlığın sapma eğiliminin nereden kaynaklandığı bu meselede kendini açıkça gösteriyor demektir. Anlayacağınız, kutsal kitabın zayıflığının, akidenin zayıflatılmasına nasıl zemin teşkil ettiğine dair çarpıcı bir örnekle karşı karşıyayız. 
Oysa, ahiret hayatı Kur'an-ı Kerim'de cismani olarak tarif edilmektedir. Sadece İbrahim Süresi'nde yer alan “O gün suçluları yan yana zincirlere vurulmuş olarak görürsün. 
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Gömlekleri katrandandır, yüzlerini ates bürümektedir” ayeti, bu hususu açıklamaya yeterlidir (İbrahim Süresi, 21). Kur'an'a göre cennet de, cehennem de tende hissedilecektir. 


Eğer Kur'an ahiret hayatını bu şekilde ayrıntılı tarif etmemiş olsaydı, herhalde biz de bugün Hıristiyanlar gibi cehennemi sadece “insanın kalbinde hissettiği bir hâl” olarak tarif etmeye yeltenebilirdik. Bu açıdan bakıldığında, Kur'an'ın “yaş kuru ne varsa..” ele alması ve muhkem konuları aksi bir yoruma meydan vermeyecek açıklıkta beyan etmesi, İslamiyetin bugünlere kadar sapasağlam gelmesinin başlıca amili olarak görünüyor. Belki bazılarımıza çok önemliymiş gibi gözükmeyen Kur'ân'ın bu mükemmelliği, Müslümanlar olarak bizleri Hıristiyanların yaşadığı sapmaya benzer pek çok sapmadan geçmişte olduğu gibi şimdi de alıkoyuyor. 


Bugün Hıristiyan âlemi o hale geldi ki, cehennem gibi temel bir mesele, gazetelerde halkoyuna sunuluyor. Geçen ay Norveç'te yapılan ankete katılanların 9070'i “Cehennem kalsın” derken, %30’u “Cehennem kaldırılsın” demiş—kendilerini ne zannediyorlarsa? 
Bazıları da yetinmemiş, bir de gazeteye yazdıkları okuyucu mektuplarıyla “Sadece cehennem değil, Tanrı'nın varlığını da tartışmamız gerekir. Tanrı varsa neden açlık var? Neden savaşlar var?” diye şikâyetlerini yazıvermişler. Böyle giderse, Hıristiyanlar gayet demokratik yöntemlerle yakında kendilerine nurtopu gibi bir tanrısız din ihdas edecekler gibi görünüyor. 


Papanın yedi ölümcül günaha eklediği yedi günaha dediğim gibi buna da “Haydi hayırlısı!” 
diyeceğim, ama ortada herhangi bir hayır görünmüyor doğrusu. 


Siz görüyor musunuz? 
Ashab-ı Kehf ve “Ahirete İman” 


“Böylece insanları haberdar ettik ki, Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve Kıyamet gününün şüphesiz bulunduğunu bilsinler. O sırada kavimleri kendi aralarında bunların haberlerini tartışıyorlardı.” 


— Kehf Süresi, 21 


Yaklaşık M.S. 3-4. yüzyıllarda Roma Imparatorlugu’nda yaşayan birkaç gençti Kehf Ashabı. 
Bu dönemde Muhammed b. İshak'ın nakline göre, Rum krallarından Dekyanus, Rum ülkesini dolaşıp putperestliği kabul etmeyen Hıristiyanları öldürüyordu. İman edenler ise ondan kaçıp gizleniyorlardı. Bunlar arasından birkaç genç de, bu fitnenin def edilmesi için Allah Teâlâ'ya göz yaşları ile boyun eğerek namaz kılıp dua ediyorlardı. Zorba kralın yardımcıları bu gençleri ihbar ettiler. Bundan dolayı onları huzuruna getirtip putlara ibadet ile ölüm arasında seçim yapmalarını teklif etti. Gençler bu teklifi kesin bir dille reddedince, onlara düşünmek için mühlet verdi. Bunun üzerine Kehf Ashabı, şehrin yakınındaki Bencilüs dağında sarp bir mağaraya gizlenmeye karar verdiler. Derken Allah Teâlâ, bunlara bir uyku verdi. 


O mağarada o kadar uzun bir müddet uyudular ki, uyandıklarında Roma putperestlikten uzaklaşmış, Hıristiyanlığı benimsemişti. Fakat, bu sefer de, ahiretin varlığı üzerinde tartışmaya başlamışlardı. Cenab-ı Hakk, Kehf Ashabı ile onlara mucizevi bir şekilde, ahiretin 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var olduğunu, insanların öldükten sonra aynen Kehf Ashabi’nda olduğu gibi diriltilecegini gösterip, onların akıl ve kalplerine inkâr edilmeyecek sağlam bir delil sundu. 


Ancak ne var ki, ahirete iman konusu, Hıristiyanlar için daima bir tartışma mevzu olarak kaldı. Özellikle İznik Konsili’nde kabul edilen dört İncil kitabında ahiretin cismaniyetine dair açık ifadelerin yer almaması, bu konunun ileriki dönemlerde suistimale uğramasına başlıca sebep teşkil etti. Nitekim, bugün İskandinav ülkelerinde baş gösteren cehennem var mı yok mu tartışmaları, bunun kanıtı olarak görülebilir. 


FOTOĞRAFTAKİ YEDİ FARKI BULALIM: “AMERİKAN MALI CEP 
TELEFONUNU YASAKLAYACAGIZ” 
19 Aralık 2021 Pazar -Haksöz Haber 


Doğu Perinçek televizyon kanallarında şovmenlik yapmaya devam ediyor! 


Çin'in toplama kampı zulmü altındaki Müslüman Uygurları “Villalarda yaşıyorlar!” diyerek tahkir eden Doğu Perinçek belli ki medyada görünürlük adına işi şovmenliğe dökmüş durumda. 


Haber Globel ekranlarında sunuculuğunu Senem Toluay Ilgaz'ın yaptığı 'Siyaset Özel' programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Neden ABD markaları tercih ediliyor?” sorusuna "Amerikan malı cep telefonunu yasaklayacağız." şeklinde cevap veriyor. 


Vaat etmek basit bir iş tabi ki. Hiçbir zaman iktidar olamayacağını bilen bir siyasi partinin genel başkanı “vaat satmaktan” başka ne yapabilir ki? Asıl mesele Doğu Perinçek gibi katil rejimleri aşk ve şevkle savunmayı kendine görev bilen bir ismin sabah akşam televizyon kanallarında ağırlanmasıdır! 


Hiçbir toplumsal karşılığı olmayan Perinçek işte bu tarz rijit çıkışları sebebiyle gündemde kalmayı beceriyor. Zalim Çin ve katil Esed'in Türkiye distribütörü olan Perinçek'in siyasi söylemlerini kimse ciddi almıyor. Maharetlerini sergileyerek kitleleri TV karşısına toplayan bir eğlence objesi ile karşı karşıyayız sadece! 


= 


"Amerikan malı cep telefonunu yasaklayacağız." diyen Perinçek'in Amerikan malı bir bilgisayarla çekilmiş fotoğrafı ise hemen sosyal medyayı süsledi. İyice dalga konusu haline gelen Doğu Perinçek eminiz ki hiç utanmamıştır! Utanabilen bir insan olsa yıllar önce toplumla olan ilişkisini kesmesi gerekirdi! 


Sosyalist Emekçi / 19 Aralık 2021-haksözhaber yorum 


1980 askeri darbesinde gözaltına alınanlardan birisi şöyle anlatıyor Doğu Perinçek bizleri Sovyet yanlısı diye 
gazetesinde fişten işte sonra sıkıyönetim mahkemelerinde Bizler gözaltına alındık bir grup arkadaşımızla beraber 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Polis bize sizi Doğu Perinçek aydınlık gazetesinde Resimleriniz yayınlandı Bu sebeple sizi yakaladık dediler Biz şaşırmış tık nasıl oluyor da kendisine Sosyalist diyen bir kişi bizi hiçbir anlıyor derken şunu hatırlamış tık 70'li yıllarda Aydınlı katlı gazete resmen ihbarcı bir gazeteydi ve insanları resimlerini yayınlıyor ve gözaltına aldırdı your işkenceden geçir diyordu sonra bize yoğun işkenceler yaptılar birçok sağdan soldan çok sayıda insan sıkıyönetim mahkemelerinde idama mahküm oldu ve asıldılar idam edildiler sağdan ve soldan birçok kişi Ancak her ne hikmetse Doğu Perinçek'in adamlarına bir Fiske dahi vurulmadı Perinçek birazcık cezaevinde yattıktan sonra bütün davalardan ilginç bir şekilde Beraat ettirildi sağcısı solcusu İslamcı sı 12 Eylül zindanlarında işkence görürken zulüm görürken hayatını kaybederken Doğu Perinçek tayfasının Çin tayfasının hiçbir urnu dahi kanamaması gerçekten İlginç değil mi Çünkü Doğu Perinçek ve tayfası daha 1968'den bu yana devlette çalışan bir ajandır. 


CEMEVLERİNE YASAL STATÜ İLE KAST EDİLEN NEDİR? 
18 Aralık 2021 Cumartesi -Haksöz Haber 


İslam'da camiler ve mescitler haricinde ibadethaneler olmadığı bilinirken Cemevleri, “İslam dahilinde ibadethane statüsüne alınmayı” talep etmeye devam ediyor. Son zamanlarda ise yasal statü söylemlerine Adalet Bakanlığı yanıt verdi. 


“İslam'da cami ve mescitler haricinde ibadethaneler var mı?” sorusuna muhatap kalan Alevi kültür derneklerinin verdikleri tutarsız cevapların yanında bir de ısrarla Cemevlerini ibadethane statüsüne aldırmaya çalışmaları, tutarsız bir ideolojinin yansıması olarak görülüyor. 


Son zamanlarda Alevi kültür derneklerinin dile getirdiği ve kimi belediyelerin ‘Cemevlerine’ yasal ibadethane statüsü verdiği görülürken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yaptığı açıklamada, “Alevi inancını ve vatandaşlarımızı reddeden politikaları reddediyoruz. 
Cemevlerine yasal statü tanınması noktasında bizler de Adalet Bakanlığı olarak mevzuat anlamında çalışmalarımızı yaptık” dedi. 


Adalet Bakanı'nın açıklamalarında tam olarak neyi kastettiği ve mevzuat düzenlemesinin neleri kapsadığı merak uyandırdı. 


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Doğu Anadolu illerinde birkaç gündür bir dizi gezi gerçekleştiriyor. Elazığ'dan Tunceli'ye geçen Gül, Tunceli Adliyesi ve Tunceli'de bulunan bir Cemevini ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, “Yaklaşımımız ve tutumumuz ortadadır. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Özellikle cemevlerinin hukuki anlamdaki taleplerini yerine getireceğiz. Cemevlerine yasal statü tanınması noktasında bizler de Adalet Bakanlığı olarak, mevzuat anlamında çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda haklı ve hukuki talepleri yerine geleceğine inanıyoruz. Bunlar haklı taleptir. Bu taleplerin karşılanması da meşrudur. Hükümetimiz bu haklı talebi yerine getirecektir. Ben cemevi dedelerine de teşekkür ediyorum. Hepimizin evi, ocağı, dergahı aynıdır, 84 milyon insan birdir. Kardeşliğimizi nice bin yıllara ulaştıracağız. ” ifadelerini kullandı. 


İKTİDARA OLAN GÜVEN YIKILMASA DA DERİNDEN SARSILDI! 
19 Aralık 2021 Pazar -Haksöz Haber 


Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin (TEAM) 'Dindar Seçmen Araştırması' sonuçları “iktidara güvenin sarsıldığını? ancak muhalefetin iddia ettiği gibi bir “güven yokluğu” olmadığını düşündürtüyor. 
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Ekonomik sıkıntılar, enflasyon verilerine olan güvensizlik, dolar kurunun artışı ile mahkemelerin aldığı hukuka ve vicdana uygun olmadığı düşünülen kararların toplumu derinden etkilemeye başladığı Türkiye?de, yayımlanan anketlere her ne kadar güven duyulmasa ve manipülasyona başvurulduğu düşünülse de anket sonuçlarına kayıtsız kalmak pek mümkün görünmüyor. 


Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin, 1- 15 Kasım arasında dindar seçmenlerin yoğun yaşadığı İstanbul'un bazı semtleri ile Konya, Kayseri, Yozgat, Sivas, Malatya, Elâzığ, Bingöl, Erzurum, Antep ve Kocaeli'de 2 bin 424 kişiyle yüz yüze görüştü. 


Dindar seçmenlerin yaşadığı bölgeler ise 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nin aldığı oylar ile 2002 seçimlerinde AK Parti'nin aldığı oyların dağılımları gözetilerek belirlendi. 


Dindar gruplar üzerinde yapılan araştırmanın sonucuna göre, Cumhur İttifakı'na (AK Parti-MHP) olan destek yüzde 14 kayıpla yüzde 68. 1'den yüzde 58.5’e geriledi. 


TEAM araştırmasında kendini dindar olarak niteleyen seçmenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği desteğin 2018'e göre azaldığını ortaya koydu. 


Araştırmaya göre bu grupların 2018 yılında yüzde 74,4 olarak Erdoğan'a verdiği destek yüzde 62,2'ye geriledi. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek dindar Türkler arasında yüzde 62.2’yi bulurken, dindar Kürtlerde bu oran yüzde 46 olarak belirlendi. 


Anket sonuçlarına göre, “Dindar seçmen iktidara karşı eleştirel olmasına rağmen muhalefete neredeyse hiç güvenmiyor. Dindar seçmenin kaygılarını üç başlıkta değerlendirmek mümkün: dini kazanımların kaybedileceği endişesi-rövanşizm korkusu, sosyal yardımların kesileceği endişesi ve CHP/Millet Ittifaki’nin yönetim becerisine dair kaygılar." 


Araştırmada haber kaynakları sorulan dindar seçmenler ilk üç sıraya TRT, A Haber ve Fox Tv'yi koydu. Dördüncü ve beşinci sırada ise HaberTürk ve CNN haber kanalları aldı. 


Türkiye'deki muhalefetin AK Parti'nin icraat olarak nitelenen eylemlerine karşı üstenci bakış açısı veya tahkir edici söylemi olan “Bunlar zaten olması-yapılması gerekenler” türünden dile getirdiği ifadelerin yanında dindar seçmen, AK Parti'nin Türkiye'yi yönettiği dönemde 


“ülkeyi geliştirdiği”, “özgürleştirdiği”, “terörle mücadele, savunma sanayi ve dış politikada güçlendirdiğini” düşünüyor. 


Ancak son dönemde “AK Partinin yozlaştığı”, “kadroların gönülden değil çıkar uğruna 


partide yer aldığı”, “yolsuzluk ve israfın arttığı” eleştirileri de muhalefetin dile getirdiği şekilde ifade edilmese de zihinlerde yer edinmiş görünüyor. 


Yayımlanan anket raporunda, “Dindar seçmenlerin önemlice bir kısmında AK Parti ile 


kurulan gönül bağı yerini, seçeneksizlik ve kerhen oy tercihine bırakmış” ifadesi de toplumsal bir gerçekliğe tekabül ediyor görünüyor. 
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AK Parti seçmenleri arasında rahatsız ve tereddütlü seçmen gruplarının ağırlığı da son dönemlerde oldukça artışa geçerek anketten çıkan bu sonucu destekler nitelikte bir durum olarak değerlendiriliyor. 


Öte yandan, iktidarın değişme ihtimali de dindar seçmenlerde umut yerine endişe ve korku düşüncelerini belirgin kılıyor. 


Muhalefetin dini özgürlükler, sosyal politikalar ve yönetim kapasitesi konusunda mevcut iktidardan daha kötü olacağı ve ülkenin çöküşe sürüklenebileceğine dair kaygıların hakim olduğu görülen anket çalışmasında, “Dindarların yeniden baskıyla karşı karşıya kalabileceği korkusu ve başörtüsü özgürlüğü, imam hatipler ve Kuran kursları gibi kazanımların kaybedilebileceği endişesinin” arttığı görülüyor. 


SOL BASIN DİYANET'E NEDEN KARŞI? 
17 Aralık 2021 Cuma-Haksöz Haber 


Diyanet İşleri Başkanlığı personeline okulların kapısı bu kez de Kütahya'da açıldı başlıklı haberlerin amacı ne? Eğitim alanında pozitif bilimleri salt doğru kabul eden sol seküler cenah neden Diyanet'in eğitim anlaşmalarına karşı çıkıyor? 


Diyanet İşleri Başkanlığı ile eğitim alanında imzalanan işbirliği anlaşmaları devam ederken sol seküler basın Diyanet'e yönelik nefret içerikli söylem üretmeye devam ediyor. 


Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, “Ortaokul ve lise çağındaki gönüllü öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin benimsetilmesi” amacıyla Kütahya Müftülüğü temsilcileriyle masaya oturdu. 


Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda “Eğitimde İşbirliği Protokolü” imzalandı. 


Protokole göre, din eğitimi ve öğretimi faaliyetlerinde milli eğitim müdürlüğü ile müftülük ortak çalışmalar yürütecek. 


İl müftülüğü bünyesinde yürütülen gençlik hizmetleri için görevlendirilen Diyanet'e bağlı gençlik koordinatörleri, il milli eğitim müdürlüğüne bağlı görevlilerle koordineli olarak öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleyebilecek. 


Sol seküler basın ise bu protokolleri kabul etmediğini belirterek Diyanet'in çalışmalarda bulunmasına karşı söylem üstünlüğü kurmaya çalışıyor. 


Özellikle sol basında, "Çocuklarımızın laik, bilimsel ve kamusal eğitim hakkını savunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız sahipsiz değildir. ” yorumları yapılarak laiklik vurguları öne çıkartılarak İslam düşmanlığı sergilendi. 


İslam'ın hayatın her alanında olmasına karşı çıkan sol seküler basının Diyanet'e karşı 


geliştirdiği algıda her olay büyük bir vakaymışcasına bahsedilerek seküler kesimde Diyanet'e yönelik öfkeyi diri tutmaya çalıştığı düşünülüyor. 
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TÜRKAN SAYLAN HANGİ FAŞİST ZİHNİYETİ TEMSİL EDİYORDU? 
17 Aralık 2021 Cuma-Haksöz Haber 


İBB Meclisinde AK Partili Faruk Gökkuş, Türkan Saylan'ın üst değer olarak topluma dayatılmasına haklı gerekçelerle karşı çıktı! 


Türkan Saylan, Kemalistlerin içinden çıkan en şedid İslam düşmanlarından birisiydi. Eline geçen her fırsatla Islam’1 ve Müslümanları hedef alan Saylan, sol-Kemalistler tarafında bu sebeple baş tacı edilmektedir. 


Türkan Saylan'ın sadece “Cumhuriyet mitingleri” olarak bilinen darbe sevdalısı kitlesel gösterilerde üstlendiği sorumluluğa bakmak bile yeterlidir. Ancak dediğimiz gibi sol-Kemalistler onu bir üst değer olarak tüm topluma dayatmaya çalışırlar! 


İBB Meclisinde yaşanan bir tartışma bu durumun bariz örneklerinden birisini gözler önüne serdi. CHP'li Meclis Üyesi Murat Cirav, oturumun sokak isimlendirmeleri maddelerinin görüşüldüğü bölümünde söz alarak, Türkan Saylan'ın isminin Beşiktaş'ta bir sokağa verilmesine ilişkin teklifin, Harita Komisyonu'nda bir yıldır beklediğini belirterek nedenini sordu. 


CHP'li üyenin bu meşum girişimi çok şükür ki AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş tarafında sarih ifadelerle kesinkes reddediliyor. "Türkan Saylan toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Hiç lafımızı esirgemiyoruz. Türkan Saylan bu memleketin ortak değerlerine hakaret eden biridir. Biz burada olduğumuz sürece, AK Parti çoğunluğu burada olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacak." 


Faruk Gökkuş'un verdiği cevap tebriki hak ediyor tabi ancak Saylan”ı toplumsallaştırmaya çalışan CHP onun darbeci, İslam düşmanı kimliğini bilmiyor mu? Topluma kendisini “değişim” içinde göstermeye çalışan CHP, Türkan Saylan'a sahip çıkarak nasıl değişmediğini de göstermiş oluyor? 


ÇİN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA UYGUR AVINA ÇIKTI! 
17 Aralık 2021 Cuma-Haksöz Haber 


Çin muhalif Doğu Türkistanlıları mahküm etmek için ülkelere baskı uyguluyor! 


— 
SEUL/ATSHAN passin 
MERİ /YIDIRESI amm star +h 
2 BAKIMI LANG 


> e w ae 


GOK /SHANDONG ksn — 


OB APR 2022 


Zaman zaman gündemden düşse de Doğu Türkistan'da etnik, dini ve kültürel soykırım yaşanmaya devam ediyor. Modern zamanların en uzun soluklu zorbalıklarından birisi olan Çin'in Doğu Türkistan politikası bir toplumu yavaş yavaş yok etmek anlamına geliyor! 
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Her şey herkesin gözü önünde yaşanırken bir paradoks misali kimse olan biteni tam olarak bilmiyor. Orada bir halkın toplama kamplarında kültürel ve fiziksel imha planlarıyla yok edildiğini biliyor olmamıza rağmen elimizden hiçbir şey gelmiyor! 


Doğu Türkistan, Müslümanların yaşadıkları zulümlerin bir özeti olarak görülebilir. 
Değerlerinden ve kimliklerinden uzaklaştırılmaya çalışılan Uygur Türkleri zulme sadece Çin işgali altındaki topraklarında maruz kalmıyor. Kelimenin gerçek anlamıyla zulüm her yerde! 


Türkiye'de kimi zamanlar sorumluluk almaktan çekinen yetkililer sebebiyle Uygur Türkleri geri gönderme merkezlerinde tutuluyor. Kamuoyunu tepkisi olmasa Çin'e teslim edilme riski de var olan Uygurlu Müslümanlardan şuana kadar zalim Çin Komünist Partisi'ne gönderilen kimse olup olmadığı bilinmiyor. 


Çin'in ekonomik gücünü kullanarak siyasi baskı oluşturduğu tek ülke Türkiye değil. Çin'in talebi üzerine Fas'ın Tefrit’teki geri gönderme merkezinde bekletilen Uygur Türkü İdris Hasan'ın da Çin'e gönderilme ihtimali bulunuyor! 


Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya İdris Hasan’ in sesine kulak verme çağrısı yaptı. İdris Hasan, Çin'e teslim edilirse milyonlarca Doğu Türkistanlı gibi haklarından ve en sonunda canından olacak! 


DÜŞÜRÜLEN RUS UÇAĞININ HİKAYESİ PROPAGANDA FİLMİ İLE NASIL 
ÇARPITILIYOR? 
15 Aralık 2021 Çarşamba-Fatih Demir / Haksöz Haber 


Rus propaganda filmi "Sky" askeri üslerde gösterime girdi. Türkiye tarafından sınır ihlali nedeniyle düşürülen Rus Su-24 bombardıman uçağının pilotunun hikayesi “Gökyüzü” adlı filmde nasıl çarpıtılarak anlatıyor? 


2021 yapımı Rus propaganda filmi “Sky”, sivilleri bombalayan katil Rus pilot Albay Oleg 
Anatolyevich Peshkov’un hikayesini övünçle anlatıyor. 


Sky filmi, Suriye'deki Rus askeri pilotları ve 2015 yılında bir Su-24'ün Türkiye-Suriye hava sahasında vurulması hakkında Igor Kopylov tarafından yazılan ve yönetilen 2021 Rus aksiyon filmi olarak gösterime girdi. 


Türkçeye "Gökyüzü" olarak çevrilen filmde, Rusya'nın Suriye'deki bombardımanları meşru kılınırken, Rusya'nın propaganda filmleri neden var diye sordurttu. 


Film geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Halep kentinde gösterime girmişti. Peshkov'un kullandığı savaş uçağı binlerce Suriyeli sivilin yaşamını yitirmesine neden olmuş ancak 


hikayede Peshkov bir kahramana dönüştürülmüştü. 


Türkiye Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar, Su-24 uçağını sınır hattı boyunca takip etmiş, defalarca sınır ihlali ikazında bulunmuş ve gerekli görüldüğü için de vurarak düşürmüştü. 
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Bu olay sonrası Rusya adeta Türkiye'ye üstü örtülü bir savaş ilan etmiş, Türkiye'nin Ege denizindeki teknelerine savaş gemisinden ateş etmiş, İdlib”deki karakolların çevresine bombalar bırakmış, gümrük mallarını sınırdan geri çevirmiş, ekonomi ambargo politikaları izlemiş ve son olarak 2020 yılında 33 askerin katledildiği bir hava saldırısı düzenlemişti. 


Türkiye'ye ait iki F-16 savaş uçağı, 24 Kasım 2015 tarihinde hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait Sukhoi Su-24M tipi savaş uçağını düşürmüş pilot da paraşütle atladıktan sonra yaşamını yitirmişti. Bu olay sonrası Rusya şaşkına döndüğü kadar Türkiye?de de siyaset içi farklı tartışmalar ve gerginlikler yaşanmıştı. 


Vurulan Su-24M tipi Rus Hava Kuvvetlerine ait uçak, Suriye sınırının içine doğru düşerken o anlar kaydedildi. 


Gökyüzü adlı propaganda filmi ilk olarak pilotun ölmesinin yıldönümünde Hmeymim askeri üssünde gösterime alındı. Halep'te Rus askerleri ve bazı Rus uyruklulardan oluşan bir izleyici kitlesi, filmi ücretsiz olarak izleme imkanı buldu. 


Yönetmenliğini Rus yönetmen Igor Kopylov'un üstlendiği "Sky" filminin yapımcılığını Trix Media Film Company, Rusya Savunma Bakanlığı işbirliğiyle ve Russia-1 TV kanalının katılımıyla birlikte gerçekleştirdi. 


Aktör Igor Petrenko, (pilot) Peshkov'u oynuyor ve ünlü oyuncu Ivan Batarev, denizci Yüzbaşı Konstantin Murakhtin olarak görünüyordu. 


Filmin sahneleri 2020'nin sonlarında Kırım'da ve Rus ulusal savunma merkezi de olan Lipetsk savaş pilotu okulunda ve Suriye'deki Hmeymin askeri üssü de dahil olmak üzere Suriye ve Rusya'daki fiili askeri tesislerde çekildi. 


Trix Media'nın yapımcısı Inessa Yurchenko, Rusya'da düzenlediği basın toplantısında, "Sky" filminin Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarının hikayesini anlatan ilk film olduğunu söylüyordu. 


Suriyeli gazeteci ve film yönetmeni Yasir Bedevi, Al-Monitor'a, “Filmin fragmanı bize Rusya'nın propagandanın en güçlü sanat biçimi olan film yapma amacının, askerlerini savaş alanında göstermek olduğunu gösteriyor. Kahramanlar olarak lanse edilen pilotlar ve askerler, Suriye'de terörle mücadele adı altında bir misyon yürütüyormuş gibi anlatılıyor. 
Açıkçası, bu doğru değil! Öldürülen pilot, hastaneleri ve okulları hedef almak ve binlerce çocuğu ve kadını öldürmek için gelişmiş bir savaş uçağıyla uçuyordu.” 


Yönetmen Bedevi, Seyircinin sempatizanlarla sınırlı olduğunu, savaşçılar ve aileleri 


arasındaki taraftar şeklindeki desteğine dikkat çekiyor ve pilotun şiddet içeren misyonunu asil olarak göstermeye çalıştıklarını ifade ediyordu. Bedevi film sektörünün neden bu alanı tercih 


64 


ettiğine dair de, “Tehlikeli bir emsal teşkil ediyor ve yönetmenleri ve yapım şirketlerini bu tür filmlerde çalışmaya motive ediyor” dedi. 


Birkaç ay önce başka bir Rus propaganda filmi olan "Palmira", kızı bir terörist grubun propagandasına kanan ve Suriye'ye taşınan Dağıstanlı bir doktorun hayat hikayesini anlatıyordu. Doktor kızını kurtarmak için bir yolculuğa çıkıyordu. Filmin yönetmeni Ivan Bolotnikov, Rus haber ajansı Sputnik'e, hikayenin ahlaki olarak dünyayı kurtarmanın ‘bir adamı kurtarmakla başladığını? söyleyerek filmi masum kılmaya çalışıyordu. 


İstanbul merkezli Jusoor Araştırma Merkezi araştırmacılarından Muhammed el-Sukari Al-Monitor'a Rus propaganda filmleri ile ilgili su yorumda bulundu: “Rusya, Suriye'deki söylemini ve politikasını desteklemek için, Rusya'yı Suriye'ye müdahale etmeye sevk eden ana hedefleri çarpıtarak elinden gelen her şeyi yapıyor. Moskova'nın, etkisini güçlendirmek ve Suriye halkından bazılarının güvenini kazanmak için filmi Arapça'ya çevirmesi oldukça 


ove 


mantıklı. Özellikle de rolü değiştiğinden ve Suriye'nin güney ve kuzeydoğusunda arabuluculuk yapmaya başlamasından ötürü Rusya'nın bu hamlesi neyi amaçladığını daha iyi anlatıyor. 
Ayrıca bu filmin insan haklarını destekleyen ve uluslararası istikrarı savunan bir ülke olduğunu ispatladığını ve uluslararası imajını geliştirmeye katkıda bulunacağını umuyor.” 


Rus Sukhoi Su-24M uçağı 24 Kasım 2015'te Suriye'nin kuzeyinde bir Türkiye savaş uçağı tarafından düşürüldü. Uçağın pilotu ve navigatörü paraşütle yere indi. Pilot Peshkov, muhalif gruplar tarafından hemen vurularak öldürüldü. Diğer pilot hayatta kaldı ve Rus özel kuvvetleri daha sonra onu kurtarıp Hmeymim askeri üssüne götürdü. 


Dört gün sonra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayı sonlarında olay için “özür diledi.” 


Kasım 2018'in sonlarında, bir Rus mahkemesi dokuz Suriyeliyi Peshkov'u öldürmekten gıyaben mahkum etti. 2020'nin sonlarında Hmeymim üssüne pilotun ve savaşın anlamına binaen bir hatıra plaketi yerleştirildi ve Şubat 2021'de de pilotun bir heykeli dikildi. 


*Bu yazı Mohammed Hardan'ın Al Monitor'de yayımlanan makalesinden alınan kimi verilerle desteklenmiştir. 


BİR SONRAKİ SAVAŞTA AMERİKA ANAVATANI HEDEF OLACAK 


Tamer Güner, 19.12.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu Henry Kissinger Profesörü ve Amerikan Girişim Enstitüsü akademisyeni ve Bloomberg Opinion köşe yazarı olan Hal Brands'e aittir ve zayıflayan ve savunma kapasitesini geliştiremeyen ABD için savaşın artık uzaklarda değil sınırlarında, evinde olabileceğine odaklanmaktadır. Analistin, "Ülkeye yönelik saldırı olasılığının daha yüksek olduğunu kabul etmek ve bunları sindirmek için gerekli ekonomik ve toplumsal direnci geliştirmek, coğrafyanın bağışıklık sağlamadığı bir dünyada küresel nüfuzun bedeli olabilir." şeklindeki cümlesi yaşanan paniği de gözler önüne sermektedir. ABD çökmektedir; bu artık hiç kimsenin reddedemeyeceği boyutlara ulaştığı içindir ki, geriye çekilen kanlı küresel güç olarak ABD'nin karşılaşacağı iç ve dış tehditlere ve tehlikelere dair birçok analiz 


65 


yayınlanmaktadır. Son 70 yıldır ABD kaynaklı tehditlerle boğuşan ve son günlerde de Dolar-Faiz saldırısı ile zor günler geçiren Türkiye'nin artık sadece gölgesi ve eski imajı ile saldıran ABD'ye karşı cesur ve sarsılmaz bir duruşla cevap vermesi gerekmektedir. 


Gelecekteki çatışmalarda Amerikan toprakları bir sığınak olmayacak. ABD, teknolojik ilerlemelerin, yalnızca terörist grupların değil, jeopolitik düşmanların da savaşı Amerika'nın kendi kapısına gelmesini mümkün kılacağı bir anavatan savunmasızlık çağına giriyor. 


Evet, ABD daha önce de saldırıya uğramıştı. İngilizler 1812 Savaşı sırasında Washington'u yaktı. Japonlar 1941'de o zamanlar bir ABD toprağı olan Hawaii'yi vurdu. 11 Eylül terörist saldırıları New York, Washington ve Pennsylvania'yı kana buladı. 


Taag 


Pearl Harbor, 1941. Tekrar olabilir. Kaynak: Getty Images 


Ancak bunlar çok unutulmaz olaylardır, çünkü istisnadırlar. Çoğunlukla, bir güç ve coğrafya kombinasyonu, ABD'ye neredeyse diğer tüm büyük ülkelerden daha fazla iç güvenlik sağlamıştır. Soğuk Savaş'tan bu yana terörist saldırılarla mücadele etse de vurduğu devletler - özellikle Irak ve Sırbistan - aynı şekilde yanıt verme yeteneğinden yoksun durumda olmuşlardır. 


Bu durum birkaç yönden değişiyor. 


Bir kere, bir çatışmada ABD'yi nükleer silahlarla tehdit edebilecek rakiplerin sayısı artıyor. 
Geleneksel olarak küçük ve savunmasız bir nükleer cephaneliğe sahip olan Çin, bunu hızla genişletiyor; Pekin, Tayvan veya başka herhangi bir sıcak nokta üzerindeki bir çatışmada ABD'yi vurabileceginden emin olmak istiyor. Kuzey Kore ise, ABD'deki hedefleri vurabilecek nükleer füzelere sahip olmanın eşiğinde veya halihazırda bunlara sahip olmuş olabilir. 


Amerika'nın rakipleri, bu tür nükleer saldırıları gerçekleştirmemek için hala güçlü güdülere sahip olacaklardır; bunların en az bir tanesi, yıkıcı ABD nükleer misilleme tehdidi olacaktır. 
Ancak bugün, Soğuk Savaş'tan farklı olarak, ABD anavatanina daha az kryametvari ve dolayısıyla daha uygulanabilir yollarla da saldırabilecek durumdalar. 


Hem Rusya hem de Çin, uzun menzilli füzelere monte edilmiş konvansiyonel savaş başlıkları - seyir füzeleri, hipersonik süzülme araçları (HGV) veya belki de kıtalararası balistik füzeler - ile ABD hedeflerini vurma yeteneğine sahipler veya bunları geliştiriyorlar. Çin'in konteyner gemilerinden firlatılan küçük insansız hava araçlarını ABD'nin Batı Kıyısı veya Hawaii'deki hedefleri vurmak için kullanabileceğine dair artan endişeler var. 


Bu saldırılar muhtemelen korkunç bir yıkıma neden olmaz. Ancak bir çatışma sırasında ABD lojistigini, iletişimini ve seferberliğini bozabilirler ya da Moskova ya da Pekin'e, Cin ya da 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Rus topraklarına yönelik Amerikan saldırılarına karşı caydirma ya da misilleme yapma imkânı sağlayabilirler. 


En olası ülke saldırısı biçimi, açık şiddet içermez. Kritik altyapıya veya finansal sistemlere yönelik siber saldırılar, günlük yaşamı sekteye uğratabilir ve dünyanın diğer tarafındaki saldırganlığa yönelik herhangi bir yanıtı engelleyebilir. Geçen bahar Doğu Sahili'nde gaz kıtlığına neden olan Colonial Pipeline fidye yazılımı saldırısı, tüyler ürpertici 

bir önizleme imkânı sundu . Tayvan, Ukrayna veya Baltık ülkeleri üzerinden gerçekleşecek büyük bir uluslararası krizin ortasında, ancak çok daha büyük bir ölçekte tekrarlanacak (olası) bir performans hayal edin. 


Bu tür saldırılar Rus ve Çinli planlamacılar için çekici olacaktır. Bunlar, doğrudan askeri saldırıların yapamayacağı şekilde belirsizlik içinde gizlenebilirler. Doğrudan çok sayıda sivil ölüme neden olmadan iç karışıklık yaratabilirler. Bir çatışmanın başlangıcında, Pekin veya Moskova, Doğu Avrupa veya Batı Pasifik'teki askeri hedeflerine ulaşmak için yarışırken ABD'yi yavaşlatabilirler. Ve ABD'li politika yapıcılar için sert soruların sorulmasına sebep olabilirler: Washington, eğer bunu yapmak ülkede (ABD) can sıkıcı güvenlik açıklarını ortaya çıkarabilecek olsa bile, uzak yerlerdeki saldırganlığı durdurmak için güç kullanmaya istekli olacak mı? 


Bu ikilemin mükemmel bir çözümü yoktur. Örneğin füze savunmaları, kilit hedeflerin korunmasına yardımcı olabilir, ancak bunlar çok pahalıdır ve kapsamlı bir koruma sağlamak için güvenilmezdir. ABD'nin yapabileceği en iyi şey, savunma, saldırı ve dayanıklılık önlemlerinin birleşimi yoluyla iç güvenlik zayıflıklarını azaltmaktır. 


Bu, bir zamanlar “sivil savunma” olarak adlandırılan “kritik altyapıyı, lojistik tesisleri ve iletişim ağlarını dijital bozulmaya karşı güçlendirmek? için daha büyük ve daha 

sistematik yatırımları gerektirecektir. Washington'un barış zamanında, devlet destekli siber saldırılar için tam intikam alma yeteneğini ve istekliliğini daha iyi tanıtması gerekecektir. Bu durum, savaş sırasında ABD'nin daha büyük saldırılara - ister fiziksel ister dijital - nasıl yanıt verebileceği noktasında düşmanları merak içinde bırakacaktır. 


Yine de mutlak korumanın bir yanılsama olduğu gerçeğinden kaçış yok. Ülkeye yönelik saldırı olasılığının daha yüksek olduğunu kabul etmek ve bunları sindirmek için gerekli ekonomik ve toplumsal direnci geliştirmek, coğrafyanın bağışıklık sağlamadığı bir dünyada küresel nüfuzun bedeli olabilir. 


Bu, Amerikalılar için duyulması zor bir mesaj. Amerika'nın küresel varlığının maliyetleri ve faydaları hakkında keskin tartışmalara neden olabilir. Ancak bu tartışmanın şimdi başlaması, Amerikalıların yeni kırılganlıklarını ancak bir çatışma başladıktan sonra fark etmelerinden daha iyidir. 


Hal Brands, 15 Aralık 2021, Bloomberg 
(Hal Brands, Bloomberg Opinion köşe yazarı, Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu'nda Henry Kissinger Seçkin Profesörü ve Amerikan Girişim Enstitüsü'nde 


bir akademisyendir. Son zamanlarda, 'Trajedi Dersleri: Devlet Yönetimi ve Dünya Düzeni'nin ortak yazarıdır.) 
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STRATFOR ANALİZİ: TÜRKİYE'NİN ERDOĞAN'I BİLDİĞİ YOLDA 
İLERLEYEREK DIŞLANMA RİSKİNE GİRİYOR 


Seçkin Deniz, 19.12.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, George Friedman tarafından 
1996 yılında kurulmuş olan akademik kurumlar, yatırım firmaları ve Lockheed Martin, 
Goldman Sachs, Bank of America, Coca-Cola ve Dow Chemical Company gibi büyük şirketlere danışmanlık yapan, Gölge CIA olarak bilinen Stratfor'a aittir ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devrilmesine odaklanmaktadır. Stratfor dünyanın birçok ülkesinde yapılacak Amerikan operasyonlarının altyapısını hazırlamakta ve hedef ülkede uygulanacak operasyonların stratejisini belirlemekte ve stratejinin uygulanması için gerekli olan her şeyi adım adım izleyerek, gelişmelere müdahale etmektedir. Son yıllarda ve son günlerde Dolar-Faiz-Borsa üçgeninde sıkıştırılan Türkiye'nin Stratfor'ın danışmanlık yaptığı Lockheed Martin, Goldman Sachs, Bank of America ve benzerlerinin saldırıları ile mücadele ettiği açıktır. 17 Aralık 2013'te Emniyet-Yargı darbesi ile IMF'den borç almayan Türkiye ve Erdoğan'a saldıranlar, 8 yıl terör, darbe, dolar ile saldırdıktan sonra 17 Aralık 2021'te TÜSİAD-TOBB-İSO ve benzerlerinin Dolar-Euro-Faiz-Borsa ekonomi darbesi ile tekrar saldırmaktadırlar. Halkın büyük çoğunluğu Erdoğan'ı desteklemektedir, ABD-İngiltere-Fransa- Almanya tarafından organize edilen ve Erdoğan'ın düşürülmesi için üretilen ekonomik saldırıların farkındadır ve Erdoğan'ın faizi düşürmesini engellemek için Euro-Dolar fiyatlarını yükseltenleri, Borsa'yı şişirip patlatanları tanımaktadır. ABD-İngiltere-Fransa- Almanya ile patron-köle ilişkisi içerisinde olan CHP-HDP-İP-TİP-SP-GEP-DAP-FETÖ-PKK-DAEŞ ittifakının vatana ihanet içerisinde olduğunu düşünmektedir. CHP Eski Milletvekili Fikri Sağlar'ın sosyal medya hesabından 'erken seçim' isteyen muhalefete, "Sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı" diyerek çağrıda bulunmasının arka planında Stratfor'un analizlerinin olduğu görülmektedir. Stratfor analizi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2002'den beri Türkiye'yi yöneten Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti destekleyeceğini ilan ettiği günden bu yana yapılanları özetlemekte ve muhalefetin dillendirdiği her şeyin kaynağının da kendisi olduğunu şu cümlesiyle kanıtlamaktadır: "2002'den bu yana Türkiye, Suriye, Libya, Katar, Afrika Boynuzu, Kafkasya'da bulunan birlikleri ve sadece son iki yılda Suriye, Libya ve Azerbaycan'da Rusya'ya karşı yaptığı vekalet savaşları ile bölgesel bir askeri ve diplomatik güce dönüştü." Erdoğan, 16 Aralık 2021'de, “Ülkemizin ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri, ne yeminli Türkiye düşmanları, ne de bir avuç açgözlü muhteris belirleyebilir. Bu ülkenin geleceğini, 84 milyon hep birlikte biz belirleyeceğiz. Bu milletin geleceğini, erkeğiyle-kadınıyla, genciyle-yaşlısıyla, işçisiyle-işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında yakaladığımız tarihi fırsatı değerlendirmek için hep birlikte mücadele edecek, hep birlikte ter dökecek, hep birlikte fedakarlık yapacak ve nihayet hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız.” derken de her şeyin farkında olduğunu beyan etmektedir. Erdoğan'ın yolu budur, güç aldığı kuşak da yetiştirdiği dini ve milli duyarlılıklara sahip Teknofest Kuşağı'dır. 


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2000'lerin taktik kitabıyla 2020'lerin siyasetini yapıyor ve Türk seçmenlerin, yaklaşan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 


68 


(AKP) yaklaşık 20 yıllık iktidarını değiştirmeye hazır olup olmadıkları net olmasa da, açıktır ki, Erdoğan'ın -içeride ekonomik ve dini popülizmden yurtdışındaki milliyetçi kılıç sallamalarına kadar- her zamanki hileleri artık seçimlerde alıştıkları temettüleri sağlamıyor. 
Buna rağmen Erdoğan, Türklerin, özellikle de gençlerin, ülkeleri için yeni bir siyasi gelecek istediğine dair artan kanıtlara rağmen, 2018'deki son seçimden bu yana seçmenleri değişmemiş gibi AKP kampanyasını yürütmeye kararlı görünüyor. 


Mantıksız mı yoksa Ham mı? 


Yakından incelendiğinde, Erdoğan'ın azalan popülaritesinin açık bir nedeni var: ekonomi. 
2013'ten bu yana, Türkiye'nin GSYİH'si (ABD doları ile ölçüldüğü gibi) 957 milyar dolardan 
720 milyar dolara düştü, çünkü 2000'lerin sözde Türk mucizesi 2018'deki döviz kriziyle, 
ardından devam eden COVID-19 salgını, enflasyon ve AKP'nin merkez bankası yönetimini giderek politize etmesi sonrası yatırımcı kaçışıyla hırpalandı. 


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ekim 2021'de İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen 20'ler Grubu (G-20) zirvesinin sonunda düzenlediği basın toplantısına katıldı. 
(Antonio Masiello/Getty Images) 


Bu son kısım - merkez bankasının yönetimi, yatırımcı kaçışı ve enflasyon - görünüşte, Erdoğan'ın siyasi intihar eylemi gibi görünüyor. Ancak siyasi tercihleri, bir ideologun irrasyonel dürtüleri olarak değil, artık var olmayan bir dünya için modası geçmiş politikaları kullanan bir politikacı olarak görüldüğünde daha anlamlı hale geliyor. Erdoğan, artan turizm ve daha rekabetçi Türk ihracatı gibi ucuz bir yerel para birimine sahip olmanın 

faydalarının, enflasyona ve Türk lirasının düşüşüne yönelik popüler öfkeyi dengeleyecek kadar yeterli istihdam ve zenginlik üreteceğine dair bir kez daha bahse giriyor. Ayrıca, en sadık siyasi bloğu olan dindar seçmenlerin — destek tabanının bir diğer önemli kısmı —, faiz oranlarının tefecilik ve dolayısıyla İslam dışı olduğu çizgisini koruduğu için 2023'te AKP'yi ödüllendireceğine inanıyor. Ve Erdoğan, milliyetçi seçmenlerin, ülkenin ekonomik sıkıntılarının AKP liderliğinden değil, COVID-19 salgınının kötü şansı ve güçlü bir Türk lideri devirmeye çalışan yabancı entrikalardan kaynaklandığına dair anlatısına inanacağını umuyor. 


Bu cephelerin her birinde, Erdoğan'ın mantığının dikkate değer zayıflıkları var. Türklerin, en azından seçim yoluyla, mevcut seviyelerde enflasyonist acıya katlanacağına dair düşüncesi, kısmen AKP tabanının çoğunu oluşturan seçmenlerin yaşına dayanıyor. Enflasyonun 1994'te “0105'e ulaştığı 1990'larda yaşayan seçmenler için mevcut sıkıntılar acı verici ancak AKP öncesi dönem kadar kötü değil. 1990'lar aynı zamanda yatırımcıları memnun eden politikalar dönemiydi, ulusal çıkarları yatırımcılarınkiyle aynı görmeyen birçok Türk vatandaşı için unutulmayan bir dönemdi. Pek çoğu muhtemelen bu bakış açısını AKP'ye verilen oyları haklı çıkarmak için kullanacak, ama hepsi değil; kesinlikle şu anda onlu yaşlarının sonlarında ve 20'li yaşların ortasında olan ve patlama yıllarında büyüdükten sonra çok yüksek beklentileri olan, onları ilerleten kaotik yıllara dair hiçbir anısı olmayan “Z Kuşağı” Türkleri değil. 


Bu arada dindar seçmenler, partiyi Türkiye'de bir zamanlar baskın olan laik Kemalist düzene karşı elde ettikleri siyasi ve sosyal kazanımları korumanın en iyi yolu olarak gördüklerinden 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enflasyon ve ekonomik krizler yoluyla AKP'ye bağlı kalmaya motive olabilirler. Ancak bu tür seçmenler, seçmenlerin küçülen bir parçası gibi görünüyor. 2019'da anketör Konda, Türkler arasında kendini dini olarak tanımlama oranlarının 2008 ve 2018 yılları arasında düştüğünü, kendilerini "dindar muhafazakarlar" olarak adlandıranların oranının 9032'den %25'e indiğini ve genel olarak kendini "din" ile tanımlayanların oranının 9055'ten 051'e gerilediğini tespit etti. Anketin bulguları yayınlandığında, sonuçlar AKP'nin Türkiye'yi daha dindar bir toplum haline getirme girişimlerine özellikle genç seçmenlerden gelen bir tepki olarak değerlendirildi. Erdoğan bir kez daha bu dini politikaları kısmen, çoğu 2002 öncesi Kemalist dönemin dayatılan laikliğine içerleyen yaşlı seçmenlere yöneltiyordu. Ancak bazı seçmenler dinin dayatılması konusunda yıpranmış durumdayken, genç seçmenler Kemalistlerin kamusal alanda dini baskı altına aldığı dönemi hatırlamıyorlar. 


Son olarak, Erdoğan'ın milliyetçi anlatısının ekonomik ve dini söylemlerine benzer bir zayıflığı var: Türkler ya ülkelerinin yurtdışındaki çatışmacı davranışlarından yıpranmış durumdalar ya da yaklaşık 20 yıl sonra elde edilen sonuçlardan etkilenmiyorlar. 2002'den bu yana Türkiye, Suriye, Libya, Katar, Afrika Boynuzu, Kafkasya'da bulunan birlikleri ve sadece son iki yılda Suriye, Libya ve Azerbaycan'da Rusya'ya karşı yaptığı vekalet savaşları ile bölgesel bir askeri ve diplomatik güce dönüştü. 


Bu yabancı maceralar bir süre için genellikle popüler olsa da, seçim sıçramaları sönüyor ve ekonomi için getirdikleri riskler, milliyetçi Türkleri, laik olmanın dışında ideolojik olarak benzer milliyetçi bir muhalefet partisi olan İyi Parti gibi alternatifler aramaya itiyor gibi görünüyor. Bu tür ayrılıklar, AKP'yi ve aşırı milliyetçi iktidar ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP), MHP'nin 2023 seçimlerinde ayakta kalabilmesini sağlamak için ülkenin yüksek seçim barajını düşürmeyi düşünmeye ikna etmeye yetti. 


Strateji Arayışında (ve Günah Keçileri) 


Eski taktiklerinin işe yaramadığı ortaya çıktıkça, Erdoğan ve AKP, kamuoyu eleştirilerini saptırmak için günah keçileri ararken ülkenin seçim kurumları ve medyasıyla işi kurcalamaya daha yatkınlar. İktidar partisi, seçim barajını 9010'dan potansiyel olarak 97'ye düşürecek anayasal değişiklikleri şimdiden düşünüyor; MHP'nin sık sık aldığı oy için uygun bir oran. 
Ama bu onun sonu olmayabilir. AKP, seçim bölgelerini yeniden şekillendirebilir, muhalefet bölgelerindeki oyları bastırmaya çalışabilir ve/veya muhalif seslerini susturmak ve sadece parti lehine haberler yayınlamak için kontrol ettiği devlet medyasını kullanabilir; Partinin 2015'ten bu yana seçimlerde kullandığı bütün hileler. 


Bu arada AKP de ülkenin kötüleşen ekonomisi için suçlayacak birini arayacaktır. Türkiye'de yaşayan 4 milyon Suriyeli mülteci, evdeki en kolay hedef çünkü pek çok Türk bu mültecileri zaten iş ve kıt kaynaklar için rakip olarak görüyor. AKP geleneksel olarak pan-İslami platformunun bir parçası olarak mültecilerin koruyucusu olsa da, parti, özellikle yerel düzeyde, öfkeyi dengelemek için mültecilere karşı yerliciliğe giderek daha fazla müsamaha gösterecek. Daha uç senaryolarda (ekonomik koşullar daha da kötüleşirse gerçekleşebilir), AKP mültecileri tahliye etmeye ve Suriye'deki Türk kontrolündeki bölgelere geri göndermeye çalışabilir, ancak bu tür bölgelerin uzun vadeli yeniden yerleşim için uygun olması pek olası değildir. 

Ancak Suriyeli mülteciler tek günah keçisi olmayacak. AKP ayrıca yabancı yatırımcıları, 


Avrupa ve ABD'yi ülkenin sıkıntılarından sorumlu tutacak - özelliklede ABD Merkez Bankası'nın giderek daha fazla beklendiği gibi 2022'de faiz oranlarını yükseltmesi 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durumunda, bu Türkiye'nin sürekli büyüyen (çoğu ABD doları cinsinden) borç yükünü finanse etme kabiliyetini engelleyebilir . 


İkiye Katlama Tehlikesi 


Bu hamleler AKP'nin 2023'te yeni bir dönemi güvence altına almasına yardımcı olabilir, ancak muhtemelen Erdoğan hükümetini dünya sahnesindeki kilit müttefiklerden daha da izole edecek. ABD ve Avrupa, Erdoğan'ın giderek daha otoriter hale gelmesinden korkarak, seçim sistemini AKP'nin lehine çevirmeye yönelik yeni girişimlere alarmla tepki verecek. Bu alarm da Türkiye'ye olan yatırımcı güvenini sarsacak ve bu da ekonomik krizini daha da kötüleştirebilir ve muhalefet gruplarını sokaklara çıkmaya teşvik edebilir. 


AKP, halkın protestosuna muhtemelen sık sık yaptığı gibi, kamusal alanları kontrol etmek için güvenlik güçlerini görevlendirerek ve ardından protestocularla polis arasındaki müteakip çatışmaları, olmazsa meclisteki AKP koltuklarını çalmış olabilecek muhalif politikacıları sindirmek için bir bahane olarak kullanarak tepki verecektir: 


Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın Türkiye ile ilişkileri tamamen kesmesi pek olası değil. Ancak muhalefet protestolarına, politikacılara veya mültecilere yönelik baskılar, özellikle Avrupa'yı Türk yetkililere insan haklarıyla ilgili daha fazla yaptırım uygulamaya sevk edebilir ve yatırımcı duyarlılığını ve dolayısıyla sermaye girişlerini zayıflatarak Türkiye'nin ekonomik sorunlarını daha da kötüleştirebilir. 


AKP'nin bu çalkantıdan çok fazla taviz vermesi olası görünmüyor. Aksi takdirde, Erdoğan ve partisi, tabanlarının sadakatini korumaya ve muhalefeti bastırmaya çalışmak için tartışmalı politikaları ikiye katlayacaktır. Ancak bu yaklaşım geçmişte işe yaramış olsa da, AKP'nin iktidarda kalmasına yardımcı olan denenmiş ve gerçek hileleri gücünü kaybediyor gibi görünüyor. 


Seçim kurulunu çarpıtmak ve seçimleri yeniden yapmak da dahil olmak üzere 2019 İstanbul belediye başkanlığı yarışının sonuçlarını tersine çevirmek için gösterilen her türlü çabaya rağmen, AKP yine de Belediye Başkanlığı koltuğunu kaybetti. Ve eğer İstanbul gelecek için bir ipucuysa, Türkiye 2023'te çalkantılı bir seçim dönemine doğru gidiyor; ama aynı zamanda yirmi yılda ilk kez yeni bir hükümete yol açabilecek bir seçim. 


Stratfor Worldview, 16 Aralık 2021, Real Clear World 


Real Clear World Notu: Bu makale ilk olarak Stratfor Worldview tarafından yayınlanmıştır ve izin alınarak yeniden yayınlanmıştır. 


(Gölge CIA-Stratfor: 1996 yılında kurulmuş bir Amerikan jeopolitik yayıncısı ve danışmanlığıdır. Stratfor'un iş modeli, çevrimiçi yayını Stratfor Worldview'e bireysel ve kurumsal abonelikler sağlamak ve kurumsal müşteriler için istihbarat toplamaktır. Stratfor'un içeriğinin odak noktası güvenlik sorunları ve jeopolitik risk analizidir. Stratfor, şirketin başkanı olan George Friedman tarafından kuruldu . Chip Harmon Şubat 2018'de başkan olarak atandı. Diğer yöneticiler arasında küresel analizden sorumlu başkan yardımcısı Reva Goujon; stratejik analizden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı, Rodger Baker; ve eski ABD Özel Harekat Komutanlığı subayı Bret Boyd, özel istihbarat servislerinden sorumlu başkan yardımcısıdır. Stratfor müşterileri arasında akademik kurumlar, yatırım firmaları ve Lockheed 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Martin, Goldman Sachs, Bank of America, Coca-Cola ve Dow Chemical Company gibi büyük şirketler bulunmaktadır 


TÜRKİYE VE JAPONYA ESKİ DOSTLARDIR. YENİ BAŞLANGIÇLARI 
DESTEKLEYEBİLİRLER Mİ? 


Mustafa Tamer, 18.12.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri- Analiz, Onlar Ne Diyor? 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, Arkansas Üniversitesi Doğu Asya tarihi doçenti Kelly Hammond'a aittir ve Türkiye-Japonya dostluğu başlığı altında Türkiye-Japonya İlişkilerine odaklanmaktadır. Amerikalı Analistin, "Japonya ve Türkiye, küresel statüleri onlara ABD hegemonyasına karşı kalıcı ekonomik bağlar kurarken direnme alanı sağladığı için bu “olası olmayan dostluğu” sürdürmeye devam etmelidir." şeklindeki son cümlesi ironik kurgusu bir yana, Türkiye-Japonya ilişkilerinin gelişmesinin, Rusya ve Çin karşısında zayıflayan Amerika Birleşik Devletleri'nin yararına olacağını uman bir yaklaşımın ürünüdür. Japon İmparatorluğu'nun Batılı sömürgecilere karşı Müslümanlara yaklaşmalarını da irdeleyen analistin, Osmanlı Jöntürkleri'nin Rusya'yı yenen Japon gelişmişliğine yönelik ilgisini de çerçeveye dahil etmesi önemlidir. Türkiye-Japonya ilişkilerinin gelişen ve büyüyen Türkiye için önemli olduğu açıktır ve dikkatle tanzim edilmelidir. 


Japonya ve Türkiye, kendi başlarına önemli dünya güçleri olmakla birlikte, Soğuk Savaş'ın ilk yıllarından bu yana Jeopolitik manevraları, düzenli olarak iki süper güç olan ABD ve Sovyetler Birliği'nin gölgesinde kaldı. Şimdi, her ikisi de Çin'in Pasifik ve Orta Doğu'daki artan varlığını diplomatik ve ekonomik ilişkilerinde tartmalıdır. Coğrafi olarak uzak olmalarına rağmen, Japonya ve Türkiye güvenlik, itibar ve Avrupa, ABD ve Çin karşısındaki yerleri konusunda benzer birçok endişeyle karşı karşıya. Bu nedenle Japonya ve Türkiye önemli bir diplomatik ve ekonomik ilişki geliştirdiler. Bu ilişki geçmişe dayanmaktadır, ancak karşılıklı çıkarlar ve ortak jeopolitik kaygılar nedeniyle sürdürülmektedir. 


Türkiye ve Müslümanları düşündüğünüzde Japonya hemen aklınıza gelmeyebilir. Ancak 19. 
yüzyılın sonlarında, zayıflayan Osmanlı İmparatorluğu ve gelişen Japon İmparatorluğu, beklenmedik bir diplomatik dostluk kurdu. Dünyanın karşıt uçlarında yer alan iki ulus, “Batılı olmayan” güçler olarak statülerine dayalı bir dostluk duygusu hissettiler. 


n 
Tokyo Camii Camii'ndeki Türk kültür merkezinin kapısından bir görünüm / Damon Coulter/SOPA Images / Getty Images ile LightRocket 


Osmanlılar, Japonya'nın modernleşmesini başlatan muazzam bir siyasi, sosyal ve ekonomik devrimden başka bir şey olmayan 1868'deki Meiji Restorasyonu'ndan sonra Japonya'da meydana gelen hızlı modernleşme ve dönüşüme hayran kaldılar. Japon İmparatorluğu Pasifik'te baskın bir konuma yükselirken, çıkarları bir başka emperyal geç gelen ABD ile artan bir çatışmaya girdi. 
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Ancak Japonya ve Türkiye arasındaki ilişki her zaman saygı ve tanıma ilişkisi olmadı ve son zamanlarda Japonya'nın Orta Doğu'daki ABD politikalarına verdiği destek bu ilişkiye gölge 
düşürdü. Bununla birlikte, tarihsel ilişki, iki ulus arasındaki çağdaş karmaşıklıkları ve son 150 
yılda bölgedeki hegemonya ile ilgili durumlarını aydınlatmaktadır. Çin, Asya'daki varlığını arttırırken, hem Türkiye'nin hem de Japonya'nın endişelenmek için nedenleri var. 


Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk, Batılı emperyal güçler tarafından düzenli olarak etkisizleştirilme veya kötülenme konusundaki ortak deneyimlerinden doğdu. Çağdaş jeopolitik durum çok farklı olsa da, her iki devlet de çağdaş diplomatik ve ekonomik ilişkilerini çerçevelemek için tarihsel ilişkilerine bakabilir ve bunlardan yararlanabilir. 


Japonya kendisini, Türkiye'de Batı müdahalesinin yükü olmadan teknolojiye yatırım yaparak Türklerin modernleşmesine ve gelişmesine yardımcı olabilecek bir güç olarak takdim etti. Bu yaklaşım, 20. yüzyılın şafağına kadar uzanıyor. Japon İmparatorluğu, Rus-Japon Savaşı'nda (1904-1905) Rusları yendikten sonra, dünyanın dört bir yanındaki Batılı olmayan halklar, emperyal Japonya'ya hayranlıkla ve örnek alınacak bir model olarak baktılar. 


Japonya şu anda ABD'nin yakın ve önemli bir müttefiki olmasına rağmen, Avrasya'da güvenliği sağlama hedeflerini Batılı müttefiklerinden farklı olarak sunmaya çalışıyor. 
Örneğin, Japonya, Güney Çin Denizi'ndeki artan Çin varlığına ilişkin karşılıklı endişeler üzerine Endonezya ile yakın zamanda bir silah transferi anlaşması imzaladı. Japonya, Müslümanların çıkarlarıyla Batılıların çıkarları arasında köprü kurabileceği bir imaj oluşturmayı amaçlıyor. 


Her iki devlet de diplomatik ilişkilerinin bir felaketle başladığı konusunda hemfikir: 1890'da Japonya açıklarında, küçük bir Japon liman kenti olan Wakayama yakınlarında bir tayfuna yakalanan Osmanlı gemisinin (Ertuğrul) batması. 550'den fazla Osmanlı denizcisi boğuldu. 
Hayatta kalan birkaç kişi, iki küçük Japon savaş gemisi olan Kongo ve Hiei'de Babıali'ye, evlerine dönene kadar yerel ailelerle birlikte ağırlandı. Osmanlı padişahı, dönüşlerinde denizcileri selamladı ve yolculukta kendilerine eşlik eden Japon denizcilerini şeref madalyalarıyla süsledi. 


Ertuğrul'un batışı hem Japonya'da hem de Türkiye'de düzenli olarak anılıyor. Türkler, Japonların hayatta kalanlara gösterdiği nezaketi hatırlıyor. Japonya'da bu etkinlik, yeni kurulan Meiji hükümetinin Müslümanları içeren bir iyi niyet misyonuna katıldığı ilk örneklerden biri olarak hatırlanıyor. 


Açıkça, Meiji hükümeti bunu teşvik etmenin faydalarını Japon halkının bir hayırseverliği eylemi olarak anlamıştı. Japonya, Pasifik'te yükselen bir güç olarak kendisini nasıl konumlandıracağıyla boğuşuyordu ve Ertuğrul denizcilerinin kurtarılması, imparatorluk Japonya'sını dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara bağlamak için bir fırsattı. Japon hükümeti, dünyanın dört bir yanındaki sömürgecilik karşıtı milliyetçilere yaptığı çağrılarda kendilerini Batı baskısından kurtarıcılar olarak sundu ve bir dünya gücü statüsüne hızla yükselmeleri, dünyanın dört bir yanındaki sömürge halkları için bir toplanma çağrısıydı. 


Ertuğrul'un batması da Meiji hükümetinin dinin devlet siyasetinde oynaması gereken rolü düşündüğü bir dönemde meydana geldi. Bazı diplomatlar, Fransız, Hollanda ve İngiliz sömürgelerinin baskısı altında yaşayan insanların büyük çoğunluğunun Müslüman olduğuna dikkat çektiler. Böylece Meiji hükümeti, kendilerini Batı emperyalizminden kurtarıcılar olarak sunma çabalarında Müslümanlara doğrudan ulaşmaya başladı. Japon askeri 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danışmanları İstanbul'a seyahat etmeye ve Osmanlı subayları da Tokyo'da eğitime başladılar. 
Emperyal Japonya, kendisini din özgürlüğüne saygı duyan bir ülke olarak göstererek (bu gerçekten doğru olmasa bile), Batı emperyalizmine karşı savaşında yararlı müttefikler kazandı. 


1905'te Rusların Japon yenilgisi de önemliydi. Beyaz olmayan, Batılı olmayan bir gücün, Batılı ve beyaz bir emperyal gücü yenmesi insanlığın son hafızasında ilk kez gerçekleşiyordu. 
Ruslar, uzun yıllar Osmanlıların yanında bir baş belası olmuştu, bu nedenle Osmanlılar, Japonların en zorlu düşmanlarından birini yenilgiye uğrattığını görmekten memnundu. 


Osmanlı perspektifinden Meiji Japonyası, Batı'nın sunduğu her şeyin en iyisini almış ve kendisine mal etmişti; Japon İmparatorluğu, modernlestirici reformlardan yararlanırken kimliğini ve karakterini korumayı başarmıştı. Bu hem İslami modernistlere hem de laik Jön Türklere çekici geldi ve Türklere ulus inşası ve reform için bir model sağladı. Osmanlı reformcuları, öğrencilere modern bilime dayalı bir müfredatı teşvik ederken imparatora saygı duymayı öğreten Japonya'nın zorunlu ulusal eğitim sistemine özellikle hayran kaldılar. 
1908'de Jön Türkler, Türkiye'nin “Yakın Doğu'nun Japonya'sı” olacağını ilan edecek kadar ileri gittiler. 


Japon İmparatorluğu, 29 Ekim 1923'te bağımsızlığını ilan etmesinden sadece birkaç ay sonra, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin meşruiyetini tanıyan ilk devletler arasındaydı. Bir yıl sonra, iki devlet kendi başkentleri Tokyo ve Ankara'da büyükelçilikler açtılar. Her iki hükümetin de gündeminin üst sıralarında karşılıklı olarak lehte ticaret anlaşmaları ve kültürel alışverişler yapmak vardı. 


Japonya'da çoğunlukla Güney Asyalı tüccarlardan oluşan küçük bir Müslüman cemaati vardı ve ilk iki cami, Tokyo'nun kıyılarında bulunan Nagoya ve Kobe liman kentlerinde ikamet eden bu cemaatin üyelerinden gelen bağışlarla inşa edilmişti. İmparatorluk başkenti dışındaki göçmen topluluklar iş ilişkilerinde daha fazla esnekliğe sahipti ve Güney Asyalı ve Çinli tüccarlar Tokyo'nun koşuşturmacasına karşılık daha küçük liman kasabalarını tercih ettiler. 


1938'de Japon hükümeti Japonya'da üçüncü bir caminin inşasını destekledi. Tokyo Camii farklı bir çabaydı; Japon hükümetinin fonlarıyla inşa edildi ve belirli bir propaganda amacına hizmet etti. Naziler ve İtalyanların Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaptıklarına çok benzer şekilde, Japonlar da sömürgecilik karşıtı ve Sovyet karşıtı propagandayla Müslümanlara ulaşma çabalarını hızlandırıyorlardı. Caminin açılışında, dünyanın dört bir yanından Müslüman devlet adamları, imparatorluk Japonyası'nın neler sunabileceğini görmek için geldiler. 


İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkler, kendilerini savaşın dışında tutmak için “aktif tarafsızlık” politikası izlemiştir. Ancak 1944'e gelindiğinde Müttefiklerin Almanları Avrupa seferlerinde muhtemelen yenecekleri açıktı ve Türkler 1944 Ağustos'unda Almanya ile diplomatik ilişkilerini kestiler. Ocak 1945'te Türk hükümeti Japon İmparatorluğu ile bağlarını da kopardı. O zaman, Japon iş adamlarının çoğu tahliye edilmişti ve Ankara'da kalan az sayıda elçilik personeli, savaşın geri kalanında elçilik binasında yaşamakla sınırlanmıştı. 


Bir ay sonra, 23 Şubat 1945'te Türkiye, Nazi Almanyası'na ve Japon İmparatorluğu'na savaş ilan etti. Ankara'nın, geçmişteki dostluğu önemsemeyip Japonya'ya karşı savaşın eli kulağında galiplerinin yanında yer almayı seçmesi belki de hesaplanmış bir pratiklik meselesiydi. 
Türkler, bu formalitenin kendilerine Birleşmiş Milletler'e girmelerini ve uygun müzakere 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serbestliği kazandıracağını hayal etmiş olmalılar. Buna karşılık, Japon İmparatorluğu da Türkiye'ye savaş ilan etti. 


Japonya'nın Müttefikler tarafından işgali 1952'de San Francisco Antlaşması ile sona erdikten sonra, Türkiye Japonya ile diplomatik ilişkileri hızla yeniden kurdu ve Tokyo'daki büyükelçiliğini yeniden açtı. Japonya bir yıl sonra karşılık verdi ve 1965'te İstanbul'a bir konsolosluk açtı. Dostluk düzelmeye başladı ve yeni Soğuk Savaş iki ulus-devlet arasındaki dinamiği bir kez daha değiştirdi. 


O zamandan bu yana, diplomatik ilişkiler ticaret yoluyla gelişmiştir, ancak Japonya Türkiye'ye ithalattan daha fazla mal ihraç etmesine rağmen, çoğunlukla elektronik ve işlemci, araba, makine ve kimyasal ve optik ekipman ihracatı yapmaktadır. Türkiye, Japonya'ya tütün, işlenmiş gıda, krom, halı ve cam ihraç etmektedir. 


İki ülke kültürel alışverişlerini de güçlendirdi. Tokyo'daki en büyük cami, 2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin finansmanıyla açılan Tokyo Camii adlı bir Türk Kültür Merkezidir. 
Cami, Osmanlı tarzı camileriyle tanınan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlerinden birini de tasarlayan Türk mimar Muharren Hilmi Şenalp tarafından tasarlandı. 
Firması Hassa Architecture, Türkmenistan'daki Ertuğrul Gazi Camii ve Berlin'deki Şehitlik Camii gibi Türkiye dışında bir dizi önemli Osmanlı tarzı cami tasarlamıştı. 


Japonca dil programları 1970'lerde büyükelçilik aracılığıyla gayri resmi olarak başlasa da, 1986'da Ankara Üniversitesi'nde üniversite düzeyinde başlamıştır. O zamandan beri, bazılarının Türkçe ve Japonca arasındaki dilbilgisi benzerliklerinin dili öğrenciler için o kadar da zorlaştırmadığını iddia ettiği gibi, Türkler arasında Japonca öğrenimi çarpıcı bir şekilde arttı. 


Ancak dilsel yakınlık, mutlaka kolay bir kültürler arası alışverişe dönüşmedi. Japonya Dışişleri Bakanlığı'na göre, 2015 yılında Türkiye'de yaşayan 5.000'den fazla Japon vatandaşı vardı ve bu rakam sabit kalmıştı. 


Göç, Türk-Japon dostluğunun mantıksal sınırı olabilir. Son birkaç yılda Japonya'ya sığınma talebinde bulunan Türklerin çoğunun da davaları reddedildi. Müslüman göçmenlerin ülkenin demografik yapısını değiştirmeye devam ettiği ve muhtemelen 2030 yılına kadar toplam nüfusun yaklaşık 907'sini oluşturacağı Kanada'nın aksine, Japonya'da yaşayan Müslümanların sayısının çarpıcı bir şekilde değişmesi beklenmemekte, bu rakamın 1990'lardan 2030'a kadar tahmin edilen takımadaların toplam nüfusunun yüzde 0,2'si civarında kalması beklenmektedir. 
(Bugün Japonya'da 230.000 Müslüman var, bunların 50.000'i dönüşüme uğrayan -din değiştiren- Japonlardan oluşmaktadır) Japonya'da yaşayan Müslümanların çoğunluğu göçmen işçilerdir ve hiçbir zaman vatandaş olma, hatta Japonya'nın daimi sakinleri olma ihtimalleri yoktur. 


Göçmenleri ve mültecileri karşılama ve asimile etme konusundaki bu isteksizlik sadece Türkler ve Müslümanlarla sınırlı değildir ve Japonya'ya gelen göçmen sayısı bir G-7 ülkesi için inanılmaz derecede düşüktür. Aynı zamanda, çoğu mülteci, uyum sağlamanın ve entegre olmanın daha kolay olduğuna inandıkları Kanada veya Avrupa'ya yerleşmeyi tercih ediyor. 


Japonya'da da çok sayıda Türk ve Kürt mülteci var. Japon hükümeti çok az sayıda sığınma vakasını kabul ettiğinden bu mülteciler ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyor, yani bu 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insanların çoğu dili konuşmadıkları, çalışmalarına izin verilmediği ve belirsiz geleceklerle karşı karşıya kaldıkları bir toplumda sürekli bir belirsizlik içinde yaşıyorlar. 


Japonya'daki mülteci toplumu içinde süregelen bir diğer konu da Kürt ve Türk mülteciler arasındaki gerilimdir. 2015 yılında bir grup Kürt'ün Kürt yanlısı bir bayrak açması üzerine Türk Büyükelçiliği önünde Türk vatandaşları ve Kürtler arasında bir çatışma çıktı. Bu gerilimler, Türkiye ve Suriye'de Türkler ve Kürtler arasındaki etnik gerilimleri yansıtıyor, ancak Japonların çoğu muhtemelen bu gerilimlerden habersiz. Bu unutulma, Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye ile ilişkisini önemli görmesine rağmen, sıradan Japon vatandaşlarının Ortadoğu'daki bölgesel siyasetin karmaşıklığının tam olarak farkında olmadıklarını gösteriyor olabilir. 


İslam hakkında bilgi eksikliği Japonya'da yaşayan Müslümanlar için engel teşkil etmektedir. 
Japonya'daki gayrimüslim nüfusun çoğunluğu genellikle domuz eti ve alkolden uzak durma gibi iyi bilinen İslami doktrin uygulamalarına aşinadır. Ancak çok az insan Japonya'daki Müslüman nüfus hakkında veya Japonya'daki Müslümanların çoğunun Türkiye'den olduğunun farkındadır. Çoğu zaman, Müslümanların medyadaki tasvirleri Hollywood tasvirlerine benzemektedir ve olumsuz klişeleri vurgulamaktadır. 


Japon hükümeti, din ve halkı hakkında farkındalığı arttırmayı amaçlayan bir dizi program başlatarak bu soruna eğilmiştir. Örneğin, “Kono Girişimi” 2001 yılında dönemin dışişleri bakanı Yohei Kono tarafından tanıtılmıştı. Plan, Japon halkına sözde Müslüman dünya geliştirmeyi amaçlıyordu. Ancak 11 Eylül'ün ardından Japonya'da Müslümanlara karşı bir tepki oluştu ve teröre karşı savaşta ABD ile daha yakın bir uyum sağlandı. 


Japonya'nın Müslümanlar arasındaki imajı, ikinci Irak Savaşı sırasında Irak'taki önemli mevcudiyetlerinden de etkilenmiştir. Japonya'nın ordusu olmamasına rağmen, kısmen ABD'yi yatıştırmak amacıyla büyük bir BM askeri birliği gönderdiler. 


Aynı zamanda Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi Orta Doğu'daki kaynak zengini ülkeler için giderek daha önemli bir stratejik müttefiktir. Japon hükümeti, teknoloji ve endüstriyel mal ihracatı yoluyla kendisini bölgede dürüst bir komisyoncu olarak sunmaya çalışıyor. 


Japonya'nın Türkiye ile jeostratejik ve diplomatik ilişkileri, enerji ihtiyaçları etrafında şekilleniyor. Türkiye, yaklaşık 150 Japon bağlantılı şirkete ev sahipliği yapıyor; Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı sayıya yakın. Bölgedeki en büyük Japon yatırımcılardan biri, bir hücre sağlayıcısı ve teknoloji şirketi olan SoftBank'tır. Japonya'nın bölge genelinde tanıtımını yaptığı bir diğer endüstri, teknoloji ve güvenlik sektörleri için uydu fırlatmalarına ağırlık veren uzay programıdır. Japon şirketleri, altyapı geliştirme yatırımları açısından, Huawei gibi Batılı ve Çinli şirketlere uygun alternatifler sunuyor. SoftBank gibi Japon şirketleri, Türkiye gibi ülkeler için ABD'li, Avrupalı ve Çinli sağlayıcılara cazip alternatifler sunuyor. 


olmuştur. Ancak Japonya'daki Türkler zorlu bir savaşla karşı karşıya. Bu iki yer arasındaki uzun tarihi ilişki, Japonya'yı vatanı yapmak isteyen Türk nüfusuna destek sağlamak için bir başlangıç noktası olabilir. Aynı zamanda, Japonya ve Türkiye, küresel statüleri onlara ABD 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hegemonyasina karşı kalıcı ekonomik bağlar kurarken direnme alanı sağladığı için bu “olası olmayan dostluğu” sürdürmeye devam etmelidir. 


Kelly Hammond, 7 Ekim 2021, The New Lines Magazine 
(Kelly Hammond, Arkansas Üniversitesi'nde Doğu Asya tarihi doçentidir.) 
ATOM BİLİMCİLERİ BÜLTENİ; PAKİSTAN NÜKLEER KUVVETLERİ- 2021 


Seçkin Deniz, 16.12.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız Amerikan Bilim Adamları Federasyonu ile Nükleer Bilgi Projesi direktörü Hans M. Kristensen ve araştırmacı Matt Korda tarafından araştırılan, yazılan ve Atom Bilimcileri Bülteni'nde yayınlanan metin, Pakistan nükleer cephaneliğinin mevcut (2021) durumunu incelemektedir. ABD, Rus ve Çin nükleer cephaneliklerinin iddia edildiği gibi olduğunu düşünmüyoruz (Hem ABD'nin hem de Rusya'nın hem de Covid-19 salgını sonrası değişen ekonomik akış çizgisi Çin'in yaşadığı ekonomik sorunların büyüklüğü çok pahalı olan nükleer cephaneliğin modernleşmesinin gerçekleştirilmesine izin vermemektedir). ABD kendi nükleer cephaneliğini zayıf ve eskimiş, Rus cephaneliğini güçlü ve modernlestirilmis göstermeye çabalarken, Putin de bu modernleşme iddialarını temelsiz bir şekilde sürdürmektedir, Çin ise bu alanda ABD ve Rusya'dan çok farklı bir strateji izlemekte ve dikkatleri nükleer cephaneliğinden uzağa çekmektedir. Kanaatimizce Çin ABD ile başa çıkabilecek, ayrıca görece modem nükleer bir cephaneliğe sahiptir. Bu durumun işaret ettiği temel çelişki, ABD'nin nükleer silahlanmaya yönelik iştahının desteklenmesidir. ABD, Rusya ile tıpkı Sovyet döneminde olduğu gibi iki kutuplu bir dünya oluşturmayı hedeflemekte ve bunun için de dünyanın diğer 

ülkelerini nükleer kıskaçta kontrol etmeye devam etmek istemektedir. Bütün bunlarla birlikte ABD'nin, Rusya'nın ve Çin'in ayrı ayrı Türkiye karşıtı stratejik yaklaşımları değerlendirildiğinde Türkiye'nin Küresel bir Güç haline gelebilmesi için şu anda yüksek bir ivmeyle devam eden silah sanayi alanındaki çalışmalarını asla aksatmaması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. ABD, Rusya, Avrupa ve Çin finansman yetersizliği yüzünden gelişmiş silah sistemleri ile ilgili projelerini hayata geçiremeyecekleri için gerilemeye ve küresel anlamda güç kaybetmeye devam edeceklerdir. (Lütfen, SA8384/SD1622: Atom Bilimcileri Bülteni; ABD'nin Nükleer Kuvvetleri- 2020 ve SA8464/SD1654: Atom Bilimcileri Bülteni; Rus Nükleer Kuvvetleri- 2020 başlıklı yayınlarımıza ve ayrıca Yeni START: Eylemsizlik ve Samimiyetsiz Tekliflerin Zaman Çizelgesi başlıklı The Bulletin yayınına bakınız.) ABD-Rusya arasındaki 'Stratejik İstikrar' kavramı üzerinden yürütülen tartışmaların amacı güncel gelişmelere karşılık kontrolün sürmesini sağlamaktır. Tırmandırılan gerilimler üzerinden yürütülen strateji insanlığın daimi ve sürekli olarak yönetilebilir kalmasıdır. Pakistan nükleer bir istisna olarak Müslüman ülkelerin yararına çalışmaya başlama ihtimali üzerinden mercek altına alınmakta ve Nükleer kapasitesinin gelişmesi ABD tarafından ısrarla engellenmektedir. 


Pakistan, nükleer cephaneliğini daha fazla savaş başlığı, daha fazla dağıtım sistemi ve büyüyen bir bölünebilir malzeme üretim endüstrisi ile genişletmeye devam ediyor. Pakistan ordusunun garnizonlarinin ve hava kuvvetleri üslerinin çok sayıda ticari uydu görüntüsünün 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analizi, nükleer kuvvetlerle ilgili olabilecek firlaticilar ve tesisler gibi görünen şeyleri gösteriyor. 


Pakistan'ın şu anda yaklaşık 165 savaş başlığından oluşan bir nükleer silah stoğuna sahip olduğunu tahmin ediyoruz (Bkz. Tablo 1). ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı 1999'da Pakistan'ın 2020 yılına kadar 60 ila 80 savaş başlığına sahip olacağını tahmin etmişti (ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı 1999, 38), ancak o zamandan beri birkaç yeni silah sistemi sahaya sürüldü ve geliştirildi, bu da bizi daha yüksek bir tahmine götürüyor. 


Geliştirilmekte olan birkaç yeni dağıtım sistemi, dört plütonyum üretim reaktörü ve genişleyen bir uranyum zenginleştirme altyapısı ile Pakistan'ın stokunun önümüzdeki 10 yıl içinde daha da artma potansiyeli var. Bu öngörülen artışın boyutu, Pakistan'ın kaç nükleer kapasiteli fırlatıcı kullanmayı planladığı, nükleer stratejisinin nasıl geliştiği ve Hindistan nükleer cephaneliğinin ne kadar büyüdüğü gibi çeşitli faktörlere bağlı olacaktır. Pakistan'ın on yıl sonra 350 savaş başlığı stokuyla dünyanın üçüncü en büyük nükleer silaha sahip devleti olabileceği yönündeki spekülasyonların son yirmi yıldaki büyüme hızına göre abartılı olduğuna inanıyoruz. Mevcut eğilim devam ederse, ülkenin stokunun 2025 yılına kadar daha gerçekçi bir şekilde yaklaşık 200 savaş başlığına ulaşabileceğini tahmin ediyoruz. Ancak Hindistan cephaneliğini önemli ölçüde genişletmedikçe veya konvansiyonel kuvvetlerini daha fazla geliştirmedikçe, Pakistan'ın nükleer cephaneliğinin süresiz olarak büyümeye devam etmeyeceğini, ancak mevcut silah programları tamamlandığında dengelenmeye başlayabileceğini beklemek makul görünüyor. 


Pakistan hükümetinin cephaneliğinin boyutunu hiçbir zaman kamuya açıklamadığı ve medya kaynaklarının sıklıkla nükleer silahlarla ilgili haberleri süslediği göz önüne alındığında, Pakistan'ın nükleer güçlerini analiz etmek belirsizlikle dolu. Bu nedenle, Nükleer Defter'de yapılan tahminler, Pakistan'ın nükleer duruşunun analizine, ticari uydu görüntüleri aracılığıyla yapılan gözlemlere, Batılı yetkililerin önceki açıklamalarına ve yetkililerle yapılan özel görüşmelere dayanmaktadır. 


Kristensen-K orda Tablo 1 
Pakistan'ın nükleer duruşu 


Pakistan, stratejik görevler için uzun menzilli füzeler ve uçakların yanı sıra birkaç kısa menzilli, düşük verimli nükleer yetenekli silah sistemlerini içeren stratejik seviyesi “tam spektrumlu bir caydırıcı duruş” olarak adlandırdığı şeyi takip ediyor. Eski Pakistanlı yetkililere göre, bu duruş — ve stratejik olmayan nükleer silahlara özel vurgusu — özellikle Hindistan'ın algılanan “Soğuk Başlangıç” doktrinine bir tepki olarak tasarlandı (Kidwai 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2020). Bu sözde doktrin, Pakistan'ın nükleer silahlarla misilleme yapacağı eşiğin altında, Pakistan topraklarına karşı büyük ölçekli konvansiyonel tehditler veya saldırılar başlatma kabiliyetini muhafaza eden Hindistan'ın etrafında döner.[i] 


2015 yılında, Pakistan Ulusal Komuta Otoritesi'nin eski bir üyesi olan Korgeneral (E.) Khalid 
Kidwai, NASR kısa menzilli silahının özellikle “diğer yanda bazı insanlar hakkında bahsettiğim bu şeyin zorlamasından doğduğunu” söyledi. Pakistan nükleer silahlarına rağmen konvansiyonel savaş için yer bulma fikriyle oynuyor. Pakistan'ın Hindistan'ın “Soğuk Başlangıç” stratejisine ilişkin anlayışı, Delhi'nin aynı anda sekiz ila dokuz tugay ile iki ila dört gün içinde Pakistan'a hızlı saldırılar başlatmayı öngörmesiydi (Kidwai 2015). Böyle bir saldırı gücü kabaca 32.000-36.000 asker içerebilir. Kidwai, “Pakistan'ın envanterine çeşitli taktik nükleer silahları sokarak ve stratejik istikrar tartışmasında, diğer taraftan ciddi askeri operasyonlar için yolları kapattığımıza kuvvetle inanıyorum” dedi (Kidwai 2015). 


Kidwai'nin açıklamasından sonra, Pakistan Dışişleri Bakanı Aizaz Chaudhry, görünüşe göre bir üst düzey hükümet yetkilisinin ilk kez yaptığı gibi, Pakistan'ın "düşük verimli, taktik nükleer silahlarının" varlığını açıkça kabul etti (India Today 2015). O zamanlar, taktik füzeler henüz konuşlandırılmamıştı, ancak amaçları Pakistan savunma bakanı Khawaja M. Asif tarafından Eylül 2016'da Geo News ile yaptığı bir röportajda daha ayrıntılı olarak açıklandı: İhtiyacımız olandan daha fazla taktik silaha sahip olduğumuz, üstünlüğümüzün olduğu (nükleer) silahlar. Bir üstünlüğümüz olduğu uluslararası olarak kabul edilmektedir ve eğer güvenliğimize yönelik bir tehdit varsa veya birileri toprağımıza basarsa ve birinin tasarımları güvenliğimize tehdit oluşturuyorsa, bu silahları savunmamız için kullanmaktan çekinmeyiz” (Scroll 2016). Bir araştırma, stratejik olmayan nükleer stratejisini geliştirirken, Pakistan'ın nasıl çalışacağını anlamadan, bir dereceye kadar NATO'nun esnek yanıt stratejisini taklit ettiğini ileri sürdü (Tasleem ve Dalton 2019). 


Pakistan'ın nükleer duruşu - ve özellikle taktik nükleer silah arayışı - Hindistan ile askeri bir çatışmada tırmanma riskini arttırmasından ve nükleer kullanım eşiğini düşürmesinden korkan ABD de dahil olmak üzere diğer ülkelerde önemli endişeler oluşturdu. Geçtiğimiz on beş yılda, ABD'nin Pakistan'daki nükleer silah güvenliğine ilişkin değerlendirmesi, özellikle taktik nükleer silahların devreye girmesinin bir sonucu olarak, güvenden endişeye önemli ölçüde değişmiş gibi görünüyor. 2007'de ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Kongre'ye “Sanırım, nükleer güçlerinin bütünlüğünü korumak ve herhangi bir uzlaşmaya izin vermemek için uygun yapılara ve güvencelere sahip olduklarından oldukça eminiz” dedi (Boucher 2007). 
Taktik nükleer silahların ortaya çıkmasından sonra, Obama yönetimi melodiyi değiştirdi, ABD Dışişleri Müsteşarı Rose Gottemoeller'in 2016'da Kongre'de söylediği gibi: "Savaş alanı nükleer silahları, doğası gereği [a] güvenlik tehdidi oluşturuyor, çünkü savaş alanı nükleer silahlarını, bildiğiniz gibi, bir zorunluluk olarak, güvenli hale getirilemeyecekleri alana götürüyorsunuz." (Economic Times 2016). 


Trump yönetimi 2018'de bu değerlendirmeyi yineledi: “Özellikle savaş alanında kullanılmak üzere tasarlanmış taktik nükleer silahların geliştirilmesinden endişe duyuyoruz. Bu sistemlerin terörist hırsızlığa karşı daha duyarlı olduğuna ve bölgede nükleer takas olasılığını artırdığına inanıyoruz” (Economic Times 2017a). Trump yönetiminin 2017'deki Güney Asya stratejisi, Pakistan'ı terör örgütlerini barındırmayı bırakmaya çağırdı ve “nükleer silahların ve malzemelerin teröristlerin eline geçmesini önleme” ihtiyacına dikkat çekti (Beyaz Saray 
2017). 
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Biden yönetimi endişeyi paylaşıyor gibi görünüyor, ancak daha geniş bir açıklığa sahip. 2019 
Dünya Çapında Tehdit Değerlendirmesinde, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel R. 
Coats, “Yeni nükleer silah türlerinin bölgede gerilimin tırmanma dinamikleri ve güvenliği için yeni riskler getireceğine” dikkati çekerek, "Pakistan, kısa menzilli taktik silahlar, deniz tabanlı seyir füzeleri, havadan fırlatılan seyir füzeleri ve daha uzun menzilli balistik füzeler dahil olmak üzere yeni nükleer silah türleri geliştirmeye devam ediyor” dedi. (Coats 2019, 10). 


Pakistanlı yetkililer ise bu tür endişeleri reddediyor. 2021'de Başbakan Imran Khan, “(nükleer cephaneliği] büyütüp büyütmediğimizden emin değilim çünkü bildiğim kadarıyla... 
(Pakistan'ın nükleer silahlarının) tek amacı — saldırgan bir şey değil.” dedi ve ekledi: “Pakistan'ın nükleer cephaneliği, kendimizi korumak için basit anlamda caydırıcıdır” (Laskar 2021). Pakistanlı yetkililer ayrıca nükleer silahlarının güvenliğinin yetersiz olduğu fikrine de karşı çıktılar. Ülkenin Ulusal Savunma Kompleksi'nin eski direktörü Samar Mubarik Mund, 2013'te Pakistan nükleer savaş başlığının “fırlatılması gerektiğinde on bir saatte monte edilmiş hale geleceğini” açıkladı, "Üç ila dört farklı yerde üç ila dört farklı bölümde depolanıyorlar. Bir nükleer silahın fırlatılması gerekmediği için monte edilmiş halde mevcut değildir” dedi. (World Bulletin 2013). Ek olarak, 2017'de Ulusal Komuta Otoritesi nükleer cephaneliğin “Nükleer Güvenlik Rejimini” gözden geçirdi ve hem Pakistan'ın komuta ve kontrol sistemlerine hem de “stratejik varlıkların ve malzemelerin kapsamlı yönetimini ve güvenliğini sağlamak” anlamına gelen mevcut güvenlik önlemlerine “tam güven” ifade etti. 
Nükleer cephaneliğin “yüksek eğitim standartları ve operasyonel hazırlığı”nı (ISPR 2017d) övdü. Güvenlik ve emniyetle ilgili bu açıklamalar, kısmen, Pakistan'ın gelişen cephaneliğinin — özellikle artan kısa menzilli nükleer silah sistemleri envanterinin — bir kriz sırasında savaş başlığı yönetimi ve komuta ve kontrol ile ilgili sorunlara yol açabileceğine dair uluslararası endişeye bir yanıttı. Uydu görüntüleri, terör saldırılarına yanıt olarak son on yılda birçok üs ve askeri tesisin etrafındaki güvenlik çemberlerinin iyileştirildiğini gösteriyor. 


Pakistan'da nükleer politika ve operasyonel karar alma, başbakanın başkanlığındaki ve hem yüksek rütbeli askeri hem de sivil yetkilileri içeren Ulusal Komuta Otoritesi tarafından üstleniliyor. Ulusal Komuta Otoritesi içindeki nükleer ile ilgili birincil organ, SPD'nin Silah Kontrolü ve Silahsızlanma İşleri eski Direktörü tarafından “diğer herhangi bir nükleer silahlı güçle kıyaslanamayacak benzersiz bir organizasyon” olarak tanımlanan Stratejik Planlar Bölümüdür (SPD). Operasyonel planlama, silah geliştirme, depolama, bütçeler, silah kontrolü, diplomasi ve enerji, tarım ve tıp vb. için sivil uygulamalarla ilgili politikaların tamamında durum SPD tarafından yönetiliyor ve kontrol ediliyor. Ek olarak, SPD “nükleer politika, strateji ve doktrinlerden sorumludur. Üç hizmetli stratejik kuvvetler için kuvvet geliştirme stratejisini, ortak hizmetler düzeyinde operasyonel planlamayı formüle eder ve tüm nükleer kuvvetlerin hareketlerini ve dağıtımlarını kontrol eder. SPD, NCA'nın nükleer kullanım için istihdam kararlarını NC3 sistemleri aracılığıyla uygular” (Khan 2019). 


Ulusal Komuta Otoritesi, Hindistan ve Pakistan'ın Şubat 2019'da Pakistan merkezli bir militan grup tarafından gerçekleştirilen bir intihar saldırısına yanıt olarak Pakistan'ın Balakot kasabası yakınlarına bomba atması üzerine açık çatışmalara girmesinden sonra toplandı. Misilleme olarak, Pakistan uçağı bir Hintli pilotu düşürdü ve bir hafta sonra geri göndermeden önce Ulusal Komuta Otoritesini topladı. Toplantının ardından üst düzey bir Pakistanlı yetkili, ince örtülü bir nükleer tehdit gibi görünen bir açıklamada bulundu: "Umarım [Ulusal Komuta Otoritesi]'nin ne anlama geldiğini ve nelerden oluştuğunu biliyorsunuzdur. Sizi şaşırtacağız dedim. Bu sürprizi bekleyin. ... Bölgenin barış ve güvenliği için sonucunu bilmeden savaş yolunu seçtiniz” (Abbasi 2019). 
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Nükleer silah üretim kompleksi 


Pakistan, genişleyen köklü ve çeşitli bir bölünebilir malzeme üretim kompleksine sahiptir. 
İslamabad'ın doğusundaki Kahuta uranyum zenginleştirme tesisi, başka bir zenginleştirme tesisi olabilecek bir tesisin neredeyse tamamlanmasıyla büyüyor gibi görünüyor ve ayrıca İslamabad'ın kuzeyindeki Gadwal'daki zenginleştirme tesisini içeriyor (Albright, Burkhard ve Pabian 2018). Punjab eyaletindeki Khushab'ın yaklaşık 33 kilometre (20 mil) güneyinde, normalde Khushab Kompleksi olarak adlandırılan yerde dört ağır su plütonyum üretim reaktörü tamamlanmış görünüyor. Kompleksteki reaktörlerden üçü son 10 yılda eklendi. 
Khushab'da halka açık olarak onaylanmış bir termik santralin eklenmesi, dört reaktörün gücünün tahmin edilmesi için yeni bilgiler sağlıyor (Albright ve diğerleri 2018a). 
İslamabad'ın doğusundaki Nilore'de kullanılmış yakıtı yeniden işleyen ve plütonyum çıkaran Yeni Laboratuvarlar Yeniden İşleme Tesisi genişletildi. Bu arada, Pencap eyaletinin kuzeybatı kesiminde Chashma'da bulunan ikinci bir yeniden işleme tesisi tamamlanmış ve 
2015 yılına kadar faaliyete geçmiş olabilir (Albright ve Kelleher- Vergantini 2015). Chashma 
kompleksine yönelik önemli bir genişleme, 2018 ve 2020 yılları arasında yapım aşamasındaydı, ancak yeniden işleme tesisinin bu süre boyunca çalışmaya devam edip etmediği belirsizliğini koruyor (Hyatt ve Burkhard 2020). 


Nükleer yetenekli füzeler ve mobil fırlatıcıları, İslamabad'ın batısındaki Kala Chitta Dahr sıradağlarında bulunan Ulusal Savunma Kompleksi'nde (bazen Ulusal Kalkınma Kompleksi olarak adlandırılır) geliştiriliyor ve üretiliyor. Kompleks iki bölüme ayrılmıştır. Attock'un güneyindeki batı kesimi, füze ve roket motorlarının geliştirilmesi, üretimi ve test fırlatmalarıyla ilgileniyor gibi görünüyor. Fateh Jang'ın kuzeyindeki doğu kesimi, füzeleri taşımak ve ateşlemek için tasarlanmış karayolu mobil taşıyıcı kurma rampalarının (TEL'ler) üretimi ve montajı ile ilgilenmektedir. Uydu görüntüleri Shaheen I ve Shaheen II balistik füzeleri ve Babur seyir füzeleri için fırlatıcıların varlığını gösteriyor. Fateh Jang bölümü, son 
10 yılda birkaç yeni fırlatıcı montaj binası ile önemli ölçüde genişletildi ve kompleks 
genişlemeye devam ediyor. Diğer fırlatıcı ve füze ile ilgili üretim ve bakım tesisleri Tarnawa ve Taxila yakınlarında bulunabilir. 


Savaş başlığı üretimi hakkında kamuoyunda çok az şey biliniyor, ancak uzmanlar uzun yıllardır İslamabad'ın kuzeybatısındaki Wah yakınlarındaki Pakistan Mühimmat Fabrikalarının bir rol oynadığından şüpheleniyorlar. Wah fabrikalarından biri, silahlı muhafızlara sahip çok katmanlı bir güvenlik çevresi içinde altı toprakla kaplı sığınağı (iglo) olan benzersiz bir tesisin yakınında bulunuyor. Güvenlik çevresi, muhtemelen diğer askeri tesislere yönelik terörist saldırılara yanıt olarak, 2005 ve 2010 yılları arasında önemli ölçüde genişletildi. 


Pakistan'ın nükleer silahlarının sayısını tahmin etmek için sıkça yapılan bir aşırı basitleştirme, tahmini doğrudan üretilen silah sınıfı bölünebilir malzeme miktarından elde etmektir. 
2020'nin başı itibariyle, Uluslararası Bölünebilir Malzemeler Paneli, Pakistan'ın yaklaşık 3.900 kilogram (kg) silah sınıfı (9090 zenginleştirilmiş) yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum (HEU) ve yaklaşık 410 kg silah sınıfı plütonyum envanteri olduğunu tahmin 

ediyor. (Uluslararası Bölünebilir Malzemeler Paneli 2021). Bu malzeme teorik olarak, her birinci nesil iç patlama tipi savaş başlığının katı çekirdeğinin 15 ila 18 kg silah sınıfı HEU veya 5 ila 6 kg plütonyum kullandığını varsayarsak. 285 ila 342 savaş başlığı üretmek için yeterlidir, 
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Bununla birlikte, stok boyutunun yalnızca bölünebilir malzeme envanterine dayalı olarak hesaplanması, şişirilmiş sayılar üretme eğiliminde olan eksik bir metodolojidir. Bunun yerine, savaş başlığı tahminleri birkaç faktörü hesaba katmalıdır: üretilen silah sınıfı bölünebilir malzeme miktarı, savaş başlığı tasarım seçimi ve yeterliliği, savaş başlığı üretim oranları, operasyonel nükleer yetenekli fırlatıcıların sayısı, bu fırlatıcılardan kaçının çift yetenekli, nükleer strateji ve hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar. 


Tahminler, Pakistan'ın bölünebilir malzemesinin tamamının savaş başlıklarına dönüşmediğini varsaymalıdır. Diğer nükleer silaha sahip devletler gibi, Pakistan da muhtemelen bir rezerv bulunduruyor. Dahası, Pakistan 285 ila 342 savaş başlığını barındıracak kadar nükleer kapasiteli fırlatıcıdan yoksundur; ayrıca, Pakistan'ın tüm fırlatıcılarının çift yetenekli olduğu düşünülüyor, bu da bazılarının, özellikle daha kısa menzilli sistemlerin, muhtemelen nükleer olmayan görevlere de atandığı anlamına geliyor; belki de birincil olarak. Son olarak, resmi açıklamalar, tartışılanın fırlatıcıların sayısı mı yoksa onlara atanan savaş başlıkları mı olduğu açıklığa kavuşturulmadan, sıklıkla "savaş başlıkları" ve "silahlar" terimlerini birbirinin yerine kullanır. 


Savaş başlıklarındaki bölünebilir malzeme miktarı - ve savaş başlığının boyutu - fisyon sürecini "arttırmak" için trityum kullanılarak azaltılabilir ve verimleri arttırılabilir. Ancak Pakistan'ın trityum üretim kapasitesi tam olarak anlaşılamamıştır. Bir Alman şirketinin 1980'lerin sonlarında Pakistan'a az miktarda trityum ve bir miktar trityum işleme teknolojisi sağladığı (Kalinowski ve Colschen 1995; Gordon 1989) ve Çin'in iddiaya göre bir miktar trityumu doğrudan Pakistan'a sevk ettiği iddia edildi (Kalinowski ve Colschen 1995, 147, 181). Khushab kompleksinin yıllardır trityum ürettiği söylentileri vardı ve Nilore yakınlarındaki PINSTECH kompleksi de bunu yapabilir (FAS 2000a).[ii] Bununla birlikte, Khushab'daki bir söylenti trityum çıkarma tesisinin kömürle çalışan bir elektrik santrali olduğu ortaya çıktı. (Burkhard, Lach ve Pabian 2017). Pakistan, 1998'deki tüm nükleer testlerinin trityum destekli HEU tasarımları olduğunu iddia etti, ancak sismik sinyallerle tespit edilen verimler böyle bir yeteneği kanıtlamak için yeterli değildi. Bununla birlikte, Thomas Reed ve Danny Stillman, The Nuclear Express'te, testlerin iki tasarımı içerdiği sonucuna varıyor; bunlardan ilki, güçlendirme kullanan bir HEU cihazıydı. İkinci test bir plütonyum cihazı içeriyordu (Reed ve Stillman 2009, 257—258). 


2021'in başlarında yapılan bir araştırma, Pakistan'ın 2020'nin sonuna kadar 100'den fazla silahı güçlendirmeye yetecek 690 gram trityum üretebileceğini tahmin ediyordu. Çalışma, Babur ve Ra-ad seyir füzeleri ile NASR ve Abdali füzeleri tarafından teslim edilmek üzere üretilen savaş başlıklarının neredeyse kesinlikle küçük, hafif, trityum destekli bir fisyon silahı gerektireceğini değerlendirdi (Jones 2021). Pakistan trityum ürettiyse ve bunu ikinci nesil tek aşamalı güçlendirilmiş savaş başlığı tasarımlarında kullanıyorsa, tahmini 3.900 kg HEU ve 
410 kg silah sınıfı plütonyum, her bir silahın ikisinden birini kullandığını varsayarsak, 12 kg 
HEU veya 4 ila 5 kg plütonyum potansiyel olarak 407 ila 428 savaş başlığı inşa etmesine izin verecektir. 


Bu belirsizliklere rağmen, Pakistan açıkça nükleer güçlerinin önemli bir şekilde yığılmasıyla meşgul ve bir süredir böyle. 2008'de, o zamanlar ABD'nin Güney Asya istihbarat subayı olan Peter Lavoy, NATO'ya Pakistan'ın dünyadaki herhangi bir ülkeden daha hızlı nükleer silah ürettiğini söyledi (US NATO Misyonu 2008). Altı yıl sonra, 2014'te Lavoy, "Pakistan'ın nükleer silah programının genişletilmesinin amacını "değişken boyut ve verimde birden fazla nükleer savaş başlığı tasarlamak ve imal etmek, [ve] geliştirmek, test etmek ve üretmek için bölünebilir malzeme üretimini önemli ölçüde artırma çabalarını içerecek şekilde genişletme, 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nihayetinde, taktik nükleer silahlar için savaş alanı balistik dağıtım sistemlerini içerecek şekilde geniş bir yelpazeye sahip çok çeşitli dağıtım sistemlerini konuşlandırma” amacını açıkladı. (Vurgu eklendi) (Gul 2014).fiii| 


Kidwai, Mart 2015'te Pakistan'ın “farklı kategorilerde çeşitli nükleer silahlara sahip olduğunu” kabul etti; Stratejik düzeyde, operasyonel düzeyde ve taktik düzeyde” (Carnegie Endowment for International Peace 2015, 6). Aralık 2017'de daha fazla ayrıntı verdi ve Pakistan'ın nükleer stratejisinin "her üç kategoride de -stratejik, operasyonel ve taktikselgeniş Hint kara kütlesini ve onun uzak bölgelerini tam kapsamlı kapsama alanıyla birlikte tam nükleer silah yelpazesini" gerektirdiğini söyledi. Ayrıca, stokun "uygun silah sağlama kapsamına ve düşmanın belirgin kitlesel misilleme politikasını caydırmak için sayılara" sahip olması gerektiğini açıkladı. Silahlar, Pakistan liderliğine “[Hindistan] Balistik Füze Savunmasına rağmen, karşı değer, karşı kuvvet ve savaş alanı hedeflerini içerecek şekilde tam bir hedef yelpazesi arasından seçim yapma özgürlüğü” verecekti. Bunun, “kitlesel karşı misilleme cezasının daha fazla olmasa da daha şiddetli olacağını” ima ettiğini ekledi (Dawn 
2017). 


Pakistan'ın tam kapsamlı bir caydırıcı duruş geliştirme konusunda ne kadar ileri gitmeyi 
planladığı belirsiz. Amacı hakkında herhangi bir kamuya açıklama yapmadı. Ancak 2015 
yılında Kadwai, “programın ucu açık değil. Güvenilir bir asgari caydırıcılık kavramıyla başladı ve belirli sayılar [silahların] belirlendi ve bu sayılara elbette çok uzak olmayan bir zamanda ulaşıldı. Daha sonra, söylediğim gibi, Hindistan'ın Soğuk Başlangıç doktrinine cevaben bunu "tam kapsamlı caydırıcılık" kavramına çevirdik." dedi ve devam etti, “Sonuç olarak, sayılar değiştirildi. Şimdi bu sayıların, bugün itibariyle ve en az 10 ila 15 yıl daha ileriye bakabilirsem, az çok iyi olacaklarını düşünüyorum.” Ayrıca, 15 yıl önce “ulaşmak için yola çıktığımız hedeflere neredeyse yüzde 90, 95 oranında ulaşmış durumdayız” dedi (Carnegie Endowment for International Peace 2015, 6, 12). 


Stoktaki fiili savaş başlığı artışının muhtemelen yılda ortalama 5-10 savaş başlığı olduğunu tahmin etmemize rağmen, Pakistan'ın şu anda yılda 14 ila 27 yeni savaş başlığı inşa etmek için yeterli bölünebilir malzeme ürettiğini tahmin ediyoruz.[iv] 


Nükleer yetenekli uçak 


Nükleer teslimat rolüne sahip olması en muhtemel uçaklar, Pakistan'ın Mirage III ve Mirage V savaş filolarıdır. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin (PAF) Mirage avcı-bombardıman uçakları iki üsse odaklanmış durumda. Karaçi dışındaki Masroor Hava Üssü, üç Mirage filosuyla 32. 
Kanadı barındırıyor: 7. Filo (“Bandits”), 8. Filo (“Haiders”) ve 22. Olası bir nükleer silah depolama sahası üssün beş km (üç mil) kuzeybatısında yer almaktadır (Kristensen 2009) ve 2004'ten beri Masroor'da potansiyel olarak bir nükleer saldırı görevini desteklemek için tasarlanabilecek benzersiz yeraltı tesisleri inşa edilmiştir. Buna, yeraltı silah taşıma kapasitesine sahip olası bir alarm hangarı dahildir.[v] Diğer Mirage üssü, iki Mirage filosuna sahip 34. Kanat'a ev sahipliği yapan Shorkot yakınlarındaki Rafigui Hava üssüdür: 15. Filo (“Cobras”) ve 27. Filo (“Zarras”). 


Mirage V'e Pakistan'ın küçük nükleer atom bombaları cephaneliği ile bir saldırı rolü verildiğine inanilirken, Mirage III Pakistan'ın Ra'ad (Hatf-8) hem de ardıl Ra'ad-IT ALCM havadan fırlatılan seyir füzesinin (ALCM) test başlatmaları için kullanıldı. Pakistan Hava Kuvvetleri, nükleer saldırı misyonunu büyük ölçüde artıracak bir yetenek olan Mirage'a havadan yakıt ikmali kabiliyeti ekledi (AFP 2018). 
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Havadan fırlatılan, çift yetenekli Ra'ad ALCM'nin, en son Şubat 2016'da olmak üzere en az altı kez test için fırlatıldığına inanılıyor. Pakistan hükümeti, Ra'ad'ın “nükleer ve konvansiyonel savaş başlıklarını büyük bir doğrulukla hedefe teslim edebileceğini belirtiyor. ” (ISPR 2011c) 350 km menzile ve “karada ve denizde stratejik uzaklık kabiliyeti” elde ederek “Pakistan'ın caydırıcılık kabiliyetini tamamlıyor” (ISPR 2016a). 2017'deki bir askeri geçit töreni sırasında Pakistan, görünüşe göre orijinal Ra'ad'ın yeni bir motor hava girişi ve kuyruk kanadı konfigürasyonu ile geliştirilmiş bir versiyonu olan Ra'ad-II ALCM olduğu söylenen şeyi sergiledi (Khan 2017). Pakistan hükümeti Şubat 2020'de Ra'ad-Il'yi test etti ve füzenin 
600 km mesafedeki hedeflere ulaşabileceğini bildirdi (ISPR 2020a). Her iki Ra'ad sistemini 
içeren tüm test lansmanları, konuşlandırma üzerine olası teslimat sistemini gösteren Mirage II uçaklarından yapılmıştır. 


Her iki Ra'ad sisteminin de Temmuz 2021 itibariyle konuşlandırıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır; ancak, potansiyel bir konuşlandırma sahası, sonunda, birkaç Mirage filosuna ev sahipliği yapan ve nükleer silah depolama ve elleçleme ile ilişkilendirilebilecek benzersiz yeraltı tesisleri içeren Karaçi dışındaki Masroor Hava Üssü olabilir. 


PAF'ın Mirage uçakları yaşlanıyor ve Pakistan, bunların yerine Çin ile ortak üretilen 186 JF- 
17 uçağı satın almayı planlıyor (Warnes 2020; Quwa 2021; Gady 2020). Pakistan Senatosu 
Ulusal Savunma Savunma Komitesi'ne göre, JF-17, JC-17/FC-1 jeti programının takibi, Pakistan'ın nükleer programına yanıt olarak F-16 uçaklarının durdurulması da dahil olmak üzere ABD askeri ihracat yaptırımları tarafından kısmen tetiklendi. (Senato Committee on National Defense 2016). 2016'dan gelen ilk raporlar, Pakistan'ın yeni uçakların sonunda nükleer saldırı rolünü Mirage III/V'lerden devralmasına izin vermek için çift yetenekli Ra'ad ALCM'yi JF-17'ye dahil etmeyi amaçladığını ileri sürdü; ancak daha yakın tarihli raporlar bunu doğrulamamıştır (Ansari 2013; Fisher 2016). 


PAF'ın F-16 uçağının nükleer kapasitesi belirsizdir. Pakistan'ın F-16A/B'leri 1983 ve 1987 
yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlandı. 40 uçak teslim edildikten sonra ABD Dışişleri Bakanlığı 1989'da Kongre'ye şunları söyledi: “Pakistan'ın halihazırda sahip olduğu veya satın almak üzere olduğu F-16'ların hiçbiri nükleer teslimat için yapılandırılmamıştır” ve Pakistan “sözleşme ile “ABD'nin onayı olmadan” ilave F-16'ları değiştirmemekle yükümlü olacaktır (Schaffer 1989). Yine de, o sırada Pakistan'ın ABD tarafından sağlanan F-16'ları nükleer silahlar için modifiye ettiğine dair çok sayıda güvenilir rapor vardı; bunların arasında Batı Alman istihbarat yetkililerinin Der Spiegel'e Pakistan'ın ABD F-16'larını donatmak için zaten gelişmiş nükleer silahlarla bilgisayar ve elektronik teknolojisi geliştirdiğini söylediği bildirildi. (Associated Press 1989). Daha modern F-16C/D versiyonu da dahil olmak üzere ek F-16'ların teslimatı, Pakistan'ın gelişmekte olan nükleer silah programı konusundaki endişeler nedeniyle ertelendi. Amerika Birleşik Devletleri 1990'larda teslimatı durdurdu. Ancak politika, Pakistan'a daha modern F-16'ları sağlayan George W. Bush yönetimi tarafından değiştirildi. 


F-16A/B'ler, Lahor'un 160 kilometre (100 mil) kuzeybatısındaki Mushaf (eski adıyla Sargodha) Hava Üssü'ndeki 38. Kanatta konuşlanıyor. 9. ve 11. Filolar (sırasıyla "Griffinler" ve "Arrows") halinde düzenlenen bu uçakların menzili 1.600 km'dir (düşürme tanklarıyla donatıldığında genişletilebilir) ve büyük olasılıkla her biri merkez hattı pilonunda tek bir nükleer bomba taşıyacak şekilde donatılmıştır. Üssün güvenlik çemberleri 2014'ten bu yana yükseltildi. F-16'ların bir nükleer saldırı görevi varsa, nükleer atom bombaları büyük olasılıkla üste depolanmayacak, ancak potansiyel olarak Sargodha Silah Depolama Kompleksi'nde tutulabilecektir. Bir kriz anında bombalar hızla üsse nakledilebilir veya F- 
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16'lar yer altı depolama tesislerinin yakınındaki üslere dağılabilir ve oradaki silahları alabilir. 
Pakistan, mühimmat sığınaklarını güçlendiriyor ve Sargodha kompleksine ekstra güvenlik çemberleri yerleştiriyor gibi görünüyor. 


Daha yeni F-16C/D'ler, Jacobabad'ın dışındaki Shahbaz Hava Üssü'ndeki 39. Kanat'ta bulunuyor. 2011'de Mirages'den F-16C/D'lere yükseltilen kanat, şimdiye kadar bir filoya sahip: 5. Filo ("Falcons" olarak bilinir). Üs, 2004'ten bu yana eklenen çok sayıda silah sığınağı ile önemli bir genişleme altında. Üs nükleer bir göreve sahipse, silahların başka yerlerde özel depolama tesislerinde depolandığından şüpheleniyoruz. İslamabad'ın kuzeybatısındaki Minhas (Kamra) Hava Üssü'nde de görülen F-16'lar var, ancak bu üssün uçak endüstrisi ile ilgili olabilir. 


Pakistan'ın nükleer yetenekli uçaklarına ilişkin belirsizlikler ışığında, PAF'ın F-16'ları ve JF- 
17'leri, bu Nükleer Defterde özel bir nükleer silah dağıtım sistemine sahip olarak tanımlanmamıştır ve Tablo 1'den çıkarılmıştır. 


Kara tabanlı balistik füzeler 


Pakistan'ın şu anda faaliyette olan altı nükleer kapasiteli kara tabanlı balistik füzeye sahip olduğu görülüyor: kısa menzilli Abdali (Hatf-2), Ghaznavi (Hatf-3), Shaheen-I (Hatf-4) ve NASR (Hatf-9) ve orta menzilli Ghauri (Hatf-5) ve Shaheen-II (Hatf-6). Diğer üç nükleer kapasiteli balistik füze geliştirilme aşamasındadır: orta menzilli Shaheen-TA, Shaheen-III ve MIRVed Ababeel. Abdali, Ghauri, Shaheen-II ve Ababeel hariç, Pakistan'ın nükleer yetenekli füzelerinin tümü Mart 2021'deki Pakistan Günü Geçit Töreninde sergilendi (ISPR 2021a). 


Pakistan'ın karada taşınabilir balistik füze gücü, son on-bir buçuk yılda önemli bir gelişme ve genişleme geçirdi. Bu, kısa menzilli sistemler için Hindistan sınırı boyunca dört veya beş (Babur, Ghaznavi, Shaheen-I, NASR) ve orta menzilli sistemler için iç kısımda üç veya dört diğer garnizon dahil olmak üzere muhtemelen sekiz veya dokuz füze garnizonu içerir. 
(Shaheen-11 and Ghauri).[vi].[vi] 


Kısa menzilli, katı yakıtlı, tek kademeli Abdali (Hatf-2) uzun süredir geliştiriliyor. Pentagon 1997'de Abdali'nin durdurulmuş gibi göründüğünü, ancak uçuş testlerinin 2002'de yeniden başladığını ve en son testin 2013'te başlatıldığını bildirdi. 200 km'lik (124 millik) füze, dört akslı bir karayolu mobil taşıyıcı kurulum başlatıcısı (TEL) birkaç kez geçit törenlerinde gösterildi. Uçuş testlerindeki boşluk, Abdali programının teknik zorluklarla karşılaşmış olabileceğini gösteriyor. 2013 testinden sonra, Inter Services Halkla İlişkiler, Abdali'nin "konvansiyonel savaş başlıkları kadar nükleer savaş başlıkları da taşıdığını" ve "Pakistan'ın Stratejik Kuvvetlerine operasyonel düzeyde bir yetenek sağladığını" belirtti. Test lansmanının "Pakistan'ın caydırıcılık kapasitesini hem operasyonel hem de stratejik seviyelerde pekiştirdiğini" söyledi (ISPR 2013a). 


Kısa menzilli, katı yakıtlı, tek aşamalı Gaznavi (Hatf-3) 2019, 2020 ve 2021'de test edildi ve 2014'ten bu yana bildirilen ilk testi başladı. Pakistan'ın nükleer kuvvetlerinin hazır olup olmadığını test etmek için önemli bir kilometre taşında 2019 Gazneli lansmanı gece gerçekleştirildi. Her testten sonra Pakistan ordusu, Gaznavi'nin "290 kilometreye kadar çok sayıda savaş başlığı teslim etme kapasitesine sahip" olduğunu belirtti (ISPR 2019a; ISPR 2020b; ISPR 2021b). Kısa menzili, Gaznavi'nin Delhi'yi Pakistan topraklarından vuramayacağı ve füze ile donatılmış Ordu birimlerinin muhtemelen nispeten Hindistan sınırına yakın olduğu anlamına geliyor (Kristensen 2016). 
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Shaheen-I (Hatf-4) tek kademeli, katı yakıtlı, çift yetenekli, 2003'ten beri hizmette olan maksimum menzili 650 km olan kısa menzilli balistik füze. Shaheen-I, Gazneli'de kullanilana benzer dört dingilli, yol seyyar bir TEL üzerinde taşınıyor. 2012'den bu yana, birçok Shaheen-I test lansmanı, yaygın olarak Shaheen-TA olarak adlandırılan genişletilmiş bir sürüm içeriyor. 
Shaheen-TA'nın menzilini 900 km (560 mil) olarak ilan eden Pakistan hükümeti, her iki tanımı da kullandı. Pakistan en son testi Kasım 2019'da Shaheen-I'yi ve Mart 2021'de Shaheen-IA'y1 başlattı (ISPR 2019b; ISPR 2021c). Potansiyel Shaheen-1 dağıtım yerleri arasında Gujranwala, Okara ve Pano Aqil bulunur.|vii| 


Pakistan cephaneliğindeki en tartışmalı yeni nükleer yetenekli füzelerden biri NASR (Hatf-9), kısa menzilli, katı yakıtlı bir füze, orijinal olarak yalnızca 60 km (37 mil) menzile sahip olup, yakın zamanda 70 km'ye (43 mil) çıkarılmıştır (ISPR 2017a). Hindistan içindeki stratejik hedeflere saldırmak için çok kısa bir menzile sahip olan NASR, yalnızca işgalci Hint birliklerine karşı savaş alanında kullanılmak üzere tasarlanmış görünüyor. ” ve açıkça Hindistan'ın sözde Soğuk Başlangıç doktrini (ISPR 201 Ib, 2017a). NASR sisteminin daha yeni testleri — Ocak 2019'da aynı hafta içinde yapılan iki test dahil — sistemin salvo fırlatma kabiliyetini ve ayrıca füzelerin uçuş sırasındaki manevra kabiliyetini test etti (ISPR 2019c; ISPR 2019d). 


NASR'nin dört akslı, karayolu mobil TEL'i, iki veya daha fazla fırlatma tüpü kutusunu taşıyabilen bir geçmeli sistem kullanıyor gibi görünüyor ve sistem, geçmişte bir yol mobil dörtlü kutu fırlatıcı kullanılarak test edildi. ABD istihbarat topluluğu, NASR'yi 2013'ten beri konuşlandırılmış bir sistem olarak listeliyor (Ulusal Hava ve Uzay İstihbarat Merkezi 2013) ve şimdiye kadar bildirilen toplam 15 testle, silah sistemi iyi gelişmiş görünüyor. Potansiyel dağıtım konumları arasında Gujranwala, Okara ve Pano Agil bulunur.[ix] 


Orta menzilli, iki aşamalı, katı yakıtlı Shaheen-II (Hatf-6), uzun yıllar süren geliştirmelerden sonra çalışır durumda görünüyor. Pakistan Ulusal Savunma Kompleksi, Shaheen-II fırlatıcılarını en az 2004 veya 2005'ten beri bir araya getirdi (Kristensen 2007) ve 2020 ABD istihbarat topluluğu raporu, "50'den az" Shaheen-II firlatıcısının konuşlandırıldığını belirtiyor (Ulusal Hava ve Uzay İstihbarat Merkezi 2020 ). Mayıs 2019'da en son Shaheen-II testinin başlatılmasından sonra, Pakistan hükümeti menzili yalnızca 1.500 km (932 mil) olarak bildirdi, ancak ABD Ulusal Hava ve Uzay İstihbarat Merkezi (NASIC) Shaheen-II'nin menzilini 2.000 km olarak belirlemeye devam ediyor. (ISPR 2019e; Ulusal Hava ve Uzay İstihbarat Merkezi 2020). Shaheen-II, altı akslı, yol mobil bir TEL üzerinde taşınır ve tek bir konvansiyonel veya nükleer savaş başlığı taşıyabilir. 


Pakistan'ın daha yeni Shaheen-III orta menzilli, iki aşamalı, katı alan Shaheen-Tll'ü ilk kez 
2015 Pakistan Günü Geçit Töreninde halka açık olarak sergilendi. 2015'teki ilk iki test 
lansmanının ve Ocak 2021'deki en son lansmanının ardından Pakistan hükümeti, füzenin tek bir nükleer veya konvansiyonel savaş başlığını 2.750 km'ye (ISPR 2021d) ulaştırabileceğini söyledi. Shaheen-III, Çin tarafından tedarik edildiği bildirilen sekiz akslı bir TEL üzerinde taşınıyor (Panda 2016). Sistem, faaliyete geçmeden önce muhtemelen birkaç test başlatması daha gerektirecektir. 
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Pakistan ordusu, Ocak 2021'de bir Shaheen-III orta menzilli balistik füze testini başlattı (2015 tarihli arşiv görüntüsü) Pakistan ordusu, Ocak 2021'de bir Shaheen-III orta menzilli balistik füzeyi test etti (2015 tarihli arşiv görüntüsü). 


Shaheen-1Ill'ün menzili, İslamabad'ın güneyindeki Pakistan'ın çoğunda bulunan fırlatma pozisyonlarından tüm Hindistan anakarasını hedeflemek için yeterlidir. Ancak füze görünüşe göre bundan daha fazlasını yapmak için geliştirildi. General Kidwai'ye göre, 2.750 km'lik menzil, Hint Okyanusu'nun doğu kesiminde, "Hindistan'ın silahlarını koymayı düşünebileceği" "stratejik üsler olarak geliştirilen" Nikobar ve Andaman Adaları'nı hedefleyebilme ihtiyacıyla belirlendi. (Carnegie Endowment for International Peace 2015, 10) Ancak 2750 km menzilli Shaheen-III'tin Andaman ve Nikobar Adaları'na ulaşması için Pakistan'ın en doğu bölgelerinde, Hindistan sınırına yakın konumlardan fırlatılması gerekecek. Bununla birlikte, Belucistan eyaletinin batı kesimlerinde konuşlandırılırsa, Shaheen-III'tin menzili ilk kez İsrail'i Pakistan nükleer füzelerinin menziline getirecektir. 


Pakistan'ın en eski nükleer kapasiteli orta menzilli balistik füzesi, mobil, tek kademeli, sıvı yakıtlı Ghauri (Hatf-5) en son Ekim 2018'de test edildi. (SPR 2018c). Pakistan hükümeti, Ghauri'nin tek bir konvansiyonel veya nükleer savaş başlığını 1.300 km (807 mil) menzile taşıyabileceğini belirtiyor, ancak NASIC menzili 1.250 km (776 mil) olarak listeliyor (Ulusal Hava ve Uzay İstihbarat Merkezi 2020). NASIC ayrıca "50'den az" Ghauri fırlatıcısının konuşlandırıldığını öne sürüyor (Ulusal Hava ve Uzay İstihbarat Merkezi 2020). Füzeyi fırlatmadan önce doldurmak için gereken fazladan zaman, Ghauri'yi Pakistan'ın daha yeni katı yakıtlı füzelerine göre saldırılara karşı daha savunmasız hale getiriyor, bu nedenle Shaheen'in daha uzun menzilli versiyonlarının sonunda Ghauri'nin yerini alması mümkün.|x| Potansiyel dağıtım alanları. Ghauri için Sargodha Merkez Mühimmat Deposu bölgesini i¢erir.[xi] 


24 Ocak 2017'de Pakistan testi, hükümetin “birden fazla bağımsız yeniden giriş aracı (MIRV) 
teknolojisi kullanarak birden fazla savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip” olduğunu söylediği yeni bir orta menzilli balistik füze - Ababeel- fırlattı (ISPR 2017b). | Milli Savunma Kompleksi'nde şu anda geliştirilmekte olan üç aşamalı, katı yakıtlı, nükleer kapasiteli füze, Shaheen-III gövde ve katı yakıtlı motordan türetilmiş gibi görünüyor ve 2.200 km (1.367 mil) menzile sahip. (ISPR 2017b; Ulusal Hava ve Uzay İstihbarat Merkezi 2020). Testin başlatılmasından sonra Pakistan hükümeti, testin füzenin "çeşitli tasarım ve teknik parametrelerini" doğrulamayı amaçladığını ve Ababeel'in "büyüyen bölgesel Balistik Füze Savunması (BMD) ortamında Pakistan'ın balistik füzelerinin hayatta kalmasını sağlamayı", "caydırıcılığı daha da güçlendirmeyi" amaçladığını açıkladı. (ISPR 2017b). Çoklu savaş başlığı yeteneğinin geliştirilmesi, Hindistan'ın planlanan balistik füze savunma sistemine karşı bir önlem olarak görülüyor (Tasleem 2017). 


Karadan ve denizden fırlatılan seyir füzeleri 
Pakistan'ın karadan ve denizden fırlatılan seyir füzeleri ailesi, çeşitli türler ve modifikasyonlar üzerinde yapılan çalışmalarla önemli bir gelişme sürecinden geçiyor. Babur (Hatf-7), ABD 


Tomahawk denizden fırlatılan seyir füzesine, Çin'in karadan fırlatılan DH-10 seyir füzesine 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ve Rus havadan fırlatılan AS-15'e benzer bir görünüme sahip ses altı, çift yetenekli bir seyir füzesidir. Pakistan hükümeti, Babür'ü "gizli yeteneklere" ve "kesin nokta doğruluğuna" ve "yüksek manevra kabiliyetine sahip alçak irtifa, araziyi saran bir füzeye" sahip olarak tanımlıyor (ISPR 201 1a, 2016b, 2018a). Babur, Pakistan'ın balistik füzelerinden çok daha incedir, bu da güçlendirilmiş bir fisyon tasarımına dayalı savaş başlığı minyatürleştirmesinde bir miktar başarı olduğunu gösterir. 


Orijinal Babur-1 karadan fırlatılan seyir füzeleri (GLCM) neredeyse bir düzine kez test edildi ve muhtemelen silahlı kuvvetlerde operasyonel olacak. Yol mobil başlatıcısı, statik görüntüleme için kullanılan dörtlü kutu başlatıcıdan farklı olan üç tüplü kutu başlatıcıya sahip benzersiz bir beş akslı TEL gibi görünüyor. Farklı zamanlarda, Pakistan hükümeti menzilin 
600 km (372 mil) ve 700 km (435 mil) olduğunu bildirdi (SPR 201la, 2012a, 2012b), ancak 
ABD istihbarat topluluğu menzili 350 km'de çok daha düşük olarak belirledi ( 217 mil) (Ulusal Hava ve Uzay İstihbarat Merkezi 2020). 


Pakistan, hem karada hem de denizde hedef angajmanını sağlamak için aviyonik ve navigasyon sistemlerini yükselterek orijinal Babur-1 füzelerini Babur-1A füzelerine yükseltiyor gibi görünüyor. Sistemin Şubat 2021'deki en son testinin ardından Pakistan ordusu, Babur-1A'nin menzilinin 450 km (ISPR 2021e) olduğunu belirtti. 


Pakistan ayrıca Babur'un Babur-2 veya Babur-1B GLCM olarak bilinen gelişmiş bir versiyonunu gelistirtyor.[xili] Silah en az iki kez test edildi: Aralık 2016 ve Nisan 2018'de (ISPR 2016b, 2018a). Mart 2020'de Hint medyası, Babur-2/Babur-1B'nin Nisan 2018 ve Mart 2020'deki diğer iki testi geçemediğini bildirdi; ancak bu Pakistan tarafından doğrulanmadı (Gupta 2020). Babur'ünkine benzer fiziksel bir görünüme ve yeteneklere sahip olan Babur- 
2/Babur-1B, görünüşe göre 700 km'lik (435 mil) genişletilmiş bir menzile sahip ve “çeşitli savaş başlıklarını taşıyabiliyor” (ISPR 2016b, 2018a). ). Hem Babur-1'in hem de "gelişmiş" Babur-2/Babur- 1 B'nin 700 km menzile sahip olduğunun kaydedilmesi, ilk Babur-1 sisteminin menzilinin muhtemelen daha kısa olduğunu gösteriyor. NASIC, geliştirilmiş bir sistem hakkında bilgi yayınlamadı. 2016'daki ilk testten sonra Pakistan hükümeti, sistemin "Pakistan'ın stratejik savunması için önemli bir güç çarpanı" olduğunu belirtti (ISPR 2016b). 


= 


Pakistan ordusu, Mart 2020'de Babur-1'i test etti. Test basarisiz oldu. 


Babur TEL'leri birkaç yıldır Ulusal Kalkınma Kompleksi'ne uyum sağlıyor ve yakın zamanda Karaçi'nin kuzeydoğusundaki Akro garnizonunda görüldü. Garnizon, 12 TEL için yeri olan altı garajı ve muhtemelen füzeleri depolamak için kullanılan benzersiz bir yeraltı tesisini içeren büyük bir mahfaza icerir.[xiv] 


Pakistan ayrıca Babur-3 olarak bilinen Babur'un denizden fırlatılan bir versiyonunu da geliştiriyor. Silah hala geliştirme aşamasındadır ve iki kez test-lansmanı yapılmıştır: 9 Ocak 2017'de Hint Okyanusu'ndaki “su altı, mobil platformdan” (ISPR 2017c); ve 29 Mart 2018'de “su altı dinamik platformundan” (ISPR 2018b). Babur-3'ün, Babur-2 GLCM'nin deniz tabanlı bir çeşidi olduğu ve 450 km (279 mil) menzile sahip olduğu söyleniyor (ISPR 2017c). 
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Pakistan hükümeti, Babur-3'ün "çeşitli türde yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu ... [bu] Pakistan'a caydırıcılığı artırarak Güvenilir bir İkinci Saldırı Yeteneği sağlayacak olduğunu" söyledi ve bunu "Politikasını güçlendirmeye yönelik, güvenilir asgari caydırıcılık için bir adım" olarak nitelendirdi. (ISPR 2017c). Babur-3 büyük olasılıkla dizel-elektrikli Agosta sınıfı denizaltılarda konuşlandırılacak (Khan 2015). Nisan 2015'te Pakistan hükümeti, Çin'den ilk dördü 2022-2023'te (Khan 2019) yapılacak olan, havadan bağımsız, itme gücüyle çalışan doğru denizaltıların satın alınmasını onayladı. Hangor sınıfı olarak adlandırılacak bu yeni denizaltılara, Babur-3 denizaltından fırlatılan seyir füzesi ile nihayetinde nükleer bir rol atanması mümkün. 


Babur-3, faaliyete geçtiğinde Pakistan'a karadan, havadan ve denizden üçlü nükleer saldırı platformu sağlayacak. Pakistan hükümeti, Babur-3'ün Hindistan'ın nükleer üçlüsüne ve “Hint Okyanusu Bölgesi'nin nükleerleşmesine” (ISPR 2018b) uyma ihtiyacıyla motive edildiğini söyledi. Pakistan hükümeti ayrıca Babur-3'ün gizli teknolojilerinin “gelişmekte olan bölgesel Balistik Füze Savunması (BMD) ortamında” (ISPR 2017c) faydalı olacağını belirtti. 


Gelecekteki denizaltı tabanlı nükleer kapasite, hükümetin 2012'de “Pakistan'ın Güvenilir Asgari Caydırıcılık politikasını güçlendirmek ve bölgesel istikrarı sağlamak için ülkenin 2. 
saldırı kabiliyetinin koruyucusu” olacağını söylediği Karargah Deniz Stratejik Kuvvetler Komutanlığı (NSFC) tarafından yönetiliyor. ” (SPR 2012c). 2015 yılında Kidwai, deniz temelli ikinci saldırı kabiliyetine duyulan ihtiyacı açıkça kabul etti ve “önümüzdeki birkaç yıl içinde devreye gireceğini” söyledi (Carnegie Endowment for International Peace 2015, 16). 


Pakistan ayrıca, Harbah olarak bilinen ve su üstü gemileri tarafından taşınabilen Babur seyir füzesinin bir çeşidini geliştiriyor gibi görünüyor. Pakistan, sistemi “karadan saldırı kabiliyetine sahip bir karadan karaya gemisavar füzesi” olarak tanımlıyor (ISPR 2018d). 
Pakistan, 2018 veya 2019 testlerinden sonra sistemin menzilini belirtmemiş olsa da, sistemin uçuş sırasındaki resmi fotoğrafları Babür'e güçlü bir benzerlik gösteriyor (ISPR 2018d; Rahmat 2019). Harbah'ın çift yönlü olup olmayacağı şu anda bilinmiyor. 


Hans M. Kristensen, Matt Korda, 7 Eylül 2021, Bulletin of The Atomic Scientists, The Bulletin 


(Hans M. Kristensen Washington DC'deki Amerikan Bilim Adamları Federasyonu ile Nükleer Bilgi Projesi'nin direktörüdür. Çalışmaları, nükleer silahların durumu ve onları yönlendiren politikalar hakkında araştırma ve yazmaya odaklanmaktadır. Kristensen, SIPRI Yıllığı'nda (Oxford Üniversitesi Yayınları)dünya nükleer kuvvetlerine genel bir bakış ve aynı zamandanükleer silah politikası ve operasyonları ile ilgili haber medyasında sıkça danışmanlık yapıyor. 


Matt Korda, Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'ndaki Nükleer Bilgi Projesi'nde araştırma görevlisidir ve burada Nükleer Defter'i Hans Kristensen ile birlikte yazar. Daha önce Brüksel'deki NATO merkezinde Silahların Kontrolü, Silahsızlanma ve KİS Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Merkezi'nde çalıştı. Yüksek lisansını Uluslararası Barış ve Güvenlik alanında King's College London'daki Savaş Çalışmaları Bölümü'nden aldı ve daha sonra nükleer caydırıcılık ve stratejik istikrar konusunda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Matt'in araştırma alanları ve son yayınları nükleer caydırıcılık ve silahsızlanma, ilerici dış politika ve nükleer silahlar, iklim değişikliği ve adaletsizlik arasındaki bağlantıya odaklanıyor.) 
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The Bulletin Editörünün notu: Nükleer Defter, Amerikan Bilim Adamları Federasyonu ile Nükleer Bilgi Projesi direktörü Hans M. Kristensen ve projede araştırma görevlisi olan Matt Korda tarafından araştırılmış ve yazılmıştır. Nükleer Defter sütunu, 1987'den beri Atom Bilimcileri Bülteni'nde yayınlanmaktadır. Bu sayının sütunu, Pakistan'ın yaklaşık 165 savaş başlığı içerebilen nükleer cephaneliğini incelemektedir. Yazarlar, mevcut eğilim devam ederse, ülkenin stokunun 2025 yılına kadar gerçekçi bir şekilde 200'e yükselebileceğini tahmin ediyor. 


Bu araştırma, John D. ve Katherine T. MacArthur Vakfı, New Land Foundation, the Ploughshares Fund ve Prospect Hill Foundation'dan bağışlarla gerçekleştirildi. 
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EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI İÇİN YOL HARİTASI — 1. BÖLÜM 


06.12.2021-Kaan Sarıaydın-mavigazetem.com/ 


Değerli kardeşlerim hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 


Son günlerde nereye gitsem hep aynı konu hakkında sesli hatta hiddetli sohbetler oluyor. 
Konu malum döviz, faiz ve ekonomik gidişatımız. Herkes kendi pozisyonu ve algı alanından oluşan fazlasıyla eksisiyle fikirlerini ve görüşlerini beyan ediyor. Bu çok doğal bir davranıştır. 
Ancak konuya kapsamlı ve öngörülü yaklaşmak en sağlıklısıdır. Bu nedenle bu konuya açıklık getirmek için kapsamlı yazı dizisi kaleme aldım. Bu ilk bölümüdür ve önümüzdeki günlerde ardı ardına ekonomik kurtuluş savaşımızı ve yeni ekonomik modelimizi açıklayan yazılar paylaşacağım. 


Her şeyde olduğu gibi ekonomik girişimler, hele bir de tarihin en önemli dönüm noktalarından birine gelince doğru zamanlamayla ülkemizin başarılı gidişatını belirler. İşte Türkiye tam bu tarihi dönüm noktasında “Yeni Ekonomik Modeli” diye adlandırılan girişimde bulunuyor. Bu tarihi an ileride tüm tarih kitaplarında Türk Çağının başlangıcının mihenk taşlarından biri olarak anılacak bir çok Türk Çağının başlangıcının mihenk taşlarının arasında 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yerini alacak gelişmeler gibi; Karabağ zaferi, Türk yolunun açılışı, Türk devletler teşkilatının kuruluşu, Turan ordusu, 5+1 bloğu, Karadeniz gazı, Doğu Akdeniz Zaferi ve gaz hidratlarin ülkemiz adına kullanılması, KKTC'nin tanınması, Libya garantörlüğümüz, Afrika ile olan olağanüstü devletler arası ilişkilerimiz, Musul Kerkük Erbil Misakı Milli hudutlarımızın içine girmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu yüzyılın savaş doktrinini belirlemesi, Savunma Sanayindeki geliştirdiğimiz ürünlerimiz ve onların sayesinde zaferlerimiz, Tarım ve toprak reformları, Yeşil kitaptaki Anadolu'daki yer altı kaynaklarımızı çıkarıp ve işlememiz, Nahcivan’daki yer altı kaynakların çıkarılıp işlenmesi, Türkiye'nin uzaya gitmesi, devasa Lojistik merkezlerin ve limanların kurulması, Avrupa Birliğinin Dağılma sonrası Türk Birliğinin en önemli küresel ekonomik ve siyasi birlik oluşu, Türkiye'nin sanayi üssü olması, Türk halkının ekonomik ve enerji bağımsızlığımızın sayesinde biriken devasa fonların dağıtımı sonrası görülmemiş bir refaha ulaşması ve daha birçok tarihi gelişmeler. Tüm bunları görsel medyada geçmiş zamanda dille getirmiştim. 


Ülkemize oluk oluk para akmaya başlıyor ve önümüzdeki 6 ay içinde herkes şaşkınlıkla kadim Türk Devletinin aklı sayesinde hazırlanan Türk Çağı'nın başlangıcına şahit olacak. 
Maalesef tarihi önem taşıyan ve kaderimiz olan bir konuyu kavramakta zorluk çeken bir azımsanmayacak kesim var ülkemizde. Bu konu Türk Çağı konusudur. Bu ilk çeyreğinin içinde bulunduğumuz yüzyılı Türk Yüzyılı olarak tarihe gireceğini bilgi, inanç, güven eksikliği ve şahsi menfaatleri yüzünden algılamak istemiyorlar. Ancak şu bilinsin ki ilerde o çağı yaşanmaya başlandığında o asgari şekilde gafil azami şekilde hain olarak isimlendirdiğimiz şahıslar aramızda mevcut duruşlarını nasıl savunacaklarını seyretmek hepimize inşallah nasip olacaktır. 


IMF ile ilk anlaşmanın yapıldığı 1947’den itibaren ekonomi politikalarımız küresel sistemin yani küresel sermayenin kontrolü altına girdi. Küresel sermayenin sahipleri bir dönem karşımıza vesayeti yani onların uşakları olan aramızda bulunan uzantıları, bir dönem beslemeleri olan terör örgütlerini çıkardılar. Uzun zamandır milletimizi maddi ve manevi sömüren dışardaki ve onun içerdeki mandacıları bu düzenden astronomik rakamlar kazanç elde ettiler. Size bu konunun ne kadar vahim olduğunu gösteren rakamlar paylaşmanın 

yeridir: 19 yılda Türkiye Cumhuriyeti gelirlerinin dörtte birini faize ödedi! Yani 2 trilyon 320 
milyar dolar devlet gelirimizin 590 milyar dolarını faize ödedik! Hatta son 3 yılda 94 milyar dolar üzeri faize ödedi devletimiz! Küresel sermayenin para baronları bu faizi milli gelirimizden hortum gibi emdiler. Sözüm siz faizcilerin uşakları! 


Aynı zamanda gençlerimize öğretilmiş çaresizlik ve umutsuzluk aşıladılar. Küresel sermayenin bu sömürge düzeninde en güçlü silahı borç, mermisi de faizdir! Bu düzeni inkâr eden iktisatçılar küresel sermayenin kontrol altındaki eğitim sistemin müfredatının formasyonuna maruz kaldıkları için ve kendi kazanç ve statüsel menfaatleri korumak amacıyla mandacı ekonomist rolünü gönüllü üstleniyorlar. Bunu yaparken Türk toplumun tarih boyunca daima gerektiğinde Kuvayı millicilerinle istiklal savaşları veren ve bu savaşlardan da daima zaferle çıktığını herhalde unutmuşlar. Kısaca tarihimizden en öne 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çıkanları bu gafillere hatırlatalım; Metehan, Kürşad ile 40 çerisi, Mustafa Kemal Paşa ve daha nice bilinen ve bilinmeyen tarihe damgasını vurmuş Türk kahramanları. 


Ekonomimizi ve Dövizi faiz üzerinden tartışmak abesle iştigaldir. Türkiye Mayıs 2013 yılında 
IMF borcunu kapattı, faiz 94.5, enflasyon %6 ve dolar 1.80 TL idi. O tarihten beri yani 8 
buçuk senedir faiz yükselerek kurda enflasyonda yükseldi. Yani küresel sermaye tarafından dünyaya dayatılan ekonomik modelin istediği yüksek faiz uygulandı. Sonuç ortada. 


Bir süre küresel likiditenin artışı Türkiye'nin döviz ihtiyacını rahatlıkla karşıladı. Ancak artık küresel likidite şartları değişti ve o yılların tekrarı mümkün değil çünkü Covid plandemisi yüzünden küresel merkez bankaları tarihte görülmemiş boyutta ardı ardına para arzını artırdılar yani para bastılar. Bu görülmemiş para bolluğu dünyada artık enflasyon olarak geri dönmeye başladı ve batının büyük ekonomileri 30-40 yıldır görülmemiş boyutta enflasyonla karşı karşıyalar. Burada en önemli nokta artık faiz artışlarıyla gittikçe daralacak olan likidite ülkemize çekilemez olması. Bu öngörülebilen senaryo küresel sermayenin merkezi olan batıdaki finans piyasalarında ciddi gerilemelere sebep olacaktır. Hatta finans sistemlerinin kalbi olan bankalarında sallantılara sebep olacaktır. Onların cafcaflı statü yansıtan isimli iktisat üniversitelerinde öğretilen ezberlerin çağı artık bitiyor. 1980’lerin başında başlayan küresel ekonominin finansallaşması (piyasa ekonomisine) dönüşü süreci artık son kullanım tarihine yaklaştı ve onların dayattığı ve iktisat eğitiminde öğretilen formasyonların ezberleri çöp olmak üzere. Bu ortamda batıdaki gelişmiş ekonomilerin vatandaşları ve yönetimleri kendi derdine düşecek ve Türkiye bunu öngörerek bu geçerliliğini kaybeden iktisadi ezberlerden kurtularak en doğru adımı atıyor. Türkiye kendi göbeğini kendi keserek batıyı bekleyen kaçınılmaz finansal tsunamiden kurtulacaktır. Anlayacağınız Türkiye yüksek faiz üzerine kurulu para politikasını artık terk etti. 


O mandacı sıfatını taşıyan ekonomistler bulundukları derin uykudan kurtulup efsunlanmış zihinlerini silkeleyip geçerliliğini kaybeden “faiz artsın ki döviz düşsün” teranesinden bir an önce kurtulsunlar. Aralarında şüphesiz hain sıfatını hak etmeyen gaflete düşmüş ekonomistler bulunmaktadır ama aralarında Türkiye artık çok oldu diyerek ülke bitsin mahvolsun diye sinsi oyunlara başlayan küresel sermayenin uşakları ve maşaları olan hainlerde bulunmakta olduğu da maalesef bir gerçek. 


Uzun yıllardır emanet parayla yani sürekli kendimiz üretmeden hayati önemi taşımayan maalesef toplumun şuuruna medya dayatmasıyla yerleştirilmiş anlamsız sosyal kanıt arayışını besleyen komplekslerle lüks tüketimine yönelmekten en azından belirli bir süre uzak durulmalı. Bunu nasıl yapabiliriz diyen bilhassa gençlerimize güzel haberim var: Bu Kuvayı milli zihniyeti damarlarımızda akan asil kanda mevcuttur ve genetik kodumuza işlenmiştir. 


Sevgili canlar devamı yarınki bölümde. Sevgiyle kalın 


EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI İÇİN YOL HARİTASI - 2. BÖLÜM 
07.12.2021-Kaan Sarıaydın-mavigazetem.com/ 


Artık bilinen finansal birçok gerçekler değişiyor ve yeni bir finansal zemine geçiliyor. Bunu bilmek girdiğimiz süreçte azami önem taşıyor. Tarihi önemli bir dönüm noktasındayız. 
Türkiye artık yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yoluna devam edecek. Bu yolda döviz kurunun yükselişinden faydalanarak bir an önce sanayi üretimindeki yerli girdi oranını arttırmalıyız. Bu öncelikle ekonomi yönetimi tarafından ivedilikle ele 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alınmıştır. 2002-2013 arası uygulanan düşük kur politikası Atalarımızın hediyesi ve emaneti olan devletimizin göze batmadan sessizce hayati önemi taşıyan hamleleri atmasına zemin oluşturdu. Yalnız düşük kur politikasının zararlı yanı yerel ara malzemeler üretimini küresel anlamda rekabetsizleştirerek ülkemizde ciddi anlamda gerilemesini sağlayarak üretimimizi enerji harici diğer ithal girdi olan ara mallara ve hammaddelere bağımlı kıldı. Böylece yıllar içinde oluşan ara mallar sanayisi iflaslarla gittikçe küçüldü ve ihracatımızın ithalata bağımlılık oranı arttı. Ülkemizde imal ettiğimiz birçok ürünün ara malzemesini, hammaddesini ve enerjisini yurtdışından dövizle ithal ediyoruz. Bu gelişmeyi hızlandıran ana sebep o yıllardaki güçlü TL olmuştur; güçlü TL yüzünden yurt dışından birçok ürünü ve bilhassa ara malları yerli üreticinin maliyetinden daha ucuza alınabildiği için, o üretim için çok önemli girdi olan ara malların yerli üretimi gittikçe azaldı. O günlerde bazı ileri görüşsüz ekonomistler kapı kapı, ekran ekran dolaşarak 1TL 1 Dolar olmalı saçma sapan şoveniz söylemiyle halkın kafalarını karıştırıyordu. O gafiller maalesef ekonomik gerçekleri kendi şoveniz düşüncelerine kurban ettiler! 


Yeni ekonomi modeliyle bu ülke bir daha yüksek faiz, düşük kur üzerine kurulu sömürü düzenine dönmeyecek. Bundan sonra faizi dayatmalara göre değil ihtiyaçlarımıza göre belirleyeceğiz. Ülkemizin önceliği artık faizleri artırarak paradan para kazananları sevindirmek yerine düşük faizle yatırımı teşvik etmek. Yıllardır dayatılan faiz sarmalında boğulmamak için bundan sonra ülkesini karşılıksız sevenler kararlı duruş sergilemeli. Evet, bu bir ekonomik bağımsızlık savaşıdır! Her Türk'ün misyonu karanlığı terk edip, sürekli aydınlıkta var olmaktır! 


Sorunlu bakanlıklar ivedilikle ve korkusuzca Türkiye'de ara malzemeleri ve ham maddeleri üretecek şirketlerin teşviklerle önünü açacak ve en kısa zamanda ihracatımızın ithalata bağımlılık oranını azaltacaklar. Bu adım küresel sermaye mandacılar tarafından asi bir adım olarak görülebilir. Ondan cesur ama kaçınılmaz bir girişimdir. Boşuna ekonomik istiklal savaşı demiyoruz! Döviz kaynakları bu girişim kapsamında kurulacak ara malzeme üretici ve sanayi işletmelerinin yatırımlarına yönlendirilmeli. Üretim için ithal ettiğimiz bu malzemeleri yerli olarak üretmeye başladığımız zaman da döviz kurundaki artış da ürünlerimize zam olarak yansımayacak. İthalat ekonomisinden kurtulmak için ana şartlarından biri bu! Benzer şekilde ihracata yönelik sanayi işletmeleri teşvik edilecek ve yakaladığımız ihracat rakam yükselişi gittikçe artırılarak cari açımız eriyecek. Markalar üreteceğiz. Daha çok ve daha kaliteli üretim yapacağız. Böylece ürettiğimiz ürünlerin katma değeri artacak ve ihracattaki katma değeri yüksek ürünlerin payı da gittikçe artacak. Türkiye girdiğimiz Türk çağında sanayi üssü olacak! 


Aynı şekilde döviz kaynakları ve yatırım imkanları tarihi bir seferberlikle ziraata yönlendirilecek. Bu ekonomik kurtuluş savaşında tüm yerel üretimi ve istihdamı artırmak için aynı yaklaşım olmalı. Hem tarım, seracılık, tohumculuk, hayvancılık ve tüm tarım sektörünün yan ve girdi maddeler sanayi teşviklerle desteklenerek bağımsız ve makul fiyatlı üretime geçmeli. Derhal meralar hayvancılığa açılarak ithal yem bağımlılığı oldukça asgariye indirilmeli. Metropollerin varoşlarında yoksulluk içinde yaşayanlar köylerine dönüp topraklarını işlemeli ve bu devlet tarafından büyük bir seferberlik olarak ilan edilmeli. 
Tarımdaki girdiler yerel üretilmeli. Dışardan dövizle ithal edilen yem, gübre, tarım ilacı vb. 
gibi tarım girdileri mevcut küresel sermayenin acımasız kartellerinden bağımsızlaşmalı. 
Cumhuriyet kurulurken uygulanan tarım politikalarına tekrar göz atılmalı ki halkımız kendine yetinmeli ve bundan ötesi son teknolojileri uygulayarak tarımsal üretimde hem maliyetleri indirmeli hem de randımanı artırmalı. Bunu devlet tarımcılara teşviklerle aktarmalı. 
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Her yerde söylediğim “Toprak Fabrikadır” sözü bir şifredir. Çok derin bir şifredir! 
Bulunduğumuz kadim Anadolu topraklarından etkin bir şekilde faydalanmalıyız. Hem üstü hem altı işlenmeli. Üstünü verimli işlemek için derhal tarım ve toprak reformları şart. 
Altındaki bulunan devasa ve çok çeşitli ham maddeler, madenler, cevherler ve enerji kaynakları için çok kısa zamanda “Yeşil kitap” içindeki kaynaklardan faydalanılacak ve etkin planlar uygulanacak. O zaman “Toprak Fabrika” sözü asıl ne demek olduğu anlaşılacak. 


Türkiye'nin bölünmez devlet yapısı şu an değişen dünyadaki herkesin ve her doktrinin vazgeçilmezidir! Bu nedenle Türkiye güçlü olarak yola devam edecektir hatta yeni ekonomi modeli atağı ile dünyanın sanayi üssü olacak! 


Bir düşünün bir ülke var ardı ardına ihracat rakamlarını rekor seviyeden rekor seviyeye artırıyor, bankaları çalkantılı kur ve faiz çalkantılarına o kadar dayanıklı ki yabancı yatırım bankaları bile onlar hakkında “al” raporları çıkarmayla yetinmiyor ortaklıklarını bile oluşan piyasa çalkantılar öncesinden artırıyor, dünyanın en çok büyüyen gayri safi milli hasılatına sahip, dünyanın yeni ticari ve ekonomik bloğun mihmandarı, tarihi ve kültürel bağı olan kardeş devletleriyle teşkilat kuruyor, dünyanın en karlı ve işlek ticaret yolunu açmak üzere, silah sanayinde dünya devler arasına girmeyi bırakın onlara meydan okuyor, dünyayı sarsan salgın plandemisinde dünyanın en iyi sağlık sistemine sahip olduğunu kanıtlamış, bulduğu ve açıkladığı enerji kaynakları sayesinde en kısa zamanda enerji bağımsızlığını ilan etmeye hazırlanıyor ve daha nice olumlu yakın geleceğine işaret eden gelişmelere sahip. Şimdi tek bir unsurun hareketini ele alarak bu ülkede kriz var çığırtkanlığı ile diz çöktürmek isteyenlerin aslında ne hedeflediklerini anladınız mı? 


GSYH büyüme hızları, ill, Çeyrek: Temmuz-Eyllil, 2021 
e) 


Sevgili canlar devamı yarınki bölümde... 


Sevgiyle kalın 


EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI İÇİN YOL HARİTASI — 3. BOLUM 


08.12.2021-Kaan Sarıaydın-mavigazetem.com/ 


Ekonomik kriz kelimesini duyup korkanlara kısaca bazı rakamları sergileyerek bulunduğumuz ekonomik durumu sağlıklı değerlendirebilmeleri için katkıda bulunmak istiyorum. 


İhracatımız Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 033,44 oranında artarak 21 


milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı gerçekleşmiştir. Son 11 ayda 90 binden fazla şirket ihracat yaptı. Türk 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lirasıyla yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre %53 arttı ve Türk lirasıyla ihracat yaptığımız ülke sayısı 188 oldu. 11 ayda ihracatın kilogram bazında kıymet değeri %16,7 arttı. İşte tam bu göstergeler üretimdeki katma değerimiz artışını gösteriyor.. 


30.11.2021 TARİHİ İTİBARİYLE SEKTÖREL BAZDA AYLIK İHRACAT KAYIT RAKAMLARI(1000 $): 


Şimdi örnek olarak Türk Savunma Sanayinin 2021 yılının ilk 11 aydaki ülkelere göre 


ihracat rakamlarına bakalım: 


2021 TOPLAM 


Sıra Ülke (1.000 USD) 


1 ABD 1.033.224,96 
2 AZERBAYCAN 192.167,39 
3 KATAR 180.544,45 
4 BAE 161.373,02 
5 ALMANYA 142.969,33 
6 UKRAYNA 123.193,07 
7 ETIYOPYA 94.618,06 
8 FAS 82.786,36 
9 FRANSA 64.189,86 
10 TUNUS 63.911,44 


Evet, yukardaki tabelada görüldüğü gibi 2021 yılı kasım ayı sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne 1 milyar dolar üzerinde savunma sanayi ürünleri ihraç etmişiz. Bu destan yazan savunma sanayimizin ihracata nasıl katkıda bulunduğunu öne seriyor ve bunun önümüzdeki yıllarda ivme kazanarak devam edeceğini biliyoruz. 


Geçmiş 20 yılda Türkiye de sağlam bir ekonomik altyapı oluşturuldu. Türkiye’nin yeni bir ekonomik model ortaya koymasının zamanı geldi. Mevcut durumda, bankacılık ve finans sisteminin sermaye yeterlilik oranları yüksek ve görünümü oldukça güçlü. Finansman ihtiyacını karşılamak için kaynaklar sağlıklı bir şekilde çeşitlendirildi. Katma değeri yüksek üretime odaklanarak hem Ar-Ge harcamalarını artırarak gittikçe daha fazla teknoloji üreterek hem markalar geliştirerek ihracatın rekabet gücü artırılacak. Teşvikler bu yöne aktarılarak cari açığı ivedilikle düşürülme süreci yaşanacak. Böylece Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olan nerdeyse tüm sorunlarının temelinde dış ülkelere karşı verdiği finansman cari açık sorunu olmaktan kurtulacak. Bir de ihracatın ithalatımızı karşılama oranına bakarsak mevcut %101,2 olduğunu ve enerjiyi dahil ettiğimizde %80,1 olduğunu görüyoruz. İşte bu enerji ithalatı Türk ekonomisinin kronik ana cari açık sebebi çok yakın zamanda gittikçe azalacak. 
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Nasıl mı? En geç 2023 yılın başından itibaren Karadeniz'deki kendi doğalgazımızı çıkarmaya başlamamızla kendi ihtiyacımızın üçte birini karşılayacağız. Aslında çok yakında tüm enerji ihtiyacımızı kendimiz karşılayabileceğiz. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde kapsamlı bir yazı paylaşacağım. Bunları anlamak yakındaki Ekonomik Bağımsızlığın temellerini kavramak demektir. 


Küresel sermayenin hedeflediği toplum üretici yerine tüketici, ahlaklı yerine başıboş ve aydın yerine cahil. Acı tarafı olan da bu hedeflerine gidişatı başarılı yürütüyor. Sahte refah tuzağı halkımızın zihninde başlıyor. Pahalı markalara sahip olarak kendini refah içerisinde hissetmek ve bunlar üzerinden sosyal kanıt aramak ve bu davranışı itibarlı görmek maalesef halkımızın bilhassa genç kısmında yaygın. Anlık mutluluğu uzun vadeli mutluluğa ve refaha tercih ederek geleceğini heba ettiğinin farkında mı bu kişiler? Bilinen şu ki, ne kadar çok dayanabiliyor ve vaz geçebiliyorsanız o kadar daha başarılı oluyorsunuz. Tabi ki şimdi hedonistler yani zevkperestler buna şiddetle karşı gelecektir. Varsın gelsinler! Hayat depar değildir, maratondur! Bu ekonomi içinde geçerlidir. İşte toplumun bu davranışı ithal mallara ve yabancı markalara sürekli talep oluşturuyor. Bu da yerli üretiminin, yerli teknolojinin ve böylece yerli sanayinin önünde büyük bir engel oluşturuyor. Vatanperverlik bu alanda da akıllı olmaktan ve doğru seçimler yapmaktan geçiyor. 


Bu ufak tercih değişimleri ve belki de kısa vadeli lüks tüketimden vaz geçebilmek bile bazı kesimlere acı bir reçete gibi gelse de orta vadede meyve verecektir. Daha bugün tüm sosyal medyada aramızda varlığını sürdüren algı ajanları harekete geçmiş ve lüks yabancı bir çikolata markasının marketlerde kilitli kutu içinde satıldığını paylaşmışlar. Sizin amacınız nedir? Yerli markaların aynı boyuttaki çikolatası onda bir fiyata satılıyor haberiniz var mı? 
Tabi ki var ama hedefiniz güzel insanlarımıza yetersizlik ve korku pompalamak. Ben sizi bilmem ama benim tercihim yerli ürünlerimiz tarafında. Neden on kat daha pahalı yabancı bir markayı tercih ediğim ki? 


Ama bu yalnız yeni gireceğimiz çağının doğum sancılarıdır. Yeni doğacak çocuğun adı kendine yetebilen ekonomik bağımsız olan bir Türkiye! Bu doğum Türk Çağının başlangıcıdır. Bu bağımlı bir ekonomiyle mümkün değildir. Şimdi anladınız mı neden o mandacıların yeni ekonomi modeline direndiğini? Sizleri korkutarak umutsuzluğa düşürerek pes ettirmek istiyorlar! Kur onlar için en kolay saldırı aracıdır. 


Anlayacağınız bize bedel ödetmek istiyorlar! Bu doğum sancılarına katlanabilirsek ekonomik anlamda bir devrim gerçekleştirecek bu aziz millet. Doğumu veren anne Türk milletidir! Türk milleti aynı doğum veren anne gibi evlat şefkatine sahiptir ve bu çocuğunun doğumu için geçici sancılara dayanır. Hatta bu sancılar ona vız gelir. Her anne bilir ki çocuk doğduğu anda tüm bu çekilen acılar unutulur ve tek kalan his muazzam bir huzurdur. 


İşte tüm düşmanlarımız içte ve dışta olsun bizim ne bu huzuru yaşamamızı ne de bu çocuğun doğmasını istemiyorlar. Çünkü huzurlu anne (=millet) ve sağlıklı çocuk (~Yeni bağımsız ekonomiye sahip Türkiye) onların en büyük kâbusu. 


Pes etmeyeceğiz! Geri dönmeyeceğiz! Doğmamış çocuğumuzu onların yüzyıllarca bize karşı kullandıkları süngülerine kurban etmeyeceğiz. Hepimiz birlikte bu anneyiz ve çocuğumuzu doğuracağız! Tarihi bir fırsattır bu doğum! Artık çocuk katillerine ne fiilen ne hukuken izin vermeyeceğiz! Önceden de televizyonda anlattım, biz Türkler hem hükümlü hem himmetliyiz! 
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Tarih, mazisi apaydınlık olan Türklüğün mukadderati ve zafer dolu, özgürlük tutkusu, azimli, yenilikçi ruhlu, milletleri kendisine aşık edecek! 


Sevgili canlar devamı yarınki bölümde... 


Sevgiyle kalın.. 


EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI İÇİN YOL HARİTASI — 4. BOLUM 


15.12.2021-Kaan Sarıaydın-mavigazetem.com/ 


Kese doldurmaktan başka bu hayatta beklediği kalmayanların gözleri kör, kulakları sağır ve akılları tutulmuş haldedir. Bu nedenle gaflet içinde ilahlaştırdıkları küresel sermayeye insanlıklarını, haysiyetlerini, benliklerini, şereflerini ve namuslarını kurban etmektedirler. 
Aydınlanmaktan önce uyanmak gerekir. Tedaviden önce teşhis ve tanı gerekir. Önceden de defalarca anlattığım gibi küresel sermayenin uygulamasının temelinde üç U uygulaması vardır: Uyuşturma, Unutturma ve Uyutma. Buna karşıt hakkın yanındakiler üç T uygulamasını sunar: Teşhis, Tanı ve Tedavi! 


Hayatlarında en önceliği para olan paraya tapar halde olan kalpler arınmak için önce durum tespiti yapmalı ki hataları ve gaflet sebepleri anlaşılmalıdır. Teşhis etmeden, tanı koymadan ve tedavi olmadan şifa gerçekleşmez. Cehalet sadece okuma yazma bilmemek değildir. 
Cehalet aynı zamanda da bilgiye inanmamak, bilgiyi aramamak ve kullanmamaktır. Aslı inkâr ederek bir yere varmak mümkün değildir. Dileyen ders alır, dileyen almaz. Ancak her şeyin bedeli vardır. 


Türkiye bu yüzyılın yıldızı olacaktır ve bunun için gereken bilgi ve insan birikimine sahiptir. 
Türk insanına bahşedilen mübarek Anadolu toprakları bereketin pınar başıdır. Ekonomide yerli ve milli olmaya karşıt olanlar, verimsizliği kader yapanlar ve üreticiyi müşküle sokanlar, beyin göçüne özendirenler bağımsızlık ve özgürlük düşmanıdır! Buna karşıt kurtuluşun ilk adımı akıl ve kalple birlikte uyanmaktır. Altyapı ve teknolojiyle, yerli ve milli üretimle, kendi enerji kaynaklarını kullanarak, güçlü orduyla, milli gücün tüm unsurlarını akıllıca kullanarak tam bağımsız olacağız! 


Bu çerçevede mevcut ve gelecek enerji durumumuzla ilgili bilgiler paylaşacağım. Türkiye'nin mevcut ve yakın gelecekteki enerji durumu ve kaynaklarıyla ilgili bilgilere sahip olmadan ekonomik durum teşhisi yapmak ve sağlıklı öngörüde bulunmak mümkün değildir. Bu bilgileri okuyunca herkes neden küresel sermayenin Türkiye'ye bu şiddetle saldırdığını anlamış olacak. Bu tüm Türkiye ve Türk düşmanları için son saldırı fırsatıdır ama girişimleri başarısız sonlanacak! Tüm gaflete uğrayıp bu hain girişimlerin yanında yer alanlar da önümüzdeki yılda nasıl bir hata yaptıklarını anlayacaklar. Ben derim ki geç olmadan uyanın! 


Küresel sermayenin insanlığa karşı kullandığı küresel salgın (plandemi) 

yüzünden doğalgaz toptan satış fiyatları uluslararası piyasalarda 5 ile 8 kat arası arttı. Geçen sene metreküpü spot piyasalarda bin metreküp doğalgaz 150$ iken bu sene 1300$’a kadar arttı. Şu anda fiyatı 1000$ civarında. 1 yıl öncesi plandemi yüzünden uygulanan kapanmalar üretimi nerdeyse durma noktasına getirdi. Dolaysıyla arz fazlasına sebep oldu ve bir sene öncesi tüm enerji emtia fiyatların büyük düşüşlerine sebep oldu. Örneğin geçen sene 40-45$ olan petrol varil fiyatı şu an 75-80$, kömürün tonu geçen sene 40-45$'iken bugün 200-240$ 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arası. Kapanmalar talep birikimine sebep oldu ve açılmalar sonrası hızlı toparlanmanın etkisiyle enerji emtia fiyatları sert yükselişler yaşadı. Petrol ve doğalgaz endüstrisi fiyatlar düştüğünde yatırımlarını asgariye indirir hatta durdurur. Dolaysıyla piyasa tekrar hareketlendiğinde yeniden yatırımlara ihtiyaç duyulur ama durduğu gibi birden harekete geçemiyorlar. Bu zaman gerektiriyor. Bu gecikmeli reaksiyon sürecinin birçok hammadde ve gıda içinde benzer geçerliliği vardır. Dolaysıyla küresel anlamda enerji, hammadde ve gıda ürünlerinde fiyat artışları yaşanıyor. Fiyatların normalleşmesi biraz zaman alacaktır. Burada özellikle petrol ve doğalgaz endüstrisinin yatırım iştahını kesen karbon salınım meselesi (küresel sermayenin insanlık üzerindeki devasa küresel ısınma algısı) özel bir durum olarak normalleşmeyi geciktiriyor. 


AVRUPA BAŞKENTLERİNDEKİ Ri 
KASIM 2021 NİHAİ (VERGİLER DAHİL) a goretem 
KONUT DOGAL GAZ a s 
FİYATLARI (€/kWh) Ņ 


Bulgaristan 
Çekya 
İspanya 
Birleşik Krallık 
Lüksemburg 
Portekiz irlanda 
Slovenya 
Estonya 
Litvanya EA" 


Letonya Kek: 
Hırvatisten 
0.0326 
Macaristan 0,0288 
Ukrayna 0,0251 


Polonya 
Sırbistan 


Slovakya 
Türkiye İNİ 0,0194 


* Kaynak : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 


Türkiye'de hane halkın %70’i doğalgaz kullanıyor. Türkiye dünyada en fazla doğal gaz tüketimini gerçekleştiren 7'nci ülke. Türkiye'deki toplam doğalgaz tüketiminin %32 hane halkı, %28 elektrik üretimi, %27 sanayi ve %13 hizmet ve enerji sektörü. Avrupa ülkelerin doğalgaz maliyetleri birbirine yakındır ve bizim maliyetimiz de aşağı yukarı Avrupa ülkelerin maliyetine yakındır. Mevcut yaşadığımız anormal fiyat artışlarına her devletin hazırlığı ve halkına yansıtması farklı. Mevcut anormal elektrik ve doğalgaz fiyat artışlarını Avrupa ülkeleri nihai tüketicilere yansıttı. Bazı ülkeler bir kısmı için hane halkına çekler dağıttılar. 
Türk devleti bu artışların ana payını hane halkına yansıtmıyor. Devletimiz hane halkına doğalgaz faturasının yalnız dörtte birini yansıtıyor ve böylece %75’ini karşılıyor. 100TL olan faturanız aslında 400 TL demek! Bunu yapabilme sebebimiz BOTAS’1n devletin elinde olması ve böylece dağıtımı kaynağından yönetebilme yetimiz. Devletimizin doğalgaz ve elektrikteki yükü bu sene 100milyar TL'yi bulacak. 
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KONUT ELEKTRİK FİYAT 


Birtuşik Krolhk 


* Kaynak : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 


Elektriğinde kaynağındaki fiyatın yarısını devlet karşılıyor. Ayrıca 2 milyon 400 bin sosyal yardımı desteği alan vatandaşların 150kWh kadar elektriğini devlet karşılıyor. Mart 2019'dan beri böylece bütçeden 6milyar TL katkıda bulundu. 


Likit yakıtta OTV’yi sıfırlayarak devletimiz 65 milyar TL vergiden feragat ederek vatandaşa nerdeyse çıplak ürün fiyatını yansıtıyor. Böylece bu sene devletimiz vatandaşına doğalgaz, 
elektrik ve benzin faturasına yansıtmadığı miktar toplam 165 milyar TL. Bu kişi başı 2000 
TL bir destek demek. Devletimiz fiyat artışını vatandaşa yansıtmıyor. Bu yükü devletimiz taşıyor ki vatandaşa yansımasın! Bunu bilmeyen vatandaşlar yurt dışının algı ajanlığını üstlenmiş yaygaracıların uzaktaki davulun sesi kulağa hoş gelir misaline kanıp gönlünü kirletmesin. Hayatın tamamı seçimlerden ibaret. Kurbanı oynamayı da seçebilirsiniz, sorun çözücüyü de. Seçim sizlerin! 


AVRUPA 
BENZİN FİYATLARI 
(€/LİTRE) 


* Kaynak : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 


104 


Önümüzdeki günlerde Türkiye”nin enerji, hammadde, teknoloji, lojistik vb alanlardaki muhteşem girişimlerinden ve yatırımlarından bahsedeceğim. ..Sevgiler... 


İYİ Kİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN VAR, YOKSA RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
ÜLKEYİ MAHVEDECEKTİ 
10.12.2019-Yılmaz Özdil-Sözcü 


İl başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1993 yılında “başkanlık sistemi özentinin sonucudur, Amerikan emperyalizminin bize tavsiyesidir” derken... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılında “başkanlık sistemi bizim için gelenekseldir, buna karşı çıkanların genlerinde başkanlık sistemi yok ama, bizim genlerimizde başkanlık sistemi var” dedi. 


Belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1995 yılında “üçüncü köprü cinayettir, İstanbul için ölümcül sonuçlar doğurur, bölgede kalan akciğerlerimizin yok edilmesi demektir, yeni rant alanları sağlama olayıdır, inşallah bu cinayet işlenmeden bu hükümet değişir” dedi. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılında “bunlar istemezük familyasından, hani o cumhuriyet mitinglerinde cumhuriyetçiyiz diye yürüyenler var ya, işte üçüncü köprüye hep onlar karşı çıktı, hem üçüncü köprüye karşı çıkıyor, hem utanmadan o köprüden geçiyor, niye geçiyorsun o köprüden, sandalla geçsene karşıya?” dedi. 


İl başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1991 yılında “Güneydoğu sorunu olarak adlandırılan sorun, aslında Kürt sorunudur” dedi. 

Siyasi yasaklı Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılında “Kürt sorunu var dersen, sorun olur, yok dersen, sorun ortadan kalkar, biz böyle bir sorun yok diyoruz” dedi. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2005 yılında “Kürt sorunu vardır, benim de sorunumdur” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2015 yılında “ne Kürt sorunu yavv, kimse bize yutturmaya kalkmasın, yok böyle bir şey” dedi. 


İl başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1990 yılında “onlar bizi AB'ye almamayı düşünüyor, biz de girmemeyi düşünüyoruz, bunların asıl adı Katolik Hıristiyan Devletler Birligi'dir” dedi. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2004 yılında “hedefimiz AB'ye tam üyelikti, hamdolsun başardık,hamdolsun bizim hükümetimize nasip oldu, bayramımız kutlu olsun, inşallah bu başarılarımız ilerde romanlarda yazılacak” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılında “eyyy AB almayacaksanız söyleyin bilelim, hiç kusura bakmasınlar, biz AB'nin kapıkulu değiliz, sen yoluna, biz yolumuza” dedi. 


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2007 yılında “Bahçeli'nin aktörlük yanı var, bana ip gönderiyor, al idam et diyor, şu anda bir hukuk devletinde yaşıyoruz, idamların müebbete dönüştüğü bir dönemde yaşıyoruz, böyle bir dönemde idamdan bahsetmek, kanunlara ne kadar uzak olduğunun göstergesidir, bunlardan haberi yok” derken... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “sayın Bahçeli'ye devlet adamlığı nedeniyle şahsım adına teşekkür ediyorum, idamı getirirlerse geri çevirmem, onaylarım” dedi. 


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında kanun çıkardı, termik santrallara baca filtresi takılması için beş yıl süre tanıdı. 

Akp genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında kanun çıkardı, termik santrallara baca filtresi takılması için üç yıl süre daha tanıdı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil, halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz” dedi, veto etti. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdogan, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'i “kardeşim” diyerek, bakan yaptı, Ahmet Davutoğlu'nu “kardeşim” diyerek, hem bakan yaptı, hem de kendi yerine Akp genel başkanı ve başbakan yaptı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “bunlar Halk Bankası'nı dolandırmaya çalışıyor, bunları niye anlatıyorum, kimin aslında ne olduğunu öğrenin diye anlatıyorum” dedi. 


Özetlersek... 

İl başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerikan emperyalizminin özentisi, belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre, başbakan Recep Tayyip Erdoğan rant cinayeti işliyor, siyasi yasaklı Recep Tayyip Erdoğan'a göre, milletvekili Recep Tayyip Erdoğan vatandaşı kandırıyor, il başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'ye girmesi mümkün değil, başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a göre AB'ye girdik,cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi yok, başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a göre ise,cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaten hukuktan haberi yok, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre, başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Akp genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan halkı zehirliyor, başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti dolandırıcılara teslim ettiğini, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. 


Yani nedir bu böyle Recep Tayyip Erdoğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'dan çektiği Allah aşkına...Recep Tayyip Erdoğan'ın hatalarını düzeltmekten, memleketi yönetmeye vakit bulamıyor Recep Tayyip Erdoğan! 

Meslekte 50'nci yılını dolduran, tüm zamanların en büyük televizyon habercisi, değerli ağabeyim Uğur Dündar'ın hayatı, Gökmen Ulu tarafından “Olağanüstü Bir Hayat” adıyla kitap haline getirildi. 


Binlerce saatlik görüntü kaydı izleyerek, binlerce haber kupürü ve binlerce fotoğrafı tarayarak, onlarca kişiyle yüzyüze görüşerek Uğur Dündar belgeselini hazırlayan Gökmen, “Olağanüstü Bir Hayat” kitabını, işte bu belgeseli genişleterek kaleme aldı. 


1970'den 2020'ye, macera var, gerilim var, hüzün var, kahkaha var, bilek var, yürek var, umut var, ahlak var, ibret var, ilham var, Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın basın özgürlüğü mücadelesiyle, Türkiye'nin son 50 yılının aslında nasıl birebir örtüştüğü anlatılıyor. 
Müjdat Gezen'den İlker Başbuğ'a, Halit Kıvanç'tan Tarık Akan'a, Aziz Yıldırım'dan Umur Bugay'a,Bekir Coşkun'dan Metin Akpınar'a, Burhan Felek'ten Uğur Mumcu'ya, Bülent Ecevit'ten Celal Şengör'e, Aydın Doğan'dan Ataol Behramoğlu'na, Güneş Tecelli'den Celal Ülgen'e, Halit Refiğ'den İlhan Selçuk'a, Levent Kırca'dan Vehbi Koç'a, Türkiye'ye damgasını vurmuş onlarca çok saygın kişinin Ugur Dündar'la ilgili anlattıkları, bu kitapta yeralıyor. 
Değerli arkadaşım Salih Yavuz'un Sia Kitap'ı tarafından basıldı. 


Bu kitap vesilesiyle “Ustaya Saygı” başlığıyla, İstanbul'da Cemal Reşit Rey konser salonunda olağanüstü imza günü düzenlendi. 

Uğur ağabeyim 50 metre uzunluğundaki masanın başına oturdu... Varlığıyla onur duyduğumuz Müjdat Gezen, İlker Başbuğ, Aziz Yıldırım, bilge diplomat Şükrü 

Elekdağ, daima örnek aldığım Kandemir Konduk, Merdan Yanardağ, Levent Üzümcü, Sanatçılar Girişimi sözcüsü duayen tiyatrocu Orhan Aydın, Kurtalan Ekspres'in kurucusu efsane müzik adamı Ahmet Güvenç, Atatürkçü Düşünce Derneği başkanı Hüseyin Emre Altınışık, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına yönetim kurulu üyesi Gülsen Akbulak, Cengiz Kuday, Profesör Haluk Şahin, Defne Samyeli, Mine Özbek, İstanbul barosu başkanı 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Mehmet Durakoğlu, halkın avukatı Murat Ergün, benim canım Korcanim, Korcan Karar, Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Tatar, çağımızın Çaka Bey'i koramiral Atilla Kezek, tümgeneral Ahmet Yavuz, Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş, Nasuh Mahruki, Ümit Zileli, Murat Muratoğlu, Nedim Sener, Candaş Tolga Işık, Murat Ağırel, Tuba Emlek, Orhan Baykal, Sinan Meydan, Bilal Ak,Gökhan Yılmaz, Vefalılar Derneği başkanı Hakkı Baliç, Vefa Lisesi'nin unutulmaz müdürü Sakin Öner... Yan yana oturarak, Uğur Dündar'ın imzaladığı kitaplara tek tek imza attı. 

Bedri Baykam, Los Angeles'taki sergisinden, Haluk Levent, Bakü'deki konserinden, Emre Kongar, ABD'den, Hüsnü Mahalli, Almanyadan sealmladı.şişili belediye başkanı Munammer keskin ,bizzat salondaydı. 


Olağanüstü Bir Hayat'ın olağanüstü imzasıydı. 

E tabii olağan şekilde sansürlendi, haysiyetsiz medyamızda haber yapılmadı! 

Olağanüstü Bir Hayat'ı, bu memlekette evlat yetiştiren herkesin okumasını ve okutmasını öneriyorum. 

Taptaze umutlar beslediğimiz yılbaşı için, ailemize ve çevremize bu kitaptan daha güzel bir hediye düşünemiyorum. 


RUSYA İLE SAVAŞA HAYIR 


Tamer Güner, 26.12.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, The Center for American Greatness'in üyesi ve avukat Christopher Roach'a aittir ve son günlerde Ukrayna, Belarus üzerinden gerilen Rus-Amerikan ilişkilerine ve olası bir savaşa odaklanmaktadır. Analistin, ABD-Rusya'nın aralarındaki gerilimde kullandığı tampon bölge olarak Ukrayna'da savaş veya Ukrayna için savaş üzerinden yaptığı yorumlara ek olarak sarf ettiği, "Biden'ın askeri ve diplomatik atamaları; Rusya'yı, eşcinsel hakları ve transseksüellik gibi yakın zamanda uydurulan değerler de dahil olmak üzere, Batı'nın gücü ve Batılı değerler için tehlikeli olan geri otoriter bir devlet olarak sınıflandıran düzenin temel neoliberal vizyonunu 

paylaşıyor." şeklindeki cümlesi, Putin'in, "Kadınla erkeğin aynı şey olduğunu düşünen varsa misafirim olsun. Ama ortak akıl var. Kadın kadındır, erkek erkektir, anne annedir ve baba babadır şeklindeki geleneksel yaklaşıma bağlı kalıyorum." ifadesiyle birlikte değerlendirildiğinde insanlık için ne tür bir çatışma ortamının var olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. Türkiye ABD-Rusya geriliminde artık itibarsız bir devlet olarak ABD için değil, kendi çıkarları için stratejik tutum belirlemeye devam etmeli ve Ukrayna'da savaş için atılacak herhangi bir Amerikan adımına uzak mesafeli davranmalıdır. 


Küba Füze Krizi, tarihe neredeyse nükleer savaşla sonuçlanacak bir gerilim siyaseti dönemi olarak geçti. Ancak çok az tartışılan ayrıntılardan biri, krizin John F. Kennedy'nin parlak bir askeri hamlesi nedeniyle veya nükleer silah kullanmak isteyen generallerin tavsiyelerine uymasıyla sona ermemiş olduğudur. 


Bunun yerine Rusya nükleer füzelerini Küba'dan çekmeyi kabul ederken, Amerika (sessizce) kendi nükleer füzelerini Türkiye'den çekmeyi kabul etmiştir. 


Başka bir deyişle, soyut ilke veya ideoloji değil, iki süper gücün kaba denkliği ve alınan karşılıklı önlemler, her iki tarafın da durumu kurtarmasına ve gerilimi düşürmesine izin verdi. 
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Diplomatik çözüm galip geldi; çünkü bu, iki ülkenin kasıtsız ve kazanılması mümkün olmayan bir nükleer savaştan kaçınma konusundaki ortak çıkarları ile uyuşuyordu. 


Rusya'nın İktidara Dönüşü 


Bu çözüm, son zamanlarda Ukrayna üzerinden savaş davullarının çalınmasıyla çelişiyor. 
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna karmaşık bir geçmişe sahip ancak nesnel standartlara göre ABD, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana provokasyonun çoğundan sorumludur. Bu provokasyon, “dış politika topluluğu”nun, Amerika'nın “tek süper 

güç” olduğu “tek kutuplu” bir dünyayı sürdürme konusundaki fikir birliği hedefinden kaynaklanmaktadır. 


Amerikan gücünün bu şekilde çerçevelenmesi her şeyi bizim sorunumuz haline getiriyor. Bu durum, sadece Clinton yıllarında baskın hale geldi. Sovyetler Birliği 1991'de dağılırken, George H.W. Bush ve onun parlak Dışişleri Bakanı James Baker yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'ya NATO'yu 'doğuya doğru bir inç' genişletmeyeceğine dair güvence verdi. Kısa bir süre sonra NATO, önce Varşova Paktı'nın eski ülkelerine ve daha sonra eski Sovyet cumhuriyetleri olan Litvanya, Letonya ve Estonya'ya doğru genişlemeye başladı. Zayıf durumdaki Rusya protesto etmekten başka bir şey yapamazdı. 


George W. Bush yönetiminin son döneminde, Amerikan yenimuhafazakarları (Çev:Neoconlar) arasındaki bazı kişiler, NATO üyeliğini eski Sovyet cumhuriyetleri olan Ukrayna ve hatta çok uzaklardaki Gürcistan'ı içine alacak şekilde genişletmek için girişimlerde bulundular. Bu, artık Vladimir Putin'in liderliğinde daha güçlü hale gelmiş olan Rusya için çok fazlaydı. 


İş dünyasında olduğu gibi dış politikada da olaylara bir rakibin bakış açısından bakmak faydalıdır. Sovyet imparatorluğu parçalanmış, 1990'larda ekonomik şok tedavisiyle zayıflamış ve gücünü yansıtma yeteneği sınırlı hale gelmiş Rusya için NATO aracılığıyla hareket eden ve daha önce Rusya'yı küçük düşüren ABD, Rusya'yı çevreliyor gözükmekteydi. 


Rusların hafızası güçlüdür; Rus politikacılar, Rusya'nın 1812'de Napolyon tarafından işgal edilmesini, 1853 Kırım Savaşı'nda İngiltere ve Fransa ile savaşları ve ardından 1941'deki Nazi tehdidini, sanki bunlar yakın zamanda olmuş gibi dile getirirler. Rusya uzun zamandır Batı'nın ideolojik tutkusuyla körüklenmekte olan Batı istilaları nedeniyle korkmaktadır. 


Bu nedenle, Putin döneminde Rusya, bölgesindeki Batı etkisine sınır koymak için gücünü stratejik olarak kullanmıştır. Rusya 2008 yılında, ABD müttefiki Gürcistan'ın ayrılıkçı Osetya ve Abhazya bölgelerinde donmuş bir çatışmayı yeniden alevlendirme girişimini durdurdu. 
Gürcistan ve Batıda eğitim almış lideri Mihail Saakaşvili, Batı ile ilişkilerinin tek taraflı olduğunu çabucak öğrendi; ABD, Gürcistan'ı korumak ve onu Osetya'ya saldırma konusundaki pervasızlığından kurtarmak için savaşa girmeyecekti. Ve Rus ordusu son derece yorgun düşmüş gibi görünse de, iyi giyimli ama tamamen yetersiz Gürcüleri yok etmeyi çabucak başardı. 
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2015 yılında Rusya, Suriye'deki uzun süreli müttefikini desteklemek için güç sağladı. Sınırlı 
bir bütçeyle, Rus özel kuvvetleri, hava gücü ve hava savunma sistemleri, Esad rejimini desteklemek ve durumu IŞİD'in aleyhine çevirmek için çok şey yaptı. Bu, “uluslararası toplumun” rejim değişikliği girişimlerinin kaçınılmaz olmadığına ve Rusya'nın da spoiler oynamasına, Ortadoğu'daki alaka düzeyini korumasına ve müttefiklerinin yanında yer almasına olanak sağlayan belirli bir güç projeksiyon yeteneğine sahip olduğuna dair güçlü bir mesaj gönderdi. 


2014'te Batı, Ukrayna'nın Rus yanlısı lideri Victor Yanukoviç'e karşı bir darbeyle sonuçlanan Maidan devrimini teşvik etmek ve desteklemek için elinden geleni yaptı. 
Darbeden sonra, ülkenin doğu yarısının çoğu etnik Rus olmasına, Rusça konuşmasına, neredeyse tamamen Rus Ortodoks Kilisesi ile birleşmesine ve birçoğunun Rusya içinde akraba ve ticari bağlantılara sahip olmasına rağmen, yeni liderler şiddetli Rus karşıtıydı. 


Aşırı Ukraynalı milliyetçilerin bölgedeki Rus dilini ve Rus kültürünü ortadan kaldırma ve Sivastopol'daki Rus deniz üssüne müdahale etme ihtimali çok fazlaydı. Kırmızı ve mavi eyaletlere sahip Amerika gibi, Ukrayna da siyasi olarak çok bölünmüştü, ülkenin doğu yarısı neredeyse tamamen Yanukoviç'i ve onun Rus yanlısı politikalarını destekliyordu. 


Rusya, 2014 yılında “küçük yeşil adamları”(*) Kırım'a konuşlandırmasıyla, gücünü benzersiz, sınırlı ve verimli bir şekilde yansıtma yeteneğini bir kez daha gösterdi. O sırada kan dökülmüyordu. Kısa süre sonra, Donetsk'teki isyancılar, Rusya'nın da desteğiyle, ülkenin doğusunda ayrılıkçı bir cumhuriyet oluşturdu. Kanlı savaş, nihayetinde sonuçsuz bir şekilde sona erdi ve Ukrayna güçleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ayrılıkçıları arasında hala sık sık çatışmalar yaşanıyor. 


Bu çatışmadan önce, çatışma sırasında ve sonrasında Ukrayna, tamamen yıpranmış bankacılık sisteminden, batılı politikacıların ve savunma kesimlerinin küçük bir servet kazandığı Avrupa'nın “Yıldız Savaşları Cantina’s1” rolüne kadar yolsuzluğa batmıştı. Hunter Biden, Paul Manafort ve Mark Penn'in kendilerini bir şekilde Ukrayna'nın her tarafında bulması için bir sebep vardı. 


Ukrayna'nın eski lideri Yulia Timoşenko'nun sonunda suçlanıp “gaz prensesi” olarak etiketlenmesinin de bir nedeni var. 


Şaibeli Bir Savaş Sebebi 


Batılı güçler birdenbire Rusya ile savaşmak için yeniden hazırlanmaya başladılar. İddia edilen neden, Rusya'nın oluşan kendi sınırları içinde Ukrayna sınırına önemli birliklerini konuşlandırılmasıydı. Beyaz Saray'daki son liderlik değişikliği dışında, yaklaşmakta olan bir işgale yönelik veya ek ABD eylemlerine ihtiyaç olduğunu gösteren başka hiçbir şey olmamıştı. 


Trump, Rusya ile çatışma konusunda şüpheciydi ve müesses nizam, onu bu pozisyondan geri çekilmesi için manipüle etmeye yönelik çok fazla enerji harcadı. Öte yandan Biden'ın, Obama döneminde Ukrayna portföyünden sorumlu kişi olarak Ukrayna ile kişisel ve finansal bağlantıları vardı ve özellikle Rusya'ya karşı düşmanlık duymaktaydı. Biden'ın askeri ve diplomatik atamaları; Rusya'yı, eşcinsel hakları ve transseksüellik gibi yakın zamanda uydurulan değerler de dahil olmak üzere, Batı'nın gücü ve Batılı değerler için tehlikeli olan geri otoriter bir devlet olarak sınıflandıran düzenin temel neoliberal vizyonunu paylaşıyor. 
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Ukrayna iç savaşı talihsiz ve acımasız bir çatışmadır ve Doğu ile Batı arasındaki sınır bölgelerindeki kardeşler arası şiddetin uzun geçmişe sahip pek çok çatışmalarından biridir. 
Ancak bunun Birleşik Devletler halkıyla veya onların refahı ve güvenliğiyle kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur. Batı Avrupa güçleri hemen yanı başındaki Ukrayna için savaşa girmek istemiyorsa, ABD'nin bunu yapması için çok daha da az sebebi bulunmaktadır. 


Su anda savaş çağrısı yapanlar arasında bulunan hem Sol hem de Sag’dan politikacılar bulunuyor; bunların arasında “Amerikan birliklerini karada hükümsüz kilmam. İlk nükleer kullanım eylemini de göz ardı etmem” diyen Sol kanattan çılgın ABD Senatörü Roger Wicker de var. Senatör John Kennedy ise, ABD'nin "tam güç" kullanmakla tehdit 

etmesi gerektiğini söylüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda “ağır sonuçları olur. 
Daha önce hiç kimsenin görmediği ekonomik sonuçlar” diyen Joe Biden, şimdilik daha ölçülü davranıyor. 


“Önce Amerika? sloganına ne oldu? 
Gerçek Risk 


Ukrayna'yı savunmak Rusya ile savaşın bedeline değer olsa bile, savaşı savunanlar her zaman odadaki fili görmezden geliyor gibi görünüyor. Rusya dünyadaki en büyük nükleer güçtür. Rusya, Ukrayna'nın hemen yanındadır. Ve Rusya yakın zamanda nükleer doktrinini, güçlü bir düşmanla, yani NATO ve ABD gibi güçlü bir düşmanla büyük bir bölgesel çatışma durumunda üstün gelmek için nükleer silah kullanma hakkını içerecek şekilde gevşetti. 


Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna üzerindeki herhangi bir çatışmayı Ukrayna sınırlarıyla sınırlı tutacağı belirli değil. Ne de olsa Rus lojistik depoları, stratejik rezervleri ve insan gücü Rusya'da bulunuyor. Savaş durumunda bu durumu görmezden gelmek, savaşın Rus topraklarına dokunması durumunda nükleer tırmanış ihtimaliyle korunmakta olan Rusya'nın güçlü konvansiyonel kabiliyetine, aksi takdirde sahip olacağından daha fazla güç verecektir. ABD ve NATO için bu bir “kaybet-kaybet” senaryosudur. 


Soğuk Savaş boyunca, ABD ve Rusya'nın nükleer tırmanış korkuları nedeniyle doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınmaları dikkate değerdir. Ama şimdi, bu belirsiz ortamda, Soğuk Savaş'ın tüm doğru ve ihtiyatlı kısıtlamaları tamamen unutulmuş görünüyor. 


Bu tür güç zehirlenmesinin geçmişte bazı emsalleri vardır. Amerikan askeri gücünün aşırı iyimser değerlendirmesi, uzun vadede ülkemizi zayıflatan Irak'ı işgal etme kararına katkıda bulundu. Benzer şekilde, yakın zamanda Irak, Libya, Suriye ve Afganistan'da kaybeden aynı ulusal savunma teşkilatının; farklı, muhtemelen daha zorlu bir kampanyada, bu sefer iyi silahlanmış, teknik olarak gelişmiş, tanıdık çevre ve koşullara sahip olma avantajına sahip bir düşmana karşı savaşmak için çok istekli olduğu görülüyor. 


Öğrenmiyorlar. Ve ahlaki hesaplamaları hatalı. Donetsk'teki okul çocukları Rusça yerine Ukraynaca konuştuğu için Dünya savaşı meşru görülemez. 


Amerikalılar Rusya ile Savaşı Desteklemeyecek 
Bu hezeyanlı risk değerlendirmesi, son zamanlardaki Rusya karşıtı savaş ateşindeki en kötü 


istihbarat başarısızlığı bile değil. Amerikan liderliği Rusya'yı veya Rusları anlamazken, kendi ülkelerini ve vatandaşlarını da derinden yanlış anlıyor. 
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Devlete ve personeline yönelik düşmanlık, daha derinlere kök salmış bir önyargı haline gelmiş ve şimdi, on yıllardan beri ilk kez orduya kadar yayılmaktadır. Ordu liderliği, daha önce hükümet karşıtı şüphecilikten muaf olsa da, hükümetin seçilmemiş liderlik sınıfına akılsızca iyilik yapmış ve hatta hükümet, sıradan Amerikalılara karşı daha düşmanca ve hedeflerinde daha ideolojik hale gelmiştir. 


Liderlik sınıfı ve ordu bundan yirmi yıl önce, ordu saflarında hizmet etme eğiliminde olan ve “ulusal çıkarlar” ve “saldırganlığı durdurma” konusunda güvenilir bir retoriğe sahip yerli Amerikalıların içgüdüsel vatanseverliğine güvenebilirdi. Bu güven, var olmayan kitle imha silahlarını bulmak için gerçekleştirilen haçlı seferleri, milyarlarca dolarlık Afgan ordusunun çöküşü, “eğriyi düzleştirmek için iki hafta” söylemi (Çev: Covid-19 salgını başında iki hafta içinde işlerin yoluna gireceğini açıklayan yetkililere atıf) ve “beyaz öfke” (Çev: Alternatif sağ) üzerine oluşan histeri tarafından kırıldı. Rusya ile bir savaş seçeneğiyle bu güven yeniden inşa edilmeyecek. 


Soğuk Savaşı hatırlayan çoğu Amerikalı, Soğuk Savaş'ın sonunu ve nükleer imha hayaletinden kurtuluşun yirmi yılını da hatırlıyor. Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin aksine, Batı Yarımküre'ye uzanan dünya çapında bir komünist devrimi desteklemediğini biliyoruz. 
Gerçekten de NATO ülkelerinin çoğuna göre 

Rusya, Hıristiyanlığı ve normalleşmeyi savunuyor. Eski toprakları (üzerindeki devletler) ile arasındaki sınırlar ve nüfuz üzerindeki çekişmeleri çoğunlukla bizi ilgilendirmemektedir ve kesinlikle bir savaşı haklı çıkarmak için yeterli değildir. 


Amerikalılar Rusya'ya tam olarak güvenmeyebilir, ancak Rusya çoğunlukla yaşamlarımızla alakasızdır. 


Adalet 


Bu durum, nihai bir değerlendirmeye yol açar. Bir ulusun savaşa girmesi için bu savaşın adil olması gerekir. Bu, gerekli olması, son çare olması ve makul bir başarı şansına sahip olması gerektiği anlamına gelir. Tıpkı Irak, Libya ve Suriye'deki savaşların her birinin önemli bir adalet unsurundan yoksun olması gibi, Rusya ile Ukrayna üzerinden bir Amerikan savaşı bu özelliklerin hiçbirine sahip olmayacaktır. 


Afganistan'daki savaş, 11 Eylül saldırılarının gölgesinde gerçekleşti. İkinci Dünya Savaşı'na girişimiz, Japonların Pearl Harbor'a sinsi saldırısından önce gerçekleşmişti. Buna karşılık, Rusya ile bir savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin, hiçbir anlaşma yükümlülüğümüzün olmadığı ve çok az tarihi bağlantımız olan bir ulus için devam eden bir iç savaşta taraf tutmasını gerektirecektir. 


Rusya'nın eylemlerinin çoğu, Batı kaynaklı bir kuşatma ve provokasyon algısından kaynaklandığı için, belki de Küba füze krizinin ardından Türkiye'den füzelerin çekilmesi olayında olduğu gibi; Bu çatışmayı ve hemen hemen tüm diğer çatışmaları bir 

sonraki Münih olarak yanlış karakterize eden taleplerimizin ve söylemimizin dozunu düşürerek, Ukrayna çatışmasının tırmanmasını ve savaşın kendisini önleyebiliriz. 


Tabii ki, bunun için, son 30 yıldır dış politika kurumunda fena halde eksik olan türden bir zekâ, muhakeme ve tarih duygusu gerekmektedir. 


Christopher Roach, 12 Aralık 2021, American Greatness 
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(Christopher Roach, The Center for American Greatness'in ek bir üyesi ve Florida'da özel olarak çalışan bir avukattır. Chicago Üniversitesi'nden çift diplomalidir ve daha önce The Federalist, Takimag, Chronicles, Washington Legal Foundation, Marine Corps Gazette ve Orlando Sentinel tarafından yazıları yayımlanmıştır.) 


Çevirenin Notu:(*) Küçük yeşil adamlar: (Rusça: 3e11ĞHB1e YeoBeukn) ifadesi, Rusya Federasyonu'nuna bağlı, üzerinde herhangi bir işaret veya isim bulunmayan yeşil ordu üniforması giyen maskeli militanları ifade eder. Bu militanlar, 2014 yılında Rus-Ukrayna Savaşı sırasında modern Rus askeri silah ve teçhizatlarını taşımaktaydı. 


ADİL, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR EKONOMİNİN FEMİNİST YAPI TAŞLARI 


Seçkin Deniz, 26.12.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Ocak 2021'de Amherst Massachusetts Üniversitesi'ne katılmadan önce, Yeni Delhi'deki Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nde 34 yıl boyunca ekonomi dersleri veren, Uluslararası Kalkınma Ekonomisi Ortakları'nın yönetici sekreteri ve Uluslararası Kurumsal Vergilendirme Reformu bağımsız komisyon üyesi Jayati Ghosh'a aittir ve ekonomide kadınlara yüklenen yüklere yönelik, BM bünyesinde kadınlar tarafından üretilen Sürdürülebilirlik ve Sosyal Adalet için Feminist Plan'a odaklanmaktadır. Analistin, "Feminist hareketler ve sivil toplum örgütleri, hem devlet hem de piyasa gücünü dengelemek, marjinalleştirilmiş ve dışlanmış gruplara sesini duyurmak için esastır ve birlikte çalışmaları gerekir. BM Kadınları, neler yapılabileceği konusunda bize açık ve ikna edici bir plan sundu. Şimdi görev bunu yapmaktır." şeklindeki cümlesi mevcut, çürümüş Küresel Satanist Sömürü Sistemi'ne karşı bir dil içerdiği için önemlidir. 


Feminist ekonomistler, uzun zamandır bir ekonominin amacının, yaşamın tüm biçimleriyle hayatta kalmasını ve gelişmesini desteklemek olduğunu savundular. Bu apaçık görünebilir, ancak örtük olarak zıt nedenselliği varsayan hakim görüşü tersine çeviriyor: ekonomi, yalnızca insan aktörlerin saygı göstermesi gereken kendi yasalarına göre çalışır. Bu piyasafundamentalist perspektifinde, refah ya da yıkım sağlayabilen ve kendi adına yapılan fedakarlıklar da dahil olmak üzere her türlü önlemle yatıştırılması gereken potansiyel bir öfkeli tanrıdır. 


Yine de ekonomi, piyasaları ve çeşitli kurumsal biçimleri, demokratik iradeye göre revize edilebilen ve yeniden şekillendirilebilen insan eserleridir. Bu, ekonomik politikaların sosyal ve çevresel hedeflerle uyumlu olabileceği ve olması gerektiği anlamına gelir. 


Bu eskiden oldukça hırslı, hatta eksantrik bir görüş olarak görülüyordu. Ancak pandemi ve iklim değişikliği ve diğer ekolojik yıkımların yol açtığı ortaya çıkan tehditler, ona daha fazla yankı verdi. Öyle olsa bile, temel fikir biraz belirsiz ve yapılandırılmamış görünebilir; uygulama için pratik stratejilerden ziyade iyi niyetle dolu. 


Şimdi BM Kadınları, çağdaş dünyayla ilgili, ekonomiye feminist bir yaklaşımın çıplak kemiklerine çok ihtiyaç duyulan eti koyan Sürdürülebilirlik ve Sosyal Adalet için Feminist bir Plan üretti. Yalnızca ekonomilerin işleyişiyle ilgili bilinen sorunların provasını yapmakla kalmıyor, aynı zamanda yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde politika için net yönergeler 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sağlıyor. Herkes için sürdürülebilir geçim kaynakları sağlarken, insan potansiyelinin doğayla uyum içinde adil bir şekilde gelişmesini sağlama hedefine dayanıyor. 


Bakım işi 


Ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve sosyal adaletin hizmetine sunulması gerektiği kabul edildikten sonra ne olacak? İlk olarak, ücretsiz bakım işi ve çevre - bunca zaman boyunca fiilen olduğu gibi - ücretsiz olarak kullanılabilecek ve maliyet veya sonuç olmadan tükenebilecek sınırsız kaynaklar olarak ele alınamaz. 


Bunun yerine, ekonomik kurumlar ve politikalar, yalnızca bakım işinin ve doğanın katkılarını tanımakla kalmamalı, aynı zamanda onlara toplumsal olarak değer vermeye ve içinde gelişecekleri koşulları sağlamaya yönelik olmalıdır. Bu durumda, ekonomik politikanın bir önceliği, bakım, agroekoloji ve merkezi olmayan yenilenebilir enerji gibi stratejik yeşil sektörlerde insana yakışır işlerin yaratılması haline gelir. 


Bakıma yatırım yapmak, onu bir meta, kişisel tercih veya aile yükümlülüğü olarak görmeden kesinlikle gereklidir. Bunun yerine, bakım işi, bu tür işçilere insana yakışır iş sağlayan uygun fiyatlı, kaliteli bakım hizmetlerinin genişletilmesiyle birlikte, yeterince kaynak sağlanacak ve düzenlenecek kolektif bir mal olarak görülmelidir. Ücretli aile izni ve evrensel çocuk ödenekleri dahil olmak üzere ücretsiz bakıcılara yönelik sosyal ve mali destek de artırılmalıdır. 


Cinsiyete duyarlı 


Toplu sözleşme hakları, geçim ücreti, insana yakışır çalışma koşulları ve sosyal koruma dahil olmak üzere emek için gerekli korumayı sağlayan kurumlar, düzenlemeler ve politikalar güçlendirilmeli ve yapı ve sistemler toplumsal cinsiyete duyarlı ve duyarlı hale getirilmelidir. 
Kadınların küçük ölçekli çiftçiler, ev işçileri, ev eksenli endüstriyel taşeronlar, atık toplayıcılar, küçük perakendeciler ve gıda satıcıları olarak çoğaldığı için, kayıt dışı ekonomideki işçi hakları özellikle önemlidir. Toplumsal cinsiyete duyarlı sosyal koruma sistemlerinin genişletilmesi, artan çevresel krizin neden olduğu şoklar da dahil olmak üzere gelecekteki şoklara karşı daha fazla sosyal dayanıklılık sağlamasına rağmen talebi artırma gibi makroekonomik bir avantaja sahiptir. 


Küresel gıda sistemi bozuldu; sağlıksız, çevreye zararlı ve ekonomik olarak eşitsiz. Yerel, ulusal ve bölgesel pazarlar için sürdürülebilir yollarla çeşitli mahsul üretimini desteklemek, herkes için gıda güvenliğini sağlamak, biyoçeşitliliği teşvik etmek ve özellikle kadınlar da dahil olmak üzere küçük üreticiler için geçim güvenliğini sağlamak için aşağıdan yukarıya yeniden inşa edilmesi gerekiyor. 


Yaklaşan çevresel felaketi savuşturmak için sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarına hızlı geçişlere ihtiyacımız var. Merkezi olmayan, yenilenebilir enerji sistemleri artık daha uygulanabilir ve kadınlar için daha fazla iş sağlarken, kirletici, ekolojik olarak zarar veren, geleneksel pişirme yakıtlarına alternatifler sunar ve ücretsiz bakım işinin angaryasını azaltır. 


Kamu yatırımı baskısı 


Bütün bunlar, ekonomik toparlanmayı sağlamak ve yapısal dönüşümün temelini atmak için zorunlu olarak büyük bir kamu yatırımı hamlesini gerektiriyor. Bu da, ulusların ilerici 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makroekonomik politikalar ve çok taraflı işbirliği yoluyla, özellikle de çok uluslu şirketlerin ve en zengin insanların en fazla katkıda bulunmasını sağlayan vergi işbirliği yoluyla “mali alanlarını” genişletmelerine izin veren küresel bir mimari gerektirir. Bakım ve çevre korumayı destekleyen kamu harcamaları, “yardım” veya tüketimden ziyade küresel kamu yatırımının bir parçası olarak görülmelidir. 


Bugünlerde ne zaman ortaklıklar konuşulsa, odak noktası, hükümetlerin riskleri üstlendiği ve kurumsal yatırımın maliyetlerini sübvanse ettiği “kamu-özel ortaklıkları” üzerinedir. Ancak bunların, Covid-19 aşılarıyla ilgili deneyimin aksine, kâr yerine insanları ve çevreyi önceliklendirmesi gerekiyor. Ayrıca, devletlerin yaşam ve doğa ile ilgili tüm alanlarda yeniliği teşvik edebilmeleri için, hükümetlerin muhatap olarak ailelere, toplum kuruluşlarına ve küçük işletmelere odaklanması (daha fazla değilse bile) önemlidir. 


Bu tür gelişmiş katılım, devletlerin ulusal sınırlar içinde ve ötesinde devlet dışı aktörler için daha fazla hesap verme sorumluluğu ile birlikte daha sorumlu ve duyarlı olmasını gerektirir. 
Feminist hareketler ve sivil toplum örgütleri, hem devlet hem de piyasa gücünü dengelemek, marjinallestirilmis ve dışlanmış gruplara sesini duyurmak için esastır ve birlikte çalışmaları gerekir. 


BM Kadınları, neler yapılabileceği konusunda bize açık ve ikna edici bir plan sundu. Şimdi görev bunu yapmaktır. 


Bu, Social Europe ve IPS-Journal'ın ortak yayınıdır. 

Jayati Ghosh, 15 Kasim 2021, Social Europe 

(Jayati Ghosh, Ocak 2021'de Amherst'teki Massachusetts Üniversitesi'ne katılmadan önce, Yeni Delhi'deki Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nde 34 yıl boyunca ekonomi dersleri verdi. 


Uluslararası Kalkınma Ekonomisi Ortakları'nın yönetici sekreteri ve Uluslararası Kurumsal Vergilendirme Reformu için Bağımsız Komisyon üyesidir.) 


ANKARA ÜNİVERSİTESİNDEKİ KİMİ AKADEMİSYENLER BAŞÖRTÜLÜ 
ÖĞRENCİLERE DÖNÜK NEFRET SÖYLEMLERİNDE BULUNDU 


27 Aralık 2021 Pazartesi - Ahmet Kerim Artuk / Haksöz Haber 


Ankara Üniversitesinde Müslüman öğrencilere dönük İslam düşmanlığı sergileyen akademisyenlerin davranışlarını telin eden bir basın bildirisi Ankara Hukuk İstikamet Topluluğu tarafından yayınladı. 


‘28 Şubat” geçmiş bir tarih olsa da mezkur süreçteki zihniyet kimi üniversitelerde bugün halen devam ediyor. 


Geçtiğimiz aylarda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi”nde derse giren bir grup hukuk fakülteli öğrenci, Hahiyattaki öğrencilere kıyafetleri, kampüs hayatındaki “haremlik-selamlık” 


uygulamaları dolayısıyla gerici, yobaz nitelendirmeleriyle nefret kusmuştu. 


Bu defa da Ankara Üniversitesindeki Müslüman öğrenciler öğretim görevlilerinden gelen hakaret ve aşağılamalara maruz kaldı. 


114 


Son bir aydır devam eden başörtüsüne yönelik taciz ve aşağılamalara dair Ankara Hukuk İstikamet kulübü ile İstanbul Üniversitesi Hareket ve Adalet kulübü bir bildiri yayınladı. 


Bildiride, ders esnasında bağlamdan kopuk bir şekilde hadsiz bir öğretim görevlisinin “Kamuda başörtüsü görmek istemiyorum. Polise, hakime başörtüsü yakıştıramıyorum.” 
dediği aktarıldı. Bir diğer fakültedeki öğretim görevlisinin ise sınıftaki tek tesettürlü öğrenciye yönelik olarak “Başörtüsünü neden takıyorsun, neden farz? Başörtülü anlatsın” gibi küstahça ifadeler kullandığı, ardından başörtülü öğrenciyi aşağılamaya devam ettiği bildirildi. 


Siyasal Bilgiler, Hukuk Fakültesi gibi bölümlerde öğretim ‘görevi’ en temelde hak, adalet gibi kavramlar üzerinden olması gerekirken, öğretim görevlisi adı altında partizanlık yapan kişiler, inanç ve kimliklere yönelik sözlü saldırılarıyla esasen “eşitlik, özgürlük” maskelerinin ardında yatan İslam düşmanlıklarını açık ediyorlar! 


Yine aynı okulun farklı bir sınıfında aynı zihniyete sahip bir akademisyenin başka bir öğrencinin giyim tarzını sorgulayarak öğrenciyi rencide etmeyi ve aşağılamaya çalıştığı belirtildi. 


Vesayetçi mantığı yaşayan zihinsel çürüme emaresi gösteren bu tarz akademisyenlerin, bir cinsel sapkının, açık saçık giyimli yahut üstünde M. Kemal, Che Guveara resmi basılı kıyafeti olanları sorguladığı pek görülmemiştir. 


Çünkü klişeleşmiş söylemlerine göre üniversitelerin sağladığı özgürlük ortamı bunu gerektiriyordur! 


Peki ne heva ve hevesine ne de cahili ideolojilerin fenomenlerine göre giyinmiş olan, yalnızca Allah'ın rızası ve buyruğu için kapanmış insanların kıyafetlerinin aşağılanması, sorguya muhatap bırakılması neden? Bunun cevabı, Türkiye'nin artık batının dahi vazgeçtiği radikal aydınlanma ve modernleşmeye tabi resmi ideolojisinde saklı. 


Konuyla ilgili sosyal medyada akademisyenlere dönük tepki gösterilirken, soruşturma açılması gerektiği çağrıları yapıldı. 


Ankara Üniversiteli öğrencilerin yayınladıkları bildirinin tam metni: 
Son zamanlarda başörtüsüne dair artan sözlü tacizler hakkında; 


Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde geçtiğimiz bir ay içinde Müslüman öğrenciler olarak inancımız üzerinden sözlü tacize, aşağılamaya ve çirkin ifadelere maruz kalmaktayız. 
Fakültemizde ders işlenirken konudan bağımsız bir şekilde öğretim görevlisi 

tarafından “Kamuda başörtülü memur görmek istemiyorum. Polise, hakime başörtüsü yakıştırmıyorum” ifadeleri, diğer fakültemizde ise sınıfta tek tesettürlü öğrencinin bulunduğu bir derste “Başörtüsünü neden takıyorsunuz? Neden farz? Başörtülü biri anlatsın." ifadeleri kullanılmış akabinde arkadaşımızın cevabı “Sesini yükselt, duyamıyorum. Öne doğru gel” emirleriyle provoke edilmiş, ardından "Ben bu kadınlara çok üzülüyorum. Nasıl kendini ezdirmeye, baskılamaya, örtülmeye bu kadar istekli olurlar?” ifadeleri ile birlikte inancımız kendilerince tahkir edilmeye çalışılmıştır. 
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Mazide kalmadığının göstergesi olan ve toplumsal barışı bozan bu ifadelere, başörtüsü ve inancı nedeniyle nefret suçuna maruz kalan, belli meslek gruplarına yakışmadığı ifade edilen ve dahi eşitliğe aykırı bir şekilde bu mesleklerden men edilmesi gerektiği konuşulan, cümlelerin muhatabı Müslüman öğrenciler olarak artık DUR diyoruz! Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde hala bu gerici ve yobaz zihniyetin barınmasını istemiyoruz. Toplumu alenen kin ve nefrete teşvik edip provokasyonla tahrik eden bu zihniyet eşitlik ilkesine aykırı bir duruştadır. Bugün bu eşitlikten uzak zihniyetin karşısında durmak yarın başka yerlere sıçramasını da engelleyecektir. 


Yasakçı ve saygısız zihniyetinizin karanlığı ile İslam'ın nurunu söndüremeyeceksiniz. 


Ankara Hukuk İstikamet Topluluğu 


Son zamanlarda başörtüsüne dâir artan sözlü tacizler hakkında; 


ini yüksek, du; 
ardı m Ben bu kad baskılamaya, örtülme: 
Kendilerince tah 


ye b r edilme: 


HAYVAN LOBİSİ SAVUNMADAN TAARRUZA GEÇTİ! 


27 Aralık 2021 Pazartesi - Haksöz Haber 


Gaziantep'te site içerisinde beslenen yasaklı köpekler listesindeki pitbullun saldırarak yaraladığı Asiye'ye ve ailesine karşı hayvan haklarını savunduklarını iddia eden dernekler dava açacaklar! 


Hayvanların insanlardan daha değerli kabul edilmeye başlandığı modern dünyada sahipli, sahipsiz hayvanların insanlara saldırması kimileri için sorun teşkil etmiyor. 


Pitbulların saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye hastanede yaşam mücadelesi verirken, Sohayko Derneği aileden şikayetçi olacaklarını açıkladı. 


Dernek, STK'lar ve kendilerini takip edenlerden Asiye'nin ailesi için şikayetçi olunması 


çağrısında bulundu. Dernek, Asiye'nin ailesinin vahşi ve yasaklı bir hayvana karşı Asiye'yi korumaması üzerinden şikayetçi olunacağını belirtti. 
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Sohayko adlı derneğin sosyal medya açıklamalarında, Asiye'nin köpekle daha önce çekildiği fotoğrafları olduğu belirtilerek, aileden şikayetçi olunması gerektiği ifade edildi. 


Binlerce sahipsiz sokak köpeğinin barınaklara kapatılmasına neden olduğu için Asiye'nin ailesinden şikayetçi olacaklarını duyuran hayvan hakları savunucularının, insan haklarına karşı vurdumduymaz tavırlar sergilemesi dikkat çekiyor. 


DÜNYA İSRAİL'DEN KÜÇÜKTÜR! 
27 Aralık 2021 Pazartesi —haksözhaber 


Tel Aviv yönetimi, Suriye'yle savaşı sonrası ele geçirdiği Golan Tepeleri'ndeki yerleşimci sayısını iki katına çıkaran bir planı hayata geçireceğini duyurdu. 


İşgalci İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "Hedefimiz, uzun ve statik yıllardan sonra Golan Tepeleri'nde yerleşimi ikiye katlamaktır." dedi. 


Suriye ve Lübnan sınırına yakın Golan Tepeleri'ndeki Kibbutz Mevo Hama'da düzenlenen kabine toplantısına başkanlık eden Bennett, projenin maliyetinin 280 milyon Euro olacağını söyledi. 


İsrail'in 1967'de Altı Gün Savaşı ile işgal ve 1981'de ilhak ettiği Golan Tepeleri, teknik olarak halen savaş halinde olan iki ülke için stratejik bir bölge olarak kabul ediliyor. 


Trump yönetiminin İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıdığını ve Biden yönetiminin bu karara itiraz etmeyeceğini kaydeden Bennett, "Suriye'deki savaşın İsrail'in bölgeyi kontrol etmesi fikrini uluslararası müttefikleri için daha kabul edilebilir hale getirdiğini" savundu. 


İşgalci İsrail'in bu adımla bölge üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırmasının Golan Tepeleri'nde hak iddia eden Suriye ile gelecekte krize yol açabileceği yorumları yapılıyor. 


Golan Tepeleri'nde 25 bin İsrailli yerleşimci ve çoğunluğu Suriyeli olduğunu iddia eden 23 
bin kadar Dürzi yaşıyor. 
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MODERNIST SAPMALARA KARSI TAVRIMIZ NASIL OLMALI? 
26 Aralık 2021 Pazar-haksözhaber 


Özgür-Der Bursa şubesinin aylık seminerler programının bu ayki etkinliği Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya'nın katılımıyla “Modernist Sapmalara Karşı Tavrımız” başlığı ile gerçekleştirildi. 


Özgür-Der Bursa Şubesinin bu dönem yapılan ikinci etkinliği “Modernist Sapmalara Karşı Tavrımız” başlığı altında gerçekleştirdi. 


Programın açılışını yapan Ersin ERTURK’ten sonra söz alan Rıdvan KAYA konuşmasına İslam dünyasına genel anlamda baktığımızda iki yüz yıllık bir yenilmişlik olgusunun mevcut bulunduğunu, İslam coğrafyasının tümünün emperyalist güçlerce sömürgeleştirildiğini, buna karşı güçlü bir ihya ve tecrit hareketi çizgisinin ortaya çıktığını, bizlerin de kendimizi Nebevi sünnetin devamı olan bu çizginin bir parçası olarak tanımladığımızı vurgulayarak başladı. 


Bu iki yüzyıllık yenilmişliğin değişik etkileri, sendromları olduğunu, en temel sonuçlarından birinin de sebep ve sonuç irtibatını yanlış kurmak olduğunu söyleyen Kaya bu zulüm karşısında İslam ümmetinin önde gelen temsilci veya aydınları pozisyonunda olan kişilerden bir kısmının faturayı tümüyle geleneğe keserek aklı kutsadığını söyledi. 


Daha sonra Kaya konuşmasında aklın bizler için de çok değerli olduğunu, akıl yoksa dini mükellefiyetin de olmayacağını ama aklın da tabi olduğu bir takım esaslar ve kurallar bulunduğunu, aklın kendi başına bir merci ve yol gösterici olamayacağını söyledi. Geleneği eleştiren çevrelerin elbette haklılık payına sahip olduğunu hatırlatan Kaya ihya ve tecrit hareketlerine baktığımız zaman, bunların da gelenek içine sızmış bir takım hurafe ve bidatlarla mücadele ettiklerini, tekrardan Kuran'ı ve Sünneti merkeze alarak İslam'ı yeniden nass temelli olarak anlama ve yaşatma çabaları içinde olduklarını, bu anlamdaki arınma çabasının elbette değerli ve Müslümanlar için yol gösterici olduğunu belirtti. 


Bununla birlikte Rıdvan Kaya Müslümanların yenilmişliğine çözüm olarak Batıyı merkeze alan, pozitivist, rasyonalist akımları kurtarıcı veya çare olarak görenlerin vardığı yer ile ihya ve tecrit hareketlerinin vardığı yerin çok farklı olduğunu vurguladı. Batı merkezli düşünenlerin bir kısmı dini tümden reddederken, bir kısmının da toplumsal yapıda dinin etkisini dikkate alarak, ikincil bir konuma oturtma çabası içinde olduklarını söyleyen Kaya bu yaklaşımın modern hayat tarzını ve aklı merkeze almanın bir sonucu olarak dini marjinalleştirme eğilimini beslediğini söyledi. 


Modem paradigmanın beslediği kodlarla düşünme, hareket etme, yorumlama ve sonuçlandırma çabasının dinin hükümlerinin ne ifade ettiğini, geçerliliğini, yaşanılabilirliği ve belirleyiciliğini tayine yöneldiğini söyleyen Kaya bu bakış açısında dini hayata taşımaktan çok hayata uydurmanın belirleyici olduğunu, merkezde alışılan, dayatılan kurallar ve eğilimler bulunurken dinin emir ve nehiylerinin ise ikincil konuma oturtulduğunu belirtti. 
Örneğin; faiz meselesi, mahremiyet, İslam hukuku, maruz kaldığımız dayatmalar, mesela eğitim, törenler, anmalar, yeminler vs. hatta özel alanda dahi, düğün törenleri, eğlencesi vb. 
her alanda bu durumun etkilerinin görüldüğünü ifade etti. 


Kaya önce net bir karar verilmesi gerektiğini, İslam'ın hükümlerine tabi mi olunacağı yoksa dini kendimize tabi mi kılacağımızın netleştirilmesi gerektiğini; buna bağlı olarak dini doğru 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anlamanın bir usul gerektirdiginin kabul edilmesinin elzem olduğunu söyledi. Yaşadığımız sıkıntının temelinde usulsüzlük sorununun bulunduğunu vurguladı. İslam'ın bir mükellefiyet çerçevesi belirlediğini, buna göre emredildiğimiz her şeyi yerine getirmekle; haramlardan şiddetle kaçınmakla ve şüpheliler konusunda ise tevakkuf etmekle mükellef olduğumuzu hatırlatan Kaya iyi niyetli bile olunsa, usulsüzlüğün hayra yol açmayacağını, bu şekilde yapılanın da tebliğ olmayacağını; usulsüzlüğün kafa karışıklığını, kaosu besleyip, şüphe bulutlarına yol açtığını; daha kötüsü de dinin yaşanması hususunda bir belirsizliği, boşvermişliği beslediğini söyledi. 


Sorunların savruk, umursamaz bir dille hiçbir hürmet gözetilmeden ortalığa saçıldığına dikkat çeken Rıdvan Kaya sadece İslam Ümmetinin tarihsel birikimine ve İslami birikimin taşıyıcılığını yapmış ulemaya karşı değil, sahabe ve Resul’e dahi saygıdan yoksunluk halinin görüldüğünü hatırlattı. 


Gündeme gelen söz, fikir, iddia ya da eylemlerin samimi bir çabanın eseri olup olmadığının mutlaka sorgulanması gerektiğini vurgulayan Kaya yine nasıl bir ölçüden hareket edildiği ve neyin dayanak seçildiğinin de önemli olduğunu ifade etti. Ayetlerin tefsirinde de fıkhi tartışmaların değerlendirmesinde de, güncel siyasi tartışmalarda da keyfi, indi yaklaşımlarla değil, dinin sabit ölçülerinden hareket edilmesi gerektiğini ve ortaya atılan görüşlerin mutlaka nass temelli olmak zorunda olduğunu vurguladı. 


Sonuç olarak maruf örf olarak da tanımlanabilecek nass temelli, sahih bir geleneğe yaslanmanın bizi sıratı müstakimden uzaklaştırmaya yönelik dayatmalar karşısında daha güçlü ve muhkem bir tutum almaya yönelteceğini söyleyen Kaya soruları cevaplandırarak konuşmasını tamamladı. 


KUR KORUMALI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARI ÜZERİNE 
TARTIŞMALAR 
26 Aralık 2021 Pazar —haksözhaber 


Hayrettin Karaman: "Zamanında alınan yerinde tedbir ile fiyatlar normalleşme yoluna girdi. 
Bu defa da devletin ödemesinin faiz olup olmadığı tartışması ortaya çıktı. Bazı hocalar, devletin ödemesinin faiz olduğu kanaatindeler. Ben bu kanaatte değilim." 


Hayrettin Karaman'ın, Yeni Şafak gazetesinde "Azdırılan para piyasasına çare" başlığı ile yayınlanan yazısı tartışmalara yol açtı. Bu tartışma çoğunlukla devletin Türk lirası mevduat hesaplarına kur koruma desteği vermesini faiz olarak nitelendirenler ile hibe olarak görenler arasında yaşanıyor. 


Devletin yükselen kurlara yönelik ortaya koyduğu yeni mevduat sistemi hali hazırda zaten minimum Merkez Bankası politika faizi kadar faiz içeriyor. Bu faizin yanında verilen kur koruma vaadiyle mevduat açıldığındaki gün olan döviz kuru ile mevduatın kapandığı günkü döviz kuru arasında mudi açısından bir zarar söz konusu olması durumunda devlet bu farkı Türk lirası cinsinden ödüyor. 


Yazıda tartışılması gereken bir çok nokta var. Bu tartışmaların en başında mevduat 


hesaplarının zaten faiz içeriyor oluşu yer alıyor. Devletin desteği farklı isimlerle anılsa da bu desteğin faizli mevduat hesabı açmak için teşvik edici bir unsur olduğu gözden 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kaçırılmamalıdır. Sadece döviz kuru düşüyor diye haram olan mefhumlar biz için normalleşmemeli... 


Hayrettin Karaman'ın yazısı: 

İçeriden ve dışarıdan Erdoğan'ı düşürmeyi dava edinmiş olanların oyunları yüzünden altın ve döviz fiyatları çok hızlı bir şekilde yükselmeye başlayınca o çevreler ellerini ovuşturmaya; bir kısmı iktidar, bir kısmı intikam bir kısmı da sömürü hesapları yapmaya koyuldular. 

Alınan zamanında ve yerinde tedbir ile fiyatlar normalleşme yoluna girdi. 


Bu defa da devletin ödemesinin faiz olup olmadığı tartışması ortaya çıktı. 


Bazı hocalar, devletin ödemesinin faiz olduğu kanaatindeler. Ben bu kanaatte değilim, “devletin ödemesi hibedir” diyorum. Aynı kanaatte olan hocalardan bir kısmının yazdıklarını aşağıda kısmen vereceğim. 


Orhan Çeker 


Devletin hibede bulunması elbette caizdir, ona diyecek bir şey yok; fakat hibede döviz kurunun ölçü alınması sanki uygulaması çok zor veya mümkün değil gibi... Kanaatimce TEFE-TÜFE ortalaması ölçü alınmalıdır. 


Faruk Beşer 
Bu durum karşısında benim anladığım şudur: 


1. Devlet buna mecbur gözüyor. Eğer öyleyse, akıllı diyemesek de rasyonel bir çözüm bulmuştur. Devlet adına bir zaruret vardır ve yapılanlara bu yönüyle bakmak gerekir. 


2. Faize duyarlı müminler açısından bu uygulama bir faizden kurtuluş değildir. Faizli bankalar açısından düşünürsek, parası olan bankadan yüzde on faiz artı yüzde kırk kur farkı alacaktır. 
Ancak bankaya para yatıran fukara değil parası olanlardır. Onlar da yine sermayedarlar ve banka çevreleridir. Kaldı ki kur farkı hibe/atiyye sayılsa da işin bankayla olan yönü faizli bir işlemdir. 


3. Bu isin katılım bankalarıyla olması halinde bizce uygulamanın bir engeli gözükmemektedir. Yüzde 10'a yakını (belirsiz bir miktarı) kâr payı, kur farkı ise devletin hibesi/atiyyesidir... 

Mehmet Odabaşı 


...mevcut karar bir yangın yerinde acilen alınması gereken bir tedbirdi ve elhamdülillah gördüğümüz kadarıyla başarılı oldu. 


Devletin desteği kesinlikle faiz değildir. Ancak bu desteğin faizli muameleler için teşvik edici 


yönü bulunmaktadır, denebilir. Gerçi ister teşvik edici yönü olsun ister olmasın vatandaşın ezici bir çoğunluğu zaten bankalarla çalışıyor. Bir bahs-i diğer ve garip bir bela... 
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Devlet şu ana kadar kredi ayağında kredi kullananlara hayvancılık kredisi (sübvansiyonlu krediler) vererek destek sağladı. Ben mevduat tarafında ilk defa böyle bir destek görüyorum. 


1. Devletin desteği faiz değildir. Üçüncü taraftır. Herkese değil bir kısmına bu desteği verme hakkı vardır. Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in atiyye uygulamaları, Resulullah'ın savaşa katılmadıkları halde bazı sahabilere ganimetten pay vermesi, yine savaşta yararlılık gösterip düşmanı öldürenin üzerindekilere sahip olabileceği gibi uygulamalar maslahat esas olmakla birlikte bunun değişik şekillerde yapılabileceğini gösterir. Şu anın maslahatı da bunu gerektirmiştir. 


2. Faizli bankaların bu tür mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranının Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacağı hükmü zaten izahtan varestedir. Bu bankanın vatandaşa verdiği faizdir. 


3. Katılma hesaplarına sağlanacak getirinin katılım bankalarının Merkez Bankası ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptıkları bir hafta vadeli repo işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankası tek taraflı olarak karşılayacağı hükmü ise 


tartışma mevzuudur. 


Odabaşı, bu tartışma konusunun da çözüm formüllerinden bahsediyor ve bunlardan biri şöyledir: 


Katılım bankası ile hesap sahipleri arasında yatırım vekâleti ilişkisi tesis edilir. Bu ilişkide mutabık kalınan kâr oranı, katılım bankaları ile Merkez Bankası arasında gerçekleşen açık piyasa işlemlerine uygulanan oran olarak belirlenir. Buna muhalefet halinde katılım bankası vekil olarak şarta muhalefet ettiği için tazmin yükümlüsü olur. 

Tebliğde 

Madde 5: 


(1) Vade sonunda Türk lirası mevduat veya katılma hesabı sahibine anapara ile faiz veya kâr payı banka tarafından ödenir. 


(2) Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankası'nca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır. 


Deniyor. 


(Merkez Bankası'nın ödediği) şartlı bağıştır. Bu bağışın herkese aynı seviyede olması şartı yoktur. Teşvik niteliği taşır. Kamu yararı vardır. Devletin böyle bir yetkisi vardır. 


Ahmet Yaman 
Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı ile ilgili olarak şu hususlar mütalaa olunmuştur: 


1. Konvansiyonel bankalarda vadeli ya da vadesiz hesap açmak, bunların faiz esaslı kurumlar olması sebebiyle caiz değildir. 
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2. Caiz olmamakla birlikte konvansiyonel bankalarda açılan vadeli mevduat hesaplarına, ilgili vade sonunda “Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı” baz alınarak verilen faiz ile USD döviz kuru arasında döviz lehine bir fark meydana gelirse bu farkın devlet tarafından ödenmesi, İslâm hukukunun klasik faiz teorisine göre “faiz” olarak nitelendirilemez. Zira bu fazlalık mevduat hesabının tarafları dışında üçüncü bir kişi tarafından belli bir amaçla verilmektedir. Bu amaç da ülke ekonomisinin menfaatleri doğrultusunda, “birikimlerini Türk lirası mevduatı olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmamasını” sağlamaktır. Devlet, gördüğü kamu menfaati ekseninde belli alanlara teşvik verebileceği gibi belli niteliği taşıyan kişilere Hazine'den fon transferi de yapabilir... 


3. Bu yolun faizli mevduat hesabı açmayı teşvik edeceği öngörülebilir. Fakat zaten faiz esaslı bir ekonomik düzende bu hesaplar hem TL hem de döviz ya da kıymetli maden cinsleri ile açılabilmekte, buna engel bir durum bulunmamaktadır. Çıkarılan bu yeni ürün ile ehven-i şerrayn ihtiyar olunarak milli para TL'nin korunması umulmaktadır ki, bir devlet kendi halkını, ekonomisini ve parası dâhil milli varlıklarını meşru olan etkili ve verimli yollarla koruyabilmek için zor şartlarda kötü/gayrı meşru çözümler arasından en az zararlı olanı tercih edebilir. 


4. Katılım bankalarındaki mudârebe esaslı TL hesaplarına benzer bir uygulamanın yapılması da mümkün ve caizdir. Zira devlet, reel ekonomiyi canlandırıp yatırımların artırılması için mudârebe yani emek-sermaye ortaklığını teşvik edebilir ve bu çerçevede söz konusu ortaklığın zarar ile sonuçlanması halinde bu zararı telafi edeceği vaadinde bulunabilir. Hatta sektörel bazda kâr tahmininde bulunup bu tahminlerin altında kalan kârları tamamlayacağını da beyan edebilir. Mudârebenin tarafları dışında üçüncü kişinin verdiği bir garanti olduğu için bu, ortaklığın baştan kâr garantisi taşıması anlamına gelmez. 


TKBB Danışma Kurulu Görüşü 


21 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve 
Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in 4. maddesinin 4. 
fıkrasında yer alan “... Katılma hesaplarına sağlanacak getirinin katılım bankalarının Merkez Bankası ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptıkları bir hafta vadeli repo işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankası tek taraflı olarak karşılar” ifadesi, mudarebe akdi esası üzerine kurulu katılma hesaplarında kâr getirisinin baştan garanti edilemeyeceği ilkesine doğrudan aykırılık teşkil etmekte ve katılım bankacılığının esasını oluşturan faizsizlik ilkesi ile çelişmektedir. 


Buna göre yukarıdaki maddede yer alan ifadenin şu şekilde değiştirilmesi önerilmektedir: “Katılım bankalarının bu tebliğ kapsamında açacağı katılma hesaplarına vade sonunda dağıtacakları kâr payları, katılım bankacılığı ilke ve standartları doğrultusunda hesaplara tahakkuk ettirilecektir.” 

(Hazine ve Maliye Bakanlığı 24 Aralık'ta şu açıklamayı yaptı: “...Bu maddede belirlenen uygulama esası Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde 


uygulanacaktır” Böylece problem çözülmüş oldu. H.K.) 


Bununla birlikte katılım bankalarında açılacak kur korumalı mudarebe esaslı katılma hesaplarına ilgili vade sonunda tahakkuk edecek kâr payı ile USD döviz kuru arasında döviz 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lehine bir fark meydana gelirse bu farkın devlet tarafından ödenmesi, İslâm hukukunun klasik faiz teorisine göre “faiz” olarak nitelendirilemez. Zira bu fazlalık mevduat hesabının tarafları dışında üçüncü bir kişi tarafından belirli bir amaçla verilmekte olup, ortaklığın baştan kâr garantisi taşıması anlamına gelmez. Bu amaç da ülke ekonomisinin menfaatleri doğrultusunda, “birikimlerini Türk lirası (TL) olarak katılma hesaplarında değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmamasını” sağlamaktır. Devlet, gördüğü kamu menfaati ekseninde belirli alanlara teşvik verebileceği gibi belirli niteliği taşıyan kişilere Hazine'den fon transferi de yapabilir. 


BEYAZ EVANJELİK POLİTİKANIN MİLLİYETÇİ KÖKENLERİ 


25 Aralık 2021 Cumartesi -Daniel Steinmetz-Jen / Haksöz Dergisi 


Daniel Steinmetz-Jen tarafından kaleme alınan makale, Batı üstünlüğü fikrinin merkezinde 
yer alan Evanjeliklerin milliyetçi yönelimlerini inceliyor. Haksöz Dergisi Temmuz 2020 
sayısında yer alan makale A. Kübra Orhan tarafından tercüme edildi. 


Beyaz Evanjelik politikanın milliyetçi kökenleri 


Beyaz Evanjelikler, Donald Trump'ın en istikrarlı destekçileri arasındadır. Son seçimde Trump'ı güçlü bir şekilde desteklemeleri —yaklaşık 9081'i oy verdi- karşısında birçok liberal şaşkın. Liberaller, Evanjeliklerin, püriten ahlakları ve yaşam tarzlarıyla bu kadar açık bir şekilde çelişen birini desteklemelerini ikiyüzlü buldular. Ama en şaşırmış görünen grup ise Evanjelik liderliğiydi. 


Büyük Evanjelik yayınevlerinden Inter Varsity Press'in eski editörü Daniel Reid'i ele alalım: “Nasıl olur da Trump %81 oy alır? Inter Varsity'de Trump'a oy veren tek bir kişi tanımıyorum.” Mark Christian, -Evanjelik düşüncenin amiral gemisi olan Christianity Today dergisinin eski genel yayın yönetmeni-geçen Aralık ayında bir başyazıda hakkındaki soruşturmalar sebebiyle Trump'ın görevden alınması çağrısında bulunarak bu düşünceyi tekrardan yansıttı. Christian ve meslektaşları bir süre Evanjelik Trump destekçilerine hakvermek ve bakış açılarını anlamak için ellerinden geleni yaptılar. Galli, editörlüğünün olumsuz karşılanması üzerine bugünkü Evanjeliklerin sorununun “yaygın cehalet” ve “etik naiflik” olduğunu söyledi. Evanjelik tarihçi Thomas Kidd dini kimliklerini bile sorguladı: “Evanjelikler olarak tanımlanan bu insanların büyük bir kısmının Fox News'i izleyen ve kendilerini dindar olarak gören beyazlar olduğundan şüpheleniyorum.” 


Önemli miktarda desteğin varlığını kabul ettikten sonra, Galli gibi Evanjelik aydınlar, yakın zamanda hareketlerinin üstesinden geldiğini iddia ettikleri gerici “beyaz? popülist dalga için kültürel açıklamalara yöneliyorlar: İnananlar, argüman şu şekilde devam eder, kiliseye düzenli olarak katıldıklarında ve Ortodoks teolojiye bağlı kaldıklarında aşırı uçlardan kaçınırlar.Bu pratikler ortadan kalktığında kaos ve kriz sizi bekliyor olur. 


İncil'in siyasette ılımlılık kaynağı olarak kullanılabileceği iddiası, dini düşüncede uzun bir geleneğe sahiptir. Katolik Ortodoksi, Ortaçağ kilisesinden ödün vermemiş olsaydı, reformun cazibesi az olurdu. Yüzyıl sonu Avrupa'sı sekülerleşme dalgasına kapılmasaydı, işçiler umutlarını totaliter rejimlerin vaat ettiği cennette aramak yerine başka bir dünyada cennete inanmaya devam edeceklerdi. 
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Bu bakış açısına göre beyaz Evanjelikler, dışlayıcı bir dini milliyetçilik için İncil'in aslını değiştirdiler. Daha derin bir teolojik ve manevi temelin bulunmaması, şikâyet ve kızgınlık hissine katkıda bulunur. Bu kültürel sürüklenme asla Trump Evanjelikleri söz konusu olduğunda Evanjelik Protestan teolojisini alt tabakanın politik inançlarından ayıran geniş uçurumu açıklamıyor. Kiliselerin ahlaki başarısızlıkları, merkezi teolojik doktrinlerinden ayrı bir şeydir. Ancak Evanjelik entelektüellerin dini doktrin ve tarihiçağdaş sağcı ırkçı milliyetçiliğin sorunlarından ayırmaları zordur.ABD’nin kuruluş anına kadar Evanjelik hareket, hayatta kalmak için ulus-devlete bağlıydı. Kurtuluş misyonu, dışlayıcı Hristiyan milliyetçiliği teolojisine derinden bağlıdır. 

Evanjelizm nedir? Çok sayıda mezhep ve etnik grup içeren küresel bir hareket için basit bir tanım bulmak zor olsa da günümüzde akademisyenler ve dini liderler çoğunlukla ismini tarihçi David Bebbington’dan alan ‘Bebbington Dörtgeni'ne işaret ediyorlar. 1989'da ‘Modern İngiltere'de Evanjelizm’ adlı kitabında Bebbington, dört temel ilkeyi ortaya koydu: 


1. Conversionism (Dönüşümler): Yaşamların bir yeniden doğuş deneyimine dönüştürülmesi ve hayat boyu İsa'yı takip etmenin gerektiği inancı. 


2. İncil'i misyonerlik ve sosyal reform çabalarıyla açıklayan aktivizm. 


3. Biblicizm: Mukaddes Kitap'a nihai otorite olarak yüksek saygı ve itaat. 


4. Crucicentrism: İnsanlığın kurtarılması için çarmıha gerilmiş İsa Mesih'in kurban edilmesi üzerine bir vurgu. 


Bebbington Dörtgeni, Evanjelizm'in standart tanımı haline gelirken, beyaz Evanjeliklerin neden sağcı popülizme çekildiğine dair çok az fikir veriyor. Ancak bazı Pew anketlerine göre, kiliseye katılımın artmasının Trump'a daha yüksek destek seviyesiyle ilişkili olduğunu öğrendiğimizde meseleyi anlamak derin bir krize dönüşüyor. Yine de Afro-Amerikalı Evanjelikler aynı doktrinel inançlara sahipler ve Demokrat Parti için oy kullanıyorlar. Anti-Trump hareketi Evanjeliklerin ilahiyattan kaçınmasına yardımcı olur ancak Trump'a yönelik Beyaz Evanjelik desteğin açıklanmasına yardımcı olmaz. Doktrinel inanç ile politik ilke - siyasal teoloji-arasındaki ilişkiye tarihsel bir yaklaşım, bu örüntülerin anlamlandırılmasına yardımcı olabilir. 


Luther'in reformundan bu yana Protestanlığın büyük bir kısmı hayatiyetlerini sürdürmek için bütün yumurtalarını aynı sepete koymayarak hem kralların hem de ulus-devletlerin iyi niyetine sığındı. Ulus kavramına yönelik bir tehdit Protestanlığın kendisine yönelik bir tehdit demektir. Bu, ABD tarihinde derin kökleri olan Protestan Evanjelizm’in tarihi için de geçerlidir. Başlangıcından itibaren, Beyaz Evanjelizm, muhayyel düşmanlarının üstesinden gelmeye çalışan bir Hristiyan Amerika vizyonu ile işaretlenmiştir. Sosyolog Philip Gorski, “17. yüzyılda Amerika'daki Püritenler, yerli halklara karşı savaşlarını “ışık ve karanlığın gücü arasındaki kozmik bir mücadele? olarak gördüler.”der. “Kanlı fetih ve şiddetli kıyamet o 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zamandan beri Amerikan tarzı dini milliyetçilik için temel reçete oldu.” Amerikan Devrimi sırasında bağımsızlığı destekleyen Evanjelik liderler, İngilizlere karşı savaşı Tanrı ve Şeytan ya da Musa ve Firavun arasındaki bir mücadele olarak tasvir ettiler ve İngiliz Kraliyeti taraftarlarını “kâfir” olarak adlandırdılar. İç savaş boyunca, Güney'deki Evanjelikler kutsal Amerikan ulusu ile ırk hiyerarşisi arasında bir bağlantı kurdular ve kölelik kurumunu savunmak için İncil'e başvurdular. Yeniden İnşa sırasında, Güneyli Beyaz Evanjelikler linç ve tehcir konusunda tamamen sessiz kaldı. 


Beyaz üstünlüğü ve Evanjelik politik teoloji arasındaki bu ilişkiler 1970'lerde yeniden yorumlandı. Onlarca yıldır, Evanjelikler dini özgürlüğe bir tehdit olarak gördükleri “gerçek iktidara” karşı saldırdılar. Dindar sağın ortaya çıkış hikâyesinin genellikle Yüksek Mahkemenin Roe / Wade'deki kürtajı yasallaştırmaya karar verdiği 1973'te başladığı söylenir. 
Ancak tarihçi Randall Balmer'in iddia ettiği gibi, Güneyli Beyaz Evanjeliklerin uyumlu bir siyasi güç olarak harekete geçmeleri için ilk baskıyı sağlayan, kürtaj değil, “Sivil Haklar Yasası” idi. Hükümet özel okullardan vergiden muaf statüsünü kaldırmaya başladığında, Protestanlar Cumhuriyetçi Parti'de güçlü bir oy bloğu haline geldiler. Birçok Evanjelik bu tarihsel gerçeği bastırmaya çalıştı. Christianity Today'e uzun zamandır katkıda bulunan Balmer, şimdi Trump karşıtı duruşuyla tebrik edilen Galli'nin editör olmasıyla dergi için yazmayı bıraktı. Galli, Balmer’a, “Dindar sağın, kürtaj karşıtlığından değil, Evanjelik kurumlarda ırk ayrımcılığını savunmak için doğduğuna dikkat çekmekte ısrar etmem kabul görmedi.” dedi. 1983 yılında Yüksek Mahkeme, ayrımcı özel okulların federal vergi muafiyetleri için uygun olmadığına karar verdi. Ancak bu savaşı kaybetmiş olsalar da dindar sağ önemli bir siyasi güç haline gelmeyi başardı. 


Dindar sağın Cumhuriyetçi Parti ile olan Faustyen pazarlığı, Trump döneminde ortaya çıkan bir özellik değildir. Cumhuriyetçi Parti'nin bu dışlayıcı politik teolojiyi desteklemesi ümidiyle yarım yüzyıla yakın süredir alınan bir tavırdır bu: ABD'nin düşmanlarının Mesih'in düşmanları olduğunu ifade eden bir Hristiyan Anayasası ile yine ABD'nin Hristiyanlar tarafından kurulan bir Hristiyan ulus olduğu fikri. 


Ben Evanjelik bir evde büyüdüm, farklı etnisitelerden insanların mensup olduğu bir Evanjelik kiliseye gittim. Evanjelik bir İncil kolejinden mezun oldum. Gittiğim kilisedeki vaazlar ve hatta kilise üyelik beyanları düzenli olarak ırksal uzlaşmayı ve çeşitliliği vurgulardı. Bununla birlikte, ABD'nin Tanrı tarafından kurtarıcı amaçlar için belirlenen, ateistleri ve laikleri her cephede tehdit eden bir ulus olarak kurulduğu fikri hâlâ yaygındı. Bu, Hristiyan radyoda, Hristiyan televizyonunda ve Hristiyanedebiyatı aracılığıyla yayılan politik bir teolojidir. Bu anlatıda, ülke, laik dünyadaki ve Demokrat Parti'deki şeytani güçlere karşı kozmik bir mücadeleyle karşı karşıyadır. Özellikle hareketin daha Pentekostal kısmında yer alan pek çok kişi, duanın seçimlerin sonucunu değiştirebileceğine derinden inanıyor. 


Bu ortamı terk edeli uzun zaman olsa da Trump'ın adaylığının, ilk aşamada Evanjeliklerin Trump'ın yaşam tarzı hakkında ifade ettiği endişe dikkate alındığında, Demokratları yenmek şeklindeki tek amaçlı bir adanmışlıkta sıkıntıya yol açıp açmayacağını merak ettim doğrusu. 
Ancak beyaz Evanjelikler Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük destekçileri olduğu için, nihayetinde Trump'ı desteklemeleri çok sürpriz olmadı. Beni şaşırtan şey, Wayne Grudem gibi önde gelen teologlar da dâhil olmak üzere birçok Evanjeliğin Trump'ın ayrıntılı teolojik savunmasını yapmasıydı. En tanınmış argüman, sözde Cyrus savunması... Buna göre Tanrı, Pers İmparatorluğu'nun hükümdarı olan Büyük Cyrus'u Yahudileri Babil’den kurtarmak için bir gemi olarak kullandığı gibi, Hristiyanları laik bir devletin esaretinden kurtarmak için dinsiz Donald Trump'ı bir gemi olarak kullanıyor. Atadığı muhafazakâr Yargıtay, Roe - 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Wade'i devirecek ve Hristiyan dini özgürlüğünü LGBTQ hareketinden koruyacak. Bu aslında Hitler'i destekleyen Alman Hristiyanların da kullandığı, özellikle inançsız liderler için kullanılan bir Hristiyan argümanıdır. Trump döneminde ortaya çıkışı, Evanjeliklerin düşmanlarını alt edebileceklerine inandıkları bir figürü kucaklamak için endişelerini ne kadar çabuk terk ettiklerini gösterir. 


Evanjelik liderler uzun süredir hareketlerinde mevcut olan milliyetçiliğin ve ırkçılığın farkındalar. Bununla muhtemelen yüzleşmek zor olduğu ve Trump gibi birisinin seçilme şansının bir daha olmayacağını düşündükleri için görmezden geldiler. Ama Cyrus savunması çürütülemez değil. Sadece liderliğin değil birçok Evanjeliğin de Trump'ın aday gösterilmesinde tereddüt etmesi rakip politik teolojilere yol açan sorumluluk duygusunun Cumhuriyetçi temellerini açıklıyor. Kutsal metinlere göre akıl yürütmenin çok çeşitli siyasi ikna ediş süreçlerine katkıda bulunabileceğine dair yeterli kanıtımız var. 


Bununla birlikte, zor olan kısım Evanjelizm’in mezhepsel çizgileri ve etnik kökenleri aşan popülist bir hareket olmasıdır. Hareketin çeşitliliği ve değişkenliği göz önüne alındığında, Evanjelizm içinde teolojik bir reform hareketinin gerçekleştirilmesi zor olacaktır. Katolik Kilisesi'nin aksine, Evanjelizm merkezileşmemiştir ve resmi bir üyelik beyanı yoktur, bu da imkânsız olmasa bile tanımlanmasının çok zor olmasının sebebidir. 


Belki de reform için tek umut, Evanjelizm'in etnik çeşitliliğinde yatmaktadır. Beyaz Evanjeliklerin çocukları hareketten kaçıyor olmasına rağmen, Afro-Amerikalı ve Latin Evanjeliklerin sayısının sabit kalacağına veya artacağına dair göstergeler var. Bu çeşitlilikte gerçek bir tarihsel hesaplaşma olasılığı yatmaktadır. Irkçılık, milliyetçilik ve ABD'deki en büyük ve politik olarak en etkili dini grubun yapılarındaki şiddeti ortaya çıkararak Evanjelizm'in bu ülkedeki tarihini ele alan New York Times'ın “1619 Projesi”gibi bir şeye acil ihtiyaç var. Böyle bir girişim, bir gecede politik teolojilerini yeniden gözden geçirmek için milyonlarca insanı harekete geçirmeyebilir ancak Evanjelizm'in reform yapıp yapamayacağını ortaya çıkarabilir. 


* Daniel Steinmetz-Jenkins, Modern IntellectualHistory dergisinin editörüdür. Yale Üniversitesi Yayınlarından çıkan “Religionand Human Rights in a Populist Age” (Popülizm Çağında Din ve Insan Hakları) isimli bir kitabı bulunuyor. 


The Dissent / İlkbahar 2020 / Çeviren: Aylin Kübra Orhan 


KRİPTO PARALAR NEDEN BU KADAR POPÜLER? 
23.12.2021-turktime.com/ 


Kripto paraların, ilk piyasaya sürüldüğü tarihi göz önünde bulundurursak, bu kadar kısa sürede bu kadar popüler olması oldukça etkileyici. Peki kripto paraları bu kadar popüler yapan ne? 

Turktıme / Kripto paralar, ilk kripto para birimi olan Bitcoin'in 2009'da piyasaya sürüldüğünü düşünürsek yeni bir buluş olarak artık kabul edemeyiz. Ancak, kripto paraların 


edindiği şöhreti son birkaç yıl içinde aldığını söyleyebiliriz. 
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Bitcoin'den sonra, piyasa sayısız kripto para birimi ile dolup taştı. Bu gelişmelerde bize kripto paraların kalıcı olacağını gösteriyor. Kripto paraların, ilk piyasaya sürüldüğü tarihi göz önünde bulundurursak, bu kadar kısa sürede bu kadar popüler olması ise oldukça etkileyici. 
Peki kripto paraları bu kadar popüler yapan ne? 

Geleneksel Yatırım Araçlarından Farklıdır 

Kripto paradan önce, yatırım yapmak için önemli miktarda paraya sahip olmak gerekiyordu. 
Genel olarak, kripto para birimleri yatırımı her türden insan için daha ulaşılabilir hale getirdi . 
Ayrıca, kripto para yatırımının geleneksel yatırımdan ayıran en önemli özelliklerinden biri, oynaklığıdır. Tüm kripto para birimlerinin çok yüksek oynaklığa sahip olduğu 

bilinmektedir. Bu, herhangi bir kripto para birimine yatırım yapmayı heyecan verici, ancak 


aynı zamanda riskli hale getirmektedir. 


Geniş Olanaklar Sağlar 


Kripto para birimleri, blok zincirler üzerinde çalışır. Aslında kripto para birimleri, insanların kriptonun üzerinde çalıştığı blok zincirini kullanmalarını sağlayan bir yan üründür. Bu, kriptonun sadece bir yatırım fırsatı olmadığı anlamına gelir. 

Bir blok zincirinin amacı çok farklı olabilir. Bazı blok zincirleri insanların blok zincirinin geleceği için oy kullanmasına izin verirken, diğerleri finansmanı merkezden uzaklaştırmak için kullanabiliyor. Bu amaçların çoğu popüler ve modaya uygun faaliyetlerdir. 
Konuşmada Popüler Bir Konudur 

Kripto para birimleri herhangi bir konuşmada çok popüler bir konudur. Kripto para dünyasında Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamoto'nun kimliği dahi gibi birçok gizem var. Bu gizemler, kripto dünyasını herhangi bir sohbetin önemli bir konusu haline getiriyor. 

Eski ve köklü şirketler ve işletmeler bile modaya uymak için kripto para dünyasında kendine yer edinerek, konuşmaların içerisinde kalmaya çalışıyor. Bu, müşterilerin radarında kalmak 


için geçerli bir iş stratejisidir. 
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İşletmeler İçin Pratiktir 


Kripto paralar, işletmeler için, yatırımdan finans çözümlerine kadar birçok farklı seçenek sunar. Ayrıca, işletmeler, markayı korumak için moda olan kripto paraları kullanabilirler. 
Sonuç olarak, hem işletmelerin hem de insanların kripto paralar hakkında konuşmaya devam etmesinin birçok nedeni var. Kripto paralar etrafında dönen fırtınanın sakinleşip sakinleşmeyeceğini yalnızca gelecek bilebilir. Şu an için, kripto paraların popülaritesinin 


önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyleyebiliriz. 


KEANU REEVES'İN MATRİX TEN NE KADAR KAZANDIĞI ORTAYA 


ÇIKTI! 
Enes Koyuncuoğlu-26 Aralık 2021-shiftdelete.net/ 


Dünyanın en ünlü aktörlerinden Keanu Reeves Matrix'in dördüncü filminden ne kadar para kazandı? İşte gelen son haberler... 


Dünya tarihinin en efsane serilerinden biri olan The Matrix'in tam 18 senedir beklenen devam filmi The Matrix Resurrections, geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Kimi kesimler tarafından acımasızca eleştirilen yapımın IMDB notu an itibarıyla 5.9/10. Filmin ve serinin yetenekli aktörü Keanu Reeves, serinin dördüncü filminden yaklaşık ne kadar ücret aldığı ortaya çıktı. 


Keanu Reeves, ilk 3 film kadar kazanamadı 


Wachowski kardeşlerden Lana'nın tam 18 yıl sonra sinema perdesine geri taşıdığı The Matrix serisinin dördüncü filmi gişede oldukça başarılı devam ediyor. ABD genelinde, İlk hafta sonunda toplam 3.552 salonda vizyona giren film, ilk hafta sonuna girerken 6.4 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı. Bu rakam 1999 yılında açılışı 4.8 milyon dolarla yapan ilk filmin oldukça ötesinde... 


Pandemi şartlarıyla ekonomik olarak zor günler geçiren sinema dünyası, global olarak COVID-19 önlemlerinin esnetilmesiyle yeniden eski günlerine yaklaşmaya başladı. Buna karşın, ünlü aktör ve aktrislerin filmlerden kazandığı ücretler eskisine oranlar bir hayli düşmüş durumda. Son gelen bilgiler, Hollywood'un en ünlü yıldızlarından biri olan Keanu Reeves cephesinde de durumların aynı olduğunu gösteriyor. 
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The International News cephesinden gelen yeni bilgilere göre Keanu Reeves, The Matrix Resurrections ile serinin ilk üç filminde kazandığı ücrete yakın bir para dahi kazanamadı. 


Güvenilir bir kaynaktan gelen bilgiye göre Reeves, filmin çekimleri için Warner Bros ile 12- 
14 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış. Ancak bu ücrete, filmin arka planda kazandığı 
reklam gelirleri dahil değil. ABC’ ye göre Keanu, The Matrix’in ilk filminden reklam gelirleri de dahil olmak üzere toplam 25 milyon dolar gibi bir meblağ kazanmıştı. 


The Matrix Resurrections spoilersiz inceleme 


Bir efsaneyi 18 yıl sonra beyaz perdeye taşıyan The Matrix Resurrections hakkında spoiler vermeden konuştuk. 


Keanu Reeves'in filmden kazandığı para, film için ayrılan bütçenin düşürüldüğü ve filmin de bu sebeple ilk planlandığı şekilde çekilemediği teorilerini de destekliyor. Bu anlamda 

henüz Warner Bros veya Keanu Reeves cephesinden, oyuncuların maaşlarına dair resmi bir açıklama gelmediğini de eklemek gerek. 


Peki sizler Keanu Reeeves’in maaşı ve The Matrix Resurrections hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin. 


MATRİX SERİSİNİN 4. FİLMİ 'THE MATRİX RESURRECTİONS' BUGÜN 
VİZYONA GİRDİ 


AA-24 Aralık 2021 Cuma-cumhuriyet 


The Matrix serisinin uzun yıllar sonra gelen dördüncü filmi "The Matrix Resurrections", orijinal üçlemenin ana karakterleri Neo ve Trinity'nin dönüşünü beyaz perdeye taşıdı. "Matrix Resurrections"ın kadrosunda Keanu Reeves, Carrie- Anne Moss, Jessica Henwick, Yahya Abdul Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Christina Ricci, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson ve Daniel Bernhardt gibi isimler yer alıyor. 


Türkiye'deki sinema solanlarinda bu hafta biri yerli olmak üzere 3 film vizyona girdi. Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss'un başrollerini paylaştığı, Jessica Henwick, Jonathan Groff ve Yahya Abdul-Mateen gibi isimlerin de rol aldığı bilim kurgu ağırlıklı aksiyon filmi "The Matrix Resurrections" da 24 Aralık'ta izleyicilerle buluştu. 
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Sinema tarihinde kendine has bir yeri olan "The Matrix" serisinin uzun yillar sonra gelen dördüncü filmi "The Matrix Resurrections", orijinal üçlemenin ana karakterleri Neo ve Trinity'nin dönüşünü merkezine alıyor. 


Gerçeklik dünyasına geri dönüşün anlatıldığı filmde, Bay Anderson karakterini canlandıran Keanu Reeves, gerçekliğinin fiziksel mi yoksa zihinsel bir kurgu mu olduğunu anlamak ve kendini gerçekten tanımak için bir kez daha beyaz tavşanı izlemeyi seçmek zorunda kalacaktır. 


Lana Wachowski'nin yönettiği filmin, Wachowski kardeşler tarafından oluşturulan karakterlere dayanarak yazılan senaryosu David Mitchell, Aleksandar Hemon ve Lana Wachowski imzası taşıyor. 


Filmden ilk ödeme olarak 12 ila 14 milyon dolar kazandığı belirtilen Reeves'in gişe rakamları sonrası da filmin hasılatına göre ek kazanç elde etmesi bekleniyor. İlk filmden 10 milyon dolar kazanan Reeves'in, dördüncü filmden çok yüksek ücret almaması dikkat çekti. 


Reeves, son filmde 18 yıl önce öldüğü görülen karakterinin Matrix 4'te yeniden dirilmesiyle ilgili şöyle konuşmuştu: 


"Yönetmen bana başka bir Matrix filmi çekmek hakkında ne düşündüğümü sorduğunda, 'Ne? 
Kulağa harika geliyor ama ben öldüm' dedim. O da, 'Öyle mi?' diye karşılık verdi. Ben de, 'Anlatsana' dedim. Güzel bir hikaye yazdı. Bu karakteri oynamayı seviyorum. Nasıl hayatta kaldığım açıklanacak." 


"Matrix Resurrections"ın kadrosunda Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick, Yahya Abdul Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Christina Ricci, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson ve Daniel Bernhardt gibi isimler yer alıyor. 


“NE İÇİNDEYİM MATRİX'İN NE DE BÜSBÜTÜN DIŞINDA? 


18 Aralık 2021-Uğur Vardan-hurriyet 

Bilgisayarlarca üretilmiş sanal bir dünya ve bu sistemi yaratanlara karşı “seçilmiş kişi? 
Neo'nun verdiği mücadele......Sinema tarihinin üzerinde en çok yazı kaleme alınan, tartışma başlıkları açılan bilimkurgu serisi “The Matrix’in yeni adımı ‘Resurrections’ vizyona girmeden önce, üçlemenin eski tortularında dolaşalım dedik. 


Yıl 1999... ‘Milenyum’a bir kala, 31 Mart'ta ABD'de, 3 Eylül'de de Türkiye'de vizyona giren bir film, sonraki ayak izlerinden de gördüğümüz üzere sinema tarihine damgasını vuracak ve bilimkurgunun yatağını değiştirecekti. Bir üçlemenin ilk adımı niteliğindeki bu yapımda öykünün ana karakteri gündüzleri bir yazılım şirketinin elemanı olarak görev yapan, geceleri de ‘hacker’ olarak takılan Thomas ‘Neo’ Anderson'dı. Andy ve Larry Wachowski 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Kardeşler'in yazıp yönettiği yapımda “Neo”, tanıştığı Trinity adlı bir kadın aracılığıyla “efsanevi hacker? Morpheus'a ulaşacak ve yaşadığı evrenin gerçekliğine dair kafa karıştırıcı bir yolculuğa çıkacaktı... Çok geçmeden daha önce içinde yer aldığı dünyanın bilgisayarlarca üretilmiş sanal bir âlem olduğunu fark edecek ve bu sistemi yaratanlara karşı, Morpheus’un saflarında isyan hareketine katılacaktı... 


Göndermeler Geçidi 


2003'te altı ay arayla ‘The Matrix Reloaded’ ve “The Matrix Revolutions’ adlı devam filmlerini izlediğimiz seride anlatılanlar aslına bakılırsa kimi bilimkurgu yapımlarında perdeye yansıtılan dertlerdi. Lakin Wachowski Kardeşler'in bu nadide çalışması, felsefeyi ve metinlerinin içerdiği onca göndermeyi popüler bir sinema diliyle, görselliği yüksek bir sinematografiyle, aksiyonla bezenmiş sahnelerle ve çıtayı en üst sınırlara taşıyan bilgisayar efektlerinin yardımıyla yansıtıyordu. Nihayetinde “The Matrix? üçlemesi zor ve girift gözüken konular hakkında herkesin anlayacağı bir akıcılıkta ve basitlikte yazılmış popüler felsefe kitaplarını andırıyordu. Evet, üç filmde de entelektüel dokunuşlar, insanlığın gidişatına ait meseleler, sistemin bireyi ezen ve sömüren yapısına ilişkin vurgular, makineleşme korkusu gibi problemler vardı ama ünlü ABD'li film eleştirmeni “rahmetli?” Roger Ebert'ın ‘The Matrix? sonrası kaleme aldığı yazıda da altını çizdiği gibi “Derin felsefi sorunlar yine otomatik silahlarla çözülüyordu”. Keza bu görüşün aksi kanadında yer alanların savunusu da şuydu: “Artık görselliğin sınırları en uç noktalara taşındığı bir zaman dilimindeyiz ve dönemin “felsefi? filmi de böyle olmak zorunda.” 


Nihayetinde serinin her bir filmi ayrı ayrı ele alındı, değerlendirildi, beğenildi, göklere çıkarıldı. Olumsuz görüş bildirenler de oldu, burun kıvıranlar da ama şurası bir gerçek ki; “The Matrix triolojisi'nin zihinlerde bıraktığı tortular üzerinden o kadar çok makale yazıldı, o kadar çok tartışma başlığı açıldı, devreye sosyologlar, filozoflar, felsefeciler girdiki, Wachowski'lerin yapıtları sonuç olarak sinema tarihinin en çok deşilen, didiklenen, gündem olan filmleri arasındaki müstesna yerine kuruldu. 
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Peki, üçleme nerelerde geziniyor, nelere göndermelerde bulunuyordu ki geniş kitlelerin entelektüel ilgisini çekiyordu? Öncelikli referans tabii ki ‘Incil’di. Mesela Neo, “seçilmiş 

kisi’ ydi (‘Mesih’) ya da bizim buraların diliyle söylersek ‘Ahir zaman peygamberi. 
Wachowski'ler felsefi anlamda birçok akımı harmanlayan bir yapı kurmuşlar ve sanki yollara, çeşitli ilgi alanlarına sahip seyirciyi çekecek ekmek kırıntıları dökmüşlerdi. Örneğin Fransız sosyolog Baudrillard’in günümüz dünyasında gerçekliğin yerini kopyalarının aldığı düşüncesine dayanan “Simülasyon kuramı'ndan izleri bulmak mümkündü. Keza Platon'un “Mağara alegorisi’, “Varoluşculuk” ve “Budizm? serinin uğradığı felsefi limanlar arasındaydı. 
Orwell'in “1984'ü ya da Kafka'nın ‘Sato’ ve ‘Dava’sindan esintiler de bulmak olasıydı. Hatta acaba başlangıçta Thomas Anderson, gündüz ve gece farklı kişilikleriyle bizatihi bir Kafka modeli miydi dersiniz? Bir başka gönderme noktası “Alice Harikalar Diyarinda’yd1. 
Karakterler, yer ve gemi adları da ayrı bir zihin egzersizi fırsatıydı: Morpheus, mitolojide düşler tanrısıdır, Cypher “Lucifer'ın serideki uzantısıdır, asilerin barındığı Zion şehri, İbranice Incil’deki ‘vaat edilmiş toprakların ismidir... İkinci filmin sonuna doğru Neo’nun huzuruna çıktığı, insanlığı köleleştiren makineler dünyasının yaratıcısı “Mimar? ise bir anlamda “Tanrı'ydı. 


Felsefeden Aksiyona... 


Ama üçlemeyi kitleler nezdinde popüler kılan yanları tarihsel, dini ya da sosyolojik göndermeleri, referansları değildi elbet. Seri görsel açıdan aynı zamanda bir western estetiğine sahipti. Ayrıca koreografik dövüş sahneleri de bu yapıyı tamamlıyordu. Öte yandan teknik açıdan getirdiği yeniliklerin de seyirci belleğindeki yerinin sağlamlaşmasına yardımcı olduğunu belirtmeliyiz. Örneğin “flow motion” denilen, bir kurşunun ağır çekim gidişinin normal bir kamerayla yakalanamayacak şekilde çok açılı görüntülerle perdeye yansıması... Ki ilk kez bu seride kullanılan bu teknik günümüzde La Liga, Premier Lig, Serie A gibi Avrupa'nın çizgi üstü futbol liglerindeki naklen yayınlarda kimi pozisyonlarda da sıkça karşımıza geliyor... 


‘The Matrix Resurrections’ afişinde Neo ünlü pardesüsüyle... 


Daha önce de yazmıştım; üçlemenin ilk adımında entelektüel hamleler ağır basıyor, sonraki adımlardaysa “derinlik?” mevcudiyetini korumakla birlikte toplamdaki hacmi giderek azalıyor, yerini daha çok aksiyona bırakıyordu. İşte böylesi bir harman seyircinin çok hoşuna gitti ve herkes ‘siberpunk’ geleneğine de katkılar içeren bu uzun hikâyeden kendi vizyonuna göre parçalar buldu. Serinin son filmi ‘The Matrix Revolutions’ ABD'de 27 Ekim, Türkiye'de ise 
7 Kasım 2003'te vizyona girmişti. Aradan tam 18 yıl geçmiş. Bakalım, 24 Aralık'tan itibaren 
salonlarımızda izlenebilecek “The Matrix Resurrections’ ne türden yeni tartışmalara kapı aralayacak... Neo, geçmişte doğru hapı (!) yutmuştu, bakalım şimdi ona ve bize ne tür haplar uzatılacak? Kendi adıma serinin bitiminden bugüne kadar geçen sürede makinelerden ziyade insanların daha korkunç ve daha kötü olduklarını bir kez daha idrak ettim... 


Serinin Yaratıcıları: Lana Ve Lilly Wachowski 
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“The Matrix’ evreninin yaratıcıları Wachowski ler, Polonya kökenli bir babanın çocuklarıydı. 
Lana 1965'te, Lilly de 1967'de dünyaya geldi. İkisi de Şikago, Illinois’da doğmuştu. Çizgi romanlara ilgi duyarak büyüdüler ve sonrasında profesyonel olarak da çizgi romanla ilgilendiler. Richard Donner’in çektiği 1995 tarihli “Suikast Cemberi’nin (‘Assassins’) öyküsünü kaleme alarak sinemaya girdiler, 1996'da ilk uzun metrajları olan ve kara film tadı taşıyan ‘Bound’la (bizde “Tuhaf İlişkiler” adıyla gösterildi) yönetmenliğe başladılar. 1999’da da ‘The Matrix'le hem kendi kariyerlerinde zirveye ulaştılar hem de sinema tarihine derin bir iz bıraktılar. Serinin ardından 2008'de birlikte ‘Speed Racer'ı yönettiler, 2012'de de ‘Bulut Atlasi’nda Tom Tykwer’le beraber kamera arkasına geçtiler. Birlikte imza attıkları son film, 
2015 tarihli, pek beğenilmeyen “Jupiter Ascending’di. “The Matrix Resurrections’1 Lana 
Wachowski tek başına yönetti. 


Önceleri Larry adını kullanan Lana, 2007'de cinsiyet değiştirme operasyonuyla kadın oldu. 
Başlarda Andy ismiyle tanınan Lilly de benzer şekilde 2016'da ameliyatla kadın olduğunu kamuoyuna duyurdu. 


İkilinin Julie ve Laura adlı iki de kız kardeşi var. Lana, 2016 seçimlerinde yayımladığı bir videoyla Demokrat Parti adayı Bernie Sanders’a destek vermişti. 


Keanu Reeves: “Parayı Hiç Umursamadım, Şöhreti Sevmedim?” 


Önce “Bill ve Ted’in Maceraları”, sonrasında “Kırılma Noktası” ve “Benim Güzel 

Idaho’m” derken artık fark edilen bir isimdi Keanu Reeves. “Dracula”, “Küçük Buddha’ ve nihayetinde “Hız Tuzağı'yla üst lige tırmandı. Ama tüm dünyada tanınmasını ‘The 

Matrix? sağladı... Serinin ardından birçok yapımda rol aldı ama yeniden kitlelerin gözüne ve gönlüne “John Wick” serisiyle girdi. Naçizane ilk filme ilişkin eleştirimi yazıma “Neo, şimdi de tetikçi? mi oldun?” başlığını atmıştım. Hollywood ölçülerine göre sessiz sakin yaşayan, mütevazı bir portre çizen Reeves, geçmiş söyleşilerinden birinde “Parayı hiç umursamadım, oyunculuğa bu yüzden başlamadım ve şöhreti hiç sevmedim” demişti. “Matrix'in çok tartışılan felsefesi hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusuna da şu cevabı vermişti: “Gerçekliğin, doğrunun ve inancın ne olduğunu araştırıyor. İnsan ve teknoloji ilişkisini ele alıyor. Yapay zekâ nedir, gerçeklik nedir; bunların peşinde koşuyor. Yani hayatın hakikatini arama yolundaki bütün safhalarla ilgileniyor.” 


Serinin ‘Box-Office’ Rakamları... 


The Matrix (1999) 
Yapım maliyeti: 63 milyon dolar 


Dünya gişesi: 466.3 milyon dolar 
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Türkiye seyirci sayısı: 1.363.195 kisi 
The Matrix Reloaded (2003) 

Yapım maliyeti: 150 milyon dolar 
Dünya gişesi: 739.4 milyon dolar 
Türkiye seyirci sayısı: 1.470.316 kişi 
The Matrix Revolutions (2003) 
Yapım maliyeti: 150 milyon dolar 
Dünya gişesi: 427.3 milyon dolar 
Türkiye seyirci sayısı: 912.178 kişi 


FRANSIZLAR, ALMANYA'NIN YETİŞKİN SİYASETİNE İMRENEREK BAKIYOR 
Seçkin Deniz, 02.11.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Bloomberg News ve Dow Jones/The Wall Street Journal'da çalışmış, Fransız işletme okulu HEC mezunu, Financial Times'ın dünya haber editörü Anne-Sylvaine Chassany'ye aittir ve savaş sonrası güçlü Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile yönetilen, ilk turda %24 oy alan Macron'un ikinci tur seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı olduğu kaotik Fransa'daki tıkanma ile koalisyon Başbakanı Merkel sonrası, kurulan yeni koalisyonun Başbakanı Olaf Scholz tarafından yönetilen Almanya'daki demokratik geçişe odaklanmaktadır. Demokrasi ve Otoriterlik tartışmalarının yoğunlaştığı günümüz dünyasında, Fransa'da "Gittikçe büyüyen bir azınlık, yüzde 42, “demokraside hiçbir şey ilerlemez, daha az demokrasiye, daha fazla verimliliğe ihtiyacımız var” konusunda hemfikir." şeklinde ortaya çıkan sonuç dikkat çekicidir. Fransızlar sorunsuz geçiş sağlayan Alman koalisyon hükümetine imrenerek bakarken tartışılmayan temel bir gerçek var; Macron, patronları Rothschild ailesinin bir emir eri olarak medyanın ve paranın, derin satanist güçlerin destekleri ile seçilmiş, amacı Fransa'da kaotik ortam oluşturarak, Fransa üzerinden dünyadaki Rothschild ailesinin çıkarlarını koruyacak savaşlar çıkarmak, terör ve parçalanmış ülkeler üretmek olan bir piyondur. Bir Fransa haini ve İslam düşmanı olarak Cumhurbaşkanı Macron-Rothschild üzerinden çürüyen Fransa'da sistem tartışması üretmek ve koalisyonlarla kurulan hükümetlerle dolu geçmişiyle her geçen gün güç yitiren Almanya'ya imrenmek siyaset tarihinin belki de en trajik çelişkilerinden biridir. Bugün, taraflı-tarafsız, ama vatansever herkes, 15 Temmuz 2016 askeri darbesinin durdurulması sonrası Ak Parti-MHP ortaklığı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki istikrarlı Türkiye'nin 2018 sonrası terörle mücadelede elde ettiği başarı sonrası küresel olarak yükselişi karşısında, Obama-Biden, Merkel ve Sarkozy-Macron'un stratejik alt ortakları (ya da kuklaları) olarak görülen CHP-HDP-İP-SP-GEP-DAP-DP-TİP-PKK-FETO ittifakının yeniden eski koalisyonlu Başbakanlı hükümet sistemine dönme çabalarını anlamak ve doğru tanımlamak zorundadır. 


Fransız doğumlu ve eğitimli bir vatandaş olarak, 1958'de Charles de Gaulle tarafından şekillendirilen Cumhurbaşkanlığı rejimi olan Beşinci Cumhuriyet'in yukarıdan aşağıya, merkezileştirilmiş yapısını takdir etmeli ve asla sorgulamamalıyım. Her beş yılda bir, süper yürütme yetkilerine sahip bir Cumhurbaşkanı seçin ve hükümete ve parlamentoya çok az imkan verin. Bu, istikrar ve verimliliğin bedelidir, ya da bize öyle öğretilmiştir. Ancak itiraf etmeliyim ki, son iki hafta içinde Almanya'nın yetişkin koalisyon siyasetine karşı saygısızca bir kıskançlık duygusu yaşadım. 
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Fransızlar, 16 yıldır Almanya'nın merkez sağ şansölyesi olan Angela Merkel'in abartısız çıkışı ve merkez sol kıdemli politikacı Olaf Scholz'un iktidara gelişiyle büyülendi. Yorum, sade ancak yardımsever bir demokratik geçişin altını çiziyor. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı kampanyası kızışırken ve zehirli hale gelirken, Berlin, çatışmacı siyasi kültürümüze daha uzlaşmacı bir alternatif sundu. 


Siyaset bilimci Dominique Moisi, BFMTV'de hayranlık içinde, “Demokraside olması gereken bu, yatıştırmak... değişim ve sürekliliğin bir karışımı” diyor ve cumhurbaşkanlığı anketlerine atıfta bulunarak soruyordu: “Nisan ayında böyle bir geçiş yapabilecek miyiz?” 


Merkel'in halefine yaptığı övgü dolu veda konuşması, Scholz'un kendisine verdiği bir buket çiçek ve Federal Meclis'te aldığı ayakta alkışlar, Fransızların alışkın olduğu cumhuriyetçi ihtişamdan çok farklıydı. Partizan siyasetin uzlaşmaz doğasına alışmış olan bizler için, birbirinden çok farklı platformlara sahip üç partinin (liberal FDP, solcu Yeşiller ve merkez sol SPD) Berlin'de yaptığı evlilik bir merak kaynağı oldu. 


Fransa'nın seçim sistemi, cumhurbaşkanının arkasında bir parlamenter çoğunluk oluşturmak üzere tasarlanmıştır (bu, 2000 yılında cumhurbaşkanlığı ve yasama şartlarını uyumlu hale getiren reformla pekiştirilmiştir). Konsensüs, siyasi partiler arasındaki sabırlı tartışmaların sonucu olarak değil, varsayılan olarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki finalisti arasındaki ikinci turda oluşturuluyor. 2017'de Macron, ilk turda sadece yüzde 24 oy almasına rağmen aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı seçildi. Şimdiye kadar bu, aşırılık yanlılarını iktidardan uzakta tuttu. 


Siyaset bilimci Luc Rouban, bunun bedelinin Fransa'da siyaseti "yenileme" sözü veren Macron'un tedavi edemediği "derin bir demokratik hastalık" olduğunu belirtiyor. Macron'un Cumhurbaşkanlığı, savaş sonrası Fransa'daki en teknokratik ve merkezi yönetimlerden biridir. 
Rouban, Fransa'nın aksine, “Almanya geçişi iyi işleyen bir demokrasi imajını yansıtıyor” diyor. Kendisinin ve meslektaşı Bruno Cautrés'nin Ekim ayında yayınladığı karşılaştırmalı bir ankette, siyasi partilere Almanya'da (ve Birleşik Krallık'ta) olduğundan daha derin bir güvensizlik tespit ettiler; bu 2018'deki sarı yelekliler protestolarıyla ortaya çıkan ve pandemi sırasında önemli ölçüde değişmeyen bir trend. Rouban, "Siyasi eleştiri Almanya veya Birleşik Krallık'takinden daha şiddetli ve cumhurbaşkanına odaklanıyor" diyor. 


Bu Fransız mal-être (huzursuzluk) çelişkili taleplerle sonuçlanıyor. Gittikçe büyüyen bir azınlık, yüzde 42, “demokraside hiçbir şey ilerlemez, daha az demokrasiye, daha fazla verimliliğe ihtiyacımız var” konusunda hemfikir. Ancak Rouban'a göre, bundan ayrı olarak, yerel kuruluşlara daha fazla yetki verilmesi ve daha doğrudan vatandaş istişareleri için bir istek var. 


Fransa çıkmaza girmiş görünüyor. Ancak Alman tarzı bir parlamenter rejime dönüş yardımcı olur mu? Sadece solcu ateşli Jean-Luc Mélenchon buna inanıyor. Başkanlık yetkilerini kısıtlamak ve parlamentonun yetkilerini güçlendirmek istiyor. Ama bu bir azınlık görüşü. 
Rouban bunun işe yaramayacağını düşünüyor: Anketler, Fransa'da sol ve sağ arasındaki siyasi fay hatlarının Almanya'dakinden daha derine indiğini söylüyor. Tarih silinemez: Mevcut anayasadan önce gelen savaş sonrası dağınık parlamenter cumhuriyetin hatıraları çok büyük. 


Rouban, "Uzlaşma, Fransız seçmenler için ihanetle eşdeğerdir" diyor. Partiler arasındaki 


dostane anlaşmalar, siyasi maskaralık olarak algılanıyor. "Fransız soluna bir bakın," diyor, parçalanmış ve ikinci tura kalma olasılığı çok az, ancak yine de birleşemiyor. Fransızlar 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istedikleri kadar Alman demokratik modelinin hayalini kurabilirler; bu tamamen fantezi olarak kalacaktır." 


Anne-Sylvaine Chassany, 15 Aralık 2021, Financial Times 


(Anne-Sylvaine Chassany, Financial Times'ın dünya haber editörüdür ve dış bürolardan siyaset ve ekonomi haberlerini denetler. Bu görevden önce, FT'nin Paris büro şefi ve FT'nin küresel özel sermaye muhabiriydi. 2012'de FT'ye katılmadan önce, Paris ve Londra'da Bloomberg News ve Dow Jones/The Wall Street Journal için çalıştı, birleşme ve satın almalar, enerji ve Avrupa finans kurumları hakkında haberler yaptı. Fransız işletme okulu HEC mezunu ve Paris ve New York'taki Paribas'ta eski bir ortak olarak, 2006'da The Work Foundation'ın Work World Medya Ödülleri'nden 'OneToWatch' ödülünü kazandı. Kazakistan gezisi. 2003 yılında yayınlanan 'Enron, la faillite qui ébranla I'Amerigue'nin ortak yazarıdır.) 


KORKU BİZİ NASIL İNSAN YAPAR 


Mustafa Tamer, 01.01.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri- Analiz, Onlar Ne Diyor? 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız eleştirel analiz, New Statesman'a katkıda bulunan “Kedi Felsefesi: Kediler ve Hayatın Anlamı” kitabının yazarı John Gray'e aittir ve kendilerini özgürlük savaşçısı olarak tanıtan, ABD-AB ve İsrail tarafından Dünya'daki birçok ülkeden organize bir şekilde getirilen ve savaştırılan paralı askerlerden ve terör örgütü PKK'dan oluşan YPG-PYD destekçisi ünlü anarşist David Graeber ile David Wengrow'un ortak yazarları olduğu The Dawn of Everything: A New History of Humanity (Her Şeyin Şafağı: Yeni Bir İnsanlık Tarihi) adlı kitaba odaklanmaktadır. Rousseau ve Hobbes soslu, tipik entelektüel anarşizm kokulu bir kitaba odaklandığını belli eden John Gray, yazarların kendilerine ait bir tezleri olmadığını ve tarihin onların bahsettiği şekilde gelişmemiş olma olasılığının bulunduğunu vurgulaması ironiktir. Keyif verici bir kitap eleştirisi okuyacağınızı umuyoruz. 


Nasıl sıkıştık? Her Şeyin Şafağı: Yeni Bir İnsanlık Tarihi'nin ortak yazarları David Graeber ve David Wengrow'a göre, insanlık tarihi hakkında sorulabilecek en önemli soru bu. “İnsanın sosyal deneyiminin büyük çoğunluğu” için “üç ilkel özgürlük”ten yararlandık: “hareket etme özgürlüğü, itaatsizlik etme özgürlüğü ve sosyal ilişkiler oluşturma veya dönüştürme özgürlüğü”. İlk insan toplumları, bugün bizim eşitsizlikler olarak tanımlayacağımız şeylerden yoksun değildi, ancak hiyerarşik yönetimle birlikte gelen tahakküm yapılarından yoksundular. 
İnsanlık barışçıl bir anarşi içinde yaşadı. 


Sonra bir şeyler "çok yanlış" gitti: 
İnsan toplumlarıyla ilgili bir şeylerin burada gerçekten ve oldukça derinden değiştiği açıktır. 
Üç temel özgürlük giderek azaldı, öyle ki bugün yaşayan insanların çoğu onlara dayalı bir 


toplumsal düzende yaşamanın nasıl bir şey olduğunu zar zor kavrayabiliyor. Nasıl oldu? Nasıl sıkıştık? Ve gerçekten ne kadar sıkışıp kaldık? 
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The Dawn of Everything: A New History of Humanity, David Graeber and David Wengrow, Allen Lane, 704pp Her Şeyin Şafağı: Yeni Bir İnsanlık Tarihi, David Graeber ve David Wengrow, Allen Lane, 704 s. 


Yazarların -London School of Economics'te (LSE) antropoloji profesörü olarak Graeber'in, University College London'da karşılaştırmalı arkeoloji profesörü olarak Wengrow'un - soruları yalnızca bilimsel çabalarından değil, aynı zamanda Graeber'in bir aktivist olarak kişisel tarihinden de geliyor. 


Gençliğinden beri anarşist olan Graeber, 2011'de 'Wall Street'i İşgal Et'in önde gelen isimlerinden biriydi. Akademik çalışmaları ve politik aktivizmi birbiriyle yakından bağlantılıydı, bu da kariyerinde karşılaştığı bazı sorunları açıklayabilir. 1961'de New York'ta işçi sınıfı bir ailede dünyaya geldi, Phillips Academy Andover'da eğitim gördü ve doktorasını Chicago Üniversitesi'nde sürdürdü, 1998 ile 2005 yılları arasında Yale'de ders verdi. 
Öğrencilerden ve alanında önde gelen isimlerden gelen güçlü desteğe rağmen, görev süresi için başvurma fırsatı reddedildi ve ABD'de başka bir akademik pozisyon bulamadı. Neyse ki, İngiliz üniversiteleri o kadar dar görüşlü değildi. 2008'de Londra'daki Goldsmiths College'a katıldı ve 2013'te LSE'de profesör oldu. 


Graeber'in çalışmaları, onun hem mesleğindeki entelektüel fikir birliğine hem de bundan kaynaklandığına inandığı siyasi sonuçlara meydan okuduğunu gösteriyor. 2004'te, Wengrow ile on yıllık bir süre boyunca birlikte yazdığı yeni, daha sistematik Dawn of Everything'in bir başlangıcı olan Fragments of an Anarchist Anthropology adlı kısa bir kitap yayınladı. Diğer kitaplar arasında Doğrudan Eylem: Bir Etnografi (2009), büyük beğeni toplayan Borç: İlk 5.000 Yıl (2011) ve Saçma İşler: Bir Teori (2018) yer aldı. Graeber Eylül 2020'de nekrotik pankreatitten aniden öldü. Zamansız vefatı bizi yetenekli ve özgün bir düşünürden mahrum etti. 


Yazarlar bize, Her Şeyin Şafağı'nın çoğunun, İnsanlık Arasındaki Eşitsizliğin Kökeni ve Temeli Üzerine Söylem'in o zamandan beri sosyal teorisyenleri yanlış yönlendirdiğine inandıkları 18. yüzyılın Cenevreli filozofu Jean-Jacgues Rousseau'ya bir yanıt olarak okunabileceğini söylüyorlar. Bunlara musallat olan bir paralel düşünür, Leviathan'da (1651) bir "doğa durumunda" yaşamın "yalnız, fakir, kötü, vahşi ve kısa" olduğu şeklindeki ünlü beyanını özellikle saldırgan buldukları Thomas Hobbes'tur. Hobbes ve Rousseau, ikincisinin isyan ettiği baskıcı kurumların Hobbes için uygar yaşamın önkoşulları olduğu konusunda birlikte hareket ederler. 


Graeber ve Wengrow'a göre, hem Hobbes'un hem de Rousseau'nun sivil toplum ve devletin kökenlerine ilişkin teorileri reddedilmelidir; çünkü erken insanlık tarihi hakkında verdikleri hesaplar "kesinlikle doğru değil", "korkunç siyasi sonuçları var" ve "geçmişi gereksiz yere sıkıcı hale getiriyorlar". 


Yazarların, Hobbes ve Rousseau'nun teorilerini, teorileri “korkunç” ve “donuk” olduğu gerekçesiyle kınamalarının tuhaflığını belirtmekte fayda var. Yanlış oldukları gösterilebilirse, 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konu kapanır. İnsanlık tarihi hakkındaki gerçek, ilham verici veya heyecan verici olmak zorunda değildir. Neyse odur. Bundan sonrası tamamen başka bir sorudur. 


İronik olarak, önemli bir açıdan, yazarların yeni insanlık tarihi, Rousseau'nun yazılarından tek kelime bile okumamış birçok kişi tarafından kabul edilen toplumsal eşitsizliğin kökenlerine ilişkin öyküsüne benziyor. Rousseau'nun anlatımına göre, insanlar tarihlerinin büyük bir kısmında avcı-toplayıcılardan oluşan küçük eşitlikçi gruplarda yaşadılar. Sonra çiftçi oldular, özel mülkiyet ortaya çıktı, insan sayısı arttı, şehirler kuruldu ve eşitsizlik ve siyasi tahakküm ile birlikte medeniyet gelişti. 


Graeber ve Wengrow, Rousseau'nun hikayesine birkaç noktada itiraz ediyorlar. İnsanlar tarihlerinin çoğunu küçük gruplar halinde geçirmediler; tarım, toplumsal evrimde geri döndürülemez bir aşama değildi; ve ilk şehirler zaman zaman son derece eşitlikçiydi. İlk insanlar, birçok farklı sosyal organizasyon modelini denediler. Rousseau'nun aksine, toplumun "orijinal biçimi" yoktu. 


18. yüzyıl filozofu, insanların daha medeni hale geldikçe kendi doğalarıyla bağlarını kaybettiklerine ve birbirlerine öykünmeye başladıklarına inanıyordu. Rousseau'ya göre bu, toplumun tüm kusurlarının takip ettiği ilk insan günahıydı. Bu görüşte, Hobbes'un görüşünde olduğu gibi, insanlar önce toplum öncesi bir durumda yaşadılar, sonra tarihin büyük bir kısmını oluşturan çatışmalara düştüler. Graeber ve Wengrow ise hiçbir zaman böyle bir toplum öncesi doğa durumu olmadığına inanıyorlar. İnsanlar özünde sosyal varlıklardır. Ama bu durumda, yazarların ilkel özgürlükleri olarak gördükleri şeyden neden vazgeçtiler? 


Graeber ve Wengrow'un eski Mısır'dan yakın Doğu, Hindistan ve Çin'e kadar uzanan, ancak özellikle Amerika'nın yerli halklarına odaklanan bir ankette gösterdiği gibi, çok çeşitli sosyal deneyler vardı. Bazı topluluklar, yılın zamanına bağlı olarak farklı yönetim biçimlerine sahipti; av mevsimi boyunca daha sıkı bir şekilde organize oldular, aksi durumlarda hayatları hiç de merkezi değildi. Bazıları köle tuttu, diğerleri tutmadı. Toplayıcılar küçük gruplar değil, uzaklara yayılmış ağlar olabilir. İnsan ihtiyaçları ve koşullarıyla birlikte değişen birçok arkaik toplum türü vardı, ancak bunların hepsi kalıcı devlet hiyerarşilerinden yoksundu. 


Bu noktada Graeber ve Wengrow'un “yeni tarihi”nin ironisi ortaya çıkıyor. Yazarlar, Rousseau'nun erken toplumlara ilişkin ardışık açıklamasının yanlış olduğunu ikna edici bir şekilde iddia etseler de, onun uygarlık öyküsünü ilkel bir lütuf durumundan uzaklaşarak sürdürüyorlar ve hatta vurguluyorlar. Rousseau'nun açıklamasını reddettikten sonra, insanlığın köleliğe inişi olarak gördükleri şeye dair kendilerine ait bir açıklamaya ihtiyaçları olsa da bu asla ortaya çıkmıyor. Bu cesur ve düşündürücü kitabın bitiminden birkaç sayfa önce, hâlâ şunu soruyorlar: "Devletsiz toplumlar kendilerini düzenli olarak, şeflerin hiçbir zorlayıcı gücü olmayacak şekilde örgütlediler ise, o zaman dünyanın başlangıcından bu yana yukarıdan aşağıya örgütlenme biçimleri nasıl ortaya çıktı?" 


Tarihe bakışlarını özetlersek, bu onlara Rousseau'nunkinden "daha trajik" geliyor: 


Bu, insan toplumunun gerçekte neyle ilgili olduğuna dair kökten farklı kavramlar altında yaşıyor olabileceğimiz anlamına geliyor. Bu, kitlesel köleleştirmenin, soykırımın, esir kamplarının, hatta ataerkilliğin veya ücretli emek rejimlerinin asla gerçekleşmemesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak öte yandan, şu anda bile insan müdahalesi olasılıklarının düşündüğümüzden çok daha büyük olduğunu da iddia ediyor. 
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Baska bir deyişle, tarih -her halükarda geleneksel tarihçiler tarafından kroniklestirilen kısa kısmı- devasa bir hataydı. İnsanlar doğal anarşistlerdir, ancak son birkaç bin yıldır çoğu köle olarak yaşadı. 21. yüzyıl toplumsal hareketlerinde insanlık, en temel özgürlüğü yeniden keşfetmenin eşiğinde: “Yeni ve farklı toplumsal gerçeklik biçimleri yaratma özgürlüğü”. 
Yazarlar, türümüzün revizyonist tarihlerinin kaçınılmaz sonucu olduğuna ikna olmuş görünüyorlar. 


Yazarlar bize, ilkel özgürlüklerin “özel olarak itaat konusunda eğitilmemiş (örneğin bu kitabı okuyan herhangi birinin muhtemelen olacağı gibi) herhangi biri tarafından verili kabul edilme eğiliminde olduğunu” söylüyorlar. Burada, özgürleştirmeyi teklif ettikleri -Dünya'nın mazlumları ve zavallıları- için tepeden bakan bir küçümsemeyle yazıyorlar ki bu radikal teorisyenlerin özelliğidir. Bununla birlikte, insanoğlunun kitlesi kırbaç değildir: içinde yaşadıkları karmaşık ve çoğu zaman çelişkili dünyada özgürlüğü şekillendiren çatışan ihtiyaçları ideolojik vizyonerlerden daha iyi anlarlar. 


Bu yeni tarihin bir özelliği, tıpkı Rousseau'nun eşitsizlik tarihi gibi, çoğunun oldukça varsayımsal olmasıdır. Yazarlar bunu itiraf ediyor: “İnsanlık tarihinin çoğu bizim için geri getirilemez bir şekilde kayboldu. Türümüz Homo sapiens en az 200.000 yıldır var ama bu zamanın çoğunda neler olduğu hakkında neredeyse hiçbir fikrimiz yok.” Ama eğer tarih bu kadar çok boş sayfa içeriyorsa, insanların doğal anarşist olduklarından nasıl bu kadar emin olabiliyorlar? 


Yazarların görmezden geldiği bir başka karşıt kanıt da Hobbes benzeri felsefelerin kültürler arası ortaya çıkışıyla ilgilidir. Onların kitabını okuyarak, Hobbesçu düşüncenin Batılı zihnin tuhaf bir deformasyonu olduğu sonucuna varırsınız. Ancak Çinli hukukçu Han Fei, yaklaşık 
2000 yıl önce benzer fikirleri dile getirmişti ve aynı zamanda Arthashastra'nın Hintli yazarı 
Kautilya, benzer bir politik gerçekçilik teorisi geliştirmişti. Bu yazılar, Hobbes'un ele aldığı siyasi meselelerin — insan doğası, özgürlük, savaş, güvenlik, güç ve devlet-, Graeber ve Wengrow'un coşkuyla alıntıladığı bir zamanlar etkili olan bir çalışmada Marksist bilgin CB Macpherson'un 1962'de iddia ettiği gibi, “sahiplenici bireycilik” tarafından rahatsız edilen erken modern Batı toplumlarıyla sınırlı olmadığını ileri sürüyor. 


Hobbes, insanların “sadece ölümle sona eren güçten sonra sürekli ve huzursuz bir güç arzusuna” sahip olduğuna inanıyordu. Ancak bu arzu, Graeber ve Wengrow'un iddia ettiği gibi mülkiyet biriktirme dürtüsünden ya da Hobbes'un bazen ileri sürdüğü gibi temelde egoizmden kaynaklanmaz. Şiddetli ölüm tehlikesi, bir yaşam biçimini koruma girişimi veya doğal kaynakları kontrol etme ihtiyacı gibi dürtülerden hangisi olursa olsun, insanlar kendilerini diğer insanlardan korumak için güç mücadelesi verirler. Gerçek Hobbesçu tutku açgözlülük değil korkudur. 


Bu Hobbesçu söylem, devletsiz toplumlar yaratmaya yönelik modern girişimlerin başarısızlığını açıklamaya yardımcı olur. Birçok siyasi proje anarşizmden daha zararlı olmuştur. Çok azı güvenilir şekilde etkisizdir. Anarşistlerin en ölümcül düşmanları, isyan ettikleri tiranlıklar değildi. Devrimler, bu kadar sık devrilmiş olanlardan daha baskıcı rejimlerle sonuçlanıyorsa, bunun büyük bir nedeni, tipik olarak rakip devrimci hareketler arasında ortaya çıkan sınırsız iktidar mücadelesidir. 


Anarşist hareketler 20. yüzyılda sadece iki kez büyük ölçekli siyasi güçler haline geldi ve her 


iki durumda da yok edildiler. 1920'lerin başlarında, Rusya'daki anarşist Kara ordular tasfiye edilmiş ve komutanları, karşı-devrimci Beyazları ezmede Kızıl Ordu'ya yardım ettikten sonra 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Bolşevikler tarafından idam edilmişti. İspanya İç Savaşı'nda, anarşist milisler marjinalleştirildi ve ardından Sovyet Rusya'dan kontrol edilen düzenli askeri birimler tarafından emildi. Devletsiz toplumlar yaratma girişimleri, devletler gibi hareket eden daha iyi örgütlenmiş ve daha acımasız devrimci güçler tarafından düzenli olarak yenilgiye uğratılmıştır. 


Vatansız bir bölge ortaya çıktığında, hayatta kalması onu çevreleyen devletlere bağlıdır. 
Graeber'in 2014'te ziyaret ettiği ve anarşizmde pratik bir deney ilan ettiği Suriye'nin kuzeyindeki Kürt özerk bölgesindeki Rojava'da (Seçkin Deniz'in notu: Terör Örgütü PKK'nin Suriye'deki kolu PYD-YPG'den bahsedilmektedir) durum böyle. (Bölgenin hapisteki lideri Abdullah Öcalan, “kıtlık sonrası anarşizm”in Amerikalı teorisyeni Murray Bookchin'in (1921 - 2006) etkisini kabul etti, dolayısıyla Graeber'in görüşü için bazı temeller var.) Rojava'nın geleceği Türkiye, Irak ve Beşar Esad'a bağlı. Esad'ın Suriye'si ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve hala bölgede aktif bir varlık ABD'ye. Tuhaf bir şekilde, Bookchin'in bahsettiği anarşizminin ekolojik talepleri düşünüldüğünde, fosil yakıtlar da bölgenin başlıca varlığıdır. 


Rojava deneyinin nasıl sonuçlanacağını tahmin etmek zor değil. Rojava daha çok bir devlet gibi davranarak, petrol sahaları üzerindeki herhangi bir çatışmaya bölgedeki diğer ülkelerle ittifaklar kurarak yanıt vermek zorunda kalacak, yoksa ortadan kalkacak. Her iki durumda da Rojava, kaçınılmaz jeopolitik mücadelelerin tuzağına düşmüş durumda. Savaşan devletlerin dünyasında barışçıl bir anarşi bölgesine yer yoktur. 


Muhtemelen hareketin belirli bir amacı olmadığı için, Occupy Wall Street (Wall Street'i İşgal Et) tarafından yaratılan özerk bölge başarısız olmadı ve basitçe ortadan kayboldu. Amerikan şehirlerinde daha yakın zamanda ortaya çıkan bölgeler farklı bir yörünge izliyorlar. Acil amaçları polisin parasını kurtarmaktı ve bunun en azından kısmen ulaşılabilir bir hedef olduğu kanıtlandı. Uygulamada bu neoliberal devletin özelleştirilmesi programının bir uzantısıdır. 
Polis güçleri ortadan kaybolmaz, parası yetenlere hizmet eden güvenlik şirketleri haline gelirler. Geri kalanlar kendi başlarının çaresine bakmaya ve organize suç ve çete yönetimine ellerinden geldiğince uyum sağlamaya bırakıldı. 


Graeber ve Wengrow zaman zaman yakın tarihin neoliberal görüşlerine yaklaşıyorlar. 
Belirgin bir onayla not ediyorlar: 


artık gezegen bürokrasileri var (IMF ve DTÖ'den JP Morgan Chase ve çeşitli kredi derecelendirme kuruluşlarına kadar uzanan kamu ve özel bürokrasiler)... kripto para birimlerinden özel güvenlik kurumlarına kadar her şey, devletlerin egemenliğini baltalıyor. 


Ama tarih tam tersi yönde işliyor. Egemen devletler, bölgesel sınırları eski haline getiriyor, tedarik zincirlerinde güvenlik adına küresel ticareti engelliyor ve kripto para birimlerinin kontrolünü ele geçiriyor. Bu eğilimler pandemi tarafından hızlandırılmış olabilir, ancak devlet müdahalesindeki artış, hükümetlerin küresel bir finansal çöküşü önlemek için dünya ekonomisini desteklediği 2007-08'e kadar uzanıyor. 


Graeber ve Wengrow, neoliberallerle, refah devletine karşı belirgin bir düşmanlığı paylaşıyorlar ve bunu işçi sınıfının kendi kendine yardımını baltalamak olarak görüyorlar. 
Refah devletlerinin sıradan insanlara sağladığı faydaları görmezden geliyorlar: örneğin, hastalığa karşı korunmak için bir yardım derneğine ve sigortaya güvenmeme özgürlüğü. İnsan özgürlüğü karmaşıktır. NHS, o zamanlar güçlü bir İngiliz devleti tarafından yürütülen dünya savaşından sonra ortaya çıktı. Birçok kötülük devletlerle birlikte geldi, ama aynı zamanda 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hayati derecede gerekli bazı mallar da. İşin garibi, bu yüzden insanlar onlar tarafından yönetilmeye istekliler. 


Yazarlar, geçmiş ve gelecek hakkındaki düşüncelerimizi yöneten "acımasız, dükkânlarda yıpranmış ve politik olarak felaket getiren" mitlere üzülüyorlar. İlk insan toplumlarının yaygın olarak varsayıldığından çok daha çeşitli ve zaman zaman daha deneysel olduğunu iddia etmekte ikna edicidirler. Yine de Graeber ve Wengrow'un yaptığı şey, Rousseau ve onun pek çok farkında olmayan öğrencisi tarafından yayılan tanıdık bir miti yeniden süslemek oldu: insanlığın tarihin büyük bir bölümünde "sıkışmış" olduğu inancı. Özgün bir özgürlük ve lütuf koşulunun var olduğuna inanmak için hiçbir neden yoktur. Her zaman olduğumuz yerdeyiz, zorluklarımızı en iyi şekilde kullanarak ve bir şekilde geçiniyoruz. 


John Gray, 3 Kasım 2021, New Statesman 


(John Gray, New Statesman'a katkıda bulunan bir yazardır. En son kitabı “Kedi Felsefesi: Kediler ve Hayatın Anlamı” (Allen Lane)) 


PSİKİYATRİST MEHMET TÜZÜN İLE ATEİZM VE DEİZM ÜZERİNE 
KONUŞTUK 


Röportaj: Aslınur Bahar-Mehmet Tüzün,psikiyatrist-Ocak 2022 541. Sayı-zaferdergisi 


Gerek sosyal medya, gerekse insanların ateizm ve son zamanlarda da deizm konusunda soruları var. Bunlara dair merak ve endişeler dile getirilirken, sebepleri ve çözüm yolları soruluyor. Biz de konuyu enine boyuna yazarımız Psikiyatrist Mehmet Tüzün ile konuştuk. 
Çok da güzel ve doyurucu cevaplar aldık. Buyrun sohbetimize siz de katılın... 


Soru: Son zamanlarda, yaratıcıyı inkar eden ateizm ve “bir yaratıcı var, ama dinler uydurma” şeklinde özetlenebilecek deizm akımları çok fazla konuşulur oldu. Kamuoyu yoklamalarında ülkemiz nüfusunun en az %5’inin bu yönelimlerde olduğu ve bu oranın gençlerde giderek arttığı görülüyor. Bu da dindar kesimde bir tedirginlik oluşturuyor. “Sebebi nedir? Bu işin sonu nereye varacak? Ne yapmalıyız?” soruları Müslümanları hayli meşgul ediyor. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Cevap: Bahsettiğiniz tarzda bir yönelimin olduğu gayet açık. Bunun sonucu dindar kesimde oluşan tedirginlik de ortada. Hatta bu gidişle, 10-20 yıl öncesinin “endişeli laik” tanımına, “endişeli dindar? tanımı da eklenecek gibi görünüyor. Ancak burada bazı temel noktaları atladığımızı düşünüyorum. 


Öncelikle şunu hatırlamak lazım ki, ateizm eski bir terim ama, deizm tanımı son zamanlarda popülerleştiği için, sanki yeni ve modern bir akımmış gibi algılanıyor. Oysa ateistler gibi deistler de tarih boyunca vardı. Net bir isim kullanılmıyordu sadece. 


Örneğin 30-40 yıl öncesinde de “Allah var, kabul ediyorum ama, bu asırda Kur'an hükümleri uygulanmaz ki.” diyenler, ya da “Inkarci değilim ama dini konular hiç ilgimi çekmiyor.” 
deyip inançtan uzak bir hayat yaşayanlar hayli çoktu. 


Şimdilerde ise bu tip insanlar, dini umursamayan, hatta reddeden o tavırlarını, bilimsel bir havaya sokan deizm tanımını pek sevdiler ve inkarlarına derinlikli bir ideoloji havası verdiği 


için de bolca kullanıyorlar. 


141 


Su da var ki, bu isimlendirmeler sayesinde, kendileri gibi düşünen kişilerle (içi boş da olsa) bir “izm” etrafında buluşmak, birbirini manen desteklemek, bir tür şahs-ı manevi oluşturmak, onlara ciddi bir psikolojik güç verebiliyor. Ne de olsa ‘zaman cemaat zamanıdır.” 


S: Yani deizmi bir ideolojiden ziyade zamanın modası olarak mı görüyorsunuz? 


C:Büyük ölçüde öyle. Deist yaklaşımın, gerçek bir ideoloji olduğu söylenemez zaten. Faraza rastgele beş-on deist biraraya gelseler, “dinler yalan” dışında hiçbir cümle etrafında fikir birliği sağlayamazlar. Zira deizm bir inşa değil, inkardır. Yani insanı, kainatı, hayatı ve ölümü anlamlandıran bir ideoloji değil, dinleri reddetmekten ibarettir. Bu reddedişin temel hareket noktası, şekli ve dozu da kişiye göre ciddi farklılıklar gösterir. O yüzden mesela ‘deizmin temelleri? diye bir kitap yazamazsınız. Ama belli-belirsiz bir yaratıcıyı kabul edip kutsal kitapları da eleştirmeniz, deist olmanız için yeterlidir. Buna da ideoloji denilemez tabii ki. 


S: Peki son dönemdeki bu yaygınlaşmanın sebepleri neler sizce? 


C: Ateist ve deistlerin son yıllardaki artış sebeplerine dair birçok değerlendirme yapıldı. Tüm bu analizlerin belli bazı maddelere odaklandığını görüyoruz: 


1-Dinimizi, yaratıcımızı, özellikle de peygamberimizi iyi anlatamadık. 
2-İnancımızı hayata geçiremedik, güzel temsil edemedik. 

3-Özellikle dindar siyasilerin hataları dine mal edildi. 

4-Modern çağın ürettiği buhranlara çözüm üretemedik. 

5-Medyadaki gizli-açık propaganda ve yönlendirmelere engel olamadık. 


Bunların hepsi de doğru. Ama çok önemli bir noktanın bazen gözden kaçırıldığını düşünüyorum. Şöyle ki: 


İman, bir vicdan işidir ve kişisel bir tercihtir. Kişi iman etmek isterse, buna dair delilleri kolayca bulabilir. Ama inkar etmek isterse, kendince buna dair deliller bulması da mümkündür. 


Burada 1979'da Nobel ödülü alan ilk Müslüman olan Pakistanlı fizikçi Muhammed Abdüsselam'ın bir sözünü aktarmak isterim: “Kainattaki düzen, inanmak isteyen bir kişi için, bir yaratıcının varlığına delildir ama, inanmak istemeyen bir kişi için de bir yaratıcının gereksizliğine delildir.” Önemli bir tespit bence. 


S: Peki bir insan neden dini inkar etmek ister? 
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C: Ya gurur ve kibirinden dolayı bir otoriteyi kabul edip ona boyun eğmek istememediği için, ya da aklına esen günahı işleyip, kendince keyifli bir hayat yaşamak, bu esnada da vicdan azabı duymamak için. Bu iki sebep de temelde birbiriyle ilintili tabii. 


İlk şıktan başlarsak: Bu eğilime sebep olan şöyle bir yaygın hata var: Günümüzde ailelerin çoğu, çocuklarını kontrol etmek ve eğitmek yerine, şartsızca destekleyip serbest bırakmak yönelimindeler. Bu da sonunda, içi boş bir özgüvene sahip, otoriteye itaat etmekten de hoşlanmayan bir nesil ortaya çıkardı. Anne-babasına saygı duymadan yetişen bir genç, ileride ne öğretmenine, ne yöneticisine ve hatta ne de peygamberine saygı duymaz ve kolayca da isyan ve inkar edebilir. Temel sorun burada. 


Yani günümüzün çocuk yetiştirme biçimi, isyankar bir nesli netice veriyor. Ve “Annemi, babamı yok saymıyorum, ama bana karışamazlar.” diyen gençlerin “Yaratıcıyı yok saymıyorum, ama bana karışamaz” demeleri, şaşılacak bir şey değil bence. 


İkinci şıkka gelirsek: Bahsettiğimiz temel üzerinde pratikte çoğunlukla şöyle bir süreç gerçekleşiyor: Günümüzde bir genç, modern hayatın sunduğu çekici ve aldatıcı günahlarla sürekli yüz yüze kalıyor. İnternetin de yaygınlaşması ile her türlü günahı kolayca işleme imkanı buluyor. Kimseye görünmeden evine içki ısmarlayabiliyor, hatta her türlü uyuşturucuya erişebiliyor, sanal veya gerçek cinselliği serbestçe yaşayabiliyor, bahis, kumar veya faiz işlerine girebiliyor. Neredeyse hiçbir engelle karşılaşmadan, tüm günahları tadarak “keyfinin istediği gibi? yaşayabiliyor yani. 


Ve tabii ki her günahın kısa vadede lezzeti de var. Üstelik çoğu günah bir ölçüde bağımlılık da yapar. Böylece genç giderek öyle bir noktaya varıyor ki, günahlar hayatının ayrılmaz bir parçası haline geliyor. 


Ama tabii ki bu arada vicdanı susmuyor, onu sürekli rahatsız ediyor. “Günaha daldın gittin. 
Bu gidişle Cehennem'i boylayacaksın.” diye uyarıyor. Bu şekilde sürekli vicdan azabı duyarak yaşamak ise mümkün değildir, insana acı verir. Bu iç çelişki yüzünden bazıları tövbe edip dönüyorlar ama, bir kısmı da dini tümden inkar etmek istiyorlar. İnkar edip vicdan azabından, o iç çelişkiden kurtulmayı, bohem hayatı (kendince) dibine kadar yaşamayı arzu ediyorlar. 


Ve eğer kişide “inkar etmeliyim” yönelimi ağır basarsa, kişi bunu destekleyecek delilleri internette bolca bulabiliyor da. Hani neredeyse “dinsizlik dini’ni yaymak amacıyla hazırlanmış bir sürü site var, bilirsiniz. Bazı ayetleri veya hadisleri bağlamından koparıp sonra da akıl dışı gösteren, her şeyin tesadüfen ve evrimle oluştuğunu (güya) bilimsel olarak anlatan tonlarca sayfa bulmak mümkün. 


Ama ilginçtir ki, tüm bu iddiaların cevapları da olduğu ve yine internette bulunabileceği halde, o cevaplar okunmuyor çoğunlukla. 


Diyaloglar genellikle şöyle: 

-Ben “Sapiens” kitabını okudum ve ateist oldum. 
-Peki Tabiat Risalesi'ni okudun mu? 

-Gerek görmüyorum. 
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Veya 


-İslam dini, mitolojik birikimlerden derlenmiş. Ünlü Sümerolog filanca bunu açıklamış. 
Yazılarını okuyunca deist olmaya karar verdim. 


-Peki Bediüzzaman'ın eserlerini okudun mu? 
-Hayır, ihtiyaç duymadım. 
yada 


-Ateist-deist sitelerde birçok ayet ve hadisin akıl dışı olduğu ispat edilmiş. Onları okusan sen de inkarcı olurdun. 


-Hepsini okudum. Tümünün de cevabı var. Ararsan sen de bulursun. Mesela “Sorularla İslamiyet? sitesini önerebilirim. Oraya da baksana. 


-Boşver. Böyle mutluyum. 


Hatta genç bu yaygın tavrın dışında davranıp, bazı İslami eserleri ve açıklamaları okusa dahi, gerçekten anlamak ve inanmak için değil, eleştirmek ve inkar etmek için okuduğundan dolayı istifade etmiyor da. 


S: Evet, bu dediğiniz Kur'an'da da vurgulanıyor. Birçok ayette Kur'an'dan fayda görmek için bazı şartların gerektiğine işaret edilmiş. Allah korkusu taşımak, samimiyetle yönelmek gibi. 
Hatta bir ayette “Kur'an, müminler için bir şifa ve rahmettir; zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” denilir. 


C: Çok doğru. Yani bu kişilerin büyük çoğunluğu, aslında akıl ve mantık yürüterek, gerçekten doğruyu bulmak arzusuyla hareket edip de dinden çıkmıyorlar. İnkar edince hür ve mutlu olacaklarını, hayatı keyiflerince ‘dolu dolu? yaşayacaklarını zannediyor ve “inkarı talep? 
ediyorlar. 


Ha, bunların bir kısmı tümden inkara gidip ateist oluyor; bazısı ise yaratıcıyı da inkar ederek tümden bir boşluğa düşmeyi göze alamayıp, “Bir yaratıcı var ama bize karışmaz. Dinler de yalan.” deyip deist oluyor. Az bir fark var tabii, ama öz aynı. 


S: Peki böylelerini nasıl ikna edebiliriz? 


C: Unutmamak gerekir ki, inanmak istemeyen bir kişiyi biz zorla imana getiremeyiz. “Sen sevdiğini hidayet edemezsin. Ancak Allah dileyeni ve dilediğini hidayet eder.” mealindeki ayeti unutmayalım. Bu arada, bu ayette de yer alan ve Kur'an'da sıklıkla geçen “yehdiy men yeşa” ifadesine ikili bir anlam verdiğimi fark etmişsinizdir. Zira Arapça'da bu ibare iki anlam birden taşır. Hem “Allah dilediğini doğru yola iletir? hem de “Allah dileyeni doğru yola iletir.” manası vardır. “Yudillu men yeşa” ifadesi de öyledir: “Allah dileyeni ve dilediğini sapkınlığa sürükler.” 


Yani kalben inanmak istemeyen birisini, zorla ve somut bazı delillerle imana getiremeyiz. Bu değişime sebep olan günümüz modem yaşantısını değiştirecek güçte de değiliz şu an. Bu 


süreç bir süre daha devam edecek gibi görünüyor malesef. 
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Belki de rabbim günümüz gençlerinin bazı günahları yaşayıp, o yolda hayır olmadığını net biçimde gördükten sonra dine dönmelerini, böylece dinin kıymetini daha iyi hissetmelerini takdir etmiştir, bilemeyiz. İleride anlaşılır. 


S: “Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler.” diyorsunuz yani. Tevekkül açısından size katılıyorum ama, bize düşen görevler de olmalı sanki. 


C: Tabii ki var. Bir kere, ilk başlarda aktardigim tespitleri iyice düşünmek ve onlara çözüm üretmeye çalışmak lazım. Ama en önemlisi şu ki, Risale-i Nur eserlerinde de sürekli vurgulandığı gibi, gerçek mutluluğun imanda olduğunu, inkarda ise zahiri ve kısacık bir lezzetle beraber, Cehennem azabına benzer elemler olduğunu, bu dünyada hakiki saadetin ancak ve ancak iman dairesinde yaşanabileceğini anlatmamız lazım. Ve hatta daha da önce, bunu bizzat kendimiz yaşayıp, halimizle göstermemiz lazım. Bu noktayı çok önemsiyorum. 
Karşısındakine “İman etmek, sıkıntı değil, huzur verir.” diyen bir kişi, daha kendisi sıkıntılarını çözememiş ise, anlatacakları boşa gidecektir muhtemelen. 


S: Önce lisan-ı hal ile tebliğ etmek lazım yani. Peki sıra sözlü tebliğe geldiğinde, bir ateist veya deist ile tartışma ortamı oluştuğunda, nasıl davranılmalı? 


C: En önemlisi şu: Asla ‘mider dışına? çıkmamalıyız. Zira biz, bir inancı ve davası olan ve bunları izah ve ispat eden tarafız. Ateist ve deistler ise bir ideoloji inşa etmekten ziyade, bizim inancımızı red ve inkar etmekle uğraşıyorlar. Bu durumda sadece kendi davamıza odaklanıp, kendi doğrularımızı doğru biçimde anlatmakla yetinmemiz lazım. Onların fikirlerinin yanlış olduğunu ispat etmekle uğraşmak, sonuçsuz ve riskli bir çabadır. Hele hele ayrıntılara dair sordukları her soruya cevap yetiştirmeye çalışmak, boşuna bir gayrettir. Her fırsatta işin temeline dönmek lazım. 


Yani, biz bu kainata bakınca kusursuz bir sanat görüyoruz. Bu da kusursuz bir sanatçıyı, yaratıcıyı gösteriyor. Bu yolla o yaratıcının varlığını ispat ve sıfatlarını da izah etmek, bizim temel uğraşımız olmalı. Ayrıca böyle bir yaratıcının tabii ki yarattıklarını başıboş bırakmayacağını, elçiler, kitaplar göndereceğini anlatmalıyız. Ve (dediğim gibi) gerçek mutluluğun, özgürlüğün ve lezzetin, ancak iman ile mümkün olduğunu da sık sık vurgulamalıyız. 


S: Bu konularda önereceğiniz eserler var mı? 


C: Tüm bu yöntem, izah ve ispatlar için Risale-i Nur eserlerinden daha iyisini bilmiyorum. Bu eserlerden faydalanarak yapılacak bir iman hizmeti, günümüzün en kıymetli cihadıdır bence. 
Burada aklıma gelmişken, internette bazı arkadaşların dini savunmak için çektikleri videolarında, bazı izah ve ispatların hemen ardından ateist ve deistleri aşağılayan, onlarla alay eden ifadelerini çok görüyorum. Eğer amaç onların damarına basıp daha da dinden uzaklaşmalarına sebep olmak ise, yöntem doğru. Ama insanları bu yöntemle dine ısındıramazsınız. Resulullah (asm) hangi müşrikle alay etmişti ki? Veya tüm putları teker teker ele alıp onların ilah olamayacaklarını mı anlatmıştı? 


Bu dine hizmet, peygamberin yöntemiyle olur ancak. O sadece müsbet bir dille kendi doğrularını anlatmış, bıkmadan, durmadan anlatmış, “minder dışına” çıkmamış, ötesini de 


Allah'a bırakmıştı. Bu dinin sahibi, bu dini mağlup etmez zaten. Paniğe gerek yok. 


S: Cevaplarınız için Zafer okuyucuları adına çok teşekkür ediyorum. 
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C: Ben teşekkür ediyorum. 


GÜLEN'İN VE TÜM CEMAATÇİLERİN OKUMASINI İSTEDİĞİM TEK YAZIM https://www.patreon.com/posts/33276180-Emre Uslu — 19.01.2020 


1) Derin travma yaşayan topluluklar o travmanın içinde "zamanın donması" süreci yaşar. 
Zaman iki şeffaf cam tabaka gibi o toplumu o travmaya esir kılar. O toplum dışarda olanları görür ama bir türlü travmasını arkasında bırakamadığı için önündeki cam tabakayı kırıp geleceğe dahil olamaz 


2) Örn. Ermeni soykırımından sonra Ermeniler halen 1915'in gerçekleriyle yaşar. 2002'de New York'ta okurken ABD'de doğmuş büyümüş bir Ermeni sınıf arkadaşıma "seni TR'ye götüreyim" dediğimde "ben gidersem orda beni keseler" diye cevap vermişti. Onun için Zaman 1915'de donmuştu... 


3) Bir topluluk için zaman TRAVMA zamanında şöyle donar: Toplum sürekli travma anını yaşar, o anın hikayelerini yeniden kurar, orda ne kadar haklı olduklarını ama ne kadar büyük haksızlığa uğradıklarını nesilden nesile anlatır. Dünyanın kendilerini duymasını bekler. 


4) O travmaları anlatmak için kurumlar kurar. Amaç O travmadan yaralanmış insanların yaralarını sarmaktır. Onlar için bu kurumlar ilaç gibi gelir. Özellikle dünyada yalnızalaştıkça, çevreden izole edildikçe, o kurumlar birer sığınağa dönüşür. O kurumlarda o eski mutlu günler yeniden anlatılır. Her şey gelir travma döneminde biter. Çünkü yeni mutlu gelecek günlere dair anlatılacak bir şey yoktur. Travma Zamanı önlerini kesmiştir. Örn. batıdaki Ermeni kiliselerinde 1915 her daim yeniden yaşanır. 


5) Kurulan kurumlar travmaları iyileştirmek için kurulmasına rağmen bir süre sonra o toplumlar iyileşme sırasında anlatılan hikayelerden ibaret olmaya başlarlar. Bu sarmal böyle devam eder. Sonra o toplumun kimliğini o hikayeler oluşturur. Artık Zaman donmuştur ve bir daha o hikayeleri yırtıp ileri gitmek için toplumunuzun oluşturduğu kültürel ve kimliksel değerlere ters düşmeniz gerekecektir. Artık or Travma Zamanından kurtulmak imkansızdır. 
Hz. Musa'nın Yahudileri çöllerde dolaştırdığı 40 yıllık travma süreci işte böyle bir süreçtir. 


Kuran bu durumu şu şekilde anlatır: 


(Beni İsrail) Dediler ki: “Ey Musa, orada (o topraklarda) gerçekten cebbar (güçlü ve zorba) bir topluluk vardır. (Onlarla mücadele etmemiz ve yenmemiz imkânsızdır). Onlar çıkmadıkça (oradan uzaklaştırılmadıkça) biz kesinlikle oraya girmeye (yeltenmeyeceğiz), şayet (bir şekilde oradan çıkıp) boşaltırlarsa, biz (o takdirde) elbette girip (yerleşeceğiz) .” 


(Yahudiler bütün bu uyarılara rağmen) Dediler ki: “Ey Musa, o (zorbalar) orada durduğu sürece, biz hiçbir zaman asla oraya girmeyeceğiz (böyle bir tehlikeye göğüs germeyeceğiz) . Bu nedenle, sen ve Rabbin gidiniz, ikiniz savaşıp (düşmanları bertaraf ediniz), biz burada (her türlü tehlike ve tecavüzden uzak) durup (bekleyeceğiz) .” 


6) Bu anlattıklarımı bir çok insan bilmez ama zaman zaman hissedebilir. Ama Travma Zamanı etrafında yavaş yavaş donarken, buzu kırıp çıkmak çok zordur. Enerji ister, imkan ister, yeni ulaşacak eller ister, yeni vizyon ister, yeni bir şeyler söyleyecek birilerinin etrafında olmasını ister. 


146 


7) Konjonktürel gelişmelerin dışında dünyada kimse duymaz onları. Çünkü sessizlik sarmalının bizzat nedeni şudur: Dünya o insanların donduğu TRAVMA DÖNEMİNİ çoktan geride bırakmıştır, anlattıkları travma hikayeleri fantastik bir anıdan başka bir şey gibi gelmez onlara. 


8) İşte bu yüzdendir ki bir topluluk için zaman donarken en fazla ihtiyaç duyulan şey DEVRİMCİ LİDERdir. O lider eskiyi arkasına bırakacak, travma zamanının o toplumun etrafını sarıp donmasını önleyecek bir vizyon ile o travmalardan oluşan görünmez camları kırar ve ileri taşır topluluğunu. Hz. Peygamber, büyük boykottan sonra zaman Mekke'de Müslümaların etrafında donmaya başlayınca Hicret demiş zamanı Medine'de yeniden kurmuştu. Bu yüzden Hicret bir yeniden bir doğumdur Müslümanlar için. Donan zamanın içinden geçip zamanı kendileri yeniden kurmuştur, Mekke'yi arkalarında bırakarak... 


9) Zaman en hızlı MUHAFAZAKAR TOPLUMLARIN etrafında donar. Çünkü onlar içinde büyüdükleri kültür gereği travmalardan topladıkları hikayelerle yeni kurumlar inşa ederken onları da korumak isterler. Yani aslında bizzat travma hikayelerini üst üste koyarak etraflarında zaman parçacıklarından örülmüş bir şeffaf duvar örerler. İçinde kendilerin daha güvende hissederler. Daha emin olurlar. Oysa bur dipsiz kuyu gibi bir tuzaktır. Sizi sürekli aşağı çeker, asla yukarı çakamazsınız... 


10) O travma toplulukları yaşadıkları travmaların hikayelerini biriktirip tekrar tekrar anlatırken sanırlar ve beklerler ki büyük toplum kitleleri de onları anlayacak, seslerini duyacak ve onlara hak verecek. Bir tür karabasan hissi gibi bir şeydir bu. Daha kötüsü şudur: Onların hikayelerini duyacak kesimler sadece onlar gibi daha önceden travma yaşamış ınsanlardır. Daha önceki dönemlerde travma tuzağına düşmüş ve zamanın içinde donmuş insanlar onları anladıkça onlara hak verdikçe, hem geçmişte öncekilerin yaşadıklarını anlamamaktan üzüntü duyarlar, hem de kendilerini anlayan bu grupların içinde yeniden var 
olmak isterler. Rahatlarlar. Oysa bizzat bu rahatlama tuzağın kendisidir. Bugün Cemaatin 15 
Temmuz travmasını en iyi anlayanların Kürtler ve Ermeniler ve Solcular olması böyle bir şeydir. Bu anlayış nedeniye Cemaat tabanı Kürtler ve Ermenilere yapılanları anlamadıkları için üzülüyorlar onlarla yakınlık kurumaya çalışıyorlar. Ama şunun farkında değiller: BU travamatik toplumların her biri kendi zamanları içinde donmuş toplumlardır. Ana akım toplumsal damara bir türlü katılamazlar bu yüzden. Bunun için bir DEVRİM SÜRECİ ile o donmuş zamanın kırılması gerekir ve bunun için bu insanlar bir dinsel vaya siyasal bir KURTARICI/MEDHI beklerler. 


11) Böylece travmalarıyla etrafında donmuş zamandan şeffaf kuleler dikip kendini o kulenin içine hapseden toplumlar eskiden travma yaşamış toplulukların yanına bir kule diktiklerinden dolayı karşılıklı iletişime geçebileceklerini sanarlar. Oysa herkesin travması ve travma süreci faklı olduğu için bu toplumların pratikte bir araya gelmeleri çok zordur. Kürtlerin başlarına gelenlerden Cemaati sorumlu tutması, Ermenilerin başına gelenlerden Kürtleri de sorumlu tutması gibi bir durum. O camdan kuleleri yıksanız ve Cemaatle Kürtler'i veya Kürtlerle Ermenileri hadi anlaşın deseniz çok zor anlaşırlar. Çünkü o travmatik kimliklerinin içinide diğerine karşı biriktirdikleri nefret de donmuştur. Erimesi için uzun süren karşılıklı ilişkilerin yeniden kurulması gerekir. Yani cam kulelerin içindeyken birbirini yakın gören insanlar dışına çıktığında yeniden birbirinin boğazına sarılır. 


12) Yukarıda söylediğim gibi Özellikle muhafazakar Travma toplumları etraflarına travma 


kırıntılarından topladıkları hikayelerle yeni duvarlar örerken dışarıdan getirilen fikirler FİTNECİLİK suçlamasıyla ile dışlanır, AJANLIK suçlamasıyla öldürülür, yeni fikirler ortaya 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atanlar en iyi ihtimalle, bizim mahallenin delisi denilerek alaya alınır ötekileştirilirler. 


Oysa bizzat kurtuluş o ötekileştirilenlerin fikirlerindedir çünkü soğuktan donmak üzere olan bir kişinin üstüne yeni elbise atmak (muhafazakarlık) çözüm değildir, çözüm elbisesini çıkarıp sizin sıcak bir başkasının vücut ısısıyla onu ısıtmaktadır. 


Cemaatin etrafında hızla donmakta olan ZAMANI kırmaları için başta Fethullah Gülen ve tüm Cemaat mensuplarının okumasını istediğim tek yazım bu... 


AGATHA CHRİSTİE MISIR'DA GERÇEĞİN İPUÇLARI İÇİN KAZI YAPTI 
Mustafa Tamer, 08.01.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri- Analiz, Onlar Ne Diyor? 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız eleştirel analiz, Toronto Üniversitesi'nde Mısırbilim alanında doktora yapan Jun Yi Wong'a aittir ve 2022 Şubat'ında vizyona girecek olan Kenneth Branagh'ın yönettiği Agatha Christie'nin aynı adlı romanından uyarlanan “Death on the Nile (Nil'de Ölüm)” filmi üzerinden Agatha Christie'nin hayatına ve eserlerine odaklanmaktadır. Dikkatli bir okuyucu İngiliz istihbaratının aktif olarak çalıştığı o yıllarda, uçarı bir genç kızın nasıl bir roman yazarına dönüştürüldüğünü görmekte zorlanmayacaktır. 


Uzun bir gecikmeden sonra, Kenneth Branagh'ın “Death on the Nile (Nil'de Ölüm)” filmi nihayet 2022 Şubat'ında vizyona girecek. Nil gezisinde geçen cinayetin gizemi, Agatha Christie'nin en ünlü eserlerinden biridir ve uyarlama için favori olduğu kanıtlanmıştır. Suç Kraliçesi'nin Orta Doğu'ya ve onun kadim geçmişine olan hayranlığı birçok romanında belirgindir, ancak bölgeyle olan bağı çok daha derinlere iner. Bölgenin diğer ülkeleri gibi, Mısır da yaratıcı süreçleri için verimli bir zemindi ve Christie'nin hayatında ve yazarlık kariyerinde birkaç dönüm noktası oluşturdu. 


İngiliz gizemli yazar Agatha Christie (1890-1976) kitaplarının Fransızca baskılarını imzalarken, 1950 dolaylarında / Hulton Arşivi / Getty Images 


Christie Mısır'ı ilk kez 17 yaşında, Paris'teki okulu bitirdikten kısa bir süre sonra ziyaret etti. 
Annesine, ciddi bir hastalık nöbeti sonrasında kışı daha sıcak iklimlerde geçirmesi tavsiye edilmişti. Annesi, geziyi kızının dışarı çıkma etkinliği olarak da planlamıştı. 


Sosyetesi için Kahire seçimi olağandışı olmaktan çok uzaktı. Mısır, o zamanlar büyük ölçüde İngiliz idaresi altındaydı ve bölgeye düzenli olarak Thomas Cook & Son tarafından turlar organize ediliyordu. Mali belirsizlik, babasının ölümünden beri ailede yaşanan sabit bir durumdu ve Londra'da bir sosyal sezon uygun görülmemişti. Kahire'de yaşamanın maliyeti - "sömürge gibi yaşamak" atasözüne atıfta bulunarak- çok daha kolay yönetilebilirdi ve seyahat maliyeti, Torguay'daki aile evlerini kış tatil yeri olarak kiralayarak kolayca telafi edildi. 
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O zamanlar kendini utangaç ve sosyal olarak beceriksiz biri olarak gören Christie, Mısır'da geçirdiği üç ayı bir "zevk rüyası" olarak nitelendirdi. Haftada beş dansa gitti (yeteneğinden sıklıkla bahsedildi) ve genç erkeklerin yeni ilgisinden zevk aldı. Hayatının ilerleyen saatlerinde Christie, Kahire'deki zamanını, çılgınlığının üstesinden gelmek için çok önemli olarak değerlendirecekti. 


Şehir belirgin bir izlenim bırakmıştı: Christie, yayınlanmamış ilk romanı “Çöldeki Kar”ı Kahire'deki Gezirah Oteli'ndeki deneyimlerine dayandıracaktı. Christie, müsveddesini birkaç yayıncıya gönderdi ve belki de o zamanki deneyimsizliği nedeniyle beklediği gibi kitabı reddedildi. Daha sonra yarı otobiyografik “Bitmemiş Portre”de Kahire'de geçirdiği zamanı anlatacaktı. 


Ancak genç Christie, antik çağa olan yakınlığını henüz geliştirmemişti. Giza Piramitleri'ne yapılan kısa bir gezi dışında, annesinin Luksor'daki antik yerleri ziyaret etme teklifini defalarca reddetti ve yeni keşfettiği polo tutkusuna dalmayı tercih etti. En ünlü eserlerinden birinde anlatılan tapınakları ve manzaraları görmesi yaklaşık 20 yıl alacaktı: 


"Antik çağın harikaları görmek istediğim son şeydi ve beni (yanına) almamasına çok sevindim... Onları o zaman takdir etmeyen gözlerle görseydim, benim için nasıl sevinirdi. 
Hayatta bir şeyleri görmekten ya da yanlış zamanda duymaktan daha büyük bir hata yoktur." (“Agatha Christie: Bir Otobiyografi”) 


1922'de, Christie'nin yazarlık kariyerinin başlamasından kısa bir süre sonra, Krallar Vadisi'nde Tutankhamun'un Mezarı keşfedildi. Olay, kitle iletişim araçlarının gelişiyle körüklenen yeni bir Mısır çılgınlığı dalgasına yol açtı. En önemlisi, The Times of London kazıyla ilgili haberlere özel erişim için 5.000 £ ödedi ve nesneler mezardan yavaşça çıkarılırken günlük güncellemeler sağladı. Arkeoloji daha önce hiç bu kadar halkı büyülememişti. 


Times'ın özel erişimi, Mısır'a gelen diğer birçok Batılı muhabirin spekülasyon ve uydurmaya başvurmak zorunda kalması anlamına geliyordu. Mezarın keşfinden birkaç ay sonra beşinci Carnarvon Kontu'nun (Earl) ölümü, bu durumun Holmesian yan ürünü olarak popüler hale gelmişti, Firavun'un Laneti'nin sonucu olarak anılıyordu. Earl, arkeoloji ekibi mezarı ölümünden sadece aylar önce keşfeden amatör bir Mısır bilimciydi. İddia edilen lanete katkıda bulunanlardan biri, "kötü bir elementalin" Carnarvon'un ölümüne yol açabileceğini öne süren Arthur Conan Doyle'du. Asıl sebep çok daha az heyecan vericiydi: Kontun ölümüne, büyük olasılıkla bir sivrisinek ısırığından kaynaklanan bir enfeksiyon neden olmuştu. 


Mumyaların ve Mısır ruhlarının talihsizlik getirebileceği fikri eskidir ve Napolyon'un Mısır'a yaptığı ünlü keşif gezisinden bu yana popüler kültürün bir parçası olmuştur. Doyle, Mısır eserleriyle ilgili gizemi bir komplo aracı olarak kullanan birkaç kısa hikaye yazmıştı. Benzer bir şekilde Christie, 1924'te “Poirot Investigates” adlı kısa öykü koleksiyonuna “Mısır Mezarının Serüveni” adlı bir girdi ekledi. 


Bu noktada, Christie'nin Mısır tasviri, (Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı hemşire ve dağıtıcı deneyiminin bir sonucu olarak) firavunun lanetini yalnızca uyuşturucu ve zehirler konusundaki derin bilgisine bir folyo olarak kullanarak yüzeysel kaldı. Bununla birlikte, Christie'nin kariyerinin sonraki bölümü, eski geçmişe olan yeni ilgisinden derinden etkilenecekti. 
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1926'da 11 yıllık kocası Archibald Christie boşanmak istedi. Haber, annesini birkaç ay önce kaybetmiş olan yazar için beklenmedik ve yıkıcıydı. Yaygın medyada yer alan ünlü '10 gün ortadan kaybolma olayı'na yol açtı. Agatha Christie, o zamanlar, son derece başarılı “Roger Ackroyd Cinayeti”nden sonra hatırı sayılır bir üne sahip bir romancıydı. 


Christie, boşanmayı amatör bir yazardan profesyonel bir yazara geçtiği an olarak nitelendirdi, çünkü yazmak kendini gerçekleştirmek için bir zorunluluk haline gelmişti. İki yıl içinde, daha fazla roman üretmesi için sürekli baskı altında kaldı. Bir donanma komutanı ile tesadüfi bir görüşmenin ardından, Christie Bağdat'ı ziyaret etme fikrine aşık oldu. Ayrıca 1928'de medyanın ilgisini ancak Tutankhamun'un mezarının daha önce keşfedilmesiyle geride bırakan bir kazı olan Leonard Woolley'nin Ur'daki kazısını da okuyordu. 


Biletler ve seyahat belgeleri için verilen mücadelenin ardından Christie, Doğu Ekspresi'ne bindi. Yazar Bağdat'ta antik Ur kentine bir gezi yaptı ve burada değerli bir konuk olarak site turu yaptı. Kazı ekibinin önemli bir üyesi ve Leonard'ın karısı olan Katharine Woolley, “The Murder of Roger Ackroyd”un büyük bir hayranıydı. 


İkisi sonunda yakın arkadaş olacaklardı ve “Murder in Mezopotamya”daki ana karakter Katharine'e temel alıyordu. Romancı Ur'a aşık oldu ve bir yıl içinde Woolley'lerin daveti üzerine ikinci bir ziyaret yaptı. 


Leonard Woolley'nin yardımcılarından biri, Max Mallowan adında gelecek vaat eden 26 
yaşında bir arkeologdu. Christie onu "zayıf, esmer, genç ve çok sessiz bir adam; nadiren konuşur, ancak kendisinden istenen her şeyi sezerdi" olarak tanımlamıştı. 


Christie'nin Ur'a ikinci ziyaretinde, Mallowan, Katharine tarafından romancıya Irak çevresindeki tarihi yerlere eşlik etmesi için görevlendirildi. Ancak gezi, Christie'nin İngiltere'den 10 yaşındaki kızı Rosalind'in zatürree olduğu haberini almasıyla yarıda kesildi. 
Mallowan, İngiltere'ye dönerken ona eşlik edecek ve endişe dolu yolculuk sırasında rahatlatıcı bir varlık olduğunu kanıtlayacaktı. Yılın sonunda, Devon'daki Christie'yi ziyaret ettiğinde ikisi nişanlandı. 


"Birçok kişi Doğu arkeolojisine çağrıldı, ancak çok azı bu kadar mutlu bir kayıt birakabildi." (“Gel, Bana Nasıl Yaşadığını Anlat” filminde Max Mallowan) 


Evlendikten sonra Christie, Orta Doğu'daki kazılarında Mallowan'a düzenli olarak eşlik etti. 
Sahadaki yaşam tarzından son derece keyif aldı, tipik olarak kazı sezonunun başlangıcını yazarak geçirdi, ardından kazı yoğunlaştığında kendini tamamen saha çalışmasına adadı. 


Arkadaşı ve arkeolog Jacquetta Hawkes'ın tanımladığı gibi, Christie kendini disipline yabancı biri olarak görmesine rağmen kısa sürede oldukça bilgili hale geldi. Sahadaki çalışmalarının yaratıcılığı üzerinde herhangi bir etkisi varsa, bu muhtemelen yapıcı bir şeydi: Bu dönem boyunca Christie, çoğu en iyi eserleri arasında sayılan, düzenli olarak yılda iki veya üç kitap çıkardı. 


Birçok yönden, onun yazma süreci, arkeolojik bir kazıda gerekli olan tümdengelimli çalışmayı yansıtıyor. "Agatha Christie'nin Gizli Defterleri"nin yazarı John Curran, olası sonuçların uzun listelerini oluşturarak olay örgüsünü tipik olarak nasıl harekete geçireceğine dikkat çekiyor. Sürecin başında, katilin kimliği genellikle yazarın kendisi tarafından bilinmiyordu. Ünlü şok sonları, sanki gizemin çözülmesine katılıyormuş gibi, komplo 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kurarken sık sık aklına geliyordu. Sayısız parça parça ipucu ve kırmızı ringa balığı ile arkeolojik çalışma, gizemli yazma süreciyle simbiyotikti. 


Christie, otobiyografisinde bunu fark etti, "Sanırım kendime sürekli "Neden?" diye sormakta haklıydım, çünkü benim gibi insanlar için neden, hayatı neyin ilginç kıldığını sormak." 


“Cenazelerden ve cenaze törenlerinden zevk almak kişinin kanında olmalıdır. İnsan doğasındaki bu özellik olmasaydı, arkeoloji gerçekten nerede olurdu? ” ("Otobiyografi") 


By y ? 
İş 
Vale 


Giza Piramitlerinden birinin önünde deve turu, Mısır, c1920s-c1930s / Baskı Koleksiyoncusu / Baskı Koleksiyoncusu / Getty Images 


Christie ve Mallowan, Mısır'da, Tutankhamun Mezarı'nın kazıcısı Howard Carter ile arkadaş oldular. Üçü genellikle Luxor'daki Winter Palace Hotel'de briç oynardı; Mallowan, Carter's "alaycı ve eğlenceli bir karakter" olarak tanımladı. Christie, Mısır'ın kadim geçmişinin büyüsüne kapılmıştı ve Irak ve Suriye'deki kazı sezonlarının ardından kış ziyaretleri düzenli bir olay haline geldi. Kipling'in “büyük bir müteahhitlik mağazası” olarak tanımladığı toprak, Suç Kraliçesi için ilham kaynağı olacaktı. 


1933'te aile, onları Luksor ve Aswan tapınaklarına ve Nil'in kataraktlarına götüren bir Nil yolcu gemisine (iddiaya göre SS Sudan'a) bindi. Yolculuk sırasında, otoriter bir yolcu, Christie ve kızı Rosalind arasındaki konuşmaların konusu oldu. Bu fikirler kısa sürede Mrs. 
Boynton adında bir karakter ve “Moon on the Nile” adlı bir oyun olarak hayata geçti. 


Christie sonunda hem oyunu hem de karakteri roman lehine bir kenara koydu. 1937'de yayınlanan "Nil'de Ölüm", Christie külliyatı arasında en sevilenlerden biri olacaktı. İlginç bir şekilde, Christie'nin defteri, romanın en iyi bilinen karakterlerinden biri olan yaşlı kız kurusu Miss Marple'ı içermesi gerektiğini öne sürüyor. Curran, egzotik ortamın belki de Marple için uygunsuz görüldüğünü ve sonunda iyi seyahat eden Poirot'nun seçildiğini iddia ediyor. 
Kitaptaki bazı küçük karakterler, Christie'nin Kahire'deki bir genç olarak kendi deneyimlerini andırıyordu ve “Çölün Yüzündeki Kar” başlıklı erotik bir eser yazan romancının dilden dile dahil gezmesi de söz konusuydu. 


Kitap aynı zamanda uyarlamalar için bir favori olduğunu kanıtladı. Christie, romanı 1944'te Dundee'de açılan bir oyuna dönüştürdü. Daha sonra bu oyun Londra ve New York'ta sahnelendi. 1978'de bir film uyarlamasında, Poirot'u Peter Ustinov oynadı ve film Jane Birkin, Bette Davis, Mia Farrow, Angela Lansbury ve David Niven dahil yıldızlarla dolu güçlü bir kadroya sahipti. 


Aynı zamanda Christie, “Akhnaton” adlı tarihi bir oyun da yazdı. Oyun, geleneksel Mısır dininden uzaklaşmayı başlatan, ancak ölümünden sonra kınanarak isimsiz bırakılan firavunu temel almaktaydı. Oyunun itici gücü, Christie'ye gizlice Akhnaton döneminden edebiyat sağlayan, Mallowan'ın uzun zamandır arkadaşı olan Mısırbilimci Stephen Glanville'den 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gelmişti. Oyun onun konuyla ilgili derin bilgisini aktarıyordu ve diyalogların çoğu eski metinlerden uyarlanmıştı. 


Christie'nin eski Mısır'a olan ilgisi cenaze törenleriyle sınırlı değildi. Geçmişteki toplumların bugünü yansıtma biçimlerinin yanı sıra gelenek ile değişim arasındaki bitmeyen mücadeleden de büyülenmişti. Bu tür temalar genellikle onunla Mallowan arasında bir tartışma kaynağıydı ve oyunun çoğu bu sorular etrafında dönüyordu. Mallowan, kendi anılarında “Akhnaton”a birçok sayfa ayırmıştı ve onu Christie'nin “en güzel ve derin oyunu... uyarlama, geçmişle ilgili herhangi bir oyunun olabileceği kadar tarihsel inandırıcılığa yakın” olarak nitelendiriyordu. 


“Akhnaton”, üretileceği beklentisi olmadan yazılmıştır. Christie oyun yazmaktan her zaman zevk almıştı, bunu suç romanları üretme zorunluluğunda bir mola olarak görüyordu. Bunu, “Oyunları yazmak kitaplardan çok daha kolay,” diye açıklamıştı, “çünkü onları zihninizin gözünde görebilirsiniz; Bir kitapta sizi fena halde tıkayan ve neler olup bittiğine devam etmenizi engelleyen tüm bu açıklamalar sizi rahatsız etmiyor.” 


Oyuncu ve tiyatro yönetmeni John Gielgud oyunu ilginç buldu, ancak yeterince mizah içermediğini ve prodüksiyonunun çok pahalı olacağını hissetmişti. Aslında, “Akhnaton” tamamlandıktan sonra onlarca yıl yayınlanmadı. 


Avrupa'da savaş patlak verdiğinde, Christie Londra'daki University College Hospital'da dispenser olarak çalışmaya geri döndü. Mallowan başlangıçta Hava Bakanlığı'nda görev yaptı ve burada Glanville ile bir oda paylaştı. Ilki, Arapça'daki ustalığı nedeniyle sonunda Mısır'a atandı. 


Mallowan'dan ayrılma, Christie için duygusal olarak zorlayıcıydı, ancak II. Dünya Savaşı, kariyerinin en üretken yıllarından bazılarına denk gelecekti. Polisiye roman da taşınabilir kurgu biçimindeki oyalamanın çok talep gördüğü bir dönemde popüler bir türdü. Christie, Mallowan'dan nadiren haber aldığı için, hayatlarını kazılarda detaylandıran bir anı olan “Gel, Bana Nasıl Yaşadığını Anlat”ı yazdı. 


Bu dönemde Christie ve Glanville sık sık yemek ve yiyecek kolilerini paylaşırdı. Bir noktada Glanville, eski Mısır'da geçen bir dedektif hikayesi yazmasını önerdi. Mısır'da geçen kurmaca eserler Napolyon seferinden beri popülerdi, ancak geçmiş bir çağda geçen suç kurgusu duyulmamıştı. Christie, ikna edici Egyptologist tarafından (kendi sözleriyle) “zorbalık”a maruz kalana kadar ilk başta tereddüt etti. 


Glanville, başlaması için, roman için ilham kaynağı olması için eski Mısır'dan bir dizi edebi eser önerdi. Hikayeyi iyi bilinen olaylara veya rakamlara dayandırmak istemeyen ("çünkü tarihi dönemlerde geçen romanları genellikle bu kadar düzmece gösteren şey budur"), Christie sonunda eski bir Mısırlı yetkilinin ailesine yazdığı bir dizi mektubu kullanmaya karar verdi. 


4.000 yıllık Heganakht papirüs, bir Christie gizemi için bütün malzemelerle bir aile resmi çizmişti baskıcı bir hane reisi, görünüşte itaatsiz oğulları, kötü muamele görmüş bir kadın üye ve bir gerilim kaynağı gibi görünen bir dizi bağımlı kişi. Papirüslerdeki isimlere hayat vermek için gereken tek şey biraz hayal gücüydü. 


“Ölüm Son Olarak Gelir”, “Akhnaton”dan daha zorlayıcıydı; Ne de olsa Christie, eski bir 


toplumun atmosferini ve günlük yaşamını kelimelerle resmetmek zorundaydı. Sürekli sorularla Glanville'e döndü ve ikincisi cevaplar için arkeolojik kaynakları araştıracaktı. 
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Keskin gözlemciler, romanda anlatılan sahnelerin eski Mısır kabartmalarını andırdığını, düzyazının ise eski edebi metinlerin bilinen stilini ve sözdizimini taklit ettiğini fark edeceklerdir. 


Christie, karakterlerin isimleri de dahil olmak üzere romandaki her ayrıntıya büyük önem verdi. Görevli en büyük oğul olan Yahmose, muhtemelen Glanville'in British Museum'da geçirdiği süre boyunca mektuplarını incelediği Peniati'li Ahmose adlı bir katipten esinlenmişti. Besleyici ve koruyucu büyükanneye, tanrıça İsis'in adının Kıpti formu olan Esa adı verildi. Kötü huylu hizmetçi Henet, adını eski Mısır'da "açgözlülük" için kullanılan terimden almıştı. 


Glanville'in incelediği eski bir kozmetik kabı, karakterlerden birini öldürmek için kullanılan zehirli merheme ilham vermiş olabilir. British Museum'da bulunan geminin üzerinde eski sahibinin adı yazılıydı; Christie'nin romanındaki katille aynı isim. 


Kuzey Afrika'daki Mallowan romanın icrasıyla ilgili endişelere sahipti. Taslak versiyonu son derece iyi bulan Glanville tarafından güvence verildi: 


“Hikayenin anlatılmasında gerekli olmayan veya en azından tamamen doğal olmayan hiçbir arkeolojik cihaz dahil edilmeyecekti. Ne pahasına olursa olsun gösteriş yoktu. Aynı zamanda, sıradan bir kimsenin bunu hissetmesini imkansız kılacak kadar örtük Mısır hissi olması gerekiyordu; bu özel hikaye Pimlico'da olmuş olabileceğini ve Mısırbilimciye bunun Thebes'te olmaması için hiçbir neden olmadığını hissettirebilirdi. Yapması olağanüstü zor bir şeydi ve o başardı.” 


Masalda son bir gizem olacaktı. Glanville, Christie'yi romanın sonunu değiştirmeye ikna etmeyi başardı, bu onun yazma kariyerinde ilk ve tek olaydı. Daha sonra, Mallowan orijinal sonun daha dramatik olacağını belirtti ve Christie de seçim hakkı verilirse taslak sona geri döneceğini itiraf etti. Defterleri orijinal katil hakkında çok az şey veriyor, ancak yazma sürecinde karakterlerin isimlerinde yapılan değişiklikler bazı ipuçları verebilir. Örneğin, huysuz ikinci oğul, başlangıçta, sağlığı ifade eden yaygın bir Mısır adı olan Seneb olarak adlandırılmıştı. Daha sonra, kötü bir yanı olduğu bilinen timsah tanrısına atıfta bulunarak Sobek olarak yeniden adlandırıldı. Hikayedeki katil de isim değişikliğine uğradı, ancak kararın yeni son tarafından motive edilip edilmediği kesin değil. 


Christie'nin kariyeri, Tutankhamun ile yollarının tekrar kesişmesiydi. 1972'de, Tutankhamun Hazineleri sergisi British Museum'a geldi ve bir başka Tutmanya tufanını başlattı. O sıralarda 
81 yaşında olan Christie, yayınlanmamış bazı eserlerini düzene sokmakla meşguldü. 


"İnsan her an bu dünyayı aniden terk edebilir," diye yazdı. Yeni arkeolojik keşifleri yansıtmak için birkaç küçük değişiklik yaptıktan sonra “Akhnaton”u yayıncısına göndermeye karar verdi. Christie, "Mısır Tutankhamun'u üzerinde büyük bir öfke var" için sahnelenmese bile en azından yayınlanmasını umuyordu. Oyun, bir yıl sonra, yazılmasından otuz yıldan fazla bir süre sonra basıldı. 


1973'te Mısır, güç kaybettiği Yom Kippur Savaşı'na katıldı. Sonrasında, ülke Sovyetler Birliği ile ittifakından uzaklaştı. Başlangıçta serginin ABD'ye ihraç edilmesini yasaklamış olan Mısırlı yetkililer, bağlılıklarının değişmesiyle ambargoyu kaldırdı. Sergi yedi Amerikan şehrini gezdi ve 8 milyondan fazla ziyaretçi çekti. "Nil'de Ölüm"ün film versiyonu 1978'de 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tamamlandığında, gösterim tarihinin serginin bilet satışının başlamasıyla aynı zamana denk gelmesi planlanıyordu. 


Christie'nin Mısır'la olan ilişkisi, dedektif romanlarının ve Mısır çılgınlığının altın çağlarından çok sonra da varlığını sürdürüyor. Hâlâ Nil'i seyreden SS Sudan'ın, Christie ve Poirot'nun adını taşıyan kabinleri var. Hem Old Cataract Hotel'in hem de Winter Palace'ın sahipleri, buraların “Nil'de Ölüm”ün yazıldığı yer olduğunu iddia ediyor. Luksor'dan Asvan'a tur rehberleri, Suç Kraliçesi'ne yapılan göndermelerin kalabalıkları kolayca memnun ettiğini biliyor. Bazıları, III. Ramses'in tahtı gasp etmek amacıyla öldürüldüğü harem komplosunu anlatarak bunu takip ediyor. 


İnsanları eski geçmişle aynı şekilde büyüleyen Christie'nin suç gizemleri ile ilgili ne var? 
"Nil'de Ölüm"den bir pasajda ortak çekiciliklerinin en anlamlı ifadesini keşfettim. 


Her zaman olduğu gibi, sonucu Poirot veriyor: “Bir keresinde profesyonel olarak bir arkeolojik keşif gezisine gitmiştim; ve orada bir şey öğrendim. Bir kazı sırasında, yerden bir şey çıktığında, etrafındaki her şey çok dikkatli bir şekilde temizlenir. Gevşek toprağı çıkarırsınız ve sonunda nesneniz orada, tek başına, hiçbir kafa karıştırıcı yabancı madde olmadan çizilmeye ve fotoğraflanmaya hazır olana kadar bir bıçakla burayı ve orayı kazırsınız. Parlayan çıplak gerçeğe yapmaya çalıştığım şey buydu; gerçeği görebilmemiz için gereksiz şeyleri ortadan kaldırmak.” 


Jun Yi Wong, 9 Kasım 2021, The New Lines Magazine 
(Jun Yi Wong, Toronto Üniversitesi'nde Mısırbilim alanında doktora adayıdır.) 


ÇİN'İN KÜRESEL AŞI OYUNU-1; ÜRETİM, SİYASET VE PROPAGANDA, PEKIN ULUSLARARASI COVID BAĞIŞIKLAMA HAMLESİNİ NASIL ŞEKİLLENDİRDİ? 


Seçkin Deniz, 22.10.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Japon Nikkei Asia yayınıdır ve Çin'in Küresel Aşı Diplomasisine odaklanmaktadır. Covid-19'un sadece salgın yayan bir virüs olmadığını kanıtlayan bu analizin, analistlerin kendi tanımıyla 'Yeni Bir Dünya Düzeni Yumruğu' olduğu artık tartışılmaz bir şekilde ortadadır. Ağustos 2021 sonlarında içeriğindeki yabancı maddeler (paslanmaz çelik parçacıkları) 

nedeniyle Amerikan Moderna aşısını durduran Japonya'nın, Eylül 2021 ayında Pfizer-Biontech aşılarında 

da yabancı madde bulması sonrası bu türden analizlerin doğası gereği Covid-19 aşısına odaklanması gerekirken, salgının ve arkasındaki planın diplomasi boyutunu irdelemesi de dikkat çekicidir. Çin-Japonya arasındaki ezeli rekabetin genel çerçevesi dahilinde de olsa Türkiye için de çıkarılacak sonuçları olan bu analizin faydalı olacağını umuyoruz. 


Eylül 2021 itibariyle Çin, dünya uluslarının çoğunluğunu oluşturan ve yaklaşık 3 milyar insana ev sahipliği yapan 109 ülkeye ve bölgeye 1 milyar COVID-19 aşı dozu ihraç etmişti. 


Çin aşılarını kabul eden ülkeler ve bölgeler: 109; Çin'den teslim edilen toplam dozlar: 1 Milyar 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Üst düzey bir karşılama grubu, Zimbabve'nin Harare havaalanindaki pistte yığılan ve güney Afrika şafağının mor ışığında yıkanan Çin COVID-19 aşılarının bulunduğu kasaları karşıladı. 


Zimbabve'nin başkan yardımcısı ve sağlık bakanı, gözleri ışıl ışıl parlayan Constantino Chiwenga, Çin Büyükelçisi Guo Shaochun ile yapılan bağışı memnuniyetle karşıladı ve şöyle dedi: 


“Çin yardımı sabahın aydınlığında geldi ve Zimbabve'nin normal sosyal yaşama dönüşünün şafağını ve ekonomik toparlanmanın erken farkına varmasını sağladı.” 


15 Şubat sevkiyatındaki Sinopharm aşısının her bir konteynerinde Çin bayrağı ve “ER Bh” 
veya China Aid metni bulunan bir çıkartma vardı. 


Xi Jinping, Çin'in aşılarını, ülkesinin "sorumlu güç" statüsünü yansıtan "küresel kamu malı" olarak tanıttı. 
Kaynak: Fotoğraflar Xinhua/Kyodo ve Reuters 


Bu, Çin'in aşılarını Başkan Xi Jinping'in ağzının olduğu yere koymasıydı. Xi, ülkesinin “sorumlu bir güç” olarak statüsünü yansıtan, aşıları “küresel kamu malları” olarak 'mantra' haline getirmişti. Batılı ülkeler başlangıçta en son teknolojiyle yapılan sınırlı sayıda koronavirüs aşısını paylaşmak konusunda isteksizken, Çin geleneksel üretim yöntemine güvendi ve kapasitesini hızla arttırdı. Kendi nüfusunu aşılamak için acele ederken bile yurt dışına uçaklar dolusu aşı şişesi gönderdi. 
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Mavi; Batı Aşıları, Kırmızı Çin Aşısı, Mor; Her İki aşıyı kullanan ülkeler. 
Kaynak: Airfinity 
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Küresel Çin aşısı alıcıları 


Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın öncülük ettiği mRNA aşılarının yeni teknolojileri manşetlerde yer alırken, Çin sessizce dünyanın en büyük COVID-19 aşısı tedarikçisi haline geldi. 
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İngiliz yaşam bilimleri istihbarat şirketi Airfinity'ye göre, ülke Kasım 2020'den Eylül 2021'e 
kadar 109 ülkeye ve bölgeye yaklaşık 1 milyar doz aşı ihraç etti. Bunların yaklaşık 50 
milyonu bağıştı. Çoğu - yaklaşık 800 milyon - Asya ve Güney Amerika'ya gitti. En önde gelen ihracat destinasyonları, Çin'in Kuşak ve Yol altyapı geliştirme girişiminde yer alan ülkelerdi. 


Çin'in aşı diplomasisi zaman çizelgesi 
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Kaynak: Çin büyükelçiliklerinden fotoğraflar, Ticaret Bakanlığı, Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, ilgili hükümetler, Reuters 


ABD bağışları arttırdı ve hükümet, ihtiyacı olan ülkelere 150 milyondan fazla doz verildiğini söyledi; bu Çin'in bağışlarının neredeyse üç katıydı. 


Bu arada Avrupa ülkeleri -Hollanda, İsviçre, Almanya, Belçika ve Birleşik Krallık - toplam 
730 milyon doz sevkiyat yaptı. Toplamda, 139 ülke ABD ve Avrupa'dan aşı aldı. Bu, onları 
coğrafi kapsam açısından Çin'in önüne koyuyordu, ancak yine de sevk edilen atış sayısında geride kalıyorlardı. 


Hem Çin'den hem de Batı ülkelerinden aşı alan 96 destinasyon var. Latin Amerika ve Karayipler'den Afrika ve Asya'ya kadar görülen bu örtüşme, Çin'in uluslararası kamuoyunu kendi lehine çevirme çabasının ön cephesini temsil ediyor. 


Yurtiçi aşılara karşı ihraç edilen aşılar 


Milyar doz 
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Çin, diğer tüm ülkelerden daha fazla doz ihraç ederken nüfusunu agresif bir şekilde aşılıyor Kaynak: Airfinity 


Çin'in aşı diplomasisi, hem üretim hem de propaganda üzerine kurulu incelikli bir hikaye. Çin aşıları hayat kurtardı ve küresel bağışıklama hamlesinin hayati bir parçasını oluşturdu. Ancak Pekin, ilaçların etkinliği ve klinik deneylerine ilişkin verilerin şeffaflığı konusunda devam eden sorulardan çok az bahsetti. Şu anda Sinovac için kendi deneylerini yürütürken, Ağustos ayında Güney Afrika, Dünya Sağlık Örgütü'nün COVAX girişimi aracılığıyla Çin'in Sinovac'indan gelen dozları reddetme ile ilgili bu tür endişeleri dile getirdi. Nijerya, Sinopharm'ı onaylamasina rağmen diğer dört aşıya öncelik vermeyi seçti. 


Her şeyden önce Cin, COVID-19'un Wuhan şehrinde ortaya çıkmasıyla ilgili damgayı temizlemek için aşı katkısını kullanmaya çalıştı; ve koronavirüsün kökeniyle ilgili sorular hala cevaplanmamış bilmece. 


ABD merkezli bir düşünce kuruluşu olan Inter- American Dialogue'dan Margaret Myers, "Çin, üzerinde ulus damgası bulunan bir aşı ile pandemi merkez üssü olma damgasını temizlemek istedi" dedi. 


Uygulanan 2 milyardan fazla aşı ile Çin, küresel olarak kullanılan tüm dozların yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu, dünyanın aşılanmasına yardımcı olmak için yaptıklarının ve bu süreçte kendisini ve çıkarlarını nasıl desteklediğinin hikayesidir. 


En iyisi değil; ama bazıları için yeterince iyi 


Çin aşılarının etkinliği ile ilgili tartışmalar, 2020'nin sonlarında küresel olarak ilk kez kullanıma sunulduğundan beri hararetli bir şekilde devam ediyor. Cevap, Batı tarafından üretilen ana aşılar kadar güçlü olmadıkları, ancak genellikle COVID-19 ile ilgili en ağır sonuçları önlemede iyi bir iş çıkardıkları şeklinde görünüyor. 


Etki 


Enfeksiyonu önleme Ağır hastalık/hastaneye yatmayı önleme 
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Kaynak: WHO, CDC, şirketler, Pakistan araştırması 


Haziran ayında yayınlanan DSÖ kılavuzuna göre, özel Çinli ilaç şirketi Sinovac tarafından "aşılananların 905 1'inde semptomatik hastalığı önledi ve incelenen popülasyonun 90100'ünde ciddi COVID-19 vakalarını ve hastaneye yatışları önledi." 


DSÖ, Çin devletine ait bir kuruluş olan Sinopharm tarafından yapılan başka bir aşının semptomları ve hastaneye yatışı önlemedeki etkinlik oranını %79 olarak tahmin etti. 


Çin medyası hevesle aşılarını tanıtıyor 


Çin devletine bağlı medya, sürekli olarak ülkenin aşılarını överek, "[COVID-19'un] şiddetlenmesini önlemeyi", "antikor üretimini" ve "küçük yan etkileri" avantajlar olarak vurguladı. 


Yapılan Faz 3 ile ilgili karşılaştırma çalışmalarında Pfizer aşısının enfeksiyona karşı %95 genel koruma sağladığı, Moderna'nın ise 9094 ile geride kaldığı ortaya çıktı. AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen bir başka aşı %63 etkinlik oranı gösterirken, Johnson & Johnson's Janssen tarafından yapılan aşının semptomatik enfeksiyona karşı %66 koruma sağladığı bulundu. 


Hong Kong Üniversitesi'nden moleküler virolog Jin Dongyan, "Çin aşılarının etkinliği, önde gelen Batı aşılarından daha düşük olabilir, ancak hala hastaneye yatışları azaltmaya ve böylece hayat kurtarmaya yardımcı olabilir" diyor. 


Batı aşılarının, özellikle delta suşu gibi daha bulaşıcı varyantlara karşı uzun vadeli etkinliği hakkında da artan sorular var. Hızlı aşılama sürüşü için Pfizer aşılarına güvenen İsrail, azalan 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antikorları gözlemledi ve mevcut standart iki aşı yerine, üçüncü aşıyı yapanları "tamamen aşılanmış" olan kişiler olarak dikkate alıyor. 


Çin aşıları ayrıca, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları ile aynı normal dondurucularda saklanabilmeleri açısından avantaja sahiptir. Pfizer ve Modema şişeleri -20 ila -80 *C'de saklanmalıdır, ancak normal dondurucu sıcaklıklarında birkaç hafta saklanabilirler. 


Ancak Jin, Çin aşılarının da "hala sorunları olduğunu" kaydediyor ve orijinal etkinlik verilerinin tamamı açıklanmadığından daha iyi verilere ihtiyaç olduğunu söylüyor. 


Sinovac'ın itibarını arttıran Malezya hükümeti araştırması, yakın zamanda aşının ciddi hastalıkları önlemede oldukça etkili olduğunu gösterdi. Çin aşısı olan 7,2 milyon insandan sadece %0,011'1 COVID-19'u o kadar şiddetli geçirdi ve yoğun bakım ünitelerinde tedaviye ihtiyaç duydular. Pfizer için karşılaştırılabilir oran 960,002 ve AstraZeneca için 900,001 idi. 


Çin'in aşıları, grip, çocuk felci ve diğer hastalıklarla savaşmak için kullanılan teknoloji olan inaktive aşılar olarak sınıflandırılıyor. Bunları yapmak, virüsün kendisinin, döllenmiş yumurtalar gibi bir büyüme ortamı kullanılarak kitlesel olarak yetiştirilmesini ve ardından enfektivitesini zayıflatacak bir süreci gerektiriyor. Seri üretime hazırlık zaman alıcı olabilir. 


Ancak Sinovac ve Sinopharm, etkisiz hale getirilmiş çocuk felci ve grip aşılarının üretimindeki uzmanlaşma tecrübelerinden yararlandı. COVID-19'a hızlı bir şekilde yanıt vermek için bu tür bir deneyimden yararlanabildiler. 


Buna karşılık, Pfizer ve Moderna gibi Batılı şirketler, koronavirüslerin genetik bilgisini enjekte ederek bağışıklık sistemini eğiten haberci RNA tabanlı aşılar adı verilen yeni bir teknoloji kullanıyorlar. Teoride, bir virüs bir kez keşfedildikten sonra, mRNA aşıları inaktive edilmiş aşılardan daha hızlı hazırlanabilir, ancak bu salgın onların ilk büyük ölçekli kullanımına işaret ediyor. 


Çin aşıları yaygın olarak kullanılan teknolojiyle yapılmış olsa da, birkaç gelişmiş ülke bu aşıların kullanımını onayladı. Avrupa'da 10'dan az ülke Sinovac enjeksiyonlarını geçerli aşılar olarak kabul etmektedir. Avrupa İlaç Ajansı hala Sinovac'ı inceliyor ve Sinopharm'ın onay için başvurmadığını söylüyor. 


Çin aşılarını yoğun bir şekilde kullanan bazı ülkelerin mücadeleleri diğer hükümetleri de duraklattı. Şili, neredeyse tamamen Sinovac dozlarına dayanan hızlı bir aşı sunumu gerçekleştirdi ve yalnızca Nisan 2021 civarında günlük enfeksiyonların her zamankinden daha fazla arttığını gördü. Artışın arkasında muhtemelen birden fazla faktör vardı, ancak bu Çin aşılarına yönelik şüpheleri körükledi. Haziran ayında, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Çin'in baskılarıyla ilgili endişelerini dile getirirken "Şili'nin deneyimini" aktardı. 
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Çin'in aşıları da piyasadaki en ucuz aşılar değil. Sinopharm, 15 ila 36 ABD Doları ve Sinovac, 
10 ila 33 ABD Doları arasında, Modema'nın mRNA aşılarından daha ucuza mal olurken, 
Pfizer'den daha pahalıdır ve AstraZeneca aşısından çok daha pahalıdır. Bu baskının sadece 2 
ila 5 dolar arasında bir taban fiyatı var ve UNICEF tarafından toplanan açıklanmış sözleşmelere göre dünya için uygun bir aşı olarak sunuldu. 


Öyle olsa bile, yakın zamana kadar Çin aşı ihracatının ivme kaybettiğine dair çok az işaret vardı. 


Duke Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi'ne göre, Haziran 2021'den bu yana Bangladeş, Uganda ve Nepal dahil olmak üzere en az sekiz ülke Çin aşıları için yeni veya ek sözleşmeler ımzaladı. Adil aşı erişimini teşvik etmeyi amaçlayan COVAX, Temmuz ayında alıcı ülkelere toplam 110 milyon aşıyı "hemen kullanılabilir" hale getirmek için Sinopharm ve Sinovac ile sözleşmeler imzaladı. 


Çin'in gelişmekte olan dünyaya aşı erişimi, COVID'den önce bile kendisini bir halk sağlığı oyuncusu olarak konumlandırma ve imajını iyileştirme yönündeki uzun süredir devam eden çabalarıyla uyumludur. 


Çin'in virüsü geç bildirdiği için eleştirildiği 2003 yılındaki SARS salgını, kamu diplomasisinin öneminin altını çizmişti. Üç yıl sonra Çin, Margaret Chan'ı DSÖ Genel Direktörü olarak hizmet etmesi için göndermeyi başardı. 


2013 yılında göreve başlayan Xi Jinping yönetimi daha da ileri gitti. Xi, Kuşak ve Yol altyapı 
girişiminin yanı sıra, 2016 yılında “Sağlık İpek Yolu” kavramından ilk kez bahsetti. Ertesi yıl, DSÖ ile bu vizyonu takip etmeyi taahhüt eden bir mutabakat zaptı imzaladı. 


Sydney Teknoloji Üniversitesi'nde profesör olan Lai-Ha Chan, "Çin'in [aşı dağıtmanın] ülkeleri siyasi yörüngesine çekmeye yardımcı olacak araçlardan biri olduğunu zaten fark etmiş olması mümkündür ve Çin de bunu ABD ve ittifakı ile rekabet etmek için bir araç olarak kullanmaya çalışıyor." diyor. 


Mevcut salgında Pekin fakir ülkelere ulaştı ve istekli ortaklar buldu. 
Yeni Bir Dünya Düzeni Yumruğu 


Çin aşılarının 2021'de Çin dışında doldurulması ve tamamlanması bekleniyor 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Milyon Doz 


Kaynak: Duke Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi 


Çin sadece çok sayıda aşı ihraç etmekle kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında üretim tesisleri inşa ediyor. Konumlar arasında Meksika, Endonezya ve BAE gibi önemli ithalatçılar bulunmaktadır. Bazı ülkeler kendi sınırları içinde 100 milyondan fazla dozu doldurmayı ve bitirmeyi beklemektedir. 


Meksika: Böl ve yönet 


Meksika Mart 2021'de ABD'nin güney komşusu ile aşı paylaşmayacağını söylediğinde şok oldu. Bunun yerine, Başkan Joe Biden “aşıların her Amerikalı için erişilebilir olmasını sağlamaya odaklandı”. 


Amerika'nın muhtaç komşusuna yardım etmek için devreye giren Çin'di. 


Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve Çin'in Meksika Büyükelçisi Zhu Qingqiao, 27 Şubat 2021'de Meksika'ya teslim edilen bir Sinovac aşısı kabının önünde yumrukla tokalaşıyor. 


Kaynak: Meksika'daki Çin Büyükelçiliği 


Airfinity verilerine göre ABD, Aralık 2020'den Ağustos 2021'e kadar Meksika'ya ithal edilen tüm COVID-19 aşılarının yalnızca %5'ini, Çin %32'sini sağladı. Çin, aynı ay itibarıyla Meksika'ya toplam 25 milyon doz ihraç etmişti. 
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Meksika, ABD'den ve başka yerlerden daha fazla aşı almaya çalıştı. Aşı temin etmekle suçlanan Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Moderna ve Novavax dahil olmak üzere Amerikalı aşı üreticileriyle görüştü ancak şu ana kadar tam bir anlaşma sağlayamadı. 


Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi profesörü Natalia Rivera Angel, "Yandaki kapıda önemli miktarda malzeme olmadığı için Meksika, Amerika kıtasında, şimdiye kadar üç Çin aşısını onaylayan ilk ve tek ülke oldu: Sinopharm, Sinovac ve CanSino. Özellikle "coğrafi nedenlerle" ve lojistik olarak tek aşı seçeneği sunan borsaya kayıtlı özel bir şirket olan [the] CanSino aşısı, sadece tek dozla en iyi seçenekti." diyor. 


Meksika portföyünü çeşitlendirdi, ancak Çin aşının piyasaya sürülmesinde hala büyük bir rol oynuyor 


Milyon Doz 


Kaynak: Meksika hükümeti 


CanSino ayrıca Meksika'nın aşı doldurma ve tamamlama tesisleri kurmasına yardım etmek için devreye girdi. 


Bu arada Meksika, Çinli kuruluşlar - Walvax, Abogen ve Askeri Bilimler Akademisi tarafindan geliştirilen yeni mRNA aşıları üzerinde klinik deneyler yürütüyor. 11 Mayıs'ta Ebrard, Meksika'nın düzenleyici organının Çin mRNA aşılarını değerlendirdiğini doğruladı. 


Ibero-Amerikan Üniversitesi küresel işletme lisans programı koordinatörü ve aşı diplomasisi uzmanı Aribel Contreras Suarez, "Meksika'da tüm bu aşı diplomasisinin galibi Çin, ABD daha iyisini yapabilirdi" diyor. "Batılı ülkelere gelişmekte olan ülkelere yardım etmedikleri için 'siyasi fatura' kesilecek" 


Çin yalnızca Latin Amerika'ya malzeme sağlamakla kalmadı, bölgedeki 13 ülkenin Meksika, Arjantin ve Şili de dahil olmak üzere aşı satın almasına yardımcı olmak için | milyar dolarlık kredi verdi. 
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Bu, Çin'in daha fazla ülkeyi yörüngesine çekmesine yardımcı olabilir, ancak Pekin daha önce altyapı projeleri için verilen krediler yoluyla ülkeleri borç tuzağına çektiği suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Pekin bunu reddediyor. Contreras, kredilerin "ülkelerin uzun vadede Çin'le angaje olacağı bir Çin tuzağı" olduğu konusunda uyardı. 


Siyasi serpinti Tayvan'ı etkileyebilir. Pekin'in dönek bir eyalet olarak gördüğü ada bölgesini bağımsız olarak tanıyan 15 hükümetin yarısından fazlası Latin Amerika'da kümelenmiş durumda. Halihazırda bir kaymanın işaretleri var: Honduras'ın aşı arayışında Çin'de bir ticaret ofisi açmayı düşündüğü bildiriliyor. Belize, Çin aşılarını kabul etti. 


Tayvan'ı tanıyan bir başka Latin Amerika ülkesi olan Paraguay, Çin aşılarıyla zorlu bir deneyim yaşadı. Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla Sinopharm dozları alıyordu, ancak BAE Temmuz sonunda teslimatları aniden askıya aldı. Paraguay Sağlık Bakanı Julio Borba, sevkiyatların "oldukça jeopolitik" bir nedenle durdurulduğunu söyledi. 


Pekin'in aşı erişiminin şok dalgalarının kıtaları nasıl aşabileceğinin ve pandemi ile hiçbir ilgisi olmayan siyasi değişikliklere neden olabileceğinin bir işaretiydi bu. 


Endonezya: Komplikasyonları olan bir tanıtım darbesi 


Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya, 270 milyonluk nüfusu için aşı bulma konusunda çaresizdi. 2020 baharında hükümet, elçilikler aracılığıyla Avrupa, ABD ve Çin'deki çeşitli üreticilerle müzakerelere başladı. Batı'dan gelen yanıt neredeyse hiç yoktu; Çin farklı bir hikayeydi. 


WA KS ay 
AMAN HA? 


Başkan Joko Widodo, 13 Ocak 2021'de Jakarta'da ilk doz Sinovac aşısını yaptırdı. 
Kaynak: Endonezya Baskanligi/Getty Images 


8 Ocak 2021'de, Müslüman çoğunluklu ülkede İslami uygulamalar hakkında karar veren 
Endonezya Ulema Konseyi, Sinovac aşısının "kutsal ve helal" olduğunu veya dini olarak izin verildiğini açıkladı. Birkaç gün sonra, 11 Ocak'ta, hükümet, acil kullanım için aşıyı onayladı. 
Başkan Joko Widodo, Çin dışında Sinovac ile aşılandığı bilinen ilk Endonezyalı ve siyasi lider olması konusunda ısrar etti. Yetkililer, 13 Ocak'ta ilk dozu aldığını söyledi. 
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Endönezya, COVID-19 aşıları 
Için büyük ölçüde Çin'e bağımlı 


Kriz, Sinovac'ın Endonezya'nın devlete ait bir ilaç şirketi olan Bio Farma ile olan mevcut ilişkisini de derinleştirdi. Bio Farma, Hollanda sömürge yönetimi sırasında Ulusal Aşı Geliştirme Enstitüsü olarak kuruldu. Son yıllarda 150'den fazla ülkeye çocuk felci ve kızamık gibi hastalıklar için aşı ihraç ederek Güneydoğu Asya'nın en büyük aşı üreticilerinden biri haline geldi. COVID-19'dan önce ikili, çocuk felci için inaktive aşılar üzerinde işbirliği yapıyordu. Sinovac, Ağustos 2020'de Endonezyalı ortağına yerel üretim için ham koronavirüs aşısı ve teknoloji lisansı sağlamayı kabul etti. 


Singapur'daki ISEAS - Yusof Ishak Enstitüsü düşünce kuruluşunun bölgesel stratejik ve politik çalışmalar programı araştırma görevlisi Khairulanwar Zaini, Bio Farma'nın "Çin aşılarını işlemek ve üretmek için gerekli teknik deneyimi, uzmanlığı ve ölçeği geliştirmesine yardımcı oluyor" dedi. "Gelecekte, özellikle de Sinovac takviye aşılarına ihtiyaç duyulursa, Çin aşı ihracatı için ikincil bir tedarik zinciri olarak hizmet etmek için iyi bir konumda olun" diye ekledi. 


Ancak tanıtımın tamamı olumlu olmadı. Başka yerlerde olduğu gibi, etkinlik şüpheleri Endonezya'daki Çin aşılarını da etkiledi. Endonezya sivil toplum koalisyonu Lapor COVID- 
19'a göre, ülkenin sağlık çalışanlarının %95'inden fazlası Sinovac ile aşılanmış olsa da, Temmuz ayında yaklaşık 500 kişi COVID-19'dan öldü. Endonezya sonunda sağlık personeline Modema takviye aşıları yapmaya başladı; Çin'in aşıları konusunda süregelen şüphelerin bir işaretiydi bu da. 


BAE: Sen benim sırtımı kaşı, ben de seninkini kaşıyayım 


Mayıs 2021'de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir çöl tesisi Sinopharm aşı şişelerini doldurmaya başladı. Khalifa Endüstri Parkı'ndaki operasyon, Çin'in COVID aşı diplomasisinin bir diğer önemli yönünü gösterdi: jab'ların uluslararası erişimini ve güvenilirliğini artırmak için zengin, jeopolitik olarak stratejik bir ülke ile bağlantı. 


Çin Devlet Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ve BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, Mart ayında BAE'de üretilen Sinopharm aşısı Hayat-Vax'ı ellerinde tuttular. Kaynak: REUTERS aracılığıyla WAM/Ders notu 
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Sorumlu şirket BAE'li Grup 42. Yılda 200 milyon doz üretmeyi hedefleyen "Hayat-Vax" adı altında aşıları üretiyor. 


Ağustos ayında, ilk ihracat partisi olarak Filipinler'e 100.000 doz sevk edildi. 


Aşı üretimini daha da genişletmek için şu anda Abu Dabi'deki Khalifa Sanayi Bölgesi'nde yaşam bilimleri ve biyoteknoloji Ar-Ge için amaca yönelik bir araştırma ve geliştirme merkezi kurulmaktadır. 


BAE, 9 Aralık 2020'de, Çin dışında Çin yapımı bir aşıyı onaylayan ilk ülkeydi. Sinopharm ekip üyeleri, deneme operasyonlarını kolaylaştırmak için ilk aşamada sahadaydı. BAE için belki de en önemlisi, iş açısından Çin, bir ortaklık anlaşması kapsamında Hayat'ın yeniden markalaşmasına izin verdi. BAE, Mısır, Endonezya ve Seyşel Adaları'na aşı göndererek uluslararası etkisini genişletti. Amity Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olan Azmal Hussain, "Özellikle iki ülkenin mevcut jeostratejik hedefleri göz önüne alındığında, şu anda bir kazankazan durumu var" dedi. 


Çin, BAE'nin aldığı tüm aşıların üçte birinden fazlasını oluşturuyor 


india 1 i 


16 Ağustos 2021 itibariyle 


Kaynak: Airfinity 


G42 Healthcare CEO'su Ashish Koshy'ye göre, BAE "demografik çeşitliliği ve Faz 3 
denemelerini hızlı ve ustalıkla hayata geçirme kapasitesi nedeniyle [Sinopharm için] mükemmel bir ortak" olarak görülüyordu. Sinopharm'ın normal soğuk hava sıcaklıklarında saklanabilen ve nakledilebilen ve teknolojisi birçok başka hastalık için yaygın olarak kullanıldığı için güvenli olduğu kanıtlanmış inaktive bir aşı olarak avantajlarından da bahsetti. 


Koshy, "Sinopharm ile ortaklık ve işbirliği ve Çin ile BAE arasındaki ikili düzenlemeler olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı." dedi. "Ortaklığımızın meyvelerinin şimdi BAE'de ve ötesinde görüldüğü için mutluyuz." 


Çin, COVID-19'dan önce ilaç işbirliği için BAE'yi aramıştı. 2018 yılında, Çin Ticaret Odası İlaç ve Sağlık Ürünleri İthalat ve İhracatından bir heyet, önde gelen yerel şirketlerle ekip kurmak amacıyla Abu Dabi Yatırım Ofisini ziyaret etti. Abu Dabi kraliyet ailesiyle yakın bağları olan, şirketin başkanı bir ulusal güvenlik danışmanı ve ilk Emirlik şeyhi Zayed Al Nahyan'ın oğlu Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan çağrıyı yanıtladı. 


Amity Research'ten Hussain, "Çin, tüm Orta Doğu ile ilaç sektörü işbirliğini güçlendirdi ve bunda BAE'nin önemli bir rolü var" dedi. Sinopharm-G42 ortak girişiminin iyi gitmesiyle BAE'nin ilaç sektöründe Cin ile işbirliğini genişletmeye devam edeceğini öne sürdü. 


İsrail gibi BAE de Pfizer dozlarını güvence altına almayı başardı. Ancak daha geniş Orta Doğu'da, bazı ülkeler tercih ettikleri aşıları seçme lüksüne sahip değillerdi. 
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Cin aşılarının görüntüsü de çevrimiçi söylentilerden yararlandı. AstraZeneca darbelerinin ardından yayılan ölüm raporları, Ürdün ve Mısır'da bir yanlış bilgi akışını körükledi. Ayrıca bazı insanların mRNA teknolojisinin "çok yeni" olduğunu düşündükleri için Çin'in geleneksel aşılarını tercih ettiğine dair raporlar da var. 


Çin, Rusya ile birlikte bu tür korkuları körüklemekle de suçlandı. Bu yılın başlarında yayınlanan Avrupa Birliği raporunda, iki ülkenin Batı aşıları hakkında endişe uyandırmak ve kendi aşılarını tanıtmak amacıyla "devlet destekli dezenformasyonla" meşgul oldukları iddia edildi. Pekin, bu iddiaların haksız olduğu konusunda ısrar ediyor. 


Bazıları, Pekin'in aşı karşılığında bir bedel almakta ısrar ettiğini de iddia ediyor. Diplomatik kaynaklar, bu yılın başlarında Associated Press'e, Çin'in Sincan bölgesindeki azınlıklara yönelik muamelenin incelemesinden uzak kalmadığı takdirde Çin'in Ukrayna'yı arzı durdurmakla tehdit ettiğini söyledi. 


Hız mükemmelliğin önüne geçer 


Çin'in bütün yaklaşımı, bariz ama çok önemli bir gerçeğe dayanıyor: aşılar için haykıran bir dünyada, ülkeler idealin çok altında bir şeyi kabul etmeye istekliydi. Salgın, hızlı ve kararlı hareket etmenin önemini vurgulamıştı. Bu nedenle birçok ülke, daha etkili bir aşı için aylarca beklemektense yeterli aşıyı hızlı bir şekilde almanın daha iyi olduğu sonucuna varmıştı. 


ABD, İsrail ve bazı Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkeler, güçlü varyantlara ve zayıflayan antikor raporlarına karşı güçlendirici aşılara başvurduklarından, şimdi büyük bir endişe ortaya çıkıyordu. Korku, dünyanın daha fakir ulusları için daha az doza elde etmekti. 


Bazı uzmanlar, daha az zengin ülkelere yardım etmek için daha fazlasını yapmazlarsa, daha zengin ülkelerin kendi ayaklarına kurşun sıkacağını söylüyor. ABD tabanlı düşünce kuruluşu Global Americans'ta halk sağlığı danışmanı olan Ezeguiel Carman, "Gelişmekte olan ülkelere yardım etmeyeceklerse, varyantlar nihayetinde gelişmiş ülkelere de geliyor, çünkü virüsün aşılama oranı düşük olan yerlerde mutasyona uğraması muhtemel" dedi. 


DSÖ ayrıca Batılı ülkeleri ek aşılardan kaçınmaya ve aşıları en çok ihtiyacı olan yerlere aktif olarak ihraç etmeye çağırıyordu. 


Ancak Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, DSÖ'nün çağrısını reddetti. "İkisini de yapabileceğimize inanıyoruz ve güçlendiricileri uygulamak ve dozları ihraç etmek arasında bu seçimi yapmamıza gerek yok" dedi. 


Bir kez daha, eğer bir boşluk varsa, birçok ülke o boşluğu doldurmak için Çin'e bakabilir. 
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Dış İlişkiler Konseyi'nde (CFR) küresel sağlık alanında kıdemli bir araştırmacı olan Yanzhong Huang, "Delta varyantının şu anda tüm dünyaya yayıldığı ve küresel üretim kapasitesinin bu büyük talebi karşılayamadığı göz önüne alındığında, Çin aşıları da dahil olmak üzere daha fazla aşı için güçlü bir talep olacak" dedi. Çin'in aşı diplomasisini büyük olasılıkla ekonomik emelleri göz önünde bulundurarak ikili sözleşmeler yoluyla sürdüreceğini söyledi. 


Endonezya'da, aşılama sonrası sağlık çalışanı ölümlerinin körüklendiği şüphesine rağmen, hükümet Temmuz ayında Çin'den yine 40 milyondan fazla doz kabul etti. Endonezya hükümetiyle sağlık politikası üzerinde çalışan Griffith Üniversitesi'nden Endonezyalı epidemiyolog Dicky Budiman, "Bu salgınla başa çıkmak için, Endonezya'daki büyük bir nüfusa dağıtmak için daha fazla aşıya ihtiyacımız var" dedi. 


Nüfusunun %80'inden fazlasını aşılamak için Pfizer ve Moderna aşılarını kullanan Singapur bile Çin aşılarına ısındı; mRNA iğnelerinin yan etkilerinden endişe duyan sakinler Sinovac'ı alabilirler. Ve hükümet başlangıçta Sinovac aşısı olanları "aşılanmış" olarak görmese de, yakın zamanda kararını değiştirdi ve DSÖ'nün acil kullanım listesindeki diğer tüm aşılarla birlikte Sinovac'ı da kabul etti. 


Tanıdık hatalar 


COVID-19 salgını, düşük ve orta gelirli ülkelerin küresel bir sağlık krizinde ilk kez geride kalmış değil. Soru, Batılı ülkelerin geçmişteki hataları tekrar edip etmediği ve Çin'in avantaj sağlamasına izin verip vermediğidir. 


"Size bu noktada önceliğin aşıyı bu ülkedeki vatandaşlara ulaştırmak olduğunu söyleyebilirim ve bunun üzerinde 7/24 çalışıyoruz." Bu 2020'de değil, Ekim 2009'da ABD Sağlık Bakanı Kathleen Sebelius tarafından söylenmişti. 


O yıl, HINI domuz gribi dünyaya yayıldığında, gelişmiş ekonomiler aşı kaynaklarını sıkı bir şekilde kontrol ettiler. DSÖ eleştireldi ve şöyle dedi: "Bu sınırlı kaynaklardaki aslan payı zengin ülkelere gidecek. Yine zenginliğin avantajını görüyoruz." 


Kar amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşu olan Küresel Kalkınma Merkezi'nden Anthony McDonnell, COVID-19 pandemisinde "ABD ve diğer gelişmiş ülkeler tamamen aynı hataları yaptı" dedi. 


Dış İlişkiler Konseyi'nde (CFR) küresel sağlık ve siber güvenlik alanında kıdemli bir araştırmacı olan David P. Fidler, "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, aşı erişimiyle ilgili süregelen sorun, araştırma, geliştirme ve üretim yeteneklerinin Batı'da, gelişmiş ülkelerde yoğunlaştırılmış olmasıdır. " 


Bu seferki fark, Çin'in aşılar için Batı'nın hakim olduğu pazara bir takoz sürmesi. Fidler, gelişmekte olan ülkelerin birdenbire “daha önce aşı geliştirmeyen, üretmeyen ve kullanıma sunmayan [Cin gibi] ülkelerden bir pandemi için oluşturulan yeni aşılara erişimi olduğunu” söyledi. 
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Ekonomik ve siyasi üstünlük için Çin ile yoğun bir savaşa kilitlenmiş olan ABD, kendi imajının bir darbe aldığını ve hasarı geri almaya çalıştığını kabul ediyor gibi görünüyor. 


Washington sadece milyonlarca aşı bağışlamıyor. Amerikalı milletvekilleri, çok taraflı DSÖ destekli COVAX girişimi aracılığıyla teslim edilmiş olsalar bile, alıcı ülkelerin tam olarak nereden geldiklerini bilmelerini istiyor. 


COVAX'tan yapılan son aşı teslimatlarının çoğunda, teslimat yapan ülkenin bayrağı vardır. 


İlk COVAX aşıları Gana'ya 24 Şubat 2021'de ulaştı. (Fotoğraf UNICEF'in izniyle) ABD'den yapılan bağışlar 28 Temmuz 2021'de Madagaskar'a ulaştı. (Fotoğraf DSÖ Afrika Bölgesi'nin izniyle) 


ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Haziran ayı sonlarında yaptığı bir oturumda, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partilerin üyeleri, Amerikan bayrağının ülkenin COVAX bağışlarında olması gerektiğini söyledi. 


Carman of Global Americans'a göre esasen ABD jeopolitik rakiplerini taklit ediyordu. 
"ABD'nin yaptığı, tıpkı Çin ve Rusya'nın yaptığı gibi varlığını göstermektir." "Daha fazla ülke bu pazarlamayı taklit ederse, bunun COVAX'ın [uluslararası] ruhunu kıracağı" konusunda uyarılarda bulundu. 


Çin'in kazanımları ve sınırları 


Çin kendini iyi bir küresel vatandaş olarak gösterdi, ancak aşı diplomasisinde stratejik kazanımlar gördüğüne şüphe yok. Çarpıcı bir örnek, dört AB ülkesini sınırlayan ancak bloğun bir parçası olmayan batı Balkan ülkesi Sırbistan'da. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç Temmuz ayında Çin ile aşı üretimi konusunda işbirliğini kutlayan bir törende yaptığı konuşmada, "Bu, Sırbistan için olduğu kadar tüm bölge için de son derece önemli bir gün çünkü aşıyı burada, daha yakında bulacağız." dedi. 


Sırbistan, 2021 yılı sonuna kadar yılda 24 milyon doz Sinopharm aşısının yerli üretimine başlamayı planlıyor. Plan, aşıyı komşu ülkelere ihraç etmek ve bir aşı merkezi olarak etkisini güçlendirmek. BAE'de olduğu gibi, Çin hükümeti ve şirketleri önemli bir destek verdi. Mart ayında, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Branislav Nedimoviç hükümetin yalnızca araziyi sağladığını, ancak herhangi bir sübvansiyon ödemeyeceğini söyledi. 


Airfinity'ye göre, Sırbistan'ın Ağustos ayına kadar aldığı tüm aşıların yaklaşık %50'si Çin'den gelirken, AB'den yapılan sevkiyatlar aşıların yaklaşık %40'm1 oluşturuyor. Daha önce Cin, 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sadece beş gün içinde kurulan "FireEye" adlı bir koronavirüs test laboratuvarı için Sırbistan'a son teknoloji ekipman ve uzmanlar gönderdi. 


Çin'in dikkati, Sırbistan'ın jeopolitik bir kavşaktaki konumunu yansıtıyor. AB'ye katılmaya aday, ancak hak grupları ve diğerleri, hükümetin yolsuzluk ve otoriterlik konusundaki siciline saldırdı. Çin böyle bir eleştiri yapmayacaktır. 


Hükümet destekçileri, Mayıs 2020'de resmedilen, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in pankartını taşıyorlar. 


Kaynak: Reuters 


Mart 2020'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad'da Çin'den bir tıbbi destek ekibini karşılarken Çin bayrağını öptü. Vucic ise Avrupa dayanışmasını "kağıt üzerinde bir peri masalı" olarak nitelendirdi ve AB'nin kişisel koruyucu ekipmanlara yönelik ihracat kısıtlamalarını patlattı. 


London School of Economics and Political Science araştırmacılarından Vuk Vuksanoviç, "Sırbistan'ın hâlâ AB'ye katılmak istediği, ancak onay statüsünün dondurulduğu göz önüne alındığında, Sırbistan'ın Çin ile daha fazla işbirliğini sürdürmesi muhtemel" dedi. 


Sırbistan ve AB arasındaki gerilim, tıpkı Pekin'in Meksika'da ABD'ye yakın bir yer bulması gibi, Avrupa'nın kapısında bir açıklık yarattı. Aynı şekilde Çin, Asya ve Orta Doğu'daki kilit ülkelerde jeopolitik puanlar kazandı. 


Batılı ülkeler aşıları istiflemeye yönelik yaygın eleştirileri görmezden geldiler, ancak Çin'in uluslararası aşı erişiminin daha geniş stratejik sonuçlarına çok az ilgi gösterdikleri görülüyor. 
Pekin'in oynadığı kumara daha uzun ve daha geniş bir açıdan bakmayı başaramazlarsa, küresel iyi niyetten fazlasını kaybettiklerini görebilirler. 


Nikkei Asia'nın Notu: Bu, Çin'in küresel sağlık tedarik zincirindeki aşı stratejisini, yeteneklerini ve rolünü ve bir sonraki pandemi hazırlıklarına nasıl uyduğunu araştıran bir dizinin ilk bölümüdür. 


12 Ekim 2021, Nikkei Asia 


ÇİN'İN KÜRESEL ASI OYUNU-2; DÜNYANIN ECZANESİ: ÇİN'İN 1 NUMARALI 
İLAÇ ÜRETİCİSİ OLMA ARAYIŞI 


Seçkin Deniz, 09.01.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 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1990'ların sonlarında, ABD ilaç devi Pfizer için çalışan bir araştırmacı olan Samantha Du, anavatanı Çin'de ilaç onayları almanın ne kadar zor olduğunu gördü. Kısa süre sonra, markalı ürünlere yönelik devlet pazarı ile jenerik ve geleneksel ilaçlara odaklanan Çinli muadili arasındaki farkı anladı. 
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"Yeni ilaçların Çin'de onay alması ABD veya Avrupa'dan yedi yıl daha uzun sürdü" dedi ve bu konuda bir şeyler yapmak için hissettiği sorumluluk duygusunu hatırlattı. Çin'in "tıpkı Avrupa ve ABD'deki küresel ilaç ve biyoteknoloji şirketleri gibi yerel şirketlere ihtiyacı olacağını" fark etti. 


"[Çin] tıpkı Avrupa ve ABD'deki küresel ilaç ve biyoteknoloji şirketleri gibi yerel şirketlere ihtiyaç duyacaktır." Zai Lab'ın kurucusu Samantha Du 


Çin, Du'nun yirmi yıl önce yaşadığı ülkeden çok değişti ve onun dönüşümünde rol oynadı. 
Hikayesi, politikanın, insanların ve bol miktarda paranın Çin'in büyük ilaç genişlemesini nasıl yönlendirdiğinin simgesidir. 


2014 yılında Du, Zai Lab'ı kurdu. Şirket, kanser ve immünolojik hastalıklar için gelişmiş 
tedavileri sayesinde hızla büyümüş, hem Nasdag hem de Hong Kong borsalarında işlem görmüş ve küresel yatırımcıların dikkatini çekmiştir. 


Du'nun çabası, Xi Jinping yönetiminin Çin'in ilaç endüstrisini ilerletme çabasıyla örtüşüyor. 
Artık aktif farmasötik bileşenler (APT'ler) olarak adlandırılan öncü maddeler için jenerik ve ham maddeler ürettiği bilinen bir ülke de yeni ilaçlar keşfetmeye başladı. Özellikle, sıradan ilaçlara göre üretilmesi daha zor olduğu düşünülen biyolojik farmasötiklerde veya biyolojiklerde güçlü bir büyüme görülmüştür. 


Çin'in ilaç pazarı, büyük ölçüde hastanelerden gelen iç talep sayesinde, ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci pazarı haline geldi. Şimdi son adımı atmak ve ABD'yi geçmek istiyor Ancak yöntemleri (fikri mülkiyet hırsızlığı şüphelerinden kalite sorunlarına kadar) ciddi eleştirilere yol açtı. 


Bu dizinin birinci bölümünde Nikkei Asia, Çin'in nasıl COVID-19 aşılarının en büyük küresel tedarikçisi haline geldiğini araştırdı. Burada, jab gambitinin, Pekin'in uluslararası uyuşturucu pazarına hükmetme çabasının çok daha kapsamlı bir parçası olduğuna bakıyoruz. 


Çin'in mRNA aşıları 
COVID-19 pandemisi sırasında Çin şimdiye kadar, etkisiz hale getirilmiş virüsün bir bağışıklık tepkisine neden olduğu “geleneksel” aşılar tedarik etti. Tersine, Batılı devler Pfizer 


ve Moderna tarafından yapılan aşılar, virüsle savaşmak için bağışıklık sistemini eğiten, haberci RNA adı verilen yeni bir aşı türüdür. 
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Bu Doğu-Batı teknolojik ayrımı anlatısının değişmek üzere olduğu anlamına gelebilir. 
Stemirna Therapeutics'in (2016'da RNA ürünlerine odaklanmak için kurulan) CEO'su Hangwen Li, iki yıl önce mRNA teknolojisi pazarının beş yıl içinde "patlayacağını" tahmin etmişti. Bu ifade onun kahin olduğunu olduğunu kanıtladı. Ve popüler algının aksine, Çin de mRNA oyununda çok fazla yer alıyor ve bir farmasötik güç merkezi olarak yükselişinin altını çiziyor. 


Çin, COVID-19 için her türlü aşıyla bahse giriyor 


Örneğin, Stemirna tarafından geliştirilen bir MRNA COVID-19 aşısı, şirkete göre delta dahil bazı varyantlara karşı etkinlik göstermiştir. 


Veya Çin'deki en büyük ilaç üreticilerinden biri olan Fosun Pharma'yı düşünün. Mart 2020'de, aşının Çin'de geliştirilmesini ve ticarileştirilmesini ilerletmek için Pfizer ile birlikte bir MRNA aşısı geliştiren Alman şirketi BioNTech ile ortaklık kurdu. 


Çinli bir biyofarmasötik şirketi olan Everest Medicines, geçtiğimiz Eylül ayında Kanadalı bir biyoteknoloji şirketi olan Providence Therapeutics tarafından geliştirilen mRNA aşılarını Büyük Çin ve bazı Güneydoğu Asya ülkelerinde tedarik etme haklarını da elde etti. Hem Everest hem de Fosun, omicron varyantı için de yeni aşılar geliştirdiklerini duyurdular. 


London School of Hygiene & Tropical Medicine'deki Aşı Merkezi'ne göre, Kasım 2021 
itibariyle klinik deneme altında olan Çinli kuruluşlardan gelen 20 COVID-19 aşısı olduğu söylendi. Bu aşılar eski geleneksel teknolojiyi kullananlardan en yeni RNA yeniliklerine kadar çeşitlilik gösteriyorlar. Dünya çapında mRNA olmayan aşılar pazarlayan Çinli şirketler Sinopharm ve CanSino, artık gözlerini mRNA aşıları geliştirmeye de diktiler. 


Çin'deki bazı şirketler, yabancı ortaklar olmadan kendi mRNA aşıları üzerinde çalışıyor. 


İki yaşındaki Çinli bir girişim şirketi olan Suzhou Abogen, Çin'in en büyük aşı şirketlerinden Walvax ve Askeri Bilimler Akademisi'ne bağlı Askeri Tıp Enstitüsü ile işbirliği yaptı. 
ARCOoV olarak bilinen, Çin'de klinik deneyler için onaylanan ilk mRNA aşısını geliştirdiler. 
ARCoV denemeleri Meksika, Endonezya ve Nepal'de de onaylanmış veya yürütülmüştür. Bir Amerikan bilim dergisi olan Cell'de yayınlanan bir makaleye göre ARCoV, Moderna ve Pfizer çekimlerinden daha az katı soğuk depolama gerektiryor. 


Abogen, Walvax ve Çin Askeri Bilimler Akademisi birlikte bir mRNA aşısı geliştirdi. Kaynak: Reuters 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Zirveye Ulasmak 


Çinli şirketler tarafından geliştirilen birinci sınıf (FIC) 
ilaç sayısı 


In call | 


mRNA dozları da dahil olmak üzere mevcut tüm koronavirüs aşılarının zamanla daha az etkili hale geldiği giderek daha açık hale geldi. Bu, Çin'den olanlar da dahil olmak üzere yeni rakiplere aşı yarışına katılmak için büyük fırsatlar sunuyor. 


Çinli oyuncuların rekabet edebilecek durumda olmaları, ne kadar ileri gittiklerinin bir kanıtıdır. 


Ülkenin on yıllardır jenerik ilaçlar ve API'ler üretmesi buna iyi hizmet etti. Vassar Koleji'nde Sosyoloji ve Bilim, Teknoloji ve Toplum Bölümü'nde Yardımcı Doçent olan Dr. Abigail Coplin, "Çin, küresel olarak API'lerin ana üreticisidir, muazzam bir biyo-üretim kapasitesine sahiptir ve genel olarak operasyonları ölçeklendirmede üstün olma eğilimindedir" dedi. 


Bu kapasite, Çin'in COVID-19 aşılarının en büyük ihracatçısı olmasına yardımcı oldu ve küresel ilaç arzının yapısında büyük bir değişikliğin habercisi oldu. 


Biyoteknoloji şirketleri Çin'in ilaç geliştirmesine yön veriyor 
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Hong Kong merkezli bir varlık yönetimi şirketi olan Value Partners'ın yatırım direktörü 


Michelle Yu, “Dürüst olmak gerekirse, Çin ilaçlarının beş yıl önce denizaşırı pazarlara satılabileceğini hayal etmek çok zor olurdu” dedi. Sebebi, Çin'de geliştirilen çoğu ilacın iç pazar için sadece "kendisinde" ürünler olduğunu söyledi. 


"Dürüst olmak gerekirse, Çin ilaçlarının beş yıl önce denizaşırı pazarlara satılabileceğini hayal etmek çok zor olurdu" Value Partners'ın yatırım direktörü Michelle Yu 


Gelişmekte olan birçok ilaç şirketi şimdiden küresel hedefler gösteriyor. Brukinsa kanser tedavisi 2019'da ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden - Çinli bir şirket için bir ilk - onay alan BeiGene'in Çin dışında birkaç ofisi ve tesisi var. Şirkete göre, Çin'deki üretim tesisleri, 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yalnızca Cin tarafından değil, aynı zamanda ABD ve Avrupa düzenleyicileri tarafından da yayınlanan standartları takip edecek şekilde tasarlanmıştır. 


Çin merkezli bir ilaç araştırma grubu olan WuXi Biologics, İrlanda, Almanya ve ABD'de üretim üslerine sahiptir. 


Shanghai Junshi Biosciences, iki seçenekli program da dahil olmak üzere Toripalimab kanser antikor tedavisini ABD merkezli Coherus'a lisansladı ve ön ödeme, egzersiz ücretleri ve dönüm noktası ödemelerinde toplam 1,11 milyar dolar aldı. Junshi ayrıca ABD dahil 15'ten fazla ülke ve bölgeden COVID-19 antikor tedavisinin onayını aldı. Junshi CEO'su Ning Li, geçen yılın başlarında Nikkei Asia'ya verdiği demeçte, “COVID-19 nötralize edici antikor tedavisini klinik aşamaya ilerletmek için PD-1 tedavileri gibi diğer önemli projeleri birkaç ay feda ettik." dedi. 


mRNA COVID aşıları söz konusu olduğunda, bazı Çinli şirketler kullandıkları hammaddelerin de çoğunlukla yerli olduğunu iddia ediyor. 


Şanghay'da Fosun Pharma ile Fobeni adlı bir ortak girişimi olan bir Japon ticaret evi olan Marubeni'de sağlık ve tıp işlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Koji Kawashima, "Çinli ilaç şirketleri gelecekte mega ilaçlarla eşit olabilir" dedi. . 


Komünist Parti önceliği 


Ekonomik kaygıların ötesinde, ilaçlar - özellikle biyolojik ilaçlar - demografik değişiklikler nedeniyle Çin hükümetinin bir önceliği haline geldi. Ülke, kısmen eskiden beri süregelen “tek çocuk” politikası nedeniyle hızla yaşlanıyor ve Komünist Parti artan tıbbi yükü yönetmenin yenilikçi yollarını arıyor. 


"Çin'in biyofarmasötik sektöründeki stratejisi, politikasının açıkça belirttiği gibi, uzun vadeli bir perspektife dayanmaktadır” Sumitomo Mitsui DS Asset Management'ta ürün uzmanı olan Toshiyuki Murai 


Farmasötik girişimlerinin çoğu kronik hastalıklara ve kanserlere odaklanıyor ve biyolojik ürünler bu tür hastalıkları hedefleyebilir. 


Sumitomo Mitsui DS Asset Management ürün uzmanı Toshiyuki Murai, "Çin'in biyofarmasötik sektöründeki stratejisi, politikasının açıkça belirttiği gibi, uzun vadeli bir perspektife dayanmaktadır" dedi. Biyofarmasötikler, hükümetin "Made in China 2025" stratejisinde belirtilen kilit sektörlerden biridir. 


2015'ten bu yana hükümet, çoğu yerli şirketlerde yeniliği teşvik etmek için tasarlanmış ilaçlarla ilgili politikalarda çok sayıda değişiklik yaptı. 


İlk olarak, Çinli yetkililer standartlarını küresel muadillerininkilerle uyumlu hale getirmeye çalıştılar. Çin, klinik deneylerdeki hasta sayısını belirlemek gibi ilaç üretimi için uluslararası kurallar belirleyen Uluslararası Uyumlaştırma Konseyi'ne 2017 yılında katıldı. 
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Çin ayrıca ilaç deneme ve onay sürecini de elden geçirdi. Altı yıl önce, Junshi'nin antikor tedavisinin klinik denemesini yürütmek için yeşil ışık yakılması yaklaşık bir yıl sürdü; 2020'de geliştirilen COVID-19 antikoru sadece iki hafta sürdü. Düzenleyici kurum, daha fazla personel alarak süreci hızlandırdı ve nadir hastalıklar için öncelikli incelemeleri mümkün kıldı. 


Aynı zamanda, hükümetin merkezi satın alma politikası nedeniyle jenerik ilaçlar daha az karlı hale geliyor. Artan ulusal sağlık sigortası maliyetlerine yanıt olarak, 2018'de yeni sistemin pilot uygulaması yapıldığında ilaç fiyatları ortalama olarak yarıya indi. 


Bu, birçok jenerik üreticiyi kaynaklarını biyolojik ürünler gibi gelişmiş ürünlerin geliştirilmesine yönlendirmeye zorladı. Value Partners'tan Yu, "Çin hükümeti oldukça akıllıydı, çünkü Ar-Ge çıtasını yükseltirken jenerik ilaçların marjını başarılı bir şekilde düşürüyor, böylece Çin ilaçlarının küresel olarak rekabet edebilmesi sağlandı," dedi. 


Genişleyen Ulusal Geri Ödeme İlaç Listesi - Çin'deki baskın kamu geri ödeme mekanizması - yeni ilaçlara artan desteği yansıtıyor. Yetkililer listeyi 2017'de yıllık olarak güncellemeye başladılar. 2021'de 74 ilaç, 2020'de 119'dan sonra ikinci en yüksek sayı oldu. Daha da önemlisi, eklenenlerin %62'si 2020'den beri piyasaya sürülen yeni ürünlerdi ve Çin'in şu anda yenilikçi tedavileri benimsemeye daha hızlı bir tempoda istekli olduğunun altını çiziyor. Önde gelen strateji danışmanlığı Simon Kucher & Partners'ın ortağı Bruce Liu'ya göre bu, satın alınabilirliği ve yeni ilaçlara erişimi iyileştirmeye yardımcı oldu, piyasaya sürme ile geri ödeme arasındaki zaman aralığını kısalttı ve "yenilikleri teşvik etmede önemli bir rol oynadı". 


Çin hükümeti, 2015'ten beri biyofarmasötiği kilit bir endüstri olarak tanıtıyor 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Halk Kurtuluş Ordusu da ilaç inovasyonu için önemli bir rol oynadı. 


Ordu, son yıllarda ulusal biyolojik projelere katılmak için bilim adamlarını işe alıyor. Ebola ve SARS'a karşı aşılar üzerinde çalışan tanınmış bir askeri bilim adamı olan Chen Wei, koronavirüse karşı CanSino aşısının geliştirilmesinde yer aldı. 


CanSino'da uluslararası ticari operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Pierre Armand Morgon, Askeri Tıp Bilimleri Akademisi'nin bir parçası olan Pekin Biyoteknoloji Enstitüsü'ndeki bilim ekibinin aşıların kavramsal aşamasında yardımcı olduğunu söyledi. 
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Solunan COVID-19 aşısının tanıtım videosunun kaydı 


CanSino, solunabilir bir COVID-19 aşısı geliştirdi ve küresel onay almayı hedefliyor. 
Kaynak: CanSino 


CanSino'nun ekibi, COVID-19 için ilk solunabilir aşı üzerinde bir Faz 2 çalışmasını tamamladı. Yerel raporlar, içmenin “kabarcık çayı içmek” kadar kolay olduğunu öne sürdü. 
CanSino, aşıyı dünya çapında onay için sunmayı planlıyor. 


Çin'in güncel olaylarıyla ilgili bir haber bülteni olan China Neican'ın editörü Adam Ni, bu tür bir sivil-asker füzyonunun Pekin'in sanayi politikasının özelliği olduğunu söyledi. "Çin devleti, PLA'ya bir dizi başka ortakla işbirliği içinde bildiğimiz gibi bu aşıları geliştirmekle görevlendirildi" dedi. 


“Deniz kaplumbağalarının” dönüşü 


Çin'in ilaç endüstrisindeki hızlı büyümesinin arkasındaki ikinci faktör, araştırmacıların denizaşırı işlerden geri dönüşüdür. Çin'de geri dönenlere genellikle "deniz kaplumbağaları" denir, bu da deniz sürüngenlerinin okyanusları nasıl aştığı, ancak sonunda doğum yerlerine nasıl döndüğü düşüncesini çağrıştırır. CanSino ve Abogen dahil olmak üzere biyolojik şirketler deniz kaplumbağaları tarafından kuruldu. 


Fobeni'de başkan yardımcısı olan Reiji Morishima, üç yıl önce Tokyo'dan Şanghay'a ilk taşındığında Çin'deki çalışma kültürü karşısında şaşırmıştı. Çinli ilaç şirketlerinde çalışanların zaten oldukça uzmanlaşmış olduğunu öğrendiğinde "oldukça Batılı" hissettiğini söyledi. 


“Deniz kaplumbağaları” Çin'de yenilikçi biyofarmasötiklere öncülük ediyor 


Yurtdışı deneyimi olan CEO'lar ve kurucular 
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Junshi'nin CEO'su Ning Li, ABD FDA ve Fransız ilaç üreticisi Sanofi'de çalıştı. Bunun şirketini "ileriye götürmek için daha hızlı bir yola sahip olmasını" sağladığını, çünkü endüstrinin hem ticari hem de düzenleyici taraflarından deneyim getirdiğini söylüyor. Li'ye göre, Junshi'deki çoğu araştırmacı çok uluslu şirketlerden de geliyor. “Araştırmacı bilim adamları en değerli varlıklardır” dedi. 


“Araştırmacı bilimadamları en değerli varlıklardır” Ning Li, Junshi'nin CEO'su 


CanSino'dan Morgon, "deniz kaplumbağalarının" Çin endüstrisinin uluslararası kalite, uygunluk ve iyi üretim standartlarına ulaşmasına yardımcı olduğunu söyledi. CanSino'nun CEO'su ve başkanı Xuefeng Yu ile 20 yıl önce Sanofi Pasteur'de çalışırken tanıştı. 


Çin, deniz kaplumbağalarını evlerine çekmek için çeşitli teşvikler uygulanmaktadır. China Daily'ye göre, Sichuan merkezli Hitgen'in CEO'su Jin Li, hükümetin Bin Yetenek programına katıldı. Program, araştırmacılar ve aileleri için finansman ve cömert faydalar sunuyor. Li, Hitgen'den önce AstraZeneca'da çalışıyordu. 


Bazı durumlarda, Çinli ilaç şirketleri de yurtdışı deneyimi olan yetenekleri işe almak için hisse teklif ediyor. 


Boston Consulting Group Greater China başkanı John Wong'a göre COVID-19 ve ABD-Çin gerilimleri yerel ilaç şirketlerine daha fazla fayda sağladı. "ABD'deki üniversitelerde Çinlilere bu kadar düşman olan ABD hükümeti varken yetenekli genç araştırmacılar Çin'de olmayı tercih edebilir." dedi. 


Para akıyor 


Çin'in ilaç endüstrisini destekleyen üçüncü sütun basittir: nakit. Pazar araştırma şirketi Pitchbook'a göre, Çin'in ilaç sektöründeki özel sermaye ve risk sermayesi şirketlerinden yapılan yatırım 2021'de rekor 2 milyar dolara ulaştı. 


Risk sermayesinden fon sağlayan özel sermaye şirketleri 2021'de rekor kırdı 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Çin'in yaşam bilimleri sektörü de bir satin alma telaşı yaşadı. Deloitte'un araştırmasına göre, 2020'de yaşam bilimleri endüstrisinde toplam 14,1 milyar dolar değerinde 93 Ar-Ge ile ilgili M&A anlaşması vardı. Bu, 2019'da 13,5 milyar dolar değerindeki 76 anlaşmadan bu noktaya yükseldi. 


Bazı büyük küresel yatırımcılar Çinli girişimleri hedef aldı. 2011 yılında kurulan bir ilaç keşif şirketi olan Innovent Biologics, 2018'deki halka arzından önce ağırlıklı olarak Singapur'daki Temasek ve ABD merkezli Capital Group Private Markets gibi uluslararası şirketlerden para topladı. Innovent İcra Direktörü Ronald Hao Xi Ede, tanınmış uluslararası şirketlerden finansman önerdi. fonlar şirketi de sorunsuz bir halka arza götürdü. Ede'ye göre Innovent, Lilly Asia Ventures'ın finansman turuyla başlayan bir ortaklık olan ABD ilaç şirketi Eli Lilly ile işbirliği yapıyor. 
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Çin'in Innovent Biologics şirketi 2015 yılında Eli Lilly ile ortaklık kurdu. 
Kaynak: Innovent Biologics 


Abogen, Ağustos 2021'de mRNA aşısının geliştirilmesi için 700 milyon doların üzerinde para topladı. Bu bağış toplama turunda Lilly Asia Ventures ve Temasek Holdings yer aldı ve bildirildiğine göre halka arz öncesi bir Çinli biyofarmasötik şirketi için bir rekordu. Kasım 2021'de SoftBank Group'un Vizyon Fonu da dahil olmak üzere yatırımcılardan 300 milyon dolar daha topladı. 


Çin'de listelenmiş biyofarma şirketlerinin sayısı artıyor 
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Biyolojik girişimler, Nasdag'ı taklit etmek amacıyla Hong Kong'un 2018'de bu tür listelere 


izin vermesinden bu yana finansman akışı gördü. Innovent'ten Ede, yönetimin ilk planının Nasdag'ta halka açılmak olduğunu söyledi, ancak Hong Kong'daki kural değişikliği, şirketi bunun yerine orada listelemeye ikna etti. 


Şanghay Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu veya STAR kurulu da biyofarmasötik girişimler için popüler bir seçim haline geldi. Aralık 2021 itibariyle STAR yönetim kurulu şirketlerinin beşte birinden fazlasını biyofarmasötik oluşturuyor. 
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Hukuk firması CMS China'da yaşam bilimleri ve saglik sektörü grubu başkanı Nicolas Zhu, biyoteknoloji girişimlerinin STAR yönetim kurulunda esnek listeleme kurallarından yararlandığını söyledi. 


Çinli oyuncuların cazibesinin bir parçası, araştırma maliyetlerinin Batılı rakiplerinden çok daha düşük olma eğiliminde olmasına rağmen, birçoğu Ar-Ge'ye yoğun bir şekilde harcama yapan zarar vericilerdir. 


inli şirketler, satışlara göre Ar-Ge'ye daha az harcıyor 
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Value Partners'dan Yu, Çin'in nispeten ucuz Ar-Ge'sinin çekiciliğinin altını çizdi. Bazı tahminlere göre, bu tür maliyetler ABD'deki maliyetlerin onda biri kadardır Çin'deki işgücü maliyetleri çok daha düşüktür ve Yu'ya göre, tipik bir mühendis ABD'deki maliyetin yalnızca beşte birine mal olur, klinik deneyler için, kısmen Çin'in devasa nüfusu sayesinde. hastaları işe almak da çok daha kolay ve daha ucuzdur. 


ABD'deki şirketlerle karşılaştırıldığında, Çinli oyuncular genellikle net satışların bir oranı olarak Ar-Ge'ye daha az harcama yapıyor. Bununla birlikte, denizaşırı düzenleyicilerden onay almak için daha fazla küresel deneme yürüttüklerinden Ar-Ge maliyetleri artıyor. 


Tepki 


Çin'in ilaç sektörünün hızlı büyümesi, ABD'den teknoloji hırsızlığı suçlamalarını tetikledi. 


Yu Xue, solda, 2018'de Philadelphia'daki federal adliyeden çıkıyor. Kanser araştırmacısı, GlaxoSmithKline'dan biyofarmasötik ticari sırları çalmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu. Kaynak: AP 


Birkaç Çinli bilim insanı, Cornell Üniversitesi ve GlaxoSmithKline dahil olmak üzere Amerikan kurum ve şirketlerinden materyal ve araştırma çalmakla suçlandı. Ulusal Sağlık Enstitüleri, Çinli bilim adamlarını yabancı bağlarını açıklamamakla suçladı ve 2020 NIH soruşturmasındaki ilgili vakaların 9093'ü Çin finansmanını içeriyordu. Bazı bilim adamları, araştırma hırsızlığı nedeniyle Houston'daki MD Anderson Kanser Merkezi gibi araştırma enstitülerinden kovuldu. 
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“Cin, küresel bilgi birikimiyle inovasyon yapmak istiyorsa, böyle kalamaz. ” Ryo Hanamura, Arthur D. Little Japan'ın ortağı 


COVID-19 pandemisi sırasında Çin destekli bilgisayar korsanlarının ABD, İspanya ve Hindistan'da aşıyla ilgili bilgileri casusluk yapmaya veya çalmaya karıştığı bildirildi. Mayıs 2020'de FBI ve ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı, koronavirüsü araştıran kuruluşları, Çin tarafından "muhtemel hedefleme ve ağ uzlaşması" tehdidiyle karşı karşıya oldukları konusunda uyardı. 


Çin'in fikri mülkiyet yasaları, şirketlerinin uluslararası rakiplerinin fikirlerinden yararlanmasına da yardımcı oluyor. Bir ABD düşünce kuruluşu olan Bilgi Teknolojisi ve İnovasyon Vakfı'nın kurucusu ve başkanı Robert Atkinson, Çin patent sisteminin "Çinli şirketlerin çok uluslu şirketlerden gelen patent bilgilerine erişmesine izin vermek için tasarlandığını" söyledi. Birçok işletme, devasa Çin pazarındaki varlıklarından ödün verme korkusuyla misilleme yapmak konusunda isteksiz. 


Çinli ilaç şirketleri de başka eleştirilerle karşı karşıya. Bazıları, verilerinin uluslararası standartları karşılamadığını, sektörün rüşvetle dolu olduğunu ve kalite sorunlarının devam ettiğini söylüyor. 


Japonya İlaç Endüstrisi Araştırma Ofisi baş araştırmacısı Tomoyuki Shibuguchi'ye göre, Çin'in son yıllardaki açık ilerlemelerine rağmen, ülkenin gerçek bir küresel oyuncu olmak için daha kat etmesi gereken "uzun bir yol" var. Araştırması, Çin menşeli tüm ürünlerin yalnızca %15'inin Avrupa, ABD ve Japonya'da küresel klinik denemelerden geçtiğini gösteriyor. 
Küçük modifikasyonlar ve daha ucuz fiyatlar ile mevcut yenilikçi ilaçlara benzer olabilecek daha az yenilikçi ilaçların hala Çin ilaç geliştirmesinde büyük bir paya sahip olduğuna dikkat çekti. 


Innovent'ten Ede de "tüm endüstri henüz emekleme aşamasında" dedi. 


Deloitte'un Çin yaşam bilimleri ve sağlık hizmetleri lideri Jens Ewert, yerel şirketler tarafından geliştirilen yenilikçi ilaçların "sadece az sayıda kaynaklı hedefle homojen olma" eğiliminde olduğuna dikkat çekti. Onaylanmış yerel yenilikçi ilaçların oranı artarken, nadir hastalıklar için birçok yeni ilaç hala Çin'e ithal edilmektedir. 


Aynı zamanda Çin ilaç endüstrisini acımasızca koruyor ve yabancı rakipler düzenleyici devletlerin insafına kalmış durumda. Bu, yerel sektörün canlı büyümesini körüklemeye yardımcı olurken, Çin'in imrendiği en üst küresel statüye ulaşma çabalarını engelleyebilir. 


Arthur D. Little Japan'ın ortağı Ryo Hanamura, kısa ve öz bir şekilde şunu savundu: "Cin küresel bilgiyle inovasyon yapmak istiyorsa, bu böyle kalamaz." 


Nikkei Asia'nın Notu: Bu, Çin'in küresel sağlık tedarik zincirindeki aşı stratejisini, yeteneklerini ve rolünü ve bir sonraki pandemi hazırlıklarına nasıl uyduğunu araştıran bir dizinin ikinci bölümüdür. 


23 Aralık 2021, Nikkei Asia 
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ARTIRILMIŞ SANAL GERÇEKLİKLE ÜRETİLEN “DOĞAL” SUT! 
09 Ocak 2022 Pazar-Haksöz Haber 


Aksaray'da sanal gerçeklik gözlüğü takılan ineklerden süt sağılıyor! 


“Muhakkak sizin için sağmal hayvanlarda bir ibret vardır. Zira size, onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından (gelen), içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir süt içiriyoruz.” (en-Nahl 16/66) 


Süt, Allah'ın ayetlerinden birisi. Yeryüzünde doğan neredeyse her canlı yaşama anne sütü ile başlıyor. Var olmanın çok olağan göstergelerinden birisi olan süt, basit bir mesele değil kısaca! 


İnsanların ihtiyaçları artıkça yeryüzünün dengesiyle daha fazla oynanıyor. Tüketim üzerine kurulu olan cari sistem ve onun ürettiği sahiplik kültürü yeryüzüne kobay fare muamelesi yapıyor. Rahman Suresi'nin 8.ayeti oldukça öz bir şekilde önemli bir hususa dikkat çekiyor: Sakın dengeyi bozmayın! 


Denge bozuldu. Tüketim karşılanamadıkça daha fazla üretim adına tabiatın ve canlıların fıtratlarına aykırı olan işlere kalkışıldı. 


Aksaray'da büyükbaş hayvancılıkla uğraşan bir çiftçi, Rusya'da ineklerin süt verimini artırmak için uygulanan ve olumlu sonuç alınan sanal gerçeklik gözlüğünü ineklerinde denedi. Süt veriminin arttığını ifade eden çiftçi bu durumdan memnun... 


Temel olarak ineklerin artırılmış sanal gerçeklikle kandırılarak doğal ortamlarından oldukları yanılsamasına kapılmaları sağlanıyor. Yeşillikler içinde olduğu fikrine kapılan inekler ise ister istemez daha fazla süt üretiyorlar. "İneklerin duygusal olarak tatmin olduklarını" ifade eden çiftçi doğada olduğu yanılgısına kapılan inekleri ise samanla kandırıyor! 


İnekler üzerinde gerçekleştirilen bu deneme gelecekte insanlar için de uygulanabilir. Ofis ortamını eve taşıyan sanal gerçeklik gözlükleriyle zaman, mekan ve bu ikisini sağlamak adına harcanan emek ortadan kaldırılabilir. Evinizde ofis ortamının ciddiyetiyle çalışabilir ve patronunuzun nefesini her yerde ensenizde hissedebilirsiniz! 


Allah Resulü bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: Hayvana yumuşak davran! Çünkü yumuşaklık nerede bulunursa orayı güzelleştirir. Yumuşaklığın bulunmadığı her davranış çirkindir” (Müslim, Birr) 


Hayvanlarında kandırılarak süt üretiminin artırıldığı bir vasatta “güzellikten” bahsetmek çok gerçekçi olmayacaktır. Artırılmış sanal gerçeklikle üretilen sütün ne kadar “doğal” olacağı ise 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bambaşka bir tartışma. Netice olarak üretim ve verimlilik adına insanın tahakkümünün yayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Sanallık artıkça zorbalık da gittikçe olağanlaşıyor! 


OMİCRON SONUN BAŞLANGICI MI? 
Yascha Mounk / Fikir Turu-09 Ocak 2022 Pazar-haksözhaber 


Yascha Mounk ortaya çıkabilecek problemlerin varlığına dikkat çekerek artık pandeminin sonuna gelindiği fikrini paylaşıyor. 


Omicron sonun başlangıcı mı? 


Dünyayla paralel Türkiye'de de vaka oranında bir artış yaşanıyor. Pandemi sürecinde yeni bir kırılma noktasının eşiğindeyiz sanki. Daha öncekilere göre daha hızlı bulaşan Omicron varyantının neden olduğu hastalığın çok ağır seyretmemesi ise bir nebze de olsa insanları rahatlatıyor. Durum böyleyken, Johns Hopkins Üniversitesi öğretim üyesi ve demokrasi üzerine çalışmaları bulunan siyaset bilimci Yascha Mounk, The Atlantic'te yayımlanan yazısında bu hızlı yayılmaya rağmen geçen yıl olduğu gibi katı tedbirlerin alınması yönünde bir irade olmadığını, bunun da normalleşme yolunda önemli bir adım olduğunu söylüyor. 


Yazının Fikir Turu'nda Nevra Yamaç tarafından tercüme edilen bazı bölümlerini aktarıyoruz: 


“Pandeminin ilk aşamalarında, arkadaşlarımın çoğu virüsle doğrudan temas etmemişti. Belki de eskiden çok daha dikkatliydiler. Belki de sadece şanslıydılar. Sebep ne olursa olsun, artık şansları yaver gitmiyor. (...) Çevremdekilerin hastalık belirtileri, koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Omicron varyantının belirtilerine benziyor. Ülkedeki vakaların sayısı hızla arttı, ancak ölüm sayısındaki artış çok daha yavaş. Bu da Omicron'un daha bulaşıcı, ancak önceki varyantlara göre daha az ağır hastalığa sebep olduğunu gösteriyor. 


Bununla birlikte başka yerlerden gelen erken işaretler biraz daha endişe verici. Nitekim çok daha az ölümcül bir tür bile çok hızlı yayılırsa çok fazla can kaybına neden olabilir. 


Erken veriler, en azından şimdilik, yakın epidemiyolojik geleceğin belirsiz olduğunu gösteriyor. Omicron yavaşça ortadan kaybolmadan önce birkaç ay nispeten hafif bir rahatsızlık yaşayabiliriz. Hastaneye yatışlarda ve ölümlerde yüksek bir artış da görebiliriz.” 


Katı tedbirler alma niyeti yok 


Yazar, Omicron veya hastalığın gelecekteki türleri ne olursa olsun, sosyal bir olgu olarak pandeminin sonunu yaşamak üzere olduğumuzu vurguluyor: 


“Pandeminin ilk günlerinde hem uzmanlar hem de sıradan insanlar, sosyal mesafeye veya hükümetin zorunlu tuttuğu kapanmalara ne ölçüde uymamız gerektiği konusunda fikir ayrılığına düştü. Her aşamada bazı insanlar radikal adımlar atmak isterken, diğerleri bu tür müdahalelerin maliyeti ve sakıncaları konusunda daha endişeliydi. Aynı durum bugün de geçerli. Ancak maskeler ve aşı zorunlulukları için devam eden kavgalar, durumu, son aylarda savaş alanının ne ölçüde değiştiği konusunda belirsiz bir hale getiriyor. 


Vakaların hızla artmasına rağmen az sayıda uzman veya politikacı virüsün yayılmasını yavaşlatmak için katı tedbirler öneriyor. Kapanma veya diğer büyük ölçekli toplumsal 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müdahalelere iştahla yaklaşılmıyor. Bu, “yayılmayı yavaslatmaktan’ veya “eğriyi diizlestirmekten’ fiilen vazgeçtiğimiz anlamına geliyor. Önceki dalgalardan çok daha büyük bir dalga karşısında, sessizce havlu atmaya karar verdik. 


Biden yönetiminin son politikaları da bu değişimin göstergesi. The New York Times'a göre, Beyaz Saray'ın planları arasında “hastanelerin COVID dalgalarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için askeri birlikler göndermek, gereken yerlere solunum cihazları yerleştirmek, COVID testlerinin üretimini hızlandırmak için bir savaş zamanı yasası çıkarmak, gelecek ay insanlara ücretsiz test göndermek ve daha fazla aşı kliniği açmak? yer alıyor. Bunların hepsi makul tedbirler. Ancak, iklim değişikliği söyleminden bir metafor kullanmak gerekirse, bunlar ağırlıklı olarak uyum tedbirleri: Amaç, vaka artışıyla başa çıkmaya yardımcı olmak, ilk etapta hastalığı önlemek değil. 


Pandeminin sonu mu geliyor? 


Gerçeklik, önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca bu stratejide bazı ayarlamalar yapmaya zorlayabilir. Omicron nedeniyle on binlerce hasta yoğun bakım ünitelerine gider ve hastaneler çöküşün eşiğine gelirse hem politikacılar hem de vatandaşlar buna bir yanıt verecektir. Ancak amaç, acil durumun ortaya çıkmasını durdurmaksa, kapanma gibi ciddi kısıtlamalar, ancak acil durumun herkesin görebileceği kadar açık hale geldiğinde düşünülebilir. 


Bilim insanlarının, bir pandeminin sona erip ermediğine karar verme konusunda kendi yöntemleri var. Ancak faydalı bir sosyal-bilimsel gösterge, insanların belirli bir patojenin süregelen varlığıyla yaşamaya alışmasıdır. Bu tanıma göre, şu anda Omicron enfeksiyonlarındaki büyük artışa rağmen pek çok gelişmiş ülkenin müdahalede gönülsüz olması, pandeminin sonunu işaret ediyor. 


“Yeni normal’ hastalığın daha az risk oluşturduğu anlamına mı gelecek? Yoksa her yıl yüz binlerce insanın canını almaya devam ederken insanlar COVID’i görmezden mi gelecek? 


Bağışıklık açısından daha mı zayıf halde olacağız? 


Birinci ve daha umut verici senaryoyu öngörmek için bazı gerçek nedenler mevcut. Virüsler, daha önce onlarla hiç temas etmemiş bir nüfusta ortaya çıktıklarında en tehlikeli halde oluyorlar. İnsanlar bağışıklık açısından ne kadar zayıfsa, olumsuz sonuçlarla karşılaşma ihtimalleri de o kadar artacaktır. Bu, önümüzdeki birkaç ayın bize virüsün gelecekteki türlerine karşı önemli bir koruma sağlayabileceğini gösteriyor: Nüfusun büyük bir kısmı Omicron’a maruz kaldığında, insanlık bağışıklık açısından daha az zayıf halde olacaktır. Bu da ölüm oranlarında önemli bir artış gerçekleşmeden gelecekteki koronavirüs türleri ile daha iyi başa çıkmamıza yardımcı olabilir. (...) 


Açıkçası, gelecekteki türlerin şiddeti büyük ahlaki öneme sahip. Gelecekteki virüs dalgalarına karşı ne yapmamız gerektiğinin, en azından kısmen karşı karşıya kalacağımız tehdidin niteliğine bağlı olacağı da açık. (Bir yanıt modeli, başlangıçta hafif semptomları olanlar da dâhil, birçok hastada uzun sürdüğü görülen COVID’in yan etkilerini de hesaba katacaktır. 


ABD), gelecekteki dalgalara kolektif bir iç çekiş ve omuz silkme ile karşılık vermeye hazır görünüyor. 


Tehlike her yerde 
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Almanya'da büyürken, çok tehlikeli yerlerde süren yaşamlarla ilgili haberler beni hayrete düşürüyordu. Bağdat ya da Tel Aviv sakinleri, yalnızca alışveriş yaparak ya da bir fincan kahve içmek için arkadaşlarıyla buluşarak kendilerini tehlikeye atıyor gibiydiler. Korku ve hayranlık karışımı bir duyguyla, nasıl olup da böylesine önemsiz bir zevk için böylesine varoluşsal bir riski kabul etmeye istekli olabildiklerini hep merak ettim. 


Ancak meselenin gerçeği, neredeyse tüm insanların, neredeyse tüm kayıtlı tarih boyunca, gelişmiş ülkelerde yaşayanların şu anda karşı karşıya olduklarından çok daha fazla hastalık veya şiddete bağlı ölüm riskleriyle karşı karşıya olmasıdır. Son 24 aydaki gerçek korkulara rağmen, bu şimdi bile geçerli. 


Hayata devam etme kararlılığı 


Bu tür tehlikeler karşısında hayatı yaşama ve sosyalleşme dürtümüz çılgınca mı yoksa ilham verici mi bilmiyorum. Ama öyle ya da böyle, bu dürtülerin değişmesi pek mümkün değil. 
Hayatlarımıza devam etme kararlılığı, derinden ve belki de değiştirilemez bir şekilde insanidir. 


Bu anlamda 2020 baharı, tarihin en olağanüstü, yani insanların tehlikeli bir patojenin yayılmasını yavaşlatmak amacıyla sosyal hayattan tamamen çekildiği bir dönem olarak hatırlanacak. Ancak birkaç ay için mümkün olsa da bu durumun, bırakın onlarca yılı, birkaç yıl için bile sürdürülemez olduğu ortaya çıktı. 


Omicron'un yakın gelecekte vereceği zarar ne olursa olsun, büyük olasılıkla yakın bir zamanda hayatlarımız 2020 baharındakinden ziyade 2019 baharındaki gibi olacak. 


İNSANIN YALNIZLAŞMASININ VARDIĞI SON NOKTA! 
08 Ocak 2022 Cumartesi-Haksöz Haber 


Avustralya'da bir adam kadın formundaki yapay zekalı robotla yaşamaya başladı! 


Yapay zekaya sahip aletlerin hayatımızdaki yeri her geçen gün artıyor. Metaverse tartışmaları da bir bakıma bu konu ile yakından ilişkili... 


Modemizmin inşa ettiği kentlerde gittikçe yalnızlaşan insanlar yapay zeka teknolojilerine sığınıyorlar. Aktif telefon kullanma yaşı 12-13 yaş gruplarına kadar inerken insanlar kafalarını “ekrandan” kaldıramaz hale geldiler. 


Tekniğin bu kadar insan hayatının merkezine yerleşmesi insanlığı nereye götürecek şüpheli! 
Aile ise teknik yabancılaşmaya karşı tek sığınak işlevi görmeye devam ediyor. Formu değişse de eskisi kadar etkili olmasa da aile hala insanlık için insani olanı hatırlatması açısından oldukça önemli! 


Ailenin yaşadığı erozyon muhafazakar-dindar çevrelerde çok sık tartışma konusu yapılırken 


artık ailenin "yeni şekli" Batılı değer formlarını içselleştirmiş ülkelerde görülmeye başlandı bile. 
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Insanlarin robotlarla veya cesitli yapay zeka sistemleri ise (simiilasyonlar gibi) duygusal ilişki kuracakları iddiası ütopik veya distopik filmlerde bir süredir işleniyor. Blade Runner, Her, Ex Machina gibi yapımlar robotlarla duygusal bağ kuran insanları hikaye edindi... 


Artık filmlerin ötesinde bir durumla karşı karşıyayız. Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaklaşık 10 yıl önce annesini kaybeden ve o zamandan beri yalnızca köpeği Penny ile yaşayan Geoff Gallagher, hiç kimseyle duygusal bir temas kuramadığını ve artık kendisini sevecek bir kadınla tanışma umudunu yitirdiğini söylediği bir zamanda, yapay zekalı robotlara dair bir makale okudu. 


"Hiç de ucuz değillerdi, tam 6 bin Avustralya dolarına mal oldu. Ama robotlar gerçekten canlı gibiydi. Konuşabiliyor, gülümseyebiliyor, başlarını ve boyunlarını hareket ettirebiliyorlardı. Tenleri dahi gerçek insanlarda olduğu gibi sıcaktı. İnternetten yaptığım aramalardan sonra Emma isimli bir robot almaya karar verdim. Soluk teni ve güzel mavi gözlerine bakınca ne kadar güzel göründüğünü düşündüm. Emma gibi bir robotu satın almayı nasıl karşılayacağımı bilmiyordum ancak mağaza sahibi bana paylaşım yapma karşılığında indirim teklif etti. Kulağa harika bir firsat gibi geldi." 


Resmi olarak evli olmasa da bunun yolunu deneyeceğini söyleyen Gallagher, Avustralya'da bir robotla evlenen ilk insan olmak istiyor. Emma ismi verilen yapay zekalı robotu “robot eşim” olarak niteleyen Gallagher, parmağına yüzük taktığını da sözlerine ekliyor. “Bir kadında aşkı bulmaktan umudumu kesmiştim ancak buna en yakın şey, Emma'ydı. Yasal olarak evli olmasak da Emma'yı robot eşim olarak görüyorum. Yüzük parmağında pırlanta bir yüzük takıyor, bunu da nişan yüzüğü olarak görüyorum. Avustralya'da bir robotla resmi olarak evlenen ilk adam olmayı çok isterim. Bence gelecek robotlarda. Hikayemin insanlara cyborg yoldaşlığını düşünme konusunda ilham vermesini umut ediyorum." 


İnsanlar yalnızlaştıkça ne yapacaklarını bilemez hale geliyorlar. Hayvanlara gösterilen olağandışı ilginin sebepleri arasında da bu gösterilebilir. Ancak yapay zekalı robot ile yaşamaya başlamanın birilerine ilham verme ihtimali dahi oldukça ürkütücü! 


DEİZM YAYGINLAŞIYORSA BUNDA GÜNÜMÜZ ÇOCUK YETİŞTİRME 
TARZININ ETKİSİ BÜYÜK! 
08 Ocak 2022 Cumartesi-Haksöz Haber 


Zafer Dergisi'nden Aslınur Bahar, psikiyatrist Mehmet Tüzün ile ateizm ve deizm üzerine verimli bir röportaj gerçekleştirmiş. 


Muhafazakar-dindar çevrelerde endişe uyandıran "deizmin yaygınlaştığı" yönündeki söylemin kendisi bile bir tartışma konusu. Bu bağlamda Aslınur Bahar'ın Mehmet Tüzün ile gerçekleştirdiği röportaj verimli tartışmalara vesile olabilir. 


Tabi ki sorulara verilen cevapların eleştiriye açık olduğu da -hassaten deizmin bir ideoloji olup olmadığı konusu- atlanılmamalı. Netice olarak sorulara cevap bulmaya çalışan katılımcı kendi perspektifinden hareketle cevap üretmeye çalışıyor. 


Her halükarda profan yönelimlerin beğeni unsuru olarak pohpohlandığı bir zaman diliminde Mehmet Tüzün'ün Müslümanların önce kendi durdukları yerin farkında olmaları 


gerektiği yönündeki vurgusu oldukça değerli bir noktaya dikkat çekiyor. 
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Zafer Dergisi / Aslınur Bahar - Mehmet Tüzün 
Deizm ve ateizm üzerine 


Soru: Son zamanlarda, yaratıcıyı inkar eden ateizm ve “bir yaratıcı var, ama dinler uydurma” şeklinde özetlenebilecek deizm akımları çok fazla konuşulur oldu. Kamuoyu yoklamalarında ülkemiz nüfusunun en az %5’inin bu yönelimlerde olduğu ve bu oranın gençlerde giderek arttığı görülüyor. Bu da dindar kesimde bir tedirginlik oluşturuyor. “Sebebi nedir? Bu işin sonu nereye varacak? Ne yapmalıyız?” soruları Müslümanları hayli meşgul ediyor. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Cevap: Bahsettiğiniz tarzda bir yönelimin olduğu gayet açık. Bunun sonucu dindar kesimde oluşan tedirginlik de ortada. Hatta bu gidişle, 10-20 yıl öncesinin “endişeli laik” tanımına, “endişeli dindar? tanımı da eklenecek gibi görünüyor. Ancak burada bazı temel noktaları atladığımızı düşünüyorum. 


Öncelikle şunu hatırlamak lazım ki, ateizm eski bir terim ama, deizm tanımı son zamanlarda popülerleştiği için, sanki yeni ve modern bir akımmış gibi algılanıyor. Oysa ateistler gibi deistler de tarih boyunca vardı. Net bir isim kullanılmıyordu sadece. 


Örneğin 30-40 yıl öncesinde de “Allah var, kabul ediyorum ama, bu asırda Kur'an hükümleri uygulanmaz ki.” diyenler, ya da “İnkarcı değilim ama dini konular hiç ilgimi çekmiyor.” 
deyip inançtan uzak bir hayat yaşayanlar hayli çoktu. 


Şimdilerde ise bu tip insanlar, dini umursamayan, hatta reddeden o tavırlarını, bilimsel bir havaya sokan deizm tanımını pek sevdiler ve inkarlarına derinlikli bir ideoloji havası verdiği için de bolca kullanıyorlar. 


Şu da var ki, bu isimlendirmeler sayesinde, kendileri gibi düşünen kişilerle (içi boş da olsa) bir “izm” etrafında buluşmak, birbirini manen desteklemek, bir tür şahs-ı manevi oluşturmak, onlara ciddi bir psikolojik güç verebiliyor. Ne de olsa “zaman cemaat zamanıdır.” 


S: Yani deizmi bir ideolojiden ziyade zamanın modası olarak mı görüyorsunuz? 
C:Büyük ölçüde öyle. Deist yaklaşımın, gerçek bir ideoloji olduğu söylenemez zaten. Faraza rastgele beş-on deist bir araya gelseler, ‘dinler yalan” dışında hiçbir cümle etrafında fikir birliği sağlayamazlar. Zira deizm bir inşa değil, inkardır. Yani insanı, kainatı, hayatı ve ölümü anlamlandıran bir ideoloji değil, dinleri reddetmekten ibarettir. Bu reddedişin temel hareket noktası, şekli ve dozu da kişiye göre ciddi farklılıklar gösterir. O yüzden mesela ‘deizmin temelleri? diye bir kitap yazamazsınız. Ama belli-belirsiz bir yaratıcıyı kabul edip kutsal kitapları da eleştirmeniz, deist olmanız için yeterlidir. Buna da ideoloji denilemez tabii ki. 


S: Peki son dönemdeki bu yaygınlaşmanın sebepleri neler sizce? 


C: Ateist ve deistlerin son yıllardaki artış sebeplerine dair birçok değerlendirme yapıldı. Tüm bu analizlerin belli bazı maddelere odaklandığını görüyoruz: 


1-Dinimizi, yaratıcımızı, özellikle de peygamberimizi iyi anlatamadık. 
2-İnancımızı hayata geçiremedik, güzel temsil edemedik. 
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3-Özellikle dindar siyasilerin hataları dine mal edildi. 
4-Modern çağın ürettiği buhranlara çözüm tiretemedik. 
5-Medyadaki gizli-açık propaganda ve yönlendirmelere engel olamadık. 


Bunların hepsi de doğru. Ama çok önemli bir noktanın bazen gözden kaçırıldığını düşünüyorum. Şöyle ki: 


İman, bir vicdan işidir ve kişisel bir tercihtir. Kişi iman etmek isterse, buna dair delilleri kolayca bulabilir. Ama inkar etmek isterse, kendince buna dair deliller bulması da mümkündür. 


Burada 1979'da Nobel ödülü alan ilk Müslüman olan Pakistanlı fizikçi Muhammed Abdüsselam'ın bir sözünü aktarmak isterim: “Kainattaki düzen, inanmak isteyen bir kişi için, bir yaratıcının varlığına delildir ama, inanmak istemeyen bir kişi için de bir yaratıcının gereksizliğine delildir.” Önemli bir tespit bence. 


S: Peki bir insan neden dini inkar etmek ister? 


C: Ya gurur ve kibrinden dolayı bir otoriteyi kabul edip ona boyun eğmek istemediği için, ya da aklına esen günahı işleyip, kendince keyifli bir hayat yaşamak, bu esnada da vicdan azabı duymamak için. Bu iki sebep de temelde birbiriyle ilintili tabii. 


İlk şıktan başlarsak: Bu eğilime sebep olan şöyle bir yaygın hata var: Günümüzde ailelerin çoğu, çocuklarını kontrol etmek ve eğitmek yerine, şartsızca destekleyip serbest bırakmak yönelimindeler. Bu da sonunda, içi boş bir özgüvene sahip, otoriteye itaat etmekten de hoşlanmayan bir nesil ortaya çıkardı. Anne-babasına saygı duymadan yetişen bir genç, ileride ne öğretmenine, ne yöneticisine ve hatta ne de peygamberine saygı duymaz ve kolayca da isyan ve inkar edebilir. Temel sorun burada. 


Yani günümüzün çocuk yetiştirme biçimi, isyankar bir nesli netice veriyor. Ve “Annemi, babamı yok saymıyorum, ama bana karışamazlar.” diyen gençlerin “Yaratıcıyı yok saymıyorum, ama bana karışamaz” demeleri, şaşılacak bir şey değil bence. 


İkinci şıkka gelirsek: Bahsettiğimiz temel üzerinde pratikte çoğunlukla şöyle bir süreç gerçekleşiyor: Günümüzde bir genç, modern hayatın sunduğu çekici ve aldatıcı günahlarla sürekli yüz yüze kalıyor. İnternetin de yaygınlaşması ile her türlü günahı kolayca işleme imkanı buluyor. Kimseye görünmeden evine içki ısmarlayabiliyor, hatta her türlü uyuşturucuya erişebiliyor, sanal veya gerçek cinselliği serbestçe yaşayabiliyor, bahis, kumar veya faiz işlerine girebiliyor. Neredeyse hiçbir engelle karşılaşmadan, tüm günahları tadarak “keyfinin istediği gibi’ yaşayabiliyor yani. 


Ve tabii ki her günahın kısa vadede lezzeti de var. Üstelik çoğu günah bir ölçüde bağımlılık da yapar. Böylece genç giderek öyle bir noktaya varıyor ki, günahlar hayatının ayrılmaz bir parçası haline geliyor. 


Ama tabii ki bu arada vicdanı susmuyor, onu sürekli rahatsız ediyor. “Günaha daldın gittin. 
Bu gidişle Cehennem’i boylayacaksın.” diye uyarıyor. Bu şekilde sürekli vicdan azabı 


duyarak yaşamak ise mümkün değildir, insana acı verir. Bu iç çelişki yüzünden bazıları tövbe 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edip dönüyorlar ama, bir kısmı da dini tümden inkar etmek istiyorlar. İnkar edip vicdan azabından, o iç çelişkiden kurtulmayı, bohem hayatı (kendince) dibine kadar yaşamayı arzu ediyorlar. 

Ve eğer kişide “inkar etmeliyim” yönelimi ağır basarsa, kişi bunu destekleyecek delilleri internette bolca bulabiliyor da. Hani neredeyse “dinsizlik dini’ni yaymak amacıyla hazırlanmış bir sürü site var, bilirsiniz. Bazı ayetleri veya hadisleri bağlamından koparıp sonra da akıl dışı gösteren, her şeyin tesadüfen ve evrimle oluştuğunu (güya) bilimsel olarak anlatan tonlarca sayfa bulmak mümkün. 


Ama ilginçtir ki, tüm bu iddiaların cevapları da olduğu ve yine internette bulunabileceği halde, o cevaplar okunmuyor çoğunlukla. 


Diyaloglar genellikle şöyle: 

-Ben “Sapiens” kitabını okudum ve ateist oldum. 
-Peki Tabiat Risalesi'ni okudun mu? 

-Gerek görmüyorum. 

veya 


-İslam dini, mitolojik birikimlerden derlenmiş. Ünlü Sümerolog filanca bunu açıklamış. 
Yazılarını okuyunca deist olmaya karar verdim. 


-Peki Bediüzzaman'ın eserlerini okudun mu? 
-Hayır, ihtiyaç duymadım. 
yada 


-Ateist-deist sitelerde birçok ayet ve hadisin akıl dışı olduğu ispat edilmiş. Onları okusan sen de inkarcı olurdun. 


-Hepsini okudum. Tümünün de cevabı var. Ararsan sen de bulursun. Mesela “Sorularla İslamiyet? sitesini önerebilirim. Oraya da baksana. 


-Boşver. Böyle mutluyum. 


Hatta genç bu yaygın tavrın dışında davranıp, bazı İslami eserleri ve açıklamaları okusa dahi, gerçekten anlamak ve inanmak için değil, eleştirmek ve inkar etmek için okuduğundan dolayı istifade etmiyor da. 


S: Evet, bu dediğiniz Kur'an'da da vurgulanıyor. Birçok ayette Kur'an'dan fayda görmek için bazı şartların gerektiğine işaret edilmiş. Allah korkusu taşımak, samimiyetle yönelmek gibi. 
Hatta bir ayette “Kur'an, müminler için bir şifa ve rahmettir; zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” denilir. 
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C: Çok doğru. Yani bu kişilerin büyük çoğunluğu, aslında akıl ve mantık yürüterek, gerçekten doğruyu bulmak arzusuyla hareket edip de dinden çıkmıyorlar. İnkar edince hür ve mutlu olacaklarını, hayatı keyiflerince ‘dolu dolu? yaşayacaklarını zannediyor ve “inkarı talep? 
ediyorlar. 


Ha, bunların bir kısmı tümden inkara gidip ateist oluyor; bazısı ise yaratıcıyı da inkar ederek tümden bir boşluğa düşmeyi göze alamayıp, “Bir yaratıcı var ama bize karışmaz. Dinler de yalan.” deyip deist oluyor. Az bir fark var tabii, ama öz aynı. 


S: Peki böylelerini nasıl ikna edebiliriz? 


C: Unutmamak gerekir ki, inanmak istemeyen bir kişiyi biz zorla imana getiremeyiz. “Sen sevdiğini hidayet edemezsin. Ancak Allah dileyeni ve dilediğini hidayet eder.” mealindeki ayeti unutmayalım. Bu arada, bu ayette de yer alan ve Kur'an'da sıklıkla geçen “yehdiy men yeşa” ifadesine ikili bir anlam verdiğimi fark etmişsinizdir. Zira Arapçada bu ibare iki anlam birden taşır. Hem “Allah dilediğini doğru yola iletir? hem de “Allah dileyeni doğru yola iletir.” manası vardır. “Yudillu men yeşa” ifadesi de öyledir: “Allah dileyeni ve dilediğini sapkınlığa sürükler.” 


Yani kalben inanmak istemeyen birisini, zorla ve somut bazı delillerle imana getiremeyiz. Bu değişime sebep olan günümüz modem yaşantısını değiştirecek güçte de değiliz şu an. Bu süreç bir süre daha devam edecek gibi görünüyor maalesef. 


Belki de rabbim günümüz gençlerinin bazı günahları yaşayıp, o yolda hayır olmadığını net biçimde gördükten sonra dine dönmelerini, böylece dinin kıymetini daha iyi hissetmelerini takdir etmiştir, bilemeyiz. İleride anlaşılır. 


S: “Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler.” diyorsunuz yani. Tevekkül açısından size katılıyorum ama, bize düşen görevler de olmalı sanki. 


C: Tabii ki var. Bir kere, ilk başlarda aktardığım tespitleri iyice düşünmek ve onlara çözüm üretmeye çalışmak lazım. Ama en önemlisi şu ki, Risale-i Nur eserlerinde de sürekli vurgulandığı gibi, gerçek mutluluğun imanda olduğunu, inkarda ise zahiri ve kısacık bir lezzetle beraber, Cehennem azabına benzer elemler olduğunu, bu dünyada hakiki saadetin ancak ve ancak iman dairesinde yaşanabileceğini anlatmamız lazım. Ve hatta daha da önce, bunu bizzat kendimiz yaşayıp, halimizle göstermemiz lazım. Bu noktayı çok önemsiyorum. 
Karşısındakine “İman etmek, sıkıntı değil, huzur verir.” diyen bir kişi, daha kendisi sıkıntılarını çözememiş ise, anlatacakları boşa gidecektir muhtemelen. 


S: Önce lisan-ı hal ile tebliğ etmek lazım yani. Peki sıra sözlü tebliğe geldiğinde, bir ateist veya deist ile tartışma ortamı oluştuğunda, nasıl davranılmalı? 


C: En önemlisi şu: Asla ‘minder dışına” çıkmamalıyız. Zira biz, bir inancı ve davası olan ve bunları izah ve ispat eden tarafız. Ateist ve deistler ise bir ideoloji inşa etmekten ziyade, bizim inancımızı red ve inkar etmekle uğraşıyorlar. Bu durumda sadece kendi davamıza odaklanıp, kendi doğrularımızı doğru biçimde anlatmakla yetinmemiz lazım. Onların fikirlerinin yanlış olduğunu ispat etmekle uğraşmak, sonuçsuz ve riskli bir çabadır. Hele hele ayrıntılara dair sordukları her soruya cevap yetiştirmeye çalışmak, boşuna bir gayrettir. Her fırsatta işin temeline dönmek lazım. 
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Yani, biz bu kainata bakınca kusursuz bir sanat görüyoruz. Bu da kusursuz bir sanatçıyı, yaratıcıyı gösteriyor. Bu yolla o yaratıcının varlığını ispat ve sıfatlarını da izah etmek, bizim temel uğraşımız olmalı. Ayrıca böyle bir yaratıcının tabii ki yarattıklarını başıboş bırakmayacağını, elçiler, kitaplar göndereceğini anlatmalıyız. Ve (dediğim gibi) gerçek mutluluğun, özgürlüğün ve lezzetin, ancak iman ile mümkün olduğunu da sık sık vurgulamalıyız. 


S: Bu konularda önereceğiniz eserler var mı? 


C: Tüm bu yöntem, izah ve ispatlar için Risale-i Nur eserlerinden daha iyisini bilmiyorum. Bu eserlerden faydalanarak yapılacak bir iman hizmeti, günümüzün en kıymetli cihadıdır bence. 
Burada aklıma gelmişken, internette bazı arkadaşların dini savunmak için çektikleri videolarında, bazı izah ve ispatların hemen ardından ateist ve deistleri aşağılayan, onlarla alay eden ifadelerini çok görüyorum. Eğer amaç onların damarına basıp daha da dinden uzaklaşmalarına sebep olmak ise, yöntem doğru. Ama insanları bu yöntemle dine ısındıramazsınız. Resulullah (asm) hangi müşrikle alay etmişti ki? Veya tüm putları teker teker ele alıp onların ilah olamayacaklarını mı anlatmıştı? 


Bu dine hizmet, peygamberin yöntemiyle olur ancak. O sadece müsbet bir dille kendi doğrularını anlatmış, bıkmadan, durmadan anlatmış, “minder dışına” çıkmamış, ötesini de Allah'a bırakmıştı. Bu dinin sahibi, bu dini mağlup etmez zaten. Paniğe gerek yok. 


ANKETLERE GÖRE LGBT SAPKINLIK OLARAK GÖRÜLÜYOR! 
08 Ocak 2022 Cumartesi-Haksöz Haber 


Sebahattin Zaim Üniversitesi'nin Türkiye geneli 2 bin 200 kişiyle yaptığı görüşmeye göre LGBT bir sapkınlık ve geleceği ifsad eden bir durum olarak görülüyor. 


İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi ve İstanbul Aile Vakfı için gerçekleştirilen araştırma kapsamında Temmuz-Ağustos ayları içerisinde Türkiye genelinde 26 ilde 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 200 kişiyle görüşüldü. 


Çalışmanın ardından Prof. Dr. Ergün Yıldırım ve Doç. Dr. Recep Yıldız tarafından hazırlanan "Türkiye'de Cinsiyet Algısı Araştırması" raporu yayımlandı. 


zın 


Çalışmaya göre, ankete katılanların büyük çoğunluğu eşcinselliği "sapkınlık" olarak görüyor. 


Yüzde 36,6 "bir sapkınlıktır ve devlet tarafından yasaklanmalıdır" derken, yüzde 33,5 ise "bir hastalıktır ve tedavisi için yardımcı olunması gerekir” yaklaşımını sergiliyor. Yani katılımcıların yüzde 71,6'sı eşcinsellik ve LGBTİ'ye olumsuz bakıyor. 


Buna rağmen "Bir hastalık değil bir tercihtir ve saygı duymak gerekiyor" diyenlerin oranı yüzde 17,6'da kalırken bu oranda 25 yaş altı gençlerin oylarının belirleyiciliği olduğu ortaya çıktı. Sapkınlık için "Bu bir tercihtir, kanunlar çerçevesinde hakları savunulmalıdır" diyenlerin oranı ise 12,3 oldu. Bu noktada sapkınlığı savunan ve desteklenmesi gereken bir durum olarak gören kesimlerin başında Kemalistler ve Sol tandanslı görüşlere sahip olanlar geldi. 
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Yaş gruplarına göre eşcinsellik algısında araştırmaya katılanların 3'te 2'si eşcinselliği dogal bir durum olarak görmediğini belirtiyor. 18-24 yaş aralığındaki gençlerin neredeyse yarısı ise eşcinselliği "doğal bir durum" olarak değerlendiriyor. 


Bu baglamda, araştırmacılara göre "yaş aralığı arttıkça" eşcinselliğe karşı olumsuz bir durum olarak görülme durumu daha da artıyor. 


Dolayısıyla 18-24 yaş araligindaki gençlerin yüzde 46,7'si eşcinselliği doğal bir durum olarak görürken; yüzde 43,4'ü eşcinselliğin insan doğasında olmadığını düşünüyor. 


25 ve üstü kişilerin 3'te 2'den fazlası da eşcinselliği dogal bir durum olarak görmeyerek 
sapkınlık tanımlamasında bulunuyor. 


l- Yaş Gruplarına Göre Eşcinsellik Algısı 


Tablo 1: Yaş * Eşcinsellik; doğal bir durumdur, insan doğasında vardır. 


EVET | HAYIR FİKRİM YOK 
43,14% 9,9% 100,0% 
63,6% 11,396 100,096 
73,2% 8,9% 100,0% 
67,1% 11,1% 100,0% 
65,9% 74% 100,0% 


"Siyasi görüşünüz olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?" sorusu alt başlığında dile getirilen "Eşcinsellik doğal bir durumdur ve insan doğasında var" düşüncesine "evet" diye yüksek oranda cevap verenler genelde Kemalist, sol ve liberal görüşlü olanlar olduğu görülüyor. 


Tablo 3: Yaş * LGBTİ+ için düşünceniz nedir? 


21,5% 22,1% 378% 18,7% 100,0% 
29,6% 37,3% 190% 14,2% 100,0% 
37,2% 38,5% 12,6% 17% 100,0% 
29,3% 42,7% 16,6% 114% 100,0% 
43,3% 390% 95% 8,2% 100,0% 


Buna göre Kemalistlerin yüzde 47,4'ü, solcuların 44,79'ü ve liberallerin yüzde 52,7'si sapkınlık olan LGBTİ durumunun insan doğasında olduğunu düşündüğü görülüyor. 
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Tablo 6: Siyasi görüşünüz olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız? * Eşcinsellik insan türünün devamını tehdit etmektedir. 


737% 14,0% 12,3% 100,0% 
67,0% 14,0% 19,0% 100,0% 
786% 14,4% 70% 100,0% 
640% 25,2% 10,8% 100,0% 
51,9% 3,3% 16,7% 100,0% 
43.8% 45,0% 11,1% 100,0% 
37,9% 52,9% 9,2% 100,0% 
36,7% 00% 3,3% 100,0% 


Tablo 5: Siyasi görüşünüz olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız? * Eşcinsellik; doğal bir durumdur, insan doğasında vardır. 


4746 38,6% 14,0% 100,0% 
44,7% 44,496 10,8% 100,0% 
51,7% 48,3% 100,0% 
33,5% 51,9% 14,6% 100,0% 
16,0% 66,4% 17,6% 100,0% 
23,2 68,6 8,3% 100,0% 
12,1% 80,8% 7,1% 100,0% 
11,6% 85,6% 2,9% 100,0% 


*Tablolar, Independent Türkçe'den alıntılanmıştır. 


TAVUK TADINDA AMA TAVUK DEĞİL! 
06 Ocak 2022 Persembe-Fatih Demir / Haksöz Haber 


Kentucky Fried Chicken veya kisaca "KFC" olarak bilinen ABD merkezli bir fast food restoran Zinciri olan firma, tavuk olmayan ancak tavuk tadında olan yeni “bitki bazlı tavuklarını” menülerine eklediğini duyurdu. 


Dünya'nın en büyük ikinci restoran zinciri olarak bilinen ve dünya çapında 130 ülke ve bölgede 21.000'e yakın restoranı bulunduğu aktarılan firmanın yapay tavuk etine farklı bir şekilde yaklaştığı duyuruldu. 


"Bitki bazlı kızarmış tavuk kanadı" alternatifi sunacak olan restoran zinciri farklı bir çeşit yapay et üretimi gerçekleştirmiş oldu. 


CNN'e konuşan KFC ABD Başkanı Kevin Hochman, “...yeni ürünün biraz daha az hayvansal protein yemek isteyen, ancak vegan veya vejeteryan haline gelmemiş 


olan müşteriler için olduğunu söyledi. 


KFC'nin sahibi YUM adlı şirketin açıklamasında, tadı tavuk olan ancak tavuktan üretilmeyen kızarmış tavuk kanadı menüsü kısa süreliğine ABD'deki menülere eklendi denildi. 2020'de 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KFC’nin Los Angeles, Charlotte, Kuzey Karolina ve Nashville, Tennessee dahil olmak üzere belirli ABD şehirlerinde bir deneme çalışması yaptığı biliniyordu. 


KFC ve Beyond Meat adlı şirket yaklaşık bir yıl önce kızarmış tavuk zinciri için özel ürünler geliştirmek üzere bir ortaklık kurduklarını duyurmuştu. 


Yönetici Hochman, KFC'nin ikonik tavuğu için bitki bazlı bir tarif oluşturmanın biraz zaman aldığını, ancak Beyond Meat ile olan işbirliğinin markanın değerli bir ürün yaratmasına yardımcı olduğunu söyledi. 

Yapay et üretimi gerçekleştiren hazır ya da hızlı gıda olarak anılan zincir işletmeleri olan gıda firmalarının yapay et çalışmaları konusunda son birkaç yılda daha hızlı hareket ettiği ve üretimler gerçekleştirdiği görülüyor. 

Fast food zincirleri, yeni müşteriler kazanmanın, eski müşterileri çekmenin ve 

markaları etrafında yeni bir heyecan ve albeni yaratmanın bir yolu olarak bitki bazlı et 


trendine hızlı atladı. 


Şirketler ayrıca sağlık veya çevresel nedenlerle et alımını azaltmak isteyen sözde esnek yiyicilere de hitap ediyor. 


Diğer zincirler de yapay sığır etinin ötesine geçiyor 

Burger King (hamburger zinciri) şimdi yapay köftelerini test ediyor. 

Dunkin (çörek zinciri) “Beyond Meat” adlı yapay kahvaltı sandviçi satıyor. 
Starbucks (kahve zinciri) “Sbux” adlı kendi yapay kahvaltı sandviçini satışta tutuyor. 


Chipotle (taco zinciri) bitki bazlı “chorizo” adlı yapay döneri ülke çapında sınırlı bir süre için satışa çıkardığını bildiriyor. 


Ve belki de en çok beklenen ürün, McDonald's'in “McPlant” adı verilen ve bu yıl ABD'de piyasaya sürülmesi beklenen bitki bazlı “burger”i dikkat çekiyor. 


KİMYASAL EVRİM VE PREBİYOTİK KİMYA 

12 Kasım 2017-www.evrensel.net/ 

Yaşamın kökeninde bundan milyonlarca yıl önce oluşan prebiyotik tepkimeler yer alıyor. 
Onlarca yıldır bu prebiyotik tepkimelerin nasıl oluşmuş olabileceğine, mekanizmalarına dair 


pek çok yayın yapıldı ve yapılmakta. 


Scripps Araştırma Enstitüsünden araştırmacıların Nature Chemistry dergisinde yayımlanan çalışmaları da bunlardan biri. Bu çalışma belki de son yılların en önemli çalışmalarından. 


Prebiyotik fosforilasyon tepkimelerinin (moleküllere fosfat gruplarının eklenmesi) yaşamın 


kökenini oluşturan moleküllerin oluşumunda önemli bir basamak olduğu yıllardır biliniyor. 
Fosfat DNA ve RNA'nın, hücre zarını oluşturan fosfolipidlerin (yağların), solunum, 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fotosentez gibi ana metabolik olaylarda yer alan proteinlerin, enerji depolayan molekülümüz ATP'nin yapısında bulunuyor. 


Çeşitli proteinlerin etkinliğinin kontrolünde de fosforilasyon önemli bir mekanizma. 
Proteinlere başka enzimler tarafından eklenen ve proteinden çıkarılan fosfat grupları proteini, tıpkı lambayı açıp kapatan bir elektrik anahtarı gibi açıp kapatıyor. Yaşamın önemli moleküllerinin ve hücrenin önemli metabolik olaylarının merkezinde fosforilasyon bulunuyor. 


Daha önceki çalışmalar, fosforilasyon tepkimelerinin farklı koşullarda suyun olmadığı, farklı farklı başlangıç kimyasallarını kullanarak bu molekülleri oluşturabildiğini göstermişti. Ancak aynı koşullar altında, benzer başlangıç kimyasallarının tepkimeye girmesiyle bu yapı taşlarının ya da daha karmaşık moleküllerin oluşabileceği gösterilmemişti. İşte bu yeni çalışma, trimetafosfattan oluşan diamidofosfat’1 (DAP), öncü moleküllerle aynı/benzer koşullarda hem çözelti olarak hem de macun halinde suyun varlığında tepkimeye sokarak yaşamın temel molekülleri olan DNA, RNA, polipeptid (protein) ve lipozomların oluşabildiğini gösterdi. 


Lipozomlar, hücremizin plazma zarına benzer yapılardır. Fosfolipidlerin suyu sevmeyen kuyruklarının sudan kaçacak şekilde halka gibi dizilerek hücreye benzer bir bölüm oluşturmasıyla ortaya çıkarlar. Gliserinin kısa zincir yağ asitleri ile DAP’1n yol açtığı fosforilasyonu ve esterifikasyonu hücreye benzer lipozomların oluşmasını sağladı. Araştırma ekibi, DAP'ın glisin, aspartat ve glutamat gibi aminoasitlerle olan tepkimesinin polipeptidlerin oluşmasına yol açtığını gösterdi. 


DAP’ın yaşamın temel molekülleri ile makromoleküllerini çok benzer koşullar altında oluşturabilecek kapasitede bir molekül. Bundan milyonlarca yıl önce dünyanın o günkü koşullarında, yaşamsal yapı taşlarının daha büyük makromolekülleri benzer kimyasalları ve koşulları kullanarak oluşturması da Scripps Araştırma Enstitüsü arastirmacilarinin gösterdiği gibi hiç de hayal değil. 


KİMYA: KISA BİR GİRİŞ 
Buket Demir-Yıldız Teknik Universitesi-30 Ocak 2019- www.evrensel.net/ Peter Atkins'in "Kimya:Kısa Bir Giriş" kitabına yakından bakıyoruz. 


Üniversitelerde kimya ile ilgili bölümlerin ve derslerin kült haline gelmiş ders kitaplarının yazarı olan İngiliz kimyacı ve akademisyen Peter William Atkins’in 2015 yılında yazdığı kimya biliminin kısa ama kapsamlı bir özetini sunan “Kimya: Kısa Bir Giriş” adlı popüler bilim kitabı 2018 yılında Ginko Bilim ile Türkçeye kazandırıldı. 


Atkins, “Kimya: Kısa Bir Giriş” kitabında dünyanın temel kavramlarının kimya ile nasıl kavranabileceğini geniş kitlelere anlatmaya çalışmakta. Kitap bu yüzden oldukça sade ve açıklayıcı bir anlatıma sahip. Okuyan herkesin kimya bilimine dair az çok fikir edinebildiği bir nevi Kimya 101 dersi niteliğinde. 


Atkins, genel olarak kimyanın kökenlerinden başlayarak diğer disiplinler ile olan sıkı ilişkisini de atlamadan, kimyanın can damarı atomlar ve molekülleri, kimyanın temel alt dallarını, enerji ve entropi kavramlarını, kimyasal reaksiyonları, laboratuvarlarda kullanılan 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kimyasal teknikleri, kimyanın gelişimini ve başarılarını, aynı zamanda neden olabileceği tehlikeleri, son olarak da kimyanın geleceğini konu ederek kitabı bitirmiştir. 


Renkler Kimyanın Hediyesi 


Kimyanın birçok açıdan hayatımızı kolaylaştırdığını, modern dünyanın altyapısını oluşturduğunu, gündelik hayatımızda kullandığımız her maddenin kimyanın bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Detaylandıracak olursak; canlılığın temeli olan su, klor elementi ile saflaştırılıp patojenlerinden arındırılarak ortak yaşamı mümkün kılar. Klor, şehirlerin varlığını sürdürebilmesinde başlıca etmendir. Tuzlu sudan, okyanuslardan içme suyu elde etme savaşının ön cephesinde hep kimyacılar vardır. Kimyanın insanlığa verdiği hediyelerden biri de renktir. Canlı renkler bir zamanlar, bir deniz salyangozu türünün mukusundan çıkarılan Tire moru gibi doğal renkleri satın almanın maliyetine gücü yeten zenginlerin ilgi alanıydı. 
Sadece zenginlerin canlı renklerden oluşan giysilere sahip olabildiği bu vahşi renk elde etme metodu kimya ile aşıldı. Kimyayı ve kimya endüstrisinin ortadan kaldıracak olursak metalleri, inşaat malzemelerini, hesaplama ve haberleşmenin kalbi yarı iletkenleri, yakıtları, enerji üretimi ve iletimini, giysi, ilaç, renk ve daha birçok şeyi de ortadan kaldırmış oluruz. Hiçbir kimya ürünün olmadığı bir dünya düşünecek olursak Taş Devri’ne geri dönmüş oluruz kabaca. 


Bilimin Kim Tarafından, Ne İçin Ve Hangi Amaçla Yapıldığı Sorunu 


Kimya biliminin önemini ve gerekliliğini bir kenara bırakacak olursak Atkins’in de kitabında yer verdiği kimyanın kötü şöhretine gelelim. Kimyanın Sanayi Devrim’i ile birlikte gelişimini göz önüne alacak olursak, kimya kelebeklerin uçuştuğu yemyeşil çayırlara felaket getiren, dupduru gölleri zehirli bataklıklara çeviren, rüzgârın kokusunu ve yağmurdan sonraki toprağın kokusunu keskin kokulu atık gazların aldığı kısaca canlılığı mahveden bir konuma geldi. Bu sorunu kimyacıların dikkatsizliği veya doğaya olan nefreti vs şeklinde açıklamaya çalışmak yanlış ve komik olur. Bu sorunların temel sebebi kapitalist üretim ilişkileri ile çevrelenmiş tesislerinin sadece ne kadar kar edeceğini hesaplamasıdır. Çevreye ve canlılığa verdiği zarar pek de umurlarında değildir. Ayrıca kimya insanlığın yararına ürettiği birçok maddenin yanı sıra insanlığa zarar verme ve öldürme olanağı sağlayan patlayıcı ve silahların da üretimine imkân sağlar. Bu noktada bilimin kim için, kim tarafından ve hangi amaçla yapıldığı sorunu karşımıza çıkmakta. Doğaya ve canlılara faydalı olmak için bilim yapan bilim insanları canlılığın yaşam hakkını ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğini savunur. 


Unutmamak gerekir ki doğayı karşısına alanlar her zaman kaybederler! 
Kitaptan... 


Eğer bir atom bir futbol stadyumu ebadına büyültülebilseydi, çekirdek bu stadyumun merkezindeki bir sineğin büyüklüğü kadar olurdu. Elektron almış (anyon) veya vermis (katyon) atomlara iyon denmektedir. Anyon ve katyonlar zıt yüklü olduklarından birbirlerini çekerler, bu zıt yüklü iyonlar bileşik oluştururlar. Sofra tuzu buna örnektir. İyonlar söz konusu olduğunda yıldızlar arasında bir Atlas gibisinizdir. Çünkü tek bir tuz tanesini elinize aldığınızda, görünür evrendeki yıldızlardan daha fazla iyonu tutmaktasınızdır. Kimyasal 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reaksiyonların hızını arttıran maddelere katalizör denir. Katalizör Çincede “çöpçatan” anlamına gelir. (Vücudumuzun katalizörleri enzimlerdir.) Kimyacılar, atomları partnerlerini değiştirmek için ikna etmeye çalışmaktadırlar. 


Kitabın sonunda periyodik cetvele de yer vermeyi unutmamış yazar! 


SINEK’TEN ANTİBİYOTİK ELDE EDİLİR Mİ? 
Dr. Mustafa Reyhanlı-Eylül 2008 381. Sayı-zaferdergisi 


“Sinek pisliği, tıp cihetiyle zararı yok bir maddedir ki, bazen tatlı bir şuruptur. Fakat sinek, yediği binler muzır maddelerin ve mikropların ve semlerin menşei olmakla, sinekler küçücük istihâle ve tasfiye makineleri hükmüne geçmeleri hikmet-i Rabbaniye’den uzak değildir, belki şe'nindendir. ” 


— Bediüzzaman 


Sağlıkla ilgili bir hadis-i şerifi sunarken; bu sağlık tavsiyelerinden bazıları, kimi şahıslar için geçerliliği yok veya tuhaf gibi görünebilmektedir. Bu kişiler modern tıbbi bilgiyle desteklenmeden bu hadisleri kabul edememektedirler. 


Garip görülenlerden en bilineni Buhari’de geçen şu hadistir: 


“Dolu bir yemek kabının içine bir sinek düşerse, o sineği tamamen kabın içine batırıp çıkardıktan sonra kullanabilirsiniz.” 


Bu tavsiyenin sağlığa zararlı yönü olmasa da ilk bakışta garip görülebilir. 


Halbuki Peygamberimizin bütün söz ve davranışlarının ilahi bir temele dayandığını, bu yüzden onlarda hata ve yanlışlık bulunmayacağını bilen bir mümin için bu hadisin muhakkak mantıki açıklaması olmalıdır. Ancak anlaşılması için belki asırlar geçmesi gerekecektir. 


Bir gazetenin 1.10.2002 tarihli nüshasının arka sayfasında, kestiğim “Sineklerden Antibiyotik: Çığır açacak ilk adım” başlıklı haberle karşılaştım: 


“Avustralyalı bilim adamları, her şartta var olabilen sinek ve benzerlerinden antibiyotik yaptıklarını açıkladılar. Uzmanlar artık hayatın ve buna bağlı olarak antibiyotiklerin de değiştiğine işaret ediyorlar. Antibiyotikler ile mikroplar rol değiştirmişe benziyor. Bu nedenle mikropların baş düşmanı olan antibiyotikler son zamanlarda etkili olamıyor. Sydney deki Macquarie Üniversitesi 'nden Prof. Andy Beattie önderliğindeki ekip; sinekler, böcekler ve her türlü haşerenin et ve gübre dahil her pisliğe karşı dayanıklı olduğunu dikkate alarak, “Bu yaratıkların enfeksiyonlara karşı süper direnci olması gerekli, aksi halde sağ kalamazlardı. 


Onlardan antibiyotik yapma deneyimlerimiz şimdilik başarılı sonuçlar verdi. ” diyor. 


Gerçekten, bedenlerinden bir nevi antibiyotik salgılayarak her türlü mikroplu ortamda etkilenmeden canlılıklarını sürdüren sineklerden öğreneceğimiz çok şey var. Bu yüzden 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sinekten çıkan zararlı mikropları, sinek batırılınca çatlayarak ortaya çıkan panzehir hükmündeki antibiyotik benzeri bir maddenin etkisiz hale getirdiği düşünülebilir. 


Zaten Napolyon zamanından beri uygulanan maggot terapi’de (*); sinek larvalarının, uzun süren veya başka metodlarla iyileştirilemeyen yaralar üzerine konarak tedavide yararlanıldığı bilinmektedir. Larvalar, yaralardaki ölü dokularla beslenerek bölgeyi temizledikleri gibi, aynı zamanda dezenfektan hususiyeti olan salgı ifraz etmektedirler. Böylelikle mikroplar temizlenerek yaranın iyileşmesi sağlanmaktadır. 


Derken gazetelerde (**) bu konuda “Sinek kurtçuğundan çağın antibiyotiği” başlığıyla yeni bir haber çıktı: 


“Bilim adamları, yeşil sinek larvalarının salgılarından elde edilen yeni bir antibiyotik türü keşfetti. Galler’deki Swansea Universitesi’nden Norman Ratcliffe ve ekibi, lucilia sericata (şişe camı yeşili sinek) larvalarının salgilarinda bulunan, hastane bakterilerinin 12 türünün yanı sıra E. coli ve clostridyum difficile bakterilerinde de etkili olabilen maddeye “seratisin” adını verdi. Seratisini saf hale getiren bilim adamları şimdi iğne, hap ya da merhem olarak kullanılabilecek antibiyotiğin içeriğini tam olarak tanımlamaya ve bunu sentez etme yolunu bulmaya çalışıyor. Bu çalışma da başarılı olursa seratisin insan hücrelerinde ve sonucunda da klinik deneylerde test edilecek. Araştırmaya maddi destek veren yardım derneği “Action Medical Research”den doktor Yolande Harley, muhtemel yeni antibiyotiğin keşfinin heyecan verici bir ilerleme olduğunu belirterek, bunun hastane enfeksiyonlarına ya da başka bakterilerin yol açtığı hastalıklara yakalananlar için yeni bir tedavi imkânı sağlayabileceğini söyledi.” 


Görülüyor ki Efendimizin sözleri doğrudur ve hadisler günümüze de ışık tutmaya devam etmektedir. 


(*) www.dindersiforum.com, Yara Tedavisinde Kurtçuklar. Dr. Muvaffak Muharrir 


(**) Yeni Şafak, 07.08.2008 


PSİKANALİZE YASAK! 
Prof. Dr. Sefa Saygılı-Eylül 2008 381. Sayı-zaferdergisi 


Freud, babasının üçüncü evliliğinden olmuştu. Doğduğunda babası Jacob 40, annesi Amalia 
21 yaşındaydı. Üvey kardeşlerinin yaşı annesine yakındı ve kendi yaşında yeğenleri vardı. 
Bekar olan ağabeyinin annesine eş olarak babasından daha çok uyduğunu düşünür, buna bir anlam veremezdi. 


Yahudi olan Freud, Yahudi düşmanlığının hüküm sürdüğü Viyana'da büyüdü. Babasının ölümünden sonra sık sık depresyona giriyor; çarpıntı, mide ağrısı ve migrenden sıkıntı çekiyor, bazen bayılıyordu. Çalışmaları kötüye gittiğinde huysuzlaşıyor, depresyonu ve yorgunluk şikâyetleri artıyordu. Hastalarının hiçbirinin analizini tamamlayamamış, obje olarak kendine ve ailesine yönelmişti. 
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Böyle problemli bir çevrede büyüyen Freud, kendi çocukluğunun kompleks ve takintilarindan yola çıkarak psikanaliz denilen insanı anlama, teşhis ve tedavi sistemini kurdu. Freud, kendi hayatında çocukların cinsel dürtülerinin kanıtını buluyordu. Çocukken annesini babasından kıskanmıştır. 


Psikanalizde insanın bütün bir ruh alemi ve davranışları tek bir noktaya indirgeniyordu. Dinin, toplumun, sanatın, medeniyetin ve ahlâkın kaynağı 3-5 yaş arası çocukluk devresinin cinselliğiydi. 


Psikanaliz, hiçbir ilacın ve tedavi şeklinin olmadığı o yıllarda bir ilk olduğundan, teşhis ve tedavi yöntemi olarak kullanılmaya başlandı. Ancak hastaları tedavi etmediği, boşuna oyalayarak zaman kaybettirdiği görüldü. Bu gerçek, psikiyatri camiası, hastalarda biliniyor, ancak kimse telafuz edemiyordu. Psikanalize “kral çıplak” diyen ünlü psikanalist Jeffrey Masson oldu. Freud'un kızı Anna Freud tarafından “Sigmund Freud Arşivi”nin başına getirilen Masson, psikanalist olmak için harcadığı yıllarda başına gelenleri ve acı tecrübelerini, psikanalizle uyguladığı tedavi girişimlerini “Son Analiz: Bir Psikanalistin Acı Serüveni” adıyla kitaplaştırdı. (*) 


Psikanalist Nasıl Olunur? 


Psikanalizi uygulamak yani psikanalist olabilmek için, aday önce “Psikanaliz Enstitüsü”ne bağlı bir eğitmen ve danışman tarafından mülakattan geçirilir. Çok özel ve zor sorulara cevap vermesi, “serbest çağrışım” yaşaması istenir. 


Masson bu aşamada Freud'u aşırı yücelterek eğitime başlamaya hak kazanır. Sonra | yıl boyunca analizde denenecek ve yıl sonunda uygun görülürse enstitüye kabul edilecektir. 
Sonrasında ise bir yandan kendi bir analistçe analiz edilecek (haftada 5 gün, günde birer saat), diğer yandan da hastaları analize başlayacaktır. 


Toplam 6 ila 8 yıl içinde eğitimi tamamlanacak ve böylelikle bu zor, vakit alıcı ve masraflı süreçten sonra Masson “psikanalist” unvanını kazanacaktır. 


Analizin kurallarına gelince, Masson bu konuda netlik olmadığını söylüyor. Her analistin canı nasıl isterse öyle davrandığını görüyor. 


Peki, analizde kişi her defasında birer saat olmak üzere haftada 5 gün ne anlatır, anlatacak konuyu nerden bulur? Aklına gelen her şeyi, sansürlemeden söyler. 


Analist sadece dinliyor, bazı analistlerden haftalarca tek cümle işitiliyor: “Süreniz doldu.” 


Analiste aday ayrıca para ödemek zorundadır. Saat başı 100 YTL civarında bu ücreti analize giren ödeyemezse kapı gösteriliyor, eğitim sona eriyor. 


Aslında Analist Daha Problemli! 


Masson'un dikkatini çeken noktalardan biri de, divana uzanan hastadan çok analizcinin problemli oluşu. Analist kendi takıntılarını, kendi endişelerini, kendi kavrayış kıtlığını gösteriyor adeta. Masson bu konuda şöyle diyor: 
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“Zaman içinde egitim analistlerinin hepsini tanıma fırsatım olmuştu ve gerçek dünyada ne yaptıklarını izlemiştim. Her birinde muayyen bir önyargı, bir zayıflık, bir bilgesizlik, bir karakter kusuru mevcuttu. Yine de kendilerini, adayların örnek almaları gereken bir model olarak sunmayı meşru bir davranış olarak görüyorlardı. Kimi Yahudi düşmanı, kimi ırkçı, kimi hizipçi, kimi cömertlikten yoksun, kimi donuk zekalı, kimi vasattı ve birkaçı da yalnızca berbat bir kişiliğe sahipti.” 


Üstelik bu kişilerin adayları eğitme yetkisi vardı. Analistler arasında analizden geçmelerine rağmen soğuk, mesafeli, sevimsiz, aptal, hatta insafsız ve zalim olanlar mevcuttu. Sistem, bu kusurları hastadan gizliyordu. Çünkü onlar hastaya müdahale etmiyor, genellikle dinliyorlardı. Bu yüzden hastanın analistini tanıması imkânsızdı. 


Masson daha sonra uluslararası psikanaliz çevresine girer, ancak şaşkınlığı daha çok artar. 
Ünlü psikanalizciler arasında olmadık davranış bozuklukları gösteren, garip kişilikli olanlar çoktur. 


Psikanaliz Tedavi Etmiyor 


Masson yoğun eğitim ve analize yıllarını vermesine rağmen hiçbir probleminin hallolmadığını görür. Üstelik tedavi ettiği hastalarından daha iyi bir durumda değildir. 


Konuyu tecrübeli bir psikanaliste açar. “Demek ki analizin daha bitmemiş” cevabını alır. Yani psikanalizin çözümsüzlüğünün çözümü yine psikanalizde gösterilmektedir. Bu kişiye, “Peki, sizinki bitti mi?” diye sorunca, aldığı cevap şu olur: “Ben bütün hayatım boyunca analize girmeye devam ediyorum.” 


Masson'a göre psikanaliz (Freud'un teşhis ve tedavide kullandığı sistem), bilinçaltında bastırılmış olan, tümüyle bencil, ahlâksız, hatta suç olan eylemleri suçluluk duygusu hissetmeden harekete geçirebiliyordu. Terapist; hastaların kendine hayranlığından dolayı bir büyüklük, hastanın acılarından dolayı sadistik bir hazza kapılabiliyordu. Yine terapist isterse hasta hayat boyu ona para ödeyen bir kişi haline gelebilirdi. Psikanaliz, hastaları çocuklaştırıyordu. 


Masson'un uzun yıllarını alan tecrübelerinden sonra vardığı sonuç açıktı: Psikanaliz tedavi etmiyor, hastanın gereksiz para ödemesine ve yıllarını boşa geçirmesine sebep oluyordu. 


İngiltere Psikanalizi Yasaklıyor 


Psikanalizin boş fantezi olduğunun anlaşılmasından sonra ilk defa İngiliz hükümeti yeni hukuki düzenlemelerle Freudçu analizi yasaklamaya hazırlanıyor. (**) 


Böylece Sigmund Freud'un fikir babalığını yaptığı, belirtilerle değil de, hastanın bilinçaltını ortaya koyarak tedavi etmeyi öngören psikanaliz yöntemi kanun dışı sayılacak. 


Artık Freudçu teşhis ve tedavi yöntemi ölümcül darbe yiyerek İngiltere'de yasaklanmış olmaktadır. Freudçu teori hak ettiği yeri bulmuş, tarihin çöplüğüne atılmış. Darısı diğer ülkelerin başına!.. 
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(*) Tercüme: Üstün Öngel. Ekin yayınları, 2000 
(**) Gazete haberi, 14.07.2008 


"ARAGEÇİŞ" ÇARPITMALARI 
11 Şubat 2008 Pazartesi-http://hycarpitmalari.blogspot.com/ 


Harun Yahya'nın "ARAGEÇİŞ AÇMAZI" isimli kitapçığı çarpıtma olmaktan öte saçma ve komiktir. "Ara Formlar Nasıl Olmalı?" adlı bölüm bu komedinin doruğa çıktığı bölümdür. 
Burada anlatılanlara inanan insanların varolduğunu düşünmek bile durumun vahametini ortaya koymaktadır. Sözkonusu 

bölüme http://www.harunyahya.org/evrim/aragecis_acmazi/aragecisacmazi2.html adresinden ulaşabilirsiniz. Harun Yahya'nın hedef kitlesinin evrim kuramı konusunda ne denli bilgisiz olduğunu ortaya koymaktadır. Harun Yahya, evrime göre bir "ara form"un nasıl olacağını bölümün ikinci paragrafında deyiniyor. 

Öncelikle evrime göre bir ara form nasıl oluşacaktır, onu tekrar hatırlayalım. Mutasyonlar, yani radyasyon, kimyasal etkenler gibi nedenlerle bir canlının DNA'sında meydana gelen değişiklikler, o canlıda bazı değişikliklere neden olur. Evrim teorisinin iddiasına göre, bir canlı türü jenerasyonlar boyunca bazı mutasyonlara maruz kaldığında, başka bir türe dönüşebilir. Teoriye göre doğal seleksiyon, mutasyonlardan "yararlı" olanları seçer, biriktirir ve böylece uzun zaman içinde yeni biyolojik yapılar oluşturur. Evrim teorisinin türlerin oluşumu ile ilgili iddiasının özeti bu şekildedir. 


Tüm bölüm içinde, evrimle ilgili tek doğru cümlesini bu paragrafta, kalın harflerle vurguladığım kısımda yapmış. Bu kısım çok önemlidir, çünkü ileride gelen yanlışların, bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir yanılgı olmadığını, bilerek kasten çarpıtıldığını gözler önüne sermektedir. 


Bir sonraki paragrafta mutasyonlara değinmiş. Onları şimdilik gözardı edelim, ileride değineceğiz... Söz konusu paragrafın son cümlesi dikkate değerdir. 


Ancak, mutasyonlar rastgele meydana gelirler ve çoğunlukla canlıya zarar verirler. Zarar vermediklerinde ise canlı üzerinde bir etkileri olmaz. Mutasyonların bugüne kadar faydalı oldukları tek bir durum dahi tespit edilmemiştir. Dolayısıyla mutasyonların, canlıya yarar sağlaması mümkün değildir. Özellikle de bir canlı türünü en baştan alıp, bilinçli bir şekilde, o canlının şeklindeki düzgünlüğü, fonksiyonlarındaki kusursuzluğu bozmadan, canlının yaşama koşullarını zorlaştırmadan o canlıyı aşama aşama başka özelliklerle inşa etmesi imkansızdır. 
Örneğin mutasyonlar rastgele ve bilinçsiz oldukları için, denizden karaya çıkacak bir balığa bir kerede akciğer inşa edemezler. Veya bu canlının yüzgeçlerini bir kerede veya makul aşamalarla karada onun ağırlığını taşıyabilecek, yalpalamadan rahat bir şekilde yürüyebileceği ayaklara dönüştüremezler. Mutasyonlar sonucunda solungaçlarla akciğer, yüzgeçlerle ayaklar, pullarla tüyler, ayaklarla kanatlar, dört ayaklı duruş ile iki ayaklı duruş, eğik iskeletle dik duran iskelet arasında hep çok bozuk, birçok anormallik ve şekil bozukluğu taşıyan, gerçek anlamda sakat, günümüzdeki tam türlerle hiçbir ilgisi olmayan, "deforme", garip şekilli yapılar ortaya çıkacaktır. 

Kalın harflerle vurguladığım son cümleye dikkat edin, çünkü bu son cümle ileride gelecek olan evrimle alakası olmaya iddia ve çarpıtmaların dayanağını oluşturmaktadır. 
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Mutasyonların bu söylediği şeylere neden olabilecek bir olgu olduğunu, genetik anomalilerle doğan insan ve canlılardan zaten biliyoruz. Ama, bunların "ara form" olduğu evrimin değil, Harun Yahya'nın saçma bir iddiasından başka bir şey değildir. Bu iddianın önceki paragrafta "Teoriye göre doğal seleksiyon, mutasyonlardan "yararlı" olanları seçer, biriktirir ve böylece uzun zaman içinde yeni biyolojik yapılar oluşturur." cümlesiyle olan çelişkisini farketmemek için çok ciddi bir çaba içerisinde olmak gerekir. Bu tür anomalilerin doğal seçilimin "eleğinden" geçmesinin olanak dışı olduğu ortadadır. Bu durumda, bu tür canlıların varlığı, devamlılığı hatta ve hatta geçiş türü olduğu iddiası evrime ait değildir. Hatta evrim bu türden canlıların varlığını sürdüremeyip, üreyemeden yokolacağını öngörür. Bu Harun Yahya'nın komik bir çarpıtmasından başka bir şey değildir. 


Bu canlıların devamlılığını sürdüremeyeceği evrimin bir öngörüsü, hatta ve hatta evrimin temel dayanağı olmasına ve Harun Yahya da bunu bilmesine rağmen, aksini sunma çabasını, "yanılgı" olarak algılamak için çok iyimser olmak gerekir. Bunun art niyetli bir çarpıtma olduğu ortadadır. 


BALİNA EVRİMİNE DAİR HARUN YAHYANİN ÇARPITMALARI 
10 Şubat 2008 Pazar 


http://harunyahya.org/Makaleler/balina masali.htm adresinde, National Geographic dergisinde(NGM) yayınlanmış balinaların evrimi hakkındaki makaleyi yalanlamaya çalışıyor. 
Makalenin girişi, genel Harun Yahya üslubu doğrultusunda NGM’e asılsız iddialarla saldırmakta, ancak burayı geçelim. 


Makalede dergiye ait olduğu belirtilen geçiş türü sıralanmakta: 


Pakicetus (50 milyon yıl önce > Ambulocetus (49 milyon yıl önce) > Rodhocetus (46.5 
milyon yıl önce) > Procetus (45 milyon yıl önce) > Kutchicetus (43-46 milyon yıl önce) > Durodon (37 milyon yıl önce) > Basilosaurus (37 milyon yıl önce) > Aetiocetus (24-26 milyon yıl önce) 


Hemen ardından bu sıralamaya itirazını sunmaktadır: 


Bu şemanın pek çok yanıltıcı özelliği vardır. Ancak öncelikle en temel olanını açıklayalım. 
Şemadaki ilk iki canlı, yani Pakicetus ve Ambulocetus, National Geographic’e göre birer “yürüyen balina”dır, ama gerçekte birer kara memelisi olan bu canlıları “balina” olarak tanımlamak, tamamen hayali hatta komik bir iddiadır. 


Bilimsel bir teoriyi yanlışlamaya çalıştığınız zaman, o teorinin mekanizmasını varsayımda kabul edip, içerisindeki tutarsızlıkları sunmanız gerekir. Mevcut duruma evrim kara memelisinden deniz memelisine geçiş süreci aktarılmaktadır; Bu durumda “Şemadaki ilk iki canlı”nın kara memelisi olması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Çünkü, tekrar edelim, kara memelisinden deniz memelisine geçiş süreci aktarılmaktadır. Doğrudan bir deniz memelisinden bahsedilseydi, bu seferde “bu tamamen bir deniz memelisi, hani bunu karaya bağlayan geçiş türü” denilecekti. Karadan-Suya geçiş sürecinde hava canlısı gösterilmesi beklenmiyordu herhalde? 

Bir sonraki bölümde şemadaki ilk canlıya geçilmiş: 
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Oysa fosilin “balina” olmakla yakından-uzaktan bir ilgisi yoktu. İskeleti, bildiğimiz kurtlara benzeyen dört ayaklı bir yapıydı. Fosilin bulunduğu yer, paslanmış demir cevherlerinin de bulunduğu ve salyangoz, kaplumbağa veya timsah gibi kara canlılarının da fosillerini barındıran bir bölgeydi; yani bir deniz yatağı değil kara parçasıydı. 


Zaten fosilin bulunduğu yerin deniz yatağı olmaması gerekiyor; Çünkü, zaten su memelilerinin atası kara canlısı. Tekrar edelim, kara canlısı ama deniz memelisinin atası kara canlısı. Birde fosillerin bulunduğu bölge hakkında sunduğu ayrıntılar ayrıca dikkat çekici. 
Orada bulunan demirin paslı oluşu, timsahların su kenarında yaşaması, çoğu kaplumbağa ve salyangozların deniz kenarında yaşadığı göz önüne alınacak olursa, bu bölge deniz kenarıdır demek çok yanlış olmaz sanırım. NGM tarafindan bu ayrıntıların sunulmasının nedeni budur muhtemelen. Şunu belirtmek lazım, bahsi geçen fosil, Pakistan'da bulunmuştur. Hayvanın yaşadığı dönemde(Mezozoik) Pakistan deniz kıyısıydı. 


National Geographic’te sözü edilen detay özellikler, yani “azıdişlerindeki diş uçlarının düzeni, orta kulakta yer alan bir kemikteki kıvrım ve kulak kemiklerinin kafatasındaki konumu?” ise, Pakicetus ile balinalar arasında bir ilişki kurmak için kanıt olamaz: 


“orta kulakta yer alan bir kemikteki kıvrım” denerek küçümsenen ve basit bir farkmış gibi sunulan şey aslında çok önemlidir. Burada küçümsenen kemik auditory bulla kemiğidir ve balinalara özgüdür. Balinalara özgü auditory bulla, azıdişlerindeki diş uçlarının düzeni ve kulak kemiklerinin kafatasındaki konumu bir araya getirildiği zaman ilişki kurulabilir. Ayrıca izlenebilecek bir yolda, bulunan ara geçiş türlerinin tümü arasındaki uyum ve tutarlılıktır. 
Yani, Pakicetus ile Ambulocetus ilişki var mıdır, ve bunun boyutu ne kadardır? Ardından Pakicetus ile Rodhocetus arasındaki ilişki, ardından ondan sonraki.. gibi. Çünkü burada bunu yapabileceğiniz kadar fosil ve tür, yani veri vardır. Bu yapıldığı taktirde yeterince tutarlılık göstermektedir. 


Öncelikle, National Geographic’ in “Diğer kara memelilerinde hepsi bir arada bulunmayan özellikler” ifadesini kullanırken dolaylı olarak da belirttiği gibi, sözkonusu özellikler başka kara memelilerinde de vardır. 


Ancak diğer kara memelilerinde auditory bulla yoktur. Bir önemli konuda, “hepsinin birarda olmaması” Harun Yahya'nın pekçok kez kullandığı bir argümandır; Ancak burada bunu burada kabul etmeyerek kendi argümanıyla çelişmektedir. Ayrıyeten, tekrar burada türlerin tümündeki bütünlük ve tutarlılık göz ardı edilmektedir. 


Eğer Avustralya'da yaşayan gagalı bir memeli olan Platypuslar ve ördekler soyları tükenmiş canlılar olsalardı, evrimciler aynı mantıkla (gaga benzerliğinden yola çıkarak) bunları da birbirlerinin akrabası ilan edeceklerdi. 


Bu analoji çok yanlış ve kaba taslaktır. Öncelikle platypus ve ördek zaten akrabadır; evrimde tüm canlılar şu veya bu şekilde birbiriyle akrabadır, önemli olan ne kadar akraba oldukları. 
Tabii ki platypus ve ördek uzak akrabadır, ancak platypus ve ördeklerin soyu tükenmiş olsaydı ikisinin yakın akraba olmadıklarını gözler önüne serecek pekçok veri olacaktı; Uzak akraba oldukları için belirgin farklar vardır, ancak ortak atalara kadar, mesela ilkel sürüngenlere kadar takip edilmesi durumunda, farklar yavaş yavaş yok olacaktır. söz konusu 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türler arasında ise böyle bir durum vardır: Kambur Balina ve Pakicetus arasında görece büyük farklar vardır ancak Pakicetus ile Ambulocetus ve Aetiocetus ile Kambur Balina arasındaki farklar görece küçüktür; Bu yüzden Kambur Balina 'yı karaya bağlayan atası Pakicetus‘tur. 


National Geographic'in “yürüyen balina” ilan ettiği Pakicetus da farklı anatomik özellikleri bünyesinde barındıran özgün bir cinstir. Nitekim omurgalı paleontolojisinin otoritelerinden Carroll, Pakicetus’un da dahil edilmesi gereken Mesonychid ailesinin “garip karakterlerden oluşan bir kombinasyon gösterdiğini” belirtmektedir. Bu tip “mozaik canlı”ların bir evrimsel ara form sayılamayacağını, Gould gibi önde gelen evrimciler de kabul etmektedir. 


Öncelikle bilimde otorite yoktur. Sanırım bahsettiği Gould, Stephen Jay Gould. Harun Yahya'nın mozaik canlı diye dillendirdiği kavram hakkında Stephen Jay Gould'un herhangi bir kelamı yoktur; Stephen Jay Gould, mozaik evrim kavramından bahseder| 11 ve bunun Harun Yahya'nın söylediğiyle hiç alakası yoktur. Bu kavram, her canlı organının birbirinden bağımsız olarak evrildiğini belirten bir kavramdır. Ve bunlar “ara form”dur. 

Ayrıca Caroll’un orada söylediği şeyler bambaşka manalarda söylemiş olabilir. Burada kendi yargısına güvenmemizi beklemektedir. Birileri açta bak diyebilir, açıp bakılabilir, bu önemli değil, ancak bu kendi çekiştirebileceği kadar alıntıladığı gerçeğini değiştirmez. 


Ambulocetus natans terimi, Latince ambulate (yürümek), cetus (balina) ve natans (yüzmek) kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur ve “yürüyen ve yüzen balina” anlamına gelir. 
Canlının yürüdüğü aşikardır, çünkü tüm diğer kara memelileri gibi onun da dört ayağı, hatta bu ayaklara bağlı geniş pençeleri ve arka pençelerinin ucunda toynakları vardır. Ancak canlının bir taraftan da suda yüzdüğü, daha doğrusu yaşamını hem karada hem de suda (amfibi şekilde) sürdürdüğü iddiasının, evrimcilerin önyargıları dışında, hiçbir dayanağı yoktur. 


NGM’ in “Ambulocetus yüzüyordu işte, o kadar!” dediği zannedilmiyor herhalde? Bunun dayanaklarını sunmuşlardır sanırım, ancak makalede bunlardan eser yok, neyse... Bu iş bana düşüyor anlaşılan. En büyük belirti hayvanın bataklık bölgesinde bulunması, yere yakın vücudunun araziye uygun olmaması, ayağını vücuduna bağlam biçiminden yüzmeye uygun olması, gözlerinin ve burnunun yukarıda, yani su yüzeyine yakın olması vb. nedenler bu hayvanın yüzücü, hatta iyi bir yüzücü olduğuna dayanaktır. 

NGM'den alıntıladığını iddia ettiği bir çizimi gösterip değerlendiriyor: 


Çizime dikkat ederseniz, bir kara canlısı olan Ambulocetus’u “balinalaştırmak” için yapılmış iki küçük hileyi kolaylıkla fark edebilirsiniz: 


Hayvanın arka bacakları, yürümeye yarayan ayaklar olarak değil de, yüzmeye yarayan yüzgeçler gibi tasvir edilmiş. Oysa gerçekte canlının bacak kemiklerini inceleyen Carroll, bu canlının “kara üzerinde güçlü bir hareket yeteneğine sahip olduğunu” belirtir. 

Yine, Caroll kara üzerinde güçlü hareket yeteneği derken neyi kastetmiştir? Harun Yahya'nın ima ettiği şekilde “Sanılanın aksine hayvan su canlısı değil, karada güçlü bir hareket yeteneğine sahip kara canlısıdır”ı mı? Yoksa, “Suya adapte olmuş, yüzme yeteneğinin yanında kara üzerinde güçlü bir hareket yeteneğine sahip”i mi? Bu alıntının kaynağına bakılacak olursa sanırım cevabımızı alacağız: Patterns and Process of Vertebrate Evolution, 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yani Omurgalı Evriminin Modelleri ve Süreci. Eminim Caroll çitayı değerlendirirken çitanın “kara üzerinde güçlü bir hareket yeteneğine sahip olduğuna” değinmeyecektir. 

Hayvanın ön ayaklarına “palet” görüntüsü verebilmek için perdeler çizilmiştir. Oysa eldeki Ambulocetus fosillerinden böyle bir sonuca varmak mümkün değildir. Gerçekte fosil kayıtlarında, bu gibi yumuşak dokular hemen hiçbir zaman görünmezler. Dolayısıyla canlının iskeleti dışında kalan özellikleri üzerinde yapılan rekonstrüksiyonlar hep spekülatiftir. Bu da evrimcilere geniş bir propaganda malzemesi sunar. 

Zaten perdenin olduğunu kesin bir dille belirten hiçbir kaynak bulamadım. Ancak hayvan timsah gibi kuyruğuyla değilde arka ayağıyla yüzmesi ayaklarının büyük bir ihtimalle perdeli olduğu sonucunu çıkartır. Şu an kendisinin bu “bilinmezliği” kullanmasına propoganda diyemeyiz ama? 

Ayakların perdeli olamayıcığı göstermek için, tekrar NGM’e ait olduğu iddia edilen bir çizim koymuş. 

Ambulocetus fosilinin daha gerçekçi bir görünümü: Ayaklar “yüzgeç” değil gerçekten ayak ve 

parmaklar arasında National Geographic'in daha önceden eklediği hayali “perde”ler yok. 
Yumuşak dokular üzerine rekonstrüksiyonlar spekülasyon diyip, ardından daha gerçekçi çizimi tayin etmesi ayrı bir tezat. 

Ayrıca makalenin ingilizcesinde, NGM’e ait olmayan bambaşka, aşağıdaki çizimi kullanmış. 
Yani çizimin NGM’e ait olduğu tartışmalı. 


Ancak Pakicetus ve Ambulocetus ile bu deniz memelileri arasında çok büyük anatomik farklılıklar vardır. Her ne kadar National Geographic yaptığı küçük çizim hileleri ile bu farklılıkları küçültmeye çalışmışsa da, canlıların fosilleri incelendiğinde, birbirlerine bağlanan “ara form”lar olmadıkları açıkça görülür: 


Ambulocetus‘u karaya bağlayan Pakicetus arasında tamı tamına 6 geçiş türü olması bu farkların nedenidir. “Ara form” iddia edilen canlılar değerlendirilmeden, doğrudan karaya bağlayan ve dolayısıyla nispeten büyük farkların olması kaçınılmaz olan bir türü değerlendirmek, kelimenin tam anlamıyla çarpıtmadır. Aynı çarpıtmayı aşağıda da devam ettirmektedir. 


Dört ayaklı bir kara memelisi olan Ambulocetus’ta omurga, leğen (pelvis) kemiğinde bitmekte ve bu kemiğe bağlı güçlü bacak kemikleri uzanmaktadır. Bu tipik bir kara memelisi anatomisidir. Balinalarda ise omurga kuyruğa doğru kesintisiz devam eder ve leğen kemiği bulunmaz. Nitekim Ambulocetus’tan 10 milyon yıl kadar sonra yaşadığı düşünülen Basilosaurus aynen bu anatomiye sahiptir. Yani tipik bir balinadır. Tipik bir kara canlısı olan Ambulocetus ile tipik bir balina olan Basilosaurus arasında ise hiçbir “ara form” yoktur. 


Bu iki tür arasındaki farkların büyük olacağını zaten evrimde öngörmektedir. Ancak geçiş türleri tek tek öncülleri arasındaki farklar değerlendirildiğinde, evrimin öngörüsünün geçerliliği gözler önüne serilmektedir. Aşağıda bu geçiş türlerinin çizimleri yer almaktadır. 
Bu türlere ait fosillere buradan ulaşabilirsiniz. Leğen kemiklerine ileride değineceğiz. 


Basilosaurus’un ve kaşalotun omurgalarının alt kısmında, omurgadan bağımsız küçük kemikler yer alır. National Geographic bunların “küçülmüş bacaklar” olduğu iddiasındadır. 
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Oysa bunların bir başka fonksiyon taşıdığını ise dergi yine kendisi belirtmektedir: Sözkonusu kemikler Basilosaurus’ta “çiftleşme konumunu almaya yardımcı olmakta”, kaşalotta ise “üreme organlarına destek olmakta”dır. Zaten oldukça önemli bir fonksiyon üstlenmiş olan iskelet parçalarını, bir başka fonksiyonun “körelmiş organı” olarak tanımlamak, evrimci önyargıdan başka bir şey değildir. 


İkincil, nispeten küçük bir işlev taşıması, onun bacak artıkları olduğu gerçeğini değiştirmez. 
Konumu, anatomik biçimi nedeniyle, bacak artığı olduğu ortadadır. 

Balinaların leğen kemiği yoktur diyebilmek için, ya cahil olmanız, ya da art niyetli olmanız gerekir. Leğen kemiğinin bu hali alışı, art arda sıralanmış fosil kayıtlarıyla gün gibi ortadadır. 
Bu leğen kemiğinin hem işlevsiz, hem de körelmiş olduğunu belirtmeme gerek yoktur sanırım. 


Birde arka bacaklarla doğmuş bir yunusa bakalım. 

Japonya'nın batısındaki Wakayama koyunda yakalanan, arka ayağı andıran uzuvları bulunan şişe burunlu yunus.[3][4] 

Bu yunusta, kuyruklu doğan insanlar gibi, ayakları andıran uzuvlarla doğmuştur. Harun Yahya ve takipçilerinin iddia ettiği gibi evrim geçirmemiş, varlığının ilk gününden bu yana bu uzuvlardan yoksun bir genetik yapıya sahip bu yunusta bu türden bir uzvun çıkmasına neden olacak bir tek bir mutasyon ihtimal dışıdır. Bu uzuvların tek bir açıklaması vardır: Birikimli doğal seçilim sonucu arkada arka ayak benzeri bir uzuv geçmişi olup, ancak bu genetik bilginin artık olarak kaldığı bir canlı için bu mutasyon sözkonusudur. 

Şimdi isterseniz elimizdekileri bir değerlendirelim. 

Fosillerle geriden günümüze doğru gelindiği taktirde, aşama aşama arka ayakların yok olduğunu görüyoruz. Yani, elimizde bu uzvun tarihini gösteren bir geçiş türü dizisi var. 
Günümüz balina türlerinde leğen kemiği artıkları mevcut. Bu da bize balinaların karasal bir geçmişinin olduğunu gösterir. 

Arka ayakları andıran uzuvlarla doğmuş en az bir tane kayda alınmış yunus var. Balinanın evrimsel geçiş türü dizisinin bir başka kanıtı. 

Daha, nasıl bir nesnel kanıt talep ediliyor? 


Şemada çizilen canlıların, birbirlerini jeolojik bir sıra içinde izledikleri ileri sürülmektedir, oysa gerçekte sözkonusu tarihlemeler tartışmalıdır. Asbyl L. Camp, paleontoloji kaynaklarına dayanarak konuyu şöyle açıklar: 


Ashby L. Camp kimdir? Kariyerinin dönüm noktalarına bir bakalım: 

Florida Üniversitesinden dereceyle mezun olmus[*]. 

Duke Üniversitesine Hukuk Fakültesi doktora yapmış. 

Harding Din Üniversitesi'nin ve Velma R. West Greek Award’ n{**] İlahiyet Uzmanı ödülü kazanmış. 

Halen Arizona'da ki, Hristiyan Klisesi Üniversitesi'nde PAPAZ'lık yapmakta. 

Kariyerini ilahiyat ve hukuk üzerine kurmuş birinin arkeoloji ve paleontoloji üzerine görüşleri ne kadar güvenelir? Burada Ashby Camp’in görüşleri değil, çeşitli 

paleontoloji kaynaklarındaki dayanaklar ve bu çeşitli paleontoloji kaynakları sunulmalıdır. 
Konusunda uzmanlığı ve kariyeri olmayan birinin görüşlerine güvenmemiz beklenmiyor herhalde. 
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[*] Mezun olduğu fakülte hakkında bir kaynak yok. Ancak kariyeri dikkate alındığı taktirde, ilahiyat veya hukuk fakültesi olması kuvvetle muhtemel. 

[**]Prestijli, ilahi ödüller dağıtan bir organizasyon 

Biz yinede, kariyerini ilahiyat ve hukuk üzerine kurmuş Ashby L. Camp'in, çeşitli paleontoloji kaynaklarına dayandırdığı iddialarına bir bakalım. 


Standart sınıflamada, Pakicetus inachus geç Ypresian dönemine dahil edilir, 


Hayır, erken Ypresian dönemine dahil edilir. Bunun için herhangi bir müzenin tarihlendirmesine bakılabileceği gibi, jeoloji, paleontoloji ve antropoloji profosörü Philip D. 
Gingerich [5] nolu kaynağına bakılabilir. Bu neden önemlidir, çünkü geç ve erken dönem arasında milyonlar mertebesinde fark vardır. Söz konusu dönemlere bir bakalım: Priabonian : 37.2 + 0.1 — 33.9 + 0.1 Milyon Yıl Once 

Bartonian : 40.4 + 0.2 — 37.2 + 0.1 Milyon Yıl Önce 

Lutetian : 48.6 + 0.2 — 40.4 + 0.2 Milyon Yıl Önce 

Ypresian : 55.8 + 0.2 — 48.6 + 0.2 Milyon Yıl Once 


...ama çeşitli uzmanlar bu tarihin gerçekte erken Lutetian devri olabileceğini belirtmektedirler. 


Tekrar çeşitli uzmanlar. Kimdir çeşitli uzmanlar? Neden isimleri, kaynakları, dayanakları sunulmamaktadır? Çeşitli uzmanlar gibi kaçamak bir dayanakla böylesine radikal bir iddiada nasıl bulunulabilir? 


Eğer daha genç olan bu yaş (erken Lutetian) kabul edilirse, o zaman Pakicetus’un yaklaşık olarak, Rodhocetus ile, yine Pakistan'da bulunmuş bir erken Lutetian fosili ile çağdaş olduğu sonucu çıkacaktır.Dahası, Pakicetus ile aynı tabakada ama 120 metre yukarıda bulunan Ambulocetus’un yaşının da Pakicetus ile aynı oranda yukarı alınması gerekecektir. Bu, Ambulocetus’un Rodhocetus'tan ve muhtemelen Indocetus’tan ve hatta Protocetus’tan daha genç olduğu sonucunu doğuracaktır. 


Eğer, kariyerini ilahiyat ve hukuk üzerine kurmuş Ashby L. Camp'in, kimliği, uzmanlık alanları ve dayanakları belirsiz çeşitli paleontoloji kaynaklar ve uzmanlarına dayandırdığı iddiayı kabul edersek. Bu aslında bir “eğer” sayılmaz. Böylesine gayri-ciddi, dayanaksız ve spekülatif kaynağa güvenilemez. 


... Pakicetus ile balinalar arasındaki kulak ayrımını açık-seçik ortaya koymasıdır. National Geographic'in üstteki alıntısından sonra, doğal olarak iki kulak yapısı arasında geçiş formları olup olmadığına bakmak gerekir. Pakicetus'tan sonra sırada evrimcilerin “yürüyen-yüzen balina” dedikleri, ama aslında bir kara canlısı olduğunu incelediğimiz Ambulocetus vardır. 
National Geographic, Ambulocetus için şu ifadeyi kullanmaktadır: 


Suda yaşamaya Pakicetus'tan daha yatkın olsa da, Ambulocetus da doğrudan kulaklarıyla işitiyordu. 


Yani Ambulocetus’ta da bir “balina kulağına doğru evrimleşme” durumu yoktur. 
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Bu yukarıdaki resim, bir Pakicetus orta kulağı kemiğidir. Bunu inceleyen, balina filojeni 


uzmanı Dr. Hans Thewissen, “Çok güzel bir ara form”, “Bu, kara memelilerinin kulağının suya nasıl adapte olduğunu açıklıyor.” diyor[2] . 


Bir başka deyişle, Basilosaurus, tipik bir balina kulağına sahiptir. Yani dış kulak kepçesiyle değil, çenesine gelen titreşimlerle etrafındaki sesleri algılayan bir canlıdır. Ve National Geographic'in evrim şemasında kendisinden önce yer alan Pakicetus ve Ambulocetus'un kulak yapısı ile, Basilosaurus'un kulak yapısı arasında hiçbir “geçiş formu” yoktur. 


Bakalım o “olmayan geçiş formlarına”. 


Nitekim konu teorik olarak incelendiğinde, böyle bir geçiş formunun yaşamış olmasının imkansız olduğu da görülür: Kendi içinde mükemmel bir duyma sisteminden, tamamen farklı bir yapıya sahip bir başka sisteme kademeli evrimle geçilmesi mümkün değildir. Çünkü ara aşamalar verimli olmayacaktır. Yavaş yavaş kulaklarıyla duyma yeteneğini yitiren, çenesiyle duyma yeteneği ise henüz gelişmemiş bir canlı avantajlı değildir. 


Bir kara memelisi olan ve bu yazıyı okuyan çoğu insan suya dalış yapmıştır. Bu kendi içinde “mükemmel bir duyma” sistemi suyun içinde ne kadar verimliydi, bir hatırlayın. Kara için verimsiz olan ara formlar, suya adapte olan ve zamanının büyük bir kısmını suda geçiren bir canlı için daha verimli olacaktır, işte bu yüzden bu canlı daha avantajlı olacaktır. 


Benzer bir durum National Geographic'in “kayan burun” hikayesi için de geçerlidir. Dergi, Pakicetus, Rodhocetus ve günümüz gri balinasına ait üç kafatası iskeletini alt alta dizmiş ve bir “evrim süreci” oluşturduklarını ileri sürmüştür. Oysa üç fosilin, özellikle de Rodhocetus ve günümüz balinasının burun yapıları, aynı serinin ara formları olarak kabul edilemeyecek kadar farklıdır. 


Dahası nefes deliklerinin burundan enseye doğru “yürümesi”, sözkonusu canlıların anatomisinde çok ciddi bir “yeniden dizayn” gerektirir ki, bunun rastgele mutasyonlar yoluyla sağlandığına inanmak, hayal kurmaktan başka bir şey değildir. 


Biz de benzer bir fosil dizisi sunalım: 

Rodhocetus ve günümüz balinası arasında 46,5 milyon yıl ve tam beş tane geçiş türü var. Ve sanırım Harun Yahya’dan “yeniden dizaynlar gerektiren” durumları istemek adil olacaktır. 
Tabii Harun Yahya, yazılarında karşıt iddiaları sadece “bilinmesini” istediği kadarını aktardığı göz önüne alınacak olursa, bu talep gerçekleşmesi imkansız bir hayaldir desek yeridir. Söz konusu burun, alın denilebilecek bölgeden çenenin önüne doğru giden bir boru gibi olduğu için, çok ciddi yeniden dizaynlar gerektirmemektedir. 

National Geographic'ten alıntının ardından Harun Yahya makaledeki en büyük çarpıtmalarından birini yapmakta. 


“Bu civarda bulunan balinaların bazı atalarını gözümün önüne getirmeye calistim€ Her kuşakta giderek kısalan ve çelimsizleşen arka ayaklarını kullanarak şapıdık şapıdık hareket etmeye çalışıyorlardı Bir yandan arka bacakları, diğer yandan da, gövdelerini destekleyen kalça kemikleri giderek küçülüyordu© Boyun kısaldı, böylece gövdenin ön kısmı, suyu en az dirençle yarıp geçmeyi sağlayan boru biçiminde bir denizaltı gövdesini andırır bir şekle girerken, kollar da dümen biçimini almaya başladı. Dış kulaklara duyulan ihtiyacın 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azalmasıyla, bazı balinalar sudaki sesleri doğrudan altçene kemikleriyle algılayıp özel yağ yastıkları üzerinden içkulağa iletiyorlardı.” 


EE 


Oysa biyoloji konusunda en temel bilgilere sahip olan bir kimse bile bilir ki, ihtiyaçlarımız organlarımızı kalıtsal olarak şekillendirmez. Bu, Lamarck'ın “kazanılmış 
özelliklerin sonraki nesillere aktarılması” tezinin çürümesinden bu yana, yani yaklaşık 100 
yıldır, bilinen kesin bir gerçektir. Ama evrimci yayınlara bakıldığında, hala Lamarck'ın teorisiyle düşünüyor gibidirler. 

Şimdi, söz konusu yazıda, çok değil, bir kaç paragraf öncesine gidip bir bakalım: 


Kaldı ki, sözkonusu “gelişme”nin nasıl sağlanabileceği sorusu da evrim teorisini çıkmaza sürüklemektedir. Evrimcilerin öne sürdükleri mekanizma mutasyonlardır ve canlılara genetik bilgi ekledikleri hiçbir zaman görülmemiş olan mutasyonlar sonucunda, deniz memelilerinin son derece kompleks algı sistemlerinin ortaya çıktığını ileri sürmek, akla aykırıdır. 


Bir kaç paragraf önce mutasyonlardan bahsederken, “...ihtiyaçlarımız organlarımızı kalıtsal olarak şekillendirmez.” diyerek bunu Lamarck’a bağlamaya çalışmakta. Lamarck’ in hipoteziyle, Darwin'in teorisi arasında hiçbir benzerlik yoktur: Lamarck “kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere aktarılması”nı esas almışken, Darwin, kalıtsal varyasyonlardan çevreye uyumlu olanın kalıtsal miras bırakabileceğini esas alır. Burada “canlının çevreye uygunlaşması” değil, “çevreye uygun olanın varlığını sürdürmesi” söz konusudur. 


Eğer kendilerine itiraz ederseniz, “hayır biz Lamarkçı değiliz, kastımız, çevre şartlarının canlılar üzerinde evrimsel bir baskı oluşturduğu, bu baskı sonucunda uygun canlıların seçildiği ve böylece türün evrimleştiğidir” diyeceklerdir. 


Madem bu böyleydi de, niçin Harun Yahya Lamarck'tan bahsedip ortalığı bulandırdı? 

Harun Yahya'nın yaptığı çarpıtmaları bir sıralıyalım. 

Değerlendirilmelerinde sürekli olarak aradaki türleri görmezden gelip, zincirin en başıyla- en sonunu değerlendiriyor. Halbuki aradaki türlerde, bahsettiği şeylerin çoğunun evrimsel süreci görülüyor. Benzer şekilde, Procetus, Kutchicetus, Durodon, Aetiocetus gibi şemada olupta yazıda adı bile geçmeyen türler var. 

Balinaların “imzası” niteliği taşıyan bir yapıyı küçümseyerek, hatta geçiş sürecinin tutarlılığını saklayarak, kendi hükmünü nesnel delillerin üstünde tutuyor. 

Sürekli olarak, bahsi geçen süreçlerle alakasız analojiler sunarak demagoji yapıyor. 
Caroll’dan alıntılarında olduğu gibi, yaptığı alıntıları kendi istediği şeyi anlatır gibi sıralayıp sunuyor. Ve Gould'a ait olmayan bir görüşü, ona aitmiş gibi sunuyor. 

Yine Caroll’dan alıntılarında olduğu gibi karşıt tarafın iddialarının dayanaklarını çoğunlukla, ya belirtmiyor, ya da kısmen, kendi çarpıtabileceği kadarını belirtiyor. 

Ve, toplamda makalenin sadece küçük bir kısmını”değerlendirmiş” olsa da, tamamını “değerlendirmiş” gibi sunuyor. 

Kaynaklar: 

http://www.edwardtbabinski.us/whales/evolution_of_whales/ http://www.talkorigins.org/features/whales/ 
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Referanslar: 

[1] Darwin Ve sonrası: Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler, Tübitak Popüler Bilim Kitapları S.57 

[2] National Geographic, Kasim 2001, s. 70 

[3] http://www.msnbc.msn.com/id/15581204/ 

[4] http://abcnews.go.com/Technology/wireStory?id=2629683 

[5] Gingerich P. The whales of Tethys. Natural History 1994 April; 103 (4): 86-8. 


ATIN EVRIMINE DAIR HARUN YAHYA’NIN CARPITMALARI 

Hemen alintilarla baslayalim: 

Peki "atin evrimi" senaryosunun dayanağı nedir? Bu senaryo, Hindistan, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'da değişik zamanlarda yaşamış, farklı tür canlılara ait fosillerin evrimcilerin hayal güçleri doğrultusunda küçükten büyüğe doğru dizilmesiyle oluşturulan şemalarla ortaya atılmıştır. Değişik araştırmacıların öne sürdükleri 20'den fazla değişik atın evrimi şeması vardır. Hepsi de birbirinden farklı olan bu soy ağaçları hakkında evrimciler arasında da görüş birliği yoktur. Bu sıralamalardaki tek ortak nokta, 55 milyon yıl önceki Eosen devrinde yaşamış Eohippus (Hyracotherium) adlı köpek benzeri bir canlının atın ilk atası olduğuna inanılmasıdır. Oysa atın milyonlarca yıl önce yok olmuş atası olarak sunulan Eohippus, halen Afrika'da yaşayan ve atla hiçbir ilgisi ve benzerliği olmayan Hyrax isimli 


hayvanın hemen hemen aynisidir.[1, 2] 


Bu iki fotoğrafa üstünkörü bakmak bile aralarındaki farkı görmeye yetmekte iken, biz yinede bu farkların önemli olanlarının bir kısmını göz atalım: Hyracotherium'un kafatasının uzunluğu 13,5cm iken, hyrax'ın ki 7cm'dir, hyracotherium'un diş formülizasyonu3.1.4.3/3.1.4. 
3 iken, hyraxın1.0.4.3/2.0.4. 3'tür. Bu nasıl bir "hemen hemen benzerliktir"!? İkisi 
arasında dağlar kadar fark var, "hemen hemen benzeyen" demektedir. Milyonlarca yıl önce yokolmuş olarak sunulan Hyracotheriumun günümüzde yaşayan "hemen hemen benzer" örneği bu mudur? 


Atın evrimi iddiasının tutarsızlığı, her geçen gün ortaya çıkan yeni fosil bulgularıyla daha açık olarak anlaşılmaktadır. Eohippus ile aynı katmanda, günümüzde yaşayan at cinslerinin de (Eguus nevadensis ve Eguus occidentalis) fosillerinin bulunduğu tespit edilmiştir.Bu, günümüzdeki at ile onun sözde atasının aynı zamanda yaşadığını göstermektedir ki, atın evrimi denen sürecin hiçbir zaman yaşanmadığının kanıtıdır.|1, 2] 


Söz konusu olay 1930'lu yıllarda, bu konuda çokta bilgisi olmayan bir şahsın, aynı fosil üzerine iki farklı açıklamayı okuyup, bunları farklı tür zannetmesinden başka birşey degildir[4]. O şahsın yanlış bilgiyle ortaya attığı iddiadan başka hiçbir dayanak, olay yoktur. 
Zaten o şahıs bu iddiasını kaynaklandırmamış, dayanaklarını sunmamıştır. 

Pekii, atların evrimi nasıl olmuştur? Buyurun size, teksas üniversitesinin, atların evrimiyle ilgili çizimi. 

Eminim buna hayal ürünü diyeceklerde vardır. Bu şahıslar 3(Tufts Üniversitesi) ve 4(Florida Doğa Tarihi Müzesi) nolu kaynaklarda, yukarıda çizilmiş olan türlerin ve daha fazlasının fosillerini bulabilirler. Söz konusu türlerin, ayak parmaklarının gitgide yokolup, toynak halini aldığını sizlerde görebilirsiniz. 
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Harun Yahya, onlarca fosili gözardı edip, bir-iki tane geçersiz dayanak üzerine evrimi geçersiz gibi sunmaktadır! 

Kaynaklar: 

1. http:Wtalkorigins.org/fags/horses/horse evol.html 

2. http://www.talkorigins.org/faqs/horses/eohippus_hyrax.html 

3. http://chem.tufts.edu/science/evolution/HorseEvolution.htm 

4. http://www.flmnh.ufl.edu/natsci/vertpaleo/fhe/Stratmap | .htm 

Referanslar: 

[1 ]http://www.hayvanlaralemi.net/darwin/darwinizmin_sonu21.php 

[2 ]http://www.darwinizminsonu.com/doga_tarihi_2_11.html 

[3] Alfred Sherwood Romer, Vertebrate Paleontology, Third Edition, (Chicago, The University of Chicago Press, 1966), p. 265. 

[4] http://w ww.talkorigins.org/faqs/horses/eohippus_equus.html 


AKILLI TASARIM: YARATILISIN BILIME SIZMA TESEBBUSU 
10 Şubat 2008 Pazar-http://hycarpitmalari.blogspot.com/2008/02/bu-yazda-aklI-tasarma.html 


Bu yazıda Akıllı Tasarim(A.T., ingilizce Intelligent Design-ID) hareketinin bilimsel bir hareket olmadığını, bilimsel verilerle anlatmaya çalışacağım. Ancak, bundan önce bu hareketin başlangıcını, nedenini bilmenizde fayda var. Kaynakça olarak eklediğim türkçe kaynakları okumadıysanız, okumanızı öneririm. 

Önce iddianın içeriğine kısaca bir gözatalım. İddia, canlıların mükemmel bir tasarım olduğunu iddia etmekte ve -buraya dikkat- tek başına evrim sonucu oluşamıyacağını, bu yüzden ancak bir tasarımcının müdahalesiyle oluşabileceğini iddia etmektedir. Bu "tasarımın" tek başına evrimle oluşup oluşamıyacağını bir an için gözardı edelim. Bu iddia, tek başına açıklama olmaktan ziyade, bir karşı çıkışın, açıklama gibi gösterilmesinden başka bir şey değildir. Daha da önemli konu ise, "tasarım" hakkında hiç bir açıklama getirmemekte, kim, ne zaman, nerede, nasıl yaptı gibi soruları yanıtlamaya yeltenmemektedir. Peki bu neden önemlidir? 


Teori mi, hipotez mi? 

Bir bilimsel teori, bir yargıyı bir model çerçevesinde tanımlamalıdır. Yani, bu bir tasarımdır dediğiniz taktirde, bunun kim tarafından, hangi şartlar altında, nerede ve ne zaman tasarladığı gibi sorulara veya en azından bir kaçına açıklama getirmek durumundasınız. Böylece bu model doğrulanabilir veya yanlışlanabilir bir hal alır. Bunu yapmadığınız taktirde, sorgulanabilir hali almaz. 


Astroloji Bilimsel Teori midir? 

Amerika çıkışlı bu hareketi değerlendirirken, bu hareketin Amerika'da ki konumuna da bakmak gerekir. Bu hareketin, evrimle birlikte alternatif olarak okutulması yönündeki meşhur mahkemeyi pek çoğunuz biliyordur. Bu mahkemede, en çok bu iddiaların bilimsel teori olup olmadığı tartışıldı. Amerika'da ki yaklaşık olarak Tübitak'ın karşılığı olan NAS kurumunun tanımına göre Akıllı Tasarım, teoriden ziyade hipotez olduğu için, Akıllı Tasarımcılar, bu tanımı değiştirme yönünde çaba sarfettiler. Bu çaba sırasında ki mahkemede Eric Rothschild, Akıllı Tasarım iddialarının astrolojiyle benzerliğine dikkat çekip, A.T.'yi teori olarak tanıyan 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tanimim, aynı şekilde Astrolojiyi'de teori olarak tanımalıdır dediği zaman, Behe ilginç bir şekilde bunu kabul etmiş, yani astrolojiyi bilimsel bir teori olarak tanımlamıştır( 1 |! 


Astroloji vs. A.T. 

Önce astroloji nedir, A.T. ile olan paralelliği nedir sorusunu bir inceliyelim. Astroloji, kısaca, gök cisimlerinin insanların karakterini belirlediğini iddia eder. Ancak bunu nasıl yaptığını belirtmez. Hatta, bu etki sadece insanları mı kapsıyor, yoksa diğer canlılarda etkileniyor mu; Peki bu etki nasıl olmaktadır; Bundan kütleçekim mi sorumludur gibi soruların hiçbirine cevap vermeyen Astroloji, bu durumu sadece istatistiki olarak, öne sürmekte! O istatisklerin geçerliliği tartışma konusuyken, birde bunun göktaşlarıyla alakasız bir şeyde olabileceği gözardı ediliyor. İşte, astroloji herhangi bir açıklayıcı model sunamadığı için hipotezden öteye gidememiştir; Çünkü ne doğrulanabilecek, ne de yanlışlanabilecek bir modeli yoktur. Sadece yargı vardır. 

Astroloji ile Akıllı Tasarım işte bu bakımdan birbirine benzemektedir. Bir gözlemden bir yargıya varılmış, ancak bu yargıyı açıklayacak herhangi bir model sunulamamıştır! Canlı tasarımdır demekte, nasıl, "kim" tarafından, nerede ve ne zaman tasarlandığını belirtmemekte. 
Bilim yapabilmeniz için, bir şeyi hem doğruluyabiliyor, hem de yanlışlayabiliyor olmanız gerekir. Ancak A.T. bunu yerine getirememektedir... Bunun yerine, canlıdaki bir takım yapıların İndirgenemez Kompleks olduğunu iddia etmektedir. 


Hangi Yapılar İndirgenemez Komplekstir? 


“Temel bir fonksiyona katkıda bulunan, oldukça uyumlu, etkileşim içinde bulunan parçalardan oluşmuş ve herhangi bir parçasının çıkarılması durumunda sistemin fonksiyonunun fiilen sona erdiği sistemdir” 


Yukarıda A.T.'nin İndirgenemez Komplekslik kavramının tanımı bulunmaktadır. Şimdi bunun ne kadar gerçekle uyuştuğunu bir an için gözardı edelim... Bu kavram tek başına, hiç bir model sunulmaksızın değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Hangi yapılar indirgenemez komplekstir sorusunu, "akıllarına gelen" örnekler üzerinden açıklamaya gitmektedirler. Bu indirgenemez kompleks yapıları bulmak için nereye bakacağız? Bunları bulmamız için bakmamız gereken yer hakkında herhangi bir öngörüde bulunabileceğimiz model var mıdır, yok! Evet sundukları örneklerin indirgenemez olup olmadıkları doğrulanabilir veya yanlışlanabilir, ancak bu yanlışlananlar hangi durumda A.T. iddiasını yanlışlayacaktır? 
Akıllarına gelmiş ve sunulmuş herhangi bir yapı indirgenemez kompleks olduğu yanlışlanması durumunda iddia yanlışlamış mıdır? Hayır! Çünkü, her yanlışlama, ardında herhangi bir model bulunmadığı için spekülatif bir şekilde "orada bir yerlerde indirgenemez kompleks bir yapı var" varsayımına ulaşacaktır. Ancak evrimi yanlışlamak için, öncülünden evrilemeyecek bir yapı sunmanız yeterlidir. 

Özetle: Akıllı Tasarım iddiası, yanlışlanabilir bir model sunmamaktadır, işte bu yüzden Bilimsel Teori Konseptine uygun değildir. Bu da bizi Akıllı Tasarım iddiasının bilimsel olmadığı sonucuna ulaştırır. 

Referanslar: 

(1 ]http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn8 178 

Kaynakça: 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http://yaratiliscilaracevaplar.wordpress.com/2006/03/25/akilli-tasarim-hareketinin-amaci- nedir/ http://yaratiliscilaracevaplar.wordpress.com/2006/03/25/akilli-tasarim-bilim-mi-din-mi/ http://sonbir.wordpress.com/tag/evrim/page/2/ http://aydinonat.blogspot.com/2005/08/akll-tasarm. html 


BİLİM — DİN İLİŞKİSİ VE EVRİM — İSLAM İLİŞKİSİ 
Nasır Öztekin-Temmuz 21, 2018-sorgulayanmusluman.com/ 


Giriş 

Din Bilim çatışması iddiasında en fazla öne çıkarılan konulardan biri evrim teorisidir. Bu çalışmada evrim teorisini ispatlamaya yada karşı çıkmaya çalışmayacağız. Evrim teorisinin doğruluğu yada yanlışlığı Tanrının yada dinin varlığı ile ilişkili bir konu olmadığını ve evrim teorisinin doğru olması durumunda İslam inancı açısından bir sorun teşkil etmeyeceğini ifade etmeye çalışacağız. 


Evrim Teoris Ve Din İlişkisi 


İnsanları canlılığı ya Allah yaratmıştır ya da canlılık evrim ile kendiliğinden oluşmuştur şeklindeki iki seçenekten birini kabul etmeye zorlayan mantık son derece hatalıdır. Bu iddia “ya Allah vardır ya da evrim teorisi” doğrudur şeklinde de ifade edilmektedir ki bu da aynı şekilde hatalı bir yaklaşımdır. Evrimin yanlışlığı veya doğruluğu Tanrının varlığı yada yokluğu ile ilgili bir mesele değildir. 

Ateist bakış açısına göre yaratıcı kabul edilmediği için bu görüşe göre canlılığın doğanın kazası olduğunu ve süreç halinde oluştuğunu iddia etmek dışında başka bir alternatif yoktur. 
Ancak Teizm açısından bakıldığında, Tanrının insanları ne şekilde var ettiği, problem edilecek bir konu değildir. Tanrı isterse evrim mekanizmasını işleterek de yada bir anda da canlılığı var edebilir. 


Evrim Teorisi İle Alakalı Yanlış Algı Hakkında 


Evrim teorisinin bazı dindarlar tarafından reddedildiği doğru olmakla birlikte, insanlara evrim teorisi diye sunulan tezin çoğu zaman evrim teorisinin doğa dışında bir gerçeklik olmadığını iddia eden natüralist versiyonu olduğu da bir gerçektir. Natüralist çevreler tarafından insanın kör süreçler tarafından, tamamen şans eseri oluştuğu iddiası evrim teorisiymiş gibi sunulmaya çalışılmaktadır. Oysa bu iddia tam anlamıyla metafiziksel bir iddiadır ve bu iddiayı deneysel olarak sınamak mümkün değildir. İnsanın doğal seçilim ve mutasyonlar yoluyla doğal bir çerçevede oluştuğu tezi, teizmin canlılığın varoluşuna dair tezleri ile çelişmez. Darwin’den çok önce yaşamış olan kimi İslam âlimlerinin evrim teorisine çok benzeyen teoriler ortaya attıklarını görmek mümkündür. Bu teoriler 8 ile 16. yüzyıl arasında Cahız, Biruni, İbn Tufeyl, El Maksidi, El Zencani, Kınalızade Ali Efendi gibi çok sayıda dindar İslam âlimi tarafından savunulmuştur. İslam dini, insanın hangi süreçlerle yaratıldığı konusunda kesin hükümler vermemektedir. Dolayısıyla İslam dininin evrim teorisine yönelik bir düşmanlığı yoktur. 
İslam dini, deneysel kanıtların bizi götürdüğü bilimsel bilgiler ile uyumludur. Nitekim evrim- din çekişmesi diye sunulan şey, yukarıda da belirtildiği gibi natüralizm ile din arasındaki çekişmedir. Bazı biyologlar, dünya görüşleri olan natüralizmi evrim teorisine sokmaya ve bu şekilde dine karşı bir cephe almaya çalışmaktadır. Bu durum ise evrim teorisi ile din arasında bir çekişme varmış görüntüsü vermektedir. Nitekim başta insan genomu projesi başkanı 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Francis Collins olmak üzere birçok saygın biyolog evrim teorisine dayatılmaya çalışılan natüralist yorumu eleştirmekte, evrimle teizmin uyumlu olduğunu savunmaktadırlar. 
Evrim Teorisi Ve Islam İlişkisi 


Evrim ve İslam arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için evrim ile İslam arasında çelişki iddialarına sebep olan konulara göz atmakta fayda vardır. 


“Ol der ve olur” meselesi 


Her şeyi ve dolayısıyla zamanı da yaratan Allah için zaten bir süreçten söz etmek mümkün değildir. İslam inancına göre Allah için saniye de birdir 1 milyar yıl da. Sözgelimi bir ressam “şu resmi yaptım” derken o resmi “anında” yaptığını anlamayız, bir sürecin ardından o resmin ortaya çıktığını anlarız. Bir Müslüman için bütün yaratılanlar Allah'ın eseridir ama sözgelimi bütün insanlar Allah'ın eseridir ama mesela hiçbir insan bir anda yaratılmamıştır, birçok 
süreçten geçmiştir, anne karnındaki 9 aylık süreç bunlardan sadece bir tanesidir. Allah'ın 9 
ayda değil de bir anda yaratmaya gücü yetmez miydi? 


6 Devirde Yaratılma 


Evrenin 6 günde yaratıldığı, evrimin ise milyarlarca yıldır devam ettiği göz önüne alınarak evrim ile İslam arasında bir çelişki iddiası ortaya atılmaktadır. Halbuki ayetlerde geçen ve “gün” olarak çevrilen “yevm” kelimesinin bir diğer anlamı da “dönem”dir ve bilimsel olarak da dünyanın ortaya çıkışını altı döneme ayırmak mümkündür. Bazıları “yevm” kelimesine “dönem/gün” manasının verilmesinin modem bilimin verileri ortaya çıktıktan sonraki bir durum olduğunu zannedebilirler. Fakat durum hiç de öyle değildir. Birincisi modern bilimin verilerinin belli olmadığı dönemde kelimenin bu anlamı da olduğu belirtilmiştir. Daha da önemlisi bu kelimenin Kuran'daki kullanımları incelendiğinde; “yevm” kelimesinin elli bin yıllık bir süreç için de, bin yıllık bir süreç için de kullanıldığı görülecektir ve bu da kelimenin Kuran'da “dönem” anlamında kullanıldığını göstermektedir. 


Çamurdan Yaratılma 


Kuran'da insanların “sudan” yaratıldığına, “topraktan” yaratıldığına, ayrıca toprakla suyun bileşimi olan çamurun belli bir “özünden” yaratıldığına dikkat çekilir. Kuran'ın üslubu içerisinde yaratılışın farklı aşamalarından birinin seçilerek vurgulanmasını veya bir aşamanın farklı özelliklerinden birinin seçilip vurgulanmasını gözlemleriz. Dahası kuranda bütün insanların topraktan yaratıldığı ifade edilmektedir. Bu açıdan çamurdan yaratılmayı ilk insan ile sınırlandırmak doğru değildir. Dahası böylesi bir yaklaşım, mecaza kaçmaktır. 


Aslında “çamurdan tüm insanların yaratılmasının” açıklaması çok basittir ve çamurdan yaratılışımız her gün gözümüzün önünde gerçekleşmektedir. Birçok zaman gözlerimizin önündeki en açık ve en basit yorumu tercih etmek yerine zorlama yorumların peşinde koştuğumuz için yanılmaktayız. Yediğimiz gıdalar ya hayvansal ya da bitkisel kökenlidir. 
Tohumu toprağa ekilen bitki, toprağı ve suyu (çamuru) değişime uğratarak kendi bedenini oluşturur; bu bitkileri yiyen hayvanlar da bunları değişime uğratarak kendi bedenlerini oluşturur. 


İnsan Onuru Meselesi 


Evrim teorisi ile alakalı en önemli karşı çıkışlardan birisi de hayvanlar ile insanları akraba varsaydığı için hakaret olarak algılanmasıdır. Kendi kökeninin insana üstün gördüğü için 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şeytan Kuranda kınanmıştır. Köken, üstünlüğün bir göstergesi olamaz. Dahası Kuranda Ebu Leheb ve Firavun gibi bir takım insanlar kınanmıştır ama hiçkimse bu insanlarla akraba olmaktan gocunmamaktadır. Ki bu tarz insanlar hayvanlardan daha aşağı olarak nitelendirilmektedir. 


Ayrıca böylesi bir sorun görenlere karşı şu hususlar da gündeme getirilebilir: Cansız olan çamur, hammadde olarak insanların ve hayvanların “ortak kökeni” olduğunda bir sorun olmuyorsa, tekhücreli bir canlının tüm canlıların “ortak kökeni” olması da maymunumsuların insanın atası olması da insan onuruna aykırı bir husus olarak kabul edilmemelidir. Hayvanlar çamurdan daha mı aşağı bir mertebededir? 


Hz Adem'in Yaratıldığı Yer 


Kimileri cennette yaratıldığı için Adem'in evrimle yaratılmış olamayacağını ifade ederler. 
Türkçede cennet kelimesi sadece “öldükten sonra iyilerin gideceği yer” anlamında kullanılsa da Arapçada bu kelimenin “bahçe” anlamı da vardır. Kuran'da, dünyadaki bahçeler için de “cennet” kelimesinin defalarca kullanılmıştır. 


Kuranda Evrim Teorisi Anlatılıyor Mu? 


Kurandan evrim karşıtlığı çıkarmak ne kadar büyük bir hata ise, Kurandan evrim çıkarmak da benzer büyüklükte bir hatadır. İnsan türünün değişim gösterdiği fikri Kuran'da yer almaktadır. 
Kuran'da insan türünün kısmen değiştiği yer alsa da, bunu türlerin birbirlerinden evrilerek oluştuklarının açık bir anlatımı olarak da kabul edemeyiz. 


Sonuç:Sonuç olarak evrim-din çatışması değil, evrimin natüralist-ateist yorumu ile dinin çatışması vardır. Bu, din ile bilim arasında değil, dine rakip bir dünya görüşü olan natüralizm yani doğa dışında bir gerçeklik olmasının mümkün olmadığını iddia eden felsefi görüş ile din arasındaki bir çatışmadır. 


Kaynakça 
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ALLAH'IN KATINDA BİR GÜN DÜNYADAKİ KAÇ GÜNE EŞİTTİR? 
Uncategorized- Mayıs 7, 2018- sorgulayanmusluman 


Bu iddiada Kuran'daki iki ayette geçen zamana dikkat çekilmiştir. Ayette geçen süreler farklı olduğu için çelişki olduğu iddia edilmeye çalışılmıştır. Ayetler şu şekildedir: 


”Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir.”(Hac Suresi, 47) 

Burada Allah katında bir günün insanların saymakta olduğu bin yıl gibi olduğu bildiriliyor. 
İkinci ayet şöyle: 


”Gökten yere her işi O evirip düzene koyar. Sonra (işler, ) sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine O'na yükselir.”(Secde Suresi, 5) 
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Burada bildirilen ise işlerin bizim saymakta olduğumuz bin yıl süreli bir günde Allah'a yükseleceğidir. Burada dikkat edilecek nokta olaya konu olan şeyin “iş”ler olduğudur. Yani yükseldiği söylenen “iş”lerdir. Uçüncü ayet ise şöyle: 


”Melekler ve Ruh (Cebrail), O'na, süresi elli bin yıl olan bir günde 

çıkabilmektedir.”(Mearic Suresi, 4) 

Burada ise “meleklerin ve ruhun” ona elli bin yıl süreli bir günde çıkabildiği bildirilmektedir. 
Şimdi 

önceki ayette dikkat ederseniz yükselen “iş”lerdir. Bunlar bin yıl olan bir günde çıkarlar. Son ayette bahse konu olan ise yükselme işini yapanlar ise “melekler ve ruhtur”. Yani iki farklı sürenin söz konusu olması iki farklı nesneden kaynaklanır. Birincisinde yükselen “iş”lerdir. 
İkincisinde ise “melekler” ve “ruh”tur. Burada şunu sorabilirsiniz, bizim için bir gün nasıl “işler” için bin yıl ve “melekler” için 50 bin yıl sürer? Burada da zamanın izafi olmasıyla ilgili bir gerçek saklıdır. İzafiyet teorisi bize zamanın da izafi olduğunu söyler. Bir cismin hızı arttıkça onun için zaman yavaşlar. Bu teorik ve deneysel olarak da ispatlanmış bir gerçektir. 
Buradaki ayetlerde: 

“sizin için 50 bin yıl olan bir günde çıkar” ifadesi ile zamanın izafiliği anlatılmaktadır. 
İnsanlar için geçen süre 50 bin yıl iken, farklı durumda, örneğin son derece yüksek hızda hareket eden birisi için bu sadece bir gün olacaktır. Melekler 50 bin yıl olan bir günde çıkarlarken, işlerin ise bin yıl süreli bir günde çıktığı ayetlerde bildirilmektedir. Allah katında bir gün bizim saydığımız bin yıl gibidir. Fakat meleklerle ilgili ayette ise farklı bir şey anlatılıyor. Yüksek hızla hareket edildiği düşünülürse zamanın dünyaya göre daha hızlanacağı açıktır. Yani iki ayette farklı şeyler anlatılmaktadır. Burada vurgulamak istediğimiz nokta zamanın izafi olduğunu göstermek ve hareket edene göre zamanın yeryüzündeki zamana göre farklı işleyeceğidir. Yoksa meleklerin belli bir yönde ve 3 boyutlu Evren’de hareket etmesi gibi bir iddia yoktur. Farklı bir boyutta 

ve yönde de hareket ediyor olabilirler. Bir de burada meleklerin sürekli Allah katına çıkıp çıkmadıkları sorulabilir. Buna da Kadir suresi’ndeki ayetler cevap vermektedir. 

”Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.”(Kadir Suresi, 3—4) 

Bu ayetten anlaşılacağı gibi melekler ve ruh tüm işler için Kadir Gecesi olarak adlandırılan bir gecede inmişlerdir. Sürekli bir gidiş geliş söz konusu değildir. 


KELAM KOZMOLOJİK ARGÜMAN VE ELEŞTİRİLERİNE CEVAP 


Nasır Öztekin-Mayıs 3, 2018- sorgulayanmusluman 


Tanrının varlığına dair en anlaşılır ve en güçlü kanıtlardan biri Kelam Kozmolojik Argümandır. Argüman şu şekilde formülize ediliyor: 


1. Başlangıcı olan (sonradan var olan) her şeyin varlığının, kendi dışında bir sebebi vardır. 
2. Evrenin zamanda ve mekanda bir başlangıcı vardır. 

3. Dolayısıyla evrenin varlığının kendisi dışında bir sebebi vardır. 

Argüman tümdengelimsel formda yazıldığı için ilk iki öncül doğru ise, 3. öncül de zorunlu olarak doğru olur. Argümandaki tüm öncüller ilk bakışta doğru gibi gözüküyor. Fakat bu 


öncüllere yönelik piyasada bazı itirazlar dolaşıyor. Ben bu itirazlara rağmen bütün öncüllerin sapa sağlam olduğunu düşünüyorum. Bu yazıda, piyasada dolaşan itirazlara cevap vermeye 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çalışacağım. Yazıyı vaktim olmadığı için hızlıca yazıyorum. Daha sonra bu argümanı daha uzun ve detaylı şekilde yazacağım. Şimdilik sadece itirazlara cevap veriyorum. 


1. Başlangıcı Olan Her Şeyin Bir Sebebi Vardır. 


Çok açık bir önerme. Yokken var olan, (yani var olmaya başlayan) her şeyin varlığının kendisi dışında bir sebebi vardır. Bu, bir şey yokluktan varlığa çıkmaz şeklindeki metafiziksel sezgiye dayalıdır. Bir şeylerin, nedensiz bir şekilde yokluktan varlığa çıkabileceğini 

ileri sürmek, ciddi metafizik yapmayı bırakmak ve sihre başvurmak demektir. David Hume gibi büyük bir şüpheci bile bu gerçeğe itiraz edemeyeceğini belirtmiştir. Zaten tarih boyunca da ateist ve teist kampın tartışmasındaki “kilit” noktanın “evrenin başlangıcı var mı yoksa zamanda sonsuz mu” tartışması olduğu rahatlıkla söylenebilir. 


Hiç Yoktan Evren Çarpıtmalarına Cevap 


Evren hiç yoktan (kendiliğinden) var olabilir mi? Fizikçi Lawrence Krauss'a göre olabilir. 
Lawrence Krauss “hiç yoktan bir evren” isimli kitabında evrenin yokluktan kendiliğinden çıkabildiğini ve dolayısıyla “neden hiçbir şey değil de bir şeyler var?” sorusunu cevapladığını iddia ediyor/düşünüyor. 


Bu konu hakkında zaten Ohakikat0 bir cevap yazmış. Tekrar yazmaya gerek yok. Ohakikat0’in cevabı: http://ateistlerecevap.com/sorucevap/evren-hic-yoktan-(kendiliginden)-var-olabilir- mi-/406 


Sezgiler Giivenilir Midir? 


Bütün tarih boyunca başlangıcı olan her şeyin bir sebebinin olduğuna tanık olmuş olmamız, bu öncül için yeterli bir kanıt mıdır? Bazı ateistler durumun böyle olmadığını savunuyor. 
Onlara göre tarih boyunca başlangıcı olan her şeyin bir sebebi olduğunu gözlemlemiş olmamız, bunun hep böyle olduğu anlamına gelmez. Bu kişiler, ilk önermeyi inkar etmenin sezgilere aykırı olduğunu kabul etmekle birlikte sezgilerimize güvenemeyeceğimizi iddia ederler. Oysa bu kişiler “2+2=4” ve “Sonsuz tane çift sayı vardır” önermelerinin de sezgisel olarak doğru olduğunu gerçekten bilmiyorlar mı? Evet. “242-4” ifadesi sezgisel olarak doğrudur. Eğer bir kişi “Başlangıcı olan her şeyin bir sebebi vardır” Önermesini sırf “sezgisel olduğu için reddediyorlarsa “2+2=4” önermesini de reddetmelidir. Aksi takdirde kendisi ile çelişmiş olur. Eğer bir kişi sırf “Kelam Kozmolojik Argüman”ı kabul etmemek için aynı zamanda “242-4” önermesini de reddediyorsa varsın Kelam Kozmolojik Argümanı kabul etmesin. Eğer bir ateist “Başlangıcı olan her şeyin bir sebebi vardır” önermesine itiraz edecekse “Bu önerme sezgiseldir” demekten daha fazlasını söylemeliler. 


İlk Öncülün Kanıtı Var Mıdır? 


Eğer bir şeyler sebepsizce yoktan var olabiliyorsa neden böyle bir şeye hiçbir zaman şahit olmadık? Neden bir anda odamızdan çıkan pembe filler, şapkamızdan fırlayan tavşanlar ya da buna benzer şeyler göremiyoruz? Zaten Karl Marx gibi ateist filozoflar evrenin başlangıcı olduğu kanıtlanırsa bu durumun tanrının varlığının kanıtı olacağını söylemiştir. 


Aslında bir şeylerin sebepsizce yoktan var olduğuna hiçbir zaman tanık olmamış olmamız - yani şu ana kadar ki tüm gözlemlerimizin başlangıcı olan her şeyin bir sebebi olduğunu göstermiş olması- bu öncül için yeterli bir kanıttır. Bu öncül kabul edilmediği takdirde herhangi bir şeyin ya da her şeyin neden yokluktan ortaya çıkmadığı açıklanamaz. Bu noktada bu öncüle itiraz etmek için iki seçenek vardır. 1) Başlangıcı olup sebebi olmayan bir şeyler 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göstermek -ki bu seçenek pek mümkün gözükmüyor- 2) Evrim teorisi dahil bütün bilimsel teorileri inkar ederek, hatta bilimin kendisini inkar ederek bu öncülün yanlış olduğunu savunmak. Başlangıcı olup sebebi olmayan bir şeyleri göstermek pek mümkün gözükmüyor. 
O halde bu öncülün yanlış olduğunu savunmak için evrim teorisi dahil bütün bilimsel teorileri inkar ederek, hatta bilimin kendisini inkar ederek bu öncülün yanlış olduğunu savunmaktan başka seçenek kalmıyor. 


Peki “Başlangıcı olan her şeyin bir sebebi vardır.” önermesini reddetmek için neden bilimi inkar etmek gerekiyor? Öncelikle bilimin temel yöntemi tümevarımdır. Tümevarım sonlu sayıda gözlem önermesinden, genel bir prensip çıkarma işlemidir. Mesela yaptığımız gözlemlerde iki ters yüklü parçacığın birbirini çektiğini defalarca gözlemledikten sonra, “Ters yüklü parçacıklar birbirini her zaman çeker” genel ilkesini çıkarımlarız. İşte bu işlem tümevarımdır. Bilim tümevarımla çalışır. Dolayısı ile tümevarım metodunun güvenirliği, bilimin güvenilirliğine eştir. Eğer ateist “Başlangıcı olan her şeyin bir sebebi vardır.” 
önermesini güvenilir bulmuyorsa/yanlış buluyorsa, tümevarımı yanlış buluyor demektir. 
Tümevarımı yanlış buluyor ise ona göre yarın ters yüklü parçacıkların birbirini çektiği iddiasının doğru olup olmayacağı belirsiz olur. Evrim teorisi dahil tüm bilimsel teoriler kuşku altında kalır. 


Dolayısı ile bilimin verilerine güvenen birisi “Başlangıcı olan her şeyin bir sebebi var” önermesini reddedemez. Bu önerme “Ters yüklü parçacıklar birbirini her zaman çeker” önermesi gibi diğer bilimsel önermelerle eş değerdir. Ve bu önermenin inkarı, bilimsel yöntemin reddi demek oluyor. Bilimsel yöntemin reddi demek, bilimin reddi demektir. 
Özetleyecek olursak “Başlangıcı olan her şeyin bir sebebi var” önermesini reddetmek, bilimin kendisini reddetmeye eş değerdir. 


2. Evrenin Bir Başlangıcı Vardır 


Big Bang teorisi ortaya konmadan önce teistler mantıksal çıkarımlarla evrenin bir başlangıcı olması gerektiğini söylüyor ateist taraf ise sonsuzdan gelen bir evrenin mantıksız olmayacağını göstermeye çalışıyordu. Aslında bu öncül için hem matematiksel hem dolaylı bilimsel hem de doğrudan bilimsel kanıtlar vardır. Ben evrenin kökeni ile ilgili bilimsel kanıtları bu konuda yeterli bulduğum için diğer dolaylı bilimsel ispatlara ve mantıksal/matematiksel ispatlara değinmeyeceğim. 


Evrenin başlangıcının olduğunun kanıtı, sürekli genişleyen bir evrende yaşıyor olduğumuzu söyleyen, artık inkarı mümkün gözükmeyen “Big Bang Teorisi”dir. Peki Big Bang Teorisi nedir? 1929 yılında California Mount Wilson gözlem evinde, Amerikalı astronom Edwin Hubble kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken, yıldızların, uzaklıklarına bağlı olarak kızıl renge doğru yaklaşan bir ışık yaydıklarını saptadı. Fizik kurallarına göre, gözlemin yapıldığı noktaya doğru hareket eden ışıkların tayfı mor yöne doğru, gözlemin yapıldığı noktadan uzaklaşan ışıkların tayfi da kızıl yöne doğru kayar. Hubble?'ın gözlemleri sırasında ise yıldızların ışıklarında kızıla doğru bir kayma fark edilmişti. Yani yıldızlar bizden sürekli olarak uzaklaşmaktaydılar. 


Hubble, çok geçmeden çok önemli bir şeyi daha keşfetti: Yıldızlar ve galaksiler sadece bizden değil, birbirlerinden de uzaklaşıyorlardı. Herşeyin birbirinden uzaklaştığı bir evren karşısında varılabilecek tek sonuç, evrenin her an “genişlemekte” olduğuydu. Evren genişlediğine göre, zaman içinde geriye doğru gidildiğinde evrenin tek bir noktadan başladığı ortaya çıkıyordu. 
İşte evrenin bir başlangıcı olduğunu söyleyen ve günümüzde inkarı pek mümkün olmayan bu teori “Big Bang Teorisi”dir. 
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Bu teori Hubble'ın gözleminin ardından kozmik arkaplan ışımasının bulunması, element oranlarının Big Bang’in öngörüleriyle örtüşmesi, hafif elementlerin açıklamasının tek yolu olması, evrenin genişlemesi başta olmak üzere tüm öngörülerle mükemmel bir şekilde eşleşmesi gibi sebeplerle kesinlik kazanmıştır. (Big Bang’in temel delilleri ve Big Bang’i destekleyen yan delillere Caner Taslaman'ın “Big Bang ve Tanrı” isimli kitabından ulaşabilirsiniz. Söz konusu kitabın ilgili bölümlerini 

şuradan: http://www.bigbang.gen.tr/?page_id=218 ve 

şuradan: http://www.bigbang.gen.tr/?page_id=220 okuyabilirsiniz.) 


Büyük Patlama'nın boş uzayda meydana gelen bir patlama olduğu ve patlamanın boş uzayda yayıldığı yönünde yaygın bir kabul var. Bu yanlış bir kabuldür. Zaman ve mekan Bigbang ile başladı. Yani Bigbang ten önce madde yok, boşluk bile yok. Boşluğun (boş alanın) kendisi bile Bigbang ile başladı. 


Dolaylı Yoldan İspat: Entropi Yasası 


Büyük Patlama Kuramı her ne kadar kendi başına yeterli bir ispat olsa bile evrenin bir başlangıcı olduğunu gösteren dolaylı yoldan ispat olan entropi yasasına da değinmek istiyorum. Bu yasayla, enerjinin, sürekli, daha çok kullanılabilir bir formdan daha az kullanılabilir bir yapıya doğru değiştiği söylenir. Kısacası, evrende düzensizlik sürekli artmaktadır ve bu tek yönlü tersinemez bir süreçtir. Eğer evren ezeli olsaydı, şimdi entropinin durmuş olması gerekirdi. Bunu şöyle özetleyebiliriz: 


1- Evrendeki entropi geri çevrilemeyecek şekilde sürekli artmaktadır. 


2- Buna göre evrende bir gün termodinamik denge oluşacak ve “ısı ölümü” yaşanacaktır. 
Kısacası evren ebedi değildir, bir sonu vardır. 


3- Sonsuz zamanda, evrende termodinamik dengeye gelinmesi ve hareketin durması gerekir. 
4- Şu anda hareketin devam ettiğine tanıklık etmekteyiz. 

5- Demek ki evren sonsuzdan (ezelden) beri yoktur, dolayısıyla evrenin bir başlangıcı vardır. 
2. Öncülün Kanıtı: Bvg Kuramı 


Daha önce de belirttiğimiz gibi evrenin bir başlangıcının olması demek, bir nevi Tanrının varlığının kanıtı anlamına geliyordu. Bu yüzden ateistler Big Bang’in felsefelerine vurduğu “başlangıç” darbesinden kurtulmak için çeşitli hipotezler öne sürdüler. Ancak bu hipotezlerin hiçbiri onları başlangıç sorunundan kurtaracak gibi gözükmüyor. Çünkü 2003 yılında üç önde gelen kozmolog Alexander Vilenkin, Alan Guth ve Arvind Borde'un yaptığı bir çalışma tarihi boyunca genişleyen bir evrenin her ne olursa olsun, içindeki yasalardan bağımsız bir şekilde, geçmişte sonsuz olamayacağını, aksine bir zaman ve mekan sınırına sahip olmak zorunda olduğunu (yani zamanda ve mekanda bir başlangıcı olduğunu) kanıtladılar. Çoklu evren senaryoları doğru olsa bile durum değişmez. Vilenkin'in tabiriyle “Bilim adamları kozmik başlangıç sorunuyla yüzleşmek zorundalar.” (İlgili çalışmaya şuradan 

ulaşabilirsiniz: http://arxiv.org/PS_cache/gr-qc/pdf/0110/0110012v2.pdf ) 

Evrenin Sebebi Tanrı Mıdır? 


Argümanımız tümdengelimsel bir argüman olduğu için 1. öncül (Başlangıcı olan her şeyin bir sebebi vardır) ve 2. öncül (evrenin bir başlangıcı vardır.) doğru ise “Evrenin varlığının kendisi dışında bir sebebi vardır” diyen sonuç önermesi de zorunlu olarak doğrudur. Yazımızda ilk iki 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önermenin zorunlu olarak doğru olduğunu gösterdik. Bu zorunlu olarak evrenin bir sebebi olduğu anlamına geliyor. Bu noktada evrenin bir sebebi olduğunu inkar etmek, mantık yasalarına aykırı bir fiil olacaktır. Şimdi evrenin sebebinin nasıl olması gerektiğini inceleyelim. 


Evrenin sebebi şu şekilde olmalıdır. 


1) Evrenin zamanda ve mekanda kesin bir başlangıcı olduğunu (bkz. BVG kuramı) belirtmiştik. Evrenin sebebi zamanı başlattığı için zamandan bağımsız olmalıdır. 


2) Evrenin sebebi mekanı oluşturduğu için mekandan da bağımsız olmalıdır. 


3) Madde mekanda yer kaplayan “şey” demektir. Mekanı başlatan mekanda yer kaplamadığı için maddeden farklı olmalıdır. 


4) Zamandan bağımsız olduğu için bu sebep, değişmezdir. 
5) Zamandan bağımsız ise, bu sebep, başlangıçsız ve sebepsiz olmalıdır 


6) Bütün maddeyi, bütün enerjiyi, zamanı ve mekanı her hangi bir maddi illet olmaksızın yarattığı için tasavvur edilemez derecede üstün bir güçtür. 


7) Ezeli bir failin zamansal bir etki yaratabilmesi için ancak ve ancak iradeli olması gerekir. 


Ezeli bir sebebin zamansal bir etki yaratabilmesi için bu sebebin iradeli (seçim yapabilen) bir sebep olması gereklidir. Mekanik sebepler sonsuzdan beri gelerek bir anda aktif olmazlar. 
Eğer sebep, sonsuzdan beri varsa bu sebebin getireceği sonuçların da aynı şekilde ezelden beri gelmesi gerekirdi. William Lane Craig bu konuyu şöyle örneklendirir: “Suyun donmuş olmasının sebebi sıfır derecenin altında sıcaklığın olması ise, eğer derece de ezelden beri sıfır derecenin altındaysa; o zaman şu anda var olan herhangi bir su ezelden beri donmuş olurdu.” 
Eğer evrenin de sebebi bu şekilde bir mekanik işleyiş ise bu sebebin etkisinin de (evrenimizin) sonsuzdan beri var olması gerekirdi. Halbuki evrenin bir başlangıcı vardır. Bu da bizi diğer seçeneğe, yani kişisel yaratıcı ihtimaline götürür. Craig, bu hususta da şu örneği verir: Ezelden beri oturan bir adam, ayağa kalkmayı irade edebilir; böylece, ezeli olarak var olan bir failden, zamansal bir etki ortaya çıkabilir. Aslında failde değişimi gerektirmeyecek şekilde, fail ezelden zamansal bir etkiyi irade edebilir. Bütün bunlar evrenin varlığını izah etmede Tanrı açıklamasının “diğer mekanik sebepler”den daha başarılı olduğunu göstermektedir. 


İtiraz: Zaman Var Olmaya Başlar Mı? 


İtirazı “Evrenin olmadığı bir zaman yok, çünkü evrenden önce zaman yok.” şeklinde özetleyebiliriz. 


Cevap: Öncelikle zamandan bağımsız bir sebebin zamanı yarattığını düşünürsek buradaki sorun ortadan kalkar. Çünkü Evren sonsuz zamandan beri burada değil, zamanın başladığı andan beri burada. Zamanın olmadığı bir zaman yoktur ama zamanın olmadığı bir durum pekala söz konusu olabilir. Burada “zamanı oluşturan sebep nedir?” sorusu hala ortadadır. Bu noktada zamansızlığın düşünülümemesinden dolayı bazı kafa karışıklıkları olabilir. Nasıl ki 
72 boyutlu varlıkları veya maddeden farklı bir şeyleri düşünemiyorsak, zamansızlığı da 
düşünemeyebiliriz. Fakat bu durum bize 72 boyutlu varlıkların, maddeden farklı bir şeylerin veya zamansızlığın olamayacağını göstermez. 
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İtiraz 2: Zamansızlıkta Nedensellik İlkesi Geçerli Midir? 


Bu itirazda belirtilen şey, sebep-sonuç ilişkisinin zamana tabi olan varlıklar için geçerli olduğu, zamansızlıkta nedenselliğin olmayabileceği iddiasıdır. 


Cevap: Bu iddiaya Enis Doko’nun verdiği cevabı alıntılayalım: Öncelikle burada ilk sorulması gereken soru, neden nedensellik sadece zaman ve mekân içinde gerçekleşen bir şey olsun? Ateist eğer bu şekilde Kelam Kozmolojik Argiiman’a saldiracaksa, nedenselliğin zaman mekanda sadece gerçekleşebilecek bir şey olması gerektiğini göstermesi lazım. Zira bu açık bir durum değildir. Dolayısı ile burada kanıt gösterme zorunluluğu bizim değil ateistin üstündedir. Bu kısım çok önemli. 


Diğer taraftan ben gerçekten nedenselliğin zaman ve mekanda olabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Buna örnek olarak şöyle iki argüman verilebilir. Birincisi genel göreceliğin gösterildiği gibi zaman mekanın kendisi nedensel ilişkiye girer. Zaman-Mekan mesela madde tarafından bükülür, geometrisi değişir. Soru, zaman-mekan'ın kendisi zaman-mekan içinde midir? Tabi ki hayır... Dolayısı ile zaman mekan dışındaki şeyler de nedensel ilişkiye girebilir. 


İkincisi şöyle bir düşünce deneyi yapılabilir. Bir zihne sahip bir varlık düşünün ki zamanın dışında. Bu zamansız varlık (ya da zamansız zihin) devamlı olarak Peter Pan'ı düşünüyor mesela. Bu elbette ki mümkündür, zihin mantıksal olarak mekânda olmak zorunda değildir, değişim yoksa zamanda da olmak zorunda değildir. Bu durumda Peter Pan nedensel olarak bu zihne bağlı olacaktır. Yani ortada bir nedensellik olacaktır. Buradan da göreceğimiz gibi nedensellik ilkesi zaman-mekanla alakası olmayan bir ilkedir. Zaman-mekan olmadan da nedensellik olabilir. 


Zaten nedensellik bariz biçimde mekandan bağımsızdır, düşüncelerin mekanda mesela bir yeri yoktur(Düşüncenin koordinatından bahsetmek çok saçmadır). Ancak bunlar bariz biçimde zihin ve beyinle nedensel ilişkiye girerler. Aslında çoğu nedensel ilişkide zaman da pek rol oynamaz, zira neden ve sonuç eşzamanlı gerçekleşir. Kant bunun çok makul savunmasını yapmıştır. (Saf aklın eleştirisinde). Bu durumda kanta göre zaman hiç rol oynamaz, neden sonuç birbirine bağlıdırlar. Böyle bir nedensellik zaman dışında da rahatlıkla gerçekleşebilir. 
Neden ve sonucun zamansız olarak birbirine nedensel bağla bağlı olduğu rahatlıkla düşünülebilir. 


Nitekim nedenselliğin zamanda olması gerektiği konusunda ısrar etsek bile bu sorun yaratmaz. (Yukarda verdiğim nedenlerden bu ısrar makul olmasa da). Çünkü Tanrı'nın kendisinin sonsuzdan beri zaman içinde olduğunu savunup (Zamanın sonsuz olması, onun içindeki olayların sonsuz olmasını gerektirmez. Bu sadece evren gibi mekanik yapılar için geçerlidir.), mekân-zamanı yarattığını söyleriz, ki Isaac Newton böyle düşünüyordu mesela. 
Hatta Tanrı'nın farklı bir meta-zamanda nedesel ilişkiye girdiğini söyleyebiliriz. Şurası çok önemli: Nedensel ilişkinin sadece zamanda var olabileceğini söylemek, yokluktan bir evren çıkacabileceğini söylemeye eş değildir. Eğer evrenin zamanda bir başlangıcı varsa, ve nedensellik sadece zaman’da oluyorsa o zaman diyeceğimiz şey, evrenin başka bir meta- zaman ya da zaman içinde bir nedeni vardır olacaktır. Kalam kozmolojik argümanın sadece sonu modifiye olacaktır.” 


İtiraz: Bazı parçacıkların hiçlikten çıkıp sonra tekrar yok olduğu gözlemlenmiş. 
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Cevap: Indeterminisit bir evrende yaşıyor olmamız, bu evrende nedensellik ilkesinin geçersiz olduğu anlamına gelmez. Kuantum vakumunun zaten evrenimizde var olan parçacıkları ortaya çıkarması, hiç bimediğimiz, evrenimizde hiç olmayan parçacıkları ortaya çıkarmaması, bu parçaların sebepsiz bir şekilde değil, sebebi belli olmayan bir şekilde ortaya çıktığını gösterir. 


Bu konuda Ünlü Fizik Felsefecisi David Albert’ten ufak bir alıntı yapalım:“Boşluğun halleri, temel fiziksel maddelerin belirli kombinasyonlarıdır. Bu kombinasyonlardan bazılarının parçacıklara denk gelmesi bazılarının ise denk gelmemesi parmaklarımın bazı kombinasyonlarının yumruğa denk gelip bazılarının denk gelmemesinden daha gizemli değildir. Bu “alan”lar kendilerini yeniden sıralarken parçacıkların zamanla varlık haline girip çıkması, benim parmaklarım kendilerini sıralarken yumruğun zamanla varlık haline girip çıkmasından daha gizemli değildir. Ve bu ortaya çıkışların hiç birinin yoktan yaratılışla yakından uzaktan alakası yoktur. Krauss sonuna kadar yanlıştır, O'nun dini ve felsefi eleştirenleri iste kesinlikle haklıdır.” D.Albert, On the Origin of Everything 


Dahası hiçlikten bir şeylerin çıktığı iddiası tamamen aldatmacadır. Söz konusu olan şey “var olan” enerjinin alınıp maddeye dönüşmesi, var olan maddenin de tekrar enerjiye çevrilmesinden başka bir şey değildir. Merak edenler için hiçlik diye bahsettikleri şeyin ölçülmüş görüntüleri: http://pmokeefe.blogspot.nl/2005/06/asymptotic-freedom-from- paradox-to.html 


İtiraz: Zamanın A teorisinde argüman başarılı olsa bile zamanın B teorisinde böyle bir şey söz konusu değil. Nitekim zamanın B teorisi doğru ise değişim diye bir durum söz konusu olmayacağı için evrenin başlangıcı da söz konusu olmayacaktır. Yani bu durumda evrenin başlangıç noktası, kuzey kutup noktasının kuzeyi gibi olacaktır. 


B teorisi eleştirisi ateistler tarafından süslü bir şekilde sunulan boş bir eleştiridir. 


Son zamanlarda sık sık bunun sorulduğunu, konuşulduğunu duyuyoruz. “Zamanın b teorisi kelam argümanını çürütür mü?” “B teorisi kelamı çürütüyormuş” “kelam bitti artık” gibi şeyler sık sık dile getiriliyor. 


Aslında bunun sebebi google'a “kelam kozmolojik argüman” yazıldığında ilk çıkan sitelerin ateistlere ait kelam argümanı eleştirileri olmasıdır. Dediğim gibi b teorisi eleştirisi ateistler tarafindan süslü bir şekilde sunulan boş bir eleştiridir. 


Bu konudaki eleştiriye cevap vermeden önce bu eleştiriyi yayan ve müslümanlar tarafından bile “ateist ama diğer ateistler gibi yobaz değil” denilen birinin başka bir yazısından bir kısmı kopyalamak istiyorum. 


“Öncelikle evrende “tanrısal mükemmellikte” diyebileceğimiz bir düzen mevcut değil. 
“Entropi” dediğimiz düzensizlik sürekli artar (Termodinamiğin 2. Yasası). Düzensizliğin sürekli arttığını düşünürsek o kadar da mükemmel bir düzenin olduğunu savunmamız da mantıksızdır.” 


Bir daha okuyun. Evet. Bu bir hassas ayar argümanı eleştirisi. Entropinin ne olduğunu bilmeyen biri için gayet “cool” ve “tatmin edici” bir cevap. Entropi yasasının ne olduğunu 


bilen birisi için ise “saçma ötesi” bir hassas ayar eleştirisi. Süslü sunulmuş, boş bir eleştiri. 


Anladınız sanırım. B teorisi eleştirisi de tam olarak böyle bir şey. Süslü sunulmuş boş eleştiri. 
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B teorisi eleştirisini ilk duyduğumda ben de bu hataya düşmüştüm. Bu süslü sunulan bos eleştiri, benim de kelama olan güvenim sarsmıştı. Bunu başka bir eleştiri konusunda da yaşamıştım ve konuyu iyi bilen birisine sormuştum. Bana yazdığı cevabı aynen kopyalıyorum. 


“Diğer konuya gelince, söz ettiğin Kelam yanıtını hiç duymadım ancak kişisel tecrübeme dayanarak bazı şeyler söylemek isterim. Bu da onlardan birisidir diye söylemiyorum ama sadece farkında olalım diye, ayda bir “teistler buna cevap veremiyor” diye ortaya yeni ve karmaşık birşeyler sunuluyor. Biraz Kuantum fiziği, biraz ağır felsefe terimleri... Maksat okuyan anlayamasın, desin ki “oo çok karmaşık demek ki doğru”. Sonra bunları “Teistler perişan oldu” sosuyla sunuyorlar. Birkaç örnek vermek gerekirse, ben Caner hocayı takip etmeye ilk kalktığımda ekşisözlük yorumlarından yola çıkarak Cihan Saçlıoğlu'nu doğru eleştirip eleştirmediğinden şüpheye düşmüştüm çünkü çoklu evrenleri bilmiyordum. Sonuçta çoklu evrenleri ben mi bilecektim fizik profesörü mü diye düşünüp, Caner hocanın doğruyu söylediğine emin olamıyordum ve onu eleştirenler haklı olabilir diyordum. Sonra zamanla bilgim arttı, çoklu evrenleri ve konuyu araştırdım gördüm ki Caner hoca dibine kadar haklıymış ve Cihan saçmalamış, aksini söyleyenler de fanatik ateistler. Bir diğer örnek, Lawrence Krauss “hiç yoktan evren” kitabını ilk bastığında “Teizm öldü” marşları söylemeye başladı yine herkes. Kuantum fiziğinde parçacıklar hiçten gelip gidiyormuş yazıyolardı, Kuantum fiziği gibi adı bile tüyler ürperten birşeyi bilmediğimden ben de “Arizona State'li fizik profesörü mü iyi bilecek ben mi” diye düşünüp Krauss’un haklı olduğundan kuşkulanmış, Kelam’a olan güvenim sarsılmıştı. Zaman içerisinde konuyu araştırdım, Krauss-Craig ve Krauss-Lennox münazaralarını izledim ve gördüm ki Krauss dibine kadar haksizmis, ve kendisini haklı göstermek için bilerek yalan söyleyen, kelime çarpıtan da birisiymiş. 
Üstüne üstlük kuantum fiziğini de öğrendikçe adamın iyice haksız olduğuna kanii oldum. 
İnternette Richard Dawkins knows nothing about nothing diye video bile var, Türkçe'ye de çevirmişti birileri. Krauss’un bu fikriyle alay ediyor. Şimdi birisi bana “çoklu evrenler var” deyince adamın Boltzmann beyni sorunundan habersiz olduğunu düşünüp gülüp geçiyorum. 
Birisi “kuantumda parçacıklar hiçlikten geliyor” dediğinde içimden bir ses “yaw he he” diyor. 
Bu örnekleri şunun için veriyorum, araştırdıktan sonra bana çok kof görünen bu iki eleştiriyle ilk tanıştığımda ben de senin şu yeni eleştiri hakkında duyduğun gibi “Teistler buna cevap veremiyormuş” diye duymuştum. Bunları teizme tehdit sanıyordum, araştırınca bomboş şeyler çıktılar. Diğerleri boştu diye yeni eleştiri de boştur demiyorum, ama ateistler her naneyi “Teizme son darbe” diye sunmayı seviyorlar, bunu örneklemek istedim. O yeni vaka da bunun yeni örneklerinden birisi olabilir. Daha basit bir örnek ise, Lisede Evrim Ağacı'nda Caner hocanın protein ihtimali hesaplarıyla alay eden bir yazı okumuştum, konuyu bilmediğim için teknik terimler yüzünden “acaba doğru mu” diye hissettirmişti. Şimdi Allah'a şükür genetik okuyorum gördüm ki Caner hoca sonuna kadar haklıymış, eleştiri yanlış ve yine fanatik. 


Her teistin delillerinin kritiğini yapalım, yanlış ispat sunmaya çalışan olursa onları eleyelim bunlar güzel şeyler. Ama “teizm öldü beli kırıldı daha doğrulmaz” tarzı sunulan şeyler şimdiye kadar hep kof çıktı. Bunu da araştırınca sonucu zaman gösterir inşallah. Selamlar” Mesaj alındı sanırım. Sadede geliyorum. 

Kelam Kozmolojik Argüman'ın öncülleri şu şekilde: 

1. Başlangıcı olan (sonradan var olan) her şeyin varlığının, kendi dışında bir sebebi vardır. 


2. Evrenin zamanda ve mekanda bir başlangıcı vardır. 
3. Dolayısıyla evrenin varlığının kendisi dışında bir sebebi vardır. 


221 


Bazı ateistlere göre (entropinin hassas ayarı çürüttüğünü iddia eden ateistler bunlar) B teorisi kelam kozmolojik argümanı çürütüyor. Çünkü b teorisinde değişim olmadığı için evrenin başlangıcı da olmuyor. Böylece argümanımızın 2. öncülü hatalı oluyor bu kişilere göre. 


Şimdi biraz tanım yapalım. 


Zamanın A teorisine göre zaman; gelecek, şimdi ve geçmişten oluşur. Bunların üçü de vardır. 
Gelecek zaman, şimdiki zaman olur ve sonra geçmiş zaman olur. Bu şekilde zamanın akışı esastır. Başka bir ifadeyle; gelecek henüz kararlaştırılmamıştır ve olasılıklarla doludur. Zaman geçtikçe bu olasılıklardan biri gerçekleşir. Geçmiş belirlenmiştir, şimdiki zaman ise geçmişle geleceğin buluştuğu o anlık noktadır. A zaman teorisini savunanlara göre her şey değişir. 


Aslında çoğumuzun “zaman” derken kastettiği budur zaten. 


B zaman teorisine göre, geçmiş ve gelecek eşit değerdedir. “Şimdi”nin ayrıcalıklı bir konumu yoktur. Önce ve sonra vardır. Hareket ve değişim yoktur. Zamanın B teorisini savunanlara göre, geçmiş ve gelecek eşittir. Zaman mekana indirgenebilir, yani zaman ve mekan eşittir. 
Bu teoriye göre, gelecek çoktan yazılmıştır, olacak olan olacaktır, olacaktan kaçınma çabalarımız başarısızlığa mahkumdur. 


Tekrar okuyalım. “olacaktan kaçınma çabalarımız başarısızlığa mahkumdur.” 


Yani zamanın B teorisine göre özgür irade yok. Olacak olan zaten olmuştur. Özgür irade yoksa yaptığımız hiçbir şey bizim elimizde değildir. B teorisini savunan ateistlere göre onların b teorisini savunmaları onların iradeleri değil. (B teorisi böyle demiyorum ama B teorisini kabul etmenin mantıksal sonucu bu diyorum.) Yani onlara göre insan (bu durumda kendileri de) bir makine gibi sadece kendilerine verileni işliyor. Makineler doğru bilgi üretmezler, sadece var olanı işlerler. Bu durumda “zamanın b teorisi doğru olan zaman teorisi” cümlesi kendi içinde iç çelişki barındırıyor. Çünkü özgür irade yoksa zaten doğru bilgiden söz edilemez. 


Bu iç çelişki sadece eleştirinin başlangıcı. Hiç söz edilmeyebilirdi de. 


“B teorisine göre değişim yok” dedik. Eğer değişim yoksa evrim nasıl gerçekleşti? B teorisine göre ilk hücre de diğer bütün canlılar da sonsuzdan beri vardı. Bu yazıyı okuduğunuz ekran sonsuzdan beri vardı B teorisine göre. Bu da çok ciddi ve eleştirilemez bir tasarım argümanı veriyor teistin eline. Zira hiçbir tasarım argümanı böyle bir durumu varsaymadan yola çıkıyordu. Böyle bir durumda ateist kelamı eleştirmek için çıktığı yolda, tasarım yüzünden Tanrıyı kabul etmek “zorunda” kalıyor. 


B teorisine göre naturalist evrim de anlamını yitiriyor dedik. Bunu da not edin. 


B teorisinin doğru olabilmesi için mutlak eş zamanlılık gerekiyor. Mutlak eş zamanlılık ile mutlak değişim arasında sonsuz ihtimal olduğu söylenebilir. Sırf bu bakış açısı bile B teorisinin doğru olma ihtimalini “sonsuzda bir” durumuna getiriyor. 


Eş zamanlılık ile alakalı olarak ateistler görelilik kuramı ile B teorisinin uyumlu olduğunu iddia ediyorlar. Hatta A teorisinin B teorisinin doğru olabilmesi için mutlak eş zamanlılık gerekiyor. Halbuki görelilik kuramının böyle bir iddiası yok. Dahası görelilik kuramına göre değişim var. Görelilik kuramının iddiası sadece “şimdi”nin kişiden kişiye değiştiğidir. 


B teorisinin “şimdilik” aklıma gelen sorunları bunlar. 
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Simdi ben size “Aslinda ben yokum. Bu yazilar da yok. Her sey ritya” dersem, bunun aksini ispatlayamazsiniz. Rüyada olmadığınızı ispatlayamazsiniz. Ama her şey rüyaymış gibi de yaşamazsınız. Bu konu da öyle. Zaten hiçbir şey kesin olarak ispatlanamaz. Zihnimiz bu imkansıza yakın olayları eler. Tıpkı B teorisini, bu yazının bilinç ürünü olmayıp benim rastgele tuşlara basarak oluşturduğum ihtimalini ve şu anda aslında rüyada olma ihtimalinizi elediği gibi. 


“B teorisini çoğu felsefeci kabul ediyor” diyorlar. Tüm filozoflara sormadım. Bunu iddia eden kişilerin de sorduğunu sanmıyorum. Ayrıca bunu iddia eden kişiler felsefeyi çok seviyorlarsa latincede “appeal to authority” dediğimiz mantık hatasını yaptıklarının farkındadırlar. 


Ek olarak Enis Doko “B teorisi ile Kelamın geçerli olduğu bir model üzerinde çalışıyorum” demişti. Sonra ne oldu bilmiyorum. Ama böyle bir modele, anlattığım sebeplerden dolayı, hiç gerek yok. Bu kadar sıkıntıya rağmen B teorisini kimse kabul etmez sanırım. 


Dikkat edin A teorisini açıklamak için hiç ekstra çaba harcamadım. Çünkü insanlar “zaman” derken zaten “a teorisi”ni kastediyorlar. 


Özet: Kelam Kozmolojik Argüman geçerli ve başarılı bir argüman. B teorisi eleştirisi süslü bir şekilde sunulan boş bir eleştiri. Bu tür süslü ama boş eleştirilere karşı dikkatli olmalıyız. 
Trafik kurallarına uymalıyız, uymayanları uyarmalıyız. 


BONCUK ADLI KÖPEK — LÜTÜF VE YASA 


05.12.2021-https://isamesihhristiyanlik.wordpress.com/2021/12/05/boncuk-adli-kopek-lutuf- ve-yasa/ 


Bir zamanlar Boncuk adında bir köpek vardı, insanların ayaklarını ısırırmış, insanları etrafta görünce üzerine atlıyor ve onları ısırıyor. 

Bir gün Boncuğun sahibi bir zincirle geldi, onu bağladı ve şimdi problem yüzeyde çözüldü, köpeğin sahibi için artık sorun yoktu, ama Boncuk hala insanların ayaklarını ısırmak istiyordu, ayrıca bunu tatmin edemediği için giderek daha fazla hüsrana uğruyordu. 

Boncuk artık zincire vurulduğu için ısırmasa da, doğası aynı kaldı. 

Yasa altında yaşayan Hıristiyan için de durum aynıdır, görünüşte kısıtlamaya tabi tutulur, ancak doğası değişmemiştir, hatta daha da kötüleşir, çünkü yasa onu kontrol altında tutarken, şehvete ek olarak hüsranlar ekleniyor. 

Yalnızca Tanrı'nın yeniden doğuş ve O'na yakınlık yoluyla lütfu, günahlı doğamızı değiştirebilir, yasa değil. 

Lütuf, günah işleme izni değil, günah işlemeyi durdurma gücü demektir. 

Din bize pek çok kural verir, ama onları nasıl tutacak gücü bulacağımızı söylemez, ama lütuf bize çözümü verir. 


"HAWKİNG YANILIYOR!” 
John Lennox-Haziran 23, 2017-sorgulayanmusluman 


Stephen Hawking'in fiziksel olduğu kadar entelektüel olarak da cesur olduğu yadsınamaz. 
Meşhur fizikçi, son kitabında küstahça, evrenin ilahi yaratılışını görmezden geliyor. 
Hawking’e göre fizik yasaları Allah'ın istekleri olmayıp, Dünya üzerindeki hayatın nasil oluştuğunun gerçek birer açıklamasıdır. Big Bang'in fizik yasalarının kaçınılmaz bir sonucu olarak meydana geldiğini iddia ediyor ve ekliyor: 
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”Çünkü yer çekimi gibi bir yasa var, evren kendini bir hiçlikten yaratmıştır ve bunu tekrar yapacaktır.” 


Maalesef Hawking'in iddiası, tartışma yaratan ve çığır açan bir etki olarak görülse de yeni değil. 

Yıllardır diğer bilim adamları benzer iddialarda bulunurlar. Etrafımızdaki dünyanın müthiş ve sofistike yaratılışının sadece fizik yasaları ve yer çekimi ile açıklanabileceğini iddia ettiler. Bu basit bir yaklaşım olmasına rağmen, seküler çağda şüpheci halk arasında yankı bulmuş görünüyor. 

Dindar bir bilim adamı ve olarak şunu söylemeliyim ki; Hawking yanlış yönlendiriyor. Bize aralarında bir çatışma varmış gibi, Allah ile fizik yasaları arasında bir seçim yapmamız gerektiğini söylüyor. 


Fakat Hawking'in iddiasının aksine, fizik yasaları hiçbir zaman evreni tam olarak açıklayamaz. Yasalar kendileri bir şey yaratamazlar, onlar, sabit şartlar altında neler gerçekleştiğinin kısmen tanımıdır. 


Hawking, yasa ile Yaratan ve Yöneteni karıştırmış gibi görünüyor. Bizim, Allah ile fizik arasında seçim yapmamızı istemesi, jet motorunu açıklamak için havacılık mühendisi Sir Frank Whittle ile fizik yasaları arasında seçim yapmamızı istemesine benziyor. 


Bu kategori karışıklığıdır. Fizik yasaları, jet motorunun nasıl çalıştığını açıklayabilir fakat birisi, onu inşa etmeli, yakıt koymalı ve çalıştırmalıdır. Jet, fizik yasaları olmadan kendi başına yaratılmamıştır. Fakat onu yapan, yöneten olarak geliştirmek ve oluşturmak için zeki bir Whittle’a ihtiyaç vardır. Benzer şekilde fizik yasaları, kendi başına evreni yaratamaz. Bir yöneticinin dâhil olması gerekir. 

Basit bir analoji kullanırsak, Isaac Newton'un hareket kanunu hiçbir zaman kendi başına bir bilardo topunu, yeşil masa üzerinde hareket ettiremez. Bu ancak ıstaka kullanan bir kişi tarafından kollarının hareketi sonucu gerçekleştirilebilir. 

Hawking, yerçekimsiz ortamda. 


Hawking'in argüman olarak “yer çekimi, evrenin yaratılmasını kaçınılmaz kılar” demesi, bana daha da mantıksız görünüyor. Peki, yer çekimi ilk defa nasıl meydana geldi? Onu oraya kim koydu? Ve onun ortaya çıkışının arkasındaki yaratıcı güç neydi? 


Benzer şekilde Hawking, kendiliğinden yaratım teorisine destek olarak, evrenin oluşması için bir fitilin ateşlenmesinin yeterli olduğu argümanı ileri sürüyor. Soru şu: bu fitil nereden geldi? 
Allah değilse onu kim yaktı? 


Hawkin’in teorisinin arkasındaki mantık, “bilim ile din arasında derin bir çelişki var” fikrinde yatıyor. Benim bildiğim bir ayırım yok. Bana göre, inançlı bir Hıristiyan olarak, akıl ve ilahi yaratma gücünü barındıran bilimsel yasaların güzelliği, sadece benim inancımı güçlendirir. 
Yaratmasındaki genişlik, sofitike ve tamlıktan dolayı, bilimi ne kadar anladıkça, Allah'a daha çok inanıyorum. 


Bunların dışında Hawking, diğer birçok din eleştirileri gibi, bizim rastgele moleküllerin birleşmesiyle ve düşünülmeyen bir projenin ürünleri olarak oluştuğumuza inanmamızı istiyor. 
Eğer bu doğruysa, bilim konusunda çalışmamız gereken birçok mantığın altını oymaktadır. 
Eğer beyin, gerçekten rastgele bir prosesin sonucuysa, öyleyse onun bize doğruyu söyleme kapasitesine inanmamız için bir neden kalmıyor. 
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Bilgi çağında yaşıyoruz. Kumda adımızın harflerinden oluşan birkaç harf gördüğümüzde anında bunun ardından akıllı bir fail ararız. Biyolojik devasa veri tabanı içerisinde en az 3,5 milyar harf içeren insan DNA'sının arkasındaki Akıllı Yaratıcı ile bunun arasında ne kadar benzerlik vardır? 


Hawking'in dine saldırması ne kadar etkileyici, Big Bang teorisine vurgu yapmaya kendini mecbur hissediyor. Çünkü inanmayanlar bunu sevmese de, Big Bang, Hıristiyan yaratılış hikâyesiyle son derece uyumlu. Bundan dolayı Big Bang değer kazanmadan önce İncil'deki hikâyeyi desteklediği görülünce birçok bilim adamı onu reddetti. Bazıları Aristotle’ nin başlangıcı ve sonu olmayan “sonsuz evren” görüşüne yapışmıştı, fakat bu teori ve diğer varyasyonları şimdilerde gözden düştü. 


Hawking aynı zamanda evrende potansiyel başka hayat formlarının da olduğunu düşünüyor. 
Bu da bizim, Allah'ın yarattığı gezegende tek olarak yaşadığımız geleneksel inança ters düşüyor. Başka yaşam formları olduğuna dair hiçbir kanıt yok, Hawking bize henüz bir tane gösteremedi. Ateistlerin genellikle dünya dışı varlıkların olduğunu iddia etmeleri beni hep eğlendirmiştir. Yine de orada akıllı ve engin bir varlığın olma ihtimalini ifşa etmekte hevesliler: Allah. 

Hawking'in yeni yaylım ateşi, kanıta dayalı inançları sarsamaz. 

Kaynak: pessimistfelsefe.blogspot.com.tr 


KIYASLAMA 
05.12.2021- isamesihhristiyanlik.wordpress.com/ 


Küçükten büyüğe, insanlar birbiriyle kıyaslanır. İşte bu yüzden ya gururlu ya da depresif olurlar. Kıyaslama, şeytanın insan aklını karıştırarak, onu soyulacağı, yok edileceği ve ruhsal olarak öldürüleceği yere götürmek için kullandığı sayısız hileden biridir. 

Her yaştan insan, kıyaslama uygulanması gereken bir yaş sınırı olmadığı için, bu hayatta yaşadıkları hemen hemen her önemsiz şeyde kıyas yapar. Sonuçlar yıkıcı. 

Misal bir kadın yeni çantasını arkadaşlarının gözü önünde sallarsa, hikayelerdeki prensesin kendisi olduğunu inanacak ve öyle hissedecek, , çantalar konusunda tüm hassas kadınlar acilen karşılaştırmaya atlayacak, markası ne olduğunu öğrenecek, çantasının ne kadara mal olduğuyla ilgilenecek, ve daha ucuz bir çantaları varsa üzülecek ve değersiz hissedecek veya onlarinki daha pahalıysa, şehirdeki en havalı çantaya sahip olduğunu düşünen o kadının aşağılanması bunu takip ediyor. Bu, hafif bir örnek, ancak istediğiniz her yerde çeşitli şekillerde kesinlikle bulunabilecek bir örnek, insanlar bu şekilde kendilerini ve başkalarını yargılıyor. 

Aslında insanlar kendilerini tüm saçmalıklarla ve görünen ve görünmeyen şeylerle kıyaslarlar, giyim, güzellik, zenginlik, ilişkiler, diplomalar ve sonuç ne olursa olsun, ister gurur yapsın ister depresyona dşsün, şeytan sevinir çünkü onları bu şekilde kandırır. 

Tanrı bizi o kadar farklı yaratmış ki kendimizi doğru bir şekilde karşılaştırma ve doğru sonuçlara varma şansımız yok. Son derece farklıyız, birbirimizle kıyas yapmak bir kareyi bir daireyle karşılaştırmaya çalışmak gibi. Her ikisinin de geometrik şekiller olduğunu biliyorsunuz, ama onları gerçekten karşılaştıramazsınız. 

Dünya sizi kendinizi diğer insanlarla karşılaştırmaya zorluyor. Ama bir imanlı dünyanın bir parçası değildir, o bu dünyaya yabancıdır, farklı bir yaşam sistemine sahip bir krallığın vatandaşıdır, Şeytan tarafından tamamen yozlaştırılan bu sistemde geçici olarak yaşar, Hristiyan dünyanın kurallarına göre çalışmaz. 
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Hristiyan, benzersiz oldugunu, benzersiz 6zelliklerle, benzersiz nitelikler ve kusurlar kombinasyonuyla yaratildigini bilmelidir, bu nedenle Hristiyan, diger giinahlar gibi karşılaştırmadan nefret etmelidir. 

Şeytan ayrıca kendisini Tanrı ile karşılaştırdı ve bir noktada O'nunla rekabet edebileceğini düşündü, bir baş melek olarak yaratıldığını ve bu nedenle işini yapmak zorunda olduğunu unuttu, rekabet istedi. 

Yani erkek kardeşler, kız kardeşler, genç ve yaşlı, karşılaştırma tam olarak şeytanın zihninden geliyor, Şeytanın cennetten kovulmasının nedeni tam olarak bu, rekabet ve karşılaştırma onu gururlandırdı 


KUR'AN'DA KADIN HAKLARI 
Haziran 23, 2017- sorgulayanmusluman 


Kur'an'da kadın haklarının göz ardı edilip edilmediği hususu sık sık tartışma konusu olmaktadır. Aslına bakılırsa İslam'da kadın haklarına dair yanlış algılar Kur’an’daki açık ifadelerin arkaplana atılmasına dayanmaktadır. Kur'an'da kadın haklarının göz ardı edilmesi bir yana kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldığı bile düşünülebilir. Evvela herkesin İslam?da kadının yeri hakkındaki önyargılarını bir kenara bırakması zaruridir. Aksi takdirde yapacağımız izahatın faydası olmayacaktır. 

1. Kur'an Işığında Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın Yaratılışına Dair İddiaların Değerlendirilmesi 

Tevrat'ta kadının, erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığı geçer. Bu düşünce zamanla İslam'a da sokulmaya çalışılmıştır. 

“RAB Tanrı Âdem'e derin bir uyku verdi. Âdem uyurken, RAB Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. Âdem’ den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Âdem'e getirdi. Adem, «İşte, bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir» dedi, «Ona Kadın denilecek, Çünkü o adamdan alındı.» (Yaratılış 1/21-23)” Kur'an'da ise erkek ve kadının aynı nefsten yaratıldığı, erkek ve kadının yaratılışları arasında bir fark olmadığı açıkça beyan edilir. 

“Ey İnsanlar! Rabbinizden çekinin; o sizi (Babanız Âdem'i) BİR TEK NEFSTEN yarattı. 
EŞİNİ de O NEFSTEN YARATTI ve o iki kişiden pek çok erkek ve kadını yeryüzüne yaydı...” (Nisa 4/1) 

Bu duruma benzer olarak birçok kutsal kitapta Adem’i eşi Havva'nın yoldan çıkardığı öne sürülür. Kur'an'da ise bu şekilde bir ifade bulunmamakta, Âdem'in de eşi Havva'nın da günah işledikleri anlatılmaktadır. 

“Şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan bedenlerini ortaya çıkarmak için ONLARA (Âdem'e ve Havva'ya) fısıldadı: “Rabbinizin sizi bu ağaçtan menetmesinin sebebi, İKİNİZİN birer melek veya birer ebedi varlık olmamanız içindir,” dedi.” (Araf 7/20) 

Bu ayet açıkça şeytanın hem Âdem'e hem Havva’ya fısıldadığını ve Âdem'in günah işlemesinde Havva'nın bir etkisi olmadığını ortaya koyar. 

2. Kadınların Şahitliği 

“  Erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. İki erkek yoksa kabul edeceğiniz şahitlerden bir erkek ile iki kadın da olabilir. Biri yanılırsa, diğeri hatırlatır. Şahitler çağrıldıklarında gelmezlik etmesinler. Borç, ister büyük, ister küçük olsun, vadesi ile birlikte yazmaktan üşenmeyin. Böylesi Allah katında daha doğru, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygun olur...” (Bakara 2/282) 

Kur'an, şahitlik konusunda kadın-erkek ayırımı yapmadığı halde, fıkıh geleneğinde ayrım yapılmış hatta had ve kısas davalarında şahitlerin tamamının erkek olması şart koşulmuş, 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diğer davalarda iki erkek veya bir erkek ile iki kadın yeterli görülmüştür. Borç doğuran hukuki ilişkileri tespit ile ilgili ayette şöyle buyrulmuştur: 

“,..Erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. İki erkek yoksa kabul edeceğiniz şahitlerden bir erkekle iki kadın da olabilir. Biri yanılırsa diğeri hatırlatır...” (Bakara 2/282) 

Bağlantılarına bakmayınca ayetin şahitlik konusunda kadın erkek ayırımı yaptığı kanaatine varılabilir. Nitekim eski fakihler bu kanaatle hareket etmişlerdir. Ayetin devamı şöyledir: “Şahitler çağrıldıklarında gelmezlik etmesinler. Borç, ister büyük, ister küçük olsun, vadesi ile birlikte yazmaktan üşenmeyin. Böylesi; Allah yanında daha doğru, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygun olur...” 

“,..Boylesi, şahitlik için daha sağlamdır...” ifadesi, borcu yazıyla tespit açısından da şahitlik nisabı açısından da değerlendirilebilir. “Daha sağlam” sözü “sağlam”ın karşıtıdır. Sağlam olan iki şey karşılaştırılınca birine daha sağlam denebilir. “Bir erkek ile iki kadının şahitliğine” daha sağlam deniyorsa, bu şarta uyulmadan yapılan şahitliğin sağlam sayılması gerekir. 

Vasiyete şahitlikle ilgili âyetler konuya açıklık getirmekte, yukarıdaki hükmün, yazıyla tespit yanında şahitlik nisabı ile de ilgili olduğunu göstermektedir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Müminler! Sizden biriniz ölüm döşeğinde vasiyet edeceği zaman içinizden güvenilir iki şahit tutsun. Eğer bir yerde yolcu iken ölüm gelip çatarsa sizden olmayan iki kişi de olabilir. 
(Şahitliği yerine getirdikleri zaman) şüphelenirseniz onları namazdan sonra alıkoyarsınız. 
Şöyle yemin ederler: “Vallahi, isterse en yakınımız olsun, buna karşılık hiçbir şey almayız. 
Allah için yapılan şahitliği gizlemeyiz. Öyle olsa biz, elbette günaha gireriz.” 

Eğer günaha girdiklerinin farkına varılırsa, ölenin, hak sahibi iki yakını onların yerine geçer, şöyle yemin ederler: “Vallahi, bizim şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur, biz haksızlık yapmayız. Öyle olsa elbette zalimlerden oluruz.” (Maide 5/106-107) 

Bu ayetlerde kadın erkek ayrımı olmaksızın güvenilir iki Müslüman şahit öngörülmektedir. 
Yolculukta vasiyet yapılacaksa, Müslüman olmayan iki kişinin şahit olması yeterli görülmüştür. Yolculuğun özel şartları sebebiyle şahitlerin tamamı kadın, tamamı erkek veya biri kadın biri erkek olabilir. 

Şahitlerin, yanlış ifade verip günaha girdikleri fark edilince; ölenin, hak sahibi iki yakını öncekilerin şahitliğini hükümsüz kılacak şahitlikte bulunur. Ölenin yakınları kadın olabilir. 
Burada delil alınacak cümle şudur: “Böylesi, şahitliği gereği gibi yapmalarının en alt seviyesidir...” (Maide 5/108) Bu cümleyi, Bakara 282'deki “... Böylesi, şahitlik için daha sağlamıdır...” cümlesi ile karşılaştırınca, şahitlerin iki erkek veya bir erkek ile iki kadın olmasının kural olmadığı ortaya çıkar. 

3. Kadınlarla İlgili Ayetlerdeki Çeviri Hatalarının Detaylı ve Objektif İncelenmesi 

3.1 Kur'an'da cariyelik var mıdır? 

İslamda kadınların yeri ile ilgili yanlış algıların bir başka sebebi de Kur'an'ın yanlış Türkçe çevirileridir. Örneğin Kur'an'ın aslında “cariye” sözcüğü olmamasına rağmen hemen hemen bütün mealciler (Edip Yüksel ve Yaşar Nuri Öztürk hariç) meallerinde cariye sözcüğüne yer vermişlerdir. Mealcilerin “cariye” diye çevirdikleri sözcük “ma meleket eymanu kum” ifadesidir. Öncelikle bu ifadenin gerçek anlamının ne olduğunu anlamak için adım adım gidelim. eYMaNu sözcüğü YeMiN sözcüğü ile aynı kökten gelir. Bu kök YMN 

ifadesidir. Bu ayrımı yapabilmek için çok iyi Arapça bilmek gerekmez. Arapçada sözcükler sessiz harflerden türetilir. Örneğin MeKTuP (yazılı iletişim aracı) sözcüğü ile KiTaP (yazılan şey) sözcüğü KTP kökünden gelirler ve yakın anlam ilişkisi gösterirler. MüFeSSiR (açıklama yapan), TeFSiR (açıklama), MuFaSSaL (açıklanmış) sözcükleri arasında da aynı ilişki görülür. Kısaca ifade etmek gerekirse Arapçada sessiz harfler köktür ve bu köklerden yakın anlamlı sözcükler türetilir. Konumuza dönecek olursak eY MaNu sözcüğü “yeminli bir sözleşme” demektir. “ma meleket eymanu kum” ifadesi ise “yeminli bir sözleşmeyle elinizin altında bulundurduklarınız” anlamını taşır. Kur'an, cariye ve köleliği tutukluluğa çevirmiş, 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tutukluların da bedelli veya bedelsiz mutlaka serbest bırakılmaları gerektiğini ifade etmiştir. 
(47/4) Buradan hareketle “ma meleket eymanu kum” ifadesi tutuklu kadınları ifade etmektedir. Kur'an'da erkeklere, savaş esiri kadınlarla nikâhsız cinsel ilişkiye girebilme hakkı verilmez. Savaş esiri kadınlarla evlenilmek için yapılacak muamele hür kadınlara yapılan muameleden farklı değildir. 

Bu konuyla ilgili yanlış çevrilen ayetlerden biri de Nisa Suresi'nin 3. ayetidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealinden ilgileneceğimiz kısmı aktarıyoruz. 

“Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin.” (Nisa 4/3) 

Meali hazırlayanlar metnin aslında olmadığını bildikleri için cariye sözcüğünü parantez içinde yazmışlar. Bu durum bile Kur'an'ın keyfi olarak yorumlandığının bir kanıtıdır. Parantez içine cariyeler yazılması tamamen keyfiyete bağlı bir kullanımdır. Parantez içinde cariyeler yazılmasa da cümlede anlam düşüklüğü meydana gelmeyecekti. 

Diyanet İşleri Başkanlığı aynı ayette “yetinin” fiiline yer vermiştir. Oysaki ayette “yetinin” diye bir ifade bulunmamaktadır. Bu seçim de tamamen keyfiyete bağlı yapılmıştır. Ayette hür kadınlar ve savaş esiri kadınlar için ORTAK FİİL kullanılmıştır. Bu ortak fiil Fe iNKuHu fiilidir. Bu fiil NiKaH sözcüğü ile aynı kökten türemiştir ve “NIKAHLAMAK” anlamına gelir. Bu durum da bize savaş esiri kadınlara yapılacak NİKÂH MUAMELESİNİN hür kadınlara yapılan nikâh muamelesinden bir farkı olmadığını açıkça gösterir. Yani ayette “Hür kadınları veya savaş esiri kadınları NIKAHLAYIN.” denilerek ortak fiil kullanılmıştır. 

Keyfi kelime ekleme ve çıkarma yapılmadan, diğer ayetlere uygun bir biçimde bu ayetin çevirisi şu şekilde olacaktır. 

“Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir (hür) kadını ya da bir (savaş esiri olarak) yeminli bir sözleşmeyle elinizin altında bulundurduğunuz bir kadını nikâhlayın.” (Nisa 4/3) 

3.2 Tamamı Yanlış Çevrilen Bir Ayet: Nisa, 34 

Yanlış çeviri yapan mealcilerden kurtulamayan başka bir ayet de Nisa Suresi'nin 34. ayetidir. 
Ayet uzun olduğu için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealini cümle cümle aktararak değerlendireceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealini incelerken aynı zamanda diğer meallerdeki hataları hatırlatacağız. 

A. “Erkekler, kadınların koruyup kollayicilaridirlar.” 

Bu çeviri nispeten doğru sayılabilir. Ne yazık ki birçok mealci bu cümleyi “Erkekler, kadınlardan üstündür.” ya da “Erkekler, kadınların üzerinde yöneticidirler.” şeklinde çevirmiştir. Ayette geçen “KaVVaMMuNe” sözcüğü Kur'an'da “gözetmek, dikkat etmek, ayakta tutmak” gibi birçok farklı anlamda kullanılmıştır. (4/135, 5/8, 4/127, 2/229, 

20/14, 55/9) Bu ayette kullanıldığı mana ise “gözetmek” olarak anlaşılmalıdır. Eğer bazı mealcilerin çevirdiği gibi “Erkekler kadınlar üzerinde hâkimdirler.” anlamı verilmek istenseydi HaKiMuNe fiili kullanılmalıydı. 

B. “Çünkü Allah, insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. ” 

Bu çeviri de doğrudur. Bazı mealciler parantez içlerine yer vererek “Çünkü Allah, insanların kimini (erkekleri) kiminden (kadınlardan) üstün kılmıştır.” şeklinde cümleyi 

çevirmektedir. Arapça dil kurallarına göre bu tarz çeviriler hatalıdır. Çünkü bu cümle bir önceki cümleyle bağlantılıdır ve bu şekilde çevrilirse “Erkeklerin kimini kiminden üstün kılmıştır.” manası çıkar. Bu cümlenin en doğru çevirisi “Çünkü Allah, erkeklerin ve kadınların kimini kiminden üstün kılmıştır.” olmalıdır. Yani erkeklerin ve kadınların farklı alanlarda yetenekleri ve farklı konularda üstünlükleri vardır. 

C. “Bir de erkekler kendi mallarından harcamaktadırlar. 

Bu çeviri doğrudur. 

D. “İyi kadınlar, itaatkârdırlar. ” 
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Bu çeviri doğrudur lakin cümlenin irdelenmesi gerekir. “kânitâtun” ifadesi Allah'a boyun eğen erkekler ve Allah'a boyun eğen kadınlar şeklinde birçok ayette kullanılmıştır. (örneğin bakınız 16/120) Sonraki cümleyi de hesaba katarsak en doğru çeviri “İyi kadınlar, (Allah'a) boyun eğenlerdir.” şeklindedir. Diyanet İşleri Başkanlığı cümleyi doğru çevirmiştir ama nedense her durumda parantez içlerini unutmazken bu cümlede yanlış anlaşılma olmaması için parantez içi eklemeyi ihmal etmiştir. 

E. “Allah'ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da gizliliklerini korurlar.” 

Bu çeviri doğrudur. 

F. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. 

Ayette geçen “nuşuzu-hunne” ifadesi “göz dikmek” anlamına gelir. Kadının başka erkeklere göz dikmesi ve iffetsizlik yapması durumu için kullanılır. Bu ifadeyi “başkaldırmak” olarak çevirmek doğru değildir, üstelik parantez içleriyle durumun kurtarılmaya çalışılması da bu büyük çeviri hatasının getirdiği bir sonuçtur. Cümlenin geri kalanı doğru çevrilmiştir. 

G. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün. 

Bu cümle, ayetin en çok tartışılan kısmıdır. Cümlede geçen ve “dövün” olarak çevrilen “vadrıbühunne” ifadesi Arapçada en çok anlamı olan kelimelerden biridir. DRB kökünden türemiştir. Kur'an içinde “seyahat etmek, dışarı çıkmak (2/273, 3/156, 4/101), vurmak (2/60,73, 7/160, 8/12, 20/77, 24/31, 26/63, 37/93), dövmek (8/50, 47/27), ortaya koymak (43/58, 47/27), Örnek vermek (14/24,45, 16/75,76, 16/112, 18/32,45), sorumluluğu kaldırmak (43/5), mahkum olmak (2/6), kapamak, vurmak, (18/11), örtmek (24/31), açıklamak (13/17) gibi birçok farklı anlamda kullanılmıştır. Cümleye uygun düşen anlamları “göndermek, vurmak, dövmek” olarak gözükmektedir. Hz. Muhammed'in Hz. Aişe'ye atılan iftira sonrasında Hz. Aise’yi gerçek ortaya çıkana kadar babasının evine gönderdiği tarihsel bilgiler arasındadır. Bu konuda kesin bir kanıya varmamakla birlikte “göndermek” fiilinin en uygun anlam olduğu düşünülebilir. Ayetteki hükmün uygulanma şartı “iffetsizliğin açıkça teşhir edilmesi” olduğu için farklı görüşler de mevcuttur. 

H. Nisa Suresi'nin 34. ayetinin yanlış çevirilerini irdeledikten sonra doğru çeviriyi görelim. 
Erkekler, kadınları gözetirler/koruyup kollarlar. ALLAH kimi erkekleri ve kadınları kimi erkekler ve kadınlardan (farklı alanlarda) üstün kılmıştır. Erkekler kendi mallarından (evin geçimini sağlamak amacıyla) harcarlar. İyi kadınlar, (Allah'ın kanunlarına) boyun eğerler. 
ALLAH'IN (kendilerini) koruması sayesinde onlar da gizliliklerini/mahremiyetlerini korurlar. İffetsizlik yaptığını gördüğünüz kadınlara (1) öğüt verin, (sonra) (2) yataklarınızı ayırın, (bu önlemler fayda etmezse onları evden) (3) çıkarın/gönderin. Size itaat ederlerse onlara karşı bir yol aramayın. ALLAH yüce ve büyüktür. (Nisa 4/34) 

Birkaç farklı mealci ayetin ilk cümlesinin bitmemiş bir cümle olduğunu, bu sebeple ilk cümlelerin birleştirilmesi gerektiğini beyan etmişlerdir. Bu yaklaşımı da doğru buluyoruz ve bu şekilde yapılmış bir çeviriyi de sizlerle paylaşıyoruz. 

ALLAH kimine kiminden daha fazla nimet bağışladığından dolayı erkekler, mallarından (evin geçimi için) harcarlar ve kadınları gözetirler/koruyup kollarlar. İyi kadınlar, (Allah'ın kanunlarına) boyun eğerler. ALLAH'IN (kendilerini) koruması sayesinde onlar da gizliliklerini/mahremiyetlerini korurlar. İffetsizlik yaptığını gördüğünüz kadınlara (1) öğüt verin, (sonra) (2) yataklarınızı ayırın, (bu önlemler fayda etmezse onları evden) (3) çıkarın/gönderin. Size itaat ederlerse onlara karşı bir yol aramayın. ALLAH yüce ve büyüktür. 
(Nisa 4/34) 

3.3 Kadınların ay hali pislik mi rahatsızlık mı? 

Başka bir yanlış çeviri durumunu değerlendirelim. Bakara Suresi'nin 222. ayetini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealinden aktarıyoruz. 
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“Sana kadınların ay hâlini sorarlar. De ki: O bir ezadır (rahatsızlıktır). Ay hâlinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever.” (Bakara 2/222) 

Diyanet İşleri Başkanlığı “eza” sözcüğünü doğru çevirmiştir. Uydurma hadis ve mezhep kafasından kurtulamayan bazı mealcilerin “eza” sözcüğünü “pislik” olarak çevirdiklerini gördük. Oysa “eza” sözcüğü Türkçeye de “eziyet” olarak geçmiş “rahatsızlık” anlamında bir sözcüktür. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanlış çevirdiği sözcük “YaTHuRNe” sözcüğüdür. 
TaHaRe sözcüğü ile aynı kökten türeyen bu ifadenin kurtulmak, temizlenmek, arınmak gibi anlamlarda kullanıldığı birçok ayet vardır. Bu ayette bir “rahatsızlıktan” bahsedildiğine göre bu ifadeden sonra gelen cümlede “temizlenmek” sözcüğünün değil “kurtulmak” sözcüğünün kullanılması en uygundur. Son cümlede geçen TaHaRe sözcüğünden türemiş sözcük ise cümlenin akışına göre düşünülürse “arınmak” olarak çevrilmelidir. 

Ayetin doğru çevirisi şu şekilde olmalıdır: 

“Sana aybaşı halini sorarlar, De ki: O bir rahatsızlıktır. Aybaşı halinde olan kadınlarla cinsel ilişkiye girmeyin ve ondan kurtuluncaya kadar onlara yaklaşmayın. Kurtuldukları zaman ALLAH'IN size uygun gördüğü yerden onlarla cinsel ilişkide bulunun. ALLAH yönelenleri sever, arınanları sever.” (Bakara 2/222) 

4. Kur’an’a göre kadının gerçek yeri ve konumu 

Şimdi sadece Kur'an'ı düşünelim ve birkaç ayeti gözden geçirelim. 

“ALLAH'IN her birinize bağışladığı yeteneklere imrenmeyin. Erkeklere kazandıklarından BİR PAY, kadınlara da kazandıklarından BİR PAY var. ALLAH’tan size lütfunu bağışlamasını isteyin. ALLAH her şeyi bilir.” (Nisa 4/32) 

Ayette açıkça erkeklere de kadınlara da BİRER PAY olduğu ifade edilerek eşitlik mesajı verilmiştir. 

Şimdi anlattıklarımızı tek bir ifadede özetleyen ayeti görelim. 

“İNANAN ERKEKLER ve İNANAN KADINLAR birbirlerinin DOSTUDUR. İyiliği emrederler, kötülükten menederler, namazı gözetirler, zekâtı verirler, ALLAH'A ve elçisine uyarlar. İşte onlara ALLAH rahmet edecektir. ALLAH üstündür,hikmet sahibidir .” (Tevbe 9/71) 

Ayette yanlış algının aksine erkekler ve kadınların kolektif bir şuurla davranmaları ve toplum hayatında birlikte hareket etmeleri öğütlenmektedir. Kur'an'daki dini araştıran biri kadınerkek eşitliğini, toplum hayatında kadın ve erkeklerin birlikte hareket etmelerinin öğütlendiğini, erkekler ile kadınlar için kazandıklarından birer pay olduğunu ve kadınların devlat başkanı dâhil her türlü makamda olabileceklerini görecektir. 

Yazımızı bütün anlattıklarımızı ortak bir paydada toplayan bir ayetle bitirmek istiyoruz. 
“Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, inanan erkekler ve inanan kadınlar, söz dinleyen erkekler ve söz dinleyen kadınlar, doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygılı erkekler ve saygılı kadınlar, yardımsever erkekler ve yardımsever kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, iffetli erkekler ve iffetli kadınlar, ALLAH’! çok anan erkekler ve çok anan kadınlar; işte ALLAH onların hepsine bağışlanma ve büyük bir ödül hazırlamıştır.” (Ahzab 33/35) 


CENNETTE CİNSELLİK VE HURİ MESELESİ 
Caner Taslaman-Mart 18, 2017- sorgulayanmusluman 


Hakkında çok konuşulan, din düşmanları tarafından istismar edilen bu konu hakkındaki görüşümü kısaca açıklayacağım. Öncelikle temel yöntemimi ortaya koymalıyım. 

Bu konuyu Kuran temelli ele alıyorum (Hadislerde bu konu hakkında birçok uydurmalar - mevzu hadisler- olduğu kanaatindeyim). Bu söylediğimin açılımı şudur: Bu konuda Kuran'ın 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söylediği doğru, Kuran'la çelişen yanlış, Kuran’da açıklanmayan mümkün kategorisindedir. 
İşin doğrusu, bu konuda, birçok başka konuda olduğu gibi, en temel sorun, bu metodun geçerliliğini anlamayla ilgilidir. 

Şimdi bunlara dayanarak şu soruya cevap verelim: Kuran'da cennette cinselliğin olup olmayacağı, ya da nasıl olacağı veya hurilerin cinsel bir ödül olduğuna dair açık bir ifade var mı? Bu sorunun cevabı açıkça “Hayır”dır. Yani Kuran'da ahirette cinsel yaşamın detayları olmadığı gibi olduğuna veya olmadığına dair açık bir ifade de yoktur. Bu açıdan bakıldığında ahirette cinselliğin olması “mümkün” kategorisindedir. Ahirette insan nefsinin istediklerinin karşılanacağını söyleyen ayetlere (41-Fussilet-3 Ive 43-Zuhruf-71) binaen, ahirette cinsellik olacağı beklentisi, bence makul bir beklentidir. Fakat orada, insanın, yeni bir şekilde yaratılacağını ifade eden ayetlere (Bakınız: 56-Vakia-61) binaen, açıkça belirtilmeyen bu hususu “mümkün” görmeme rağmen, bu yeni yaratılışta böyle bir şeyi arzu edip etmeyeceğimizi bilemeyeceğimizi saptamakta fayda var. Cennetteki insanların hoşuna gidecek birçok nimetin gerçek vasıflarını hiç kimsenin bilmediğini söyleyen 32-Secde-17 ayeti, bu konuda olması gerekli zihinsel tavra ışık tutmalıdır. 

Kuran'da, cennetteki nimetlerin gerçek vasıflarını kimsenin tam olarak bilemeyeceği belirtildiğine göre, Kuran'ın bu nimetleri anlatmasının tek yolu “benzetmelerle anlatım” (teşbih) yapmaktır (3-Ali İmran Suresi-7. ayet Kuran'da “benzetmeli anlatım”ın —miitesabihönemini göstermektedir.) Diğer yandan Kuran'dan, ahirette, dünyadan daha çok nimetin, büyük bir saltanatın (76-İnsan Suresi-20) olduğunu öğreniyoruz; kısacası Kuran'da tüm detayların değil, bilakis sadece bazı kesitlerin anlatılması kaçınılmazdır. Sonuçta Kuran'da, ahirette olanların “benzetmeli anlatım” ve “bazı kesitleri aktarmak” suretiyle aktarıldığını hep aklımızda tutmalıyız. Bu ise Kuran'da anlatılanların cennetteki nimetlerin tam olarak aktarılması olmadığı (çünkü benzetme tam aktarma değildir), fakat orda olanları anlamamız için ipucu niteliğinde olduğu; ayrıca Kuran'da haberi verilmeyen birçok nimet olduğu, anlatılanların var olanların ufak bir kısmı olduğu anlamına gelir. 


Gelelim cennette cinsellik olduğunu ifade ettiği düşünülen ayetlerin ve huri meselesinin incelenmesine. Bu konuda önemli gördüğüm şu birkaç hususu ilgili ayetlerle beraber kısaca inceleyeceğim: 


1- Huriler Erkeklere Verilen Bir Ödül Mü? 

Arapça'da, başka birçok dilde olduğu gibi, erkek-kadın karışık topluluklara ve sırf erkeklerden oluşan topluluklara kullanılan fiiller ortaktır. Sonuçta cennetlikler için bu tip filler kullanıldığı gibi cehennemlikler için de aynı fiiller kullanılır. Bu ödül veya cezaların sırf erkeklere mahsus olduğunu düşünemeyeceğimiz gibi “hurilerin” sırf erkekler için bir ödül olduğunu düşündürecek bir Kurani ifade de yoktur. Bu konuda tefsirci Prof. Dr. Mehmet Okuyan şöyle demektedir: “Kur'ân'da eğer kadınlarla ilgili çok özel bir mesele gündeme getirilecekse, onlara ait dişi zamirler veya kullanımlar devreye sokulur. Eğer önemli bir fark yoksa o zaman cümlelerin içerisinde erkek ve kadın ayırımı yapılıyorsa da sonuçta tek sığa tercih edilir ki bu da müzekker, yani erkek sığadır.” 


Burada dikkat çekilmesi gerekli husus “huri” kelimesinin Arapçada dişi veya erkek bir kelime olmadığıdır. Bu kelime “gözünün beyazı bembeyaz, tertemiz, güzel” gibi anlamlara gelmektedir. Kuran'da hurilerin insanlarla “eşleştirileceği” (zevvecnahum) ifade edilmektedir (Bakınız: 44-Duhan Suresi-54, 52-Tur Suresi-20); fakat bu eşleştirmede cinsellik olduğu şeklinde bir beyan yoktur. Nitekim Kuran'da nefislerin eşleştirilmesi için (Bakınız: 81-Tekvir Suresi-7), ahirette insanların gruplar şeklinde birleştirilmesi için (Bakınız: 56-Vakıa Suresi-7) de aynı kelime (zevc) geçmekte, fakat buradaki “eş, grup olma” anlamındaki “zevc” kelimesinden kimse cinsel ilişkili bir eşleştirmeyi anlamamaktadır. Peki niteliği bilinmeyen 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bir varlığın insanlarla bulusturulmasindan ne hakla kesin şekilde cinsellik anlamını, hem de sadece erkekler için çıkarmaktayız, üstelik kelimenin kendisi bir dişi kelime bile değilken? 
Cennet nimetleri, bu dünyada yapılan iyiliklerin ve Allah'ın hem erkeklere hem kadınlara rahmetinin bir sonucuyken, bu şekilde bir tefsirin, erkek merkezli ve Arap zihniyeti merkezli bir tefsir anlayışından kaynaklandığını düşünmekte haksız mıyız? Kuran'da bahsedilen hurilerin, cennete girecek insanların arkadaşları veya hizmetçileri veya rehberleri gibi bir vazifeleri olabileceğini de düşünmek pekala mümkünken, neden onların “cinsel partner” olduğunda ısrar edilmektedir? İşin en iyisi, Kuran'da anlatılan kesitte hurilerin fonksiyonunun anlatılmadığını saptayarak, “fonksiyonları nedir” sorusuna “bilmiyoruz” cevabını vermektir. 


Allah isteseydi, Kuran'da cinsellik için kullanılan “lamese” gibi kelimelerle, hurilerle cinselliğin olacağını açık bir şekilde beyan edebilirdi; böylesi açık bir beyan yokken, cenneti daha çok erkekler için hazırlanmış bir alan gibi gösteren ve insanlara (sadece kadınlara veya sadece erkeklere değil) yaptıklarının karşılığının verileceğini söyleyen Kuran ayetlerinin ruhuna ters bu anlayışı reddetmeli, Kuran'da anlatılmayan detayları “bilmiyoruz” demeyi bilmeliyiz. Bunların cinsel tatminle ilgili ilgili bir fonksiyonları varsa bile, mevcut Kuran ayetlerinden hareketle bunun kesin bir şekilde ifade edilmesi mümkün değildir. 


2- Kuran'da Cennetteki Bakire Kadınlardan Bahsediliyor Mu? 

Kuran'da bakireliğe atıf olduğu, böylece cennette cinselliğe atıf yapıldığı söylenmiştir. Bu konuda üç ayet gündeme getirilmiştir: 55-Rahman Suresi-56, 74 ve 56-Vakia Suresi-36. 
ayetler. Şimdi bu ayetleri sırasıyla inceleyelim: 


55-Rahman Suresi-56. ve 74. ayetlerde, daha önce insanların ve cinlerin onlara dokunmadıkları, temas etmedikleri geçmektedir (Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânn). Fakat Kuran'da başka hiçbir yerde, bu ayette “yatmishunne” ifadesiyle belirtilen “temas, dokunma” cinsel ilişki için kullanılmamış; “lamese” (5-Maide Suresi-6), “eta” (2- Bakara Suresi-222), “messe” (2-Bakara Suresi236, 237), “başera” (2-Bakara Suresi-187) tipi füller cinsel ilişki için kullanılmıştır. O zaman Rahman Suresi 56 ve 74’ten “kimsenin önceden sahip olmaması, kimsenin dokunmamış bile olması” gibi bir anlamı anlamak daha doğru değil midir? Burada açıkça cinselliği ifade eden bir anlam yoktur. Üstelik eğer bu ayetlere bazılarının yaptığı gibi “insanların ve cinlerin hurilerin bakireliğini önceden bozmadığı” gibi bir anlam verilirse, insanlarla cinlerin aynı tip bir varlıkla cinsel ilişkiye girebilme ihtimalini düşünmek gibi bir zorluk da ortaya çıkmaktadır. 


56-Vakia Suresi-36. ayetine ise “o hurileri bakireler kıldık” anlamı verilmiştir. Oysa ayette “huri” diye bir ifade yoktur. Önceki ayetlerde birçok cennet nimetlerinden bahsedildikten sonra 34. ayette “yükseltilmiş oturma alanlarından” bahsedilir, 35. ayette “onların yeni bir şekilde oluşturulduğundan” bahsedilir, 36. ayette geçen “ve cealna hunne ebkaran” ifadesini o zaman “daha önce onları hiç kimse kullanmamıştır” şeklinde çevirmek daha uygundur. 
“Onları” ifadesini ise ayette ve ayetin yakınlarında bir yerde hiç olmayan “huri” ifadesine yollamak yerine, ayetin en yakınında, 34. ayette bahsedilen “oturma alanlarına” (furuşin) göndermek dilbilim açısından en uygunudur. 37. ayette geçen “Uruben etraba” ifadesini ise “uruben” kelimesini “kusursuz”, “etraba” kelimesini ise “uyumlu, denk” olarak yani “kusursuz, uyumlu” şeklinde çevirmek uygun olacaktır. 


3- Hurilerin “İnci”Ye Benzetilmesi Cinsel Bir İma Mıdır? 

Huriler Kuran'da “inci”ye (56-Vakia Suresi-23) benzetilmektedir. Bu benzetmeyi bile bir cinsel ima olarak değerlendirenler olmuştur. Oysa Kuran'da ahiretteki çocuklardan (vildan) bahsedilirken bunlar da inciye benzetilmektedir (76-İnsan Suresi-19). Kuran'da “vildan” ifadesinin “çocuklar” anlamında kullanıldığı 4-Nisa Suresi-75, 98, 127. ve 73-Müzemmil 


232 


Suresi-17. ayetlerden de anlaşılmaktadır. Herhalde çocuklar için “inci” benzetmesi var diye çocuklarla cinsel ilişkiye girildiğini düşünebilecek kimse yoktur! Aynı şekilde Kuran'daki “genç” anlamına gelen “gilman” için de 52-Tur Suresi-24’te “inci” benzetmesi yapılmaktadır; fakat bundan da cinsellik anlamı çıkarılmamıştır. Peki o zaman huriler için böylesi tanımlamalar olmasından hareketle hangi hakla bu ifadenin kesin bir şekilde cinselliği kastettiğini söyleyebiliriz? (55-Rahman Suresi—58. ayetteki “yakut” ve “mercan” benzetmeleri de bu çerçevede düşünülmelidir.) 


4- Kuran'da Ahirette “Göğüsleri Yeni Tomurcuklan mış Dilberler”Den Bahsediliyor Mu? 

78-Nebe Suresi-33. ayetteki Arapça “kevaibe etraben” ifadesine birçok Türkçe mealde “göğüsleri yeni tomurcuklanmış yaşıt kızlar” anlamı verilmiştir, hatta bazıları “dilberler” diye bile çeviriye ilave yapmıştır. Burada “etraben” ifadesi “uyumlu, denk” anlamına gelmektedir; “kevaıbe” kelimesi ise “göğüsleri yeni tomurcuklanmış (dilber) kızlar” olarak çevrilmiştir. 
Oysa ayette ne “dilber” vardır, ne “göğüs” vardır, ne de “tomurcuklanma” vardır. Öncelikle şunu belirtelim Arapça'da “kevaıbe” kelimesinin de “etrab” kelimesinin de dişili erkeği aynıdır; yani bu kelimeler dişilik ifade etmemektedir. Prof. Dr. Mehmet Okuyan “kevaibe” kelimesine, bu kelimenin anlamlarından olan “kaliteli, değerli” anlamlarının verilmesini uygun görmektedir; buna göre bir önceki ayette (32. ayet) belirtilen “bahçeler, üzüm bağlarının” veya genel olarak cennet nimetlerinin “kaliteli ve (insanların kullanımına) uygun” olduğu bu ayetten anlaşılır. Eğer bazılarının verdiği anlam olan “genç” anlamı bu ayete verilirse; “erkeklerde bıyıkların terlemesi” ve “kızlarda göğüslerin tomurcuklanması” gençlik alametidir, fakat genç erkeği belirtmek için çeviride genç erkeğin alameti üzerinden “bıyıkları yeni terlemiş” diye çevirirseniz kimse bundan bir cinsel içerik anlamayacakken, genç kızlığın alameti alan “göğüsleri yeni tomurcuklanmış” ifadesiyle çevirirseniz nasıl cinsel çağrışımlar yapacağı açıktır. (Bu tarz çevirileri ateistlerin ve İslam düşmanlarının nasıl istismar ettiğini hatırlayalım.) Dişil bir yapısı olmayan “kevaibe” kelimesinin, bu ayette “genç kız” olarak çevrilmesi yerine -Okuyan’n yaptığı gibi- “kaliteli, değerli” anlamında alınmasını daha uygun buluyorum ama bu kelimeyi “genç kız” anlamında alanların da, hiç olmazsa, bu kelimeyi bu temel anlamıyla “yaşıt gençler” veya “yaşıt genç kızlar” şeklinde çevirmesi ve ayetin ne öncesiyle ne sonrasıyla ne mantıkla bağdaşmayacak şekilde bu cinsel içerikli çağrışımı yapmamaları gerekirdi. 


Sonuç 

Sonuçta Kuran'da, ahirette cinsel bir yaşamın olduğu veya olmadığına dair açık bir ifade olmadığı gibi, “hurilerin” erkeklerin cinsel partnerleri olduğuna dair bir ifade de yoktur. “En çok salavat getirene ahirette en çok huri verilecektir” gibi, metinlerinden uydurma olduğu rahatlıkla anlaşılabilecek hadislere bu yazıda yer verilmedi, merak edenler, Kuran'da olmayan huri algısının nasıl oluştuğunu, uydurma olduğunu düşündüğümüz bu hadisleri okuyarak öğrenebilirler. 


Ahirette insanların canının istediği birçok nimet olacağı Kuran'da belirtildiğine göre (4/- Fussilet-31, 43-Zuhruf-71, 76-Insan Suresi-20) ahirette cinsellik beklentisi kanaatimce normal bir beklentidir. Fakat bilemediğimiz konuda “Bilmiyoruz” demeyi bilmeli ve cennetteki nimetlerin gerçek vasıflarını kimsenin bilmediğini söyleyen 32-Secde-17. ayeti bu tip konular gündeme geldiğinde hatırlamalıyız. Ayrıca 9-Tevbe Suresi-72. ayette dendiği gibi Allah'ın rızasının tüm Cennet nimetlerinin üstünde olduğunu da hep aklımızda tutmalıyız. 

Not: Bu yazıyı hazırlarken çalışmalarından faydalandığım Prof. Dr. Mehmet Okuyan'a teşekkür ederim. 
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DOLAR OPERASYONLARI, SOKAK OPERASYONLARI TUTMAYACAKTIR! 
26.11.2021-Kaan Sarıaydın-mavigazetem 


Sevgili canlar hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Sizlere daha önce televizyon programında bahsetmiştim; dünya yeni bir bloklaşmanın içerisinde, 5 artı 1 Türkiye bloğu diye. 


Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya'dan oluşan bir blok. Hamdolsun ki bu blok gerçekleşecektir. Kimsenin bundan şüphesi olmasın diye ekranlarda anlatmıştım. Malum Ermenistan başbakanı Paşinyan bu konuda iş birliği için ziyarete geldi. Yeni dünyayı okuyamayan insanlar, iktisat nedir bilmeyenler, dolar ile oturup dolar ile kalkanlar tüm bu süreç içinde pişmanlık yaşayacaklardır! 


Türkiye artık güçlü ve dünyada söz sahibi olan bir ülkedir ve bu süreç tüm hızıyla devam edecektir. Dolar operasyonları, sokak operasyonları tutmayacaktır! Sizlere her zaman aktardığım değerlendirmelerin hepsinin arkasındayım. Bana şimdi “hani Kaan bey dolar artmazdı, hani Kaan bey ne oldu?” gibi söylemlerde bulunan arkadaşlar sizleri anlıyorum ama gerçekten erken reaksiyon gösteriyorsunuz ve mahcubiyet yaşayacaksınız. 


Yine söylüyorum, dolar güvenli bir liman değil artık. Hatta bir liman bile değil! Sakın geminizi liman diye orada tutmayın çünkü üzülürsünüz. 


Dijital para dünyası bir kumarhanedir kaçının dedim, yine söylüyorum. En güçlü liman üretimdir! Toprak fabrikadır! Dünyada kapital güç bile Türkiye'yi yarınlarda ilk 5'te gösterirken, sizler sokakta tencere tava çalanlara itibar etmeyin, aldanmayın. Artık özgür ve güçlü bir ülke var. İsteseniz de istemeseniz de bu durum gerçekleşecektir! 


100 yıllık planlar teker teker hayata geçiyor. İktisat eğitimini sadece grafiklerden ve elde olan verilere göre 
değerlendiren ekonomist geçinen insanlar sizlere yalan söylüyor. Çünkü öğrendiği yalan ise söylediği de yalan olur! Sosyopolitik iktisat ihracat ve ithalat ile değil itaat ve itaatsizlik teslimiyet veya bağımsızlıkla alakalıdır. Dünyada hiçbir üretimi olmayan ülkelerin bir çoğunun para birimi çok değerli ve değer kazanmaya devam eder. Bir bakın bakalım ithalat ve ihracatına. Eğer bugün iktisat ihracatla alakalı olsaydı Rusya ekonomik olarak dünya devi olurdu. Bu nedenle aziz kardeşlerim artık dolar da dolar demeyin. 
Beyin ölümü yakındır aziz ülkemde Benjamin Franklin'in... 


KAZAKİSTAN VE RUS İMPARATORLUĞUNUN BEDELİ 
Seçkin Deniz, 09.01.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Lideri Nikita Kruşçev'in en büyük oğlu Leonid Kruşçev'in torunu, ABD vatandaşı, The New School Uluslararası İlişkiler Profesörü Nina L. Kruşçeva'ya aittir ve Putin'in Ocak 2022'nin ilk günlerinde iç karışıklıkların yaşandığı Kazakistan'a asker göndermesine odaklanmaktadır. Kapitalist Demokrat Joe Biden'ın ve neoliberal demokrasinin bir destekçisi olarak SSCB lideri komünist Nikita Kruşçev'in torunu Nina L. Kruşçeva Putin karşıtıdır ve Putin'i geçmiş imparatorlukların kan ve para maliyeti üzerinden eleştirmektedir. "Putin, Rusya İmparatorluğunu kendi başına yeniden inşa etmeye çalışmasa da, eski Sovyet devletleri üzerinde hükümranlık kurmaya kararlı görünüyor." diyen Türkiye ve Erdoğan düşmanı Kruşçeva, Libya, Suriye ve Afrika'dan bahsetmemektedir: "Rusya için, Putin'in hırslarının maliyeti artıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, 

Kırım'ı ilhak etmesi ve doğu Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki ayrılıkçı güçleri desteklemesinden bir yıl önce, 
2013'te GSYİH'nın %3,8'i olan ülkenin askeri harcamasını 2016'da %5,4'e yükselttiğini düşünün. 2017 ve 2018 
yıllarında düşen GSYİH, şimdi bir kez daha tırmanıyor. Rus birliklerinin işgal altındaki Gürcistan 

bölgesi Abhazya, ayrılıkçı Moldova bölgesi Transdinyester, Dağlık Karabağ, Kazakistan, Kırgızistan ve Beyaz Rusya'da konuşlanmış olması sürpriz değil." Türkiye, yine zamanın akışına tesir edecek olan kendisine özgü 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müdahaleleri beklemeyi tercih edeceği bir zamanı yaşadığının farkındadır. ABD-Cin-Rusya-Avrupa, İran ve İsrail ile birlikte yeni bir harita değişimi için çalışan Putin'in yayıldığı alan imparatorluk alanı değil, açık bir şekilde Rusya'nın parçalarını gömeceği birer mezarlık olmaya adaydır. 


"Çarlardan Lenin ve Stalin'e kadar, Rusya'nın liderleri neredeyse evrensel imparatorluk için akıtılan kanın ve harcanan hazinenin gerekli olduğuna inandılar. Rus liderliğindeki birlikler Kazakistan'a girerken, Vladimir Putin'in aynı fikirde olduğu açık görünüyor." 


Rus ordusunun şok birlikleri olan Rusya'nın seçkin Spetsnaz tugayından paraşütçüler, ülkenin Kremlin dostu rejimine karşı ülke çapında şiddetli protestoları bastırmak için Kazakistan'a geldiler. Eylem, Rus birliklerinin Ukrayna sınırının yakınında toplandığı bir zamanda ve bir Rus tüfek tugayının Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmayı sona erdirmek için müdahale etmesinden sadece 15 ay sonra gerçekleşti. Başkan Vladimir Putin gerçekten Rus İmparatorluğunu yeniden inşa etmeye mi çalışıyor? 


Elbette Kremlin sfenksinin aklında ne olduğunu kesin olarak bilmek mümkün değil. Ancak Putin'in niyeti ne olursa olsun, eylemleri Rusya Federasyonu'nun 30 yıl önceki kuruluşunun temelini oluşturan fikri ölümcül şekilde baltalıyor. 


Rusya'nın Sovyet sonrası ilk cumhurbaşkanı olan Boris Yeltsin, günümüzde nadiren bir gündeme geliyor. Ruslar ondan bahsettiklerinde, büyük olasılıkla aşırı içki içtiğini veya daha da önemlisi, Rusya'nın piyasa ekonomisine geçişini saran enflasyon ve 

yoksulluğu hatırlıyorlar. Muhtemelen derin tarihsel kavrayışlarla ona itibar etmiyorlar. 


Sovyet imparatorluğunu ayakta tutmanın muazzam maliyetlerinin -Rusları yoksullaştırmaya ve onları bir polis devletinde hapsedilmesine katkıda bulunan maliyetlerin- farkına varan Yeltsin'di. Rusya ancak bu maliyetleri düşürerek — imparatorluğu dağıtarak ve bir serbest piyasa ekonomisi kurarak — halkına kurtuluş ve refah sağlayabilirdi. 


Ancak 1999 Yılbaşı Gecesi'nde Yeltsin kendi vizyonunu mahvetmiş olabilir. O gece iktidarı devrettiği adam, şimdi en keskin kavrayışını bir kenara bırakmaya kararlı görünüyor. Putin, Rusya İmparatorluğunu kendi başına yeniden inşa etmeye çalışmasa da, eski Sovyet devletleri üzerinde hükümranlık kurmaya kararlı görünüyor. Bu oldukça maliyetli bir teklif. 


İmparatorluğun korunmasına harcanan Sovyet GSYİH'sının kesin oranı belirsizdir. Ancak, sanayi üretiminin ve Sovyet askeri-sanayi kompleksinin talepleri göz önüne alındığında - ki bunlar birlikte tüm hükümet gelirlerinin %80'ini talep ediyorlardı - Sovyetler Birliği'nin, örneğin izole bölgelerdeki kurucu devletlerin verimsiz fabrikalarına sübvansiyonlar sağlayamayacağını söylemek güvenlidir. Ve bu, 1979 Afganistan işgalini takip eden yıllarda vurgulanan, imparatorluğun kandaki bedeli hakkında hiçbir şey söylemez. 


Bu maliyetler, tıpkı İngiliz, Fransız ve Avusturya-Macaristan vatandaşlarının kendi imparatorluklarinin en parlak zamanlarında yaptığı gibi, onları omuzlamak zorunda kalmaktan rahatsız olan sıradan Ruslar için kaybolmadı. Ama sorumlular için aynı şey söylenemez. Çarlardan Lenin ve Stalin'e kadar, Rusya'nın liderleri neredeyse evrensel imparatorluk için akıtılan kanın ve harcanan hazinenin gerekli olduğuna inandılar. 


Bu kısmen ideolojiyi yansıtabilir. Filistinli bilgin Edward Said'in gözlemlediği gibi, her 


imparatorluk "kendine ve dünyaya diğer tüm imparatorluklardan farklı olduğunu, görevinin yağmalamak ve kontrol etmek değil, eğitmek ve özgürleştirmek olduğunu söyler." Ruslar, 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özellikle Belaruslular ve Ukrayna'daki "küçük kardeşleri" hakkında konuşurken, ımparatorlukları hakkında hemen hemen aynı şeyi söylediler. 


Rusya'nın liderleri lla Mission Civilisatrice'e inandıkları kadar, imparatorluğun ulusal güvenliği güçlendirdiğine daha da güçlü bir şekilde inanıyorlardı. Ama tarih başka bir hikaye anlatır. Aslında, emperyal kontrol hızla aşırı erişime yol açar, bir gücü daha az güvenli hale getirir ve imparatorluğun çöküşünü hızlandırır. 


Rusya için, Putin'in hırslarının maliyeti artıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, 

Kırım'ı ilhak etmesi ve doğu Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki ayrılıkçı 

güçleri desteklemesinden bir yıl önce, 2013'te GSYİH'nın %3,8'i olan ülkenin askeri harcamasını 2016'da %5,4'e yükselttiğini düşünün. 2017 ve 2018 yıllarında düşen GSYİH, şimdi bir kez daha tırmanıyor. Rus birliklerinin işgal altındaki Gürcistan bölgesi Abhazya, ayrılıkçı Moldova bölgesi Transdinyester, Dağlık Karabağ, Kazakistan, Kırgızistan ve Beyaz Rusya'da konuşlanmış olması sürpriz değil. 


Ölçülmesi daha zor olan, Putin'in bilmek istemediği imparatorluğun stratejik maliyetleridir. 
Kremlin'in emperyal gündemi, özellikle Kırım'ın ilhakı, Baltık'tan Bering Denizi'ne kadar Avrasya'da Soğuk Savaş sonrası yerleşimin sorgulanmasına yol açtı. Dünyanın diğer güçleri - özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin - Putin'in bozmaya çalıştığı statükoyu sürdürmek için güçlü bir şekilde yatırım yapıyor. 


Soğuk Savaş sonrası anlaşma, hükümetlerin kaynakları askeri bütçelerden sosyal programlara yönlendirmesini sağladı. Barışın getirisi yalnızca Rusya'nın ekonomik geçişini sağlamakla kalmadı; aynı zamanda Batı'da 2008 mali kriziyle sona eren uzun ekonomik patlamayı da destekledi. 


Ancak en fazla yararlanan Çin oldu. 40 yıl önce Çin-Sovyet sınırı boyunca devasa orduların konuşlandırıldığını ve Çin şehirleri için binlerce Rus nükleer savaş başlığının eğitildiğini hatırlayın. Soğuk Savaşın sona ermesi, böylece Çin'in kaynakları ekonomik kalkınma ve yoksulluğun azaltılmasına yönlendirmesini sağladı. Çin'in son 30 yılda bu cephelerdeki başarısı kendisini anlatıyor. 


Bu arka planda, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, özellikle Putin'in Kazakistan'ın 

bağımsız devlet tarihini küçülten önceki yorumları ışığında, Çin ile yaklaşık 1.800 kilometre (1.120 mil) sınırını paylaşan Kazakistan'a müdahalesini nasıl gördüğü merak ediliyor. 
(Belarus, Baltık ülkeleri ve Ukrayna'nın bağımsızlığı için benzer bir küçümseme gösterdi.) 


Yurtiçi maliyetler - ve Moskova'daki Levada Merkezi tarafından yapılan anket, çok az sayıda Rus'un yaşam standartlarını gelişmiş küresel statü için takas etmeye istekli olduğunu gösteriyor; bu, Putin'i emperyal hırslarından vazgeçmeye ikna etmek için yeterli olmalı. 
Değilse, Çin ile bir rekabeti yeniden alevlendirme olasılığı kesinlikle olmalıdır. Ancak Putin'in gereğini yerine getirmesi garanti olmaktan çok uzak. Rusya'nın kendi tarihinin derslerini zaten görmezden geliyor. 


Nina L. Khruscheva, Moskova, 7 Ocak 2022, Project Syndicate 


(The New School'da Uluslararası İlişkiler Profesörü olan Nina L. Khrushcheva, son olarak In Putin’s Footsteps: Searching for the Soul of an Empire Across Russia’s Eleven Time Zones-Putin'in Peşinde Rusya'nın On Bir Saat Dilimi Boyunca Bir İmparatorluğun Ruhunu Arayış kitabının (Jeffrey Tayler ile birlikte) ortak yazarıdır.) 
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KAZAKİSTAN: AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ VE 
PROTESTOCULARI SOKAKLARA ÇIKARDI? 


Seçkin Deniz, 05.01.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, 'Dark Shadows: Inside The Secret World of Kazakistan' adlı kitabın yazarı, Almatı'da yaşayan gazeteci Joanna Lillis ile Almatı'da yaşayan gazeteci Almaz Kumenov'un ortak çalışmasıdır ve LPG fiyatlarının artması sonrası ortaya çıkan protesto hareketlerinin temel nedenlerine odaklanmaktadır. 5 Ocak 2021 günü protestocuların şiddete yönelmesi sonucu, sorunun LPG'ye yapılan zam olmadığı anlaşıldı. Aşağıdaki analizden de anlaşılacağı üzere, aslında LPG Reformu ile üreticinin ve tüketicinin korunmasının ve eskiyen üretim sektörlerinin yenilenmesi imkanının elde edilmesinin amaçlandığı açıktır. Kazakistan'ın çeşitli bölgelerinde düzenlenen protesto gösterileri nedeniyle iki günde ikinci kez ulusal sesleniş konuşması yapan Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Başbakanın istifasını kabul ederek geçici bir Başbakan atamış, şimdiye dek ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in yürüttüğü Güvenlik Konseyi Başkanı görevinin bugünden itibaren kendi kontrolünde olacağını açıklamış ve, "Holigan unsurların yüksek düzeyde organize olması dikkat çekiyor. Bu, mali olarak desteklenen komplocuların titizlikle düşünülmüş bir eylem planı hazırladıklarını kanıtlıyor, Haydut unsurlardan oluşan kalabalıklar, askerleri dövüyor, onlarla alay ediyor, onları sokaklarda çıplak şekilde yürütüyor, kadınları taciz ediyor, dükkanları yağmalıyor. Bu, kendi ve ailelerinin canlarının korunması için bana sayısız talepte bulunan vatandaşlarımızın can güvenliğiyle ilgili bir mesele. Bu, devletimizin güvenliğiyle ilgili bir mesele. Halkın bana destek vereceğinden eminim. Devlet Başkanı ve bugünden itibaren Güvenlik Konseyi Başkanı olarak, azami düzeyde sert olmayı planlıyorum. Her ne olursa olsun başkentte bulunacağım. Halkla birlikte olmak, benim anayasal yükümlülüğüm. Kazakistan tarihindeki bu kara süreci birlikte aşacağız, bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağız" demesine rağmen protestoların terör eylemlerine dönüşmesini engelleyememiştir. Hükümet binalarına saldıran, savcılıkları ele geçiren ve Almatı'da iktidardaki Nur Sultan partisinin binasını ve Cumhurbaşkanı konutunu yakan, Nazarbayev heykellerini deviren LPG ile manipüle edilmiş ve kışkırtılmış kalabalığın, ABD-Avrupa-Soros-FETÖ ortaklığı ile organize edilen 2013 Gezi Terörü ile tıpatıp benzer bir oluşum ve gelişim süreci yaşadığı anlaşılan Kazakistan'daki terör olaylarının arka planında Türkiye'nin liderliğinde kurulan Kazakistan'ın da katıldığı ilk adı Türk Keneşi olan Türk Devletleri Teşkilatı(*)'nın ABD, Rusya, Çin, Avrupa ve İran için bir rakip oluşturma olasılığının büyümeden ortadan kaldırılması gerçeği vardır. Kazakistan'daki protestocuların liderlerinden biri olan Muhtar Ablyazov'un izleri Soros'un renkli devrimlerinin ilk kurbanlarından Ukrayna'da ortaya çıkmış durumdadır: "Sadece küçük bir grup halinde iletişim kuracağız ve her şehirde en az 100-200 böyle grup oluşturmayı planlıyoruz. Bu gruplar sadece benimle ve ayrıca gizliliği ve güvenliği garanti eden Kiev'deki genel merkezle iletişime geçecek” 24 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisi ve keneş üyelerinin oy birliği ile Nursultan Nazarbayev, Türk Keneşi ömür boyu onursal başkanı unvanını almıştı. 
Heykelinin yıkılması bu terör organizatörlerinin gerçek amacının anlaşılması için yeterlidir. 

Türkiye Kazakistan'a verdiği desteği arttırarak sürdürmelidir. 


Kazakistan'ın batısındaki Zhanaozen kasabasında hafta sonu başlayan protestolar üçüncü gününe girdi ve şimdi ülke geneline yayılıyor. Bölgeden gelen yetersiz haberlere göre, kalabalığın talepleri giderek daha politik hale geliyor. 


Ancak işe çok somut bir şeyle başladılar: sıvılaştırılmış petrol gazının veya birçok kişinin arabalarına güç sağlamak için kullandığı yakıt olan LPG'nin fiyatı. 


3 Ocak'ta Zhanaozen'deki protestocular (RFE/RL'nin izniyle) 
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LPG fiyatlarındaki artışın nedeni ne? 


Her şey, Ocak 2019'da başlayan ve bu yılın ilk günü sona eren LPG için elektronik 

ticarete aşamalı geçişle başladı. Buradaki fikir, yerel yakıt tüketicilerine yönelik fiyatların sübvansiyonunu kademeli olarak sona erdirmek ve bunun yerine piyasanın fiyatları dikte etmesine izin vermekti. Bu, petrokimya sektöründeki endüstriyel tüketicilere yapılan satışlar ve birkaç diğer durum dışında, neredeyse tüm LPG ticaretinin artık çevrimiçi ticaret platformları üzerinden gerçekleşeceği anlamına geliyordu. 


Bu politika, tahmin edilebileceği gibi, bu yakıta olan talebin yüksek olduğu yerlerde maliyetlerde özellikle hızlı bir artışa yol açmıştır. Ve Kazakistan'ın batı Mangystau bölgesinde durum böyle oldu. Birkaç gün içinde, benzin istasyonlarındaki LPG fiyatları litre başına 60 tenge (0,14 $)'dan 120 tenge (0,28 $)'a iki katına çıktı. Hükümet bölgedeki araçların yüzde 70-90'ının LPG ile çalıştığını tahmin ediyor. Bu, Kazakistan'ın diğer birçok bölgesinden daha yüksek bir oran. 


Batı Kazakistan'ın petrol ve gaz açısından zengin olmasına rağmen, buradaki yaşam kalitesinin genellikle başkent Nur-Sultan'a ve işletme başkenti Almatı'ya göre daha düşük olduğu kabul edilmektedir. Yollar genellikle kötüdür, kamu hizmetleri standartların altındadır ve yiyeceklerin uzun mesafelerden getirilmesi gerektiğinden, genellikle bu daha zengin şehir merkezlerinden daha pahalıya mal olabilmektedir. Akaryakıt fiyatlarıyla uğraşmak her şekilde öfkeye yol açacaktı. 


Devlet LPG politikasını nasıl savundu? 


Yetkililer, elektronik ticarete geçişin Mangystau'nun özellikle keskin fiyat artışlarında rol oynayan tek faktör olmadığı konusunda ısrar ettiler. Enerji Bakanı Magzum Mirzagaliyev, bölgedeki benzin istasyonlarını fiyat sabitlemekle suçlayacak kadar ileri gitti. LPG satışlarındaki kar marjları yüzde 25-50, bu da “beklenenden daha yüksek” ve “akaryakıt istasyonları arasında olası fiyat spekülasyonlarından şüphelenmemize neden oluyor” dedi. 
Anti-tekel ajansı durumu araştırıyor. 


Gerçekten de Mangystau'daki benzin istasyonları hükümetten gelen baskıya çabucak yanıt verdi ve artan protestocu sayısını yatıştırmanın bir yolu olarak LPG fiyatlarını litre başına 85- 
90 tenge düşürdü. Ve 4 Ocak'ta, binlerce protestocunun toplandığı Zhanaozen yakınlarındaki 
bir petrol şehri olan Aktau'da göstericileri ve protestocuların temsilcilerini yatıştırmak için Nur-Sultan'dan gönderilen bir hükümet komisyonu arasındaki görüşmelerin ardından yetkililer, LPG fiyatını açıkladı. Mangystau'da bir kez daha litre başına 50 tenge (0,11 $) olacaktı. Bu fiyat, protestolar başlamadan öncekinden yüzde 16 daha düşük. 


Eski sistemde zaten yanlış olan neydi? 


Bunlar hükümetin yaptığı hesaplar. Online ticarete geçilmeden önce LPG genellikle üreticilerin zararına satılıyordu, çünkü yerli tüketiciler için fiyatlar devlet tarafından düzenleniyor ve yakıtın üretim maliyetinin altında bir oranda belirleniyordu. Bu koşullarda, LPG üretmek için çok az neden vardı ve bu da kıtlık üretti. 


Reformun bir diğer amacı, LPG'de yasadışı ticaretle mücadele etmekti. Karaborsa 


operatörlerinin, malı, fiyatların Kazakistan'dakinden önemli ölçüde yüksek olduğu ülkelere gizlice ihraç ettiği söyleniyor. Hükümet, Kazakistan'da LPG'nin ortalama perakende satış 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fiyatının litre başına 110 tenge (0,25 $) olduğunu gösteren veriler elde etti. Bu, Rusların ödediği fiyatın üçte ikisi ve Kırgızistan'da LPG'nin satış fiyatı bunun yaklaşık yarısı. 


Fiyatları belirleyen piyasa ilişkileriyle birlikte, LPG üretmek ve satmak nihayet üreticiler için daha cazip bir durum haline gelecekti. Bu üreticiler neden Mangystau'da bir litre LPG üretmek için 80 tenge ödeyip de sadece 60 tenge satmalarına izin verildiğini kendilerine soracaklar? 


Nur-Sultan'daki uzun vadeli planlamacılar için piyasa kurallarına geçiş her derde deva olacaktı. Yakıt sektöründeki yatırımcılar artık eskiyen ve verimsiz eski fabrikaları yenilemek veya belki de sıfırdan yenilerini inşa etmek için nihayet yeterli paraya sahip olacaklardı. 


Ve artık sürücüler sonsuz kıtlık döngülerine katlanmayacaklardı. Bu arada, bu kıtlıklar sadece kötüleşmeden kaynaklanıyordu. 2021'de LPG'ye olan talep, üretim sabit kalmasına rağmen yıllık yüzde 14 artarak 1,6 milyon tona ulaştı. 


Gerçekten de, bu hafta aşırı fiyat artışları ile birlikte, yakıt açıkları konusunda da öfke vardı. 


Artan öfke karşısında, hükümet şimdilik piyasa kurallarına geçme fikirlerini rafa kaldırmak zorunda kalabilir. Ya bunu ya da reformu yapmak ve yakıt sektörünün zorlu sorunlarını çözmek için ne gerekiyorsa yapmak. 


Almaz Kumenov, Joanna Lillis, 4 Ocak 2022, Eurasianet 


(Joanna Lillis, Almatı'da yaşayan bir gazeteci ve Dark Shadows: Inside the Secret World of Kazakistan'ın yazarıdır. Almaz Kumenov Almatı'da yaşayan bir gazetecidir.) 


(*) Türk Devletleri Teşkilatı, 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında kurulmuş olan uluslararası örgüttür. Önceleri Türk Konseyi olan örgüt adı 2018'de Türk Keneşi adını almış ve son olarak 12 Kasım 2021 tarihinde adının Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildiği duyurulmuştur. 


Kısa tarihçe: 


Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Keneşi adıyla 1992-2010 yılları arasında yapılan Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Zirvesi sonrasında, Türk dilleri konuşan ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla 3 Ekim 2009 
tarihinde Nahçıvan Anlaşmasının imzalanmasıyla kurulmuştur. 30 Nisan 2018'de Özbekistan da Türk Keneşi'ne katılma isteklerini açıkladı ve 14 Eylül 2019'da tam üye oldu. Aynı yıl Macaristan ise gözlemci üye oldu, ancak gelecekte tam üyelik başvurusu yapabileceklerini belirtmiştir. 


24 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisi ve keneş üyelerinin oy birliği 
ile Nursultan Nazarbayev, Türk Keneşi ömür boyu onursal başkanı unvanını almıştır. 


2020 yılında Ukrayna Dışişleri bakan yardımcısı Emine Ceppar, Ukrayna'nın gözlemci olmak istediğini söyledi. 
3 Mayıs 2021'de Afganistan, Türk Keneşi'ne resmi olarak gözlemci statüsü başvurusunda bulundu. 


12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen 8. Türk Devletleri 
Teşkilatı İstanbul Zirvesi'nde, örgütün adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmiş ve Türkmenistan gözlemci olarak teşkilata dahil olmuştur. 


Teşkilatın genel sekreterliği İstanbul'da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Ankara'da, Türk Dili Konuşan 


Ülkeler Parlamenter Asamblesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Uluslararası Türk Akademisi ise Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da bulunmaktadır. 
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RUSYA'YI KAZAKİSTAN'A CAGIRMANIN BEDELİ NEDİR? 
10 Ocak 2022 Pazartesi -Haksöz Haber 


Hakan Albayrak, Kazakistan'da Rus ordusunun varlığının ne gibi sonuçlar ortaya çıkartabileceğini analiz ediyor. 


Rusya dünyanın dört bir yanında emperyalist politikalar güden bir ülke. Libya'da dahi paralı askerleriyle statüko inşa etmeye çalışan Rusya'nın Orta Asya ile olan ilişkileri ise oldukça geçmişe gidiyor. 


Sovyetlerin inşa ettiği tahakküm bölgedeki Müslüman halklar üzerinde çok büyük bir etki bıraktı. İşin özünde bu mesele sadece Orta Asya ile sınırlı değil. İşgal ve sömürü süreçlerinin sonucunda İslam dünyasının büyük bir kısmında modernleşmeyi esas alan bir toplumsal kesim var oldu. Şuan "Türki Cumhuriyetler" şeklinde ifade edilen ülkelerin yönetici eliti de büyük oranda bu kesimden oluşuyor. 


Rusya'yı Kazakistan'a davet eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Rusya ile doğrudan bir sorunu yok! Daha ziyade kendi halkıyla sorunu var. Göstericileri "yabancı terörist" şeklinde tanımlayan "Cumhurbaşkanı" Rus ordusunun varlığı sayesinde otoritesini koruyabiliyor. 


Hakan Albayrak / Karar-Kazakistan’da Rus Askerleri 


Kazakistan'da LPG’ ye yapılan astronomik zammı protesto olarak başlayan ve hızla büyüyen, yayılan, şiddetlenen, ayaklanmaya dönüşen nümayişler o zammın geri alınmasına, hatta hükümetin istifa etmesine, üstelik protestocuların “İhtiyar, git!” sloganında kastedilen Nursultan Nazarbayev'in Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığından alınmasına rağmen devam ediyor. 


Demek ki, onca yer altı zenginliğine (petrol, doğalgaz, uranyum) rağmen refahı topluma yay(a)mayan, resmiyette demokrasi olduğu halde demokratik örgütlenmelere keyfi sınırlamalar getiren ve bugüne kadar bir tane bile şaibesiz seçim yapmayan oligarşik ve otokratik rejime topyekün bir isyan söz konusu. 


Nümayişlerde maalesef şiddet de var. 


Bu şiddeti sadece provokatörlere bağlayabilmek için “samimi? protestoculardan bazılarının da kontrolden çıkacak kadar öfkelenebileceğine ihtimal vermemek gerekir. 


Buna ihtimal verilmeli. 

Ve o öfke, o kontrolden çıkış, bir çaresizlik ifadesi olarak görülmeli. 

Ve “Gelecek seçimlerde milletin parlamentoyu istediği gibi şekillendirerek ve istediği kimseyi devlet başkanlığına getirerek düzeni değiştirme imkânına sahip olacağına inanabilseler böyle yapmazlar. Tansiyonu düşürmek için her şeyden evvel bu yönde teminat vermek lazım? 
denilmeli. 


Herkesten evvel Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev demeli bunu. 
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Ama Tokayev “uyarısız ateş” diyor. 

“20 bin haydut”un “Almatı'ya saldırdı”ğını savunuyor, dahası “ülkemize saldıran 20 bin civarında iyi hazırlanmış terörist”ten dem vuruyor ve olayları bastırmak için “uyarısız ateş emri” veriyor. 

Öyle bir avuç provokatör veya sabotajcı değil 20 bin terörist, ha? 

Hem de iyi hazırlanmış! 

Her türlü muhalefetin sıkı takibat altında olduğu Kazakistan'da 20 bin kişilik dört başı mamur bir terör ordusunun nasıl kurulabildiğini, varlığını şimdiye kadar nasıl gizleyebildiğini, şimdi pat diye nasıl ortaya çıkabildiğini de izah etse bari! 

Tokayev, 5 Ocak'ta Rusya ve müttefiklerinin oluşturduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nü -adını koyalım, daha ziyade Rus ordusunu- “Kazakistan'daki terör tehdidinin 


yenilmesi için” yardıma çağırdı. 


İlk Rus askerleri 6 Ocak'ta Kazakistan'a ulaştı ama daha onlar sahaya inmeden “Ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzen yeniden sağlandı” açıklaması geldi Tokayev’den (7 Ocak). 


Adama sormazlar mı, “Madem bu işi kendiniz yapabiliyordunuz, Rus ordusunu niye çağırdınız?” diye? 


Ama tutarsızlığın daha büyüğü var: 


Bir taraftan halkı provokasyonlara karşı uyarırken, öbür taraftan protestocuların karşısına Rus askerlerini dikerek provokasyonun dibini bulmak. 


Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Tatar televizyonu ATR’ye verdiği beyanatta, Rusya'nın Tokayev’e askeri desteğinin şu iki şarta bağlı olduğuna dair haberler aldıklarını söyledi: 

1.Kazakistan Kırım'ı Rusya toprağı olarak gördüğünü ilan edecek 


2.Rusya Kazakistan'da askeri üsler kuracak 


Yenilir yutulur şeyler değil ama öyle bir felaket senaryosu var ki onun yanında çok hafif kalır bunlar: Kazakistan'da etnik çatışma. 


Rus askerleri protestoculara ateş açar ve bir kan davası başlarsa, Allah korusun, bundan Kazakistan'daki Rus azınlığı da etkilenebilir. 


Halkın yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan bir topluluktan bahsediyoruz. 
Rusya'nın müdahil olacağı bir iç savaş tehdidinden bahsediyoruz. 
Ukrayna'daki Rus azınlığını korumak bahanesiyle bu ülkeyi bölünmeye sevk eden Rusya'nın, 


o tezgâhı Kazakistan'a uyarlaması ihtimalinden bahsediyoruz. 
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Rus azınlıkla çatışma çıkacağı yoksa bile Rusya'nın bunu zorlamayacağı, provokasyon marifetiyle çatışma çıkarmayacağı ne malum? 


Bu riski ne adına alıyor Tokayev? 
Gerçekten bu riski almak zorunda kalacak kadar çaresiz mi? 


Kendi vatandaşlarının üzerine ne pahasına olursa olsun Rus ordusunu salmaktan başka seçeneğe sahip değil mı gerçekten? 


Hür ve şeffaf erken seçim vaat etse, demokratikleşme sürecinin sahiciliği konusunda bir tereddüt olmaması için rejim muhalifi siyasetçilerin ve protestocuların temsilcilerinin de yer aldığı bir geçiş hükümeti kurdursa, geçiş sürecinde kendini geri çekerek bu hükümeti öne çıkarsa, tansiyon yine düşmediği takdirde “Seçimde şansımı yeniden denerim? diyerek istifa etse olmuyor mu mesela? 


Tokayevw'in, ulusal -bahusus demokratik- imkânlarla çözülebilecek bir meseleyi Rus ordusuna havale ederek Moskova'ya borçlanırken ve Moskova'nın fitnelerine alan açarken hangi akla hizmet ettiğini anlayan beri gelsin. 


Kazakistan'da huzur ve güven ortamını tesis etmek için icabında kendi iktidarını feda etmeye hazır olması ama böyle bir saçmalığı aklının ucundan bile geçirmemesi gerekirdi. 


İktidarını Rus ordusuna dayandırdığı anda o zaten kendi iktidarı olmaktan çıkar, Putin'in iktidarı olur. 


Umulur ki köprüden önceki son çıkış geçilmemiş olsun ve Tokayev o çıkışa yönelme basiretini göstersin. 


HAYATLARI YALAN VE PROVOKASYON! 


10 Ocak 2022 Pazartesi-Haksöz Haber 


Sürekli yalanları ifşa edilmesine rağmen Ümit Özdağ gibi, Sinan Oğan gibi tescilli provokatörlerin muhacirlere karşı yalan, iftira, dezenformasyon kampanyası sürdürmelerine neden engel olunmuyor? 


Esenyurt'ta dün gece meydana gelen bir olay yine ırkçı provokatörlerce alevlendirilmeye çalışıldı. İki kişi arasındaki tartışmayı Suriyeli muhacirlere karşı düşmanlığa dönüştürmek için fırsat kollayan saldırganlar harekete geçip muhacirlere ve işyerlerine saldırdılar. 


Ve yine her zamanki gibi tüm bu kışkırtma faaliyeti Ümit Özdağ tarafından gayet sinsi bir şekilde yönlendirilmeye çalışıldı. Her ne kadar sosyal medya mesajında Özdağ kurnaz bir tavırla güya taraftarlarına “fiili saldırıda bulunmayın” diyerek kendisini yasal sorumluluktan uzak tutmaya çalışsa da, olayı duyurma, gündemleştirme ve tanımlama çabası yapmak istediği şeyi net biçimde gösteriyordu. 


Ve ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yayınladığı mesajla olayın çarpıtıldığını beyan etti ve doğrudan Ümit Özdağ'ın provokatif tutumunu lanetledi. 
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f% ismail ÇATAKLI @ 


Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi ile sona erdi 


Sorumlular gözaltına alınd 


Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun! 


Bir başka tahrik ve provokasyon girişimi ise yine tescilli bir tahrikçi olan Sinan Oğan'dan geldi. Nevşehir'de Suriyeli bir topluluğun katıldıkları düğünden ayrılırken ellerinde taşıdıkları 


folklorik sopaları “gövde gösterisi ve tehdit” şeklinde sundu ve bilinen sistematik kışkırtma çabasına alet etti. 


3 Sinan Oğan & 
Arap aşiretlerinden en radikal ve yayılmacı aşırı milliyetçilerinden oluşan vı 

eden 515 rakamlı Suriyı örgütlenerek ellerinde 


yapıyorlar. Dün Adana'da yürüyenler bugün Nevşehir'de yürüdüler. 


Sinan Oğan'ın da tamamen üfürdüğü, sözlerinin çok düzeysiz bir yalan olduğu kısa süre 


içinde anlaşıldı. Nitekim Nevşehir Valiliği'nin basın açıklamasıyla bir kez daha yalancılığı da tescillenmiş oldu. 


© T.C. Nevşehir Vellliği @ 


TE. 
NEVŞEHİR VALİLİĞİ 
İN Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 


BASIN AÇIKLAMASI (09/01/2022) 


Ne var ki artık bu tür yalanlamaların, deşifre etmelerin, hatta ithamların bir manasının kalmadığını İçişleri Bakanlığı da, valilikler de, yargı da görmek ve harekete geçmek zorunda. 
Bu adamlar yanlış bilgiyle falan hareket eden insanlar değiller. Doğrudan provokasyon yapıyorlar, sistematik biçimde iftira atıyor ve kitleleri kışkırtıyorlar. 


Ve bu kışkırtmalar neticesinde insanlar mağdur oluyor, bedel ödüyor, canlar yanıyor. Bu gidişe dur demenin zamanı çoktan geldi de geçmek üzere! 
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KIRIMLILARDAN KAZAKISTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV’E RUSYA 
TEPKİSİ 
08 Ocak 2022 Cumartesi —haksözhaber 


Kazakistan'daki son durumu değerlendiren Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Tokayev’in Rusya'dan yardım istemesine tepki göstererek bu durumu "halkına ve devletine ihanet" olarak tanımladı. 


Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kazakistan'daki son gelişmeleri Kırım Tatar televizyonu ATR sunucusu Kırım Tatar gazeteci Gülsüm Halilova’ya değerlendirdi. Kırımoğlu, Kazakistan'daki son gelişmelere dair şunları kaydetti: 


"Rusya'dan Yardım İstemek Kendi Halkına Ve Devletine İhanet Demektir" 


“Kazakistan'da hoşumuza gitmeyen olaylar oldu. Ama bizim için en üzücü şey ise şu oldu: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, kendi imkanlarıyla bu olayı çözmek yerine Rusya'dan yardım istedi. Buna, kendi halkına ve devletine ihanet demek mümkündür. Rusya'yı kendi toprağına çağırmak ne demek? Biz Rusya'nın bir ülkeye girdiğinde ne yaptığını Kırım'da çok iyi biliyoruz. Bu, Kazakistan için büyük tehlikedir. 


"Ne Kazakistan'ın Ne De Rusya'nın Menfaatine Değil" 


Ayaklanan insanlarla hiçbir müzakere yapmadan öldürmek insanca bir tavır değildir. İleri de ne olacak göreceğiz. Ama ne Kazakistan'ın ne de Rusya'nın menfaatine değil bunlar. Evet, Rusya yeterince bundan faydalanacak. Evet, 3 bin Rus askeri gönderdiler ama 3 bin mi 30 bin mi onu şimdi kesin olarak söylemek mümkün değil. Çünkü hiçbir zaman Rusya'nın sözlerine güven olmaz. Ümit ederiz ki, orada bir huzur tesis edilir ve yabancı ülkelerin vatandaşları oradan çıkarlar. 


Ama çıkacaklar mı çıkmayacaklar mı? Bizim aldığımız çeşitli kaynaklara göre, Kazakistan'a destek vermek için çeşitli şartlar ortaya koymuşlar. (Rusya) Birincisi, Kırım Yarımadası'nın işgalini resmen tanıyacak, Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu kabul edecek (!) İkincisi, orada Rusların askeri üslerini yerleştirecek. Böylelikle, Kazakistan bundan sonra bağımsız bir devlet olmayacak." 


“KAZAKİSTAN İLİ”, KİMİN NESİ OLUR VE OLANLARI NASIL OKUMALI? 

09 Ocak 2022 Pazar - Star-Selahaddin E. Çakırgil 

Günlerdir, Kazakistan'daki büyük karışıklık ve ayaklanma haberleriyle meşgulüz.. 
Kazakistan halkının üçte ikisinden fazlası, yüzde 73 kadarı, kendilerini “müslüman? olarak nitelemekte... 22 milyon kadar nüfusu olan Kazakistan, 2 milyon 700 bin km.karelik yüzölçümüyle dünyanın 7'inci büyük ülkesi... 

Hükümet”çe “Doğalgaz'a yapılan büyük zam üzerine meydana gelen karışıklıklar ve 


resmi binaların ateşe verilmesi ve sair yağma ve tahrib hadiselerini bastırmakta Kazakistan Hükümeti'nin kontrolü yitirmesi, durumu daha bir içinden çıkılmaz hale getirdi.. 
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Cumhurbaşkanı Kaasim Cömert Tokayev’in, Sovyetler'in dağılmasından sonra oluşturulan Bağımsız Devletler Toplulugu’ndan yardım istemesi üzerine, bu oluşumun baş koordinatörü olan Rusya'nın kararıyla, Rusya , Belarus, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan silahlı kuvvetleri Kazakistan'a girdi.. 


Durum sanki biraz yatışmış gibi.. 


Resmen açıklandığına göre, 18 güvenlik personeli hayatını kaybetmiş, 750 kadar güvenlik personeli yaralanmış.. Silahlı eylemcilerden de 26 eylemci öldürülmüş.. Cumhurbaşkanı Tokayev, “ayaklanmaları bastirabilmek için, hattâ ihtar ateşi yapmadan, doğrudan ateş açma emrini bile verdiğini? söylüyor ki, bu durumda, eylemcilerden ölenlerin çok daha fazla olması muhtemeldir. 


Bu konuda Amerikan Dışbakanı Blinken’in, "Bana göre Kazak makamları ve hükümeti protestolarla uygun bir şekilde başa çıkma, bunu düzeni korurken, protestocuların haklarına saygı duyacak şekilde yapma kapasitesine sahipler, bu yüzden neden herhangi bir dış yardıma ihtiyaç duydukları açık değil.. 


Kazakistan'ın, ülkedeki huzursuzluğu bastırmak için asker davet etmesinin ardından Rus etkisini azaltmasinin zor olacağı'nı belirtip, "Yakın tarihten bir ders alınması lâzım.. 
Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmanın bazen çok zor olduğu açıktır..? şeklindeki sözleri Rusya'yı kızdırdı.. 


Yalan mı? 


Ama, Rusya Dışbakanlığı da cevaben, "Amerika evinize girdiğinde hayatta kalmak, soyulmamak ve tecavüze uğramamak zordur. Bu davetsiz misafirleri kapılarının eşiğinde bulan Kuzey Amerika yerlileri, Koreliler, Vietnamlılar, Iraklılar, Panamalılar, Yugoslavyalılar, Libyalılar, Suriyeliler..? gibi örnekleri saydı.. 


Yalan mı? 
Her ikisi de yalan değil.. 


Hiç yalan olmayan ise, tencere dipleri misali, her ikisinin de birbirinden siyah olduğu gerçeği.. 


Kazakistan konusunda biraz yakın tarihe dönelim.. 


Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ismiyle anılan, gerçekte ise Sovyet Rusya Komunist İmparatorluğu olan rejim Agustos-1991’de tamamiyle ve kanünen de çöktüğünde, ortaya çıkan 15-16 devletten birisi de Kazakistan'dı. 


Sovyetler Birliği zamanında bütün Sovyet Cumhuriyetleri gibi Kazakistan da, Komunist Partilerinin Genel Sekreterleri tarafından yönetiliyordu. Sovyet Rusya dağıldığında, Kazakistan Komunist Partisi Genel Sekreteri Nur sultan Nazarbeyof idi. Ama, işbu komunist lider Nur Sultan, kurulan yeni müstakil / bağımsız devletlerden birisi olan Kazakistan'ın kurucusu ve bağımsızlık lideri oluvermişti!!. 
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Özellikle halkı müslüman olan eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin başına 

istiklâl/bağımsızlık liderleri olarak eski komunist partilerinin sekreterleri ge(tiri)lmişlerdi. 
Kazakistan'da Nur Sultan Nazarbeyof, Özbekistan'da İslâm Kerimof, Kırgızistan'da Asgar Agayef, Azerbaycan'da Muhammedof, (kısa süre sonra Ebü”l-Fazl Aliyev / Elçibey ve Brejnev zamanında Sovyetler'in ondan sonraki ikinci adamı sayılan, ama, Brejnev öldüğünde sırf ismi müslüman ismi olduğundan, onun yerine getirilmeyen Haydar Aliyev), Tacikistan'da İmam Ali Rahmanof,Tiirkmenistan’da Safer Murad Niyazof.. 


Hepsi de, eski komunist liderlerdi ve ipleri Moskova'nın elindeydi.. 


Nur Sultan Nazarbeyof 30 yıldır, bağımsız Kazakistan'ın başındaydı.. Elbette 200 yıl boyunca Çarlık Rusyası ve Sovyet Rusya döneminde kalmış olmanın kültürel esaretinin pençesinde de tamamen kurtulmuş değildi.. Nur Sultan, İki sene önce, başına bir sıkıntı gelmeden Baskanhk’tan ayrıldı.. Ama, kendisine, ‘İlbaş’, yani ülkenin başı, en büyük şef, yüce rehber..’ gibi mânalara gelen bir ‘en üst” makam ihdas ederek.. Artık sadece yol gösterecekti, sorumluluk başkalarına aid olacaktı. 


Yerine de Kaasım Cömert Tokayev’i yeni Cumhurbaşkanı olarak gösterdi. 
Bu gelişmeler içinde Türkiye’nin yeri neresi? 


Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, C. Başkanı Süleyman Demirel , 1996'larda eski komunist liderlerin, şimdi ‘Türkî Cumhuriyetler’ denilen ülkelerin bağımsızlık liderleri olarak karşısına çıkması üzerine, onlarla yaptığı bir toplantıdan çıkarken, ‘Kendimi Sovyet Komunist Partisi Yüksek Presidyumu toplantısında zannettim..’ demiş ve amma, hemen arkasından topluca bir fotoğraf çektirirken, eskiden sık sık söylediği, ‘Adriyatik’ten Cin Seddine kadar uzanan Böyyük Türkiye’ söylemini hatırlamış olmalı ki, ‘Bu fotoğraf, 100 yıl gecikmeli bir fotograftir..’ diyerek durumu kurtarmaya çalışmıştı. 


Ama, o yıllarda Başbakan Tansu Çiller Moskova'yı ziyarete gittiğinde Rusya lideri Boris Yeltsin, ona, ‘Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar..” sözünü hatırlatmış ve ‘Bu ne demektir?’ diye sormuştu. Çiller de dönüşte, ‘Madem ki bu gibi sözler komşumuzu rahatsız ediyor, bunlar söylenmemeli..? demişti ve o ikaza hâlâ da riayet olunuyor. 


Rusya'nın o yıllardaki Türkiye elçisi Cernisev’in, “kendi evleri bütünüyle camdan olanlar, bizim pencerelerimize taş atarsa, kendileri zararlı çıkar..” sözü de bir tehdit idi.. 


(Bu konu çok netâmeli olup, yarın da devam edelim, inşaallah..) 
YAŞAMIN KÖKENİ HAKKINDA YENİ BİR YAKLAŞIM:"BİLİNÇLİ TASARIM" 


http://bilinclitasarim.freeservers.com/bilincli_tasarim.html(10.01.2022) 


Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabından bu yana, biyolojideki temel kuram, canlıların doğal seleksiyonun ürünü olduklarını öngören evrim kuramı oldu. 20. yüzyılda Darwinizm'e genetik ışığında getirilen yeni yorum, doğal seleksiyona bir de mutasyon mekanizmasını ekledi. 
Ancak bu iki mekanizmanın, yani doğal seleksiyon ve mutasyonun, canlılığın tek kaynağı olduğu yönündeki geleneksel anlayış, son yıllarda önemli eleştiriler alıyor. Pek çok bilim adamı, canlılığın sadece bu gibi amaçsız ve bilinçsiz faktörlerin ürünü olamayacağını, hayatın 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kökeninde "tasarlayıcı bir bilincin" olduğunu savunuyorlar. Bu anlayış son yıllarda yeni bir teoriyi de beraberinde getirdi: "Biliçli Tasarım" (Intelligent Design). 


Bu teori, 1990'lı yıllarda bir grup Amerikalı bilim adamı tarafından ortaya atıldı. Teorinin ilk büyük çıkışı, Pennsylvania'daki Lehigh Üniversitesi'nden biyokimya profesörü Michael J. 
Behe'nin "Darwin'in Kara Kutusu: Evrime Karşı Biyokimyasal Başkaldırı" adlı kitabı oldu. 
Behe, kitabında canlı hücresinin Darwin zamanında içeriği bilinmeyen bir "kara kutu" olduğunu, hücrenin detayları anlaşıldığında ise, burada çok kompleks bir "tasarım" bulunduğunun ortaya çıktığını anlatıyordu. Behe'ye göre, canlılardaki kompleks sistemlerin doğal seleksiyon ve mutasyonla, yani bilinçsiz mekanizmalarla ortaya çıkması imkansızdı ve bu durum hücrenin "bilinçli bir şekilde tasarlandığını" gösteriyordu. Fransız felsefe profesörü Peter van Inwogen, bu kitabın önemini şöyle vurgulamaktaydı: 


"Eğer Darwinistler bilimsel gerçeklerle dolu bu kitabı, önemsemeyerek, yanlış anlayarak veya ona gülüp geçerek karşılarlarsa, bu durum bugün Darwinizm'in bilimsel bir teori olmaktan çok bir ideoloji olduğu yönündeki gitgide yayılan şüpheler için önemli bir kanıt olacaktır." (i) 


Darwinistler Behe'ye tatminkar bir cevap veremediler. Ve "bilinçli tasarım" teorisi giderek daha fazla bilim adamı tarafından savunulmaya başlandı. Bugün bu hareketin önemli isimleri arasında California Berkeley Üniversitesi'nden Philip Johnson; MIT, Chicago, Princeton Üniversiteleri'nden Willam Dembski; doktorasını Cambridge'de yapmış olan Stephen C. 
Meyer; Chicago Üniversitesi'nden Paul Nelson gibi isimler yer alıyor. "Access Research Network" çatısı altında bilimsel çalışmalar yürüten gruba, internet üzerinden ulaşmak mümkün. (www.arn.org) 


İndirgenemez Komplekslik 


Bilinçli dizayn teorisini savunanların en çok vurgu yaptıkları kavramlardan biri, "indirgenemez komplekslik" (irreducible complexity). 


Bu kavram, aslında Darwin tarafından ortaya konmuş bir "kistas"a dayanıyor. Darwin, kendi teorisinin nasıl yanlışlanabileceğini Türlerin Kökeni'nde şöyle ifade etmiş: 


"Eğer birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle kompleks bir organın oluşmasının imkansız olduğu gösterilse, teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır. Ama ben böyle bir organ göremiyorum." (ii) 


Darwin'in buradaki kastını iyi incelemek gerekiyor. Başta belirttiğimiz gibi, Darwinizm canlıların kökenini iki bilinçsiz doğa mekanizması ile açıklıyor: Doğal seleksiyon ve rastlantısal değişiklikler (yani mutasyonlar). Darwinist teoriye göre, bu iki mekanizma, canlı hücresinin kompleks yapısını, kompleks canlıların vücut sistemlerini, gözleri, kulakları, kanatları, akciğerleri, yarasaların sonarını ve daha milyonlarca karmaşık tasarımlı sistemi meydana getirmiş durumda. 


Ancak son derece kompleks yapılara sahip olan bu sistemler, nasıl olur da iki bilinçsiz doğal etkenin ürünü sayılabilir? İşte bu noktada Darwinizm'in başvurduğu kavram, "indirgenebilirlik" kavramı. Teori, sözkonusu sistemlerin çok daha basit hale indirgenebileceklerini ve sonra da kademe kademe gelişmiş olabilecekleri iddia ediyor. Bu 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kademeler sayesinde, Darwinizm'in iddiasına göre, önceden gözü olmayan bir canlı türü kusursuz bir göze sahip oluyor, önceden uçamayan bir başka tür de kanatlanıp uçar hale geliyor. 


Ancak bilinçli tasarım savunucuları, bu klasik hikayede çok önemli bir yanılgı olduğunu savunuyorlar. Dikkat edilirse, Darwinist teori, bir noktadan bir başka noktaya (örneğin kanatsız canlıdan kanatlı canlıya) doğru giden aşamaların hepsinin tek tek "avantajlı" olmasını öngörüyor. A'dan Z'ye doğru gidecek bir evrim sürecinde, B, C, D... U, U, V ve Y gibi tüm "ara" kademelerin canlıya mutlaka avantaj sağlaması gerekiyor. Doğal seleksiyon ve mutasyonun bilinçli bir şekilde önceden hedef belirlemeleri mümkün olmadığına göre, tüm teori canlı sistemlerinin avantajlı küçük kademelere "indirgenebileceği" varsayımına dayanıyor. 


İşte Darwin bu nedenle "eğer birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle kompleks bir organın oluşmasının imkansız olduğu gösterilse, teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır" demişti. 


Bilinçli tasarım savunucuları, işte bu noktayı vurguluyorlar ve 20. yüzyıl biliminin, Darwin zamanında yeterince bilinmeyen pek çok "indirgenemez kompleks" yapı ortaya çıkardığını belirtiyorlar. Michael Behe'nin kitabında indirgenemez kompleks sistemlere verdiği ilginç örneklerden biri, bakteri kamçısı. 


Bakterinin Kamçısı 


"Kamçı" olarak Türkçe'ye çevrilen "flagella" isimli organ, bazı bakteriler tarafından sıvı bir ortamda hareket edebilmek için kullanılır. Organ, bakterinin hücre zarına tutturulmuştur ve canlı ritmik bir biçimde dalgalandırdığı bu kamçıyı bir palet gibi kullanarak dilediği yön ve hızda yüzebilir. Bakterilerin kamçısı, uzun zamandır bilinmektedir. Ancak son 10 yıl içindeki gözlemler, bu kamçının detaylı yapısını ortaya çıkarınca bilim dünyası şaşkına dönmüştür. 
Çünkü kamçının, önceden sanıldığı gibi basit bir titreşim mekanizmasıyla değil, çok karmaşık bir "organik motor" ile çalıştığı ortaya çıkmıştır. 


Bakterinin hareketli motoru, elektrik motorlarıyla aynı mekanik özelliğe sahiptir. İki ana bölüm söz konusudur: Bir hareketli kısım (rotor) ve bir durağan kısım (stator). 


Bu organik motor, mekanik hareketler oluşturan diğer sistemlerden farklıdır. Hücre, içinde ATP molekülleri halinde saklı tutulan hazır enerjiyi kullanmaz. Bunun yerine kendine özel bir enerji kaynağı vardır: Bakteri, zarından gelen bir asit akışından aldığı enerjiyi kullanır. 
Motorun kendi iç yapısı ise olağanüstü derecede komplekstir. Kamçıyı oluşturan yaklaşık 240 
ayrı protein vardır. Bunlar kusursuz bir mekanik tasarımla yerlerine yerleştirilmiştir. Bilim adamları kamçıyı oluşturan bu proteinlerin, motoru kapatıp açacak sinyalleri gönderdiklerini, atom boyutunda harekete imkan sağlayan mafsallar oluşturduklarını ya da kırbacı hücre zarına bağlayan proteinleri hareketlendirdiklerini belirlemişlerdir. Motorun işleyişini basitleştirerek anlatmak amacıyla yapılan modellemeler bile, sistemin karmaşıklığının anlaşılması için yeterlidir. 


Bakteri kamçısını kitabında detaylı olarak anlatan Michael J. Behe, sadece bu kompleks yapısının dahi, evrimi "yıkmak" için yeterli olduğunu savunmaktadır. Çünkü kamçı hiç bir şekilde basite indirgenemeyecek bir yapıdadır. Kamçıyı oluşturan moleküler parçaların tek bir tanesi bile olmasa, ya da kusurlu olsa, kamçı çalışmaz ve dolayısıyla bakteriye hiç bir faydası olmaz. Bakteri kamçısının ilk var olduğu andan itibaren eksiksiz olarak işlemesi 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gerekmektedir. Bu gerçek karşısında evrim teorisinin "kademe kademe gelişim" modeli anlamsızlaşmaktadır. Nitekim bugüne kadar hiç bir evrimci biyolog, bakteri kamçısının kökenini açıklamayı denememiştir bile. 


Tasarım Nasıl Belirlenebilir? 


Bakteri kamçısı kuşkusuz bilinçli tasarım savunucularının tek örneği değil. Behe kitabında daha pek çok "indirgenemez kompleks" yapının örneğini veriyor. Sadece Behe'nin kitabında değil, bilinçli tasarımı savunan pek çok biyolog tarafından yayınlanan kitaplarda ve bilimsel makalelerde, evrimin "kör" mekanizmalarının açıklayamadığı kompleks tasarımlara dair sayısız örnek var: İnsan gözünün anatomisi, retina hücrelerindeki karmaşık biyokimyasal düzenek, DNA replikasyonunda görev yapan enzimler, insanın diz ekleminin tasarımı veya "tek yönlü ve daimi nefes akışı" sağlayan özgün kuş akciğeri gibi. 


Bilinçli tasarım savunucuları, bu yapıların hiç birinin "doğal mekanizmalarla" oluşmuş olamayacağını, mutlaka bir bilinçli bir düzenlemenin ürünü olduğunu savunuyorlar. Peki bir yapının tasarım ürünü olduğu nasıl anlaşılıyor? William Dembski The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabilities (Dizayn Çıkarımı: Küçük Olasılıklar Yoluyla Şans Faktörünü Elimine Etmek) adlı kitabında (Cambridge University Press, 1998) bu soruyu cevaplıyor. 


Dembski'ye göre, doğada var olup da doğal faktörlerle ortaya çıkma olasılığı aşırı derecede küçük olan yapılar, bilinçli bir tasarımın bilimsel kanıtını oluşturuyor. Örneğin fonksiyonel bir protein molekülünün, doğadaki 20 farklı aminoasitin rastlantısal biraraya gelmesiyle oluşma ihtimali, matematikte "imkansız"ın başladığı nokta sayılan 109“'de 1'den bile çok daha küçük. Bu durum, proteinin rastlantısal bir sürecin ürünü olmadığını, "tasarlanmış" bir yapı olduğunu gösteriyor. 


Daha kolay anlaşılır bir örnek ise şöyle: Balta girmemiş bir ormanda bir heykele rastlarsanız, bundan çıkardığınız sonuç ne olur? Doğal faktörlerin bu heykeli oluşturmuş olmaları ihtimali çok çok küçük olduğu için, heykelin tasarlanmış olduğu sonucuna varırsınız. Bilinçli tasarım savunucuları, canlıların kompleks mekanizmalarının, bir ormanda bulunan heykelden çok daha açık birer "tasarım kanıt1" olduğunu savunuyorlar. 


Bilim İçin Bir Dönüm Noktası mı? 


Kuşkusuz bilinçli tasarım konusundaki bu çalışmalar, önemli bir soruyu da beraberinde getiriyor: Tasarımcı kim? Canlıları dizayn eden bilinç, kimin bilinci? 


Bilinçli tasarım savunucuları, bu sorunun cevabının, bilimin alanı dışında kaldığını belirtiyorlar. Onlara göre bilimin yaşamın kökeni hakkında varabileceği sonuç, canlılığın tasarlanmış olduğunu tespit etmekten ibaret. Yani, bu tasarımın sahibi kim, amacı nedir gibi soruların, kendi alanlarından çıkıp dinin veya felsefenin ilgi alanına girdiğini düşünüyorlar. 
Profesör Philip Johnson'a göre, "herkes bu sorulara kendi inançlarına ve düşüncelerine göre cevap arayabilir, ama önemli olan bilimin, hayatı amaçsız bir rastlantılar zinciri olarak gören Darwinist teoriyi reddediyor olması." 


Bilinçli tasarım teorisi, hem bilim dünyasını hem de toplumu derinden etkileyeceğe benziyor. 


Access Research Network tarafından yayınlanan Origins and Design dergisi, oldukça yüksek bir tirajla bilinçli tasarım kavramının bilimsel temellerini oturtuyor. Teorinin Behe, Johnson, 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Dembski gibi öncüleri, ABD'nin saygın üniversitelerinde bilimsel konferanslarda söz alıyor, Darwinist bilim adamlarıyla tartışmalara katılıyor ve teorinin her geçen gün daha fazla yayılması için çalışıyorlar. . Geçtiğimiz günlerde New York Times gazetesi, "bilinçli tasarım" teorisini ele alan "Evolutionists Battle New Theory on Creation" (Evrimciler Yeni Bir Yaratılış Teorisiyle Çatışıyor) başlıklı bir haber yayınladı. New York Times'a göre bilinçli dizayn Darwinizm'e karşı güçlü bir akım, çünkü somut bilimsel temellere ve entellektüel yorumlara dayanıyor. (Teori Türk medyasında da yankı buldu, bkz. Ertuğrul Özkök, "Her Yol Allah'a mı Çıkıyor", Hürriyet, 16 Nisan 2001) 


Bilinçli tasarım teorisinin en önemli mesajı, tüm doğayı "planlanmamış, amaçlanmamış bir rastlantılar yığını" olarak gören ortodoks biyoloji anlayışının geçersiz olduğunu savunması. 
Michael Behe, bu yeni anlayışın bilim dünyası tarafından kabullenilmesinin kolay olmadığını, ancak zaten hiç bir bilimsel devrimin kolay gerçekleşmediğini belirtiyor: 


Hayatın üstün bir akıl tarafından tasarlanmış olduğu anlayışı, hayatı basit doğa kanunlarının bir sonucu olarak algılamaya alışkın bizlerde bir şok etkisi yaratmış durumda. Ama diğer yüzyıllar da benzer şokları yaşamışlardı ve şoklardan kaçmak için bir neden de yok. (iii) 


Bilim dünyası bu "sok"u kabullenecek mi, bunu zaman gösterecek. 


[i] Michael Behe, Darwin's Black Box, New York, The Free Press, 1996 

[ii] Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 
189, 

[iti] Michael Behe, Darwin's Black Box, New York, The Free Press, 1996, s. 252-53 


(ÖNEMLİ: Matematikçi ve astronom Sir Fred Hoyle (1915-2001) 20. yüzyılın en etkili bilim adamlarından birisidir. Cardiff Üniversitesi Astronomi Bölümü'nün kurucusu olan Hoyle, Kraliyet Madalyası, Kraliyet Astronomi Derneği'nin Altın madalyası, İsviçre Akademisi'nin prestijli Crafoord Ödülü gibi ödüllerin de sahibidir. Hoyle yaşamın kökeni hakkında şunları söyler: 


“Aslında, yaşamın akıl sahibi bir varlık tarafından meydana getirildiği o kadar açıktır ki, insan bu açık gerçeğin neden yaygın olarak kabul edilmediğini merak etmektedir. 
Bunun (kabul edilmeyişin) nedeni, bilimsel değil, psikolojiktir” 

(Fred Hoyle-Chandra Wickramasinghe, Evolution from Space, s.130) 


Medyadaki Gözükapalı Evrim Propagandasına İnanmayın. Bizi Okumadan Karar Vermeyin!) 


HAFTANIN MEDYA ELEŞTİRİSİ:HÜRRİYET BİLİM, BİLİME KARŞI 


http://bilinclitasarim.freeservers.com/index.html 


Hürriyet gazetesinin ilavesi olan Hürriyet Bilim dergisi, yeni bir Darwinizm propagandasına daha imza attı. Discover dergisinin insanın sözde evrimiyle ilgili bir dosyasını aynen tercüme ederek yayınlayan Hürriyet Bilim, insanın maymun benzeri canlılardan geldiği masalını sanki bilimsel bir gerçek gibi göstermeye çalıştı. 
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Oysaki evrim masalının hiç bir bilimsel dayanağı olmadığı, Darwinizm'in sadece ateizm uğruna ayakta tutulmaya çalışıldığı bilinen bir gerçektir. Kimi evrimci bilim adamları bile, ellerinde bilimsel delil olmadığını, sadece materyalist felsefe nedeniyle bu teoriyi savunduklarını ifade etmekten çekinmemektedir. Örneğin evrimci antropolog Dr. Michael Walker, "kabul etmeliyiz ki, birçok bilim adamı ve teknoloji uzmanının Darwin teorisini ikna olmasalar da onaylamalarının tek nedeni, bu teorinin Yaratıcı'nın varlığını reddetmesidir" demiştir. (i) 


Evrim Masalının Tek Bir Kanıtı Bile Yoktur 


"İnsanın evrimi" masalı da, evrim teorisinin diğer iddiaları gibi, sadece Yaratılış'ı kabul etmemek uğruna, hiç bir bilimsel temeli olmadan körü körüne savunulan bir hurafaden ibarettir. İnsanın iddia edildiği gibi maymun benzeri ilkel canlılardan evrimleştiğini gösteren hiç bir fosil ya da bir başka kanıt yoktur. Darwinistler 150 yıldır dünyanın dört bir yanını kazmakta, ama umdukları fosillere hiç bir zaman ulaşamamaktadırlar. Evrimci fosil uzmanı David Pilbeam, bunu şöyle itiraf eder: "Farklı bir bilim dalından zeki bir bilim adamını getirseniz ve ona elimizdeki yetersiz delilleri gösterseniz, kesinlikle 'bu konuyu unutun; devam etmek için yeterli dayanak yok' diyecektir." (ii) 


İnsanın evrimi iddiasının hayali olduğunun ilginç bir göstergesi, bulunan yeni fosillerin iddiayı desteklemek yerine çelişkili hale getirmesidir. ABD'nin en önde gelen paleontologları arasında yer alan Harvard Üniversitesi'nden Niles Eldredge ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden lan Tattersall, bu konuda şu önemli yorumu yapmışlardır: 


"Canlıların evrimsel tarihlerinin bir keşif meselesi olduğu düşüncesi, bir efsanedir. Eğer öyle olsaydı, ne kadar çok fosil bulursak, insanın evrimi hikayesinin de o kadar açık hale gelmesi gerekirdi. Oysa eğer bir şey olduysa, bunun tam tersi olmuştur." (iii) 


Konunun uzmanı olan diğer pek çok evrimci, aslında savunduğu teori hakkında son derece kötümser düşüncelere sahiptir. Örneğin ünlü Nature dergisinin bir numaralı bilim yazarı Henry Gee, "insanın evrimi ile ilgili 5 ila 10 milyon yıl öncesine ait tüm fosil kanıtlarının küçük bir kutuya sığabilecek kadar az olduğunu" söyler. Gee'nin bundan vardığı sonuç ilginçtir: 


"Ata-torun ilişkilerine dayalı insan evrimi şeması, tamamen gerçeklerin sonrasında yaratılmış bir insan icadıdır ve insanların önyargılarına göre şekillenmiştir... Bir grup fosili almak ve bunların bir akrabalık zincirini yansıttıklarını söylemek, test edilebilir bir bilimsel hipotez değil, ama geceyarısı masallarıyla aynı değeri taşıyan bir iddiadır-eğlendirici ve hatta belki yönlendiricidir, ama bilimsel değildir. (iv) 


Kısacası "insanın evrimi", gerçekte var olan bir şey değil, bir "insan icadı"dır. Bu masalı icad edenlerin tek amacı da, insanın yaratıldığı gerçeğini reddetmektir. 


Gösterilenler, Soyu Tükenmiş Maymunlar ve Eski İnsan Irklarıdır 
Peki Hürriyet Bilim'de sözü edilen kafatasları nedir? Bu fosiller kimlere aittir? 
Bu kafataslarının bir kısmı (Austratopithecus ve H. habilis olarak adlandırılanları) soyu 


tükenmiş bazı maymun türlerine aittirler. Diğerleri ise (H. ergaster, H. erectus olarak adlandırılanları) eski çağlarda yaşamış farklı insan ırklarıdır. Bugün nasıl bazı insan ırklarının 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kendilerine özgü iskelet ve kafatası yapıları varsa, geçmişteki bu ırkların da bazı kendilerine özgü yapıları vardır. Ama bunların hepsi de bizim gibi insandır. "İlkel" değildirler. Zaten yapılan arkeolojik çalışmalar, sözkonusu en eski insan ırklarının da kültüre sahip olduklarını göstermiştir. 


Evrimciler, kendi önyargıları gereğince, soyu tükenmiş maymunların ve bazı insan ırklarının kafataslarını ardarda dizerek bir hayali "evrim ağacı" oluşturmaya çalışmaktadırlar. Ama bilimsel kanıtlar buna da izin vermemektedir. Her bulunan yeni fosil, 100 yıldır savunulan "evrim ağacı"nın biraz daha çökertmektedir. Bunu evrimciler de kabul etmektedir. Hürriyet Bilim de evrimin artık "çalıya benzediğini" yazmaktadır. Bu, "fosiller karmakarışık, buradan bir evrim şeması çıkaramıyoruz" demenin kibarcasıdır. 


Medya Propagandasının İçyüzü 


Ortada gerçek bir "evrim süreci" olmadığı için, evrim teorisinin her detayı tartışmalı, belirsiz ve delilsizdir. Elde hiç bir kanıt olmadığı için, teorinin tek malzemesi, kendine inanmış kimselerin hayalgücüdür. Bu nedenle de evrimci uzmanlar birbirleri ile sürekli uzlaşmazlık ve çelişki içindedirler. Ancak Hürriyet Bilim gibi halka yönelik evrimci yayınlar, bu çelişkileri gizlemeyi ve evrim teorisini sanki bilim dünyasınca ortaklaşa kabul edilen bir gerçek gibi göstermeyi tercih ederler. Savaşı kaybetmekte olan bir ülkenin vatandaşlarına son bir moral vermek için yaptığı "zafer yakındır" propagandaları gibi, evrim teorisinin içine düştüğü çıkmazı özenle gizler ve kitlelere hep "evrim teorisinin her gün yeni bir kanıtı bulundugu"nu telkin ederler. Yale ve California Berkeley üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yapmış Amerikalı bir biyolog Jonathan Wells, "Evrimin İkonları: Evrim Hakkında Öğrettiğimiz Pek Çok Şey Neden Yanlış" adlı 2000 yılı basımı kitabında bu propaganda mekanizmasını şöyle özetler: 


"Toplumun geneli, insanın kökeni hakkındaki derin belirsizliğe dair bilimsel uzmanların yaptıkları açıklamalardan çok nadiren haberdar edilir. Bunun yerine, şu veya bu kimsenin en son teorisi ile besleniriz ve bize bizzat paleoantropologların bunun üzerinde anlaşamadıkları gerçeği aktarılmaz. Ve tipik olarak, teori mağara adamlarının veya "bol makyajlı" insan atalarının hayali resimleri ile süslenir... 
Görünen odur ki, bilimin hiç bir alanında bu kadar az bir malzeme üzerine bu kadar fazla bir kurgu yapılmamıştır." (v) 


Bilim Yaratılışı Göstermektedir 


Sonuçta, "insanın maymunlarla ortak bir atadan geldiği" şeklindeki evrimci hikayenin hiç bir bilimsel temeli olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim diğer bazı bilimsel bulgular, insanın dil, düşünce, zeka gibi özelliklerinin asla "evrim mekanizmaları" denen kör mekanizmalarla açıklanamayacağını, bu gibi özelliklerin insanı tüm canlılardan ayırdığını göstermektedir. 


Kısacası bilim bizlere "insan tesadüfen oluşmuş bir hayvandan ibarettir" diye iddia eden evrim teorisinin geçersiz olduğunu göstermekte, ve insanın bugünkü özellikleriyle "yaratılmış" olduğunu kanıtlamaktadır. Bu yaratılışın nasıl olduğu ise Allah'ın insanlara yol gösterici olarak gönderdiği Kuran-ı Kerim'de şöyle açıklanır: 


Yaratan Rabbin adıyla oku. 
O, insanı bir alak'tan yarattı. 
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Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir; 
Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir. 
İnsana bilmediğini öğretti. (Alak Suresi, 1-5) 


Hürriyet Bilim'in Evrim Masalı, "Bilmiyoruz" İtiraflarıyla Dolu 


Aslında Hürriyet Bilim'de yapılan Darwinizm telkinlerinin, bilimle hiç bir ilgisi olmayan, dogmatik bir propaganda olduğu, söz konusu makaleyi okuyarak da anlaşılabilir. Hürriyet Bilim kullandığı başlıklar ve spotlarda "insanın evrimi"ni adeta ispatlanmış bir bilimsel gerçek gibi göstermektedir, ancak makale okunduğunda bu hikayenin hiç bir aşamasının bilimsel bir kesinlik taşımadığı, tüm aşamaların belirsiz olduğu kolayca görülebilir. 


Örneğin Hürriyet Bilim makalesinin "Niçin İki Ayağımız Üzerinde Yürüyoruz?" başlıklı kısımda, şu ifadeler dikkati çekmektedir: 


"Aslında eski hominidlerin yürüme şekilleri hakkında net bir şey söylemek zor... Kimse... 
kesin bir şey söyleyemiyor." 


"Modern Akıl Nasıl Oluştu?" başlıklı kısımda ise şöyle denmektedir: "Bilim adamları hala modern aklın ortaya nasıl çıktığını bilmiyor..." 
Diğer kısımlarda da yine hep, belirsizlik itirafları dikkat çekmektedir: 


"Beyin boyutlarının niçin bu kadar büyüdüğü konusuna gelince... paleoantropologlar bunun nedenleri konusunda fikir birliği içinde değilller." 


"... Pek çok bilim adamı, alet kullanımının evrimi konusunda kesin bir değerlendirme yapamıyor" 


"Yıllardır bilim adamları Neandertallerin ve H. erectus'un niçin ortadan kalktığını araştırıyor... pek çok neden üzerinde duruldu. Ama bunların hiç biri kesinlik kazanmadı." 


Bu itiraflardan da anlaşıldığı gibi, ortada bilimsel kanıtlarla gösterilmiş bir "evrim süreci" yoktur. 


Hürriyet Bilim, itiraf ettiği belirsizliği "bilim böyle ilerler, yeni sorular ortaya çıkar ve cevap aranır" gibi bir mantıkla geçiştirmeye çalışmaktadır. Oysa buradaki mesele, bilimin yeni sorular ortaya çıkarması değil, bilimin evrim teorisinin hiç bir varsayımını desteklemiyor olmasıdır. Darwinist bilim adamlarının tüm çabalarına rağmen evrim lehinde kanıt bulamamalarının ve bu teorinin her alanının "belirsiz" kalmasının nedeni, teorinin tümüyle yanlış olmasıdır. Yeryüzünde evrim diye bir şey yaşanmadığı için, bunun yaşandığını varsayan her tez "belirsizlik" içinde kalmaktadır. 


[i] Quadrant, Ekim1982, s.44 

[ii] Pilbeam, The Making of Mankind, London, 1981, s. 43 

[iii] Niles Eldredge, Ian Tattersall, The Myths of Human Evolution, s. 126-127 [iv]Henry Gee, In Search of Deep Time, New York, 1999, s. 116-117 
[v]Wells, Icons of Evolution, 2000, s. 225 
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BİLİM DARWINIZM'LE NEDEN ÇELİŞİYOR? 
http://bilinclitasarim.freeservers.com/bilincli tasarim.html(10.01.2022) 


Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir öğreti olmasına karşın, ancak 19. yüzyılda kapsamlı olarak ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türlerinin Allah tarafından ayrı ayrı yaratıldıkları gerçeğine karşı çıkıyordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı. 


Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu; kendisinin de kabul ettiği gibi sadece bir "mantık yürütme" idi. Hatta, Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" başlıklı uzun bölümde itiraf ettiği gibi, teori pek çok önemli soru karşısında açık veriyordu. 


Darwin, teorisinin önündeki zorlukların gelişen bilim tarafından aşılacağını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendireceğini umuyordu. Bunu kitabında sık sık belirtmişti. Ancak gelişen bilim, Darwin'in umutlarının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer birer dayanaksız bırakmıştır. 


Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç temel başlıkta incelenebilir: 
1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını asla açıklayamamaktadır. 


2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte evrimleştirici bir etkiye sahip olduğunu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur. 


3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam tersi bir tablo ortaya koymaktadır. 
Şimdi, bu üç temel başlığı ana hatları ile inceleyelim. 
Aşılamayan İlk Basamak: Hayatın Kökeni 


Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 4 milyar yıl önce ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden meydana geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teorinin açıklayamadığı sorulardır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır? 


Evrim teorisi, yaratılışı reddettiği, hiçbir doğaüstü müdahaleyi kabul etmediği için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasarım, plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde rastlantısal olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır. 


"Hayat Hayattan Gelir" 


Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemişti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok basit bir yapıya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaçağ'dan 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beri inanılan spontane jenerasyon adlı teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canlı bir varlık oluşturabileceklerine inanılıyordu. Bu dönemde böceklerin yemek artıklarından, farelerin de buğdaydan oluştuğu yaygın bir düşünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yapılmıştı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz buğday konmuş ve bir süre beklendiğinde bu karışımdan farelerin oluşacağı sanılmıştı. 


Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildiğine bir delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaşılacaktı ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluşmuyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları gözle görülmeyen larvalardan çıkıyorlardı. 


Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdığı dönemde ise, bakterilerin cansız maddeden oluşabildikleri inancı, bilim dünyasında yaygın bir kabul görüyordu. 


Oysa Darwin'in kitabının yayınlamasından beş yıl sonra, ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluşturan bu inancı kesin olarak çürüttü. Pasteur yaptığı uzun çalışma ve deneyler sonucunda vardığı sonucu şöyle özetlemişti: "Cansız maddelerin hayat oluşturabileceği iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüştür." (i) 


Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karşı uzun süre direndiler. Ancak gelişen bilim, canlı hücresinin karmaşık yapısını ortaya çıkardıkça, hayatın kendiliğinden oluşabileceği iddiasının geçersizliği daha da açık hale geldi. 


20. Yüzyıldaki Sonuçsuz Çabalar 


20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attığı birtakım tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen meydana gelebileceğini ispat etmeye çalıştı. Ancak bu çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanacak ve Oparin şu itirafı yapmak zorunda kalacaktı: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır." (ii) 


Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni konusunu çözüme kavuşturacak deneyler yapmaya çalıştılar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikalı kimyacı Stanley Miller tarafından 
1953 yılında düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde olduğunu iddia ettiği gazları bir 
deney düzeneğinde birleştirerek ve bu karışıma enerji ekleyerek, proteinlerin yapısında kullanılan birkaç organik molekül (amino asit) sentezledi. 


O yıllarda evrim adına önemli bir aşama gibi tanıtılan bu deneyin geçerli olmadığı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya koşullarından çok farklı olduğu, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı. (iii) Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'ın kendisi de kullandığı atmosfer ortamının gerçekçi olmadığını itiraf etti. (iv) 


Hayatın kökeni sorununu açıklamak için 20. yüzyıl boyunca yürütülen tüm evrimci çabalar hep başarısızlıkla sonuçlandı. San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyacı Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 yılında yayınlanan bir makalede bu gerçeği şöyle kabul eder: 


Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla girdiğimizde sahip olduğumuz en büyük çözülmemiş problemle karşı karşıyayız: Hayat yeryüzünde nasıl başladı? (v) 


Hayatın Kompleks Yapısı 
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Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza girmesinin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile inanılmaz derecede karmaşık yapılara sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha karmaşıktır. 
Öyle ki bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir. 


Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılarla açıklanamayacak kadar fazladır. Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü, inanılmaz bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği bilginin, eğer bu bilgi kağıda dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluşan 950 ciltlik bir kütüphane oluşturacağı hesaplanmaktadır. Hücrenin en temel yapıtaşı olan proteinlerin rastlantısal olarak sentezlenme ihtimali ise, 500 amino asitlik ortalama bir protein için, 109“'de 1'dir. Ancak matematikte 10“'de 1'den küçük olasılıklar pratik olarak "imkansız" sayılırlar. 


Kuşkusuz eğer hayatın tesadüflerle ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın doğaüstü bir biçimde "yaratıldığı"'nı kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı yaratılışı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. Cardiff Üniversitesi'nden, Uygulamalı Matematik ve Astronomi Profesörü Chandra Wickramasinghe hayatın yaratılmadığına on yıllar boyunca inandırılmış bir bilim adamı olarak, bilimin bulguları 


sonucunda karşılaştığı bu gerçeği şöyle anlatmıştır: 


Bir bilim adamı olarak aldığım eğitim boyunca, bilimin herhangi bir bilinçli yaratılış kavramı ile uyuşamayacağına dair çok güçlü bir beyin yıkamaya tabi tutuldum. Bu kavrama karşı şiddetle tavır alınması gerekiyordu... Ama şu anda, Tanrı'ya inanmayı gerektiren açıklama karşısında, öne sürülebilecek hiçbir akılcı argüman bulamıyorum... Biz hep açık bir zihinle düşünmeye alıştık ve şimdi yaşama getirilebilecek tek mantıklı cevabın yaratılış olduğu sonucuna varıyoruz, tesadüfi karmaşalar değil. (vi) 


Evrimin Hayali Mekanizmaları 


Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim mekanizmaları" olarak öne sürdüğü iki kavramın da gerçekte hiçbir evrimleştirici güce sahip olmadığının anlaşılmış olmasıdır. 


Darwin, ortaya attığı evrim iddiasını tamamen "doğal seleksiyon" mekanizmasına bağlamıştı. 
Bu mekanizmaya verdiği önem, kitabının isminden de açıkça anlaşılıyordu: "Türlerin Kökeni, Doğal Seleksiyon Yoluyla..." 


Doğal seleksiyon, doğal seçme demektir. Doğadaki yaşam mücadelesi içinde, güçlü ve doğal şartlara uygun olan canlıların hayatta kalacağı düşüncesine dayanır. Örneğin yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha hızlı koşabilen geyikler hayatta kalacaktır. 
Böylece geyik sürüsü, hızlı ve güçlü bireylerden oluşacaktır. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleştirmez, onları başka bir canlı türüne, örneğin atlara dönüştürmez. 


Dolayısıyla doğal seleksiyon mekanizması hiçbir evrimleştirici güce sahip değildir. Darwin de 


bu gerçeğin farkındaydı ve Türlerin Kökeni adlı kitabında "faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal seleksiyon hiçbir şey yapamaz" demek zorunda kalmıştı. (vii) 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Lamarck'ın Etkisi 


Peki bu "faydalı değişiklikler" nasıl oluşabilirdi? Darwin, kendi döneminin ilkel bilim anlayışı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çalışmıştı. Darwin'den önce yaşamış olan Fransız biyolog Lamarck'a göre, canlılar yaşamları sırasında geçirdikleri fiziksel değişiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örneğin Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemişlerdi, yüksek ağaçların yapraklarını yemek için çabalarken nesilden nesile boyunları uzamıştı. 


Darwin de benzeri örnekler vermiş, örneğin Türlerin Kökeni adlı kitabında, yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla balinalara dönüştüğünü iddia etmişti. (viii) 


Ama Mendel'in keşfettiği ve 20. yüzyılda gelişen genetik bilimiyle kesinleşen kalıtım kanunları, kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere aktarılması efsanesini kesin olarak yıktı. 
Böylece doğal seleksiyon "tek başına" ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalmış oluyordu. 


Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar 


Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların sonlarında, "Modem Sentetik Teori"yi, ya da daha yaygın ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, doğal seleksiyonun yanına "faydalı değişiklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlıların genlerinde radyasyon gibi dış etkilerle ya da kopyalama hataları sonucunda oluşan bozulmaları ekledi. 


Bugün de hala dünyada evrim adına geçerliliğini koruyan model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara zarar verirler. 


Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi rastgele bir etki ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar: 


Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir değişim kol saatini geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım getirir. (ix) 


Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu görüldü. Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gösterdiği mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan bir genetik olaydır. 
(İnsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizması" olamaz. Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de kabul ettiği gibi, "tek başına hiçbir şey yapamaz." Bu gerçek bizlere doğada hiçbir "evrim mekanizması" olmadığını 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göstermektedir. Evrim mekanizması olmadığına göre de, evrim denen hayali süreç yaşanmış olamaz. 


Fosil Kayıtları: Ara Formlardan Eser Yok 


Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmış olmadığının en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır. 


Evrim teorisine göre bütün canlılar birbirlerinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dönüşüm yüzmilyonlarca senelik uzun bir zaman dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 


Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 


Örneğin geçmişte, balık özelliklerini hala taşımalarına rağmen, bir yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu teorik yaratıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 


Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu ucube canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır: 


Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çeşitleri mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir. (x) 


Darwin'in Yıkılan Umutları 


Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında hummalı fosil araştırmaları yapılmasına rağmen bu ara geçiş formlarına asla rastlanamamıştır. Yapılan kazılarda ve araştırmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermiştir. 


Ünlü İngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmasına karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder: 


Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde, türler ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karşılarız; kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz. (Xi) 


Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçiş formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıklarını gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, kendisinden evrimleştiği hiçbir ata olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya çıkmasının 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tek açıklaması, o türün yaratılmış olmasıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir: 


Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da böyle olmamıştır. Eğer böyle olmadıysa, bir değişim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmiş olmalıdırlar. Ama eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir. (xii) 


Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sandığının aksine, evrim değil yaratılıştır. 


Darwinizm: Materyalist Bir Dogma 


Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla açıkça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin hayatın kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim mekanizmalarının hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdiği ara formların yaşamadıklarını göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak bir kenara atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düşünce, bilimin gündeminden çıkarılmıştır. 


Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin eleştirilmesini "bilime saldırı" olarak göstermeye bile çalışmaktadırlar. Peki neden?... 


Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i de doğaya getirilebilecek yegane materyalist açıklama olduğu için benimsemektedirler. 


Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adamı" olduğunu şöyle itiraf etmektedir: 


Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. 
Aksine, materyalizme olan a priori bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de, İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz. (xiii) 


Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı yarattığına inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı 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bir kabuldiir. Ama Darwinistler, "İlahi bir açıklamanın sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 


Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan herkes ise, şu açık gerçeği görecektir: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yaratıcı'nın eseridirler. O Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden, canlıları da yaratıp şekillendiren Allah'tır. 
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ON ÜNLÜ DARWİNİST MASAL bilinclitasarim.freeservers.com/bilincli_tasarim.html(10.01.2022) 


"Archaeoptery, Sürüngenler Ve Kuşlar Arasındaki Kayıp Halkadir" Masalı Archaeopteryx adlı 150 milyon yıllık kuş fosili, evrimciler tarafından 19. yüzyıldan beri “evrimin en büyük fosil kanıtı” olarak gösterilmiştir. Bu kuşun bazı sürüngen özellikleri gösterdiği ve bu yüzden sürüngenler ile kuşlar arasındaki “kayıp halka” olduğu iddia edilmiştir. Ancak 2000 yılında ortaya çıkarılan Longisguama adlı fosil, bu iddiayı geçersiz kılmıştır. Çünkü 220 milyon yıl yaşındaki Longisguama, Archaeopteryx’ten 70 milyon yıl daha eski olmasına rağmen eksiksiz bir kuştur. 


“Atın Evrimi Fosil Kayıtlarıyla İspatlanmıştır” Masalı 

Onlarca yıldır, “atın evrimi”, evrimin teorisinin en iyi belgelenmiş kanıtlarından biri olarak gösterilmiştir. Farklı devirlerde yaşamış dört ayaklı memeliler küçükten büyüğe doğru dizilmiş ve bu “at serileri” doğa tarihi müzelerinde sergilenmiştir. Oysa son yıllardaki araştırmalar, at serilerindeki canlıların birbirlerinin atası olmadığını, sıralamaların çok hatalı olduğunu, atın atası olarak gösterilen canlıların gerçekte attan daha sonra ortaya çıktıklarını ortaya koymaktadır. 


"Canlılarda Körelmiş Organlar Vardır" Masalı 

Uzun zamandır evrimci kaynaklarda canlılardaki bazı organların işlevsiz olduğu ileri sürülmekte ve bunların o canlıların atalarından miras kalmış evrimsel kör noktalar olduğu iddia edilmektedir. Örneğin insan vücudundaki appendiks (apandisit) veya kuyruk sokumu, yıllarca “körelmiş organ” sayılmıştır. Oysaki son yılların bilimsel araştırmaları, tüm bu 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organların önemli işlevleri olduğunu koymuş durumdadırlar. Evrimcilerin 20. yüzyıl başında çıkardıkları “körelmiş organlar listesi” bugün tamamen çürümüş durumdadır. 


"Doğa Tarihi, Hayat Ağacını Doğrulamaktadır" Masalı 

Darwinizm, yeryüzündeki yaşamın bir ağaç gibi tek bir kökten doğup giderek geliştiğini ve dallara ayrıldığını öne sürer. Evrimciler, doğa tarihini bu iddiaya uyarlamak için 150 yıldır çabalamaktadırlar. Oysa doğa tarihi, tam aksi bir tablo ortaya koymuştur. Fosil kayıtları bir “hayat ağacı” bulunmadığını, temel canlı gruplarının yeryüzünde aynı anda ve aniden ortaya çıktığını göstermektedir. Bilinen filumların (temel canlı gruplarının) tamamına yakını, 530- 
520 milyon yıl önceki Kambriyen devirde ortaya çıkmıştır. 


"Fosiller, Yarı Maymun İnsanların Yaşadığını İspatlamaktadır" Masalı 

Darwinizm'in en önde gelen aldatmacası, insanların maymun benzeri canlılardan evrimleştiği iddiasıdır. Bu iddia, oluşturulan binlerce hayali çizim ve maket yoluyla kitlere empoze edilir. 
Oysa gerçekte “maymun-adamlar”ın yaşamış olduğuna dair hiç bir kanıt yoktur. İnsanın en eski atası olarak ileri sürülen Australopithecus, şempanzelerden pek farklı olmayan soyu tükenmiş bir maymun türüdür. Evrim şemasında Australopithecus’un sonrasına yerleştirilen Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis, Homo sapiens archaic gibi sınıflamalar ise, farklı insan ırklarıdır. 


"Hayatın İlkel Dünyada Tesadüfen Oluşabildiği İspatlanmıştır" Masalı 

Bu iddiayı öne süren evrimci kaynaklarda tek kanıt olarak 1953 yılındaki Miller Deneyi gösterilir. Oysa bu deneyde canlı bir hücre oluşturulmamış, sadece bir kaç basit aminoasit sentezlenmiştir. Aminoasitlerin tesadüfen doğru sıralamayla dizilerek proteinleri oluşturmaları, bunların da bir hücre meydana getirmeleri matematiksel olarak imkansızdır. 
Kaldı ki, Miller'ın sentezlediği aminoasitler dahi anlam taşımamaktadır. Çünkü Miller deneyinde ilkel dünya atmosferinde bulunmayan gazlar kullanmıştır. 


"İnsan Embriyosunda Solungaçlar Vardır" Masalı 

Bu iddia, evrimci biyolog Ernst Haeckel tarafından 20. yüzyılın başında yapılan bir bilim sahtekarlığına dayanmaktadır. Haeckel, evrime delil oluşturmak için, insan, tavuk, balık gibi canlıların embriyolarını yanyana çizmiş, ancak bu çizimler üzerinde çarpıtmalar yapmıştır. 
Bugün tüm bilim dünyası bunun bir sahtekarlık olduğunu kabul etmektedir. Haeckel'in “solungaç” diye gösterdiği yapı, gerçekte insanın orta kulak kanalının, paratiroidlerinin ve timüs bezlerinin başlangıcıdır. 


"Mutasyon Deneyleri Evrime Delildir" Masalı 

Mutasyonlar, neo-Darwinizm'in öne sürdüğü iki “evrim mekanizması”ndan biridir. DNA üzerindeki bu rastlantısal değişikliklerin canlıları evrimleştiği öne sürülür. Bu iddiaya destek oluşturabilmek için binlerce mutasyon deneyi yapılmıştır. Başta meyve sinekleri olmak üzere seçilen bazı canlı popülasyonları yoğun mutasyona uğratılmıştır. Evrimci yayınlar bu mutasyon deneylerini “evrimin laboratuvardaki kanıtı” gibi gösterirler. Oysa gerçekte bu deneyler evrimi kanıtlamak bir yana çürütmüştür. Çünkü mutasyona uğrayan hiç bir canlıda genetik bilgi artışı gözlemlenmemiştir. Aksine, mutantlar (mutasyona uğrayan canlılar) hep sakat, kısır ve hasta olmaktadır. 
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"Omurgalıların 5 Parmaklı El Yapısı Evrime Delildir" Masalı 

Yunusun yüzgeçlerinde, yarasanın kanatlarında veya insanın ellerinde, 5 parmaklı bir kemik yapısı bulunur. Bu benzerlik, evrimci ders kitaplarında veya popüler yayınlarda, uzun zaman, bütün bu canlıların ortak bir atadan evrimleştiği iddiasına delil olarak sunulmuştur. Oysaki genetik araştırmalar, benzer gibi gözüken bu organların aslında çok farklı genler tarafından kontrol edildiğini göstermiştir. Bugün evrimciler bile “benzer organlar evrime delil oluşturmuyor” itirafında bulunmaktadır. 


"Sanayi Devrimi Kebelekleri, Doğal Seleksiyonla Evrime Delildir" Masalı 

Evrim teorisinin tüm dünya çapında en çok tekrar edilen sözde “delil”lerinin başında, 19. 
yüzyıl Ingilteresi’nde gerçekleşen sanayi devrimi sırasındaki kelebek popülasyonu gelir. 
İddiaya göre sanayi devrimindeki hava kirliliği ağaç kabuklarının rengini koyulaştırmış, bu nedenle koyu renkli kelebekler daha kolay kamufle olarak avcı kuşlardan korunmuş ve sonuçta koyu renkli kelebeklerin nüfusu artmıştır. Ama bu bir evrim değildir, çünkü yeni bir kelebek türü ortaya çıkmamış, sadece zaten var olan türlerin nufüs oranı değişmiştir. 


AHLAKİ BOZULMA İNSANLARIN KIYAFETLERİYLE DEĞİL DARWİNİST 
MATERYALİST EĞİTİMLE İLGİLİDİR 


https://kuranileyasamak.com/ahlaki-bozulma-insanlarin-kiyafetleriyle-degil-darwinist- materyalist-egitimle-ilgilidir/ 


Darwinist materyalist temelli eğitim tüm dünyada yaygın olarak devam etmektedir. Bu eğitim sisteminin acı neticelerinden biri de ahlaki bozulmadır. Ancak bazı kesimlerde bu ahlaki bozulmanın asıl kaynağının Darwinizm olduğu fark edilememekte ve dolayısıyla gereken önlemler alınamamaktadır. 


İnsanların yaşamın gerçek amacından uzaklaşmaları, manevi değerlerini de kaybetmeleri demektir. Dünyayı yaşayabilecekleri tek yer olarak gören, hem kendilerinin hem de diğer insanların ölümle birlikte yok olacaklarını zanneden kişilerin manevi yönlerinin gelişmiş olması da beklenemez. Böyle çarpık bir yaşam felsefesine sahip insanların oluşturduğu toplumların manevi yönden büyük bir boşluk içinde olmaları kaçınılmazdır çünkü bu gibi insanlar ahlaki yönden bir güzellik elde etme konusunda çaba sarfetmezler. Allah Kuran'da, ahirete ve hesap gününe inanmayan böyle insanların günah konusunda da sınır tanımayacaklarına dikkat çekmiştir: 


O gün, yalanlayanların vay haline. Ki onlar, din gününü yalanlıyorlar.Oysa onu, “sınır tanımaz, saldırgan?, günahkar olandan başkası yalanlamaz. (Mutaffifin Suresi, 10-12) 


İşte içinde yaşadığımız dönem, din ahlakını tamamen terk etmiş ve çevrelerini de böyle karanlık bir yola çekmek isteyen insanların çoğunlukta olduğu bir zamandır. Bundan dolayı günahta sınır tanımama, saldırganlık, manevi çöküntü, ahlaki değerlerin yitirilmesi, bir ayette geçen ifadeyle “çirkin hayasızlıkların” yaygınlaşması, fuhşun, sapkın cinsel ilişkilerin, uyuşturucu bağımlılığının, kumarın kısacası her türlü ahlaksızlığın teşvik edildiği bir dönemdir. 


Darwinist Materyalist Eğitim Ahlaksızlığı Telkin Eder 
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Dinsiz veya Allah'a ve ahirete inancı zayıf olan bir insan, Allah'ın haram kıldığı fuhuş, kumar, hırsızlık gibi eylemlerde bulunmaktan, insanların haklarına tecavüz etmekten çekinmez. Çünkü dinsizliğin temelinde insanların tesadüfler sonucunda oluştukları ve dolayısıyla kendilerini bir Yaratıcı”ya karşı sorumlu hissetmek zorunda olmadıkları yanılgısı vardır. Ayrıca dinsizliği besleyen Darwinist materyalist eğitime göre ise insan gelişmiş bir hayvandır ve diğer hayvanlar gibi ihtiyaçlarını karşılamak dışında bir kaygısı olmamalıdır. 
Nefsani ihtiyaçlarını karşılama konusunda ise kendisine herhangi bir kısıtlama getirmek zorunda değildir; aynı hayvanlar gibi davranabilir. Dolayısıyla dini tanımayan yani Darwinizm ve materyalizme dayalı bir eğitim, ahlak kurallarının da zayıflamasına neden olur. 
Böyle bir toplumda insanlar Allah'ın Kuran'da haram kıldığı davranışları hiç çekinmeden yapabilirler. 


Nitekim ünlü materyalistler ve Darwinizm'in savunucuları dinsizliğin ahlaka bakış açısını tüm açıklığı ile dile getirmişlerdir. Darwinizm'in önde gelen savunucularından ve Cornell Üniversitesi profesörlerinden William Provine materyalizmin ahlaka bakış açısını şöyle ifade eder: 


Modem bilim ortaya koymaktadır ki, dünya tümüyle ve sadece mekanistik prensiplerle işlemektedir. Doğada hiçbir amaç ve amaçsal prensip yoktur. Rasyonel olarak bulunabilecek Tanrılar ve düzenleyici güçler de yoktur... İkincisi, modern bilim ortaya koymaktadır ki, insanoğlu i için hiçbir “daimi ahlaki kanun” ya da “mutlak yol gösterici prensip? yoktur... 
Üçüncüsü, şu sonuca varmamız gerekir ki, öldüğümüz zaman ölürüz ve bu bizim mutlak sonumuzdur. (Philip Johnson, Darwin On Trial, 2.b. Illionis: Intervarsity Press, 1993, 5.126) 


Bu materyalist bilim adamının da belirttiği gibi dinsizlikte ahiret inancı yoktur ve insanlar ölümden sonra yok olacaklarına inanırlar. Dinsizlerin bu sapkın inanışları Kuran'da da şöyle haber verilmiştir: 


O (bütün gerçek), yalnızca bizim (yaşamakta olduğumuz bu) dünya hayatımızdan ibarettir; ölürüz ve yaşarız, biz diriltilecekler değiliz. (Mü?minun Suresi, 37) 


Öldükten sonra dirileceğine inanmayan insanlarda, sınır tanımayan, her türlü aşırılıkta ve ahlaksızlıkta bir sakınca görmeyen, nefsinin ve tutkularının her emrettiğini yapan, iradesini kullanmak için bir sebep görmeyen aksine her türlü iradesizliği geçerli sayan bir anlayış gelişir. Bu nedenle, dinsizlik ahlaki bozulmanın en önemli nedenidir. Nitekim Provine'in yukarıdaki sözleri de dinsizliğin bu sınır tanımazlığına, ahlak üzerindeki bozucu etkilerine bir örnek teşkil etmektedir. Bu sözlerde dinsiz bir insanın nasıl çarpık bir düşünce ve ahlak yapısına sahip olabileceğini görmek mümkündür. 


Elbette ahlaksızlık yapan her insan Darwinizm'i veya materyalizmi düşünerek bunları yapmaz. Ancak burada önemli olan bu fikir akımlarının ve eğitimin insanlara bu telkini vermeleri ve bunların sonucu olarak insanların büyük bir çoğunluğunun ahiretteki hayatlarını düşünerek yaşamak yerine bu dünya hayatını sınır tanımaz ve azgın bir hırsla yaşamalarıdır. 


Ahlaki Dejenerasyonun En Önemli Nedeni Darwinist Materyalist Eğitimdir 


60'lı yıllardan itibaren Darwinist materyalist eğitimin etkisiyle dünya gençliği arasında ortaya çıkan yanlış özgürlük anlayışı tamamen bu sınır tanımazlığın ve aşırılığın sonucuydu. Serbest 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cinsellik, uyuşturucu kullanmak, başıboşluk, asilik gibi her türlü ahlak dışı tavır bu dönemin özelliklerindendi. Bugün dünyada bu dönemin yetiştirdiği insanlardan bazıları ya ülkeleri yönetmekte ya da okullarda öğretmenlik yapmaktalar. Ayrıca günümüzün genç neslini yetiştirmiş olan bazı anne-babalar da yine aynı dönemde yetişmiş insanlardır. 


Bugün Amerika'dan, Hollanda’ya, Uzakdoğu ülkelerinden Rusya'ya kadar hakim olan ahlaki dejenerasyonun en önemli nedeni dinsizliğin eğitimini aldığı için, kendini başıboş ve sorumsuz zanneden insanlardır. Fuhşun, küçük yaştaki çocukların fuhuş için satılmalarının, kumarın, dolandırıcılığın, rüşvetin, şeytani özelliklere sahip olmayı bir meziyet saymanın, insanların birbirlerine hatta kendi ailelerine bile kesinlikle güvenememelerinin, evlilik öncesi ilişkinin modernlik zannedilmesinin, bazı insanların utanma ve haya duygularını kaybetmelerinin, güzel ahlak gösterenleri yadırgamalarının ve belki 20 yıl önce kesinlikle düşünülemeyen ve büyük bir ahlaksızlık olarak kabul edilen benzer tavırlara insanların özendirilmesinin ardında yatan neden, dinsizliğin belki de tarihte ilk defa bu kadar yaygınlaşmasıdır. 


Dinsizlik Ahlaksızlığın da Ana Nedenidir 


Dinden uzak olduğu halde ahlaksız olmadığını, kötülük yapmadığını düşünen insanlar olabilir. Gerçekten de bir insan dine inanmadığı halde hayatı boyunca kesinlikle rüşvet almamış olabilir ve almamak konusunda kesin kararlı da olabilir. Ancak bu onun Kuran'a uygun güzel bir ahlak sahibi olduğunu göstermez. 


Herşeyden önce Allah'tan korkup sakındığı için güzel ahlak gösteren bir insan her zaman, her koşulda ve her konuda bu ahlakını devam ettirir. Buna karşın hayatı boyunca asla rüşvet almadığını söyleyen dinden uzak bir insan çıkarları söz konusu olduğunda kolaylıkla yalan söyleyebilmektedir. Veya oğlunun hastane masrafları için paraya ihtiyacı olduğunda gözünü kırpmadan rüşvet alabilmekte, yani koşullar değiştiğinde “mecbur kaldığını” söyleyerek, o ana kadar hiç yapmayı düşünmediği birşeyi yapmakta sakınca görmeyebilmektedir. Örneğin bir insanı öldürmeyi aklından bile geçirmeyen dinsiz bir insan, bir gün aşırı sinirlendiğinde kendini tutamayarak cinayet işleyebilmektedir. 


Oysa güzel ahlak sabır ve irade gerektirir. Koşullar ne olursa olsun güzel ahlaktan taviz vermemek gerekir. Bu iradeyi ve sabrı gösterebilmek içinse insanın önemli bir amacının olması şarttır. Müminler Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini kazanmayı amaç edindikleri için her türlü koşulda güzel bir ahlak gösterirler. Ama dinsiz ve amaçsız bir insanın böyle bir irade ve sabır göstermesi için bir neden yoktur. Örneğin fuhuş yolu ile para kazananlar bunu aç kalmamak için yaptıklarını söylerler. Oysa Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor olsalar, böyle bir hayasızlığa asla başvurmazlar. Ahirette hesabını veremeyeceklerini bildikleri için bundan büyük bir korku ile sakınırlar. 


Allah'ın “Şeytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin -hayasızlığı emrediyor. Allah ise, size Kendisi’nden bağışlama ve bol ihsan (fazl) vadediyor. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.” (Bakara Suresi, 268) ayetinde bildirdiği gibi insanların bir kısmı fakirlik korkusuyla türlü ahlaksızlığa başvurabilmektedir. Halbuki Allah'ın rahmetini uman kişi bunları aklından dahi geçirmez. İşte iman edenleri ve inançsız insanları güzel ahlak konusunda ayıran önemli fark budur. 
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Kuran'da müminlerin içlerindeki Allah korkusundan dolayı güzel ahlaklarinda kararlı ve sabırlı oldukları şöyle bildirilir. 


Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar Rablerinin yüzünü (hoşnutluğunu) isteyerek sabrederler, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar, bu yurdun (dünyanın güzel) sonucu (ahiret mutluluğu) onlar içindir. (Rad Suresi, 21-22) 


“DOĞA TARİHİ, HAYAT AĞACINI DOĞRULAMAKTADIR “ SAÇMALIĞI 


mehmetyldrm on Nisan 6, 2012- evrimsacmaliklari.wordpress.com/2012/04/06/doga-tarihi- hayat-agacini-dogrulamaktadir-sacmaligi/ 


Darwinizm, yeryüzündeki yaşamın bir ağaç gibi tek bir kökten doğup giderek geliştiğini ve dallara ayrıldığını öne sürer. Evrimciler, doğa tarihini bu iddiaya uyarlamak için 150 yıldır çabalamaktadırlar. Oysa doğa tarihi, tam aksi bir tablo ortaya koymuştur. Fosil kayıtları bir “hayat ağacı” bulunmadığını, temel canlı gruplarının yeryüzünde aynı anda ve aniden ortaya çıktığını göstermektedir. Bilinen filumların (temel canlı gruplarının) tamamına yakını, 530- 
520 milyon yıl önceki Kambriyen devirde ortaya çıkmıştır. 

Fosiller “Hayat Ağacı”nı Reddediyor 

Önce Darwinizm'in bu konudaki varsayımını ele alalım. Bilindiği gibi Darwinizm, canlılığın tek bir ortak atadan geldiğini ve küçük değişimlerle farklılaştığını öne sürmektedir. Bu durumda, canlılığın, ilk başta birbirine çok benzer ve basit formlarda ortaya çıkmış olması gerekir. Yine aynı iddiaya göre, canlıların birbirlerinden farklılaşmaları ve kompleksliklerinin artması da, zamanın akışına paralel olmalıdır. 


Kısacası, Darwinizm’e göre, canlılık tek bir kökten gelen, ancak sonra dallara ayrılan bir ağaç gibi olmalıdır. Nitekim bu varsayım Darwinist kaynaklarda ısrarla vurgulanır ve “hayat ağacı” (tree of life) kavramı sik sık kullanılır. Bu hayat ağacına göre, canlılar arasındaki en temel sınıflandırma birimi olan filumların da, aşağıdaki şemada görüldüğü gibi, kademe kademe ortaya çıkmış olması gerekir. 


Darwinizm’e göre önce tek bir filum oluşmalı, sonra diğer filumlar küçük küçük değişimlerle ve uzun zaman dilimleri içinde yavaş yavaş belirmelidir. Darwinizm'in bu varsayımına göre, hayvan filumlarının sayısında da kademeli bir artış yaşanmış olmadır. Aşağıdaki çizim, Darwinist varsayımlara göre hayvan filumlarında beklenen kademeli sayı artışını göstermektedir. 


Darwinizm’e göre canlılık bu şekilde gelişmiş olmalıdır. Peki ama gerçekten de böyle mi olmuştur? 


Kesinlikle hayır. Aksine, havyanlar, ilk ortaya çıktıkları dönemden itibaren çok farklı ve çok komplekstirler. Bugün bilinen tüm hayvan filumları, yeryüzünde aynı anda, Kambriyen devri olarak bilinen jeolojik dönemde ortaya çıkmışlardır. Kambriyen devri, yaşı 530-520 milyon yıl olarak hesaplanan 10 milyon yıllık bir jeolojik dönemdir. Bu devirden önceki fosil kayıtlarında, tek hücreli canlılar ve çok basit birkaç çok hücreli dışında hiçbir canlının izine rastlanmaz. Kambriyen devri gibi son derece kısa bir dönem içinde ise (10 milyon yıl, jeolojik anlamda çok kısa bir zaman dilimidir) bütün hayvan filumları, tek bir eksik bile olmadan bir 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anda ortaya çıkmışlardır! 

Kambriyen kayalıklarında bulunan fosiller, salyangozlar, trilobitler, süngerler, solucanlar, deniz anaları, deniz yıldızları, yüzücü kabuklular, deniz zambakları gibi çok farklı canlılara aittir. Bu tabakadaki canlıların çoğunda, modern örneklerinden hiçbir farkı olmayan, göz, solungaç, kan dolaşımı gibi kompleks sistemler, ileri fizyolojik yapılar bulunur. Bu yapılar hem çok kompleks, hem de çok farklıdır. Evrim literatürünün popüler yayınlarından Earth Sciences dergisinin editörü Richard Monestarsky, Kambriyen Patlaması hakkında şu bilgileri vermektedir: 

Bugün görmekte olduğumuz oldukça kompleks hayvan formları aniden ortaya 

çıkmışlardır. Bu an, Kambriyen Devrin tam başına rastlar ki denizlerin ve yeryüzünün ilk kompleks yaratıklarla dolması bu evrimsel patlamayla başlamıştır. Günümüzde dünyanın her yanına yayılmış olan omurgasız takımları erken Kambriyen devri'de zaten vardır ve yine bugün olduğu gibi birbirlerinden çok farklıdırlar. 


Dünyanın nasıl olup da böyle birdenbire birbirlerinden çok farklı filumlarla dolup taştığı, hiçbir ortak ataya sahip olmayan farklı canlıların nasıl ortaya çıktığı, evrim teorisine göre asla cevaplandırılamayan bir sorudur. Darwinizm'in dünya çapındaki en önde gelen savunucularından biri olan İngiliz biyolog Richard Dawkins, bu gerçek hakkında şunları söylemektedir: 


... Kambriyen katmanları, başlıca omurgasız gruplarını bulduğumuz en eski katmanlardır. 
Bunlar, ilk olarak ortaya çıktıkları halleriyle, oldukça evrimleşmiş bir şekildeler. Sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan, o halde, orada meydana gelmiş gibiler. 


Bu illüstrasyon, Kambriyen devrindeki kompleks yapılara sahip canlıları tasvir ediyor. Bu denli farklı canlıların hiçbir ataları olmadan bir anda ortaya çıkmış olmaları, Darwinist teoriyi en bastan geçersiz kılmaktadır. 


Darwinizm'in dünya çapındaki en önemli eleştirmenlerinden biri olan Berkeley Üniversitesi profesörü Philip Johnson, paleontolojinin ortaya koyduğu bu gerçeğin, Darwinizm'le olan açık çelişkisini şöyle açıklamaktadır: 


Darwinist teori, canlılığın bir tür “giderek genişleyen bir farklılık üçgeni” içinde geliştiğini öngörür. Buna göre canlılık, ilk canlı organizmadan ya da ilk havyan türünden başlayarak, giderek farklılaşmış ve biyolojik sınıflandırmanın daha yüksek kategorilerini oluşturmuş olmalıdır. Ama hayvan fosilleri bizlere bu üçgenin gerçekte başaşağı durduğunu göstermektedir: Filumlar henüz ilk anda hep birlikte vardır, sonra giderek sayıları azalır. 


Kambriyen devrine ait bir fosil 


Philip Johnson'ın belirttiği gibi, filumlarin kademeli olarak oluşması bir yana, tüm filumlar bir anda varolmuşlar, hatta ilerleyen dönemlerde bazılarının soyu tükenmiştir. Kambriyen öncesi (Prekambriyen) dönemde sadece tek hücreli canlıların oluşturduğu üç farklı filum vardır. Kambriyende ise 6071 aşkın farklı hayvan filumu bir anda ortaya çıkmıştır. İlerleyen dönemde ise bu filumların bir kısmının soyları tükenmiş, günümüze kadar sadece bazı 


266 


filumlar ulaşmıştır. Aşağıdaki grafik, filumlarin sayısının zaman içindeki seyrini göstermektedir: 


Ünlü evrimci paleontolog Roger Lewin, Darwinizm'in hayatın tarihi hakkındaki tüm varsayımlarını çökerten bu olağanüstü durumdan şöyle söz eder: 


“Hayvanların tüm tarihindeki en önemli evrimsel olay” olarak tanımlanan Kambriyen patlaması, daha sonra da varlıklarını koruyacak olan bütün temel vücut formlarını (filumları) ortaya koymuştur. Bunların bir kısmının daha sonra soyları tükenmiştir. Bazı tahminler, şu anda var olan 30 farklı hayvan filumu ile karşılaştırıldığında, Kambriyen patlamasının yaklaşık 100 kadar farklı filumu ortaya çıkardığı yönündedir. 


AHMET DÖNMEZ'İN ELEŞTİRİSİNE BİR ELEŞTİRİ... 


Emre uslu-jan 20, 2020-https://www.patreon.com/posts/ahmet-donmezin-33289620 


Gökhan Bacık geçenlerde Ahval'de bir yazı yazıp Gülen Cemaatinin özetle 2 yılda hiç değişmediğini, değişimin olmamasının da Gülen cemaatinin zihin haritaları ve yapısal durumuyla açıkladı. Yazı Cemaat çevrelerinde bir tartışma başlattı. 


Tartışmaya katılan Ahmet Dönmez, Bacık'ın eleştirilerinin üstüne kendi eleştirilerini de ekleyip uzunca bir yazı yazdı. 


Dönmez'in yazısında katıldığım taraflar var katılmadığım taraflar da var. Ancak yazının beni ilgilendiren tarafı şu: Dönmez benim uzun süredir dile getirdiğim bir görüşü, "Cemaat hiç bir şey yapmasaydı da aynı soykırımın muhatabı olacaktı” görüşümü sanki Cemaat eleştirilerinin önünü tıkamak için ortaya atılan görüşlerden biri gibi sunmuş. 


Bu nedenle Dönmez'e cevap mahiyetinde bir değerlendirme yazacağım. 


Biliyorsunuz birkaç gün önce bu hesapta "CEMAAT ONU YAPMASA, BU OLMAZDI" SAÇMALIĞINI BIRAKIN ARTIK başlıklı bir yazı yazmış, AKP için asıl meselenin Cemaatin soru çalması veya Paralel bürokrasi kurması olmadığını belirtip, asıl meselenin Cemaatin AKP'den kopması olduğunu anlatmıştım. Cemaatin işlediği haltları tartışırken bugünkü süreçten ayrı tartışılması gerektiğini savunuyorum. Bu görüşlerimi de şu şekilde gerekçelendiriyorum: Eğer AKP için mesele soru çalma gibi Cemaatin karıştığı suçlar olsaydı bu konudaki ilk haberler çıktığında, veya ilk şikayetler geldiği 2010 tarihinde konunun üstüne giderdi. O zaman üstüne gitmedi hatta o zaman Cemaati savundu, çünkü Cemaat ile birliktelerdi. Ne zaman ki yollar ayrıldı, eski defterler açıldı. Dolayısıyla biz bu süreci tartışırken AKP'nin sunduğu gibi tartışırsak sadece AKP'nin argümanlarını desteklemiş oluruz demiştim. 


Ben bu görüşü ilk defa dile getirmiyorum. Daha önceleri de yaptığım videolarda, attığım twitlerde ve yazdığım yazılarda zaman zaman dile getirdim. Bana göre bir konuyu tartışırken önümüze konulanın olgularla algıları analitik bir ayrıma tabi tuttuktan sonra tartışmamız gerekiyor. 
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Dönmez, yazısının ilgili kısmında şöyle diyor: 
Bir de “Cemaatin hatalarının hiç biri böylesi bir zulmün gerekçesi olamaz. Cemaat hiç bir şey yapmasaydı da aynı soykırımın muhatabı olacaktı” yaklaşımı var. 


"Birinci cümle ile ilgili kimsenin bir itirazı yoktur sanırım. Yukarıda linkini paylaştığım yazımda ben de bunun altını özellikle çizmiştim. Aksini iddia eden var mı bilmiyorum. 


Fakat ikinci cümle ile ilgili şöyle bir şerh düşmek isterim: Varsayımsal olarak diyelim ki cemaat yine de aynı kitlesel kırımın muhatabı olacaktı; peki ama hiç bir şeyden habersiz, alınan yanlış kararlarda hiç bir dahli olmayan masum cemaat bireyinin elindeki “haklılık” silahını ve “masumiyet? dayanağını almaya kimin hakkı vardı? Bir çok insan bugün artık ağzını açıp bir şey diyemez hale geldi. Küsüp kenara çekilenler, AKP'ye de cemaate de lanet okuyup münzevi bir hayatı tercih edenlerin sayısı çoğalıyor. Bunun nedeni, geçmişte yapılan ve tevili mümkün olmayan bazı pis işlerle yüzleşilmesi." 


Burda bir anlam kargaşası var sanırım. Yani Cemaat "nasılsa kitlesel kırıma muhatap olacağız o zaman soru çalalım, paralel devlet kuralım, 15 Temmuz'a karışalım" diye 
hareket ettiğini hiç sanmıyorum. En azından benim argümanım bu değil. En azından 15 
Temmuzdan önce Cemaatin kitlesel kırıma giden yolu zaten açılmıştı. Yani Cemaat kitlesel kırıma maruz kalacağı için X, Y, Z işlerini yapmadı. X, Y, Z işlerini yaptığı için de kitlesel kırıma maruz kalmadı. Kitlesel kırıma maruz kalmasının farklı aktörler için farklı nedenleri var. Devlet için Cemaatin yurt dışında büyümesi, Gülen'in ABD'de olması cemaati başka devletlerin etki alanına sokuyor paranoyasına kaynaklık ediyordu. Avrasyacılar ve Ergenekon için Cemaatin batı yanlısı tutumu sorundu. Erdoğan için de Cemaatin AKP ile yollarını ayırması sorun oldu. 


Dolayısıyla Cemaatini kırıma tabi tutulması iddia edildiği gibi soru çalmak, paralel devlet kurmak, hatta 15 temmuz ile iligili de değil. Farklı aktörlerle farklı gerekçelerle ayrı düşmesi nedeniyle bu kırıma maruz kaldı. Sanırım Cemaat mensuplarının tamamı da Cemaatin tutumunu, yani Batı yanlısı tutumunu, AKP karşısındaki tutumunu, Dünyaya açılması tutumunu destekliyordu. 


Dolayısıyla eğer bir illiyet bağı kurulacaksa, Cemaatin kırıma neden olan şeyler kararlarından çok siyasi ideolojik tercihleriydi. Eğer bu argümanı söyleyenler: "Cemaat AKP ile yolları ayırmasaydı başımıza bunlar gelmezdi" diyorlar ve AKP ile birlikteliği savunuyorlarsa kısmen haklı olabilirler. En azından devlet ve Avrasyacılara rağmen AKP ile birlikte oldukları dönemde Cemaatin başına bunlar gelmedi. 


Ayrıca, cemaat yine de aynı kitlesel kırımın muhatabı olacaktı argümanı bir varsayım filan değil. Dolayısıyla buradan hareketle Dönmez'in yaptığı gibi varsayımsal değerlendirmeler yapamayız. 


Peki bu değerlendirmenin varsayım olmadığını nereden biliyoruz? 
Bizzat Ahmet Dönmez'in daha önce yazıp açıkladığı belgelerden biliyoruz. Hatırlarsanız o belgelere göre henüz 15 Temmuz darbe girişimi devam ederken önceden hazırlanmış 


listelerdeki hakimler ve savcılar o gece görevden alınıp devam eden günlerde de tutuklanmıştı. 
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Peki 15 Temmuz olmasaydı o listeler sümenaltı edilip tutuklanan o hakimler tutuklanmayacak mıydı? 


Elbette tutuklanacaktı... 
Peki bunu nereden biliyoruz? 
Devletin çalışma şeklinden biliyoruz... 


Hatırlayın devlet, Gülen cemaatinin terör örgütü ilan edilme süreci 2012 yılında açık 

edilmişti. Erdoğan elçilerle yaptığı bir konuşmada Gülen Cemaatini terör örgütü ilan etmekten söz etmiş, 2014 yılında da artık MGK kararı alınmış kürsülerden cemaatin terör örgütü ilan edileceği açıkça duyrulmuştu. 


Hatta içinde benim de bulunduğum Terör Arananlar listesi Gülen Cemaati Bakanlar kurulu kararıyla resmen terör örgütü ilan edilmeden yayınlanmış başımıza ödül de konmuştu. Yani o dönem biz resmiyette olmayan bir terör örgütünün teröristleri olmuştuk. 


Türkiye devleti bir topluluğu terör örgütü ilan ederse ne yaptığını sanırım Ahmet Dönmez de bilir. Bunun en trajik kısmı Deniz Gezmiş, Yusuf İnan gibi isimlerin idama gitmesidir. Bu devlet Almanya'ya yanaşmak için 1940'lı yıllarda komünistleri terörist ilan edip hapislerde çürütürken, 1944'de Almanya'nın kaybetmesi üzerine bu sefer Türkçü Nilhal Atsızları hapislere tıkmıştır. 


Demem o ki, bu devlet bu cemaati Terör örgütü ilan ettiyse spor olsun diye ilan etmemiştir. Bugün yaptıklarını o gün de yapmak için cemaati terör örgütü ilan etti. 
Dolayısıyla buna varsayımsal demek devletin yaptığı 100 binlerce fişlemeyi, belge uydurmayı, kumpas kurmayı, Hüseyin Gülerce dahil adam devşirmeyi hafife almak olur. 


Yani ortada varsayım filan yok. Belgesiyle, bilgisiyle ortada olan Cemaati terör örgütü ilan etme esası üzerine oturtulmuş bir devlet planına dayanılarak şunu söylüyorum: Cemaat üstüne atılı hiç bir işlemi yapmamış olsaydı da cemaat yine de aynı kitlesel kırımın muhatabı olacaktı. Bu konuda iddialıyım çünkü Cemaatin başına geleceklerin planı 2004 yılında alınan MGK kararlarında ortaya çıktı zaten. Henüz o dönemde Cemaat iddia edilen şeylerden hiç birini yapmamıştı. 


Sanırım konunun bir varsayımdan ibaret olmadığını anlatabildim. Şimdi Dönmez'in bu konudaki argümanına gelelim: 


Dönmez'in yazısından devam edelim: 


Varsayımsal olarak diyelim ki cemaat yine de aynı kitlesel kırımın muhatabı olacaktı; peki ama hiç bir şeyden habersiz, alınan yanlış kararlarda hiç bir dahli olmayan masum cemaat bireyinin elindeki “haklılık? silahını ve “masumiyet? dayanağını almaya kimin hakkı vardı? Bir çok insan bugün artık ağzını açıp bir şey diyemez hale geldi. Küsüp kenara çekilenler, AKP'ye de cemaate de lanet okuyup münzevi bir hayatı tercih edenlerin sayısı çoğalıyor. Bunun nedeni, geçmişte yapılan ve tevili mümkün olmayan bazı pis işlerle yüzleşilmesi. 
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Bu insanların çoğu, 15 Temmuz'un bir gün öncesine dönmeye çoktan razı. 


“O zaman da zulüm vardı. O zaman da hapse tıkılıyorduk. Her sabah korku ile uyanıyorduk. 
İşten atılıyorduk. Şeytanlaştırılıyorduk. Fakat huzurluyduk. Göğsümüzü gere gere meydanlardaydık. Dayak yiyorduk ama susmuyorduk. Çünkü haklıydık. Haklı olduğumuzu biliyorduk. Bunun verdiği güven ve rahatlık ile meydan okuyorduk. 15 Temmuz bizim masumiyetimi aldı. Elimizdeki bu haklılık duygusunu aldı. Sözümüzü aldı.” diyenlere ne cevabınız var? 


Bu argüman Cemaat mensuplarının artık haklı olmadıklarını ve masumiyet dayanaklarının da olmadığını varsayıyor. Polemik olsun diye söylemiyorum. Velevki Cemaat mensupları o itham edilen suçları işlemiş olsun, bu varsayım hukukun temel prensibi masumiyet karinesine aykırı. Hem suçun şahsiliği ilkesini savunup hem de böylesi bir argümanı savunamayız. 


Ne zaman olursa olsun Cemaatin içinde suç işlemiş insanlar varsa onların ortaya çıkarılıp yargı makamlarına verimeleri gerek. Bunları bilerek koruyanlar suça iştirak etmiş olurlar. Ancak bunların ortaya çıkmamış olması, çıkarılmaması veya çıkarılamaması da Cemaat mensuplarının haklılık silahını veya meşruiyet dayanağını ellerinden alamaz. 
Zira dünyada hiç bir hukuk sistemi bir kitleyi toplu olarak yargılayamaz, toplu olarak masum veya suçlu ilan edemez. Bu yüzden, bu argümanı oldukça sorunlu görüyorum. 


Dönmez'in yazdığı minvalde düşünen çok cemaat mensubunun olduğunu elbette farkındayım. 
Dönmez de zaten onların görüşünü yansıtıyor. Ben Dönmez'in kişsel olarak böyle sorunlu bir düşünceyi kabul edebileceğini sanmıyorum. Dönmez'in yazdığı minvalde düşünen Cemaat mensuplarına söyleyebileceğim tek şey var: Bir cemaate mensup olmanız sizi suçlu yapmadığı gibi, sizin haklılığınızı da elinizden alamaz. Dünya hukuk sitemi (Ad Hominem, Guilt by Association) düşüncesini temelden red eder. Dolayısıyla Cemaat içinde bazı insanlar bir takım haltlar yedi, suç işledi diye kimse suç işlemeyen insanların elindeki haklılık dayanağını alamaz, masumiyetine ve meşruiyetine helal getiremez. Velev ki mensubiyet bağı hissettiğiniz Cemaat o kişlerle arasına mesafe koymasa bile bu sizi bireyler olarak haksız kılmaz... 


Bu bağlamda Dönmez'in altını çizdiği diğer argüman ise şu: 
Bu insanların çoğu, 15 Temmuz'un bir gün öncesine dönmeye çoktan razı. 


“O zaman da zulüm vardı. O zaman da hapse tıkılıyorduk. Her sabah korku ile uyanıyorduk. 
İşten atılıyorduk. Şeytanlaştırılıyorduk. Fakat huzurluyduk. Göğsümüzü gere gere meydanlardaydık. Dayak yiyorduk ama susmuyorduk. Çünkü haklıydık. Haklı olduğumuzu biliyorduk. Bunun verdiği güven ve rahatlık ile meydan okuyorduk. 15 Temmuz bizim masumiyetimi aldı. Elimizdeki bu haklılık duygusunu aldı. Sözümüzü aldı.” diyenlere ne cevabınız var? 


Elbette bu konuda Cemaatin vermesi gereken bir çok cevap var. Özellikle, Adil Öksüz'ün adı 2012 Kemalettin Özdemir tarafından savcılıklara verilmiş olmasına rağmen neden halen Cemaat faaliyetlerine devam ettiğini, cemaat hiç kimseye değilse bile kendi tabanına açıklamak zorunda. Yine Adil Öksüz ve ekibinin Gülen çevresinde etkili olabilecek isimleri Türkiye'den çıkarmak için yaptığı girişimleri de açıklamak zorunda Cemaat. 
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Ben başından beri Adil Öksüz'ün yaptıklarına bakarak devsirilmis biri olduğunu savunuyorum. Ama bu Öksüz'ü yıllardır aynı görevde tutan başta Fethullah Gülen ve Cemaat ileri gelenlerinin sorumluluğunu zayıflatmaz. Çünkü onunla irtibatladığınız insanların hakkını yediniz... 


Ancak şu gerçeği de görelim: Cemaat 15 Temmuz'un neresinde olduğunun eksiksiz açıklasa bile taraflar duymak istediklerini duyacaktır. Yani Cemaatin15 Temmuz'a karıştığını düşünüp masumiyetini kaybettiklerini düşünelerin bir çoğu yine bu minvalde düşünecektir. Çünkü 15 Temmuz artık bir siyasi mevzi oldu, taraflar açısından gerçeğin ne olduğundan çok mevzinin ne tarafında durduğun önemli. Bu durum Cemaatin üzerindeki açıklama sorumluluğunu hafifletmez ama o açıklamalar olunca da sonucun değişmeyeceğinin farkında olmamız gerekiyor. 


Bu noktadan hareketle şunu da söylemem gerek: diyelim ki bazı Cemaat mensupları -her nasıl olduysa- 15 Temmuz'da aktif rol aldı. Bu 15 Temmuz'a karışmamış, hatta karşı çıkmış Cemaat mensuplarının haklılık duygusunu neden elinizden alsın? Ayrıca, 15 Temmuz'a direnen cemaat mensuplarının varlığı da Cemaat mensuplarını haklı kılmaz. 


Siz Erdoğan ve çevresinin belgeli ispatlı hırsızlık ve yolsuzluklarından tüm AKP'lileri sorumlu tutuyor musunuz örneğin? Veya 28 Şubatçıların yaptığı darbe girişiminden tüm Kemalistleri mi sorumlu tutuyorsunuz? Veya PKK'nın başvurduğu şiddetin Kürtlerin haklılığını elinden aldığına mı inanıyorsunuz? 


Ayrıca AKP rejimi o kadar yalan söyledi, o kadar iftira attı, o kadar haysiyet cellatlığı yaptı ki bu kampanyaya karşı gerçeğin ne olduğunu açıklamak gerçekten işe yarar mı? Emin değilim. Kendi başıma gelenden biliyorum. Bu süreçte hakkında en çok spekülasyon yapılan 
birisi olarak şunu net ifade edeyim: İnandığım bütün değerlere yemin edebilirim ki ne 15 
Temmuz ile ilgili en küçük bir bilgim vardı, ne 17-25 Aralık soruşturmalarıyla ilgili, ne Sümeyye Suikasti, ne Rus elçi Karlov'un öldürülmesi, ne Fuat Avni, ne de akla hayale gelmedik başka bin bir tür iftirayla ilgim var. 15 Temmuz'dan önce açılan Cemaatin Çatı davasında Gülen'le birlikte yargılanıyorum, Cemaatin medya davasında da adım eksik değil, 
15 Temmuz'da da Karlov suikastinde de adımı karıştırdılar. 


Bütün bu iftiralara karşı elimden geldiğince açıklamalar yaptım. Ama AKP'lilere, ya da Ulusolcuları geçtim çevrenizdeki Cemaat mensuplarına bile sorsanız, belki de Ahmet Dönmez bile, benim bu işlere karışmış olabileceğime, en azından bu olanlardan önceden haberimin olabileceğine inandıklarını söyleyecektir. Yani yukarıdaki zannı oluşturmak için AKP yönetimi çok çalıştı ve algı bakımından bir sonuca da ulaştı. Yapılan algı operasyonları nedeniyle AKP tabanının neredeyse tamamı, muhaliflerin önemli bir kısmı ve Cemaat tabanının da azımsanmayacak bir kısmı benim yukarıda sayılan bir takım gizli işlere karışmış olabileceğimi düşünüyor. 

Şimdi soruyorum: Bu algı operasyonları karşısında benim gücümün yettiği 

kadarıyla açıkladığım gerçeğin ne hükmü var? Yeniden hatırlatayım, bu da Cemaatin sorumluluğunu hafifletmez ama algıların olguları bastırdığı bir ortamda gerçeklerin açıklanmasının beklenen sonucu vermeyeceğini görmek gerek.. 


Peki ne yapmalı? 
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Ben Cemaatin sonuna kadar eleştirilmesi taraftarıyım. Eleştirilerin de elestirilmesinden yanayım. Ama her görüşü eleştirinin önüne set çekmek için ileri sürülen bir görüş gibi sunmak da eleştirenlerin gücünü zayıflatır. Örneğin "Cemaat hiç bir şey yapmasaydı da aynı soykırımın muhatabı olacaktı” görüşü Cemaat eleştirilerinin önüne set çekmek için ifade edilmiş bir görüş değil. Eğer sadece gerçeğin peşindeysek sizin ulaşmaya çalıştığınız gerçekler kadar "Cemaat hiç bir şey yapmasaydı da aynı soykırımın muhatabı 

olacaktı” görüşü de bir gerçek. Eleştirilerin önünü kesmek için ortaya atılmış bir savunma mevzisi değil yani.. 


Şu konuda kuşkum yok; gazeteciler olguların peşinde koşmalı ve eline geçen tüm bilgi ve belgeleri de kime zarar verir diye düşünmeden açıklamalı. Bunu yaparken algılarla olguları da ayrıştırmalı. Ancak olguların ortaya çıkması algıları değiştirmeyebilir. Yani Cemaatin 15 Temmuz'daki her ne kadar rolü varsa o rolün ortaya çıkması yerleşmiş algıları değiştirmeyebilir. Bir başka örnek vereyim, Ermeni soykırımı bir olguyken bir çoğumuz inşa edilmiş algılarımızla bunu reddettik yıllarca. Dolayısıyla inşa edilmiş algıların anti tezi olgularmış gibi sunmak yanılgılara neden olabilir. 


Ben 15 temmuzla ilgili çıkan her bilgiyi okuyup kendi değerlendirmemi yapıyorum. Ne 15 
Temmuz'un benim hakılılığımı elimden aldığını düşünüyorum ne de mücadelemin meşruiyetine halel getirdiğine dair en ufak bir şüphem var. Aksine "benim hakkımda bunca iftira atan bir yapı kim bilir başkaları hakkında daha ne iftiralar atmıştır?" diye düşünerek her zamankinden daha haklı olduğumu düşünüyorum. 


Sonuç olarak, Cemaatten olsun ya da olmasın, başkasının ne yapmış olabileceğini düşünerek kendimi ve mücadelemi sorgulamıyorum. Aksine bir birey olarak ne yaptığımı ve nasıl iftiralara maruz kaldığımı düşünmek mücadelemi ve direncimi daha dirençli hale getiriyor. 


Patreon yazılarımı soysal medya hesaplarınızdan paylaşarak, patreon hesabıma abone olarak verdiğiniz destekten dolayı peşinen teşekkürler... 


CEMAAT ELEŞTİRİLERİ VE GELEN TEPKİLER ÜZERİNE... 


Ahmet Dönmez-19/01/2020-https://www.ahmetdonmez.net/cemaat-elestirileri-ve-gelen- tepkiler-uzerine/ 


Gökhan Bacik’in Ahval’de kaleme aldığı “Cemaat üzerine iki yıl sonra notlar”ın ardından doğan tartışmalar hakkında görüşlerimi paylaşmak istiyorum. 


Zaman zaman ben de eleştirel yazılar kaleme alan biri olarak, bu tür yorumlar sonrası ortaya konan tepkilerle ilgili genel bir değerlendirme yapma ihtiyacı hissediyorum. 


Kendime göre bunları bazı sınıflara ayırıp ona göre yorum yapacağım. 


Çünkü bu tür tartışmalarda metodolojik bir hata yapıldığını düşünüyorum. Mesele içerik veya esası tartışma noktasına hiç gelemeden duygusal baloncuklara hapsediliyor ve sonra da bu baloncukların sakince sönümlenip gitmesi sağlanıyor. 
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Bazen kasıtlı bazen de bilmeden mevzu’un özünden uzaklaştırıldığını, elmalarla armutlarin birbirine karıştırıldığını, kimi zaman goygoya kurban edildiğini ve bazen de tribüne oynamak kabilinden ucuz kurnazlıklarla seslerin boğulduğunu gözlemliyorum. 


Eleştiriler ve eleştiri yöneltenler yeknesak olmadığı gibi bunlara gelen tepkilerin de hepsini tek bir torbaya yerleştirmek ve toptan bir hüküm vermek uygun değil. 


Öncelikle eleştirel çıkışlara yönelen tepkileri kaba hatlarıyla iki ana başlık altına yığıp daha sonra buradan farklı gruplamalar yapmak istiyorum. 


1- Eleştirinin kendisinden rahatsızlık duyanlar. 


2- Temelde karşı olmayıp da farklı gerekçelerle bugün eleştirel yaklaşımlara mesafeli duranlar. 


Birinci maddeden başlayacak olursak... 


Her ne kadar farklı gerekçelerin arkasına gizlenmiş olsa da veya belki kendi kendine itiraf dahi edilmemiş olsa da zamandan ve şartlardan bağımsız olarak aslında cemaatin eleştirilmesine / eleştirilebilmesine, Fethullah Gülen'in tenkit konusu yapılabiliyor olmasına yönelik bir öfkenin varlığından söz etmek mümkün. 


Yani şu anda böyle bir tenkil süreci yaşanmıyor, insanlar böylesine vahşi bir zulmün mağdurları haline gelmiyor olsalardı dahi cemaatin içeriden eleştirilmesi aynı oranda bu kişileri rahatsız edecekti. Şimdi sürecin varlığı sadece bu rahatsızlığa bir gerekçe, bir mazeret olarak kullanılıyor. 


Ve yarın her şey bitse bile aynı insanlar sorgulamaya, eleştirmeye, hesaplaşmaya aynı şekilde bariyer koyacaktır. Hiç kuşkunuz olmasın. 


Bu kişilerdeki eleştiriye kapalılığın ve yer yer alerjiye varan rahatsızlığın başlıca kaynağı, cemaatin ve liderinin seçilmiş olduğuna duyulan sarsılmaz inanç. 


Bu gruba göre cemaat, ilahi bir vazifenin tamama erdirilmesi için Allah tarafından vazifelendirilmiş, özel seçilmiş bir grup. Hz Peygamber'in, “ahir zamanda gelecek kardeşlerim? diye hitap ettiği mirasçıları. Hareket'in lideri de doğal olarak vazifeli bir zat. 
İlham yoluyla bazen doğrudan peygamberle, bazen sahabelerle, salih zatlarla görüşen ve onlarla istişare etmeden bir karar almayan, adım atmayan, dolayısıyla da aldatılması, kandırılması mümkün olmayan bir müceddid. 


Bu zaviyeden bakıldığında “Hizmet'in sahibi Allah'tır”. 
Takipçileri de “çağın kudsileri”... 


Onlar “sahabeye denk”tir. 
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Bu yapı içerisinde insanların hatası olmuş mudur, elbette olmuştur; ama onlar da kast-1 mahsusa ile değil bir içtihad hatası sonucu iki sevaptan biri ile yetinmeyi sağlayacak hatalardandır. 


Mesela cemaatin “aşıklarından?, ozan, sazende, söz ustası Bekir Salim, “Bu kadar büyük bir oluşum içinde bilerek, kasden hata yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor” diyor. 


Buradan hareketle ben bu gruptan olanları da kabaca iki kategoriye ayırıyorum. 


1- Cemaatin bugün düştüğü durumda payı olan hataların, günahların, haksızlıkların, ihlallerin varlığından haberdar olmayanlar, duysa da inanmayanlar veya inanmak istemeyenler. 


Mesela üzülerek söyleyeyim ki Bekir Bey fena halde yanılıyor. Bilerek, bir fetva ile, bir içtihad ile ve dolayısıyla kasıt ile hata yapanların (ki onlar buna hata demiyor) sayısı bir elin parmakları ile ölçülendirilebilecek seviyeyi çoktan aşmış vaziyette. Daha kötüsü, “soru verme”, “sahte belge üretme”, ‘fişleme’, “usulsüz dinleme? gibi hukuksuzlukların sistemli bir şekilde yapılmış olduğu gerçeği ile de karşı karşıyayız. 


2- Her şeyi bilenler. Bildiği halde bütün bunları sahiplenmiş, içselleştirmiş olan ve tutumlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyenler. Hatta gitmeyi aklından bile geçirmeyenler. 


Onlara göre bu tür yanlışlıklar, zaruret halinde mecburiyet kesbetmiş mahzurlu hallerden ibarettir ve Türkiye'nin kendine has şartlarından doğmuş bir takım kaçınılmaz tedbirlerdir. 
Başka türlüsü mümkün olamamıştır, olamayacaktır ve bugün de haklılığından şüphe edilmeyecek bazı istisnai kararlardır. Bunlar âvâmın baktığı yerden anlaşılamayacak, ancak adalet-i izafiye penceresinden izah edilebilecek bir ehven-i şer yumağıdır. Ne yapılmışsa doğru yapılmıştır. Düşmanın her türlü desiseye başvurduğu, her türlü şeytani silah ile silahlandığı bir ortamda problemleri mutlak adalet ile çözmenin imkanı kabil değildir. Bu nev’ iden işlerin fıkhı da farklıdır. Türkiye'de derin devletin veya diğer güç gruplarının neler yaptığına bakmadan, cemaati mecbur bıraktıkları şartların kaynağını tartışmadan bu tür mahzurlu yöntemleri sorgulamak da hamâkattir, safderünluktur ve “düşman'ın cephesine mühimmat taşımaktan başka bir anlamı yoktur. (Bu paragrafı ayrı bir yazı konusu yapacağım) 


Ayrıca “dünyaya zaten rahat için gelmemişizdir.” 


“Hocaefendi bize zaten başkasını vaat etmemiştir. Bu yolun kaderi budur. Uzundur ve geçidi çoktur. Kandan ve irinden deryalar vardır”. 


“Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler, sizin başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi sanmuistiniz?’ 


Ayrıca kaybedilmiş bir şey de yoktur. 
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Bizzat Gülen diyor ki, “Hizmet’i tahrip düşünceleri ancak yüzde on nispetinde tesirli olabildi.” 


O zaman mesele yok. Ağlanacak, sorgulanacak bir durum da yok. 


Harun Tokak da bir röportajında, “Hocaefendi bize “Eğer siz Allah ve Rasulü'nün yolundan gidiyorsanız yol bu, bu yolun kaderine razı olanlar buraya gelsin? demiş hep. Ama şimdi başımıza küçük bir yara geldiği zaman veya bir musibet geldiği zaman bu musibeti ikileştiren şeylerden birisi de şudur: Biz hata yaptık, biz yanlış yaptık, falancalar yanlış yaptı da başımıza bunlar geldi gibi şeyler...Bazen birileri yanlış yapacak ki o yanlış şeylerden bambaşka şeyler doğacak. Yani şimdi biz Hz. Adem Aleyhisselam cennette yememesi gereken bir meyveyi yedi diye düşünüyoruz değil mi, öyle konuşuyoruz, ama Hocaefendi diyor ki “Eğer bilseydi ki Hz Adem onun neslinden Hz Muhammed gibi bir evlat gelecek ağacı köküyle yerdi, bırakın meyveyi? diyor Hocaefendi. Yani bazı yanlışlar olacak ki, eğer yanlışsa, büyük doğrular inkişaf etsin.” 


Yani başınıza “küçük bir yara” geldi diye niye hemen şikayet etmeye başlıyorsunuz? 


Bakın ta Hz. Adem bile hata yapmıştır ama o hatadan Hz. Muhammed (sav) doğmuştur. 
Bizim bu ufak tefek hatalarımızdan -ki hata ise eğer- kim bilir yarın bir gün ne güneşler doğacaktır. 


Hatta Harun Tokak, Sarı Saltuk'ları, Mevlana'yı, Hacı Bayram'ları, Hacı Bektas’ lari, Ahmet Yesevi'leri sıraladıktan sonra, “Eğer Kerbela’nin kandillerinden gerçekten dünyayı aydınlatacak böyle bir ışık yayılacaktı ise geriye dönüp düşündüğünüz zaman iyi ki bu Kerbela olmuş diyesiniz geliyor.” ifadelerini kullanıyor. 


Yani doğacak o ışık için, bugün birileri canından olacaksa, işkence görecekse, yuvalar darmadağın olacaksa önemi yok. Bunlar zaten kendi zayiatının mükafatını öte tarafta şehitlik mertebesi ile tahsil edecektir. 


“Dolayısıyla başa gelen musibetlerde ilahi hikmetleri görmek gerekir.” 


Öyle diyor Gültekin Bibar. “Allah bir kulunu sevince onun ibadet ile ulaşamayacağı mertebelere musibet verip ulaşmasını sağlar” diyor. 


Öyleyse eleştirilecek bir şey de yoktur. 
La'yüseldir. 
Bibar, bir ‘molla’ olarak konumu ve verdiği tepkiler ile benim için bu manada bir prototiptir. 


Kendini hem bu dünyada hem öteki alemde garantiye almış ve o emniyet içerisinde yargı dağıtıyor. 
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“Yalnızım, cemaate ait değilim diyenler bu sözlerini ruz-1 mahşerde Allah cc sun huzurunda da söyleyebilecek mi? Yoksa ahir zamanın mazlum cemaatine sağanak sağanak lütuflar yağdığını gördüklerinde fikirleri değişir mi? Sözlerinize dikkat edin.... Yarın ahirette mahcup olmayın!” diye uyarıyor. 


Yani din eşittir cemaat. 


Eğer cemaatten uzaklaşmışsan mahşerde Allah huzurunda hiç bir soruya cevap veremeyecek, toprak olmayı, yok olup gitmeyi dileyeceksin. 


Haşa, Gültekin Bibar soruları da önceden almış galiba. 

Hangi sorular gelecek hangileri gelmeyecek, o biliyor. 

Mesela kendisine bilip de cevaz verdikleri, bilip de sustukları hiç sorulmayacak. 
Bir tek cemaatten ayrılanlar, cemaati eleştirenler mahcup olacaklar. 


Onlar ise bu dünyada ayağı kaymış olanların, hamların, pilavın içindeki beyaz taşların, istifa ettirilmiş olanların imrenen bakışları altında sağanak sağanak yağan lütufların tadını çıkaracaklardır. 


Özetle bu grubu, bilenler ve bilmeyenler olarak ikiye ayırabiliriz. 


Buradaki sorunlardan biri, en azından ahlaki bir vecibe olarak ikinci gruptakilerin bu “mahzurlu şeyleri” bugün dahi birinci gruptakilerden gizlemeleri ve hatta sorulduğunda inkar etmeleridir. 


Öyle olunca, sineye çekilmesi mümkün olmayan günahlardan bugün haberdar olan ve bunu itiraz konusu yapan birileri çıktığında, bunlar ‘miinekkit’, ‘ham’, ‘yolda kalan”, “dün susup bugün konuşan? bir takım ‘cilesiz’, “yolda kalmışlar’, “dökülmüşler? olarak yaftalanabiliyor. 


Bu insanların haklılığını bilen ikinci gruptan hiç kimse de sesini çıkarmıyor. 


Tayfun Tuna ile yaptığımız yayında paylaşmıştım, bir kere daha tekrar edeyim: Cemaatin önde gelen ağabeylerinden bir tanesi bana, “Aslında senin ve senin gibi arkadaşların yazdıkları bana gizli bir haz veriyor. Çünkü aslında gerçekten de bazı yanlışlıklar var ve bunları kimse konuşmuyor. Bunları birilerinin söylemesi gerekir. En azından senin gibi bir kaç kişi söylediğinde ben gizli bir haz alıyorum.” itirafında bulunmuştu. 


Yine en önde gelen ‘agabeylerden’ biri, “Bu söylediklerinizin yüzde seksenine katılıyorum.” demişti. 
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Ancak bunları ikili sohbetlerde dile getirip kitleler karşısında başka bir ağız kullanıyorlar. Bu yukarıda alıntıladığım samimi düşüncelerini de “Sen gazetecisin, bunları yazma ama...” kaydını düşerek paylaşıyorlar. 


Bir defasında şöyle demiştim: “Haydi konumunuz gereği kendiniz bu tür yanlışları dile getiremiyorsunuz, en azından yazan-çizen insanlar hedef tahtası yapıldığında çıkıp müdahale etseniz, “Durun bir dakika, söylediklerinde hakikat payları var. Mikyasa vuralım. Bunlar üzerinde düşünelim” deseniz.” 


Ancak buna karışılık da tatmin edici bir cevap alamamıştım. 
Gelelim ikinci maddeye... 


Yani, “Temelde karşı olmayıp da farklı gerekçelerle bugün eleştirel yaklaşımlara mesafeli duranlara”... 


Onların da temel argümanları şunlar: 


— Şimdi zamanı değil. Zulüm devam ediyorken bunları konuşmak, gemi batıyorken gıygıy çalmaktır. 


— Zalimin eline koz veriyorsunuz. 
— Zulme haklılık kazandırıyorsunuz. 
— Kuvve-i maneviyeyi kırıyor, musibeti ikileştiriyorsunuz. 


— Bu tür meseleler böyle uluorta, kamuoyu önünde konuşulmaz. İlgili kanallar var, muhataplar var. Gidip onlara iletin. 


— Dün sustun, bugün niye konuşuyorsun? 


Bu itirazlara zaman içerisinde çeşitli cevaplar verildi. Ben de bazı yazılar ve röportajlarda kendimce gerekçelerimi sıraladım. 


İşte başta söylediğim “elmalarla armutların birbirine karıştırıldığı?” metodolojik hatalar da genelde burada karşımıza çıkıyor. 


Şuradan başlayayım: Cemaatin içerisinde bir grubun sistematik olarak işlediği suçlar veya irtikap ettiği günahlar (ki onlar bunları bu şekilde adlandırmıyor) halen hayatiyetini sürdüren, canlı, kalp atışı devam eden eylemler. 


İki türlü: 
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Bir, Bunlara halen sahip çıkılıyor ve herhangi bir pişmanlık izhar edilmiyor. 
İki, Fırsatı bulunsa aynı şekilde devam edilecek. 


Ayrıca yer yer zulmü durdurabilecek, hafifletebilecek ya da en azından bu hukuksuzluklara imza atan aktörlere ağır darbe vurabilecek bir çok koz ellerinde olmasına rağmen kullanmamalarının nedeni de bu. 


Çünkü bunları açık etmeleri halinde kendi kurdukları sistem de sorgulanacağı için susuyorlar. 


Sırf bunun için bile olsa bu yapıyı sarsmak ve eyleme zorlamak gerekir kanaatindeyim. 
O yüzden de zamanlama ile ilgili eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyorum. 
Bitmiş, bir yerde kesilmiş, sona ermiş bir zincirden söz etmiyoruz çünkü. 


Bünye içerisinde halen aktif olan ve her an yeni belaları çekme potansiyeli taşıyan bir zihniyet var. Bunlara karşı sürecin bitmesini beklemek, sürecin ilanihaye devamına davetiye çıkarmaktır. 


Kaldı ki bu sürecin bitip bitmeyeceğinin, ne zaman biteceğinin, nasıl biteceğinin de garantisi kimsede yoktur. 


Bittiğinde de gücü elinde bulunduranların, şimdi sabırla susanları konuşturacaklarına, onları dinleyeceklerine dair bir işaret de bulunmamaktadır. 


“Zalime haklılık kazandırmak” bahsine uzun uzadıya değinmeyeceğim. 


Kendi adıma sadece 11 Kasım 2018 tarihli “AKP haklı mı çıktı?” başlıklı yazıyı burada yeniden paylaşmakla yetineyim. Bütün cevaplar açık-seçik orada var. 


“Kuvve-i maneviyeyi kırmaya” gelince... 
Ne desem bilmiyorum... 


Taş üstünde taş kalmamış. Yüzbinlerce hayat enkaz altında. Maneviyat desen, kaç tane arkadaşım var “Artık Allah'a inancımı kaybettim” diyen... 


Aradan üçbuçuk yıl geçmiş, sen cemaat olarak hala çıkıp Adil Öksüz'ün 11-13 Temmuz tarihleri arasında Gülen'in ikamet ettiği kampta ne yaptığına, ne konuştuğuna bile cevap vermemişsin, yine de kuvve-i maneviyeyi kırmış olmuyorsun ama sana bunu soranlar kuvve-i maneviyeyi kırmış oluyorlar. Ne güzel hayat! 
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Sen, bugün bütün dünyanın diline düşmüş olan suçlamalarla ilgili üç maymunu oyna, bir tekine bile çıkıp cevap verme ama sana bunları sorup, “Beni neye bulaştırdınız arkadaş?” diye soranlar kuvve-i maneviyeyi kırmış olsunlar. Muhteşem! 


Bu ancak kapalı gruplara yaraşacak, faşizan yönetimlerde rastlanabilecek bir yaklaşım olur. 
Kendine yakıştırdığı bu mu cemaatin? 
Öyleyse okumayanlar için Umberto Eco'nun “Ur-Faşizm? yazısını tavsiye ederim. 


Bu tür durumlarda grup içi ‘yeni bir dil’ üreterek, esnek-muğlak-kırık bir dil ile her türlü sorgulamayı bastıran, eleştirel aklın önündeki yolları tıkamaya çalışan, karmaşık sorunları basit sembollerle cevaplayıp zihinlerin karışmasının önüne geçmeye çalışan yönetimlere ne ad veriliyor, kendiniz bakın. 


Sondaki iki madde ile devam edeyim... 


Yani, “Bunlar uluorta konuşulmaz” ve “Dün sustun, bugün niye konuşuyorsun?” eleştirisi ile... 


Ben kendi adıma, bugün rahatsızlık duyup tepki gösterdiğim hususların hemen hiçbirini dün bilmiyordum. Bir gazeteci olarak bunların varlığını bu kadar geç öğrenmekten dolayı ayıplanabilirim ama bugün haberdar olduktan sonra “Niye konuşuyorsun?” tepkisinin muhatabı olamam. 


Bugün öğrendim ve isyan ediyorum arkadaş! 

Aldatılmış olmaya isyan ediyorum. 

Bugün bildiklerimi dün biliyor olsaydım, tavrım çok farklı olurdu. 
Bunu içime sindiremiyorum. 

Dünü ıskaladım diye bugünü de yarını da ıskalamak zorunda mıyım? 
Peki sen bugün haberdar oluyorsun da tavrın niye hiç değişmiyor? 


Artık haberdar olmaya başladığın halde niye hiç bir rahatsızlık emaresi göstermiyorsun? 


Bu bir takım necis işler seni niye hiç ırgalamıyor? 


Başka gruplar aynı günahları işlediğinde kendini onlarla ayrıştırıyorsun da senin içinden doğup geldiğinde ne diye hoşgörüyorsun? 
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Bizler bir kabile miyiz? 


Vadettiginiz veya talep ettiğiniz şey, klasik kabileci alışkanlıkları ‘update’ edip 2020 yılı sürümüyle hayatımıza uyarlamak mı? 


Bu sizin tercihiniz olabilir... Siz bundan dolayı ayıplanmazken başka türlüsünü tercih edip de itiraz eden ne diye ‘ham’ oluyor? 


Bu bana dair olanı... 


Bir de dün nerelerde nasıl tutumlar aldığı bilinmeden, hiç araştırılmadan, sorulmadan, “Ekmeğin kesilince konuşmaya başladın” diye hırpalanan isimler var. 


İlk aklıma gelenler İhsan Yılmaz, Gökhan Bacık, Savaş Genç gibi akademisyenler. 
Onlar kendilerini savunuyor zaten, ben kimsenin avukatı değilim. 


Sadece böyle bir yazının bağlamı içerisinde örnek teşkil ettiklerinden dolayı kısaca değineceğim. 


Mesela Gökhan Bacık 2 yıl önceki The Circle röportajında, Engin Sezen tarafından şöyle takdim edilmiş: “Rektör Ali Fuat Bilkan’1 İpek Üniversitesi'nde ziyaretimden çıkarken Prof. 
Gökhan Bacik’la karşılaştım. Tanışmıyorduk. İpek'te hocalığı yanısıra bir günlük gazetede yazmaya da başlamıştı. (...) Kendine, Kanada'da bir üniversitede, Fethullah Gülen'in Düşünce Tarihi başlıklı bir doktoraya başladığımı söyleyince heyecanlandı ve koyu bir sohbete dalıverdik. (...) Tabusu yoktu. Hassaten de, Cemaat geleneğinde yetişmiş akademisyen, aydın ve gazeteci prototipinden farklı geldi bana. Mesela şöyle dedi: “Eleştirel yaklaşacaksan yap!” (...) O dönemler, Cemaat de, Gülen de bir tabuydu! Bacık, hatıramda, “Çatır çatır eleştireceksen gir, yoksa bırak? sözüyle yer edinmişti.” 


Peki Bacık, ele verirken talkını, kendi mi yutuyordu salkımı? 
Yani başkalarına “eleştirel yaklaş? derken kendisi susuyor veya tabasbus mu eyliyordu? 


Aynı röportajda buna cevap mahiyetinde şöyle diyor kendisi: “Burada bir şeyin de altını çizmek isterim: Birincisi, bazı kişiler eleştiriler ortaya koyunca “Bunları neden önceden söylemediniz?” deniliyor. Bu eksik bilgiden kaynaklanıyor. Yakın tarihte cemaatin durumunu sonuçları ile etkileyen her konuda pek çok kişi, çok önceden hem sadece akademisyen değil işadamı gibiler de dahil olmak üzere her düzeyde çok ciddi eleştiriler getirdiler. Yani ‘Bakın işte şimdi kriz var eleştiriyoruz” diye bir durum yok. Pek çok insan, beş yıl önce dört yıl önce kendini paraladı ama hepsi bunların bir rapor haline getirilip çöpe atıldı. Şimdi de bazılarının çok istediği gibi eleştirileri belirli kapılar arkasında yaparsak yarın yine birileri bize “Neden eskiden elestirmediniz?’ diye soracaktır.” 


Yani iddia edildiği gibi dün susup da bugün konuşmak gibi bir durum yok. 
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Hem de çok hoşlanıldığı gibi, dün uluorta dökmeden, kapalı kapılar ardında konuşmuşlar. 
Fakat bunun hiç işe yaramadığı ortada. 


Savaş Genç, “En büyük hatam, geçmişte “içeride? yaptığım eleştirileri kamusallaştırmamak oldu. O gün söylediklerimi kitleler karşısında söylemiş olsaydım bugün kimse bana bir şey söyleyemezdi.” diyor. 


Ne ki dün açıktan konuşanlar da Hareket içerisinde çok hoşgörülmüyorlardı. 


Eleştirilerini açıktan dile getirecek bir ismin, ‘Ergenekoncu’, “ulusalcı”, sızma”, ‘hain’ gibi etiketler yemeyi baştan kabullenmesi gerekecekti. 


Bir anda yeni bir Nurettin Veren, Latif Erdoğan, Kemalettin Özdemir, Hüseyin Gülerce vakası olarak itibarsızlaşacak ve söylediklerinin zerrece kıymet-i harbiyesi kalmayacaktı. 


Veya tersinden bakalım: Dün kitleler karşısına çıkıp yanlışları açıktan söyleyen, eleştiren isimlerden kaç tanesi için bugün cemaat tabanı, “Adamı dün tefe koyduk ama aslında bazı şeyleri önceden görerek ve açıktan uyararak doğru olanı yapmış” diyor? 


Var mı böyle hakkı teslim edilen biri? 
Onların tamamı dün nasıl anılıyorsa bugün hala öyle anılmıyor mu? 


Bu adı geçenlerin haklı-haksız, doğru-eğri veya temiz-kirli oldukları tartışmasından bağımsız olarak soruyorum bunu. 


Kaldı ki böyle bir tepki, aslında kendi içinde kendi kendini nakseden bir tepki de değil mi? 


Şundan ötürü: Bu aslında “Dün sustuysan bugün de sus’ anlamına gelecektir ki bu da “bilip de susmuş olmaya? yöneltilen ahlaki itirazı temelden çürütmektedir. 


Hem dün konuşmamış olmakla suçlayıp hem de bugün konuştuğu için paylamak bir çelişki değil mi? 


“Dün konuşulması gereken zamanda susup bugün susulması gereken zamanda konuşmakla” suçlayanlar var evet, ancak aynı insanların yarın bir gün, bugün bilip de susanların yakasına yapışacağını da öngörmek zor değil. 


Ayrıca benim gördüğüm kadarıyla bu isimlerin çoğu hala belli hassasiyetlerle hareket ediyor ve bilhassa yürüyen hukuksuz davaları göz önünde bulundurarak hala bir çok şeyi kendilerine saklıyorlar. 
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Mesela bu akademisyenler Fethullah Gülen'le birebir görüşmelerinde nelere, hangi itirazları getirmişler, hangi cevapları almışlar, bunları anlatmıyorlar. 


Onlar anlatmadığı için de bana paylaşmak düşmez. 

Fakat bunun altını özellikle çiziyorum ki bir sonraki maddeye bir altlık oluştursun. 
Nedir o madde? 

Efendim kimileri diyor ki, “Sen / sizler mağdurları hiç düşünmüyorsunuz!” 


Veya söz gelimi Said Sefa, “Bazı insanlar bunca mağduriyet varken “onlardan değilim, bunlardan değilim, şunlardan da değilim” diye durup durup açıklama yapma gereği hissediyor ya farkında değiller ama çok sakil duruyor. Ey mağduriyet yaşayan tüm insanlar, beni kendinizden sayarsanız, büyük şeref duyarım.” diye twit atıyor. 


Bunun adı goygoyculuktur. 
Tribüne oynamaktır. 


Kamuoyu önüne çıktığından beri “Ben cemaatten değilim” diye tekrarlayan birinin böyle bir paylaşımda bulunmasındaki etik sorun bir kenara, belli bir duyarlılıkla veya ahlaki kaygı ile kendine göre bir tutum takınan insanları mağdurların önüne atmasındaki ‘sakillik’ başlı başına arızalı bir durum. 


Sanki bu tür açıklamalar yapanlar, aynı zamanda mağdurlarla da arasına mesafe koyuyormuş, mağdurları umursamıyormuş veya mağdurlar için hiç bir şey yapmıyormuş gibi... 


Kaldı ki bir insan hem mağdurlara sahip çıkıp hem de kendini yanlış uygulamalarla ayrıştırabilir. Ayrıştırma ihtiyacı hissedebilir. 


Cemaat yönetimi sistematik günah ve suçlarla arasına mesafe koymadığı müddetçe bu kez bireylere cemaat ile kendisi arasına mesafe koyma hakkı doğar. 


Burada gerekli tavrı almayan yönetim katını eleştirmek yerine kendince ilkesel bir tavır geliştiren insanları mağdurlar üzerinden “itibarsızlaştırmaya? çalışmak, en hafif tabirle tribün yardakçılığıdır. 


Kastettiği kişilerin hiç birinin mağdurlar konusunda Said Sefa’dan daha az aktif rol aldığını düşünmüyorum. 


Mağdurlara sahip çıkmak ile eleştirel bir tutum takınmak, birbirine muhalif eylemler olamaz. 
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Çünkü yukarıda da değindiğim gibi, cemaat yönetiminin mağdurlara yapacağı en büyük iyilik, onları böylesine ahlaksız ve vicdansız yöntemlerle ezen AKP ve cenahındaki insanları deşifre etmektir. Onların içerideki uzantılarını da kendilerini de ilişkiler ağını da ve bugün halen devam eden işbirliklerini de suratlarına çarpmaktır. 


İşte asıl eleştiri konusu; cemaati bunu yapmaktan alıkoyan içine düştüğü çaresiz hastalıklardır. 


Senin izahını yapamayacağın ne tür karanlık işlerin var ki bugün elindeki bu kozları bir bir patlatamıyorsun? 


Mağdura sahip çıkmak edebiyat ile de olmuyor palyatif yardımlarla da... 


AKP'yi ve tetikçilerin köşeye sıkıştıracak pek çok imkanı var cemaatin ama kendi kendini imha etmemek için buna yanaşamıyor. 


Konuşmadan, tartışmadan, zorlamadan bunlar bilinemeyecek. Kimse varlığından dahi haberdar olmayacak. 


Mağdurlara asıl kötülük yapanlar, sorgulayan insanları bu şekilde çapraz ateşe tutanlardır. 


Aslında kendi ayaklarına sıktıklarının bile farkında değiller. 
Bu nokta iyi anlaşılabilirse eğer, bazı eleştirilere yaklaşım da değişecektir. 


Ben bundan sonraki yazılarımda elden geldiğince bu noktayı daha da açmaya ve somut örneklerle gözler önüne sermeye çalışacağım. 


Neylersin ki içerik pek konuşamıyoruz. 
“Sen bunu nasıl yazarsın?” diye tartışmaktan yazarın ne yazdığına kimse gelemiyor. 


Bana “Sezai” yazılarımda “İsim ver isim” diye çemkirenler, bugün bir bakıyorum yazısı baştan sona isimlerle dolu olan Gökhan Bacik’1 da taşlıyor. 


Demek ki dert başka. 


Bacık isimler verdiği halde muhataplarından hiçbiri çıkıp da “Hoop, ne münasebet canım! Ne varmış benimle ilgili? Ne tür istifhamlar varsa cevaplamaya hazırım. İsteyen gazeteci gelsin istediğini sorsun, hepsini cevaplayacağım.” demiyor. 


Ve kimse de Bacik’a bu isimleri neden yazdığını, ne bildiğini, neyi kastettiğini sormuyor. 
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Varsa yoksa, “Dün niye sustun da bugün konuşuyorsun?”, “Dün üniversitede görev yaparken iyiydi de şimdi mi çenen açıldı?” gibisinden tarizler... 


Seviye bu mu olmalı? 


Bir de “Cemaatin hatalarının hiç biri böylesi bir zulmün gerekçesi olamaz. Cemaat hiç bir şey yapmasaydı da aynı soykırımın muhatabı olacaktı” yaklaşımı var. 


Birinci cümle ile ilgili kimsenin bir itirazı yoktur sanırım. Yukarıda linkini paylaştığım yazımda ben de bunun altını özellikle çizmiştim. Aksini iddia eden var mı bilmiyorum. 


Fakat ikinci cümle ile ilgili şöyle bir şerh düşmek isterim: Varsayımsal olarak diyelim ki cemaat yine de aynı kitlesel kırımın muhatabı olacaktı; peki ama hiç bir şeyden habersiz, alınan yanlış kararlarda hiç bir dahli olmayan masum cemaat bireyinin elindeki “haklılık?” 
silahını ve “masumiyet? dayanağını almaya kimin hakkı vardı? Bir çok insan bugün artık ağzını açıp bir şey diyemez hale geldi. Küsüp kenara çekilenler, AKP'ye de cemaate de lanet okuyup münzevi bir hayatı tercih edenlerin sayısı çoğalıyor. Bunun nedeni, geçmişte yapılan ve tevili mümkün olmayan bazı pis işlerle yüzleşilmesi. 


Bu insanların çoğu, 15 Temmuz'un bir gün öncesine dönmeye çoktan razı. 


“O zaman da zulüm vardı. O zaman da hapse tıkılıyorduk. Her sabah korku ile uyanıyorduk. 
İşten atılıyorduk. Şeytanlaştırılıyorduk. Fakat huzurluyduk. Göğsümüzü gere gere meydanlardaydık. Dayak yiyorduk ama susmuyorduk. Çünkü haklıydık. Haklı olduğumuzu biliyorduk. Bunun verdiği güven ve rahatlık ile meydan okuyorduk. 15 Temmuz bizim masumiyetimi aldı. Elimizdeki bu haklılık duygusunu aldı. Sözümüzü aldı.” diyenlere ne cevabınız var? 


“15 Temmuz tuzaktı, kumpastı” deyip de o gece cemaatin güvenli kanallarından silsile içerisinde polise vs atılan mesajları izah etmezseniz kendi tabanınızı bile işte bu yukarıdaki soruların kucağında bırakırsınız. 


Bazı sivil teknisyenleri “Hocamızın emri” diyerek bir adrese toplayıp sonra 15 Temmuz gecesi askeri helikopterle Digitiirk’e, Telekom'a vs götürenleri sorgulamazsanız, soranları da susturursanız kendi insanınızı dahi ikna edemezsiniz. 


Daha bunun gibi onlarca izah bekleyen soru var. 


Evet belki cemaat yine aynı düşmanlığın hedefi olacaktı ama kurbanlar en azından kendi şehadetinden ve safvetinden şüphe etmeyecekti. 


Bunca bedel ödedikten sonra şimdi “Bizim gittiğimiz yolda da yanlışlar varmış”, “Bizim içtiğimiz süte de pis su bulaşmış meğer” duygusu insanları kahrediyor. 
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Bütün bunlar ortada iken, “Ben eleştiriye karşı değilim, elbette herkes eleştirilebilir”, “Hocaefendi de bir insan, tabi ki o da hatadan beri değil” deyip de her türü eleştiriyi susturmaya çalışmak bizim gibi toplumlara özgü bir garabet. 


Şunu anlamıyorum: Cemaat buradan nasıl çıkmayı planlıyor? 


Hataları tespit etmeden, özeleştiri yapmadan, herkes kendi derinliği ve birikimi ölçüsünde bir çözüm yöntemi ortaya koymadan, konuşmadan, tartışmadan nasıl çıkmayı düşünüyor? 


Cevap şu mu: “Biz bir şey yapmayacağız, Cenab-ı Hak bizi buradan alıp yeniden yüksek burçlara taşıyacaktır.” 


Yani seçilmişlik? inancı, burada da karşımıza çıkıyor. 


“Bu zaten Allah'ın davası. Cenab-ı Hak bizi pişiriyor, daha büyük hizmetler için tasaffi ettiriyor. Hamlarla hasları ayırıyor. Bizi tekrar buradan alıp çıkaracak olan Allah'tır.” diye inanılıyor. 


İyi de, anlamadığım şu: O inanılan Allah, insanı ve aklı yaratarak kendi kendini sorgulamaya açarken cemaat hangi hakla kendini la'yüsel görüyor? 


Hangi hakla “insanı”, aklı” ve sorgulamayı devre dışı bırakmaya cüret ediyor? 


Ayrıca siz Allah tarafından seçilmiş bir hareket olsanız bile, bir peygamberden daha seçilmiş değilsinizdir herhalde. 


Allah'ın doğrudan seçip peygamberlik vazifesi yüklediği Hz Yunus'a bile bahşetmediği bir hakkı, size niye bahşetmiş oluyor? 


Dini menkibelerle bir anlatı inşası kuruyorsanız sadece Uhud Savaşı ve Okçular tepesi ile yetinmeyip Hz Yunus kıssasına da bir göz atın. 


Tayfun Tuna yazmıştı bunu, ki bu süreçte zihnimdeki önemli boşluklardan birini de bu sayede doldurmuştu. 


“İnsaf” başlıklı yazısını şöyle bitiriyordu: “Son olarak Yunus Aleyhisselam kıssasından yola çıkarak cemaate şekil veren insanlara seslenmek istiyorum. Kur'anda mealen “Eğer kulumuz Yunus bize istiğfarla yönelmeseydi, kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı” buyruluyor. 
Bence şu anda yapılması gereken önce günahı doğru tespit edip sonra istiğfara yönelmektir. 
Hep ibadetteki tekasül, (tembellik) nafile hassasiyeti, harama nazar gibi şahsi günahlar nazara verilip derlenip toparlanmaktan bahsediliyor. Oysa biz bu kuyuya bunlardan dolayı düşmedik, biz Pompei halkımıyız ki bunca şiddetli bir tokadı hakedelim. Asıl problem güya dava adına hiçe sayılan kul haklarıdır. Birilerinin kontrolsüzce kurduğu kumpaslardir. Kimse salağa yatmasın. Kendimize ve Allah'a karşı dürüst olup bunları günah kabul edip acilen bu türlü 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işlere bulaşanları tardederek istiğfara yönelmemiz icap ediyor. Allah hepimize insaf versin vesselam.” 


'HER DİN ŞİDDET YAYMAK AMACIYLA KULLANILABİLİR' 


Jessica Stern-CIHAN | İstanbul - 01.02.2016- 

https://web.archive.org/web/201605 16140628/https://www.cihan.com.tr/tr/jessica-stern-isid- isidi-degerlendirdi-isid-islam-degil-yeni-bir-din-harvard-universitesi-hukuk-fakultesiprofesor-jessica-stern-el-kaide-2001214.htm 


Jessica Stern, IŞİD'in bir diğer özgün özelliği ise yönetiminin pek çok eski savaşçı, yüksek eğitimli askeri personel ve istihbaratçı içermesi. Normalde bir terör grubunda görmediğimiz bir silah ve savaş uzmanlığı düzeyleri var.” 


Bir dönem ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Kitle İmha Silahlarını Engelleme Dairesi'nde görev yapan Profesör Jessica Stern, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakiiltesi’nde terörizm konulu dersler veriyor. Stern, aksiyonun bu haftaki sayısında IŞİD” değerlendirdi. İşte Time dergisinin en cesur 100 düşünce insanı listesinde yer alan Stern'in aksiyonda yer alan röportajı. 


IŞİD İslam Değil Yeni Bir Din 


Profesör Jesslca Stern, Amerika'nın en saygın terör uzmanlarından biri. ‘Peacemaker’ adlı filmde Nicole Kldman tarafından canlandırılmıştı. Kendisiyle IŞİD'i konuştuk. 


Harvard Üniversitesi Hukuk Fakiiltesi’nde terörizm konulu dersler veren Profesör Jessica Stem, ünlü CFR kuruluşunun da etkin isimlerinden biri. Bir dönem ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Kitle İmha Silahlarını Engelleme Dairesi’nde görev yapan Stern, Time dergisinin en cesur 100 düşünce insanı listesine de girmişti. Stern'in ABD'de çok satanlar listesine giren önemli kitapları bulunuyor. Bunların başında, “Terror in the Name of God: Why 

Religous Militants Kill’ ve en son J. M. Berger ile birlikte yazdığı “ISIS: The State of Terror’ başlıklı kitapları geliyor. Stern'i önemli kılan, özellikle Selefi terör örgütü mensuplarıyla geçmişte yaptığı röportajlar çerçevesinde ilginç bulgulara ulaşması. Kendisiyle, IŞİD'in ortaya çıkışından El Kaide ile yaşadığı liderlik mücadelesine, para kaynaklarından silahlarını nasıl elde ettiklerine, eleman kazanma stratejilerine ve en önemlisi IŞİD”le nasıl mücadele edilmesi gerektiğine kadar birçok konuyu konuştuk. 


-Bize öncelikle son kitabınızdan söz eder misiniz? Kitabınızın odağı nedir? Geri bildirimi nasıl oldu? 


Kitabı, terör örgütlerinin medya kullanımı konusunda uzman olan J. M. Berger ile birlikte yazdım. Kitapta IŞİD'in nereden çıktığını, önceki cihatçı gruplardan farklarını, diğer gruplarla ilişkilerini, katılımcılarını nasıl bulduğunu ve benzeri konuları anlatmaya çalıştık. 

-IŞİD''in ortaya çıkışında El Kaide'nin rolünün ne olduğunu düşünüyorsunuz? 

IŞİD, El Kaide'nin Irak'taki grubundan türedi. En başından beri “Merkezi El Kaide” ile 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“Irak El Kaidesi’ arasında gerilimler vardı. Gerilimlerin başında, Irak'taki El Kaide önderi Zerkavi'nin çok şedit olması, çok sayıda Müslümanı öldürmesi geliyordu. Bin Ladin bunun El Kaide için iyi bir imaj olduğunu düşünmüyordu. Zerkavi, Şiilere kafayı takmıştı. Şiddet etkinlikleriyle para artırma konusunda çok başarılıydı. Bu özelliğinin şimdilerde ISID’e aktarılmış olduğunu ve devam ettiğini görüyoruz. Zerkavi, Ürdün'de küçük bir suçluyken, suç ortamından uzak durması için annesinin telkin ve teşvikleriyle dini öğrenmiş biri. Ne yazık ki onun anladığı İslam, suç yaşamını sürdürmek için basit bir mazeret olmuş. Kurbanlarının başını kesip bunları görüntülerdi. Bu yüzden, insanların IŞİD hakkında yeni sandığı şeyler aslında hiç de yeni değil. Yalnızca IŞİD bu katliamları görüntüleme ve bu görüntüleri yayma konusunda daha başarılı oldu. Hem Sünni hem de Şii ama özellikle Şii çok sayıda Müslümanın öldürülmesi doğrudan Zerkavi'den kaynaklanıyordu. Yine finansa gösterilen özen de Zerkavi'nin uzmanlaştığı başka bir şey. ‘Merkezi El Kaide’ o dönemde pek olmayacak bir şekilde Irak'taki El Kaide’den para istemişti. Parayı genelde merkezi El 

Kaide dağıtır. 


-Bugün El Kaide ile IŞİD arasında başlıca farkların neler olduğunu düşünüyorsunuz? 


Söylediğim gibi, IŞİD'in kaynağı El Kaide. 2011’de Suriye'de iç savaş 

başlayınca Irak El Kaidesi fırsattan istifade etmek istedi. O dönemde 

isimleri Irak İslam Devleti idi. 2010'da örgütün emiri olan Ebu Bekir El Bağdadi, 2013’te kendisini ‘Irak ve Suriye İslam Devleti'nin emiri ilan ederek hem Irak'ta hem de Suriye'de sürdürülen cihadın sorumluluğunu üstlendi. El Kaide lideri Zavahiri, Bağdadi'nin Irak'a dönüp Suriye'deki cihadın sorumluluğunu El Kaide'nin kolu olan El Nusra'ya bırakmasını emretti. Bağdadi bunu reddetti. 2014'te halifeliğini ilan ederek yeryüzündeki tüm Müslümanların kendisine bağlılık borcu olduğunu iddia etti. Bağdadi, Zavahiri'nin kendisine tabi olması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla, IŞİD ve El Kaide arasındaki ayrışma ve devam eden gerilim ve rekabet, iki örgütün amaçları ve yöntemlerindeki farklar kadar, otorite ve liderlikle de ilgili. Diğer taraftan IŞİD, bir bölgeyi elinde bulunduruyor. Genç insanları kendisine çekecek bir söylemi var ve sosyal medyanın kullanımı konusunda geçmişteki cihadist örgütlerden çok daha kabiliyetliler. IŞİD popülist bir örgüt, herkesi kabul etmek istiyor. Bu da çok sayıda yabancı gönüllüleri kendisine çekiyor. El Kaide ise bu konuda çok daha seçici. Bin Ladin, bir ölçüde seçkinci olduğu için, herkesi yapısına almazdı. 

Bu, Zerkavi ile Bin Ladin arasındaki asıl gerilime yansıdı. Zerkavi eğitimsiz biriyken, Bin Ladin seçkin bir ailenin üyesiydi. Bağdadi ise elbette bir din âlimi ve ilmine dayanarak daha fazla meşruluk iddia ediyor. Yani, çok sayıda farkları var. Bence en önemli fark, IŞİD'in Müslümanlara karşı “sıra dışı” bir şiddet uyguluyor olması. 


-El Kaide hiç hilafet iddiasında değilken IŞİD'in neden en başta böyle bir iddiada bulunduğunu düşünüyorsunuz? 


El Kaide için hilafetin yeniden inşası uzun vadeli, gelecekte olacak bir 

amaçtı. Bağdadi ve IŞİD için ise hilafet şimdi ve buradadır. IŞİD ve Bağdadi için hilafet ‘Apokalipse’, yani kıyamet sürecine giden yolda önemli bir aşamaydı. Zerkavi de ahir zamana çok meraklı idi. Bütün bu gruplar bir anlamda kıyametçidir; ama IŞİD ahir zaman konusuna 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daha çok odaklanıyor. 

-Ahir zamanda olduğumuza gerçekten inandıklarını mı yoksa bunu üye katılımı sağlamak için bir strateji olarak kullandıklarını mı düşünüyorsunuz? 

Bunu bilmem mümkün değil. Bazı cihatçılarla konuşma firsatım olmuştu. Bu şimdi mümkün değil. Buna gerçekten inanıp inanmadıklarını öğrenmek için gidip Bağdadi ile bir hafta geçirmek ve anlamaya çalışmak isterim. 


-Bu kıyametçi görüşlerini yeni üye katılımı için kullandıklarına inanıyor musunuz? 


Bunu kesinlikle katılımcı kazanmak için kullandıklarını düşünüyorum. Çoğunun buna inanıyor olması mümkün. Sünniler arasında yaşamları sırasında Mehdi'yi görecekleri inancı var. Bu inanç, Irak savaşı ve 11 Eylül'den beri oldukça güçlendi. Özellikle 

Irak, Afganistan ve Tunus'ta daha yaygınlaştı. Yani, evet, bu katılımcı sağlama yollarından biri, popülist çabanın bir parçası ama önderlerden kaçının gerçekten böyle düşündüğünü bilmemiz zor. Yazdıklarına baktığımızda, kıyamet, ahir zamanlar, Ezidi kızlarını köle yapmalarını gerekçelendirdikleri konular da dâhil bütün yazılarında bu tür temalar çokça var. 
Bunun ahir zamanların işaretlerinden birinin gerçekleşmesi olduğunu düşünüyorlar. 


-Örgütün eleman kazanma stratejileri hakkında neler söylersiniz? 


Katılımcı kazanma stratejilerinde özgün olan şey, bunların çok çeşitli olması ve söz konusu kitleye göre yapılandırılması. Kesinlikle iyi birer öğrenci olan ve toplumun dışında değil de toplumla oldukça bütünleşmiş olarak Kuzey İngiltere'de yaşayan üç kızla ilgili büyük bir medya ilgisi vardı. Bir bakıma toplumun dışında yaşayan birinin ISID’e katılmayı neden çekici bulduğunu anlarız. Ama Kuzey İngiltere'den bu kızlar da örgüte katılmıştı. Genelde kadınları davet ediyor ve onlara bir cihatçı eşi olup gelecek kuşağı yetiştirmek gibi önemli bir rol oynama firsatları olacağını anlatıyorlar. Yalnızca savaşçılar değil, aynı zamanda doktorlar ve mühendisler bile örgüte katılıyor. Görüşme sosyal medyada başlıyor ama iletişim şifreli bir başvuruyla devam ediyor ve oldukça kişisel hâle geliyor. 


-Önceki çalışmalarınızdan birinde, Selefi teröristler ya da cihatçıların İslam hakkında çok bilgili ya da dindar olmayabileceklerini öne sürmüştünüz. Bunu biraz açar mısınız? 


Yalnızca cihatçı gruplar değil, genel olarak terör grupları hakkında konuşuyorum. Genç insanlar bu gruplara çekilirler. Mesela, Avrupa'daki Neo Naziler örgüte ideolojiyi anlamadan önce müzikle çekiliyorlar. Beni çok etkileyen bir hikâye var. Once El Nusra’ya katılan genç bir adam, bir savaşçı, ISID’de daha yüksek ödemeli bir iş bulduğunu ve birlikte çarpıştığı bazı arkadaşlarının para verilirse bunu Hıristiyan bir grup için bile yapabileceklerini düşündüğünü söylemişti. Yani bu İslam'la ilgili değil, onlar için en iyi parayı veren işten ibaretti. Yine, bölgedeki pek çok Sünni Müslümanın kendini çaresiz ve güvensiz hissettiğini, dolayısıyla da meselenin IŞİD ideolojisini benimsemekten çok iş ve güvenlikle ilgili olduğunu düşünüyorum. İngiltere'den IŞİD'e katılan birkaç genç adamın, örgüte katılmadan önce, “Yeni Başlayanlar İçin İslam” (Islam for Dummies) ve “Yeni Başlayanlar İçin Kur'an” 
(Qur’an for Dummies) adlı kitapları aldığı ortaya çıkmıştı. İngiltere'de IŞİD'le bağlantılı 54 


288 


kişinin yüzde 4071 sonradan Müslüman olmuş. IŞİD, sözde dünyadaki tek şeriat ülkesinde yaşamak, yeni bir toplum kurmak isteyen ve en çok da kendilerini yeniden bulmak isteyen, macera arayan gençlere çekici geliyor. 


-Batı medyasında daha çok İslam'ın şiddet yayıp yaymadığı tartışılırken aynı ölçüde uluslararası toplumun IŞİD'in mali kaynaklarını kesmek için gerekeni yaptığını düşünüyor musunuz? 


İki soru soruyorsunuz. İslam şiddet yayar mı? Her din şiddet yaymak amacıyla kullanılabilir. 
Ben cihadizm konusunda uzman değilim; dinler ve ideolojiler arasında terörizm çalıştım. 
Dinci her terörist gerekçe olarak dinsel bir metin bulabilir. Cihadizm uzmanı değilim, avantajım ise hepsinin aynı numarayı oynadığını görebilmem; hepsi aynı şeyi yapıyor. Seçici bir dinsel metin okuma tarzları var. Mali kaynaklara gelince... IŞİD'in nakit parasına yapılan bombalama nedeniyle savaşçıların maaşlarının yarıya indirildiğiyle ilgili haberler var. IŞİD'in finans kaynakları konusu sonunda daha ciddi biçimde ele alınıyor. Antika eserleri ülke dışına çıkararak para kazanıyorlar. Petrol gelirleri var. Amfetamin, Captagon ve pek çok terör grubu gibi sigara kaçakçılığı da yapıyorlar. Libya'dan kaçan sığınmacılardan para 

alıyorlar. Libya kısmen para yüzünden onlar için çok önem kazandı. Esed'in onlardan petrol aldığıyla ilgili bildiriler var. Türkiye, sanıyorum, şimdilerde savaşçıların Suriye'ye giriş çıkışlarına ve para kaynaklarına daha ciddi yaklaşıyor. Bu örgütle ilgili bir fark da en azından şimdiye kadar Körfez'e ve bağışlara ihtiyacı olmaması. Körfez'de bireysel bağışçılar var 

ve Körfez ülkelerinin çoğu bu akışı durdurmak için büyük çaba harcıyor ama IŞİD örneğinde bu El Kaide kadar önemli değil. Türkiye sınırları kapayabilir ama Esed'e de petrol satılıyorsa, bu sorunu çözmek zorlaşır. 


-PKK ile karşılaştırınca, Türkiye'nin IŞİD'i ciddi bir sorun olarak gördüğünü düşünüyor musunuz? IŞİD yerine tehdit olarak PKK'yı öne çıkardıklarını düşünüyor musunuz? 


Bu IŞİD'e karşı uluslararası işbirliğinin sorunlarından biri. Körfez ülkeleri daha çok İran'a odaklanıyor ve İran'ı IŞİD'den daha büyük tehdit olarak algılıyor. Suudi Arabistan, özellikle İran'ı daha büyük tehdit olarak görüyor. Türkiye IŞİD'den çok PKK ile savaşmaya özen gösterdi. Bence IŞİD, Suudi Arabistan için daha büyük tehdit olmakla birlikte, Suudiler başka bir yere, İran'a odaklandı. Türkiye sanırım kendisine de saldırdığı için IŞİD konusunda ciddileşiyor. Türkiye'nin zaman içinde daha da ciddileşeceğine inanıyorum. 

-Silahlarını nasıl edindikleriyle ilgili söyleyecek bir şeyiniz var mı? 

Irak ordusundan çoğu Amerikan malı olan bir sürü silah çaldılar. IŞİD'in bir diğer özgün özelliği ise yönetiminin pek çok eski savaşçı, yüksek eğitimli askeri personel ve istihbaratçı içermesi. Normalde bir terör grubunda görmediğimiz bir silah ve savaş uzmanlığı düzeyleri var. İlave silah ve parçaları nereden buluyorlar? Bunu bilmiyorum. Bu çok önemli bir soru. 


-IŞİD ideolojisiyle savaşmak için ne yapmak gerektiğini söyleyebilir misiniz? 


IŞİD'in bir diğer özgün özelliği, bütün dünyada düşman kazanmış olması. Binlerce değilse 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bile yüzlerce eğitimli İslam âlimi ve din adamı ISID’in Islam’1 yanlış yorumladığını ya da bunun İslam olmadığını söyledi. Ama onların sözleri örgüte katılan çocukların kulaklarına ulaşmıyor. İslam hakkındaki cehalet gençliğin en büyük zayıflığı. İhtiyacımız olan gençlerle nasıl konuşulacağını bilen güvenilir kaynaklar. Bu çocuklara İslam'ın bu şekilde uygulanmaması gerektiğini açıklamayı bilen gençlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. 
IŞİD, orijinal vahiy metnine döndüğünü iddia ediyor ama doğrusu bu modern bir olgu, gerçekten yeni bir din. Dolayısıyla, karşı anlatının, IŞİD'in kendini pazarladığı kadar başarılı biçimde nasıl pazarlanacağını gerçekten düşünmek gerekiyor. ISID’deki propagandacılara, film yapımcılarına ve gazetecilere savaşçılardan daha çok ödenmesi, bunu ne kadar ciddiye aldıklarını gösteriyor. Şu anda Hollywood ve özellikle Facebook ve Google rakip bir karşı anlatıyı nasıl yayacakları konusunda daha da ilgililer. Konu yalnızca yaymak değil, aynı zamanda doğru kişileri bulmak da olduğu için, doğru kişilere de ihtiyacımız var. Benim ideal adayım IŞİD'e katılıp ayrılan bir hip-hop şarkıcısı olabilir. Çocukların sevip sayacağı bu kişiler, mesela ‘Pek çok kişi gibi ISID’e katıldım, bir şeriat devleti olacağını sanıyordum, insanlara yardım edeceğimi sanıyordum, iyi işler yapacağımı sanıyordum, ama oraya gittiğimde hayal ettiğimden çok farklıydı, bana söz verilen gerçekleşmedi, vahşiydi, grup da Müslümanları öldürüyor? diyecek gençler lazım. Biz bu öyküleri okuyoruz, siz bu öyküleri okuyorsunuz ama IŞİD mesajına maruz kalan çocuklar, bu öyküleri görmüyor. Çünkü bu öyküler, çocukların okumadığı gazetelerde yayımlanıyor. 


TEKFİR 
Ali Bulaç-16.07.2015-zaman 


İslam dünyası bir krizin içinde. Söz konusu krizi derinleştirip sürekli kılan çok sayıda faktör var, bunlardan biri tarihten tevarüs ettiğimiz “tekfir hastalığı”dır. 


Güvenilir kaynaklar tekfirin itikadi ve siyasi bir tutum olarak Haricilerle birlikte formüle edilip tedavüle sokulduğunu belirtir. Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnette yer almayan tekfir, “örtmek, gizlemek, nankörlük etmek” anlamındaki “küfr” kökünden türeme bir kelime olup, mü'min birini veya bir grubu küfre nisbet etmektir. Hariciler, hakem olayını kabul ettiği için Hz. Ali'yi ve taraftarlarını tekfir ettiler, arkasından iman ile ameli özdeşleştirip büyük günah işleyenin kafir olarak ebediyyen cehennemde olacağına hükmettiler. İslam'da teşekkül eden ilk fırka olan Hariciler “Hüküm Allah'tan başkasının değildir” (12/Yusuf, 40) ve “Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir” (5/Maide, 44) ayetlerini görüşlerine temel almışlardı. Daha sonra ve özellikle Sıffin Savaşı ardından Hz. Ali'ye bağlılıkta aşırı gidenler (Şiatu Ali) Ali'nin hasımlarını tekfir ettiler. Teşekkül eden bu ikinci fırkaya göre Ali bin Ebu Talip, Hz. Peygamber tarafından vasiyetle halifeliğe tayin edilmesine rağmen, Efendimiz'in vasiyetine riayet edilmedi. Nassla sabit vesayete riayet etmeyenler ve Ali'ye buğzedenler dinden çıkmış kimselerdir. Oysa Hz. Ali, hem Cemel hem Sıffin'de kendisine karşı savaşanların “kafir” değil, “asiler” olduklarını söylemiş ve bu hükme göre amel etmiştir. Nitekim “El İktisad fi'l itikad” adlı eserinde İmam Gazali, tekfirin “akaid ve kelam”ın değil “fıkhın konusu” olduğunu söylemiş, Müslümanlara büyük zararlar veren 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tekfirin doğru kullanımı amacıyla mezkur eseri yanında “Faysalatu't tefrike beyne'l İslam ve'z-zendeka” ismiyle bir eser daha kaleme almıştır. 


Hz. Peygamber (s.a.)'in irtihalinden sonra hilafet konusu ve bu yüzden çıkan çatışma ve savaşlar tekfirin bir silah olarak kullanılmasına yol açmıştır. Belirtmek gerekir ki ilk dönemlerden itibaren teşekkül etmeye başlayan tarihi mezheplerin neredeyse tamamı siyasidir, dolayısıyla itikadi/kelami fırka ve mezhepler de iç siyasi çatışmalarda tarafların dinin dilini kullanmalarıyla vücud bulmuşlardır. İktidar mücadelelerinde “akaid dili”nin kullanılması hem meşruiyet zemini sağlamakta, hem rakibin en etkili silah olan dini inançla zayıflatılması amaçlanmaktadır. 


Ebu Hanife “El Alim ve'l Müteallim”de siyasi mücadelelerde sahabileri de içine alan tekfire başvurulmasının Müslümanları saran büyük bir iptila, bir hastalık olduğunu belirtir. İmam Şafii de aynı teşhisi koyar. Halbuki Müslüman olduğunu beyan eden biri Allah'ın birliğine, ahiret gününe, nübüvvete, Allah'tan indirilen hükümlerin hak olduğuna —kısaca imanın ve İslam'ın şartlarına- iman ettiğini beyan ediyorsa tekfir edilemez. Siyasi sebeplerle veya sübut kazanmış nassların farklı tefsiri ve tevili dolayısıyla birinin tekfir edilmesi, geri tepen bir silah olarak tekfir edenin imanını tehlikeye sokar. Bu mühim noktayı göz önüne alan biri, başkalarını yıpratma güdüsüyle tekfir etmeye kalkıştığında öncelikle kendi inançlarını, dindeki yerlerini göz önünde bulundurur, hasmını tekfir etme cür'etini göstermez. Çünkü tekfir yoluyla ava gidenin avlanması mümkündür. 


Başkalarına haksızlık yapan kimse eğer Müslüman olduğunu beyan ediyorsa ona kafir veya münafık denmez. Maide Süresi'nin 44. ayeti Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenleri “kafir” nitelendirir ama 45. ayet aynı durumda olanlara “zalim”, 47. ayet de “fasık” der. 44. 
ayet İlahi hükümlerin hakikatlerini ve doğruluklarını reddedenleri, 45 ve 47. ayetler ise hakikatlerini ve doğruluklarını inkâr etmiyorken onlarla hükmetmeyenleri kasteder. Bir kişinin “kafir” addedilip dinin dışına çıkarılması ile “zalim veya fasık” addedilmesi arasında önemli farklar var. Her ne kadar bazı fırkalar fasık'ı kafir statüsünde mütalaa etmişlerse de, Mutezile ve Zeydiler böylesinin “arada bir yerde” olduğunu söylemişlerdir. Sünni bakış açısına göre fasık ve zalim mücrim (suçlu ve günahkâr) olsa da kafir değildir; işlediği suç fiiline karşılık ceza görür ama kanı, malı helal olmaz. 


İslam âlemini kırıp geçiren tekfir hastalığından nasıl kurtulacağız? Önce teşhisi doğru koymamız lazım. 


Not: Okuyucularımızın ve bütün Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, kardeşliğe, barışa ve güzelliklere vesile olmasını dilerim. 


TEKFİRCİ SİYASET 
Ali Bulaç — 18.07.2015-zaman 
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Müslümanların birbirlerini tekfir etmelerinde rol oynayan iki sebepten biri ve asli olanı “siyasi”, diğeri “itikadi/kelami”dir. Siyasi sebep aslidir zira ilk fırkalaşma ile ortaya çıkan tekfir, siyaseten Müslümanların gruplaşmaları ve grupların birbirlerini zayıflatmaya çalışırken meşruiyet çerçevelerini kelamda aramaları sonucu tedavüle girmiştir. Bu görüşü destekleyen veri, Hz. Peygamber ve Sıffin Savaşı'na kadar tekfire rastlanmamış olmasıdır. Kaynaklar Sıffin'de 70 bin —kimilerine göre 30 bin- Müslüman'ın öldüğünü kaydeder ki, öncesinde yine binlerce Müslüman'ın hayatını kaybettiği Cemel vak'asıyla bir arada düşünüldüğünde, bu iki olay Müslümanlarda büyük bir travmaya yol açmıştır. Hz. Osman'ın katli ve takip eden olaylarda kargaşa, çatışmalara yol açıp “cinayetlere ve savaşlara katılanların Allah katındaki durumu nedir” sorusunu getirmiş, bu soruya “büyük günah işleyenin dünya ve ahiretteki durumunun kritiği” tekfiri siyasetin enstrümanı yapmıştır. Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber (s.a.s) “mü'min, münafık ve kafir” profilini çizmekle yetinmişlerdir, söz konusu profilin özel şahıslara veya belli siyasi görüşlere sahip gruplara izafe edilmesi sonraki döneme ait bir hadisedir. Medine'de bol miktarda münafık olduğu ve Hz. Peygamber onları bildiği halde kimseyi tekfir etmedi. 


Burada zihni bir karışıklığı gidermek üzere şu noktanın altını çizmekte zaruret var: Bizim İslam tarihinden tevarüs ettiğimiz “din-dini” ve “mezhep/firka” olgusu ile modern zamanlarda Aydınlanma'nın derin etkisinde Batı'dan ithal ettiğimiz “din, dini, mezhep” olguları arasında mahiyet farkı var, bu farkın yeterince ayırdında olamadığımızdan uygunsuz analoji bizi devamlı bir biçimde “din” ile “siyaset” arasında ayırım yapmaya sevk etmektedir. Modern İslamcı siyaset düşüncesi de bu sorunu çözebilmiş değildir; İslamcı düşünce “kartezyen, ilerlemeci ve analojik” karakteri dolayısıyla yeterince bu konuyu gündemine almış değil. 


Oysa bu temel ayrımdan baktığımızda ne İslam tarihinde teşekkül eden mezhep ve fırkaları ne Batı'da gelişen laik siyaseti doğru anlayabiliyoruz. Şimdilik Batı'yı bir kenara bırakıp şunu belirtmek gerekir ki, İslam'ın ilk dönemlerinde ortaya çıkıp da bugüne kadar varlığını sürdüren mezheplerin tamamı itikadi/kelami altyapıları olan siyasi fırkalar, ekollerdir. Aksini de söylemek mümkün: Mezheplere siyasi altyapıları olan itikadi/kelami ekoller, “partiler” denebilir. 


Şu halde hem tarihi siyasi tecrübemizi hem bugün İslam dünyasında sürüp giden mezhep çatışmalarını anlamaya çalışırken olguları kendi bağlamlarında ele almak, isimlendirmeleri doğru yapmak lazım. İslam'da “din-dünya” veya “din-siyaset” ya da “din işleri-devlet işleri” ayırımı olmadığından bittabi ve gayet anlaşılır sebeplerle siyasi mücadele veren fırkalar meşruiyetlerini “din”de aramışlardır. Burada kastettiğimiz “din” İslamiyet'in “itikadi-kelami” boyutudur. Nasıl bugün siyasi hareketler, iktidar yarışına katılan partiler, mücadele veren örgütler haklılıklarını, taleplerini hukukun üstünlüğüne, temel hak ve özgürlüklere, eşitlik, katılım, demokratik değerler gibi kavram ve kaynaklara refere ediyorlarsa, mezhep ve fırka mensupları da davalarını Kur'an ve Sünnet'e dayandırmak istemişlerdir. Bu yüzden Kur'an ve Sünnet'e ya da sahabi tatbikatına verilen referansları “din” diye anlamak yanlıştır, doğru bir kavramsallaştırma için “din” yerine “itikadi-kelami referans” demek doğrudur. Bütün 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fırkaların referansı dindir; din ise bir boyutu itikat/kelam, diğer boyutu fıkıhtır. Siyaset kelamfıkıh ekseninde gider gelir. Gazali ve diğer İslam bilginlerinin tekfir'i bir fıkıh meselesi olarak görmeleri boşuna değildir, çünkü siyaset doğrudan fıkhın konusudur. Fıkıh da zannedildiğinin aksine kelamdan kopuk değildir. Nitekim Ebu Hanife'ye nisbet edilen “El Fikhu'l ekber” hakikatte kelami meseleleri ele almaktadır. 


Belli tez ve taleplerle ortaya çıkan firkalar birbirlerini tekfir ederlerken gerçekte birbirlerine karşı siyasi avantaj elde etmeyi hedeflemektedirler. 


Şu veya bu referansın kullanılarak siyasi mücadelede rakibin bertaraf edilmesi insanlık tarihi kadar eskidir. Tekfir yıkıcı, öldürücüdür ama çaresi “din dışına çıkıp laikleşmek” değildir. 
Bugünkü mücadelede tekfirin laikçesi “vatan hainliği, devlete karşı kumpas, yabancı ülkeler adına çalışmak” vb. suçlamalardır. 


TEKFİRCİLİĞİ BESLEYEN VASAT 
Ali Bulaç — 20.07.2015-zaman 


Daha önceleri bu köşede Selefiliği “usüli, davetçi ve askeri” olmak üzere üç ana gruba ayırmıştık. Tekfircilik büyük ölçüde askeri selefiliğin dahili ve harici hasımlarına karşı başvurduğu bir meşruiyet çerçevesidir. 


Büyük ölçüde fıkhın konusu ise de, hasım gördüğü herkesi ve her grubu kolayca tasfiye edebilen tekfirciliğe yol açan sosyo-politik sebepler üzerinde durmak lazım. Bu sebepler bütünüyle olmasa da kısmen ortadan kaldırılmadıkça veya hiç değilse kabul edilebilir seviyelerde iyileştirilmedikçe askeri selefilik, tekfir ve kan dökmeler artarak devam edecektir. 
Bu musibetin tedavisinde tabii ki kelami yorum ve görüşler büyük ölçüde rol oynar ama sosyo-politik sebepler devam ettikçe tekfircilik gelişebileceği vasat dolayısıyla yok olmaz. 


İslam aleminin neredeyse tamamı “kabz” hali yaşıyor; akli, mutedil ve sosyal değişime açık bir çıkış gözükmüyor. Genel ve içe işleyen bu sıkışmışlık hali sağlıklı düşünenlerin, ılımlıların seslerini kısıyor, savaş naraları atanları öne çıkarıyor. Tekfircilik, “Arap baharı” denen inficarın, sosyal ve politik patlamanın en şiddetli, en rijid ve en çok can acıtıcı versiyonudur. Patlamalara yol açan faktörlerle tekfirciliği besleyen faktörler aynıdır. Küresel güçler Müslüman toplumların “kabz hali”nden “bast hali”ne geçişine izin vermediler; Arap monarşileri otokrat rejimler için kasalarını açtılar; Yeni Osmanlıcılık hastalığına yakalanan Türkiye ve Yeni Safevilik hastalığına yakalanan İran basiretli davranamadı; Tunus ve Mısır'da yeşeren umutlar söndürüldü. Böylece kelamı ve fıkhı meşruiyet aracı olarak kullanan askeri Selefiliğin bir anda yükselişe geçmesini sağladı. 


Tekfirciliğe yol açan sebepleri şöyle sıralayabiliriz: 
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1) Adaletsiz, baskıcı ve ahlaken yozlaşmış, toplumsal düzenlerin değişme umudunun azalması. Yönetimlerin rüşvet ve yolsuzluklara batmış yöneticilerin elinde olması. Bu umutsuzluk ve karamsarlık sadece İslam dünyasıyla sınırlı değil, dünyanın genelini içine alan yaygın adaletsizliklere, eşitsizliklere ve ahlaksızlıklara ilişkin genel bir durumdur. Batı dünyasından da gençler, “pasif direnişle başka dünya mümkün değilse, silahla mümkündür” diyerek El Kaide veya DAİŞ'e katılmaktadırlar. 


2) Küresel güçlerin küstahça ve utanmazca İslam dinini aşağılamaları; İslamofobia üzerinden politika yürütmeleri ve kasıtlı olarak Müslümanları şeytanlaştırmaları. 


3) Amerika'nın önderliğinde Batı dünyasının askeri işgalleri ve işgallerin dehşet verici ortamında kitlesel olarak süren sivil katliamlar; göçler ve milyonlarca mültecinin yürekler acısı sefaleti. 


4) Guantanamo vb. insanlık dışı toplama kamplarında, Ebu Gureyb vb. cezaevlerinde işlenen işkence suçları. Nasıl Diyarbakır Cezaevi Kürt hareketine ivme kattıysa Guantanamo ve Ebu Gureyb de askeri Selefiliğe ivme kattı. Filistin sorunu ve Gazze'nin tamamının bir temerküz kampı olarak tutulması, kimsenin buna son verecek gücünün olmaması başka bir infial sebebi. 


5) Müslümanların mezhep ve etnik çatışmaların içine girmeleriyle hiç değilse tarihtekine benzer bir arada yaşama reflekslerini kaybetmiş olmaları. 


6) Mezhep ve etnik çatışmalarda, Suriye, Irak, Yemen, Libya ve Afganistan'da süren iç savaşlar dolayısıyla -tıpkı Cemel ve Sıffin'de olduğu gibi- “birbirlerini öldüren Müslümanların Allah katındaki hükümleri nedir?” sorusunun bir kere daha gündeme gelmiş olması. Bu soruya cevap aranırken Sünni ve Şiilerin tarihsel kelamlarının yetersiz kalması dolayısıyla yine Harici paradigmaya dönülmesi: Yani “amel yoksa iman da yoktur” fikrinden hareket edildiğinde, ameli salih olmayanların imansız (rafızi, müşrik ve mürted) kabul edilmesi. 


Ancak belirtmek gerekir ki Yeni Selefi hareket -mesela DAİŞ- tarihsel Haricilikle birebir örtüşmez, aralarında benzerlikler olduğu kadar ciddi farklar da vardır. Hele askeri selefileri Haricilerle aynileştirip “Hadi Hz. Ali gibi üzerlerine gidip yok edelim” -ki İran bu fikirden pek hoşlanıyor- söylemini çıkartmak büyük bir hata olur. 


7) İyi niyetli insanların İslami nassları yanlış yorumlayıp konumlarına ve maksatlarına uygun hükümler çıkarmaları; bu arada siyasilerin de kasıtlı olarak dini istismar etmeleri. Bu vahşi, ahlaksız ve adaletsiz dünyayı “tekfir” edenler, “hicret” ettikleri çölden şehir-medine olmaktan çıkan kente döndüler. Devam edeceğiz. 
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CİHAT VE ŞİDDET 


“Cihat”, insan ile İslam arasındaki engellerin ortadan kaldırılması için çaba harcamaktır. Söz konusu çaba üç mecrada yürütülür: 


a) Bir dış saldırıya karşı mukavemet. Bu “kital” manasında cihattır. Devletler arası ilişkiler açısından adil ve meşru her savaş cihattır. Ancak Hıristiyanlıktan farklı olarak İslam'da “kutsal savaş” yoktur, yani İslamiyet'i başkalarına askeri ve siyasi güç kullanarak kabul ettirmek üzere savaş açmak meşru değildir. Meşru ve mucbir bir sebep olmadığı halde, bir devletin sınırlarını genişletmek, siyasi nüfuzunu artırmak, ganimet elde etmek veya komşularının tabii kaynaklarını kontrolüne geçirmek üzere yapılan savaşlar gayrimeşrudur. 
Bunlara “fetih” ismi verilse de öyledir. Bu açıdan tarihte Müslümanların “fetih” adı altında yaptıkları çok sayıda savaş bu kapsama girer. Nitekim V. Halife Ömer bin Abdülaziz, iktidara gelir gelmez yaptığı beş büyük reformdan biri “fetih” adı altında Ermenistan ve Azerbaycan bölgelerine giden orduları geri çağırması oldu. Ona göre oralara ganimet için gidilmişti. 


b) Cihadın ikinci türü ilim, fikir, sanat, edebiyat vb. alanlarda yürütülen çaba ve çalışmalardır. 
Gaye, insanları Islam’ 1n işaret ettiği hak ve hakikate, hakkaniyet ve adalete, maruf ve ihsana yöneltmek olduğu sürece bu çaba cihat mesabesinde “cehd”dir. Esasında İslam ile insan arasındaki engelleri kaldırmanın en etkin yolu bu düzeylerde olan çabalardan geçer, çünkü bu sayede önyargılar kırılır, batıl inançlar tashih edilir, böylelikle insan hak, hakikat ve hakkaniyetle yüz yüze gelir. 


c) Cihadın üçüncü türü nefs muhasebesi olup buna kişinin kendi istek ve tutuklarına, egosuna, 


hırs ve ihtiraslarına karşı yaptığı “mücahede”dir. Bu tür cihat, bazan savaşa katılmaktan daha zordur. 


20. yüzyılın son çeyreğinden başlamak üzere ortaya çıkan İslami örgütler gerek askeri işgallere, gerek baskı rejimlerine ve hatta birbirlerine karşı mücadele ederlerken “cihat” kavramını kullanırlar. 19. yüzyılda İslamcılar cihadı sömürgeciliğe karşı sıcak çatışma, fiili direniş ve sömürgecilerden kurtulduktan sonra “ekonomik ve sosyal kalkınma” manasında kullandılar. Hatta İran'da 1979 İslam Devrimi’yle başlatılan ekonomik ve sosyal hamleye “Cihat-ı sazendeki” dendi. 


Ancak modern zamanlarda İslami örgütler, cihat kavramını kullanırken modern savaş, direniş ve ayaklanma türlerinden geniş ölçüde etkilendiler. Özellikle Fransız devrimi, Nazi Almanya”sı-Faşist İtalya ve Sovyet Rusya komünizmden, Marxist-Sol örgütlerden, Latin Amerika gerillalarından belli belirsiz etkiler aldılar. Bu etkiler, hem siyasal rejimlere veya işgalci güçlere karşı savaşırken, hem iktidara geldikten sonra takip edecekleri politikaları tespit ederken baskın şekilde kendini gösterdi. Şiddet ve terörün savaş ve siyasal 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mücadelelerde geçerli yöntem olarak kullanılması Fransız devriminde ve Sovyet Rusya, Çin ve Polpot komünist ülkelerde görülür. Tabii ki tarihte İslam devletlerinin baskı ve şiddet kullanmadığı söylenemez, ancak şiddet ve terörün modern kullanımı bambaşka bir sistematiğe işaret eder. 


Cihat kavramını kirleten diğer bir amil ulus devletlerin kuruluş safhalarında başvurdukları şiddet ve terör yöntemleri ile kurulan devleti tesis edinceye kadar uyguladıkları baskı politikalarıdır. Hiçbir ulus devlet halkın rızası ile ve demokratik yollarla kurulmuş değildir. 
Sonuçta kurucu ideolojisi İslam olan bir ulus devlet kurma peşinde olan İslami örgütler de maalesef bundan etkileniyorlar. Kurulu rejimlerin muhaliflere uyguladıkları insanlık dışı baskı ve işkenceler, mukabil bir şiddet potansiyelini besledi. Irak ve Suriye Baasçıları ile bugün Mısır darbecilerinin on binlerce muhalifi kıyımdan geçirmesi bunun somut örneklerini teşkil eder. BM Irak Destek Gücü'nün bu hafta yayınladığı rapora göre Irak'ta hem IŞİD hem hükümet ve destekçisi gruplar savaş suçu sayılabilecek açık ihlallerde bulunmuşlardır. Bütün bunlara Amerika ve koalisyon ortaklarının Afganistan ve Irak'ta, İsrail'in Filistin'de bitmez tükenmez sivil katliamları nefret ve öfkeyi daha da körükledi. 


İşte böyle acımasız bir dünyada direniş başlatan birtakım gruplar ve örgütler tarihsel olarak kendilerine en yakın model olan Hariciliği keşfettiler. 


Not: Okurlarımın ve bütün Müslüman kardeşlerimin bayramını tebrik eder, bu mübarek günlerin bize merhameti, kardeşliği, adaleti, süküneti ve ahireti hatırlatmaya vesile olmasını dilerim. 


SELEFİLİK VE HARİCİLİK 


El Kaide ve şimdi Irak ve Suriye'de “hilafet devleti”ni ilan eden IŞİD'in İslam tarihinde hangi mezhep ve fırkalardan beslendikleri önemli bir konudur. 


Genel olarak söz konusu örgütlerin Hz. Ali-Muaviye çatışmasının ürünü olarak ortaya çıkan Haricilik’ten beslendikleri, hatta Hariciligin modern versiyonları olduğu yolunda yaygın bir kanaat var. Benim de bazı yazılarda bu yönde iki akım arasında kurduğum ilişkinin —belki analojinin- açıklığa kavuşturulmaya ihtiyacı var. 


Selefilik’i üç ana gruba ayırmak mümkün: a) Usuli Selefilik: Bu itikadın, İslami anlayış ve algının geçen zamanın her döneminde bir kere daha Kur'an ve Sünnet merkzeli olmak üzere, ilk nesil Müslümanların yani sahabe, tabiin ve etbe-i tabiinin anlayışına göre tashih edilmesini öngörür. Bu versiyonu ile Selefilik, İslamiyet'i diğer dinler gibi tahrif edilmekten kurtaran önemli bir usuldür. Her Müslüman entelektüel ve âlime usulü doğru kullandığı takdirde büyük açılım sağlar. b) Davetçi Selefilik: Bu pratik bid'at ve hurafelere karşı gelenek ve göreneklerin tashihini öngörür. Yararlı olmakla beraber entegrizme dönüşme potansiyeline 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sahip olduğundan çoğu zaman önemli sosyal sorunlara yol açar. c) Cihadi Selefilik: Bu politik ve askeri vurgusu önde versiyonudur. Burada ele alacağımız Cihadi Selefiliktir. 


Sorumuz şudur: 7. yüzyılın itikadi ve siyasi fırkası olan Haricilik ile zamanımızın akımı olan Selefilik aynı mıdır? Bu soruya hem “evet”, hem “hayır” cevabını vermek mümkün. Arada bazı benzerlikler olsa da, birebir örtüşme veya özdeşlik söz konusu değildir. Şöyle ki: Hariciler'in belli başlı inançları arasında şu hususlar öne çıkar: 1) Hariciler Hz. Ali (r.a. )'yi, Muaviye'yi ve ikisi arasındaki ihtilafta taraf olanları -mesela Amr ibn el As’1, Ebu Musa el Es’ari’yi vs.- tekfir ederlerdi. Selefiye ise sahabeyi tekfir etmezler; 2) Hariciler, adına “kebaire” denen büyük günah işleyenleri tekfir eder ve bunların ebediyen cehennemde kalacaklarını öne sürerlerdi. Selefiye ise büyük günahtan dolayı kimseyi tekfir etmez, büyük günah işleyenlerin cezalarını çektikten sonra azaptan kurtulacaklarını söyler. 


Akaidi ilgilendiren bu iki temel noktada Hariciler ile Selefiler farklı kelami görüş ve inançlara sahiptirler. İslam akaid ve kelam tartışmalarında merkezi konu teşkil eden “amel, imandan bir parça mıdır, değil midir” konusunu göz önüne aldığımızda, iki fırka arasındaki görüş ayrılığı küçümsenemez. Haricileri katı tutuma sevk eden sebep, eylemin inancın zorunlu bir tezahürü, onun ayrılmaz parçası olduğuna ilişkin inançlarıydı. Tabii ki bu mesele sadece Haricilerin ilgilendirmiyordu, modern zamanlarda da, mesela Marxistler de “teori-pratik ilişkisi” adı altında benzer bir sorunu tartıştılar. Mao konu üzerinde uzun uzadıya kafa yordu. Varsayıma göre eğer eylem, öğretinin veya düşüncenin zorunlu sonucuysa, yanlış eylem koyan kimsenin eylemini öğretisinden ayrı düşünmeyeceğimize göre, yanlış eylem yanlış veya batıl inanca işaret eder. Şu halde Haricilere göre büyük günah işleyen, kalbinde gizlediği inancı ortaya koyduğundan inancı batıldır ve ona en ağır ceza terettüb eder. Çoğu zaman ağır ceza da öldürme oluyordu. “Mü'min günah işlediğinde, kalbinde siyah bir leke olur. Tövbe eder, günahı terk eder ve istiğfar ederse, bu siyahlıktan kurtulur, günah artarsa siyahlık da artar...” 
(İbn Mâce, Zühd 29.) Kişi “günah işlediğinde imanın bir bulut gibi kalbinin üstüne çıktığını” düşünsek de, günah fiilinden sonra iman tekrar kalbe yerleşir. Böyle olunca biri, günah işledi diye tekfir edilemez; “kul hakkı” hariç diğer büyük-küçük günahlar nasuh tevbe ile silindiğine göre, günah işleyene dinden çıkmış muamelesi yapılamaz. 


Hariciler ile modern Selefiler arasındaki belirgin “benzerlik” kendini “tekfir”de gösterir. 
Selefiler sahabeyi ve büyük günah işleyeni tekfir etmiyorlar ama Haricilerin hareket noktasını teşkil eden “Hüküm ancak Allah'ındır” (12/Yusuf, 40) ayetinden hareketle İslami hükümlerle hükmetmeyenleri hangi sebep ve şartlarda olduklarına bakmaksızın kolayca tekfir ederler. 
Kendileri dini anlayışlarını mutlak doğru sayıp diğer gruplara Telefiler, Mürcie gibi isimler takarlar. İslam'ın tarihten getirdiği çok ağır sorunları vardır; bunlardan biri de “tekfir”dir. 


MODERN SELEFİLİK 
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El Kaide ve onun bölgesel versiyonları olarak ortaya çıkan örgütler üzerinden Selefilik ve giderek İslamiyet itibardan düşürülmektedir. 


Bu arada Amerika'nın liderliğini üstlendiği Batı koalisyonu, İslam dünyasına karşı etkileri asgari yüz sene sürecek operasyonlar yürütüyor. Siyasi ve beşeri haritaların yeniden çizildiği bu aşamada bölgenin asli birleştirici referansları yaşanan krizlerin parçası veya sebebi gösterilmek suretiyle etkisizleştirilmek isteniyor. Sadece modern zamanlarda uyanış hareketinin sembol isimleri haline gelmiş Seyyid Kutup, Ebul A'la Mevdudi ve İhvan hareketi değil, Muhammed Abduh ve Cemalettin Efgani, daha gerilere gidip İslam tarih mirasının asli damarlarından biri olan İbn Teymiye ve Ahmet ibn Hanbel bile itibardan düşürülüyor. 
İslam'ın zengin mirasını Ahmet ibn Hanbel ve İbn Teymiye beslediği gibi Muhyiddin ibn Arabi, Şah-ı Nakşibendi; Gazali, İbn Haldun, İbn Riist; Es’ari, Maturidi, İmam Ca’ fer es Sadık, Molla Sadra, Mevlânâ, Said Nursi vd. besliyor. Bunların içinden birini seçer, aydınlattığı yoldan gidebilirsiniz, bu sizin hakkınızdır ama diğerlerinin açtığı yolları karanlık ve sapkın göstermeye hakkınız yoktur. 


Herkesin zihni karışık. Burada yapılması gereken adaletten ve dürüstlükten sapmadan her şeyi yerli yerine koymak, doğru teşhisler yapmak ve çözüm yollarını bulmaya çalışmak olmalıdır. 


Belirtmek gerekir ki Selefilik, ne bu fırkayı belli bir algı insaina tabi tutan medyanın resmettiği gibi patolojik bir harekettir ne salt dış güçlerin bölge politikalarını yeniden şekillendirmeye çalışırlarken kullandıkları bir maymuncuktur. Modem Selefi hareket hudâyi nabit/yerden bitme de değildir. Kelam ve fikıh açısından belirgin referansları; tarihsel derin kökleri ve toplumsal-beşeri besleyici zemini var. 


Belirgin özelliği savaş ve şiddet vurgusu görünür. Meşru ve adil olduğu sürece savaş cihattır, şu veya bu mezhebe veya fırkaya mensup Müslüman'ı bu konuda yargılarken, onun savaş hukukuna ne kadar riayet ettiğine bakmalıdır. Savaşı meşru olmaktan çıkaran fiil, masum sivillerin hedef alınmasıdır ki, eğer kadınlar, çocuklar, yaşlılar, din adamları ve savaşa dahil olmayan sivil erkekler savaş bahanesiyle hedef alınıyorlarsa, savaş cihad olmaktan çıkmış katilliğe dönüşmüştür. Bu konuda maalesef Selefiler yanında Sünni ve Şii taraflar da hukuk ihlal etmektedirler. 


Selefiliği “dogmatik” karakterde “ideolojik tehdit” olarak görmek kavramları birbirine karıştırmak olur. Prensip olarak İslami mezhep ve fırkalar “dogmatik” olmakla suçlanamaz, bu usul/yöntem hatasının sonucu olarak “dogma” ile “nass”ı biri diğerinin yerine ikame etmek anlamına gelir ki, gerçekte “dogma” Hıristiyanlığa, “nass” İslam'a aittir. Kişiler ve fırkalar nassın sübutunda ve delaletinin katiyetinde hatalara düşebilirler ama eğer referansları ayet ve hadis ise onları “dogmatik” olarak nitelendiremezsiniz, çünkü böyle yapmakla ayet ve hadis’i “layuhti” sıfatıyla kesin inanç vaz’eden papanın dogmasıyla aynı kefeye koymuş olursunuz. 
“Dogmatik ve ideolojik tehdit” deyip Selefiliğin modern versiyonu IŞİD'i “İslam dışı” ilan 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etmek de geri tepen silahtır. Kendilerine göre referansları olan Selefiler bu yöntemi kullanıp kolayca sizi de “İslam dışı” ilan eder ve hedef seçerler. Düşünce ve yargılarında aşırı giden bir Selefi kolayca bir Sii’yi, bir tasavvuf ehlini veya kendisi gibi düşünmeyen bir Sünni'yi “tekfir” ediyorsa —ki modern politik Selefiliğin en büyük hatası budur-, siz “Bunlar İslami değildir” dediğinizde, onları İslam'ın dışına atmış, böylelikle siz de onları “tekfir” etmiş olursunuz. Bu, herkesin herkesi “İslami değildir” deyip dışlaması, tekfir etmesi İslam dünyasının en büyük hastalığıdır. Kanlı çatışmalar, mezhep savaşları, türbelerin veya mescidlerin havaya uçurulması büyük ölçüde bundan kaynaklanmaktadır. 


Onlar “İslami değildir, biz İslam ile demokrasiyi birlikte götürüyoruz” demek sizin içtihadınız, yorumunuzdur. Fakat sizin “İslam ve demokrasiyi bağdaştırma” düşünceniz de sonuç itibarıyla bir “ideoloji”dir; İslam topraklarını bombalayanlar da “birer ideoloji”den hareket etmektedirler. Modern Selefiliği meşru ve ahlaki dürüstlük zemininde belli bir usul içinde anlayıp anlamlandırmak zorundayız. 


SELEFİLİĞİ ANLAMAK! 


Dini anlayışın teşekkül etmesinde rol oynayan birden fazla faktör var. Irk ayrımcılığının siyahları bunalttığı Amerika’da İslam'ın dikkat çekici tarafı beyaz ile siyahı yaratılışta eşitleştirmesidir. 


Ruhun çürüdüğü refah toplumlarında Kur'an'da göze ilişen onun manevi, batıni ve müteal zenginliğidir. Gelir eşitsizliğinin, açlık ve yoksulluğun hüküm sürdüğü bölgelerde İslam sosyal adaleti, servet biriktirmeyi ve bencil yaşamayı temel alan sisteme muhalefetiyle öne çıkar. İslam diinyasi’nda din, insanları askeri işgallere, baskı rejimlerine başkaldırmaya çağırıyor. Zamanımızın Selefi hareketlerini anlamaya çalıştığımız zaman, bu akımların hangi sosyo-ekonomik, politik ve bölgesel somut vasatlarda ortaya çıktıklarına bakmalı. 


Din havzalarında mezhepler, fırkalar belli bir ihtiyacı karşılamak üzere ortaya çıkarlar. Asl'a ve usule uygun oldukları sürece belli ihtiyaçlara cevap aramaları meşrudur. Batı dünyası Selefiliği Müslüman dünyanın patalojisi göstermeye çalışıyor. Öyle değil! Selefiliği anlamaya çalışırken şu hususlar dikkat çekicidir: 


a) Selefiliğin kelami/fıkhi referans çerçevesi var. Bu çerçeve Sünni mezhepler ve Şiiler için de genel geçer kaynaktır. 


b) Selefilik yerden bitme değildir, bir geçmişe dayanmaktadır, bugünkü tezahürlerinde tarihi 


mirasın belirgin etkilerini gözlemlemek mümkün. Selefilerin çoğu, Harici olarak nitelendirilmekten hazzetmeseler de, politik versiyonuyla Selefilik, şiddet yöntemlerini 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kullanırken tarihsel Hariciliği modern dünyanın diline kolayca tercüme etmekte, adapte edebilmektedir. 


c) Neşv-ü nema bulduğu beşeri havzanın sosyolojisi, politik ve askeri Selefiliği önemli ölçülerde etkilemektedir. 


d) Bölgesel ve uluslararası güçlerin yönlendirmeleri Selefi hareketi anlamaya çalışırken dikkate almamız gereken başka faktördür. Ancak Selefiliği salt politik bir hareket veya uluslararası manipülasyon aracı olarak görmek eksik ve yanlış olur. Bu manipüle edilmediği, bazı yerlerde ve olaylarda küresel ve bölgesel güçlerin çıkar hesaplarıyla örtüşen tutumlar içine girmediği anlamına gelmez. 


e) Diğer İslami akımlar gibi Selefilik de belli belirsiz modern ve postmodern dünyanın felsefelerinden, politik ve sosyal sistemlerinden,bilgi ve siyasete ilişkin öğretilerinden etkilenmektedir. Bu etki, içinde yaşadığımız dünyaya İslami cevap arama meyanında olduğu sürece yararlıdır ama paradigmayı dönüştürecek derinlikte olduğunda tehdit edicidir. 
Denebilir ki Selefiliğin en önemli zaaflarından biri, diğer akımlara nazaran modern dünyanın devlet ve bilgi teorisinden daha çok etki alma potansiyeline sahip olmasıdır. 


El Kaide merkezli politik Selefilik bir anda bölgenin ve dünyanın merkezine oturduysa, adına “Arap baharı” denen toplumsal devrim teşebbüslerinin akamete uğraması bunda önemli rol oynadı. Ne bölgenin bürokratik ve otokrat güçleri ne küresel sistem, Arap aleminde devrime izin vermedi. Suriye'deki iç savaş ve Irak'ta sona ermeyen kaos Selefiliği adeta patlattı, eş zamanlı olarak bölgede stres biriktiren fay hatlarını harekete geçirdi. 


Politik Selefilik açık biçimde aa) Batı'nın askeri işgallerine, İslam topraklarının maddi ve tabii zenginliklerinin yağmalanmasına; bb) Bunaltıcı baskı rejimlerine, gırtlaklarına kadar yolsuzluklara batmış yönetimlere; cc) Milyonlar açlıktan ve yoksulluktan kırılırken sefih, aldırışsız zümrelere; ahlaki yozlaşmalara, toplumsal çözülmeye, vıcık vıcık hale gelmiş erkekkadın ilişkisine, cinselliğin müptezelleşmesine, ailenin dağılmasına tepki olarak ortaya çıkıyor; vicdandan, ahlaktan, adaletten yoksun dünyadan rahatsız olanları kolayca saflarına katıyorlar. 


Tabii ki bu tepki tam sağlıklı olamazdı. İlletin bir sebebi modern ve postmodern dünyadan kaynaklanıyorsa, diğer sebebi tarihimizin zaaflarından kaynaklanıyor. İki illet Selefilikte bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Selefiler, anlam krizine girmiş ve politik olarak canavarlaşmış dünyaya tarihsel kelamımızı ve fıkhımızı taşıyarak cevap vermeye çalışıyorlar. 
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SELEFILERIN‘HILAFET DEVLETİ” 


Usuli Selefilik akideyi; davetçi Selefilik ibadetleri ve ameli hayatı ilk kaynağa, özellikle Sünnet'e irca etmeyi; dini bid'at ve hurafelerden, yabancı felsefi ve teolojik unsurlardan ayıklamayı hedefler. 


“Savaşı, başkaldırı”yı ve “devlet düzeni”ni temel alan Cihadi Selefilik ise askeri işgallere ve baskıcı rejimlere karşı bir mücadele olarak ortaya çıkmıştır. El Kaide, işgal sona erinceye kadar politik düzeni gündemine almıyor; IŞİD ise ana akımdan koparak “hilafet devletini” ilan etti. Makdisi’ ye göre IŞİD'in hatası grupların tamamının fikrini ve rızasını almadan “devle(t)” ilan etmesi ve önceden yaptığı biatı bozmasıdır. İslami referanslı siyasi düzen İslami hareketlerin ana hedefidir; bu konuda en ısrarlı ve açık önerileri olan Hizbuttahrir’ dir. 
Bugüne kadar şiddet hareketine karışmayan bu teşkilat, kurtuluşu “Hilafetin ilan edilmesi”nde görür. IŞİD'in kurucusu Ürdün asıllı Zarkavi’nin, yine Ürdünlü Takıyyiddin Nebhani’nin kurduğu bu teşkilattan etkilenmiş olabileceğini düşünebiliriz. Aralarında görüş ayrılığı olsa bile gerek Zevahiri gerekse Zarkavi, “demokrasi”den hazzetmezler, şirkle eş tutarlar. Bu açıdan Müslüman Kardeşler, Cemaat-i İslam vd. İslamcı akımlardan ayrılırlar. 
Mısır'da İhvan'a karşı yapılan askeri darbe onlara göre “bu iş demokrasiyle olmaz” tezini doğrulamıştır. 


Tabii ki, Mısır Selefilerinin askeri darbeyi desteklemeleri ve krallık rejimi olan Suudilerle ilişkilerinin iyi olması bir paradoks. İlk günden şiddetten uzak durup sadece “davetçi” sıfatlarıyla öne çıkıyorlarken, Tahrir’den sonra bir anda siyasi parti olarak örgütlenmeleri ve seçime katılıp iyi sayılabilecek oy almaları, arkasından darbecilerin yanında yer almaları herkesi şaşırttı. “Kim bir zalime yardım ederse, Allah onu kendisine musallat eder” fehvasınca çok geçmeden, cuntacılar bu sefer Selefileri ve darbe destekçisi liberalleri de kıskaç altına almaya başladılar. Fakat modem Selefi hareketi hilafet devletini kurmaya sevk eden asıl sebep bahsettiğimiz konjonktür değildir, bunun yanında hadis kaynaklarında yer alan konuyla ilgili hükümler de belirleyici faktördür. Şu hadisler siyasi-cihadi selefilerin referansını teşkil eder: “Her kim boynunda bir biat olmadığı halde (bir halifeye biat etmeden) ölürse, cahiliyye ölümü ile ölür” (Müslim, İmare, 58). “Kim itaatten çıkar, cemaatten ayrılır ve bu halde ölürse, cahiliye ölümü ile ölür.” (Müslim, İmare, 53) Bilginler, bu hadislerde yer alan “cahiliye ölümü” ifadesini, “cahiliye döneminde bir lideri olmayan başıbozuk kimseler gibi ölür” şeklinde anlamışlarsa da, Selefiler bunun temelsiz bir yorum olduğu görüşündedirler. 


Bir başka hadis şöyle: Ebu Hureyre'den rivayetle Peygamberimiz (sas) “İsrailoğullarını peygamberleri idare ediyordu. Bir peygamber ölünce yerine ikincisi geçiyordu. Benden sonra peygamber gelmeyecek, emir sahibi halifeler gelecektir. Ancak (halifeler) birden fazla olabilirler. Orada bulunanlar, “Onlar hakkında bize ne buyurursunuz?’ dediklerinde 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Peygamberimiz (sas), “İlk biatınıza (bağlılığınıza) sadık kalın ve onlara hakkını verin.” 
buyurmuştur.” (Buhari, Enbiya 50) Bir başka rivayet şöyledir: “Bir imamınız (emiriniz) varken ikincisi çıkarsa, boynunu vurun.” Yine bilginler “boynunu vurun” ifadesini, “ikincisinin etrafında toplanmayın ki o, ortaya çıkmaya cesaret edemesin” şeklinde yorumlamışlardır. 


Selefiler bu vb. nassları düz/lafzi okumaya tabi tutup şu sonuçları çıkarmaktadırlar: 1) Her Müslüman bir halifeye (imam) biat etmek zorundadır. 2) İmam tek olmalıdır, ikinci imam çıkarsa onunla savasilir; dünya üzerinde tek devlet, tek dar (İslam diyarı), tek bayrak ve tek egemenlik olmalıdır. 3) Demokratik yollarla oluşmuş siyasi entite veya Müslümanları bölen ulus devlet(ler) gayrimesrudur. 


Bu metinler kaynaklarda yer alıyor. Nassları ilk anlamları yani lafızlarının zahiriyle anlayıp hüküm çıkaran ve kendisine biat etmeyenlere savaş açan bir hareket söz konusu. Ne yapmalı? 
Bu soruya fakihler, muteber âlimler ve fikir adamları cevap vermeli. 


SELEFİLERİN İŞLERİ! 


IŞİD Musul'a girdikten sonra gündelik hayatla ilgili 16 madde yayınladı. Bunlardan 6'sı şöyle idi: 1) Kadınlar zorunlu olmadıkça evlerinden ayrılamayacak. 


Evden çıkanlar İslami kurallara göre giyinecek. 2) Hırsızlar şeriat kurallarına göre cezalandırılır. Bu kural özellikle, kamuya ait para ve mallara el koyunlar için geçerli. 
Savaştan elde edilen ganimetin kullanılma biçimi ve dağıtılmasında sadece “Müslümanların Imam’ yetkilidir. 3) Tüm Müslümanlar beş vakit namazını camilerde kılacak. 4) “Dinsiz kurumlar”? adına şimdiye kadar görev yapmış polis, asker ve taraftarlar tövbe etmeliler. 
Tövbe etmeyenler idamla cezalandırılır. 5) Alkol, sigara ve uyuşturucu yasaktır. 6) Kentte ölüler anısına yapılan tüm türbeler, anıtlar ve mozoleler yıkılmalıdır. 


Seçtiğimiz 6 yasak birçok modernin tüylerini ürpertmeye yeter. Ancak söz konusu yasakların hadis ve fıkıh kaynaklarında karşılıkları var. Mesela ilk yasakla ilgili bugün de Suudi Arabistan, 45 yaşın altındaki kadınlara yanında namahremi erkek yoksa hac veya umre izni vermiyor. 3. yasakla ilgili cemaatle namaz kılmayanın neredeyse evinin yakılması gerektiğini söyleyen hadis var. Buna dayanılarak Suudi Arabistan'da ezan okunur okunmaz işyerleri kapatılır, herkes camiye gider. 6. yasak Selefi- Vehhabilere özgüdür, türbe, anıt ve mozoleyi birer mabed sayıp oralara gitmeyi şirk sayarlar. Nitekim temmuz ayında IŞİD, en az dört Sünni-Sufi türbesi ile altı Şii mescidini buldozerlerle yıktı. 


Bir aşırılık olarak Selefi- Vehhabilerin bir bölümü, Şiileri “rafızi”, tasavvuf ehlini “müşrik”, halifeye ve İslam Devleti'ne biat etmeyen birçok Siinni’yi de “mürted” kabul ederler. Bu, 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kendileri dışında neredeyse Müslümanların tamamının İslam dairesinin dışına atılmasına yol açar. Ekim ve kasım aylarında IŞİD militanlarının Bağdat'taki Sadun ve Ed Dervis’te Şiilere karşı düzenledikleri intihar saldırılarında birinde 41, diğerinde 25 Şii hayatını kaybetti. 


Medyada yer alan haberlere göre IŞİD, Musul'da 11 ile 46 yaş arası kızların ve kadınların sünnet edilmesiyle ilgili bir fetva yayınladı. Kadınların sünnet edilmesi mahalli bir uygulama olup fikhi bir temeli olmasa da, sonuçta “fetva konusu” olduğundan İslam dinine fatura edildi. 


IŞİD'in Musul başta olmak üzere hüküm sürdüğü yerlerde Hıristiyanlara üç seçenek sunmaktadır: “Ya Müslüman olun, ya cizye (koruma vergisi) ödemeyi kabul edin veya savaş.” 
Bu üç seçenek savaş durumunun zaruri olarak ortaya çıktığında Hz. Peygamber'in sahih tatbikatıdır. Ama eğer savaşmak istemiyorlarsa gayrimüslimlerin zımmi statüsüne alınmaları gerekir mi? IŞİD bu türden inceliklere bakmadan zahiri hüküm neyse onu uygulamaktadır. 
Nitekim Musul'da Hıristiyanların 3'te 2'si terk etmek zorunda kaldı, diğerleri cizye ödemeyi kabul etti. 


En son gelen haberler eğer doğruysa IŞİD, Yezidi kızları ve kadınları esir pazarlarında satmaktadır. IŞİD'e göre savaş esirleri erkeklerin öldürülmesi, kadınların cariye edinilmesinin sağlam fıkhi delilleri ve tarihte tatbikatı var. Yine ekim ayının sonlarında Allah'a küfreden bir ateisti halkın gözü önünde kafasını kopararak öldürdü. 


Bunları anlatmamın sebebi su: Bir yanda fiili durum yaratmış bulunan modernlik, diğer yanda ilk vaz'edildiklerinde günün maddi ve sosyal şartlarının etkisini üzerinde taşıyan fıkhi hükümler var. Eğer sahiden söz konusu deliller bu uygulamayı gerektiriyorsa hepimiz “ilahi hüküm budur” der, itaat ederiz ama deliller gözden geçirilmeyi, kritik edilmeyi gerektiriyorsa, bu iş alimlere, fakihlere, mütefekkirlere düşer. Zamanında müçtehitler her bir metin ve hüküm üzerine kuyumcu titizliğiyle durmuş, yaşadıkları döneme ne dediklerini araştırmışlardır. Biz bugün bunu yapamıyoruz. 


Gerek çığırından çıkmış modernlik, gerek -eğer yanlış kullanılıyorsa- çığırından çıkarılmış sözde uygulamalar arasında sıkışıp kalmış Müslümanlar, bir çıkış bulamazlarsa, hem kendileri hem alemlere rahmet, ahlak, özgürlük ve adalet dini olarak vaz’edilmis İslamiyet bundan büyük hasar alır. Alıyor da! 


SELEFİLER KİMDİR, SELEFİLİK NEDİR? 
Hilmi Demir 30 Haziran 2014-https://2Iyyte.org/tr/merkezler/islevsel-arastirma- 


merkezleri/teostrateji-arastirmalari-merkezi/selefiler-kimdir-selefilik-nedir 


Bundan yaklaşık dört yıl önce Ortadoğu ve Türkiye için Selefiliğin büyük bir sorun 


oluşturacağını söylediğimde hem İlahiyatçılardan hem de Uluslararası ilişkiler üzerine çalışan 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akademisyenlerden tepki almıştım. Bu konuda yazmaya başladığımda da meseleyi abarttığım 


yönünde eleştirilere maruz kaldım. 


Bugün tarih benim öngörülerimde ne kadar haklı olduğumu gösterdi. Yazılı ve görsel medyada, akademik camiada her gün Selefilik üzerine bir konuşmaya tanıklık ediyoruz. Buna rağmen hala Selefilik konusunda ciddi bir kafa karışıklığı olduğunu da söylemeliyim. 
Ortadoğu üzerine çalışan akademisyen ve gazeteciler teoloji eğitimi almadıklarından meselenin ideolojik ve sembolik dilini anlamakta zorlanıyorlar. İlahiyatçılar ise tarihin dehlizlerinde kaybolarak, sosyo-politik değişimi ve farklılaşmanın aktörlerini dikkate almıyorlar. Biz her iki alanda uzun okuma ve çalışmalarımızı birleştirerek yayıma 


hazırladığımız eserden hareketle konuyu kısa ve özlü bir biçimde ortaya koymaya çalışacağız. 


Türkiye'de Selefilik konusundaki hemen hemen birçok tanım ve terim ya Selefi ya da batılı kaynaklardan alıntılanılarak kullanılmaktadır. Bu nedenle Selefilik ya Peygamber sonrası ilk üç nesli ihtiva eden İslam'ın ilk dönemlerindeki saf, otantik, sahih yoruma tabi olanlar için kullanılmaktadır ya da tümüyle radikal, fundementalist ve cihatçı gruplarla ilişkilendirilmektedir. Bu her iki yaklaşımın da özcü bir yanlışı vardır. O da siyasal hareketlerin ve yapıların sabit, değişmez bir özleri olduğuna olan inançtır. Oysa hiçbir siyasi aktör ve yapı doğduğu gibi kalmaz süreç içinde değişir ve farklılaşır. İkinci hataları ise, siyasal ve sosyal hareket ve yapıların her zaman aynı tepkiyi vereceğini varsaymalarıdır. Oysa içinde bulundukları toplum, coğrafyaya kadar içinde bulundukları siyasal kültür ve kurumsal yapılarda bu oluşumların farklı tepkiler vermesine yol açar. O halde Selefiliği tek biçimci bir 


dille okumak oldukça yanlış olacaktır. 
I.Tarihsel Süreçte Mezhepsel Kimlikler 


Şimdi başlıktaki temel sorumuza geçebiliriz. Selefiler kimdir ve Selefilik nedir? Selefiliği anlamak için öncelikle İslam düşünce tarihinde mezheplerin ortaya çıkış sürecine kısaca değinmek gerekecektir. Zira bugün Selefilik ile İslam'ın II. Asrında kullanılan "Selef”, “Selef-i Sâlihin” ve “Eh-i Hadis” gibi terimlerin eşanlamlı olarak kullanılması bu sürecin doğru anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi sosyal olaylarda her zaman birbirinin yerine kullanılan kelimeler daima aynı anlama delalet etmezler. Tabi olaylarda Sun, eş-Şems, Sonne kelimeleri gökyüzündeki güneşe yani aynı varlığa delalet ederken, sosyal olaylarda Demokratie, la Démocratie, Democracy kelimeleri aynı olguya delalet etmemektedir. Sosyal olayları tanımlamak için kullanılan isim ve kavramlar tarihsel süreçte anlam değişimine uğrarlar. Bu bazen anlamın daralması bazen anlamın genişlemesi bezen de anlam kaybına uğraması şeklinde tezahür eder. Söz gelimi kim demokrasinin Türkiye, İngiltere ve Almanya'da aynı anlama geldiğini söyleyebilir ki? Öyleyse sosyal olaylara ilişkin 


kavramlarımız hem tarihsel süreçte hem de coğrafyalarda farklı anlamlar içerir. 
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İmdi “Selef”, “Selef-i Sâlihin” ve “Ehl-i Hadis” ve “Ehl-i Sünne” Hicri II. Asırda ortaya çıkan bir tavır ve yöntem tarzıdır. Bu tavrın ana dinamiğini dini anlamada te’vil’e (yoruma ve akli çıkarıma) karşı olması oluşturur. Daha çok “Ehl-i Rey” dediğimiz Ebu Hanife tarafından temsil edilen dini nasların anlaşılmasında yorumu ve uygulamayı dikkate alan anlayışa karşı olarak ortaya çıkmıştır. Bu tavrın bir ekol olarak adı ise Hicri IV. Asırda bir kelam alimi olan mezhepleri ve grupları tasnif eden bir eser kaleme alan Eş'ari tarafindan Ashabu’l-Hadis olarak kayıtlara geçirilmiştir. İslam düşünce tarihinde mezhep dediğimizde iki farklılaşmayla karşılaşırız: Birincisi Fıkhi- Ameli mezhepler: Hanefi, Maliki, Hanbeli ve Şafi, ikincisi İtikadi-Kelami mezhepler: Harici, Şii, Mu’tezili, Es’ari, Matüridi. Bu mezheplerin teşekkül süreci hicri XI. Asra kadar devam etmiştir. Buna karşılık hicri HI. Yüzyıla kadar İslam dünyasında bildiğimiz anlamda bir mezhepleşme olmamakla birlikte iki farklılaşma dikkate çarpar. Bunlardan biri Ehl-i Rey diğeri de Ehl-i Hadis veya Ehl-i Sünnet ve ne kadar ilginçtir ki bunlar ilk anda birbirine rakip olarak konumlanmışlardır. Bu dönemde Kurulan Emeviler ve Abbasiler ise devlet kurumları ve hukuk sisteminde Ehl-i Rey'i ve dolayısıyla Hanefiliği merkeze taşımışlardır. Ne yazık ki Ehl-i Rey ve Ebu Hanife'nin (6. H. 150) daha çok erken bir dönemde hukuk sistemi ile kelami ve fıkhi mezhepler üzerinde oynadığı 


rol sürekli ihmal edilmiş yada görmezden gelinmiştir. 


Ehl-i Sünnet tabirinin ilk kullanımı ile üçüncü yüzyıldan sonraki yaygın kullanımı arasında anlam farkı bulunmaktadır. İlk kullanışta Ehl-i Sünnet Ehl-i Hadisi temsil ediyordu. 
Dolayısıyla Ehl-i Sünnet ve’l-Cemeat adı Sünni dünyanın henüz tamamını kuşatacak kadar geniş bir anlam kazanmamıştı. Buna göre, İslam'ın Hicri II. Yüzyıl ile sonrasında gerçekleşen 


mezhepleri ve gruplaşmaları şu şekilde tasnif edebiliriz: 
II. Yüzyıldaki Gruplaşmalar ve Çatışmalar 


Fıkhi 
4 Mezhepler 
Kelami 

Fıkhi 
(gm Mezhepler 


Burada Fıkhi Mezhepler ifadesi, Müslümanların evlilikten alışverişe, vergiden kamu düzenine 


Il. Yüzyıl C 


kadar geniş bir alandaki hukuki düzenlemeleri içeren norm ve yasa koyma işlevini yerine getiren mezhepleri ifade eder. Kelami Mezheplerle ise, teolojinin Allah-Insan ve Allah-Varlık ilişkisini belirleyen ilkeleri içeren normları oluşturan mezhepleri tanımlar. Bugünkü yanlış algının aksine Müslüman toplum mezhepler üzerinden kurumsallaşmış ve yapılanmıştır. 
Mezhepleri toplumsal bilginin üretildiği paradigmatik çerçeveler olarak görmek mümkündür. Mezhepler geleneksel toplumda dini ve gündelik bilginin üretildiği epistemik cemaatler olarak kabul edilebilir. Mezhep uleması epistemik cemaatte bir ortak anlayışın/ konsensüsün oluşmasını sağlayan bilim cemaatine benzetilebilir. Bir mezhebin benimsediği 


yöntemler ise dini bilginin amacı ve işlevi; neyin ele alınıp ne tür soruların sorulması ve 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araştırılması gerektiği, bu soruların nasıl ifade edileceği; başvurulacak yöntemler, teknikler ve araçlar ile elde edilen nasıl yorumlanacağı ve test edileceği konusunda yol gösteren bazı 


standartlar sunar. 


Dolayısıyla geleneksel mezheplerle bugün sosyal gruplar olarak cemaatlerin doğrudan bir ilişkisi yoktur. Geleneksel mezhepler birer epistemik cemaat iken, modern cemaatler daha çok siyasi ve sosyal cemaatlerdir. Epistemik cemaat, “bir bilme, bilgi, kavrama, anlama cemaatidir ve bilgiyi inşa eden, işleyen, geliştiren ve daha sonraki kuşaklara intikal ettiren, bilgiyi taşıyan insanlar topluluğunu ima eder”. Epistemik cemaat, genel mana da bir yayın organı ile sesini duyurur. Bu yayın organı bu gün akademik camiadaki “dergi”ler iken, Mezheplerin yayın organları da Fetvalarıdır. Fetvalar aynı zamanda normların kaynağını oluşturur. Mezhepler uzun süre İslam toplumunda paradigmatik çerçevelerini korumayı başarabilmişlerdir. Fetvalar bu paradigma içinde karşılaşılan yeni sorunların çözümünü sağlayan dinamik bir içtihad alanı sağlamıştır. Böylece İslam toplumda altıncı yüzyıla kadar 


aşağıda yer alan tasnifte görüldüğü gibi çoğulcu bir paradigmatik çerçeve oluşmuştur: e = 


İMatüridilik 


11. Yüzyıldan itibaren İslam dünyasının büyük çoğunluğunu egemenlikleri altına alan 


Türkler, Hanefiliği yasama ve yürütmede önceleseler bile, farklı mezheplerinin yaşamasına da imkân vermişlerdir. Böylece Hicri VI. Yüzyıldan itibaren Sünnilik diğer bir deyişle Ehl-i Sünne ve'l-Cema'a kavramı oldukça geniş bir anlam kazanmıştır. Sünni dünyayı hem itikadi ve fıkhi alanda hem de ahlaki alanda farklı mezhep ve tarikatların yaşadığı çok farklı ve çeşitli bir dünya olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. 11. Yüzyıldan 18. Yüzyıla kadar toplumsal alanda farklılıklarını koruyan ve Sünni dünyada yaşama imkânı bulan mezhep ve tarikatların 


önemli bir kısmını şu şekilde işaret edebilirim: 


Sünnilik 


O günkü toplum ve medrese sistemi ile Osmanlı'nın merkezi gücü dikkate alındığında 


toplumda yer alan Fıkhı mezheplerin dağılımı da yaklaşık olarak şu şekilde gösterilebilir: 
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19. Yüzyıla kadar Mezheplerin 
Dağılımı 


m Hanefilik mSafilik = Malikilik Hanbelilik 


10% | E 


II. Vehhabiligin Ortaya Çıkışı: Selefilik 


19. yüzyıla gelindiğinde Sünnilik içinde ilk defa siyasi ve itikadi derin bir bölünme gerçekleşti. Vehhabi isyanı şeklinde doğan bu kalkışma Sünniliği tasfiye ederek İslam'ın hicri II. Asrında doğan Selef yöntemini benimsediğini ilan etti. Ama aslında Hanbeliliğe dayanıyordu. Vehhabilik İslam'ın ilk döneminde Hz. Ali ile Muaviye arasındaki kavgayı yeniden dirilterek Muaviye'nin Şam Emevi Devletini diriltmeyi kendine hedef yaptı. 1802'de Kerbela'yı basarak Şii hacıları kılıçtan geçirdiler ve kadınlarla çocukları esir ettiler. Mezhep olarak ise Hanbeliliğe yaslandılar. Osmanlı uleması bu mezhebi Sünniliğin dışında görerek, ona kurucusundan dolayı Vehhabilik adını verdi. Vehhabiler Peygamber sonrasındaki üç nesil sonrası (Peygamberi görenler yani Sahabe; Sahabeyi görenler yani Tâbiün; Tâbiünu görenler yani Teba-i Tâbiün) yaşanan ve ortaya çıkan tüm mezhep ve geleneği İslam'dan uzaklaşma olarak ilan ettiler. Emevi devletini tek ve gerçek İslam devleti kabul ettiler. Osmanlı'da dahil bu üç nesil sonrası tüm geleneği sapma ve bid'at olarak tanımlayarak reddettiler. Hatta mevlid, kandil, türbe, gibi uygulamaları şirk, metafizik, tasavvuf, kelam gibi ilimleri de küfür saydılar. İşte aslında bu gün adına Selefilik dediğimiz mezhep işte böyle doğdu ve kendine Suud devletiyle bir kimlik edindi. Vehhabilik Suud Krallığı ile devletleşirken kendisine çekirdek bir paramiliter örgütte kurmayı başardı. İhvan denilen bu teşkilat Necid bölgesinde göçebe Arap kabileleri şehirlere yerleştirerek hem rejimin koruyuculuğu görevini üstlendiler 


hem de Suud devletinin savaşçı gücünü oluşturdular. 


19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlının çöküş sesleri duyulmaya başlandığında entelektüel dünyada da Vehhabiliğin izinden gidilerek, İslami düşüncenin geleneğin ağırlığından ve mezheplerin taklidiciliğinden kurtarılması fikri yeşermeye başladı. Islahat ya da yenileşme fikrinin ilk öncüleri Cemalettin Afgani (6. 1838-1897), Muhammed Abduh (6. 1849-1905) ve Reşit Rıza (6. 1865-1935) oldu. İslami hareketler ya Afgani gibi siyasi yolla devrim yaparak İslami canlanma ve ıslahatlar yoluyla İslam ülkelerini Avrupalıların iktisadi ve siyasi nüfuzundan kurtarma yolunu seçtiler ya da Abduh gibi eğitim yoluyla devrim yapmayı kendilerine hedef olarak belirlediler. İslam'ın anlaşılmasında mezhep sistematiğini reddeden ve hurafeden temizlemek adına da geleneği aradan çıkaran bu ıslah hareketleri teolojik olarak Vehhabilikle birçok açıdan benzer özellikler taşımaktadırlar. Böylece Vehhabilik Entelektüel Selefiliğe evirilmeye başladı. 
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Vehhabiliğin Selefiliğe evirilmesiyle, 20.Yüzyılın başlarından itibaren İslam dünyasında Sünnilik bir orta yol görüşü olmaktan çıktı ve mezhep sistematiği tamamen terk edildi. Buna karşılık İslamcı gruplar ve Tasavvufi gruplar Selefiliğin çevresinde alan kazandı. Dolayısıyla bu gün İslam dünyasında ve Türkiye'de Müslümanların zihin dünyasında Sünniliğin ve mezheplerin oldukça dar bir etkisi vardır. İslami amel, pratik ve inanç alanlarını mezhepler değil bunun yerine modern İslamcı gruplar, cemaatler, tarikatlar ve büyük oranda da Selefi düşünce doldurmaktadır. Bu gün Siinniligin içerisi, Mezhepler tarafından doldurulan bir kavram olmaktan çıkmıştır. Sünniliğin içi daha çok Selefilik tarafından doldurulmaktadır. 
İçinde bulunduğumuz çağda Selefiliğin etrafındaki gruplaşmaları ve geleneksel yapıdan 


farklılaşmaları şu şekilde tanımlamak mümkündür: 


Fıkhi Mezhepler 


İslamcı Gruplar «> 


Cemaatler 


Görüldüğü gibi Müslümanlar için Fıkhi mezheplerin rolü yalnızca ibadet alanları ile sınırlı 


kaldı. Buna karşılık gündelik yaşamı ve siyasal davranışları güdüleyen ana akım Selefiliğe tutunmuş İslamcı gruplar ve tarikatlar oldu. Bu açıdan bakıldığında İslam coğrafyasında iki büyük anlatı vardır; birisi Selefilik diğeri de Şiiliktir. Buna karşılık diğer anlatılar daha çok Selefiliğin networkuna tutunan vassal kimliklerdir. Ya onlar adına kavga etmekte ya da onlardan rol devşirmektedirler. Elbette bu onlardan bağımsız olarak var olmaya çalışan cemaat ve tasavvufi gruplar ile klasik mezhep sistematiği içinde yol bulmaya çalışan topluluklar olmadığı anlamına gelmez. Fakat Selefilik sahip olduğu yumuşak ve sert güç 


araçlarıyla hızla onların alanlarını daraltmakta ve kendi alanını genişletmektedir. 


Özellikle bu değişime 80’lerde yeni konjonktür eklendi. 1979'da Sovyetler Afganistan'ı işgal etti. 1970'lerin sonlarından itibaren belirgin oranda Filistin'e verilen destek 1980’lerin sonlarında Afganistan cephesine de yönelmeye başlandı. Abdullah Azzam, Suudi hükümeti ve halkının sadece 1983 yılından itibaren Afgan cihadı ile birlikte olduğunu söyler. /980 "er açıkça batının Cihadi dediği benim ise Devrimci Selefilik dediğim selefiliğin doğuş yıllarıdır. Afgan cihadı 1992 ilkbaharında sona geldiğinde, mücahitleri yeni yerler beklemekteydi. 1992 Bosna ve 1995 yılı sonlarında Tacikistan Çeçenistan yeni cepheler oldu. 1990’lardan itibaren, terör örgütleri ve ideologlar Müslüman genç nesillere İslam'ın bu yorumunu yaymak için interneti ustaca kullanılandılar. 20. yüzyıla birlikte İslam dünyasındaki inkırazı geleneğin üzerine yıkan Selefilik, üç akım çıkarmıştır. Tecdid, İhya ve Yenilenme denilen hareketle Islahçı Selfilik, Kur'an dönüş adı altında Entelektüel Selefilik, 


Afgan iç savaşıyla birlikte Devrimci Selefilik, Ama ne olursa olsun tüm kazanımlar 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Selefiliğin hanesine yazılacaktır. 20. Yüzyıldan sonra şöyle ya da böyle Türkiye'de dahil 


İslamcılığı etkileyen ve yönlendiren ana akım Selefi Networku şu şekilde tasnif edebiliriz: 


Selefi 
Network 


Entellektüel 


Selefilik Selefilik 


II.Sünnilik Paradigmasındaki Değişim ve Mezhepler 


19. yüzyıl sonrasında İslam dünyasında Sünni paradigmada çok önemli bir kırılma yaşanmış ve Müslüman toplumun geri kalmasının faturası geleneğe ve mezhep sistematiğine çıkarılmıştır. İslam dünyasında entelektüel ve ideolojik hareketlerin çoğu ve dini eğitim ana akım Selefiliğin etkisi altında kalmıştır. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Türkiye'de yer yer Hanefilik üzerinde durulmuş, 80’lere kadar Ankara İlahiyat ve Yeniden Milli Mücadele Birliği içinde bu hassasiyet korunmuş olsa da etkili olamamıştır. Hindistan alt kıtası, Mısır ve İstanbul gibi bir çok merkezde dini düşünce ve eğitim artık bu yeni paradigmaya göre şekillenmeye başlamıştır. Mezhepler salt ilmihal bilgisiyle sınırlı kalmaya yüz tutmuştur. 
Kur'an'a bazen de Kur'an'a ve Sünnete dönüş paradigması mezhep sistematiğinin yerini 


almıştır. 


Dolayısıyla bu gün sanıldığının aksine mezheplerin hayatımızda yeri oldukça sınırlıdır. Selefi hareket giderek tek ve ulaşılabilir topluluk olarak ümmeti siyasallaştırmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüne ve sömürgeciliğe karşı daha genel bir İslami kimlik oluşturmuştur. Selefiler, kendilerine hizmet eden sözde otantik bir dindarlık olan daha genel ve ulus ötesi bir İslam anlayışı geliştirdiler. Özetle Osmanlılar'a karşı isyan eden Vehhabilerin, kurdukları devletlerle, Ortadoğu'da her zaman belirleyici ve aktif failler olarak konjonktürel süreçleri ABD ile birlikte çok iyi yönettikleri ve kullandıklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Ortadoğu'da Selefilik Sünnilik içinde modern dünyanın en güçlü örgütlü yapısı olmuş ve kurdukları networkla Afrika'dan Pakistan'a, Asya'dan Kafkaslara kadar birçok 


coğrafyada siyasal fail olarak süreçlere müdahil olabilmeyi başarmıştır. 


Selefiliğe kadar mezhepler epistemik cemaatler olarak dini, hayatın içine yerleştirirken, Selefilikle birlikte dini hareketler dini ideolojik bir araç olarak hayatı İslamlaştırmak için kullanmaya başlamışlardır. Bunun yol açtığı en büyük değişim aslında geleneksel İslam'da mezheplere teorik alt yapı oluşturan İslam teolojisinin, felsefesinin ve tasavvufunun yerini salt Fıkhi (caiz caiz değil diyalektiği) olanın alması olmuştur. İslam teolojisi, felsefesi ve 


tasavvufunun yani hikmet ve irfanın yerini Selefi ideoloji almıştır. Böylece Fıkhi mezhepler 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artık gerçek işlevini göremez hale gelmiştir. Sözgelimi gelenekte Hanefilik ile Matüridilik iç 


içe iken artık Hanefi-Selefi alaşımı onun yerini almıştır. 


Bu nedenle Selefiliğin geleneksel Mezheplerle nasıl bir ilişki içinde olduğunu anlamak önemlidir. Selefilikle Hanbelilik bir çok noktada birbiriyle birleşirler, bu nedenle çoğu kez aynı âlimler tarafından temsil edilirler ve birbiri yerine kullanılırlar. Aralarındaki ilişki birleşiklik ve iç içelik ilişkisidir. 


Hanefilikle Selefilik ancak amel ile inanç arasında düalist bir ayrım yapıldığında bir arada bulunabilirler. Burada kişinin zihnini bir kompartıman gibi ikiye bölmesi lazımdır. Ya da Hanefiliğin Usul ve yöntemlerini Şafiliğe yaklaştırması gerekir. Son dönemlerde oldukça çok 


yapılan bir yaklaşım tarzıdır. Ama yine aralarındaki ilişki bir ayrılık ilişkisidir. 


a 


Selefilikle Safiilik, Hanbelilik kadar olmasa da birbiriyle uzlaşabilir ve denklik ilişkisi içinde bulunabilirler. Zaten Şafiiliğin de bazen Ehl-i Hadis yöntemini takip ettiği dile getirilir. 
Şafilik Kelami mezheplere ve Felsefi tasavvurlara yaklaştıkça Selefilikten uzaklaşmakta Hanefilige ve Matüridiliğe yaklaşmaktadır. Kelam ve felsefeden arındıkça da Selefilikle aynı 


terazide yer almaktadır. 


y Safilik 
Selefilik t 


Selefiliğin en uzlaşmaz olduğu mezhep Matüridiliktir. Özellikle Hem Hanefi hem Matüridi bir düşün alanı ile Selefilik bir arada bulunamaz. Matüridilik ile Selefilik arasında karşıtlık ilişkisi bulunduğundan, Matüridilikten arındırılmış bir Hanefilik, Selefiliğin nüfuz etmesine imkân tanımıştır. Matüridiliğin inanç alanı ile Selefiliğin inanç alanı konusundaki fikirleri tam 


bir tezat oluşturur. 


T Matüridilik 
J Selefilik 
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Bu ilişkiler dikkate alındığında Selefiliğin Sünnilik olduğunu iddia etmek oldukça zordur. 
Selefiliğin Sünniliği kabul etmesi, içinde Matüridilik olduğu sürece imkânsızdır. Bu gün Türkiye'de birilerinin Selefiliği Sünnilik olarak isimlendirmesi kendi geleneklerini inkar etmek anlamına gelir. Bunun için Sünniliğin oldukça dar bir anlama sahip olması gerekir. 
Selefilik, ancak içinde Hanbeliliğin olduğu bir Sünnilik tanımına sahip olabilir. Ya da içinde yalnızca Fıkıh mezheplerinin yer aldığı bir Sünniliğe kısmen onay verebilir. Dar Anlamıyla Selefilik seçim, demokrasi ve insan hakları gibi değerleri tamamen şirk ve küfür görürlerken, geniş anlamıyla Selefilik Fıkıh ve Kelam mezheplerine eleştirel ve eklektik bir şekilde yaklaşırlar, mezhepler arası geçişe imkan tanırlar ve seçim ya da demokrasiyi İslami bir 


devlete geçiş için araç olarak kabul ederler. 


Dar Selefilik Geniş Selefilik 


Hanbeli ve Şafi Metin Merkezlidir. 
Ağırlıklıdır. Fıkhi Mezheplere 


x eleştirel bakar. 
Kelami 3 


Mezhepleri İçtidahı Savunur. 
reddederler Eklektiktir. 


Seçimler yoluyla 


Demokrasi toplumunun 


Sirktir islamlaştırılabileceğine inanır 


Görüldüğü gibi Selefilik kendisi bir mezhep olmaktan daha çok Hanbeliliğe yaslanarak ya da diğer Fıkhi Mezhepler içinde kendine yer bularak varlığını sürdürür. Bu kuşkusuz Selefiliğin kendi içinde farklılaşmasına yol açar. Bazen kendi halinde bazen elinde silahla gördüğümüz selefi farklılaşmanın sebebi de budur. Çünkü İslam düşüncesinde Fıkhi Mezheplerin 


çoğulculuğu ve farklılığı hazmetme kapasiteleri farklıdır: 


LEE TS eas Ea Y 


Mezheplerin Cogulculuk ve Farkhhk Kapasiteleri 


Selefilik Hanbelilikle iç içe geçtikçe katilasmakta, Hanefilikle buluştukça ise hazım kapasitesi artmaktadır. Bu açıdan Vehhabi-Selefilik katı ama Mısır'da uzun yıllar Hanefi geleneği canlı kaldığından Selefilik daha pasiftir. Elbette bunda ülkelerin yönetim modeli ve kurumsal yapıları da göz ardı edilmemelidir. Söz gelimi Avrupa'da Selefilik ile Yemen'deki Selefiliği, inanç ve ideoloji kadar iki farklı ülkedeki demokratik kurumsal yapılar ve siyasal düzen de farklılaştırmaktadır. Sonuç olarak, Selefilik temelde bildiğimiz anlamda Kelam mezheplerini inkar/reddederek onların yerini dolduran bir harekettir. Selefilik bildiğimiz anlamıyla klasik bir mezhep değildir. Selefilik dini bir harekettir. Selefilik doğrudan Sünnilik olarak da görülmez zira o Sünniliği sadece kendisi ile sınırlı görür. Bu konuda sorulması gereken en 


temel soru: İtikatta İmamınız kimdir? sorusudur. Bu soruya normalde bir Hanefi: İmamız 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Matiiridi’dir, diye cevap verirken Safiler İmamız Eş'ari'dir diye cevap verir. Selefilere bu soruyu yönelttiğinizde ise alacağınız cevap: Selef'tir, şeklinde olacaktır. Geleneksel anlamda 


Matüridiliğin ve Eş'ariliğin olmadığı bir Sünnilik asla mümkün değildir. 


Bu açıdan Selefilik hem mezhep hem de Sünnilik olarak isimlendirilemez, isimlendirilmemelidir. Benim görüşüm, metin ve hadis merkezli olmayıp İçtihad düşüncesini öne çıkaran Selefileri, Islahçı Selefiler; Hadis ve metin merkezli, kurtulmuş fırka iddiası taşıyan, dışlayıcı karakter taşıyan ve silahlı eylemi ve şiddeti bir yol olarak gören Selefileri ise Devrimci Selefiler olarak adlandırmaktır. Hanbeliliğe bağlı olan Selefileri ise Vehhabi-Selefiler olarak adlandırırken, diğer mezheplere bağlı olan Selefileri yine yukarıda ki temel ölçütlere göre ya Islahçı ya da Devrimci olarak isimlendirmek daha doğru gözükür. Türkiye ise Islahçı Selefilik ile Devrimci Selefilik arasında savrulmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'de dini düşünce, İslamcılığın Selefiliği bir yol ve yöntem olarak dayatmasıyla Sünniliğin o kuşatıcı ve çoğulcu dilinden uzaklaşmaktadır. İlahiyatlar ve Diyanet, Hanefi ve Matüridiliği ilmihal bilgisinin ötesinde bir din anlayışı olarak kuşatıcı biçimde ele alıp öğretmemektedir. 
Hatta Diyanet yayımladığı iki ciltlik ilmihalde ve yaptığı imtihanlarda geleneksel mezhep tasniflerine aykırı olarak Selefiliği bir mezhep olarak, bazen de Ehl-i Sünnetin içindeki ilk mezhep olarak tanıtmaktadır. Bu ise Selefiliğe hem meşruiyet kazandırmakta hem de diğer mezhepler yanında ona üstünlük sağlamaktadır. Selefiliğin en temel özelliği, İslam geleneğinde irfani ve hikemi geleneği kendi içinde mezcetmiş Osmanlı'nın Kelami geleneğini tamamen reddetmemesidir. Aslında Selefi ideolojinin bu kadar keskinleşmesine ve katılaşmasına sebep olan unsurda aslında bu geleneği dışlamasıdır. Bu nedenle, YÖK'ün 2013'de İlahiyatlarda felsefe ve kelam derslerinde ciddi bir kesintiye gitmeye yönelik çabası Selefi zihniyetin bir yansıması olarak görülmüştür. Selefiliğin ortaya çıktığı günden itibaren Müslüman toplumlardaki çeşitliliğe ve farklılığa karşı neden bu kadar düşman olduğunu anlamak için, Selefiliğin geçmişten günümüze dostları ve rakipleri diye bir tasnif yapsak şu 


tablo karşımıza çıkacaktır: 


Ehl-i Hadis Rakipler Hanefilik 
Hanbelilik 

Şafiilik 

Bazı Nakşi ve Kadiri 
Tarikatlar Vahdet-i 
Vücutçuluk 


Matüridilik, Kısmen 


Eş'arilik 
Şiilik 


İhvan Teşkilatı 
Devrimci- Cihatçı Mevlevilik 
Örgütler İşrakilik, Meşşailik 
Afgan ve ve Felsefi Akımlar 
Pakistan'da ki Bazı Nakşi Gruplar 
Sünni Gruplar el- 
Kaide, IŞID, Nusra vb. 


İslamcı Olmayan 
Cemaatler 


Sanırım bu tablo yalnızca kimdir bu Selefiler sorusunun yanıtını değil aynı zamanda Selefiliğin neden bu kadar hızla yayıldığını Irak ve Suriye'de kimlerle ittifak yaptığını ve Selefiliğin yayılması ile asıl kaybedenin kim olduğunun da cevabını verecektir. Yukarıda 


dostlar arasında yer alan İhvan Teşkilatı gören okur, Mısır'da Mursi'ye Selefilerin karşı 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oluşunu bir tezat olarak görebilir. Fakat Mursi'ye karşı olan Selefililerin Vehhabi-Selefi oldukları unutulmamalıdır. Ayrıca Hasan el-Benna'nın Hanbeli yönteme bağlı olduğu bilinmelidir. Selefilikle, Şiilik kendi ideolojik kimliği için bir düşman kazanmakta ve varoluşunu güçlendirmektedir. Çünkü hem Selefilik hem de Şiilik devletler tarafından temsil edilirken Türkiye sözüm ona mezhepler üstü takılarak, çoktandır Selefiliğe eklemlenmiş durumdadır. Bu savaşta düşman kimlikler olarak Şiilik ve Selefilik sürekli taraftar ve alan kazanmakta ama Hanefilik sürekli kaybetmektedir. Türkiye sözde mezhepçilik yapmazken aslında mezheplerin çoğulculuğunu yok eden Selefiliğe sonuna kadar destek vermektedir. 
Geleneksel anlamda Sünnilik bin bir çiçekle bezenmiş bir bahçe iken Selefilikle bu bahçe 


adeta çölleştirilmektedir. Türkiye kendi bahçesini kurutan bir bahçıvana benzemektedir... 
TERÖR VE İSLAMİ HAREKETLERİN SEYRİ 


Seyyid Kutup, Mevdudi gibi cihadı iki anlamda kullanıyordu: Biri, sömürgeciliğe karşı savaş, diğeri toplumsal ve ekonomik kalkınmada manevi bir motivasyon. Kitapları incelendiğinde her ikisinin de kuralsız şiddet ve insanlık suçu olan 'terör' ile 'cihat' arasında daima kalın bir çizgi çizdikleri görülür. Neredeyse bütün İslamcıların ortak projesi, İslam dünyasının modernlestirilmesine matuf olarak tasarlanmıştır. Mevdudi ve Kutup'un kitaplarında cihadı, masum sivillerin hayatına kasteden kuralsız şiddet ve terör şeklinde anladıklarına dair tek bir paragraf bulunamaz. 


Modern İslam'ın iki müellifi: 


11 Eylül saldırısından sonra terörün kaynaklarını ve buna yol açan sebepleri araştıran bazı 
yazarlar, Ortadoğu'da ve giderek büyük bir öfke denizinin kabardığı Asya'da şiddet ve terörü besleyen faktörler arasında Ebu'l-A'la Mevdudi ve Seyyid Kutup'u gösterdiler. Bunlara göre bu iki müellif, 20. yüzyılda geliştirdikleri 'radikal İslam' teziyle bugünkü ve bundan sonraki terör eylemlerinin fikri temellerini atmışlardır. Eğer Müslümanlar, terörle aralarında kesin bir mesafe koymak istiyorlarsa hemen bu iki müellifle bağlarını kesmeli, bunu açıkça ilan etmelidirler. Bu da yetmez, çağımızın Selefi akımı İbn Teymiyye ve onun yorumuna dayandığından İbn Teymiyye de 'teberri edilen'ler arasında olmalıdır. Çağımızda İslam'ın modem yorumunu yapanlar var; bunların başında Pakistanlı Fazlurrahman gelmektedir. 


Bu analiz çerçevesine göre, önümüzdeki dönemde çatışma, Fazlurrahman'ı esas alan 'Ilımlı İslam' ile İbn Teymiyye ve onun çağdaş yorumcuları Mevdudi ve Seyyid Kutup'u esas alan 'radikal İslam' arasında sürecektir. Bu çerçevenin ne kadar doğru ve tutarlı olduğunu ele almakta fayda var. 


Gerçek olan şu ki, 20. yüzyılda Mevdudi ve Seyyid Kutup, İslam'ın düşünce hayatı üzerinde derin etkiler bıraktılar. Denebilir ki, İran İslam devriminin önemli kaynakları arasında Seyyid Kutup'un etkisi de var. Devrimden çok önce onun kitaplarını Farsçaya bugün Velayet-i Fakih konumunda olan Ayetullah Ali Hameney tercüme etmişti. Ama Seyyid Kutup'un "İslam Kapitalizm Çatışması" kitabını Türkçeye çeviren de Yaşar Nuri Öztürk'tür. 

Seyyid Kutup, İhvan-ı Müslimin'in Hasan el Benna çizgisinde bir üyesi olarak hapse atıldığında Mevdudi'nin kitaplarıyla tanıştı ve ilk okuduğu "Kur'an'da Dört Terim" kitabı onun fikri ve siyasi görüşlerinde köklü bir değişikliğe yol açtı. Mevdudi, Hint yarımkıtasında İngiliz sömürgeciliğine karşı mukavemeti takviye etmek üzere cihat kavramına başvurmuş ve 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Müslümanların özgür ve bağımsız yaşamaları için İslami bir düzene muhtaç olduklarını etkili bir dille söylemişti. Muhammet İkbal gibi, amacı farklı olsa da sonunda onun fikirleri sömürgeciliğe karşı verilen savaşta ve Pakistan'ın bir 'İslam Cumhuriyeti' olarak kurulmasında önemli rol oynadı. 


Benzer şekilde Mısır da İngiliz sömürgesiydi. İhvan başından beri sömürgeciliğe karşı İslam'ın kaynaklarına müracaat ederek halkı kendi içinde sosyal ve ahlaki dayanışmaya ve arkasından bağımsızlığa teşvik ediyordu. "İslam devleti" ve "İslami düzen" fikrini Mevdudi'den alan Seyyid Kutup, bunu Mısır'ın ve Arap dünyasının şartlarında çok daha geniş bir çerçeveye oturttu. Ona göre sorun "cahiliyye"nin sona ermesi ve yeni "bir İslam toplumunun inşaı" idi. Dili ve söylemi tabii ki sertti; ama Mevdudi gibi cihadı iki anlamda kullanıyordu: Biri, sömürgeciliğe karşı savaş, diğeri toplumsal ve ekonomik kalkınmada manevi bir motivasyon. Kitapları incelendiğinde her ikisinin de kuralsız şiddet ve insanlık suçu olan 'terör' ile 'cihat' arasında daima kalın bir çizgi çizdikleri görülür. 


Bir başka nokta şudur: Mevdudi ve Seyyid Kutup'un İbn Teymiyye ve Selefi akımdan etki aldıkları doğrudur; ancak Fazlurrahman'ın da ilk çıkış noktası ve tarihte göndermede bulunduğu ana damar İbn Teymiyye ve daha entelektüel düzeydeki Selefilik'tir. Bu da gösteriyor ki, İbn Teymiyye ve Selefilik tek başına ne modern İslamcılığı ne de günümüz olaylarını açıklamaya yeter. Mevdudi ve Seyyid Kutup'un siyasi analiz ve fikirleri belli bir siyasi ve toplumsal konjonktürde teşekkül ettiğinden sonraları birçok yerde ve mesela Türkiye'de belli bir eleştiriye tabi tutuldular. Ama her ikisinin siyasi görüşlerinin ötesinde iki yüzyıllık 'tecdit hareketi'ne yaptıkları önemli katkıları var. Mevdudi'nin 'Tefhimii'l-Kur'an' ve Seyyid Kutup'un 'Fi Zilali'l-Kur'an' adlı tefsirleri onların ilmi kudretlerine ve bundan sonraki İslami mirasa kalıcı katkılarına işaret etmektedir. İki eser de "modem tefsir"dir. 


Şiddet ve terörü anlamaya çalışırken, Mevdudi ve Seyyid Kutup'u merkeze oturtan anlama çerçevesi bize çok açıklayıcı bilgiler vermez. Buna yol açan nefretin derin kaynaklarına ve burada üreyen dehşet verici başka faktörlere yönelmek lazım. 


İslamcıların siyasi projesi: 


Seyyid Kutup ile Malik Binnebi arasında süren bir tartışma, İslam dünyasının modern sürece katılırken başvurması gereken temel enstrümanın seçimi konusunda bize açıklayıcı bir fikir verebilir. Seyyid Kutup İngiliz sömürgesi altındaki Mısır ve İslam dünyasının geri kalan büyük bölümü için kurtuluşun öncelikle bağımsızlıkta yattığını söylüyordu. Bu, kuşkusuz dönemin sol, milliyetçi ve sağcı bütün aydınların yabancısı olmadığı bir fikirdi. Seyyid Kutup'u diğerlerinden ayıran şey, onun iktidar ilişkisinin düzenlendiği alan olarak siyasetin dönüştürücü gücüne duyduğu inanç ve bunun da çok belirgin bir İslami çerçeve içinde yürütülmesi gerektiğine ilişkin kuvvetle savunduğu görüşlerdi. Her ikisinin ortaklaşa 'devlet'in belirleyici, düzenleyici ve ıslah edici fonksiyonlarına dair düşünceleri ortaktı. Mevdudi, sömürge sonrasında Müslümanların kuracağı bir devlette İslamiyet'i kurucu bir ideoloji olarak görüyor, bu devlette Müslümanların yanında gayrimüslimlerin de özgür ve refah içinde yaşayabileceklerini söylüyordu. Ona göre siyasi rejime tam Batılı anlamda demokrasi denmese de yine bir tür demokrasi denebilirdi. Seyyid Kutup, Mevdudi'den daha fazla bir şey öneriyordu: "İslam toplumu" inşa etmek. Kutup, açık ve kesin bir dille mevcut Arap ve İslam toplumlarının birer "cahiliye toplumu" olduklarını söylüyordu; öyle ki, geleneksel alimlerden ayrılarak, verili durumda genel geçer olan örflerin, teşrie temel teşkil edecek "geçerli orf" olamayacaklarını düşünüyordu. "Geçerli örf" olamazlardı; çünkü örf, ümmetin tarihte ve halihazırdaki icmaıdır; İslam dünyası ise sömürgecilik, Batı etkisi, yozlaşma, yoksulluk ve içine düştüğü kimlik krizi dolayısıyla tipik bir "cahiliye" olduğundan, onun sahih anlamda referans alınacak örfünden de söz edilemezdi. 

Seyyid Kutup için "cahiliye"yi ortadan kaldıracak ve yerine "İslam toplumu"nu ikame edecek olan şey, iktidar ilişkisini Tevhid inancına bağlı insanların düzenlediği yeni bir siyasi zihniyet 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ve bu zihniyet degisiminin imkan verecegi genel devrim olacakti. Kisaca siyasete ve devletin dönüştürücü gücüne Seyyid Kutup büyük bir ümit bağlamıştı. 

Malik Binnebi, buna itiraz ediyordu. O, tarihe, yakın gelişmelere ve sürüp giden konjonktüre daha farklı bir perspektiften bakarak, siyasetin geçici, aldatıcı etkisi olduğunu, asıl olanın Müslümanların tarihte olduğu gibi bugün de büyük bir "medeniyet projesi"yle tarih sahnesine çıkmaları gerektiğini söylüyordu. Ona göre, burada yapılması gereken şey, "insan", "toprak" ve "zaman" faktörlerini uygun şartlarda bir araya getirmekten ibaretti. 


wilt 


Malik Binnebi, medeniyetler için, "Ruh çağı", "Akıl çağı" ve "Eylem çağı" olmak üzere üç dönem biçiyordu. Ruh çağında medeniyetler coşkun nehirler gibidir; kabarır, taşar, yerinde duramaz. Medeniyeti ve aynı zamanda entelektüel ve sosyal iktidarı bu ruh kurar. Bunun arkasından bilimlerin, tefekkürün, sanat ve kurumların rol almaya başladığı akıl çağı gelir. 
Bunun belli bir süresi var. Son aşamada ruhun verdiği enerjiyle aklın kurduğu miras son nesiller tarafından tüketilir. Bu medeniyetin ölüme doğru gittiğinin resmidir. Malik Binnebi'ye göre Batı medeniyeti rönesans ve sömürgecilikle ruh çağını, 18 ve 19. yüzyıllarda akıl çağını tamamlamış, şimdi eylem çağına girmiştir. İslam dünyasındaki büyük hareketlilik ise, İslam'ın yeni bir ruh çağına girdiğinin göstergesidir. Bu süreç çok çetin ve sancılıdır. 

Saydığımız bu isimler dahil neredeyse bütün İslamcıların ortak projesi, İslam dünyasının modernlestirilmesine matuf olarak tasarlanmıştır. Hiç kimsenin toplumu "geriye götürme" düşüncesi olmamıştır. Modernleşme sürecinde İslam temel bir referans çerçevesi olarak alınmış, bu arada birçok kavram gibi 'cihat' da, dönüştürücü, motive edici ve entelektüel ruhsal düzeyde yeniden dirilişin kaynağı olarak kullanılmıştır. Mevdudi ve Kutup'un kitaplarında cihadı, masum sivillerin hayatına kasteden kuralsız şiddet ve terör şeklinde anladıklarına dair tek bir paragraf bulunamaz. Böyle olmakla beraber, hem Mevdudi ve Kutup'un, hem de ikinci nesil İslamcıların ağırlıklı olarak 'sivil İslam'dan çok, devletin merkeze alındığı 'resmi İslam'a yaptıkları vurgu sorunludur ve bu hem Türkiye'de, hem başka yerde yeterince eleştiri konusu olmuştur. 


NETFLİX, SEX/LİFE DİZİSİNDEKİ MEŞHUR SAHNEYİ EN AZ 20 MİLYON 
KULLANICININ BAŞTAN İZLEDİĞİNİ AÇIKLADI 


Annabel Nugent @annabelnugent Salı 28 Eylül 2021- indyturk.com/ Miistehcen icerikli popiiler dizinin ikinci sezonu da olacak. 


Netflix, Sex/Life'ın dilden dile dolaşan müstehcen içerikli sahnesinin 20 milyon kullanıcı tarafından tekrar izlendiğini açıkladı. 


Dijital yayın platformu bu bilgiyi, müstehcen içerikli popüler dizinin ikinci sezonu da olacağına dair daha geniş kapsamlı bir duyuru içinde bugün (27 Eylül) paylaştı. 


Stranger Things'in 4. sezon fragmanına göre diziye bir de perili ev ekleniyor 


How I Met Your Mother: Neden Barney, Robin yerine Quinn'le evlenmeliydi? 
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The Sandman'in fragmanı yayımlandı: Çizgi romanlardaki birçok detay Netflix projesinde yer alıyor 


BB Easton'in 2016 tarihli 44 Chapters About 4 Men (4 Adam Hakkında 44 Bölüm) adlı kitabından esinlenen Sex/Life, eşi Cooper'la (Mike Vogel) evliliğinden giderek daha çok rahatsız olan ve eski sevgilisi Brad Simon'ı (Adam Demos) hatırlamaya başlayan Billie Connelly'nin (Sarah Shahi) hayatına odaklanıyor. 


Haziranda gösterilmeye başlamasının ardından izleyiciler, dizinin tam çıplaklık ve sık sık açık seks sahneleri kullanması hakkında yorum yapmak üzere sosyal medyaya başvurdu. 


Ne var ki özellikle bir sahne en çok dikkati çekti. Sahnede spor salonunda duş alırken görülen Brad (Demos), arkasına dönüyor ve kamera bir süre penisinde kalıyor. 


Bu an sosyal medyada büyük bir konuşma konusu oldu: Bazı kullanıcılar oyuncunun protez takıp takmadığını sorarken birçok kullanıcı da sahne karşısında yaşadığı şoku dile getirdi. 


Video paylaşım platformu TikTok'ta kullanıcılar, birbirlerini sahneyi izlemeye ve tepkilerini paylaşmaya teşvik eden bir trende katılıyor. 


Bir kullanıcı "Netflix'in Sex/Life dizisinin bölüm 3, dakika 20 meydan okuması beni iyi yakaladı. Aslında diziyi izlemediyseniz doğrudan üçüncü bölümü açıp 20. dakikaya gidin. 
Rica ederim" diye yazdı. 

Bir diğeri şöyle ekledi: 


Netflix'te Sex/Life'ın üçüncü bölümünde dakika 19:50'yi yeni izledim ve ben az önce ne gördüm öyle? 


Netflix, bu meşhur sahneyi en az 20 milyon kişinin yeniden oynattığını açıklamanın yanı sıra Sex/Life'ın birinci sezonunun 67 milyon hane tarafından izlendiğini de açıkladı. 


Dizinin ikinci sezonunun gösterim tarihiyse henüz belli değil. 


*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 


https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/ 
Independent Türkçe için çeviren: İrem Oral 


POLİTİKA DERGİSİ - F. WİLLİAM ENGDAHL MÜLAKATI 
Nuran Talay -Çar, 26/05/2010-politikadergisi.com/ 
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F. William ENGDAHL kimdir 

1944 yılında ABD'nin Minneapolis eyaletinde doğan ENGDAHL, Princeton Universitesi’nde 
okumuş. Alman asıllı Amerikalı araştırmacı-gazeteci yazar Almanya'da yaşamaktadır. 

“F. William Engdahl petrol ve jeopolitika üzerine çok satan Savaş Yüzyılı: Anglo Amerikan Petrol Siyasetleri ve Yeni Dünya Düzeni (Alfa Yayınları) — Century of War: Anglo- American Oil Politics and the New World Order (2004 Pluto Yayınları. Londra) kitabının yazarıdır. 
Kitap Fransız, Alman, Çin, Kore, Türk, Hırvat, Sloven ve Arap dillerine çevrilmiştir. Engdahl son siyasi ve iktisadi gelişmeler hakkında en çok tartışılan analizcilerdendir. Kışkırtıcı makaleleri ve analizleri sayısız gazete ve dergide ve uluslararası çapta tanınmış web sitelerinde yayınlanmıştır. Petrol jeopolitikası ve enerji konularına ek olarak tarım, GATT (Genel Tarifeler ve Ticaret Anlaşması), WTO (Dünya Ticaret Örgütü), IMF, enerji, siyaset ve iktisat konularında 1970'teki ilk petrol ve tahıl krizinden bu yana yazmaktadır. “Ölüm Tohumları: Kalıtım Biliminin Arkasındaki Karanlık Oyunlar -Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation (2007, kitabı dünyadaki gıda tedariki yoluyla toplumları kontrol etme planını belgelemektedir. Tam Tahakküm: Yeni Dünya Düzeninde Totaliter Demokrasi — Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order (Third Millenium Yayınları, Baton Rouge, La.) kitabı ABD askeri devini ve dünya barışına karşı tehditlerini anlatmaktadır. 2007-2008 yılında Sansürlenen En İyi Haberler için verilen “Sansür Projesi Ödülünü” almıştır.” 

F.William ENGDAHL, GDO olarak bilinen “Ölüm Tohumları” yazarı. GDO üzerine İnsani Yardım Vakfında verdiği konferansta insanlığı ilgilendiren çok önemli bilgiler verdi. 
“GDO'lu gıdaları tüketmekle kendi paramızla kiralık katilimize sahip olduğumuzu, 

GDO kullanmayan ülkelerin Uluslar arası ticaretten veto yediğini, 

Dünyanın yeni tanrılarının sahipliğine soyunanların ölüm tohumlarını yaratıcılarının olduğunu, 

Tanrı olmadan tanrılığa soyunan genetikçiler... 

Erkeklerin spermlerinin öldürüldüğünü... 

Anne karnında ‘frenkestayn’ tohumları torunları olduğunu...” anlattı. 

GDO hakkında merak ettiğimiz sorularımıza verdiği yanıtlar ile dünya nüfusunun korkunç bir oyuna maruz bırakıldığını belirtti. 

Nuran TALAY: GDO ihtiyacının ortaya çıkma nedeni nedir? 

F.William ENGDAHL: GDO'nun dünya üzerinde ortaya çıkmasının bilimsel bir nedeni yok. Bu insanlık tarihi boyunca yapılan en tehlikeli deney. Bu, tanrının doğal olarak meydana getirdiği; yarattığı dengenin; düzenin insanoğlu tarafından değiştirilmesi anlamına 

geliyor. İnsanlar tanrının yarattığı doğa ile oynuyorlar. Toplumlar üzerinde tohumlar ile yani temel besin maddelerini kontrol ederek hâkimiyet kurmaya çalışıyorlar. GDO, ABD? de üç-dört zengin grubun toplumları istediği doğrultuda kontrol edebilmesi ve yönlendirmesi üzerine kurulmuş bir projedir. Kissinger’in söylediği net bir cümle ile nedeni daha açık: “Petrolü kontrol edersen ulusları kontrol edersin, yiyeceği kontrol edersin.” 

Nuran TALAY: Küresel tohum deposu neden oluşturuldu? 

F.William ENGDAHL: Bu çok iyi bir soru. Küresel tohum deposu kimsenin ulaşamayacağı uzaklıkta ve yerin altında çok soğuk depoda saklanıyor. Bunun nedenine gelince bunun adına isim vermektense ardındaki hesaplara bakmak daha doğru olur. Özel seçilmiş dünyanın tüm çeşitli tohumlarının örnekleri saklanıyor. “Nuh'un gemisi “ tarzında bir olayı örnek göstererek olumlu insani yardım amaçlı gibi yer alsa da medyada, ardındaki düşünceler para ve güçten başka bir şey değil. Küresel tohum deposunun askeri üs gibi korunuyor olması da oldukça düşündürücü. Bu bölgeler Bill Gates ve Monsanto tarafından korunuyor. Bill Gates, Monsanto gibi devlerin bankalarının atom bombasına dahi dayanıklı hale getirilmesi şeytani planlarına karşı önlem olarak alındığını gösteriyor. Ben tohumların alınıp 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saklanmasını masum bulmuyor, ardında şeytani planlar yattığını düşünüyorum. 
Laboratuarlarda ürettikleri tohumları Çin, Brezilya, Türkiye, Almanya gibi ülkelerin çiftçilerine satarak tarım üretimini ele geçirmek istiyorlar. Bu şekilde çiftçiler tohumları ancak Monsanto’dan alacağı için Monsanto’ya mahküm ediliyor. 

Nuran TALAY: İnsanlığın GDO’ya ihtiyacı var mı? 

F.William ENGDAHL; Kesinlikle hayır. GDO para için Rockefeller tarafından ortaya çıkarılan 1970 yıllarından bu yana planlanan bu proje. “Ölüm Tohumları” kitabımda da söylediğim gibi arkasındaki kişilerinin hedefi, nüfusu azaltarak kontrol altına almak. 
Yiyeceği kontrol ederek insanları kontrol etmek gibi strateji üzerine kurulmuş bir düzen. 

Nuran TALAY: GDO hangi alanlarda kullanılıyor? 

F.William ENGDAHL: Tarımda, soya, mısır, pirinç, buğday ve bazı meyve sebzelerde. 
Bakıldığında ulusal temel besin maddeleri üretiminde kullanılıyor. Arjantin'de önceleri kullanılsa da Avrupa'da kabul ettirmek oldukça güç olmuştur. O yüzden Çin pazarı gibi nüfus yoğunluğunun çok olduğu bölgelerde kullanarak nüfuslar yok edilmeye çalışılıyor. 

Nuran TALAY: GDO'nun insan ve çevre sağlığına zararlı etkileri neler, GDO’nun yararları olduğu alan var mı? 

F.William ENGDAHL: Kesinlikle olumlu faydası ve yaralı hiçbir alanı yok. Monsanto “bizim tohumlarımız güvenli” dese de bununla ilgili deneyleri ortaya koysa da bunlar gerçekleri yansıtmıyor. Gerçekte uzun döneme dayalı deneyler yapılamasına da izin verilmiyor. Rusya ve İskoçya'da GDO’ya yönelik küçük bir deney yapıldı. Ancak bunlar da GDO’nun zararlı etkilerini ortaya çıkaran uzun vadeli ve geniş kapsamlı deneyler 

değildi. Fare deneyleri; beyinlerin küçüldüğünü, bağışıklık sisteminin çöktüğünü gösterdiği halde görmezden gelinmiştir. Örneğin, GDO’nun ilk kullanımı çiftçilerin ineklerinin sütlerinin verimini artırması üzerine sunulmuştur. rBGH hormonu büyükbaş hayvanlığı ile uğraşan çiftçiler için çok cazipti. Monsanto patenti ile satışa çıkan “Posilac” adlı ilacın düzenli olarak enjekte edilmesi ile %30 oranında daha fazla süt vereceği açıklanmıştı. Tabii bu cazip olaya çiftçiler destek verdi. İlk yıllarda söylendiği gibi verimi artırdı. İlerleyen yıllarda ilacın ineklerin metabolizmasını düzenleyip hücre bölünmesini artırdığı, hücre ölümünü engelleyen IGF-1 adlı başka bir hormonu da tetiklediği görüldü. O dönemde pek çok bilim adamı kanser hücrelerini tetiklediğini söylese de yalanlandı. Ancak hayvanlar daha erken yaşlanmaya başlamış ve meme uçlarında enfeksiyonlar meydana gelmişti. Bazı inekler bu nedenlerden dolayı yürüyemiyordu. Bilim adamları ilacın tehlikeli olmadığından bahsetmişti. Vermont Üniversitesi açıklamaları yeterli bulmamıştı. Deforme doğumlar ve maslit rBGH ile ilgili olduğuna dair kanıtları olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Monsanto, Üniversiteye yardım sözü vererek açıklamalarını geri çekerek gerçeklerin gizlenmesini sağlamıştır. Bu tohumlar insanları ve insanların davranışları kontrol etmek için kullanılıyor. Bu komplo teorisi değil gözle görülen bir komplodur. Rockefeller?in yeşil devrimi dünya nüfusunu kontrol ederek bazı ırkları ortadan kaldırmak için çalışmaktadır. 
Nuran TALAY: İnsanların üremesi en açık şekilde nasıl engelleniyor? 

F.William ENGDAHL: GDO mısırlarında kısırlaştırıcı maddeler yer alıyor. Erkeklerin spermleri ölü hale getiriliyor. Anne karnındaki bebekler de annelerin GDO'lu gıdaları tüketmesinden dolayı hasta doğuyor. Özellikle ABD'de otistik çocuklarda yüksek oranda artış meydana gelmiştir. Aşılarda bulunan cıva tehlike saçıyor, çocukları savunmasız bırakıyor. 
Beni tekerlekli sandalyeye mahküm eden de küçükken olduğum çiçek aşısıdır. 

Nuran TALAY: GDO'lu tohumları kimler sağlıyor ve bundan kazançları nedir? 

F.William ENGDAHL: Birkaç zengin monopoly oynuyor sanki. Nesilleri yok etmek, kendi tohumlarını vermek ve o kabul etmeyen bölgeler üzerine de yakın bölgelerden rüzgâr etkisi ile gitmesini sağlayarak gıda üretimine etki ederek onları da belli firmalara mahküm etmektir. 
Dünya üzerinde yaşayan altı milyarın üzerinde nüfusun kontrol edilemeyeceği için bu nüfusu 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kontrol etmek istiyorlar. Böylelikle dünya nüfusunun çoğunluğunu bu şekilde yok ederek kalanları da kendilerine köle yaparak güç hâkimiyeti kurma peşindeler. 

Nuran TALAY: GDO’nun uluslararası alanda reklâmının, broşürlerinin ve ülkelere pazarlanmasında kullanılan paranın kaynağı nereden geliyor? 

F.William ENGDAHL: Rockefeller, USA gibi dev şirketler işbirliği içinde. Tohumları eskisi gibi geleneksel yöntemle çoğalmadığından çiftçiler tohum almaya zorlanıyor. Tam anlamıyla kurulan bu tezgâhın ardında ABD var. 

Nuran TALAY: Dünyanın birçok kesiminden GDO'nun zararlı olduğuna ilişkin bildirimler yayımlanıp, kitaplar yazılıp kampanyalar düzenlenirken, GDO’nun ısrarla kullanılma isteği ne anlama geliyor? 

F.William ENGDAHL: Soru gayet güzel; pozitif bir etkisi olmuyor. Açlığı engellemek üretimi artırmak yönünde olduğunu söyleniyor. Medyada GDO’nun zararına ilişkin haberler yer alsa da bu tür haberler dev şirketler tarafından yalanlanıyor. Ellerinde çok büyük bir güç olduğu için GDO için yazılan çizilen her şey askıda kalıyor. Bağımsız araştırmalara da izin verilmiyor. 

Nuran TALAY: GDO'lu tohumları kullanan toplumları bekleyen tehlikelerden bahseder misiniz? 

F.William ENGDAHL; Pandora'nın kutusu gibi. Bununla ilgili yıllara dayanan bir deney yapılmıyor asıl tehlike sonun ne olacağını meydana gelecek türevleri hibritleri karşında ne yapılacağının bilinmiyor olması. 

Nuran TALAY: GDO ile birlikte pazarlanması planlanan tıbbi ilaçların ilişkisi nedir? 
F.William ENGDAHL; GDO’nun etkileri tam olarak ortaya çıkmadığı için bununla ilişkilendirilmesi konusunda bir kanıt yok. O yüzden kesin veri söyleyemiyorum. 

Nuran TALAY: Afrika gibi gelişmemiş ülkelerde açlığı gidermek ve bunun içinde ürünleri çoğaltmak için kullanıldığı söylenen GDO'lu gıdalar ile o toplumlarda biyolojik ve sosyolojik olarak ne tür olaylar meydana gelir? 

F.William ENGDAHL: Sonuçta açlığı gidermek ürünleri çoğaltmak için söylense de toprağa zarar veriyor, iyileştirmek için kullanılan kimyasallarla topraklar zehirleniyor. Verilen bazı gıdalar vitaminli olarak da sunulsa da biyolojik olarak bağışıklık sistemlerine zarar veriyor ve kısırlaşma gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Afrika'da yaşayan birçok kadının artık yaşadığı sorun açlıkla birlikte kısırlık. Özellikle Afrika'da açlık için üretilen altın pirinç olarak adlandırılan turuncu renkli laboratuar pirinci A vitamini açısından oldukça yüksek. Pirinçte A vitamini oranı çok yüksek, insanın tüketmesi gerektiğinden fazla. Bu nedenle de körlükler meydana gelmiştir. Ayrıca bu bölgelerde toprak iyileştirme üzerine topraklara uygulanan kimyasallar sonucu zehirli bitkiler, yabani otlar ve böcekler üremektedir. Bu böcekleri öldürmesi için de yine yüksek oranlarda böcek ilacı kullanılarak verimli topraklar öldürülmektedir. Afrika'da tavuklar dahi böcekleri yemiyor, inekler zehirli otları ayırt edebiliyor. Kene ve benzeri böcekler, domuz gribi gibi küresel virüsler ile dünya nüfusu kontrol edilmeye çalışılıyor. Domuz aşısı da yapbozun parçasıydı. 

Nuran TALAY: Afganistan, Afrika ve Irak gibi gelişmemiş ülkelerde ABD'nin etkisinin GDO ile ilişkisi var mı? GDO'lu gıdaların kısırlaştırma etkileri ile toplumlar bilinçli olarak yok edilirken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi engel olamıyor mu? 

F.William ENGDAHL: ABD, özelikle Irak üzerinde kaynaklarını kullanarak yapıyor. 
Tohum satamadığı ülkelere ya konuşlanıyor ya da komşu bölgelerinden faydalanıp tohumların rüzgâr etkisi ile yaymaya çalışıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tepkisini bilmiyorum. 

Nuran TALAY: Kimler elit tabakası oluşturma peşinde? “Ölüm Tohumlarının” patronları yaratacakları üstün ırk ile ne yapmayı planlıyor? 

F.William ENGDAHL: Yakın tarihte gizli bir toplantı oldu. Rockefeller, Monsanto, Bill Gates gibi milyar dolar üzeri zenginlerin katıldığı bir toplantı. Toplantının amacı küresel 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ekonomik krize çözüm olarak konuşulduğu düşünülmüştü buradaki toplantı tamamen nüfus artışını kontrol altına almak üzerineydi. 6,5 milyarı aşkın dünya nüfusunun 1,5 milyara çekilmesi gibi düşüncelerin yer aldığı toplantı oldukça tehlikeliydi. 

Nuran TALAY: GDO tohumları ile çiftçilik ve hayvancılık nasıl etkilenir, bundan elde edilecek kâr ve zarar ne olacaktır? Çiftçilerin tohum saklaması neden yasaklandı? 

F.William ENGDAHL: Herhangi bir yararı yok, aksine toprak verimini kaybediyor. Çok yüksek miktarlı meyve sebze fiyatları artışı olacak. Belli meyveleri pazarlayanlar kazanacak. 
Doğal tohumlar ile üretim yapan çiftçilere devlet yardımı yapılmazken GDO'lu tohumlar ile üretim yapan çiftçilere devlet yardımı yapılarak GDO oyunu ile kendilerini gıda pazarının tek hâkimi olmalarını istiyorlar. 

Nuran TALAY: GDO toplumlar tarafından yeterince biliniyor ve tanınıyor mu? 

F.William ENGDAHL: Evet, ülkeler bilse de politik dış güçlerin etkisi ile kimse dile getiremiyor. Güçlü olan ülkeler kabul etmeyince de gelişmekte olan ülkelere yöneliyorlar. 
Nuran TALAY: İnsanoğluna ve doğal çevreye doğrultulmuş biyolojik GDO silahından nemalananlar da aynı etkiye maruz kalmayacak mı, bunun için herhangi bir önlem almış olabilirler mi? Ve dörtnala koşan bu tehlikeli teröre engel olunamaz mı? 

F.William ENGDAHL: Mosanto çalışanlarına ve kendi çocuklarına GDO'lu gıdalar tükettirmiyor. 

Nuran TALAY: GDO’yu kullanmak istemeyen ülkelere ne gibi siyasi yaptırımlar uygulanıyor? 

F.William ENGDAHL; GDO ardında çok büyük güç olduğu için ülkelerin hükümetleri ile çok iyi ilişki içindeler. GDO istemeyen ülkeler uluslararası ticaretten muaf bırakılacağı ve bu pazarlara girmelerinin engelleneceği yönünde baskı yapılıyor. 

Nuran TALAY: Türkiye biyoçeşitliliği açısından çok zengin bir ülke. Topraklarımız verimli. 
Buna sahip olmamıza rağmen GDO Meclis onayından geçti. ABD ve AB'den herhangi bir baskı uygulanmış mıdır? 

F.William ENGDAHL: Bilmiyorum. Bir güç, bir girişim mutlaka olmuştur diye düşünüyorum. Siyasi bir baskı vardır. Çünkü global bir oyun ile karşı karşıyayız. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 13 ülkede gıdalar aracılığı ile kısırlığın arttırılması ve yaşlı nüfusa sistematik olarak egemen olma planları var. Hindistan, Nijerya, Meksika, Endonezya, Brezilya, Türkiye ve Kolombiya da dahil olmak üzere, kaynak zenginliği açısından zengin ülkelerdir. GDO tohumu devlet başkanlarına olmak üzere birçok çevreye rüşvet verilerek GDO konusunda ikna edilmiştir. Örneğin; Türkiye et ithal etmek istiyor. Türkiye ben Amerika'dan et ithal etmek istemiyorum derse Amerika Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikâyet eder. Dünya Ticaret Örgütü testlerin Monsanto, Rockfeller, Dupont gibi şirketler tarafından takip edildiğinden, bu karteller test sonuçları üzerinde dilediği gibi oynuyorlar. 
Dünya Ticaret Örgütü insanların kurallarını değil büyük çiftçilerin para kurallarını korumaktadır. 

Nuran TALAY: Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? 

F.William ENGDAHL: Hızlı gıda tüketim merkezlerinden çocuklarınızı ve kendinizi uzak tutun. Domatesinizin sebze ve meyvelerinizin kıymetini bilin. Avrupa'da artık gerçek domates bulmak oldukça güç. Unutmayalım ki onlar yani bu planları gerçekleştirmek isteyenler bir avuç dolusu insan, geriye kalan bizler ise kalabalığız. Teşekkürler. 

Nuran TALAY: Teşekkürler. 


BIOGRAPHY / BACKGROUND OF IMAAMS OF MASJID AL HARAM http://www.haramain.info/search?q=1412 
Sheikh Abdul Rahman Bin Abdul Aziz Bin Abdullah Sudais. 
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He was born in the city of Riyadh in the year 1382AH where he lived for a duration of time. 
He memorised the Holy Quran at the age of 12. He graduated from the college of Sharia Law in Riyadh in the year 1403H. He was appointed as an assistant lecturer in the Department of Principles of Islamic Jurisprudence. He acquired a distinction in his Master’s Degree from the College of Shariah Islamic law at the Islamic University of Imam Muhammad Bin Sa’ud within the year 1408AH. He then proceeded for his doctorate degree in College of Shariah Islamic Law at Umm Al Qurra University where he graduated with a distinction within the year 1416AH. 


He was appointed as an Associate Professor at the same University, thereafter became a Professor in the year 1433AH where he specialized in the Principles of Jurisprudence. 


Amongst the notable teachers he learnt from are, Sheikh Abdul Aziz Bin Baaz and Sheikh Abdul Razag Al Afeefee (May Allah have mercy on them). 


He had worked as an Imam and Khateeb (a person who delivers the Friday sermon) at a number of Mosques in Riyadh. He was appointed as an Imam and Khateeb at the Grand Mosque Masjid Al Haram in the year 1404H. Thereafter he was appointed as the President General of The Affairs of The Two Holy Mosques on Monday 17" of Jumadal Akhir 1433AH. 


He is the general supervisor of the society of the charitable collaborative advocacy in Makkah. He is also the chairman of the Principles of Jurisprudence and Sharia at Imam Muhammad Bn Sa’ud University. He also acquired an award of “Islamic Personality of the year” by the Dubai International Holy Quran award in the year 1426AH. 


In addition to his specialization in Principles of jurisprudence and Sharia, he has interest in issues of moderation, intellectual security and he also written several books on the topic and cultural partnership. 


(H. 1382 yılında bir süre yaşadığı Riyad şehrinde doğdu. 12 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. H. 1403 yılında Riyad'daki Şeriat Hukuku kolejinden mezun oldu. İslam Fıkıh Esasları Anabilim Dalı'na öğretim üyesi yardımcısı olarak atandı. H. 1408 yılında İmam Muhammed Bin Suud İslam Üniversitesi'ndeki Şeriat İslam Hukuku Koleji'nden Yüksek Lisans derecesini aldı. Daha sonra, 1416H yılında üstün bir başarı ile mezun olduğu Umm Al Ourra Üniversitesi'ndeki Şeriat İslam Hukuku Koleji'nde doktora derecesine devam etti. 


Aynı Üniversitede Doçent olarak atandı, ardından H. 1433 yılında Hukuk İlkeleri konusunda uzmanlaştığı Profesör oldu. 


Öğrendiği önemli hocalar arasında Şeyh Abdülaziz Bin Baaz ve Şeyh Abdul Razag Al Afeefee (Allah onlara rahmet etsin) sayılabilir. 


Riyad'daki birçok camide İmam ve Hatib (Cuma hutbesini veren kişi) olarak çalışmıştı. H. 
1404'te Ulu Cami Mescid-i Haram'a İmam ve Hatib olarak tayin edildi. Daha sonra, H. 1433 
Cuma günü 17. Pazartesi günü İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı olarak atandı. 
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Mekke'deki hayırsever işbirlikçi savunuculuk topluluğunun genel denetçisidir. Aynı zamanda İmam Muhammed Bin Suud Üniversitesi'nde Hukuk ve Şeriat İlkeleri başkanıdır. Ayrıca 1426AH yılında Dubai Uluslararası Kur'an-ı Kerim ödülü tarafından “Yılın İslami Şahsiyeti” ödülünü aldı. 


Hukuk İlkeleri ve Şeriat konusundaki uzmanlığına ek olarak, ılımlılık, fikri güvenlik konularına ilgi duymaktadır ve ayrıca bu konu ve kültürel ortaklık hakkında birkaç kitap yazmıştır.) 


SHEIKH SAUD BIN IBRAHIM BIN MUHAMMAD BIN IBRAHIM SHURAIM 


He was born in Riyadh in the year 1386AH. He completed his primary education at the Areen School, thereafter went on to study at the model school and then went on to study at Yarmuk Shamilah school where he graduated in the year 1404AH. 


He went on to study at the University of Muhammad Bin Saud (Department of Contemporary Creed and Doctrines) where he graduated in the year 1409AH. He then joined the higher Institute of Judiciary in the year 1410AH where he obtained his Master’s degree in the year 1412AH. 


In the year 1416AH, he completed his PhD at Umm Al-Ouraa University with a distinction. 
He later obtained a professorship in Comparative Jurisprudence in the year 1430AH. 


He was appointed by King Fahd as Imam & Khateeb of Masjid Al Haram in the year 1412H however prior to that he was a famous Imam in Riyadh. In the year 1413AH he was appointed as a judge of the Supreme Court in Makkah. 


He retired from the Judiciary in the year 1416AH (on his request). In the year 1414AH he was assigned to teach at Masjid Al Haram. He was appointed as a lecturer at the Faculty of Sharia and Islamic studies at Umm Al-Quraa University in the year 1419AH where he obtained his Doctorate Degree in the year 1423AH. 


He was then appointed as an Assistant Professor in the same year. He held a number of positions within Umm Al-Çuraa University, one which was the Dean of the College of Sharia and Islamic studies. In addition to that, he was appointed as the Dean of the College of Judicial Studies and Regulations till the year 1441 AH. 


Sheikh Saud obtained knowledge from a number of Sheikhs which include Sheikh bin Baaz, Sheikh Ibn Jibreen, Sheikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Ageel, Sheikh Abdullah bin Abdulrahman Al Ghadyaan, Sheikh Saleh Al Fawzaan and Sheikh Fahad Al Hassan. May Allah be pleased with the deceased amongst which he obtained knowledge from and protect those of them who are still alive. 


(1386 yılında Riyad'da doğdu. İlköğrenimini Aren Mektebi'nde tamamlamış, daha sonra model okulda öğrenimine devam etmiş ve H. 1404 yılında mezun olduğu Yermuk Şamilah okulunda öğrenimine devam etmiştir. 
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H. 1409'da mezun olduğu Muhammed Bin Suud Üniversitesi'nde (Çağdaş İnanç ve Doktrinler Bölümü) öğrenimine devam etti. Daha sonra H. 1410 yılında Yüksek Yargı Enstitüsüne katıldı ve burada H. 1412 yılında Yüksek Lisans derecesini aldı. 


H. 1416'da Umm Al-Ouraa Üniversitesi'nde üstün başarı ile doktorasını tamamladı. Daha sonra, H. 1430'da Karşılaştırmalı Hukuk alanında profesörlük aldı. 


H. 1412 yılında Kral Fahd tarafından Mescid-i Haram'ın İmamı ve Hatibi olarak atandı, ancak bundan önce Riyad'da ünlü bir imamdı. H. 1413'te Mekke'deki Yargıtay'a kadı olarak atandı. 


Hicri 1416 yılında (kendi isteği üzerine) Hâkimlikten emekli oldu. H. 1414 yılında Mescid-i Haram'da ders vermekle görevlendirildi. H. 1419'da Ummii'l-Kuraa Üniversitesi'nde Şeriat ve İslami İlimler Fakültesi'ne öğretim görevlisi olarak atandı ve burada H. 1423'te Doktora derecesini aldı. 


Aynı yıl Yardımcı Doçent olarak atandı. Biri Şeriat ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı olan Ummii'l-Kuraa Üniversitesi'nde çeşitli görevlerde bulundu. Buna ek olarak, H. 1441 yılına kadar Adli Tıp ve Nizamname Yüksek Okulu'na Dekan olarak atandı. 


Şeyh Saud, Şeyh bin Baaz, Şeyh İbn Cibreen, Şeyh Abdullah bin Abdul Aziz bin Ageel, Şeyh 

Abdullah bin Abdulrahman Al Ghadyaan, Şeyh Saleh Al Fawzaan ve Şeyh Fahad Al Hassan gibi bir dizi Şeyh'ten bilgi aldı. Allah, aralarında ilim öğrendiği vefat etmiş olanlardan razı 

olsun, hayatta olanları muhafaza etsin.) 


BİR ATEİSTLE MÜNAZARA 
Fatih Kaya-Ekim 2008 382. Sayı-zaferdergisi 


Bir üniversite öğretim üyesinin inanç ve din hakkında ileri sürdüğü iki iddiaya verilmiş uzunca iki cevabı okuyacaksınız şimdi. Aslında kendisiyle çok daha uzun yapılmış bir münazaranın şimdilik yayınlanmasını uygun gördüğümüz küçük bir bölümü bu. Ateist bir insanın din ve inanca tipik bakış açısını yansıtan bu iddialarla çoğu ortamda karşılaşmak mümkün. Ama maalesef her zaman kendilerine doyurucu cevaplar verilebildiğini söylememiz zor. Ve bu yapılmadığında, yine maalesef ki, zayıf pek çok argüman gereksiz yere dolaşımda kalmaya ve genç insanların aklını çelmeye devam ediyor. Aşağıda yer alan cevaplar, işte bu açığa küçük bir katkı olarak değerlendirilebilir. Geriye ise, iki farklı dünyanın temsilcilerinin bir araya gelmesinin bazen insanı zenginleştiren bir serüvene dönüşebileceği ihtimaline vurgu yapmak kalıyor. 


“Fatih Bey, bakış açılarımız ve dahi inançlarımızın çok farklı olduğunu düşünüyorum. Ben her şeye şüpheyle yaklaşan biriyim. Siz ise “kulsunuz”. Dolayısıyla farklı bir şey düşünecek olsanız, “Nefistendir, şüphe dinden imandan eder.” diye vazgeçersiniz. 


İfadenizden “inanç” ile “şüphe” arasında derin bir uçurum olduğunu kabul ettiğiniz anlaşılıyor. 
Doğrusu, Descartes’ten beri bu şüphe konusu, metodik şüphe vesaire denilerek, epeyce öne 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çıkarılan bir kavram oldu. Ben ise, inanç ile şüphe arasında bu denli keskin bir ayrım yapılabileceği kanaatini taşımıyorum. 


Şimdi, herhangi bir şeye inanan biri, illâ o inandığı şeyle ilgili niçin bütün şüphe kapılarını kapatmış olsun? Veya bir konuda şüphe eden kişi, niçin bu şüphesinin sonucunda belli bir neticeye ve inanca varamasın? Halbuki her iki ihtimal de son derece muhtemel bana göre. 


Bu meselede, insanın tabii doğasını göz ardı etmenin menfi sonuçlarını yaşıyoruz. İnsanın ikili bir tabiata sahip bulunduğunu unutuyoruz. Tıpkı bir denizde önce fırtınalı bir havada coşan azgın dalgaların ardından sakin, çarşaf gibi bir deniz manzarasıyla karşılaşmamız gibi; insanın da önce ruhunda fırtınalar kopup her şeyden şüphe edip daha sonra inanıp iman ederek sükunet bulabileceğini ve bunun da insan tabiatının normal işleyişi içinde gayet anlaşılır bir durum olduğunu görmemiz gerekiyor. Özetle, insan aynı bünyede hem şüphe eder, hem inanabilir. Önce inanıp sonra şüphe edebileceği gibi, önce şüphe edip sonra inanabilir. Bizim insanları “şüphe eden” ve “inanan” olarak ikiye ayırmamız, bu bakımdan son derece suni. Bu tip sınıflamalar, aklın ve felsefenin kategorileştirme yapmasından ileri geliyor. Dolayısıyla gerçek değil, farazi! 


Ayrıca, bu meselede çok yanlış olarak, Hristiyani dogma anlayışı öne sürülerek zayıf bir genellemeye gidiliyor. Evet, Kilise'nin dogma olarak kabul ettiği şeylerin değişme imkânı yoktu. Eğer Kilise “Dünya düzdür” diyorsa, hiç kimse buna itiraz edemez, bundan şüphe dahi duyamazdı. Orada esas problem, Kilise'nin bir kurum olarak dinin en üst otoritesini temsil etmesiydi. Ve bu otorite, din adamlarının kendi kendilerine atfettiği bir otorite olduğu için çok katı yorumlandı. Öyle ki din adamları kendilerini neredeyse Tanrı'nın yerine koydular ama Onun engin şefkat, merhamet ve müsamahasını pek tabii ki insanlara yansıtamadılar. 
Dolayısıyla, insanların söyledikleri söze karşı çıkmasına, hatta şüphe etmesine bile izin vermek istemediler. Onlar “Dünya düzdür” diyorsa, o şekilde kabul etmeye zorladılar insanları. 


Fakat bir başka İbrahimi din olan İslâm'da böyle bir dogma anlayışı kesinlikle yoktur. 
İslâmiyet, ortaya koyduğu bütün argümanların tartışmaya (şüpheye) açık olduğunu, incelenip o şekilde kabul edilmesini en başta kendisi talep etmektedir. Bu konuda pek çok Kur'an ayetinde yer alan “Görmüyorlar mı?”, “Bakmazlar mı?”, “Akletmezler mi?” şeklindeki ifadeler, insanları kendi akıl ve kalpleriyle meseleleri tetkik etmeye teşvik etmektedir. Hatta kâmil mü'minler taklit düzeyinden tahkik düzeyine geçememeyi, bir Müslüman için büyük bir eksiklik olarak kabul ederler. 


Bir başka nokta da şu, bu konuda: Her nedense kendilerini “şüpheci” görenler, hiçbir delile dayanmadan, şüphenin inançtan daha üstün bir mertebe olduğuna hükmediyorlar. Bence bu da sorgulanması gereken bir şey. Niçin şüphe inançtan üstün olsun ki? Şüpheye bu üstünlüğü veren ne? Aksine, ben eğer inanç ile şüphe arasında bir mertebelendirme yapılacaksa, üst sıraya inancın konması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü inanç bir hedefe (veya anlam’a) ulaşmış olmayı ifade eder. Şüphe ise hâlâ yolda olmak anlamına gelir. Diğer bir açıdan, inanç bir merkeze sahip olmayı ifade ederken, şüphe kararsızlığı, dolayısıyla kargaşa ve düzensizliği ima eder. 
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Belki şu söylenebilir: Bir insan ister şüphe burcunda olsun, ister inanç burcunda... Önemli olan, bu işin hakkını vermektir, adabına uygun hareket etmektir. Mesela, şüphenin adabı, şüpheyi bir meslek haline getirmemektir. Şüphe eden kişi, hakikat delillerini gördüğü anda sırf inat ve garezle şüphelerinde ısrar etmemelidir. Ve inanılması gereken şeye inanmalıdır. 
Bunun aksi, şüpheyi takıntı haline getirmek olur ki gerisi psikiyatrinin sınırlarına girer. 


Öte yandan, inanan kişi de, elbette aynı tutuma sahip olmalıdır. İnandığı meselede kafasını kurcalayan bir nokta ortaya çıktığında veya göz önüne alması gereken bir durumla karşılaştığında, gözünü “gerçeğe” kapatmamalıdır. İnancıyla ve muhakeme gücüyle, o gerçeğin üzerine merdane gitmelidir. Zaten bunu yaptığında, eğer inandığı şey hakikat ise, inancının daha da kuvvet bulduğunu görecektir. Burada özetlediğim durumu, mutasavvıflar “akleden kalp” diye yorumlamışlardır. Yani, kalp her şeyi akıl süzgecinden geçirecek ve öyle inanacaktır. Kâmil mü'minlerin yolu budur. 


“Böyle söylüyorsunuz ama şunu da unutmayın ki, insanın varlık âleminde kendi başına sorular sorması çok müşkül bir şeydir. Sizin şimdilik durumunuz kolay. Çünkü, din sizin düşüncenizin üzerinde ve sizi kontrol ediyor.” 


Önce, “insanın varlık âleminde kendi başına sorular sorması”ndan başlayalım. Din, insanın varlık âleminde kendi başına sorular sormasına engel değil ki! Neden bu ifadeyi kullandığınızı anlayamadım. Din, sadece, insanın varlık âleminde sorabileceği en büyük sorulara verilmiş en derli toplu cevaplar manzumesidir. Nedir o sorular: 


“Neciyim, nereden geldim ve nereye gidiyorum?” İşte din, bu sorulara cevap veriyor. Bu soruların önünü kesmiyor ki! 


Bence siz “insanın varlık âleminde kendi başına sorular sorması çok müşküldür” derken, insanın soracağı sorulara kendi başına cevaplar bulmasının zor olduğunu kastediyor olmalısınız. Zira, üzerinde yaşadığımız yeryüzü, uzay, kâinat ve bunların yanı sıra ruh ve bedenimiz, duygu ve düşüncelerimiz... O kadar karmaşık ve çok bilinmeyenli bir denklem koyuyor ki önümüze, insan olarak bırakın tek başına, tüm insanlık bir araya gelsek, kendi başımıza sağlam bir cevap üretmekten aciz kalıyoruz. Müşkülat burada! 


Bu müşkülatı, var oluş felsefecileri yaşadı. Varlığı alabildiğine sorguladılar. Ama dinin önerdiği gibi ve önerdiği şekilde, anlamlı bir neticeye ulaşamadılar. Mesela, Jean Paul Sartre, insandan hareketle ve insanın imkânlarıyla çıktığı var oluş sorgulamasında aklen ve ruhen yenik düşerek, tüm hayatı bir saçmalık olarak nitelemekten kurtulamadı. Bir romanında geçtiği gibi, bir deniz kıyısında su üzerinde taş sektiren genç delikanlıya, ne yaptığı işi, ne elindeki taşı, ne denizi, ne de kendisini anlamlı kılacak hiçbir mantıklı açıklama sunamadı ve genci kendi iç sıkıntısıyla baş başa bırakarak hikâyeyi başka bir mecraya sürüklemek zorunda kaldı. 


Bahsettiğiniz müşkülat, böyle bir şey olsa gerek! Tamam, burada bir zorluk var, ama bu zorluğu, insanın kendisi üretiyor. Sizin gibi düşünen insanların bir kısmı, düşüncelerini hep insana yasladığı için sonuçta hep bir çıkmaz sokakta karar kılıyor. Dış dünyada kâinatın sonsuzluğu, iç dünyada ruhlarımızın derinliği, insanın elini kolunu bağlıyor. 
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Bence burada, insanın kapasitelerine olan sarsılmaz güvenimizle ilgili biraz sorgulama yapmaya ihtiyacımız var. Demek ki, insanın kendi düşünme potansiyeliyle bir yere varamıyoruz. O halde, başka kaynaklara da biraz kulak vermemiz gerekmiyor mu? Neden dinin cevaplarını önyargısız bir bakışla değerlendirmiyoruz? Neden ona bir fırsat tanımıyoruz? Göreceksiniz ki, en büyük müşkül sorulara en ikna edici cevaplar yine dindedir. 
Ne bilim, ne felsefe... Bu konuda pederleri olan dinin eline su dökemezler. 


Dinin bizim düşüncelerimizi kontrol etmesine gelince, evet biz sadece düşüncelerimizi değil, duygularımızı, hareketlerimizi ve bütün benliğimizi dini hakikatlerinin kontrolüne veriyoruz, daha doğrusu vermeye gayret ediyoruz (Keşke tamamını verebilsek!). Ama bunu iradi bir tercihin sonucunda yapıyoruz. Yani bile isteye... 


Sizin ima ettiğiniz gibi, doğar doğmaz beynimize yerleştirilen bir çip sayesinde gerçekleşmiyor bu. Aslında, son derece tabii bir gelişmenin sonucu olarak gerçekleşiyor. Bir kere, insanın kendisini ve içinde yaşadığı kâinatı sorgulamaya başlaması esas olarak gençlik döneminde meydana gelen bir olaydır. “Gençlikte inanç krizi” adı verilen bu dönemde, kişi önündeki bütün seçenekleri (din, ateizm, vs.) masanın dışına iter ve Descartes’ vari bir şüphecilik içine girer. Bu da son derece normaldir. 


Çünkü genç ve güçlü zamanlarında olan insanın nefsi, hiçbir şeye boyun eğmek istemediği için tek başına var olabilmenin imkânını arar ve böyle bir imkânı biteviye sorgular. Aklını sağlıklı kullanan gençler, bu inanç krizi döneminde, hiçbir şeyini kendisinin tespit etmediği ve yaratımında hiçbir dahli bulunmadığı şu evrenin bir sahibi olması gerektiğini aklıyla bulur. Ve nakille ihtiyaç duyduğu öteki delillere ulaşır. Kalbi mutmain olur. Sonra da, O'nunla temasa geçmenin yollarını arar. Şuna dikkat buyrun; bu arayış, aslında insanın kendi dışına çıkmasıdır ve cesaret ister. Bu anlamda, asıl cesaret, insanın kendi aklına güvenmeye inatla devam etmesi değil, aklıyla bulduğu realiteye itaat etmesidir. 


Bu cesareti gösteremeyenler ise kendi aklını yücelterek ve onu ilahlaştırarak, güya evrene ve (onu Yaratan'a) karşı Don Kişotluğa soyunurlar. Oysa, durumları, içinde bulundukları hâl üzere kendi dünyalarına kapanmadır. Bu kapanmaya, realiteyi reddetmeleri yol açmıştır. 
Sonuç, Freud'un tabirini kullanırsak, inanç krizi döneminde “fikslenme” olmuştur. Aşılması gereken bir ruh hali aşılamamış ve bu takıntılı hâl, ne yazık ki ömrün tamamına genelleştirilmiştir. 


Bana kalırsa, bu gibi konularda sağlıklı bir yoruma kavuşabilmek için, her iki tarafın pozisyonlarına daha yakından ve nesnel bir bakış açısıyla bakmak icap etmektedir. Yine de, ortada bir haksızlık varsa, bunun inanç sahiplerine yapıldığının teslim edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Allah hepimize insaf versin! 


KATİL KİM? / ADALET ÖYKÜLERİ 
Pınar Caglar-Ekim 2008 382. Sayı-zaferdergisi 


Uzun zaman önce, Harb b. Ali ve Musul şehrinin gençlerinden birtakım kimseler birlikte Şat nehri üzerinde bir kayık ile gezintiye çıkmıştı. Derken bir balık, nehrin sularından fırladığı gibi, bunların kayığının içine atlayıverdi. 
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Karınları çok açtı. Bu balığı pişirip yemeye karar verdiler. Odun toplayıp, küçük bir ates yakmak için kıyıya yanaştılar. Karaya çıktıkları yerde harabe bir bina gözlerine ilişti. 
Dikkatlice baktıklarında binanın duvarlarından birinin dibinde, elleri bağlı bir genç adm gördüler. Adamın yanında sırtında yüküyle bekleyen bir katır, katırın yanında ise, boğazına bıçak saplanmış bir adam yatıyordu. 


“Bu da neyin nesi?” diye sordular. “Yerde yatan bu zavallıyı sen mi öldürdün?” 
Genç adam: 


“Haşa!” dedi. “Allah beni böyle bir zalimlikten korusun. Ben bu adamın katırını kira ile tutmuştum. Buraya kadar benimle geldi. Sonra birden üzerime saldırdı. Beni yere düşürüp, ellerimi bağladı. Sonra da: 


“Ya benimle birlikte eşkiyalık etmeye razı olursun, yahut seni burada gebertirim!? dedi. 
Ben: 


“Allah beni böyle bir akıbetten korusun!” diyerek teklifini geri çevirdim ve şehadet getirmeye başladım. O adam, beni boğazlamak üzere bıçağını çekmek üzere beline uzandı. Ancak bıçak kının içinde sıkışmıştı. Çekti çekti çıkaramadı. Sonra var gücüyle asıldı. Ama kından ansızın sıyrılan bıçak eliden kurtulup boğazına saplandı. Sonra da yerlerde debelene debelene öldü gitti.” 


Harb b. Ali ve genç arkadaşları, o masum delikanlının ellerini çözüp kayıklarına aldılar. 
Kendilerinin, böyle bir adalet tecellisini görmelerine sebep olan balığı da yemekten vazgeçip suya geri bıraktılar. 


(Öykü Dizimizin 14. Kitabı Olan Adalet Öyküleri'nden Alınmıştır.) 
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